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pater A. Toppo svd - priester
Redactieadres (alleen voor kopij) alberttopponeb@gmail.com
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
Kopij voor Info nr. 3 moet binnen zijn
voor woensdag 16 maart
Afhalen Info nr. 3 donderdag7 april

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38 . .
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19 pater A. Hizola svd - priester
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat In dit nummer
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Jaargang 53, nr. 2, 26 februari - 9 april

tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63 i

Pastoraal woord
t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp. w

6 Bijdecover

Boekwinkel Het Kruispunt Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers
Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp Welkom bij Alpha!

Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of 7 Joap Garthait (45 sntangt. Retexanvan
info@boekwinkelhetkruispunt.nl Sint-Bavo

www.boekwinkelhetkruispunt 8 De digitale 40-dagenretraite van de jezuieten

Het Fundament en Parochiehuis 9 and V?n Korken
vallen onder de beheercommisie, Coordinator: 10 Boekwinkel
- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145, 14 6 sobere maaltijden
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat. 16 Vastenactie 2022 - Je land is je leven
- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail

marievandetveldt@grail. com 17 Op weg naar de goede week met kinderen

en jongeren
Elke woensdagavond wordt een maaltijd 18 In Memoriam: pater Jan Tangelder
geserveerd: 19  Stal op de Kaag
Graag opgeven voor maandag 20.00 uur 21 S d d hie”
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703; e e
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.23  Spreekwoord
Dit is een editie van het parochiemagaZIN een Inleiding psalmen
uitgave van De Zalige Zalm. 24  Kinderpagina

Foto voorkant: Thema: Omkeren



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Ombkeren of doorgaan?

Kijk niet achterom! Dat is de boodschap die Lot en
zijn vrouw meekregen, bij het verlaten van Sodom.
Omkeren was er niet bij, achter hen werd hun stad
vernietigd, wanhopig en angstig moeten ze zijn
geweest. Probeer je in die situatie maar eens zo'n
opdracht te houden! Dat was een onmogelijke
opgave voor de vrouw van Lot. Ze deed het toch, en
veranderde in een zoutpilaar. Lot moest zonder haar
doorgaan.

Overal op de wereld zijn er mensen op de viucht.
Ombkeren is er niet bij, hun verleden wordt
afgebroken, wanhopig en angstig moeten ze zijn.
Ze hebben niets meer, dan alleen hun uitgeputte lijf.
Toch gaan ze door, ze kunnen niet anders dan er het
beste van maken.

De Vastenactie heeft dit jaar als motto Je land is je
leven’ Ze ondersteunt dit jaar drie projecten voor
Maya-gemeenschappen in Guatemala, komen op
voor de rechten van viuchtelingen in Syrié en voor
die van kleine boeren in Brazilié. Stuk voor stuk
parels van projecten die uw steun meer dan nodig
hebben.

“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in
het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet?”

(Huub Oosterhuis)

Da afgelopen twee jaar heeft onze maatschappij
behoorlijk op zijn kop gestaan, door de wereldwijde
pandemie die ons getroffen heeft. Het gaat er
steeds meer op lijken, dat we weer door kunnen
gaan met ons leven.

De lente begint, de natuur staat weer klaar om te
groeien en te bloeien.

Ook in ons zit het verlangen om weer op te bloeien.
Ombkeren is er niet bij, we kunnen hooguit af en toe
eens omkijken. Misschien afrekenen met slechte
gewoontes, en het goede behouden. Dat zal de ene
keer beter lukken dan de andere, maar we maken er
met elkaar het beste van.

Vooral doorgaan....

de redactie.



Pastoraal woord

” ...Terugkeren tot Mij met heel je hart...”

Zo roept de profeet Joel ons op in de eerste
lezing van de Aswoensdagviering. “...Keer nu
terug tot mij met heel je hart en begin te
vasten...want God is genadig en
liefdevol...(Joel 2,12)." Dergelijke woorden
horen we vaker in de bijbel gedurende de
vastentijd, op weg naar Pasen. De vastentijd is
een moment van terugkeren naar God door
gebed en actie, bezinning en diaconale actie
voor anderen. Een moment om terug te kijken
naar de afgelopen tijd en tegelijk te denken aan
het moment waarin we nu staan en waar we
heen gaan.

Het verhaal van de verloren zoon in het
evangelie van Lucas dat we lezen op de vierde
zondag van de vastentijd geeft ons een aanzet
om te kijken naar waar we staan en waar we
naar toe kunnen gaan of naar wie we kunnen
terugkeren. Waar bevinden we ons?

leder van ons worstelt uiteraard met de
coronapandemie die geeft ons zorgen en maakt
ons ongerust. We zijn helaas nog niet klaar met
deze worsteling en waarschijnlijk stellen we ons
de vraag, wanneer komt de “normale” tijd
zonder mondkapjes, zonder afstand?
Sommigen vragen zich af, is het een straf van
God? Vele vragen over deze moeilijke situatie
voor iedereen.

Hoe dan ook het is een moeilijke tijd waarin we
verlangen naar de normale tijd. Als je niks kan
doen dan heb je de neiging om terug te gaan
naar de tijd waarin dingen goed waren en mooi
waren. Als je ziek bent verlang je naar huis, als je
ver weg bent, mis je je huis, als je alleen bent
denkt je terug aan je huis, je familie.

Alle bijbel lezingen van deze periode roepen ons
op om terug te keren naar het goede en de
mooie tijd zoals de tijd waar die Vader met zijn
jongste zoon gezellig thuis waren, voordat hij

wegging.

We zijn natuurlijk niet zo “slecht” zoals de
verloren zoon, maar als mensen heeft ieder van
ons zijn eigen worsteling. Een worsteling die je
naar moeilijke tijden leidt en waarin je je alleen
en hopeloos voelt.

Ik heb zelf grote moeite met de kou in de
wintertijd, maar het gaat bijna voorbij, want de
lente komt met groene hoop. Dat geeft mij ook
een goed gevoel om verder te gaan met u allen
in deze vastentijd. De tijd om terug te keren
naar God met je hele hart, want in het huis staat
Hij altijd voor je klaar. Namens het pastores
team van onze kerk wens ik u allen het
allerbeste toe.

Pater Eko Silvester Manek, SVD



Parochiebreed

Bij de cover

Deze Info heeft als thema: omkeren. Dat past
uitstekend bij deze periode, waarin we op een
kruispunt staan: corona ligt (bijna) achter ons,
waar gaan we naar toe en vooral hoe? Kiezen we
voor het oude normaal?. Of heeft corona ons
iets geleerd en gaan we daarmee verder? Dus:
omkeren of doorgaan?

Het Luchthavenpastoraat
zoekt vrijwilligers

Dagelijks passeren ruim honderdduizend
mensen onze luchthaven Schiphol. Een ware
miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en
voortdurend wisselende bewoners.

Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood
komt, is er al ruim zevenveertig jaar het
Luchthavenpastoraat.

Er is dagelijks een pastor op de luchthaven
aanwezig voor opvang en hulp aan passagiers.
Daarnaast is elke dag het Meditation Centre
geopend, waar reizigers en medewerkers
welkom zijn die even komen bidden, mediteren
of gewoon behocefte hebben aan stilte.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers om mee te
werken in het Meditation Centre. Het centrum is
24 uur per dag open voor passagiers en
Schiphol medewerkers die een moment van
stilte of bezinning zoeken. De taak van de
vrijwilligers is om ervoor te zorgen dat het
Meditation Centre voor de passagiers een
aangename plaats is om in rust te verblijven. Dit
betekent dat u tijdens een dienst, één dagdeel
per veertien dagen tijdens kantooruren of in het
weekend, beschikbaar bent voor de mensen die
het centrum bezoeken, vragen beantwoordt en
respect toont voor de diversiteit aan
levensbeschouwingen die er bestaat. Voor meer
informatie verwijs ik u graag naar onze website:
https://airportchaplaincy.nl/vacatures/

namens het Luchthavenpastoraat,
Jos Traudes
Vz. Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol

Welkom bij Alpha!

Ontmoeten, vragen en ontdekken — dat doe je
op Alpha. Alpha is een introductie in het
christelijk geloof die nu ook online wordt
aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25
miljoen mensen in 169 landen een Alpha
gevolgd.

(

~at is het doel van mijn lever!

Op woensdag 11 mei 2022 gaat Alpha van start
in onze parochie. In tien gezellige en
interactieve bijeenkomsten ontdekken we wat
het christelijk geloof inhoudt. We beginnen elke
avond met een maaltijd. Hét moment om elkaar
te zien en op een ontspannen manier elkaar te
leren kennen. Elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal waarover we met elkaar
doorpraten in kleine groepen, bijvoorbeeld:

«Is er meer?

+ Wie is Jezus?

+ Bidden: waarom en hoe?

« De Bijbel lezen: waarom en hoe?

+ Hoe zit het met de kerk?

De cursus start op 11 mei en duurt tot en met 13
juli, van 18.00 uur tot 21.00 uur. We vragen
alleen een bijdrage voor de kosten van de
maaltijd.

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te
onderzoeken, samen met anderen. Er is ruimte
voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en
verhalen van Alpha-deelnemers op
alphacursus.nl of neem contact op met Marcel
van Lochem (marcelvanlochem@live.nl, tel
06-51308826). Aanmelden kan via de website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/alpha-cursus/

In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een
Alpha gevolgd. Wie je ook bent, wat je ook
gelooft, je bent van harte welkom op Alphal



Joop Garthoff (98) ontvangt Ereteken van Sint-Bavo

Zondag 23 januari ontving Joop Garthoff tijdens
de mis in de Joannes de Doperkerk te
Hoofddorp uit handen van pastor Albert Toppo
het Ereteken van Sint-Bavo. Joop Garthoff is
negentig jaar actief voor de rooms-katholieke
kerk. Reden voor het bisdom Haarlem-
Amsterdam om hem, twee dagen na zijn 98e
verjaardag, te eren zijn inzet. Het Ereteken

van Sint-Bavo is door dit bisdom in het leven
geroepen en wordt uitgereikt aan parochianen
die zich voor de kerk op bijzondere wijze
minimaal 12,5 jaar verdienstelijk hebben
gemaakt .Gedurende een periode van maar
liefst negentig jaar (!) heeft Joop Garthoff,
geboren 1924 te Amsterdam, zich nu ingezet
voor de rooms-katholieke kerk.

Hij startte op de basisschool als misdienaar. In
Zijn tienertijd was hij collectant en ontmoette hij
wijlen zijn vrouw Helena Mientjes in de kerk te
Halfweg. Ze trouwden kort na de oorlog en
kregen zes kinderen. Joop bleef actief in de kerk
en was jarenlang koster in de Elisabeth en
Barbarakerk te Haarlem. Hier was Joop bekend
vanwege zijn prachtige kerststallen met vele
schapen, herders en kamelen, echte
kerstbomen en natuurlijk de stal met Jozef en
Maria.

Na een verhuizing naar Hoofddorp werd hij
actief in de Joannes de Doperkerk, nu al zo'n 35
jaar. Kosterswerk, zingen in het koor,

klussen in de klusgroep, collecteren,

ondersteunen bij begrafenissen, kerkblaadjes
rondbrengen, de kerk en het vrijwilligerswerk
promoten op evenementen: niets was hem te
veel. Ook nu nog is hij meerdere dagen per
week in de kerk actief.

Op zondag 23 januari kwam Joop Garthoff
nietsvermoedend naar de kerk. Hij werd
opgevangen door familie en naar voren
geloodst om op de gereserveerde bank te
komen zitten. Pastor Toppo moest hem twee
keer vragen om naar voren te komen, want
eigenlijk is Joop daarvoor te bescheiden.
Uiteindelijk beklom hij de trappen naar het
altaar, waar de pastor en diaken Rob Mascini op
hem wachtten. Uit handen van de pastor kreeg
Joop het Ereteken van Sint- Bavo uitgereikt. Dat
bestaat uit een penning met daarop de
afbeelding van Sint-Bavo, een dasspeld met het
wapen van het bisdom en een oorkonde. Ook
de vicevoorzitter van het kerkbestuur deed een
woordje.

Zeer verrast en een beetje beduusd nam Joop
Garthoff het Ereteken in ontvangst. “Oh, dat is
mooi,” was zijn eerste reactie. Voor hem is het
niet meer dan normaal om zich als gelovige in
te zetten voor zijn kerk. Familie, vrienden, de
pastores, het kerkbestuur en het bisdom
dachten daar anders over en vroegen de
onderscheiding aan . Bisschop Hendriks, die
Joop ook persoonlijk kent, willigde dat verzoek
graag in. Joop Garthoff is erg blij met en trots op
deze waardering en hoopt zijn werk nog lang
vol te houden. Hij doet het plichtsgetrouw en
met plezier.

Pastor Toppo en pastor Eko kennen Joop
Garthoff erg goed en zijn beiden onder de
indruk van zijn verdiensten voor de kerk én van
het feit dat hij op zeer hoge leeftijd nog zo
actief is in de geloofsgemeenschap. “Op die
manier wil ik ook graag oud worden”, aldus
pastor Eko.



Parochiebreed

De digitale 40-dagenretraite
2022 van de jezuieten

Hem achterna is de titel van de digitale
40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op
Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op
Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite
van de jezuieten. Er zullen zo'n 20.000 mensen
aan deelnemen. De teksten zijn geschreven
door Myriam Van den Eynde.

et Hem

--a'chtcrna ;

www.40dagenretraite.org
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van
de zoekende mens, geeft Jezus een
ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan
zul je het zien! Die uitnodiging klinkt ook voor
ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter)
kennen, zie waar lk me ophoud, ontdek waar lk
je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld,
in deze tijd.

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die
uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.
Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen
dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis
om de 40-dagentijd, de Goede Week en het
Paasmysterie intenser te beleven.

8

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd
kunnen deelnemers van de retraite meedoen
aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige

digitale retraite:

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn
bidden gegeven en het ordende mijn
innerlijk leven.”

“Een zinvolle begeleiding om op
gestructureerde wijze gebed in te plannen
én vol te houden!

“Ik deed de retraite samen met mijn man.

En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n
dagelijkse speldenprik doet me goed: een

klein moment van aandacht en bezinning!

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee
digitale retraites, tijdens de Advent en de
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in
hun gebed tijdens de speciale tijden in het
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden
van Gods aanwezigheid in hun leven.

Gedoopt

Mila Nizar Refos }

Evy Nizar Refos

Marthagroep

Woensdag 9 maart zijn de dames Dekkers, Kunz
en Ruiter aan de beurt om de kerk schoon te
maken. Woensdag 13 april de dames van de
Filipijnen. Contactpersoon:

Mw. Jessica Kunz, tel: 06 36171598



Raad van Kerken Hoofddorp

Activiteitem Raad van Kerken

< Voorjaars Programma "Dwars"

Iaad van Kerken
Hoofddarp

Samen in gesprek

10 maart: We gaan in gesprek met pater Albert
Toppo over zijn keuze om missionaris te worden en
wat dit voor hem betekent.

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
jj.Bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.

Donderdagen 14:00 — 16:00 uur

Plaats: Parochiehuis

Startmoment ‘Vincent van Gogh - getuige
van het licht’

Vincent van Gogh wilde aanvankelijk predikant
worden, maar raakte teleurgesteld in de kerk. Die
teleurstelling gold niet ‘de stichter) Jezus. Over
hem schreef hij: ‘Christus is een kunstenaar groter
dan alle andere kunstenaars. Hij versmaadt
marmer, klei en verf, maar werkt in levend vlees. De
ongeévenaarde kunstenaar Christus maakte geen
standbeelden, schilderijen of boeken, maar
levende mensen, onsterfelijken. In de
veertigdagentijd staan daarom schilderijen van
Vincent van Gogh centraal. Tijdens een
startmoment zal - desnoods via zoom —de relatie
tussen Van Gogh en het christelijk geloof worden
toegelicht.

Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Woensdag 16 maart, om 20:00 uur.

Plaats: De Ark.

Ontmoetingsavond:

Werk aan de winkel voor het klimaat

Hoe reageren we op de klimaatverandering, wat
betekent klimaat verandering voor ons geloof en
welke angsten roept die op? Op deze
ontmoetingsavond gaan we daarover in gesprek
met elkaar. De predikante Rozemarijn van 't Einde
- actief bij Christian Climate Action - zal eerst
hierover vertellen. Ook twee jongeren uit onze
eigen gemeente komen aan het woord.
Donderdag 24 maart 2022 20:00 uur — 21:45 uur.
Plaats: De Marktpleinkerk

Periode: 26 februari tot 9 april

Workshop ‘Dwarse vrouwen uit de 16e eeuw’
Sinds ongeveer 1535 ontstonden er groepen
(weder-)dopers of mennisten. Zij doopten alleen
volwassenen en keerden zich af van de (katholieke)
kerk. Al vrij snel werden ze vervolgd. Veel
wederdopers werden veroordeeld en
terechtgesteld op de brandstapel of op andere
manieren.

Je zou deze mensen dwars kunnen noemen. Zij
gingen dwars tegen de gevestigde geloofsnormen
en waarden in. Mannen én vrouwen.

In de ‘Martelaersspiegel’ van T.J. van Braght staan
de verhalen van zulke 'dwarse’ mannen en
vrouwen beschreven. We lezen hun verhaal en
praten er samen over. We luisteren naar
‘martelaarsliederen.

Deze ‘dwarse vrouwen' gaven hun leven voor hun
geloof. Wat hebben wij nu voor ons geloof over?
Waar brengen wij offers voor in onze tijd? En:
durven wij ook ‘dwars’ te zijn?

Opgave voor deze middag véo6r 27 maart 2022 bij ds.
A.C. Thimm-5Stelwagen,
thimmstelwagenac@gmail.com.

Woensdagmiddag 30 maart 2022, 14.30-15.15 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Hoofdweg oostzijde 691

Excursie Vincent van Gogh

In de Noorderkerk in Amsterdam is een
tentoonstelling te zien 'Vincent meets Rembrandt’
- hetis een bijzondere lichtinstallatie die vertelt
over de wijze waarop Rembrandt Vincent van
Gogh inspireerde. De tentoonstelling is volgens de
website vanaf maart/april weer te zien. We prikken
daarom onder voorbehoud zaterdag 9 april.
Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.ni, tel. 023 200 07192.
Zaterdag 9 april, 15:00 uur.

Plaats: Noorderkerk Amsterdam

Actuele informatie van de Raad van Kerken
Hoofddorp op kerkeninhoofddorp.nl, of neem contact
op met Flora van der Staaij, telefoon

06 1046 9181, e-mail
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Aanmelden is noodzakelijk. Bij de activiteit staat waar
u zich aan kunt melden.



Het is zo inspiratievol om als winkel weer gewoon open te kunnen zijn! Wij waren dan ook blij
verrast dat wij voor onze eerste activiteit dit jaar - een poéziewandeling door de Bijbelse tuin - een
enthousiaste groep bezoekers mochten ontvangen. Om teleurstellingen te voorkomen zijn wij in
december voorzichtig geweest met het plannen van nieuwe activiteiten. Afhankelijk van de
voorschriften zullen we het komend half jaar steeds nieuwe activiteiten plannen en aankondigen.

In de tijd op weg naar Pasen komen er altijd nieuwe
- . meditatieboekjes uit. Zo ligt er in onze winkel het
Titus ;'3"['-11“;151313 boekje: "Op weg naar Pasen", geschreven door

Edith Stein Marinus van den Berg, en uitgegeven door de Abdij
van Berne. maar ook het boekje: "Van Titus
Brandsma tot Edith Stein", veertig dagen bidden
met heiligen en martelaren, een uitgave van
Adveniat.

OP WEG NAAR
PASEN 2022

Graag brengen wij twee romans onder de aandacht.
"Mazzel Tov", van Margot Vanderstraeten. Een boek
waarin de lezer een inkijkje krijgt in verschillende
religieuze culturen. Els Tulen gaat daar op 26 april
een boekbespreking over houden.

En "Een thuis in Afrika," van Irma Joubert, waarin na
de tweede wereld oorlog mensen een nieuw
bestaan proberen op te bouwen in Zuid-Afrika.

Niemand zoals jij
Een unieke uitgave tussen de prentenboeken op onze
kinderboekenzolder.

N S 7S
e WX LUCAD 0

Dit prentenboek, is geschreven door Max Lucado. In dit verhaal laat Eli,
de houtsnijder, Wout begrijpen hoe speciaal hij is, ongeacht wat de
andere Nerflanders van hem vinden. Deze boodschap is van wezenlijk
belang voor kinderen én volwassenen: het maakt niet uit wat andere
mensen van je denken. Je mag er zijn, want er is Niemand zoals jij!

De boekenweek is dit jaar verplaatst van de maand maart naar de maand april en wordt nu
gehouden van 9 tot en met 18 april!
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 16 en 23 maart. (In Info nr. 3 wordt 11 en 18 mei vermeld)
De eerste avond is in boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo (verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes

08 en 09 januari €259,45
11 en 12 januari €307,85
22 en 23 januari €247,85
29 en 30 januari €521,60

Naar aanleiding van de versoepeling die de regering dinsdag aangekondigd heeft zijn er door het bisdom
vandaag nieuwe regels bekend gemaakt en die betekenen het volgende voor onze parochie:

Viering van zaterdag avond kan weer terug naar 19 uur. We starten hier 5 februari mee;

Voor de viering van zondag 10 uur moet online gereserveerd worden. Voor de viering van zaterdagavond
19 uur en zondag 12 uur is geen reservering meer nodig. Ook dit gaat in met ingang van 5 februari;

In de viering moet 1,5 meter afstand gehouden worden en moet een mondkapje gedragen worden bij
verplaatsen (ook als we ter communie gaan);

In de gebouwen van de parochie moet ook de 1,5 meter afstand gehouden worden EN met het dragen van
een mondkapje is verplicht bij het verplaatsen door de gebouwen.

Samenzang is weer toegestaan.

We hopen ook het koffie drinken weer op te kunnen starten, maar dat is nog niet zeker.

Het parochiebestuur
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 26 februari - 9 april

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream. Er mogen 75 personen in de kerk toegelaten
worden. Voor de zondag 10.00 uur, plaatsen reserveren verplicht

Voor de zaterdag 19.00 uur en zondag 12.00 uur hoeven er geen plaatsen gereserveerd worden

Opgeven voor de viering via de site of secretariaat

De doordeweekse- en de zaterdagviering zijn gewoon weer in de avond

Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Za 26 feb 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 27 feb 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Deken E. Jongerden; Choir Maranatha
12.00: Engelstalige viering; Filipijnse gemeenschap
19.00: Taize viering in De Ark
Di 01 mrt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Aswoensdag
Wo 02 mrt 19.30: Eucharistieviering; pater E. Manek; pater A. Toppo; Gemengd koor
Do 03 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Vrodmrt  11.00: Uitstelling Allerheiligste

Eerste zondag van de 40 dagentijd

Za05mrt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Odyssee
ZoO6mrt 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Lotta Selis en familie
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Inter. koor John the Baptist
15.00: Spaanstalige viering
Di 08 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do10mrt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Tweede zondag van de 40 dagentijd
Za 12mrt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo 13mrt 10.00 Familieviering; voorgangers: E. Manek; A. Toppo; R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor
Di 15mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 17 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Derde zondag van de 40 dagentijd

Zal19mrt 19.00:
Zo20mrt  10.00

12.00:
Di 22 mrt 1845:

19.15:

Do 24 mrt 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor

Eucharistieviering; pater A. Toppo; diaken R. Mascini; Gemengd koor

Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; International Choir John the Baptist

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Vierde zondag van de 40 dagentijd

Za 26 mrt  19.00:

Zo 27 mrt  10.00:

12.00:
19.00:
Di 29 mrt 18.45:
19:15:

Do 31 mrt 18.45:
19.15:

Vr 01 apr 11.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor

Eucharistieviering; pater E. Manek en deken E. Jongerden;

Indonesia Choir Maranatha
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor
Taizé viering in de Joannes de Doper
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Uitstelling Allerheiligste

Vijfde zondag van de 40 dagentijd

Za 02apr 19.00:
Zo 03 apr 10.00:
12.00:
15.00
Di 05apr 1845:

19:15:

Do 07 apr 1845:
19:15:

Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Lotta Selis en familie

zomertijd-klok-vooruit

Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; International Choir John the Baptist

Spaanstalige viering

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info

Palmpasen

Za09apr 19.00:

Zo10apr 10.00:
12.00:

Eucharistieviering; pater e. Manek; Gregoriaans koor

Familieviering; pater E. Manek en Diaken R. Mascini; Zangertjes

Engelstalige viering; Filipijnse gemeenschap
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sobere maaltijden
ontmoetingen
gesprekken rond actuele thema’s

Waar?

Verspreid over Hoofddorp.

Bij verschillende kerken. Wanneer? .

Zie overzicht van plaatsen  In de 40 dagentijd naar Wie?

en onderwerpen aan Pasen. ledereen die zich in de

ommezijde. Op woensdagavonden van 40 dagentijd wil bezinnen op
18.15 uur tot 19.15 uur. zijn/haar bijdrage aan een
Inloop v.a. 18:00 uur. leefbare samenleving.

Wat?

Een sobere maaltijd met een presentatie en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.
De maaltijden bestaan uit soep (zonder vlees) en brood. Na de maaltijd is er op enkele locaties
gelegenheid om een vesper of korte viering bij te wonen.

Na afloop wordt een bijdrage gevraagd (in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis
te eten). Na aftrek van kosten wordt de bijdrage geschonken aan een per maaltijd vastgesteld goed
doel.

Hoe?.....in tijden van pandemie....

Bij elke maaltijd zullen de op dat moment geldende overheidsregels met betrekking tot Corona
worden gehanteerd. Zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter afstandsregel, gebruik mondmaskers,
thuisblijven bij klachten en tonen coronatoegangsbewijs.

Daarom geeft u zich voor elke maaltijd apart op bij de organisator onder vermelding van uw
bereikbaarheidsgegevens.

Reserveren kan met onderstaand strookje, via email of per telefoon t/m de maandag véor de
betreffende maaltijd.

Zoveel mogelijk worden de themapresentaties tijdens de maaltijden via internet (KerkTV en/of
YouTube) uitgezonden.

De gegevens van de organisatoren en de internetlinks vindt u per maaltijd aan ommezijde.

- --nmmmmeeneeaeoo-—---Meedoen? Opgavestrookje

NAET conmmmssnsmas s svossaissswaiasis | AADLALPEISONBH v
L= =] (oo ] s OO o | il = o o= 1| RO
Geeft zich op voorde maaltijd dd.  .........ocoooiiiiiniiinnin (datum invullen)
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Overzicht Sobere maaltijden 2022 Inloop 18.00 uur. Start 18.15. Afsluiting 19.15 uur

2 maart Parochiehuis of Fundament, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073

Op weg naar Zero Waste. In de westerse wereld wordt een veel te grote hoeveelheid grondstoffen
en energie verbruikt. Een circulaire economie is het doel van Nederland in 2050. Toekomstmuziek?
Lianne Willig vertelt hoe zij de hoeveelheid (plastic) afval in haar huishouden nu al drastisch
reduceert.

Opgeven bij secretariaat@hjoannesdedoper.n| tel 023 56 38 145 (9-12 uur)

Niet via internet te volgen.

9 maart Parochiehuis of Fundament, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073

De Parochiéle Caritas Instelling en het Noodfonds van de diaconie van de protestantse kerken
helpen inwoners van Hoofddorp die tijdelijk in acute (financiéle) nood zijn geraakt. Medewerkers
van beide noodfondsen lichten hun werkwijze toe.

Opgeven bij secretariaat@hjoannesdedoper.n| tel 023 56 38 145 (9-12 uur)

Via internet te volgen: www.hjoannesdedoper.nl/soberemaaltijd

16 maart Doopsgezinde kerk Hoofdweg 691

Het Shirati ziekenhuis in noordwest Tanzania, ondersteund door Doopsgezind WereldWerk, huisvest
in een bijgebouwtje 15 leprapatiénten. Sommigen behoorlijk verminkt en meestal verstoten door
de familie. De afgelopen jaren zijn nieuwe zelfs zeer jonge leprapatiénten opgenomen. Jolanda
Amorison uit Aalsmeer is er meerdere malen geweest. Zij kan veel vertellen over het leven en het
werken in de leprakolonie in Shirati, Tanzania

Opgeven bij jenddegroot@hotmail.com tel 06 54 304 254

Niet via internet te volgen.

23 maart Marktpleinkerk Markplein 96

Het doel van House of Joy is migranten in Hoofddorp een " home away from home" te bieden. En
samen met mensen uit verschillende culturen een plek te creéren, waar aandacht voor elkaar is,
waar deelnemers elkaar bemoedigen en elkaar helpen. Er wordt regelmatig een interculturele
inloop georganiseerd, afgesloten met een maaltijd. "We doen wat Jezus ons heeft voorgehouden;
een plek van vreugde en vrede aanbieden'”.

Opgeven bij Anita de Vries MPKsoberemaaltijd@gmail.com tel 06 11 778 226

Via internet: https://www.pghoofddorp.nl/nieuws/marktpleinkerk/marktpleinkerk luisteren

30 maart De Lichtkring Lunenburgdreef 70

Stichting Vier het leven inspireert en brengt mensen samen en zorgt ervoor dat ouderen mee
blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door samen te genieten van een
middag of avond uit.

Opgeven bij pia.jonkman@ziggo.nl tel 023 56 38 145

Via internet te volgen: https://www.pghoofddorp.nl/nieuws/lichtkring/lichtkring luisteren

6 april Géén maaltijd.

13 april De Ark Muiderbos 36

Hoe ben je een “Groene Kerk"? Er wordt uitgelegd wat Groene Kerk-zijn inhoudt. Ook wordt
ingegaan op de groen groep en het verticale tuintje rond De Ark. Tot slot een uitleg over de
Energiebank, ook onderdeel van het Groene Kerk-zijn.

Opgeven bij francescwdon@hotmail.com tel 06 23 418 380

Via internet te volgen: https://www.pghoofddorp.nl/nieuws/de_ark/de ark luisteren

Voor actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken:
www.kerkeninhoofddorp.nl
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Parochiebreed

Vastenactie 2022 -

Dagelijks worden mensen over de hele wereld
uit hun huizen gezet omdat een overheid of
grote onderneming zijn oog heeft laten vallen
op de kostbare grond waar ze wonen. Omdat er
een grote waterkrachtcentrale gepland staat
bijvoorbeeld of een suikerriet- of
palmolieplantage.

Die uitzettingen gaan vaak gepaard met veel
intimidatie en zelfs geweld: economische
belangen blijken helaas vaak zwaarder te
wegen dan de rechten van de lokale bevolking.
De landonteigeningen hebben ook veel impact
op het milieu en klimaat. Denk aan het
teruglopen van de biodiversiteit en de
grootschalige houtkap. Daarmee raken
landrechten aan de grote uitdagingen waarmee
we op dit moment te maken hebben:
voedselzekerheid voor een groeiende
wereldbevolking, een klimaatcrisis en zware
milieuschade.

Een kort duidelijk filmpje over ‘Je land is je leven’
en de Vastenactie campagne van dit jaar ziet u
hier: https://vimeo.com/648981900

Wat doet Vastenactie dit jaar?

De bisschoppelijke Vastenactie steunt ieder jaar
projecten die direct of indirect te maken
hebben met landrechten. Zo steunde de
Vastenactie in 2020 22.000 indianen, kleine
boeren en andere mensen steunen bij hun strijd
voor landrechten. In 2022 zet de Vastenactie
drie landrechten projecten extra in de
schijnwerpers.

In Guatemala steunt de lokale partner van de
Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die
opkomen voor hun rechten. In de voor de
gemeenschappen belangrijke rivier worden
waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent
dat de toegang tot water beperkt wordt en
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Jelandis je leven

kostbare landbouwgrond verdwijnt. De lokale
partnerorganisatie steunt de dorpen bij het
opbouwen van duurzaam watermanagement,
leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die
kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen
gevangenisstraf te krijgen vanwege hun
verweer tegen de landonteigeningen, krijgen
juridische bijstand.

ik _‘k_‘} ‘ MR | L 2
Juana Ical uit Guatemala werd uit haar huis verdreven
omdat er een suikerrietplantage kwam.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen
in kampen. Ze hebben geen eigen plek om te
wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen
leeft op de armoedegrens. In de kampen is het
leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten,
slechte huisvesting, geen school voor de
kinderen en geen werk voor de volwassenen.
De Vastenactie ondersteunt hier 250 gezinnen
in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het
opbouwen van een beter, menswaardig
bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten van
Brazilié staan voor verschillende uitdagingen.
Eris een groep die voldoende voedsel
produceert, maar die zijn producten nauwelijks
kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten
laag en is hun sociaaleconomische positie zwak.
Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom
naar de stad, om daar van de regen in de drup
te belanden.



Parochiebreed

Er zijn ook families zonder landrechten. Zij
produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen
nauwelijks investeren in goed materiaal en
zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven
kunnen worden. Deze groepen leven van dag
tot dag en verbouwen alleen enkele
snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt
daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60
families uit beide groepen ondersteuning: ze
ontvangen kassen, bassins voor wateropvang,
gereedschap,
zaaigoed én
training en
begeleiding.

Wij vragen u ook
| dit jaar weer het
¥ werk van de

| Vastenactie te
25 ondersteunen
met uw gift. Dat
kunt u doen met
behulp van de
acceptgirokaart

# die bij deze Info
zit, of via
nternet
bankieren naar
bankrekening
(IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van
VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp,
onder vermelding van Vastenactie 2022.

Eén of de drie mensen is voor water en voedsel
afhankelijk van land.

Ook op de website van de parochie bij
Diaconie/VOM vindt u informatie over dit
project:
https://www.hjoannesdedoper.nl/vastenactie/.

Namens de Vastenactie en de mensen van de
projecten in Guatemala, Brazilié en Libanon
willen wij u bij voorbaat al hartelijk danken
voor uw gift.

VOM-groep parochie H. Joannes de Doper,
Hoofddorp

Kids &
fhithlongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Op weg naar de goede week
met kinderen en jongeren

Als deze Info verschijnt begint de 40 dagen tijd
alweer bijna. 40 dagen waarin we op weg gaan
naar Pasen. Het feest van de opstanding, een
nieuw begin. En wat kijken we allemaal uit naar
een nieuw begin. Een tijd waarin Corona
wellicht weer achter de horizon verdwijnt. Bij
het schrijven van dit stukje worden iedere dag
besmettingsrecords verbroken en worden juist
veel kinderen en jongeren ziek. Maar aan de
horizon zien we verandering. Maatregelen
worden minder strikt en als deze Info verschijnt
is er wellicht nog meer mogelijk.

In de veertig dagen tijd en de Goede Week
gaan we ook met de kinderen en jongeren op
weg. We geven aandacht aan de vastenactie,
waarvoor de kinderen ook dit jaar weer sparen.
In de paasviering worden de spaarpotjes weer
ingezameld. In het eerste communieproject,
het vormselproject, in de familieviering in
maart, de Kisi club en alles wat we doen is er
aandacht voor deze bijzonder periode in het
kerkelijk jaar.

En dan de Goede week. Traditioneel een week
waarin we met z'n allen op weg gaan naar
Pasen. We versieren Palmpaasstokken op
palmzondag, lopen de Kruisweg op Goede
Vrijdag en vieren uiteindelijk Pasen. Hoe we dat
dit jaar gaan doen is bij het schrijven van dit
artikel nog niet duidelijk. Afhankelijk van wat er
mogelijk is door Corona zullen we alles
organiseren. Houd daarom de nieuwsbrief, de
volgende info en de berichtgeving op de
sociale media goed in gaten!



In Memoriam: pater Jan Tangelder

Onze parochie ontving het bericht van het
overlijden van pater Jan Tangelder. Hij was vele
jaren pastor in de Meerstede en ging regelmatig
voor in eucharistievieringen in onze kerk. Ook was
hij lid van de Heerensociéteit en een van de eerste
zangers in het Gregoriaans koor, nadat dat weer
zijn intrede had gedaan. Hij stierf op 27 januari in
woonzorgcentrum Zonnehuis in Amstelveen, waar
hij vanwege zijn slechter wordende gezondheid
begin 2022 was opgenomen.

Met Jan Tangelder overleed een echte Twentenaar.
Hij werd geboren op 7 juni 1928 in Zenderen, min
of meer tegenover het daar gevestigde
Karmelietenklooster. “Onder de Karmel ben ik
geboren, misschien een aanwijzing voor mijn
levensloop?’, zei hij tegen de schrijfster van dit In
Memoriam, die hem diverse malen heeft
geinterviewd. Hij benadrukte zo hoe belangrijk het
klooster en de orde voor hem zijn geweest. "Ik was
er misdienaar. Daardoor maakte ik al jong kennis
met het kloosterleven en dat sprak me wel aan.
Toen ik van de lagere school afkwam, kwam een
van de paters mijn ouders vragen of ik door mocht
leren om ook pater te worden. Daarvoor moest ik
naar het gymnasium, maar dat leek geen
probleem, ik kon goed leren. Mijn ouders vonden
het meteen prima. Een zoon die priester wilde
worden, ze waren er trots op. Mijn
middelbareschooltijd verliep voorspoedig en in
1950 trad ik in bij de Karmelieten, in het klooster in
Boxmeer.In 1951 gingen wij met onze klas naar
Merkelbeek in Zuid-Limburg. Er moest nog flink
gestudeerd worden en 7 jaar later, op 14 juli 1957,
werd ik tot priester gewijd.

‘ )

Pater Jan Tangelder in 2018 bij de start van het nieuwe
kerkelijk seizoen
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Een jaar na zijn wijding keerde hij terug naar
Zenderen en werd leraar aan het klein-seminarie.
Daarnaast was hij gastpredikant, aalmoezenier bij
de Twentse scouting en moderator van de
Volkshogeschool in Borne.

Naar de Meerstede

Na ongeveer 8 jaar volgde zijn benoeming tot
missieprocurator. Een fikse verandering, want hij
moest verhuizen naar het Karmelietenklooster in
Aalsmeer. Dat was dichterbij Schiphol en dus
praktisch, want hij kreeg de zorg voor zijn
medebroeders in Indonesié en op de Filipijnen. Als
zij met verlof waren, haalde hij ze af en maakte ze
hier weer een beetje wegwijs. En zelf moest hij ook
veel reizen, want hij ging ze allemaal op hun
missiepost opzoeken.

Na 14 jaar missieprocurator te zijn geweest, werd
hem gevraagd pastoor te worden in Kudelstaart.
“Ik was daar al weekend-assistent en kende de
parochie, dan komt van het een het ander” En na
16 jaar pastoor te zijn geweest, was hij
pensioengerechtigd. Maar Jan Tangelder was, zoals
we dat nu noemen, een mensenmens, sterk
betrokken bij het wel en wee van iedereen in zijn
omgeving. Pensioen bracht te veel stilte in zijn
leven, dat beviel hem helemaal niet. Samen met
zijn huisgenote Joke Dapper, bij velen bekend door
haar vrijwilligersactiviteiten in onze kerk, bleef hij
nauw bij onze parochie betrokken. En toen hem
gevraagd werd of hij interesse had om pastor in de
Meerstede te worden, zei hij direct “ja”. Ondanks
zijn verslechterende gezondheid is hij tot aan het
begin van de eerste coronagolf, ondersteund door
pastoraal-werkster Bernadette Dullens, regelmatig
in vieringen voorgegaan. Jan Tangelder, die zich
altijd erg betrokken heeft gevoeld bij Titus
Brandsma, heeft die betrokkenheid tijdens zijn
pastoraat in de Meerstede vorm kunnen geven. De
kapel in de Meerstede is naar Titus Brandsma
vernoemd. En dat daar nu een borstbeeld van Titus
Brandsma staat, is mede aan Jan Tangelder te
danken.

Op 2 februari is er tijdens de Avondwake in de Titus
Brandsmakapel afscheid van Jan Tangelder
genomen. Op 3 februari kwam hij voorgoed terug
in Twente, waar hij, na een eucharistievering in de
Karmelkerk, te ruste is gelegd op het
kloosterkerkhof in Zenderen. Moge hij rusten in
vrede.

Tekst: Anja Maas



De Stal is gelukkig weer open en wij hopen
net als iedereen dat het voorlopig zo mag
blijven.

Zodat er weer vergaderingen, concerten,
bijeenkomsten en huwelijksfeesten mogelijk
zijn. Want zeg nou zelf...

Trouwen of je 25 of 50 jarig huwelijksfeest
vieren op een prachtige locatie, dat willen we
toch allemaal.

De Stal op de Kaag in combinatie met het
kleine intieme kerkje op Kaageiland bieden
daar de mogelijkheden voor. Wil je meer
informatie, neem even contact op met onze
Stalmeesters Bob en Adriaan.

Stal op de Kaag
Julianalaan 13

2159 LB Kaag
www.stalopdekaag.nl
0252-544688

IL.’AI Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

De Bach Bijbel waar we in de vorige INFO over
schreven ligt in de 40-dagentijd in onze
Boekwinkel. Het is een prachtig exemplaar
waar wij met elkaar van mogen genieten.

Op zaterdag 2 april verhuisd de Bijbel voor
een dag naar de Kaag. daar is rond deze Bijbel
een bijeenkomst met als titel:

Dichter bij Bach kunt u niet komen

De uitgever van deze fasciimi: Dingeman van
Wijnen komt vertellen over het hoe en wat
van deze Bijbel.

Jan Biemond bespeelt het orgel en Wilma
Schoenmaker is soliste.

Tijd: vanaf 14.00 uur kunt u binnenlopen
om 14.30 begint het programma.

Adriaan en Bob ontvangen de gasten met
koffie en zorgen in de pauze voor een glas
wijn.

Entree is 15.00 euro per persoon.
Aanmelden via: info@stalopdekaag.nl
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Overledenen

Anita Lubbersen - Oud - 60 jaar

Anita werd geboren in Alkmaar in een gezin van
15 kinderen en is opgegroeid in Nijmegen. Na
een aantal jaren verhuisde het gezin naar
Hoofddorp.

Toen Anita 17 jaar was ging zij regelmatig naar
jongerencafé lliade in Hoofddorp waar zij in
gesprek kwam met Tinus Lubbersen over een
liedje dat regelmatig gedraaid werd. Tinus wist
daar veel over te vertellen en zo ontstond hun
liefde. Eigenlijk wist Anita wel wie hij was omdat
hij enkele jaren daarvoor haar vader regelmatig
had geholpen in de melkhandel.

Anita en Tinus trouwden in Hoofddorp, ook in
onze kerk.

Zij zijn gaan wonen in Pax en daar werden 2
zoons geboren. Hun derde kind, een dochter,
werd geboren in Heerhugowaard. Anita hield
van al haar 3 kinderen maar ze was blij dat haar
derde kind een meisje was.

Haar dochter Vera vond haar moeder heel lief en
sociaal. leder die binnenkwam kon aan tafel
aanschuiven en ook blijven slapen.

In 1998 hebben Anita en Tinus een boerderij
gekocht in Groot-Schermer. De boerderij
verkeerde in slechte staat. Samen hebben zij de
boerderij verbouwd in een tijdsbestek van 20
jaar. Ze hielden schapen, katten en honden. Het
houden van zoveel dieren was een grote
liefhebberij van Anita.

Anita had, voordat ze trouwde, de opleiding tot
kraamverzorgster gevolgd. Toen zij in
Groot-Schermer woonde heeft zij de opleiding
tot lactatie-kundige gevolgd en werd zzp-er.
Haar hele leven had zij een bijzondere band met
baby’s.

In 2018 keerden Anita en haar man terug naar
Hoofddorp. Vorig jaar werd Anita ziek en is zij op
15 december 2021 thuis overleden.

De uitvaart vond plaats op 20 december in onze
kerk. Dochter Vera vond het een hele mooie
uitvaart waarbij pater Eko op zijn gitaar speelde.
Na de uitvaart werd Anita gecremeerd in
Driehuis.
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Cisca Thé - Sie Kiem Lan Nio - 72 jaar

Op 30 maart 1948 werd Cisca geboren in Pati
(Midden Java). Toen zij 10 jaar oud was overleed
haar moeder en zij werd verder opgevoed door
tantes.

Na haar schoolopleiding ging zij Farmacie
studeren in Semarang. Ronny The was 3ejaars
student en mocht haar ontgroenen. Hij raakte
verliefd op haar.

In 1970 is Ronny naar Duitsland vertrokken om
te studeren. Er vlogen veel brieven over en weer
en zo ontstond de liefde voor elkaar. In 1973 zijn
Ronny en Cisca ‘met de handschoen’ getrouwd
en later getrouwd in Indonesié. In de tussentijd
vond Ronny werk in Nederland. In 1974 is Cisca
naar Nederland gekomen. Nieuw-Vennep werd
hun eerste woonplaats en daarna Zwaanshoek.
In 1978 werd hun zoon Jeffrey geboren en in
1981 Victor.

Na de geboorte van Victor heeft Cisca
heupoperaties ondergaan en kreeg reuma. Zij is
een tijd opgenomen geweest in Sole Mio, een
reumakliniek in Noordwijk. Zij raakte steeds
meer in haar bewegingen beperkt en is
uiteindelijk invalide geworden. Ronny was haar
mantelzorger.

Cisca was een fijne moeder voor haar zoons, ze
kon goed luisteren en was geliefd onder
vrienden. Haar grote hobby was koken. Zij werd
oma van 2 kleinkinderen.

Afgelopen 12 november werd Cisca opgenomen
in het ziekenhuis. Pater Eko heeft haar de laatste
sacramenten toegediend en zij is 24 november
overleden. Helaas heeft zij de geboorte van haar
derde kleinkind niet meer mogen meemaken.

Pastoor Henk Niesten van de organisatie ‘Faith
and Light’ heeft samen met pater Eko op 3
december de uitvaart in onze kerk geleid.
Tijdens deze dienst heeft zoon Victor voor zijn
moeder op de piano gespeeld en samen met
zijn vrouw gezongen.

Na de uitvaart volgde de crematie in
crematorium Haarlemmermeer in
Nieuw-Vennep.



“Samen dragen we de parochie”

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans

Het kan u haast niet ontgaan zijn: de Kerkbalans banner boven de kerkdeur, de brieven die zijn
verstuurd, de berichten en filmpjes op de social media. In januari vond de landelijke Actie
Kerkbalans 2022 plaats! Meer dan 2000 kerken deden mee, zo ook onze parochie H. Joannes de
Doper in Hoofddorp.

Heeft u de Kerkbalans brief en folder al gelezen, de kalender
ergens in huis opgehangen, en het formulier voor
automatische incasso aanpassing ingevuld? Of hebt u zelf bij
uw bank al een automatische overschrijving ingesteld? Dan
willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan
verzoeken we u dit alsnog te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van
haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze parochie om,
zeker na een ingewikkelde coronatijd, weer vooruit te gaan.
Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen
die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Kerkbalans 2022

Op dit moment (6 februari) hebben we van 403 mensen een (bedrag zelf aanpassen)
kerkbijdrage mogen ontvangen (in 2021 deden 933

huishoudens mee met Actie Kerkbalans). En hebben we € 21.444 ontvangen. We hopen dit jaar op
een totaal van € 190.850. Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom
vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel
belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie Kerkbalans ook dit jaar weer mogelijk
hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.

Overzicht opbrengst colletes in de kerk

van 8 januari t/m 30 januari
totaal €1336

Stand van zaken kerkbalans
Op 6 februari staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op €21.444.

Geel vandaag

| wvoor de kerk van morgen
e & B .“"!':::FE:_ sities Help onze parochie missionair te houden
5 A

A\ TN

€21.444 €190.850

De kirk Is @en plek voor vieren, dienen en verkondigen. Voor warmte
Doneer hier
Inspiratie, (roost ¢ L Ams 2@ Wark cndersteuns
nen voortzetten die er toe doen voor velen! (2022
! !

Joannes de Doper

‘ www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage
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L E L .
) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668




Spreekwoorden,

waar komen ze vandaan? We geven ze in onze
Info graag een plekje

Februari 2022. Bij het sluiten van de deadline
van deze Info wordt er in Beijing op de
Olympische Winterspelen geschaatst. Een sport
die alle Nederlanders in het bloed zit en daarom
zitten in Team NL Schaatsen de nodige toppers
met medaillekansen. Kans op een medaille is
een ding, het goud, zilver of brons echt winnen
iets anders. En er mag dan vooral, zoals het
spreekwoord zegt, geen sprake zijn van

Een scheve schaats rijden

Wie dat doet in het gewone leven, doet iets niet
goed. Wie dat doet tijdens de Winterspelen wint
geen eremetaal. Gelukkig reden de
Nederlanders geen scheve schaats. Hun
prestaties mogen gezien worden. Applaus voor
iedereen, maar extra voor lreen Wust, die op de
1500 meter schaatshistorie schreef!

Inleiding Psalmen

In het midden van de bijbel staat een
verzameling liederen en gedichten, het boek
Psalmen. 150 in getal.

De tussenzang na de Eerste lezing, is meestal
gebaseerd op een psalm.

Waar gaan deze gedichten over? Het zijn geen
150 losse liedjes, groepen Psalmen gaan over
vaste thema's. Wie heeft ze geschreven? Wat
betekenen die geheimzinnige aanduidingen
aan het begin of tussen de verzen?

Op 2 woensdagavonden houdt Adri van der Wal
een inleiding over de psalmen. Hij vertelt over
achtergronden en we gaan natuurlijk ook
samen lezen.

We ontvangen u graag op 30 maart en 6 april
om 20:00 uur in het parochiehuis. Even
aanmelden bij het secretariaat wordt op prijs
gesteld.

Hans van der Leeuw

JsB WOUTERS

8 Huis EN HAARD N

Kruiswog ME-A 2131 CV Hoofddorp | 0235617972 | ind. tarsnl | v ttorsnl

KBO

Haarlemme

Katholieke Bond van Oudere®

eer

veer sehioremn

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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De pastoor heeft lelijke dingen gezegd tegen de kosteres
mevrouw Bontje. Omdat ze iets ... tamelijk doms heeft
gedaan. Het zat zo. Al maanden stonden in de kelder
geknutselde huizen van dozen met kartonnen daken die
leken op golfplaten. Op een huis stond ‘Kraamkliniek’.
Op een ander ‘School’. Ze waren gebruikt voor de
Veertigdagen-actie. ‘Rommel!’ dacht mevrouw Bontje.
‘Daar komen maar muizen in. Ik zal ze netjes opruimen’.
Ze had de dozen platgestampt en bij het oud papier
gedaan. Nu was er weer een Veertigdagen-actie, De
pastoor wilde opnieuw de huizen neerzetten met een
collectebus erbij. Hij zocht en zocht. Toen mevrouw
Bontje zei dat ze de dozen had opgeruimd, werd hij
woest... ‘Hoe kwam u erbij om dat te doen, dacht u
helemaal niet na? , -

’-

Weet je wie enorm veel weet?
Een profeet, een profeet!

g

Iiet omdat hi) heeft gestudeerd,
maar de Geest van God hem leert
_ wat echt goed is, wat verkeerd.

Weet je wat hij zegt daarom? éﬂ-’
'Keer je om, keer je om! é

Kik eens écht naar hoe je doet,
is dat voor een ander goed?
Keer je om Naar hoe het moet!

Uit de Bijbel

God zegt: 'Blijf niet vastzitten

aah wat vroeger allemaal is gebeurd.
1k ga iets hieuws maken!
Het is ol qan het kiemen,
let maar op.f’

)

: —
Naar Jesqjq 43: 1819 S @

. OMKEREN @@ KiK

Dacht u dat de armoede in de wereld was opgelost?”’ Ja,
de pastoor ging hard tekeer. Mevrouw Bontje begon te
snikken. ‘lk wilde ...alleen maar... de kelder netjes maken
... het spijt me!!” De pastoor is met een grom
weggelopen. Kikker en de muizen kijken toe. ‘Is het nu
weer goed?’ piept Maarten muis. 'Ze zei: het spijt me.
Dan is het toch weer goed??’ Kik zucht. ‘De pastoor
moet zich 0ok omkeren.’ Wat ‘omkeren’ is, snhapt
Maarten niet. Wel dat de pastoor niet boos mag blijven.
Gelukkig komt hij terug en legt mevrouw Bontje alles
rustig uit. Zij gaat naar de winkel om lege dozen te halen.
En die middag knutselen ze samen.
Heel gezellig.

% Wees hiet trots zoals een pauw.
Bl Voel berouw, voel berouw!

Wees eenvoudig, maar hiet dom,
Vast en bid, maak recht niet krom.
God vergeeft je, keer je om!

Veertlg dagen duurt de test.
boe Je best! boe Je best!

/ - P}a‘
= Tekeningen: M. Jurrigns




