ire parochie in Hoofddorp
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: Word net als Joannes de Doper
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Er komt veel kijken bij
een uitvaart. Weet u
wat u allemaal moet
regelen en wat een uit-
vaart kost? U kunt uw
wensen door Dunweg
in kaart laten brengen.
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4 weken gratis! Kijk op www.kn.nl/ak kn
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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 4 moet binnen zijn
voor woensdag 20 april
Afhalen Info nr. 4 donderdag 12 mei

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Coordinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Info en Inhoud

Pastores: e
pater E. Manek svd - priester gl
tel. 06 85244515 |

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage € all: ekosilvester85@gmail.com

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

pater A. Hizola svd - priester
tel: 06-87582327
e-mail: apiong_svd@yahoo.com

10
14
15
16
17

18
19
21

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon. 23

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Bachbijbel

24
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Pastoraal woord

Bij de voorkant

Fratelli Tutti,

House of Joy

Raad van Kerken

Buurtkastje nu ook bij de Joannes de Doper
kerk

Boekwinkel

Matthdus Passion door de COV Haarlem
Schuif aan bij Alphal!

Kids en Jongeren

Dank Dank Dank

Kazuifels

Vastenmaaltijd over kerkelijke noodfondsen
Stal op de Kaag

“Samen dragen we de parochie”

26 april tuindag: help mee in de kerktuin!
Passie vooe anbacht

Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Zalig Pasen

Het is Pesach, en die start met de sedermaaltijd.
Joodse families zitten met elkaar aan tafel, De tafel
is gedekt met symbolisch voedsel, een glas wijn
voor de profeet Elia staat klaar, de kinderen stellen
de traditionele vragen, ze willen weten waarom
deze avond dan zo anders is dan alle andere
avonden. Er wordt verteld uit de Haggada, het
verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de
uittocht uit Egypte. Over de 10 plagen die over
Egypte kwamen. De 10e plaag, dood van de
eerstgeborenen, waaraan ze konden ontsnappen
door hun deurposten te besmeuren met het bloed
van een lam. Toen werd het Farao te gortig en liet
hij hen vertrekken.

In allerijl vertrokken ze, bang dat Farao zich zou
bedenken, ze hadden geen tijd om hun brood te
laten rijzen. Een tocht van veertig jaar door de
woestijn, op weg naar het veelbelovende land.

Ook Jezus viert Pesach, hij zit met zijn vrienden aan
tafel. Het is zijn Laatste Avondmaal. Ze delen brood
en wijn en Jezus vraagt hen dit te blijven doen, om
Hem te gedenken.

Zoals de Joden brood en wijn delen om hun band
met God, die hen uit Egypte leidde, te gedenken.

Wij vieren Pasen. Sommigen genietend in de natuur
van bloesem, bollenvelden, lammetjes.

Sommigen van onze mooie Bijbelse tuin, de
prachtige vijver, als u daar bent, vergeet u dan niet
even over de rug van Susanne te wrijven als het
zonnetje daarop staat? Die is dan zo heerlijk
warm....

Sommigen in de kerken om het lijden en de
opstanding van Jezus Christus te herdenken en te
luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, en
sommigen om te |uisteren naar de prachtige muziek
van de Mattheus Passion van Bach. Of in Boekwinkel
Het Kruispunt om de schitterende Bach-bijbel te
bewonderen, die kans krijgt u niet vaak....

Of voor de televisie als de Paus het “Urbi et Orbi”
uitspreekt.

De redactie van de Info en allen die meewerken aan

de totstandkoming en verspreiding van de Info
wensen u een

Zalig Pasen



Pastoraal woord

“Dood kan alleen het lichaam vernietigen ........

Als paters van de SVD krijgen alle paters, eens in
drie jaar, drie maanden verlof om naar hun
familie in eigen land te gaan. Na een verblijf van
drie jaar in Nederland ben ik vorig jaar in april
2021, na Pasen, naar India geweest. Op dat
moment was de coronabesmetting helaas hoog
in India. Het was een echt ellendige en
levensgevaarlijke periode voor de mensen. De
mensen waren ernstig ziek van het
coronavirus,00k in de dorpen. Ik logeerde bij
mijn ouders in hun dorp. Ondanks dat we heel
voorzichtig waren raakten ook mijn ouders en ik
besmet met het virus. Niemand was ook nog
gevaccineerd. Ik was zelf flink ziek en toch heb
ik voor mijn ouders gezorgd. Mijn vader heeft,
heel verdrietig, de coronabesmetting niet
overleefd. Hij werd in een ziekenhuis
opgenomen en overleed een dag later in het
ziekenhuis. Dit ziekenhuis wordt door paters
van de SVD bestuurd. Na het overlijden van mijn
vader heb ik meteen de pater die
eindverantwoordelijk is over het ziekenhuis,
geinformeerd over het overlijden van mijn
vader. Zijn woorden raakten mijn hart diep. Ik
hoorde zijn boosheid tegen de dood “Dood kan
alleen het lichaam vernietigen en niets meer
dan dat”. Door de verrijzenis van Jezus heeft
Jezus ons laten zien dat de dood niet het einde
van ons leven is. De dood is een begin van
nieuw leven dichterbij en met God in de hemel.

De meeste mensen geloofden Jezus niet toen hij
vertelde dat hij zou verrijzen. Maar Jezus wist
het en hij heeft op God vertrouwd dat hij door
God na drie dagen uit zijn dood zou verrijzen.
Daarmee heeft hij ons laten zien dat wij
opnieuw een nieuw leven kunnen krijgen en wij
op God kunnen vertrouwen.

De afgelopen twee jaar zijn voor ons allemaal
heel moeilijk geweest. Wij hebben bijna iedere
dag een soort druk van isolement ervaren of
zelfs overlijden van naasten meegemaakt in ons
leven. Veel verdriet, angsten, zorgen,
moeilijkheden en vermoeidheden enzovoort
ervaren. God is dichter bij ons tijdens een crisis,
oorlogen en andere zeer moeilijke
omstandigheden. Zoals God Jezus onderweg
naar Calvary geholpen heeft en zoals God de

n

Israélieten onderweg
naar het beloofde
land vergezelde, zo
heeft God ons niet in -
de steek gelaten. God £
is zonder dat we het
ons bewust waren ons
altijd trouw gebleven
en heeft ons
bemoedigd, gesterkt
en beschermd.

Ik heb veel verhalen

gehoord van mensen hoe ze de armen, ouderen
en eenzamen geholpen hebben tijdens de
coronacrisis. Sommigen hebben hen eten
gebracht en sommigen hebben de nodige
spullen gegeven. Ik heb zelf tijdens mijn verlof
in India, nadat ik herstelt was, zieken bezocht en
ondersteund. Het is nu ook echt bemoedigend
te zien hoe mensen bereid zijn om de
slachtoffers van de oarlog in Oekraine te
helpen. Sommigen hebben geld gestort en
anderen hebben spullen ingezameld om hen te
helpen. Met al deze hulp krijgen de
vluchtelingen hoop op veiligheid in hun leven.
Dat wil Jezus graag, dat wij allemaal zijn volgers
zijn. Wij waorden uitgenodigd onze
medemensen dezelfde liefdevolle aandacht te
laten ervaren door onze aanwezigheid dichtbij
hen die ons willen ontmoeten in tijden van
nood en hun de nodige veiligheid te bieden en
laten ervaren door onze nabijheid.

Met Pasen vieren we de overwinning van Jezus
op de dood. Wij vieren ook de bevrijding van
onze soms moeilijke omstandigheden. Wij
mogen ook proberen om nieuw, beter leven aan
anderen te geven. Als wij allemaal met
vertrouwen op God en in elkaar met de
medemens samenwerken, dan kunnen we de
kerk en de samenleving een mooie ervaring,
Pasen, laten voelen. Mede namens het team van
pastores van deze parochie wens ik u allen een
Zalig Pasen.

Albert Toppo, pater svd



Parochiebreed

Bij de voorkant

Dit keer op de voorkant een foto van de Bachbijbel,
die in deze 40-dagentijd te bewonderen is in
boekwinkel Het Kruispunt.

Deze Bijbel van Bach, voorzien van opmerkingen
en aantekeningen van de grote componist, is niet
zomaar een bijbel. Het is een boek met een
speciaal verhaal, waarover we in vorige Info's al iets
hebben verteld. Nu er-na corona- weer concerten
mogelijk zijn en we weer kunnen komen luisteren
naar Bachs Matthdus Passion, hoort een foto van
deze Bachbijbel zeker op de voorkant van onze
Info thuis!

Fratelli Tutti

Fratelli Tutti, een encycliek van paus Franciscus
over broeder-/zusterschap en sociale vriendschap.
In drie avonden zijn we nader in gegaan op de
inhoud van deze encycliek. “Een reflectie die zich
opent voor een dialoog met alle mensen van
goede wil", aldus de paus. Hans Bruijnzeels, Els
Tulen en op elk van de drie avonden een andere
pater hebben het programma voorbereid en
begeleid.

Wat een wijze woorden schrijft de paus in deze
encycliek, die in 2021 al werd gepubliceerd.
Woorden van dialoog en vrede die zo toepasselijk
werden toen in 2022 de oorlog in Oekraine
uitbrak. Er staan zéveel mooie teksten in de
encycliek, toch wil ik er twee uithalen en dat zijn
de focus die de paus legt op “hoe waardevol elk
menselijk leven is, hoe waardevol een persoon is,
altijd en onder alle omstandigheden”.

Een tweede puntis het belang van een open
dialoog. “Een volhardende en moedige dialoog
haalt het nieuws niet zoals botsingen en
conflicten, maar helpt de wereld discreet om beter
te leven, veel meer dan wij ons realiseren. ... Laten
wij onze kinderen bewapenen met de wapens van
de dialoog!”.

Er staan veel meer wijze woorden in, het beste is
om de encycliek zelf te lezen. lk ben in ieder geval
erg enthousiast en heb inmiddels meerdere
exemplaren aangeschaft, ook om weg te geven.
Omdat het een mooie boodschap is, die gedeeld
moet worden met andere mensen van goede wil.

Marieke Brown, contactpersoon van PGHoofddorp
De Lichtkring in de Raad van Kerken Hoofddorp
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Kerkwacht

Gaarne 1 of 2 vrijwilligers voor de kerkwacht voor
ongeveer 5 a 6 maanden op de woensdagen van
11 tot 12h. Beginnend na de Paasdagen.
Opgeven via het secretariaat of bij

Mariétte Versteeg tel. 06 33 76 94 76

House of Joy

5 januari 1981

Eind augustus 1980 belde mijn oud-collega van de
Sint Franskleuterschool uit Osdorp, inmiddels
kleuterleidster op de Klippeholmschool, mij op
met de vraag of ik kinderen van Turkse
vluchtelingen wilde opvangen. Deze twee
gezinnen hadden enige jaren in Amsterdam
gewoond en hadden nu een huis gekregen in
Hoofddorp. Ik was een paar jaar alleen huisvrouw
geweest en was wel weer toe aan een betaalde
baan. Terug voor de klas had niet mijn prioriteit,
maar de uitdaging om anderstalige kinderen te
helpen met de Nederlandse taal wilde ik graag
aangaan. Het waren de kinderen K.... die na de
kerstvakantie op de stoep van de school stonden.
Zij behoren tot de Chaldeeuws-katholieke kerk, ik
ontmoette ze daarom ook in de Joannes de
Doperkerk. Allengs kwamen er ook kinderen bij
met roots in Argentinié, Marokko, Italié, Suriname
en de Antillen. Van het begin af aan heb ik dit
werk met veel plezier gedaan, ik werkte met kleine
groepjes. Soms ging ik met de kinderen naar
buiten en leerden ze al spelend op klimrekken en
ander buitenspelmateriaal nieuwe woorden en het
juiste lidwoord gebruiken.

Tot mijn taak behoorde ook huisbezoek aan de
ouders van de kinderen. Het werken met kinderen
en de omgang met hun ouders had tot gevolg dat
ik vanaf die tijd bijzondere belangstelling heb voor
mensen met een migrantenachtergrond. Ik heb
dan ook meteen 'ja' gezegd toen pater Eko mij
vroeg om mee te doen met House of Joy.

House of Joy

wil het contact bevorderen tussen christenen uit
diverse Hoofddorpse kerken en mensen met een
migrantenachtergrond. Om te beginnen
organiseren ze maandelijks een interculturele
inloop die wordt besloten met een maaltijd.



Parochiebreed

House of Joy (vervolg)
Op de website staat: “Hier heten we elkaar
welkom, luisteren we naar elkaar, waarderen we
elkaar en ontdekken we wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Daarnaast zijn er
tussendoor contacten, bijvoorbeeld als de één
bij de ander thuis komt voor de gezelligheid of
om ergens mee te helpen”
De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw
De Graankorrel van de christelijk-gereformeerde
gemeente. Dit gebouw heeft niet de uitstraling
van een kerk, daarom zullen moslims en
niet-kerkelijke mensen zich ook thuis voelen in
de sfeervolle, gezellige ontmoetingsruimte.
Ik heb onder andere kennis gemaakt met Diana,
zij komt uit Eritrea. Diana hoopt hier sociale
contacten op te doen en haar Nederlands te
verbeteren. Ze kerkt in de Marktpleinkerk, maar
komt er te weinig om mensen te leren kennen.
Een medekerklid heeft haar meegenomen naar
House of Joy.

Goytom komt eveneens uit Eritrea. Na een jaar
geholpen te zijn door een taalcoach vond deze
dat Goytom nu in staat was zelf zijn weg te
zoeken, dan kon hij weer iemand anders helpen.
Deze man heeft hem verwezen naar House of
Joy. De vrouw van Goytom is hier ook, zij werkt
in een zorgcentrum en heeft dus alle
gelegenheid om mensen te ontmoeten en haar
taal te verbeteren. Zelf is hij pakketbezorging,
dus blijft het bij ‘goedemorgen’ of
‘goedemiddag;, een gezellig praatje zit er niet in.
Tot mijn grote verrassing zie ik aan een ander
tafeltje Reza zitten. Hij is

de vader van enkele van de Turkse kinderen die
5 januari 1981 op de stoep van de
Klippeholmschool stonden. Hij is ook verrast mij
hier te zien. Aan zijn gesprekspartner vertelt hij
dat we elkaar al 40 jaar kennen. We zien elkaar
af en toe in de kerk, maar nu heeft hij alle tijd
om mij te vertellen over zijn kinderen. Reza is
beretrots op hen, ze hebben alle vier een goede
baan. Ze wonen in de buurt en komen geregeld
bij hem langs.

Voor onze medeparochianen met een
migrantenachtergrond

Ben je geboren in een ander land en wil je
nieuwe vrienden maken en beter Nederlands
leren spreken, dan kun je bij ons terecht.

We ontmoeten je graag op de House of Joy
bijeenkomsten. Eén keer per maand
organiseren we deze gezellige maaltijd voor
iedereen. Je mag alleen komen, of met je hele
gezin. Er is opvang voor kinderen. Het is
helemaal gratis!

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op
woensdag 06 april en woensdag 11 mei

We zijn open van 16.00 tot 18.30 uur

in het gebouw De Graankorrel,

lJweg 1100 in Hoofddorp.

We verwachten: moslims en christenen,
vrouwen en mannen, migranten en
Nederlanders. Als je binnenkomt, heten we je
welkom. Daarna krijg je koffie, thee, of frisdrank.
Er zijn altijd genoeg mensen om mee te praten.
Om ongeveer 17.30 uur beginnen we met eten.
Voor meer informatie zie de website:
www.hojh.nl

Voor aanmelden info@hojh.nl of 06.11.621.544
Ook ik wil u graag meer vertellen over deze
organisatie.

Misschien wilt u eerst met mij kennismaken. U
kunt mij bellen 023-5612273 of mailen
evandongencaarls@telfort.nl,

Els van Dongen-Caarls

Marthagroep

Woensdag 13 april zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken. Woensdag 11 mei de zijn de dames
Dekkers, Kunz en Ruiter aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Contactpersoon: Mw. Jessica Kunz

tel: 06-36171598



Raad van Kerken Hoofddorp

Activiteiten Raad van Kerken

Raad van Kerken
Hoofddorp

Excursie Vincent van Gogh
In de Noorderkerk in Amsterdam is een
tentoonstelling te zien 'Vincent meets Rembrandt’
- hetis een bijzondere lichtinstallatie die vertelt
over de wijze waarop Rembrandt Vincent van
Gogh inspireerde. Wie gaat er mee op
zaterdag 9 april, 15.00 uur?
Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Zaterdag 9 april, 15:00 uur.
Plaats: Noorderkerk Amsterdam

Sobere maaltijden
De laatste sobere maaltijd in 2022 is op 13 april in
De Ark. Inloop 18:00 uur. Start 18:15 uur, afsluiting
19:15 uur. Reserveren kan via e-mail of per telefoon
t/m maandag 11 april.
Thema in De Ark is ‘Groene Kerk. Hoe ben je een
‘Groene Kerk'? Er wordt uitgelegd wat Groene
Kerk-zijn inhoudt. Ook wordt ingegaan op de
groen groep en het verticale tuintje rond De Ark.
Tot slot een uitleg over de Energiebank, ook
onderdeel van het Groene Kerk-zijn.
Opgeven bij francescwdon@hotmail.com,
tel 06 23 418 380. Via internet te volgen:
pghoofddorp.nl/media_de_ark/

SAMEN IN GESPREK

14 april Welke mensen, van nu of uit het verleden,
inspireren ons?

Het jaarthema van de Raad van Kerken van
Hoofddorp dit jaar is: Dwars.

In het kader van dit thema willen we het hebben
over mensen, die “dwars” zijn. Mensen, die dwars
tegen heersende opvattingen in gaan, omdat zij
vinden, dat die niet goed zijn.

Daarover nadenkend kwamen bij mij mensen op
als Paus Johannes XXIIl, Titus Brandsma, mijn opa,
die onderduikers in huis nam, en van nog verder
terug Erasmus.

Er verder over nadenkend, dacht ik ook aan de
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Voorjaars Programma "Dwars"
Periode: 9 april - 14 mei

namen, die ik van mijn ouders kreeg: Leonardus,
Johannes en Petrus. En ook de naam, die ik koos bij
mijn Vormsel: Franciscus.

Allemaal mensen, die mij inspireren en moed
geven om zo nodig in te gaan in wat de heersende
meningen zijn.

Bij ‘'Samen in Gesprek’ lijkt het ons interessant om
met elkaar na te denken over mensen, die ons
inspireren. Mensen, die ons moed geven op onze
levensweg.

ledereen, die het ook boeiend vindt om hier samen
over na te denken en samen over te praten is van
harte welkom. Leo Mesman (06 516 209 39)

12 mei We horen het 'levensverhaal’ van Maria
Magdalena.

Verschillende keren heb ik vanuit het perspectief
van een Bijbelse vrouw (Hagar, Tamar, de vrouw
van Job) haar verhaal verteld. Op deze ‘Samen in
Gesprek’ bijeenkomst kruip ik in de huid van Maria
Magdalena.

Maria Magdalena is een van de meest
spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament.
In de loop der eeuwen is haar van alles toegedicht:
ze zou een bekeerde zondares zijn geweest, maar
misschien ook Jezus' partner. Of was zij de 'volledig
ingewijde; zoals we kunnen lezen in het evangelie
van Maria (Magdalena).

Zoals gebruikelijk zullen we onder het genot van
een hapje en een drankje dit seizoen afsluiten en
kunnen we aan elkaar vertellen wat onze eigen
gedachten zijn bij deze bijzondere vrouw.

Els van Dongen-Caarls

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis,

Opgave gewenst: telefonisch bij Coby Bergsma:
023-5652400 of per email bij Els van Dongen:
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
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vervolg Raad van Kerken
Paasmorgen bij de Herrnhutters

De dageraadsviering bij de Herrnhutters in Zeist is
een bijzondere belevenis: men begint de viering
een half uur voor zonsopkomst in een nog donkere
kerk. Dat zal dit jaar dus rond 6:00 uur zijn. Zodra
het licht wordt, gaat men met koperblazers naar
buiten, naar de begraafplaats, zodat men daar de
zon ziet opkomen als symbool voor de opgestane
Christus. Daar worden dan nog Paasliederen
gezongen en de overledenen van het afgelopen
jaar herdacht.

Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl,
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Zondag 17 april, vertrek 05:15 uur - thuis 08:30
uur.

Plaats: Zeist (verzamelen bij De Ark rond 5:15 uur)

BOEKBESPREKING: DE GOEDE VOOROUDER

Roman Krznaric is cultuurhistoricus (en overigens
getrouwd met econome Kate Raworth - van ‘De
donut economie). In zijn boek De goede
voorouder vraagt hij zich af waarom wij mensen zo
gefixeerd zijn op de korte termijn: de volgende
vakantie, de volgende verkiezingen? Dit terwijl de
grote vragen van dit moment - denk aan de
klimaatcrisis - vragen om handelen dat nadenkt
over de lange termijn. Hoe zouden onze
kleinkinderen zich ons willen herinneren? En we
kunnen het: kathedralen, maar ook Nederlandse
polders getuigen ervan dat mensen dingen
kunnen doen waar ze zelf niet beter van worden,
maar wel de volgende generaties. Een hoopvol
boek!

Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl,
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023 200 0192.

Donderdag 21 april, 20.00 uur.

Plaats: Boekhandel Het Kruispunt, Kruisweg 1067a,
Hoofddorp

Voor algemene informatie over het programma
kunt u contact opnemen met Flora van der Staaij,
tel. 06 10469181,
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl

Buurtkastje nu ook bij de
Joannes de Doper kerk

Sinds kort hangt er een buurtkastje op ons
kerkplein, naast de inzamelcontainers voor kleding
en gebruikte olie. Het kastje is bedoeld om
verspilling van voedsel tegen te gaan. Wat mensen
kunnen missen en nog binnen de houdbaarheid is,
kan gedeeld worden in het kastje. En diegene die
dat goed kunnen gebruiken, mogen deze
producten dan uit het kastje halen. Met dit kastje
kunnen buurtbewoners een handje helpen en
tegelijkertijd voedselverspilling tegengaan en op
een eenvoudige manier iets goed doen voor het
milieu.

Het initiatief van buurtkastjes is gestart door de
stichting SoGoed. Het doel van de stichting is
om aan de hand van diverse projecten mensen
in armoede te helpen en daarnaast
voedselverspilling tegen te gaan. Dit gebeurt op
dit moment in de vorm van Buurtkastjes,
Buurtkoelkasten en een Boodschappenkar. De
projecten van de stichting dragen bij aan een
sociale sfeer in de buurt. Neem wat je nodig
hebt en geef weg wat je kan missen. Zo helpen
we elkaar. De Joannes de Doper kerk wil graag
aan deze doelstelling meewerken. Er zijn ook
Buurtkastjes geplaatst bij Oecumenische
Kerkgemeenschap De Ark in Overbos en de PKN
gemeente Lichtkring in Toolenburg.



De komende tijd wordt er weer druk gewerkt op en aan het kerkplein. Het gedeelte tussen de kerk en de
boekwinkel is aan de beurt om geverfd te worden. Daardoor is het misschien iest moeilijker om onze
winkel deur te bereiken. Maar er blijft hoe dan ook altijd een paadje vrij om binnen te komen.

Boekenweek 9 t/m 18 april. De 87ste Boekenweek is een ode aan de
eerste liefde. De Boekenweek is hét feest van het jaar in de boekhandel en
bibliotheek. Het boekenweek geschenk is geschreven door llja Leonard
Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld schreef het essay.

Wij nodigen u en jullie uit, om deze week bij ons op de koffie te komen en
de verhalen over uw eerste liefde met ons te delen. Opschrijven mag ook,
mail dan uw verhaal voor 18 april en wie weet wint u daarmee een prijs.

Moeder en zoon Moeder
Abdelkader Benali las het wereldberoemde boek Eindelijk thuis van Henri Nouwen o
en schreef dit verhaal, geinspireerd op zijn eigen ervaringen met thuiskomen en de
relatie tot de ouders. Hij ging daarvoor samen met zijn moeder naar St. Petersburg,
om Rembrandts schilderij van de Verloren Zoon te bekijken.

zoon

Zondagmorgen

Toen de pandemie kerkgang onmogelijk maakte, besloot Willem Jan Otten van het
missen van de mis een deugd te maken. Hij schreef het boek waar hij sinds zijn
doop in 1999 van heeft gedroomd: een essay dat week voor week reageert op het
liturgisch jaar, volgens hem het grootste kunstwerk van de westerse beschaving.

Communie en vormsel cadeautjes i
Op onze kinderboekenzolder, maar ook gewoon in de winkel beneden liggen weer —
volop cadeautjes voor de eerste communie en het vormsel. Denk daarbij aan

rozenkransen, boeken, kinderbijbels, een kruisje of klein sieraad, maar ook aan bijv.

een christoffel of een mooie kaars. Wij helpen u graag bij het zoeken van een

passend cadeautje.

@‘J Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek
10



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 18 en 25 mei om 20.00 uur.
De eerste avond is in boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
De volgende vieringen zijn op 14 april om10:30 en 5 mei om11:00.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
05 en 06 februari € 250,40
12 en 13 februari €366,75
19 en 20 februari € 296,25
Extra collecte Solidaridad € 102,20
26 en 27 februari €214,60
02 maart €339,40
05 en 06 maart € 244,80
11 en 12 maart €491,80
Extra collecte Oekraine € 330,00
19 en 20 maart € 375,60

11



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 9 april - 14 mei

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.

Palmpasen
Za09apr 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo 10apr 10.00: Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
Dineke Blokker- Stokman
12.00: Engelstalige viering; Filipijns koor
Di 12apr 19.30: Boeteviering; pater E. Manek; cantor
Witte donderdag
Do14apr 19.30: Eucharistieviering; paters E. Manek, A. Toppo en diaken R. Mascini;
Indonesisch Koor Maranatha
Goede vrijdag
Vr15apr  15.00: Familieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Zangertjes
19.30: Eucharistieviering Paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor
Paaswake
Za 16apr 19.00: Kinderpaaswake; pater A. Toppo
22.00: Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Odyssee
Eerste paasdag
Zo17apr 10.00: Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor
- Bep Beers- van Schie
12.00: Familieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Zangertjes
13.30: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Tweede paasdag
Ma 18apr 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Harmonie Excelsior
Di 19apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do21apr 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 23 apr 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo24apr 10.00 Eucharistieviering; Catechese gehandicapten; pater A. Toppo en pastor L. Mesman;
Odyssee
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters; Bep Beers van Schie
12.00: Engelstalige viering; Filipijns koor
Di 26apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 28 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Za30apr 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo01mei 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Lotta Selis en familie
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; International Choir John the Baptist
15.00: Spaanstalige viering
Di 03 meit 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 05mei 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Vr 06 mei 11.00: Uitstelling Allerheiligste
Za07 mei 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo 08 mei 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek Cantor
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor
Di 10mei 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12 mei 1845: Rozenkrans
19157 Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 14 mei

Zo 15 mei

19.00:

10.00:

12.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Familieviering; paters pater E. Manek en A. Toppo; Zangertjes

Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
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Matthaus Passion van J.S. Bach door de COV Haarlem

" Goede Viijdagids april 2022

19 30 uur Phllharmonle Haarlem

cCoVv Hanar'lem

Barokensemble Eik en Linde
Dirigent Piet Hulsbos

Martha Bosch =sopraan

_ Carina Vinke - alt
Falco van Loon -tenor evangelist
Erik Janse - tenor aria’s

Sven Weyens - bas Christus
Joris-van Baar'=bariton aria’s
Matthias Havinga - organist
Koorschool St. Bavo, Kinderkoor

Prijs € 35,00 inclusief pauzecomsumptie en garderobe.
Philharmonie 023 5121212 / www.theater-haarlem.nl
www.covhaarlem.nl
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Schuif aan bij Alpha!

(

“Nat is het doel van Mijn leven!

Wat is Alpha? De plek waar je jezelf mag zijn.
De plek waar je alles mag delen. De plek waar
je mag twijfelen. De plek waar je welkom
bent. Tijdens tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk
geloof inhoudt.

Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk
geloof op een laagdrempelige en gezellige
manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie
onderdelen: eten, een inleiding en een kleine
groep. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer;
wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen
een Alpha. In Nederland zijn dat er al ruim
325.000!

Voor wie?

Alpha is voor iedereen! Het is de plek waar je
jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen.
De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je
welkom bent. En bovenal: de plek waar alle
verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het
gesprek aan te gaan en je vragen en ideeén te
delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over allerlei
inspirerende onderwerpen. ledereen komt met
zijn eigen meningen en vragen. Je ontdekt altijd
iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen, met
wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat.

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét
moment om elkaar op een ontspannen manier
goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je

naar een kort, inspirerend verhaal over een van
de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je
vragen en gedachten te delen in kleine
groepen. Voor de kosten van de maaltijd vragen
we een eigen bijdrage.

Er zijn tien Alpha-bijeenkomsten en een
Alpha-dag. Elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je
onder meer de volgende onderwerpen:

+Is er meer?

+ Wie is Jezus?

« Bidden: waarom en hoe?

+ De Bijbel lezen: waarom en hoe?

« Hoe zit het met de kerk?

Wanneer?
Alpha is elke woensdagavond van 11 mei tot en
met 13 juli, van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Waar?

In het Fundament of parochiehuis van de h.
Joannes de Doperkerk (Kruisweg 1071
Hoofddorp).

Welkom!

Zin om aan te schuiven? Je bent van harte
welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon
een keertje vrijblijvend aan tafel gaan, meld je
dan aan via het antwoordformulier op de
website
(www.hjoannesdedoper.nl/alpha-cursus) of
stuur een e-mail naar Angelique Poortvliet
(anpoortvliet@gmail.com) of Marcel van
Lochem (marcelvanlochem@live.nl). Bij hen kun
je ook terecht als je nog vragen hebt. Wil je
weten hoe anderen Alpha hebben ervaren in
verschillende plaatsen, bekijk dan eens hun
verhalen op https://alpha-cursus.nl/



Kids &
fhjth/ongeren

WWwWW.hjoannesdedoper.nl
Kom je een palmpaasstok versieren?

Op zondag 10 april begint dit jaar de Goede
Week. De week waarin we meeleven met het
lijden van Jezus, Zijn dood en verrijzenis. De
week begint op palmzondag, via Witte
Donderdag en Goede Vrijdag wordt het dan
uiteindelijk pasen.

We beginnen al op zaterdag 9 april. Tussen 3 en
5 uur zijn alle kinderen weer van harte welkom
om een palmpaasstok te komen versieren. Twee
jaar lang was het helaas niet mogelijk, maar
gelukkig kan het weer.

Van ons krijg je een broodhaantje en een
palmtakje en er is
crépepapier om te
versieren. Je neemt zelf
een kruis mee om te
versieren, net als extra
versiersels of wat
lekkers om op je stok te
maken. Hulp van een
ouder bij het versieren
van de stok is zeer
gewenst, zo leert de
ervaring. De deelname kosten zijn 2,50 euro.
Inschrijven kan via de website of email
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl .

Op Palmzondag gaan we met onze versierde
stokken in optocht de kerk in. We vieren de
intocht van Jezus in Jeruzalem en na de viering
vindt de traditionele palmpasenoptocht plaats.

De Kruisweg op Goede Vrijdag

Om drie uur 's middags lopen we de Kruisweg.
Eerst bidden we de Kruisweg in de kerk. Het
kinderkoor zingt. We beleven het hele
lijdensverhaal van Jezus met elkaar. Na afloop
gaan we met z'n allen naar buiten en gaan we
de tuin in. We lopen daar langs alle beelden die
samen de kruisweg van Jezus uitbeelden. Welk
beeld spreekt jou het meeste aan? Leg daar het
palmtakje dat je gekregen hebt neer. Het is
goed om met elkaar even stil te zijn op deze
bijzondere dag.

Pasen

Op eerste paasdag om 12 uur is er een speciale
familieviering. We vieren Pasen, Jezus is
opgestaan. We vieren dit grote feest met alle
families, kinderen, ouders, opa's en oma's,
iedereen is meer dan van harte welkom. Het
kinderkoor zingt ook weer in deze viering. Juist
nu de coronacrisis voor nu toch echt voorbij is,
maar ook met alle nare gebeurtenissen in de
Oekraine is het belangrijk met elkaar te vieren
dat het leven sterker is dan de dood. Pasen is
een teken van hoop. We hopen dat iedereen er
weer bij zal zijn.

Gedoopt

Gabriél Valino
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Dank Dank Dank

Dat is wat wij meekrijgen vanuit De Rijp.
Vandaag maandag 14 maart zijn we voor de 2de
maandag op rij geweest.

Dit om de geleverde spullen t.b.v. Oekraine af te
geven.

Velen hebben bij de Joannes de Doperkerk
gevraagde spullen afgegeven.

Dit n.a.v. het verzoek spullen te leveren waar
mogelijk.

Sinds enkele weken staat er een bericht op;
https://www.hjoannesdedoper.nl/inzamelactie-v
oor-noodhulp-door-caritas-in-oekraine/

Daar is ook terug te vinden waar behoefte aan is.
Ook staat vermeld waar de geleverde spullen
naar toe worden gebracht.

\ ‘ stic caritas

Ukraine - Holland

http://www.stichtingukraineholland.nl/

Heel veel vrijwilligers zijn constant bezig aldaar
spullen in ontvangst te nemen.

Te sorteren en weer in vrachtwagens te laden
voor vervoer naar Oekraine.

Onder de vlag van het RODE KRUIS worden de
spullen vervoerd.

Ook vandaag werden er weer veel vrachtwagens
en aanhangers volgeladen.

Heel bijzonder om die samenhorigheid te zien.
Het maakt je emotioneel.

Aan u die dit leest nogmaals onze dank.

Maar probeer ook door te gaan om spullen te
doneren.

Hoogstwaarschijnlijk willen mensen in uw
omgeving ook helpen. Zegt het voort, zegt het
voort. Nogmaals dank.

George van Goethem
Peter van der Kamp

Kazuifels

Hartelijk dank
aan
Zorgcentrum

De Diem.

Bij het opruimen
van de kapel
hebben de
paters kazuifels
gekregen.

Op de foto pater
Mathew




Vastenmaaltijd over kerkelijke noodfondsen
Diakonie en Caritas: “Wij kunnen snel helpen”

Tekst: Anja Maas

Hoofddorp. Het was door corona twee jaar lang
improviseren, maar nu mag het weer: de
Hoofddorpse Raad van Kerken organiseert in de
40-dagentijd 6 vastenmaaltijden. Locatie:
diverse kerken. Menu: soep met brood. De
geestelijke honger die bij de vastenmaaltijd
hoort, wordt gestild met aandacht voor een
maatschappelijk thema. Dat past bij deze
periode van het jaar, die voor christenen van
oudsher in het teken staat van inkeer en
reflectie.

Snelle hulp, liefst in natura

Op 9 maart is het Parochiehuis van de H.
Joannes de Doperkerk ‘het restaurant’ voor de
tweede vastenmaaltijd. Circa 30 mensen
schuiven aan voor soep, bereid door Francien
Wegh en Els Berk, al jaren een vast soep-team.
“Ze verdienen applaus’, zei gastheer Wim Piels
na afloop.

En dat applaus voor hun pompoen- en
linzensoep kwam er! Applaus was er ook voor
de sprekers bij deze maaltijd: Wim Homan en
Jos Kooren. Zij vertegenwoordigden
respectievelijk de Diakonie van de Protestantse
Gemeente te Hoofddorp en de Parochiéle
Caritas Instelling van de rk. kerk. Twee fondsen,
in het leven geroepen om hulp te bieden bij

18

acute financiéle nood. “Onze ondersteuning is
alleen incidenteel en we kunnen snel werken.
Wij komen in beeld als zich bij mensen die al in
een armoede-situatie zitten, dringende
financiéle problemen voordoen. De
wasmachine is kapot, de onmisbare auto moet
gerepareerd, er is speciale (sport)kleding nodig,
allemaal zaken die voor veel extra stress zorgen.
Het liefst helpen we in natura, maar als de
situatie daarom vraagt steunen we ook met
geld. Zo hebben we wel eens een tandartsnota
betaald. Of we verstrekken een kortlopende
lening, bijvoorbeeld als iemand tijdelijk zonder
inkomsten zit, of als een regeling via de
gemeente door allerlei protocollen te lang op
zich laat wachten. Het Nederlandse sociale
vangnet zit vol regels, en die zijn ingewikkeld.
Mensen raken in de war, er is drempelvrees,
sommige schamen zich. Er is ook immateriéle
steun, zoals het bieden van een luisterend oor.
Wij geven dan een duwtje in de juiste richting.”
Beide fondsen zijn ontstaan vanuit de kerken en
opereren zelfstandig. Daarnaast participeren ze
in de Stichting SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer, met een bestuur vanuit de
kerken. “Die is er vooral voor mensen met
schulden, maar soms lopen problemen door
elkaar. En we staan in contact met de Stichting
Leergeld en de Voedselbank.” Er was ruimte
voor het stellen van vragen, en daarbij ging het
juist over de samenwerking met de gemeente.
Pijnpunt: de ambtelijke weg van een aanvraag
duurt vaak veel te lang.

Wie geeft wat-ie heeft, is waard dat-ie leeft: zoals
hoort bij een vastenmaaltijd was er een collecte.
Dit keer ten behoeve van beide fondsen, die
beloofden de opbrengst fiftyfifty te verdelen.

Deze tekst stond in HCnieuws.nl van 16 maart.
Met dank aan fotograaf Jan Aukes, voor
het beschikbaar stellen van de foto.



Breek in de Week

Elke week zijn we weer op woensdagmorgen
open voor een Breek in de Week. Het is
inmiddels weer gezellig druk op deze
ochtenden en er worden leuke verhalen en
gesprekken gevoerd. Hoofddorpse gasten
zijn zeker van harte welkom.

Binnenkort gaan we ook weer van start met
de Breek in de Week plus.

Open dag

Plannen om een Open Dag te houden voor
iedereen die de verbouwde Kaagse kerk wil
komen bewonderen zijn ook. Zoals het er nu
uitziet zal dat begin mei zijn.

Stal op de Kaag
Julianalaan 13

2159 LB Kaag

www.stalopdekaag.nl O dE kaag

0252-544688

IL!’AI Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

MARGOT YANDERSTRAZTEN !

Boekbespreking Mazzel Tov

Op 26 april is er weer een leeskring waarin
we leeservaringen delen over het boek
Mazzel Tov van Margot Vanderstraeten.
Margot, een Belgische student journalistiek,
maakt kennis met een orthodox joods gezin
wanneer ze 2 kinderen begeleidt met hun
huiswerk. Ze is gefascineerd, nieuwsgierig
en ook kritisch naar de tradities van deze
joodse gemeenschap. Ze neemt de lezer
mee is haar proces van openstaan voor en
botsen met andere culturen en gebruiken.
Met haar observaties krijgen we een indruk
van het leven in een joods gezin. Een boek
dat je aan het denken zet.

U bent van harte uitgenodigd om mee te
praten op dinsdagmiddag 26 april van 14.00
tot 15.30 uur

Gastvrouw: Els Tulen
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Overledenen

Nelleke Roffelsen - Bourgonje - 82 jaar

Op 7 oktober 1939 kwam Nelleke in Alkmaar ter
wereld.

Haar moeder was vaak ziek en Nelleke moest al
vroeg meehelpen in de huishouding. Na haar
schooltijd bleef zij thuis in de huishouding
werken.

Op een zonnige dag ging Nelleke met een paar
vriendinnen naar het strand van Egmond. Daar
ontmoette zij Theo Roffelsen, die met zijn broers
een bandje vormde en muziek maakte. Nelleke
en haar vriendinnen bleven zitten om te
luisteren, ze vond Theo wel aardig. Ze kregen
verkering maar Nelleke maakte het uit. Lag het
aan zijn houtje-touwtje jas waar Nelleke zo'n
hekel aan had? Na 1'% jaar trok Ben de stoute
schoenen aan en ging, in opdracht van zijn
moeder, naar haar toe. Zijn moeder zag haar als
schoondochter helemaal zitten. Ze kregen nu
echt verkering en zij zijn in 1965 in Heiloo
getrouwd. Inwoning vonden ze in Amsterdam.
Zoon Marcel en dochter Judith zijn in
Amsterdam geboren.

Na verloop van tijd verhuisde het gezin naar
Graan voor Visch in Hoofddorp.

Nelleke was altijd goed gehumeurd, haar
schaterlach was uit duizenden te herkennen, ze
ging vaak tennissen en kon goed kokkerellen.
Ook had ze de gave makkelijk contact te maken
met mensen.

Theo en Nelleke werden trotse grootouders en
gingen vaak met hun kleinkinderen op stap. De
kleinkinderen betekenden alles voor Nelleke, ze
was dol op ze.

Enige jaren geleden kreeg Nelleke borstkanker.
Hoop en vrees wisselden elkaar af. De laatste
maanden ging haar gezondheid sterk achteruit.
Ze ondervond veel steun van Theo, de kinderen
en familie.
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Op 5 januari jl. is Nelleke in het bijzijn van Theo
en dochter Judith overleden. 11 januari was de
uitvaart in onze kerk die werd geleid door
pastor Benadette Dullens. Het was een mooie
uitvaart waarbij o.a. het Panis Angelicus van
André Rieu en het Avé Maria van Michel Bublé
ten gehore werd gebracht. Hierna volgde de
begrafenis op ons kerkhof.

Overlijden van pater Jan Tangelder

Ontroerd en dankbaar zijn wij voor de vele
reacties bij het overlijden van pater

Jan Tangelder.

Jan heeft na zijn emeritaat in Hoofddorp
opnieuw zijn werk als pastor vorm kunnen
geven.

In de parochie vele jaren op zaterdagavond en
natuurlijk in De Meerstede,waar hij op zondag,
woensdag en vrijdag de diensten verzorgde.
In het pastoraat mensen nabij mogen zijn.

Het heeft hem gelukkig gemaakt.

Na een lang en dienstbaar leven is hij nu bij de
Heer.

Mag hij rusten in vrede. a Dieu.

Familie Tangelder en huisgenote
Joke Dapper



“Samen dragen we de parochie”

Organiseer iets leuks voor de verbouwing van de pastorie!

De voorbereidingen voor de verbouwing van de pastorie zijn in volle gang. Nu we weten dat de
fundering van zowel de pastorie als ook van het parochiehuis slecht zijn, heeft het parochiebestuur
besloten dat we ons eerst concentreren op de verbouwing van de pastorie. De constructeur rekent
uit hoe de fundering versterkt moet worden. De architect maakt de laatste detailtekeningen.
Aannemer Johan Wouters is geselecteerd om met een ‘afstandsverklaring’ de detailbegroting op te
stellen en daarna de verbouwing te gaan doen. Deze
‘afstandsverklaring’ houdt in dat een onafhankelijke kosten-
calculator de definitieve tekeningen en berekende
materialen en arbeid zal begroten, en dat de prijs van de
aannemer dan binnen 5% van de prijs moet blijven die de
onafhankelijke kostencalculator heeft berekend. We hopen
in de tweede helft van dit jaar met de verbouwing te kunnen
beginnen.

Nu is ook de tijd gekomen om acties te organiseren om een
deel van de verbouwing te financieren. Graag roepen we alle
parochianen op om met elkaar mooie acties op te zetten.

Een aantal dames van de Koffiegroep gaat geld inzamelen
voor de verbouwing door middel van verkoop van cake en
taart bij het koffiedrinken na de vieringen. Er kan dan alleen Kerkbalans 2022

met cash geld worden betaald. Als u ook iets wilt bakken, (bedrag zelf aanpassen)

voor deze verkoop bij de koffie, mail dan naar

secretariaat@hjoannesdedoper.nl ter attentie van

Caroline van Langen, of bel haar op maandagochtend op het parochiesecretariaat 023-5638145. De
kosten van de ingrediénten kunnen worden vergoed.

Graag nodigen we u uit om met elkaar iets te organiseren: een rommelmarkt, een benefietconcert,
een maaltijd in het Fundament, en zo voort.

Overzicht opbrengst colletes in de kerk
van 5 februari t/m 12 maart
totaal € 2203

Stand van zaken kerkbalans
Op 11 maart staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op €53.705

Geef vandaag
voor de kerk van morgen ‘
T S L Kerkbalans

Help onze parochie missionair te houden

€53.705 ] €190.850

De kerk Is een plek voor vieren, dienen en verkondigen, Voor warmte,
Doneer hier
Inspiratie, troost en naastenliefde. Laten ven onze kerk anderstednen

om die dingen te kunnen voortzetten die or toe doen voor velen| (2022

Misy Tl
HELey

Joannes_de quer

whj 4 doelstelling Kerkbijdrage)
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L E L .
) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668




26 april tuindag: help mee
in de kerktuin!

Geniet u ook van onze mooie Bijbelse Kerktuin?
Elke dag komen tientallen mensen genieten van
de rust en stilte: de bomen, planten en beelden
roepen op tot bezinning. Maar: het onkruid groeit
volop.

Op dinsdag 26 april willen we graag met zo veel
mogelijk mensen onze tuin weer mooi maken. Een
parochie tuin-dag. Komt u helpen? Gezellig met
elkaar tuinieren, en tussendoor heerlijke koffie,
thee en iets lekkers er bij.

Neemt u uw schoffel mee? Of iets om onkruid
tussen de tegels weg te halen? We tuinieren
dinsdag 26 april van 9.00 - 16.00 uur. Maar ook
één of twee uurtjes helpen wordt zeer
gewaardeerd. Hartelijk welkom: samen houden we
onze Bijbelse Tuin mooi!

Hebt u passie voor ambacht?

Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om af
en toe samen met Paul op ambachtelijke manier
met hout mooie en nuttige dingen te maken in de
goed uitgeruste werkplaats van onze kerk. Meestal
iets voor de kerk, maar ook voor andere goede
doelen en mensen. Op het :Youtube kanaal van
onze parochie, vindt u een mooi filmpje hierover:
klik hier.
. 1ot voor kort deed
Paul dit mooie werk
M elke
| dinsdagochtend
samen met Henny.
& Helaas kon Henny
niet meer doorgaan
met deze activiteit
en staat de vakbekwame en gezellige Paul nu
alleen in deze mooie en nuttige hobby. Hebt u
passie voor ambacht? Vindt u het leuk om met
hout mooie dingen te maken? Vindt u het leuk
hier ééns in de week of eens in de twee weken
mee bezig te zijn en daar de kerk mee te helpen?
Bel dan met Paul 06-... of geeft het door aan het
parochiesecretariaat.

Passle vaor ambacht

JsB WOUTERS
88 Huis EN HAARD N

Kruisweg 1115-A
2131 CV Hoofddorp

023 5617972

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl

KBO

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenerganisatie
Veoer SERICRSM

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Yof VREUGDE @  KiK

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn wijwaterbak ~ doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt opgestapelde muizen, ‘zé moeilijk is het toch niet?’ Kik
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden. houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
Hij leest: jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,

niks!!'’ Even voelen de muizen zich cliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch belddfd? Dan kun je toch
nu al blij zijn?’ En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. Ja!’ denkt hij. ‘Het is
beldofd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn." Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de kant En volgende week zal hij écht meedoen

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Vioor gasten, koorleden, dirigenten:

koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!

Is Pasen nu vreugde of verdriet?

Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet. ‘Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd,
De Heer is gestorven, het is om te huilen! Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

[k zou me het liefste nog willen verschuilen Blijf niet bij het graf, je moet vérder gac

tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ... Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht,
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn? =~ Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn har
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem, 'Niet huilen en somberen, kom uit de knoop
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem. (Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!’

Uit de Bijbel

Jezus zei: ‘Nu hebben jullie het moeilijk.
Maar straks zullen jullie mi) terugzien.
Dan zullen jullie vol vreugde zijn,
en hiemand kan die blijdschap
dah hog van Jullie afhemen.

Johannes 16,22



