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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 5 moet binnen zijn
voor woensdag 8 juni
Afhalen Info nr. 5 donderdag 30 juni.

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Thema vrijheid

Info en Inhoud

Pastores:

pater E. Manek svd - priester i e
tel. 06 85244515

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

pater A. Hizola svd - priester
tel: 06-87582327
e-mail: apiong_svd@yahoo.com
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073,2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Wartaal

Tien dagen na de Hemelvaart van Jezus waren Zijn
vrienden bijeen. Ze hebben vast met elkaar gepraat
over een helper, die Jezus hen zou sturen. Die
belofte had Hij hen vaker gedaan, voor het laatst
voor Hij ten hemel werd opgenomen. Maar hoe of
wat, ze hadden geen idee.

Plots kwam er een geraas uit de hemel, en er
verschenen hen vurige tongen, die zich op ieder
van hen neerzetten: de Heilige Geest was gekomen
om hen te helpen en te inspireren. En ze gingen
naar buiten om het Evangelie te gaan verkondigen.
Waarschijnlijk waren ze net zo verbaasd als de
menigte op straat om te bemerken dat taal geen
barriére meer was. Ze werden door iedereen
verstaan. Sommigen dreven er de spot mee, en
zeiden: jullie hebben te veel zoete wijn gedronken,
maar Petrus sprak de menigte toe. Hij zei: wat wij
jullie te vertellen hebben is geen wartaal, en hij
vertelde samen met zijn vrienden over de daden
van Jezus en riep ieder op Hem te volgen. 3000
mensen lieten zich overtuigen en sloten zich
dezelfde dag nog aan. Dit werd het begin van de
Kerk.

Een aantal jaren geleden was er jaarlijks een
Pinksterviering in de open lucht van het
Haarlemmermeerse Bos. Het was een feest van
oecumene, de Hoofddorpse kerken, katholiek,
protestants, doopsgezind, veel gelovigen wisten de
open plek in het bos te vinden en er werd
gezamenlijk gevierd en gezongen. De banier der
volkeren werd gehesen: alle kleuren van de
regenboog, alle volkeren in eenheid bij elkaar in
vrede. Wat een prachtig symbool.

En na de viering deelden we koffie en koekjes, én
een enorm gevoel van saamhorigheid.

Soms scheen het zonnetje, maar het stroomde ook
weleens van de regen en dan zaten we met z'n allen
onder de paraplu’s. En dat had toch ook wel wat.
Want waar kan je het waaien van de Geest beter
ervaren dan in de open lucht!

We wensen u inspirerende Pinksterdagen toe.

De redactie



Pastoraal woord

Vele talen-één hart

De Pasenviering van dit jaar is voorbij. Het is een
goede tijd geweest nadat we drie jaar vierden
zonder publiek in de kerk. Behalve water als een
kernmerk van Pasen staat ook het licht als
middelpunt, het Ware Licht-de Verrezen Heer.
De viering van het leven. Een vuur die onze
duisternis verdrijft en vervangt door licht. Vol
hoop dat het vuur blijft branden in onze harten
om verder te gaan in de geest van het leven.
Zoals de opdracht van een engel, “Hij zal voor
jullie uit reizen naar Galilea. Daar zullen jullie
Hem zien..." Galilea is een symbool van de
realiteit-van het dagelijks leven. Daarin gaan we
met het licht, dat vuur dat we vieren met Pasen.
Maar dat licht is niet het einde want we vieren
ook nog Pinksteren.

Pinksteren wordt gezien als het moment waarop
de kerk als grote gemeenschap geboren is. De
mensen spraken in allerlei talen. Maar het grote
teken daarvan is het licht, “Er verscheen hun iets
dat op vuur geleek en dat zich, in tongen
verdeeld op ieder van hun neerzette, en zij
begonnen te spreken in vreemde talen...” de
geest van dat vuur verbrandt. “...Allen die het
geloof hadden aanvaard bleven bijeen en
hadden alles gemeenschappelijk” Zo werkt het
hemelse vuur onder de mensen.

Het verhaal van Pinksteren en de ervaring van
de leerlingen geeft ons een beeld van hoe de
Heilige Geest de gelovigen begeleidt naar een
verenigde-gemeenschap met één hart. Het
grote-hemelse vuur brengt mensen van allerlei
diversiteiten naar één communiteit. Vanuit
individualiteit naar gezamenlijkheid. Terwijl het
vuur de mensen van elkaar scheid is er een vuur
van de wereld, het aardse licht. In de tijd van
Pasen en Pinksteren zijn we verlicht door het
hemelse licht en dat Licht brandt altijd op elk
moment van ons leven.

In de tijd waar de wereld zo gespannen is met
vele verschillende “talen” en belangen tussen
diverse landen, hebben we het hemelse licht
hard nodig. Het Licht die iedereen naar het hart
brengt. We moeten blijven staan zoals de
leerlingen, “Toen de dag van Pinksteren
aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats’,
een moment van voortdurende verwachting in
het gebed voor de komst van het licht. Dit Licht
is voor ons gegeven om met alle talen het naar
één hart te brengen. Laten we sterk blijven in de
hoop dat we openstaan voor het werk van het
hemelse licht en bidden, Kom Schepper, Geest
verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart
van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam
leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

Pater Eko Silvester Manek, SVD



Parochiebreed

YouTube kanaal Joannes de Doper

Het Stream Team gaat door met het maken van
mooie filmpjes op ons YouTube kanaal.
Gesprekken met parochianen, een reeks
Liturgische Symbolen waarin Rob Mascini uitleg
geeft in korte filmpjes waarom we wieroken,
wat betekent de altaartafel en waarom zijn er
kruisjes in de kerk aan de wanden. Pater
Mathew Thekkeyil svd neemt ons mee op
ontdekking in de Bijbel met een reeks over
Marcus en een nieuwe serie over de
geloofsbelijdenis.

vStrcam‘!‘gE_m_“

Joannes de Doper

een missonaire parochie in Hoofddorp

Daarnaast andere filmpjes met bezoeken aan
maatschappelijke instellingen zoals de
voedselbank en stichting leergeld. Ook leuke
opnames met het kinderkoor. Dus kijk eens op
onze kanaal en we horen graag wat jullie ervan
vinden. Geef ons een “like” en abonneer om
niets te hoeven missen . Uiteraard blijven we de
vieringen uitzenden als livestream en deze zijn
ook terug te kijken via ons kanaal. Maar we
ontvangen ook graag tips over met wie we ook
in gesprek kunnen.
www.youtube.com/JoannesdeDoperHoofddorp
Vind het leuk om te helpen met content te
maken, met een camera op pad en filmpjes
monteren, neem contact op met het Stream
Team (streamteam@hjoannesdedoper.nl)

E-mail nieuwsbrief

Niets missen van het actuele nieuws uit de
parochie? Schrijf je in via de website en ontvang
(ongeveer) maandelijks een overzicht van
activiteiten en nieuws. Een oproep aan alle
werkgroepen, deel je nieuws op al onze kanalen
via webmaster@hjoannesdedoper.nl en vergeet
daarbij ook zeker niet de INFO (hou daarbij
rekening met de deadlines).

Vind je bidden moeilijk?

Wat is bidden? Vaak vinden we dat best moeilijk.
Bidden is je richten tot God. Je kunt bidden
door met God te praten in vastgestelde
gebedsteksten of in je eigen woorden. Je kunt
God in je gebed van alles vragen maar ook kan
je gebed een dankgebed zijn. Bidden kan echter
ook helemaal zonder woorden; dan heet het 'stil
gebed; gebed van het hart. Velen zijn vaak op
zoek naar inspiratie om te bidden. Op onze
website vind je een reeks aan gebeden voor
vele gelegenheden. Maar ga ook eens kijken in
onze boekwinkel Het Kruispunt. Zij hebben veel
mooie boeken met gebeden en spiritualiteit.
www.hjoannesdedoper.nl/bidden

Gedoopt

Jaxen Lo-Fo-Wong
Lukas van der Luit
Rosalie Smit

Marthagroep

De Marthagroep maakt de kerk schoon op
woensdag 8 juni om 16.30 uur en op woensdag
6 juli vanaf 09.00 uur.

Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent
u van harte welkom.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598



Parochiebreed

Jongvolwassenen 18+
gaan naar de Kaag

Aankomende jongvolwassenen bijeenkomst zal
gezellig worden, want dan gaan we met z'n
allen naar de Stal op de Kaag

Informatie:

Datum: Zondag 15 mei

Tijd: 13:00-18:00

Locatie: De Stal op de kaag
Doelgroep: 18 tot 45 jaar

Kosten: €7,50 (locatiehuur +BBQ)

Agenda:

> Opening met gebed

> Evangelie met thema

> Varen

> Quiz+BBQ

> Muziek (neem eigen instrument mee) § ¢
> Afsluiting

Meer info:
https://www.hjoannesdedoper.nl/jongvolwasse
nen/. Zet het alvast in je agenda, aanmelding
tot 05 mei.

Aanmelding:
Email: jongvolwassenen@hjoannesdedoper.nl
Mobiel: 06.25364126 (Bel/WhatsApp Ouday)

- Naar de Stal op de Kaag
. JONG VOLWASSENEN18+

—

Zondag ¢ 15 mei

Evangelie - Varen - Qulz - BBQ - Muziek

voune ot s
GELOVEN AT

Deuren
Open
13:00-18:00

10 jaar Parochiemagazin Info

Een paar dagen voor onze redactievergadering
kwam er een klein pakketje met de post: een
cadeautje voor de redactie, van de Zalige Zalm.
Dit omdat we inmiddels 10 jaar gebruik maken
van hun diensten bij het maken van de Info. In het
pakketje zat een plak heerlijke chocolade met
daarop de afbeelding van de voorpagina van de
allereerste Info “nieuwe stijl’, en een kaartje met
de tekst: “Deze cover stond 10 jaar geleden op
jullie eerste parochieblad gemaakt in onze portal.
Gefeliciteerd met deze mijlpaall Namens de Zalige
Zalm!

U herinnert zich vast nog wel de tijd dat wij de
Info in eigen parochie maakte, de groene omslag
met het Johannes de Doper-logo, en ondanks de
liefde en zorg die we er, samen met de drukkers,
in legden, was de kwaliteit van de plaatjes vaak
matig.

Het was dan ook een enorme verbetering voor de
Info dat we in zee mochten gaan met de Zalige
Zalm, en in de loop van de jaren is ons kerkblad er
alleen maar nog beter uit gaan zien.

Wat wel hetzelfde is gebleven in alle jaren, is het
enorme plezier en de liefde waarmee wij
samenwerken om de Info voor u te maken. En we
hebben de chocolade met smaak verorberd, het
was een heerlijke redactievergadering!

Anja, Afra, Bert en Flora.



Parochiebreed

Als God renoveert,
twee dagen vol bezieling, enthousiasme
en hoop

Een aantal jaar geleden verscheen het boek Als
God renoveert van pastoor James Mallon, een
priester uit Canada. Hij heeft beschreef in dit
boek op aanstekelijke wijze zijn ervaringen met
parochievernieuwing. Hij deelde zijn ervaringen
met het veranderen van parochies, met de
omslag van het onderhouden van een parochie
naar vernieuwing. Vernieuwen terwijl je
voortbouwt op al het goede dat van oudsher is
verricht en waar veel mensen iedere dag mee
bezig zijn. Hij liet zien hoe parochies nieuw
missionair elan kregen, hoe zijn parochies zich
naar buiten richten, mensen uitdaagden om
hun geloof te verdiepen en te groeien in het
leerling van Jezus te zijn. Een boek dat velen
inspireerden en waar we ook in onze parochie al
mee bezig zijn geweest.

Volgens pastoor Mallon zijn er drie sleutels voor
succes: prioriteit geven aan evangelisatie, de
beste principes van leiderschap en toerusting
door de Heilige Geest. En dit alles kan niet tot
wasdom komen zonder de Eucharistie en
gebed.

En nu was James Mallon in Nederland. Op een
tweedaagse conferentie geheel gewijd aan de
Missionaire Parochie.

Met acht vertegenwoordigers, paters en
vrijwilligers waren we vertegenwoordigd op
deze conferentie.

Een conferentie vol bezieling, inspiratie in de
letterlijke zin van het woord. Een conferentie
met iedere dag een eucharistieviering, plenaire
sessies waarin pastoor Mallon ons meenam in
zijn ideeén. Of zijn het niet zijn ideeén? Zijn hele
boodschap draait immers om het gegeven dat
wij het niet alleen kunnen. Alleen door ons te
laten bezielen door God kunnen we missionair
zijn. Deelsessies om verder te praten, parochies
die voorbeelden deelden van activiteiten waar
men mee bezig was.

Twee bijzondere dagen. Terug naar huis vol
ideeén, maar ook met vragen, bezield. Nu zaak
om met elkaar aan de slag te gaan, om onze
boodschap uit te dragen, om onze parochie niet
alleen te onderhouden, maar vooral te
vernieuwen, om zo het verhaal van God en de
mensen verder te vertellen.

Acht mensen uit onze parochie waren in Breda,
maar iedereen is nodig om verder te bouwen
aan onze missionaire parochie. Doet u mee?

Een uitgebreidere impressie van deze
conferentie vind u op ons YouTube kanaal.



Raad van Kerken

Raad van Kerken

Raad van Kerken
Hoofodorp

Vredesvespers

Direct na de inval van Rusland in Oekraine heeft
de Raad van Kerken in Hoofddorp het initiatief
genomen om elke vrijdagmiddag om 17.00 uur
een vredesvesper te houden. Een kort moment
van gebed, aansteken van kaarsen, het lezen
van een psalm en/of een andere schriftlezing,
een lied, wat muziek.

Waarom doen we dat? Helpt het? Het helpt in
elk geval om uitdrukking te geven aan onze
zorg en onze solidariteit. En misschien helpt het
de mensen daar om vol te houden, als ze horen
hoe mensen over de hele wereld voor hen
bidden.

Maar ik moet ook denken aan dat boek Geloof
laat een muur vallen van Christian Fihrer, de
predikant van de Nikolaikerk in Leipzig in de
toenmalige DDR. Hij startte in de jaren '80
avondgebeden in zijn kerk, geinspireerd op de
vredesweken in Nederland. Juist die
avondgebeden speelden in 1989 een grote rol
bij de val van de muur. De Stasi wist niet hoe ze
hiermee moesten omgaan. Een van de
Stasi-officieren verklaarde later: “We hadden
met alles rekening gehouden, behalve met
kaarsen en kerkdiensten!

Eens zullen kaarsen en gebeden het blijken te
winnen van raketten en propaganda. We hopen
dat die dag snel komt. Tot die tijd gaan we door.
Op kerkeninhoofddorp.nl vindt u alle
informatie over locatie en voorgangers.

Aarnoud van der Deijl

Pinksteren 5 juni

Pinksteren is in Hoofddorp traditioneel een
oecumenisch feest. Er zijn dan oecumenische
diensten in de protestantse Marktpleinkerk, de
Doopsgezinde kerk en in de Katholieke kerk.
Centraal in de diensten staan de mooie
dichtregels over Gods Geest: ‘Wind in de rug
voor wie smachten naar gerechtigheid, voor wie
zoeken naar vrede' In alle diensten wordt 'de
banier van de volkeren’ gehesen. Na afloop is er
in iedere dienst een oecumenische ontmoeting
met koffie.

09.30 uur Marktpleinkerk, Marktplein 96
Voorgangers: pater Albert Toppo, Wil Hand en
Ineke Vries.

10.00 uur H. Joannes de Doperkerk
Voorgangers: ds. Arie de Winter,
pater Eko Manek en Marieke Brown

10.00 uur Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg
Oostzijde 691

Voorgangers: ds. Hedi Hegeman, pastoraal
werker Mario Boelen, Loek Halma en

Ali van Liere



Een groep vrijwilligers die vorig jaar begonnen is het kerkplein opnieuw te verven, is nu druk bezig met
de kant van het plein dat toegang geeft tot onze boekwinkel. Gelukkig houden de schilders een strook
vrij zodat onze boekwinkel bereikbaar blijft.

Het is in deze periode gezellig druk in de boekwinkel. Mensen zijn op zoek naar een cadeautje
voor bijvoorbeeld de eerste communie het vormsel een doopfeest. Wij hebben daar leuke
geschenken voor liggen. Mooie boeken, maar ook kaarsen, kaarten, kruisjes, sierraden, spelletjes
en ga zo maar door. Het is zeker de moeite waard om even langs te komen.

Katholiek

De beeldcultuur van het katholicisme

Auteurs: Suzanna lvanic, Jaap (vert.) Slingerland Prijs 39.95

In onze winkel ligt een indrukwekkend boek vol schilderijen, spectaculaire
architectuur, bijzondere beelden en kostbare gewaden. Het laat zien dat het
katholicisme een inspiratiebron is voor veelzijdige kunst en cultuur. Van
kleine Mariabeeldjes tot torenhoge kathedralen: kunst is onlosmakelijk
verbonden met religie en maakt het geloof zichtbaar en tastbaar. In
dagblad TROUW kreeg dit boek maar liefst 5 sterren.

Aangevuurd
In onze kerkelijke traditie wordt er tussen Hemelvaart en Pinksteren gedurende
negen dagen gebeden om de komst van de Heilige Geest. Die negen dagen van
Aangevuurd gebed stemmen mooi overeen met de negen gaven van de Geest zoals Paulus die
opsomt in zijn brief aan de Galaten (Gal 5, 22-23). In dit boekje worden die gaven
van de Geest verkend. Jean Bastiaens koos daarvoor de weg van het inzicht en
Erik Galle de weg van het gebed en van de verbeelding.

Wij werken druk aan ons zomer programma. Op vrijdagavond 8 juli organiseren wij
een sportieve wandeling. Schrijf deze

datum vast in je agenda. .
Meer nieuws volgt snel! LQ'A Het Krulspunt

winkel voor het ANDERE boek
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 18 en 25 mei om 20.00 uur.
De eerste avond is in boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes

26 en 27 maart € 251,95
02 en 03 april € 819,20
Qekraine extra collecte € 50,00
09 en 10 april € 545,70
Extra collecte (Fritekraam)

t.b.v. verbouw pastorie € 195,80
14 t/m 18 april € 2244,20

11



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 14 mei - 2 juli
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Zal4mei 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo15mei 10.00: Familieviering Eucharistie; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie; Ton ten Den
10.00 Oecumenische Viering Lichtkring; pater E. Manek
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 17 mei 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do19mei 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Vr20mei 17.00 Gebedsdienst Oekraine; Raad van Kerken; pater A. Toppo
Za2l mei 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo22mei 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Odyssee
12.00: Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; pater A. Hizola; Filipijns koor
Di 24 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Hemelvaartsdag
Do 26 mei 10.00 Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor
Za 28 mei 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo29mei 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters; overl. ouders Koeckhoven - van Haaster en
zegen over hun gezin.
12.00 Engelstalige Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di31mei 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 02 jun 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Vr 03 jun 11.00 Uitstelling Allerheiligste
VrO3jun  17.00 Gebedsdienst Oekraine; Raad van Kerken
Za04jun 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

Eerste Pinksterdag (zie pagina 9 voor overige vieringen)

Zo05jun 10.00
12.00
15.00
Tweede Pinksterdag
Ma 06 jun 10.00

Qecumenische viering; Voorgangers: ds. A. de Winter, pater E. Manek en M. Brown
- Lotta en fam. Selis

Engelstalige Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Spaanstalige Eucharistieviering

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Di 07 juni 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 09 juni 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za11juni 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo12juni 10.00 Familieviering; 1e H. Communie; paters E. Manek en A. Toppo en diaken R. Mascini;
Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor
Di 14juni 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 16juni 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 18 juni  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 19juni 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 21juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 23juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

H. Joannes de Doper en Vrijwilligersfeest

Za 25 juni

Zo 26 juni

Di 28 juni

Do 30 juni

19.00:

10.00:

12.00:

18.45:

19.15:

18.45:
19:15;

Eucharistieviering; pater A. Toppo en pastor C. van Lent; koor Maranatha;
-zegen over alle vrijwilligers

Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Odyssee
Overl. ouders Koeckhoven - van Haaster en zegen over hun gezin.

Engelstalige Filipijnse viering; pater A. Hizola; Filipijns koor
Rozenkrans
Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 02 juli
Zo 03 juli

19.00:
10.00:

12.00
15.00

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor

Eucharistieviering; H. Vormsel; Mgr. J. Hendriks en paters A. Toppo en E. Manek;
Gemengd Koor

Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Spaanstalige viering
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“Samen dragen we de parochie”

Rekening en Verantwoording 2021 - Kerkbalans 2022

De concept Parochie Rekening en Verantwoording 2021 is weer klaargemaakt. Nadat de
kascommissie de stukken bestudeerd heeft, zal de mei vergadering van het parochiebestuur de
Rekening en Verantwoording 2021 officieel vaststellen, en wordt deze weer naar het bisdom
gestuurd (ter controle) en verschijnt in beknopte vorm op de ANBI website
(https://anbi.rken.nl/publicaties/HAA715) . Gelukkig hebben we ook 2021 met een bescheiden
batig saldo kunnen afronden. Zowel inkomsten als ook uitgaven waren in 2021 wat lager dan in
2020.

Dit jaar 2022 hebben we met elkaar een mooie uitdaging. Zoals we weten zijn dit jaar zowel de
personele kosten wat hoger (twee full time betaalde priesters) en zijn ook de energiekosten
behoorlijk veel hoger. In totaal verwachten we daardoor € 15000 aan extra kosten ten opzichte van
2021, en vragen we om met zijn allen deze extra € 15000 Kerkbijdrage op te brengen. We zijn
inmiddels voor ons gas overgestapt naar ‘Energie voor Kerken, omdat zij tot eind van dit jaar een
gasprijs van € 0,9992 per m3 gas konden garanderen (exclusief energiebelasting, ODE,
netbeheerkosten en BTW)), ten opzichte van € 1,49 per m3 gas bij de vorige leverancier.

Tot half april 2022 hebben 685 huishoudens bijgedragen aan de Actie Kerkbalans en hebben we
samen € 71.443 opgehaald van de totale 2022 Kerkbijdrage begroting van EUR 190.850. Een mooi
bedrag, waarvoor we iedereen die hier aan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. We zitten op
37% van de jaarplanning. De maand mei brengt voor velen ook het jaarlijkse vakantiegeld. Heeft u
nog geen bijdrage overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we dat u dat alsnog wilt doen. Het
kan nog, geef vandaag voor de kerk van morgen!

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar
voor onze parochie om, zeker na een ingewikkelde coronatijd, weer vooruit te gaan. Om ook in de
toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om
uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en gastvrij voor
iedereen die op zoek is naar een goed en zinvol leven. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Overzicht opbrengst colletes in de kerk

van 5 februari t/m 12 maart
totaal € 4056

Stand van zaken kerkbalans
Op 20 april staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op €71.443.

Geef vandaag
voor de kerk van morgen

Actie
» L o 1 Kerkbalans
.

Help onze parochie missionair te houden

€71.443 €190.850

Doneer hier

Joannes de Doper

www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage
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Parochiebreed

Magazine over Titus Brandsma

Wie was pater Karmeliet Titus Brandsma? Waarom
wordt hij heilig verklaard? Wat is zijn betekenis,
ook vandaag de dag? Voor de heiligverklaring van
pater Titus Brandsma door paus Franciscus op 15
mei 2022 verschijnt eind maart een geillustreerd
landelijk magazine over ‘Titus Brandsma. Heilige
van de Lage Landen'

Titus' verzetsrol tijdens WO Il en
zijn martelaarsdood in het
Duitse concentratiekamp
Dachau was in 1985 aanleiding
tot zijn zaligverklaring door
paus Johannes Paulus Il. De
erkenning van een medisch
wonder in 2020 bij de
Amerikaanse Karmeliet Michael
Driscoll in Florida (74), na
aanhoudende gebedsacties tot
Titus, was een belangrijke stap in het proces tot
heiligverklaring. Het magazine schetst voor een
breed publiek een veelzijdig portret van Titus
Brandsma. Over zijn gedachtengoed, activiteiten
en actuele betekenis voor mystiek, onderwijs en
hedendaagse journalistiek.

Getuigenissen van tijdgenoten

Titus' mystieke geloofsovertuiging - Gods gelaat is
herkenbaar in elke medemens - inspireerde hem
tot niet aflatende inzet voor kerk en samenleving.
Inzet die hij toonde in diverse rollen: priester
Karmeliet, onderwijsman voor Carmelscholen,
adviseur en journalist voor katholieke media,
emancipator van katholiek erfgoed en de Friese
taal in het noorden, hoogleraar voor Nederlandse
mystiek aan de Nijmeegse universiteit, en kritisch
katholiek woordvoerder jegens opkomend
nazisme en de Duitse bezetter. Getuigenissen in
het magazine van tijdgenoten en
medegevangenen, verzameld door de Karmel
Orde, spreken over Titus' grote bewogenheid en
oog voor menselijke waardigheid in al zijn
optreden, tot in de mensonterende
omstandigheden van Kamp Amersfoort en
concentratiekamp Dachau.

Actuele betekenis

Op tal van plaatsen in Nederland waar de bezielde
‘mysticus van de daad'’ zijn sporen naliet wordt zijn
naam in ere gehouden. Ook in Manila op de
Filippijnen: het Karmelitaanse Mediacenter reikt
daar tweejaarlijks de Titus Brandsma Award uit aan

onafhankelijke jonge onderzoekers en
journalisten. Betrokkenen uit alle hoeken van de
samenleving reageren in het magazine op Titus’
actuele betekenis. Mgr. Hans van den Hende,
voorzitter van de Nederlandse
bisschoppenconferentie, en prior-provinciaal
Huub Welzen van de Nederlandse Karmel Orde
openen met een persoonlijk voorwoord. Andere
reacties zijn van Wim van de Donk, voorzitter van
het Nationale 4-5 Mei Comité; Commissaris van de
Koning van Fryslan Arno Brok en schoolleiders van
de Stichting Carmel College.

Professor Inigo Bocken, verbonden met het Titus
Brandsma Instituut en hoogleraar Mystieke
Theologie in Leuven, ziet in Titus' rede over
‘Godsbegrip’ (1932) een nog altijd actuele
beschouwing over het gevaar van
politiek-ideologische godsbeelden in de
samenleving. Karmelietes Anne-Marie Bos belicht
een meerjarenproject dat alle teksten van Titus via
een website digitaal toegankelijk maakt
(Nederlands- en Engelstalig). Internationale
Vaticaanjournalisten eren met een symposium op
10 mei 2022 Titus' inzet voor persvrijheid en
journalistieke waarheidsvinding.

Deze magazines liggen bij ons achter in de kerk,

neem er gerust een mee.
tekst: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Parochiehuis bestaat 25 jaar

Onderstaande foto is gemaakt bij de opening van
het Parochiehuis

Van I naar r: Pastores Arie Zijerveld, Fons Litjens,
Kees Jongeneelen, Kees van Lent en Gerard Nagel.

Er volgt nog nader bericht hoe met koffie en koek
aandacht aan dit jubileum besteed gaat worden.
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Skythiongeren

WwW.hjoannesdedoper.nl

Een mooie Pasen

Wat was het mooi om weer “ouderwets” Pasen
met elkaar te kunnen vieren. Heel veel kinderen
en jongeren, ouders, opa’s en oma’s hebben de
weg weten te vinden naar de kerk in de goede
week. Het begon met het versieren van
palmpaasstokken op zaterdag. Op zondag een
mooie Palmzondag viering en ook een bezoek
aan de viering in de Meerstede, waar een aantal
kinderen hun stok aan de kerkgangers daar
konden geven.

Helaas was de band ter elfde ure verhinderd,
maar toch een mooie dag. Op witte donderdag
vond in een mooie viering de voetwassing
plaats. Pater Eko waste de voeten van de
vormelingen. Eerder die week kwamen ze al
oefenen en kregen uitleg over de betekenis van
dit bijzondere ritueel. Via Goede Vrijdag en het
bidden van de Kruisweg om 3 uur ‘s middags
naar de kinderpaasviering in het theater in de
Bijbelse Tuin op zaterdagavond. Daar werd in
een communieviering door drie kinderen het
verhaal Gayassa uitgebeeld, een oude traditie
uit de Chaldeeuwse kerk. Een filmpje van vorig
jaar is nog te zien op het YouTube kanaal.

En dat alles mondt uit in het grote feest van
Pasen! Een mooie familieviering op eerste
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paasdag.

Heel veel dank aan iedereen die alles mogelijk
gemaakt hebben en heel fijn dat we met zoveel
mensen het verhaal van het sterven en de
verrijzenis van Jezus hebben mogen beleven.
Hopelijk zien we elkaar allemaal snel weer bij de
volgende familievieringen en andere
activiteiten in onze missionaire parochie.

Oefenen met de Zangertjes voor de
communieviering

ledere woensdag van half zeven tot kwart over
zeven oefent het kinderkoor in onze kerk.
Binnenkort beginnen we weer met oefenen
voor de eerste communieviering op 12 juni. De
eerste communieviering is altijd een groot feest
met feestelijke muziek. Om het nog feestelijker
te maken willen we graag alle eerste
communicanten uitnodigen om de weken voor
de viering mee te komen oefenen. Zo ken je alle
liedjes goed en is het feest nog mooier! Maar we
willen daarnaast ook alle andere kinderen
uitnodigen om mee te komen oefenen.
ledereen is van harte welkom, laten we er een
zo mooi mogelijk feest van maken. Zingen is
leuk en gezellig en je leert door te zingen ook
nog van alles over de kerk en de hijbel. Van
harte welkom, op 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni
gaan we lekker aan de slag! We hopen veel
kinderen te zien!

Deborah de Liever, Ivonne Klomp en Jeroen
Traudes




Parochiebreed

Kids&Jongeren (vervolg)

Vooraankondiging:
de KISI musicalweek 2022

Na het succes van de KISI musicalweek van vorig
jaar, waarin een grote groep kinderen de
musical Spector heeft ingestudeerd en
opgevoerd organiseren we dit jaar een nieuwe
week. In de eerste week van de zomervakantie,
van dinsdag 19 juli tot en met zaterdag 23 juli
vindt de tweede KISI musical week plaats!

Weer een week met zingen, dansen, oefenen,
maar ook spelenderwijs iets leren over kerk en
geloof. Een week vol gezelligheid en vrienden
maken. Onder begeleiding van een grote groep
enthousiaste jongeren verbonden aan de KISI
organisatie. Dit jaar wordt de musical de
Barmhartige vader ingestudeerd. Een musical
die losjes is gebaseerd op het bekende verhaal
van de verloren zoon.

Vanuit een zeer actuele problematiek vertelt
deze meeslepende musical het verhaal van de
verloren zoon. Het verhaal brengt Gods
oneindige barmhartigheid door middel van
muziek en drama van het hoofd naar het hart

ledereen die heeft meegedaan en is komen
kijken heeft kunnen zien hoe mooi en
inspirerend deze week was. Een groot feest!
Daarom dit jaar weer. Alle kinderen die dit ook
een keer willen meemaken, hopelijk doen jullie
ook mee. En alle parochianen verwelkomen we
graag bij de uitvoering op zaterdag.

Zet de data dus vast in je agenda!

Mocht je meer informatie willen of je al willen
opgeven, dan kan dat via
musical@hjoannesdedoper.nl

Kosten voor deelname zijn 45 euro voor het eerste
kind uit het gezin, 40 euro voor het tweede kind uit
het gezin en 20 euro voor het derde kind. Mocht de
financiéle bijdrage een probleem vormen, dan
graag contact opnemen. Dit mag geen reden zijn
om niet deel te nemen.

Op bezoek bij Basis School Klavertje Vier
op donderdag ochtend (14 april 2022)

. 2 Eko S Manek

&, Apr- &

ledereen was enthousiast om het
lijdensverhaal te luisteren. Maar in Pasen
vieren we eigenlijk de overwinning van
het leven.

Van duisternis naar het licht.

Van verdriet naar de vreugde.

Van dood naar een echte leven.

Vandaag was ik op bezoek bij de kinderen
in Basis School KV Hoofddorp. Daar het
Passie verhaal wordt verteld, Paaskaars
wordt ontstoken, gedicht wordt gelezen
en de liederen worden gezongen door de
kinderen. Er waren honderden kinderen
die wordt verdeelt in drie groepen.

Als hun actie van de Pasen, verzamelden
kinderen geld voor de slachtoffers van
Oekraine. Een goed actie.



Vacatures

Van 2 bestuursleden loopt de benoemingstermijn af per 1 juni en wij zijn daarom op zoek
naar opvolgers.

Allereerst een vice-voorzitter, die weet wat organiseren en aanpakken is en die soepel op
een effectieve manier communiceert en aanstuurt. Die overtuigd katholiek is en zich
uitgedaagd voelt onze parochie verder gestalte te geven.

Bent u een gedreven, stevige persoonlijkheid en wilt u graag samenwerken? Heeft u ook
hart voor uw medemens, beschikt u over creativiteit en voldoende tijd om inhoud te
kunnen geven aan deze uitdaging?

Herkent u zich in dit profiel? dan bent u misschien wel degene die wij zoeken! Of weet u
iemand die dat kan en graag zou doen?

Qok zoeken wij een secretaris. Deze heeft een belangrijke rol in het functioneren van het

bestuur door zorg te dragen voor: de uitnodiging en agenda van de parochie

bestuursvergadering, inkomende en uitgaande post en archivering van alle bestuur

stukken en correspondentie.

De secretaris:

> Voelt zich betrokken bij onze parochie

> Heeft bestuurlijke ervaring

> beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden

> is proactief en gedreven om een bijdrage te leveren als lid van het parochiestuur en
weet belangen te verbinden.

> coordineert de werkgroepen die aktief zijn in administratie, organisatie en beheer

Het parochiebestuur vergadert 2x per maand.

Tot de taken van het parochiebestuur behoren:

> Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;

> Financi€le zaken:

> het bestuur vertegenwoordigt de parochie in het bisdom Haarlem-Amsterdam,
maatschappelijke organisaties en als er formele contracten worden afgesloten.

> Bevordert goede samenwerking tussen werkgroepen van vrijwilligers

> Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten uit naam
van de parochie

Bent u de juiste persoon voor één van deze functies, meldt u dit dan aan het secretariaat,
dan nemen wij snel contact met u op.

Ook zoeken wij versterking voor de financiéle administratie, de boekhouding. Deze wordt
door 2 personen gedaan, waarvan er een met dit werk gaat stoppen. Wilt u dit op u
nemen? Neem dan contact met de penningmeester Wim Piels,
penningmeester@hjoannesdedoper.nl of met het secretariaat.
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Hoe ziet de Kaagse kerk er van
binnen uit?

Bent u ook nieuwsgierig hoe de kerk er na
de verbouwing uitziet? Kom dan zaterdag
14 mei naar Kaageiland. Tussen 14.00 uur
en 17.00 uur laten Bob en Adriaan, onder
het genot van een hapje en een drankje
met plezier hun nieuwe werklocatie zien.

Leeservaringen delen

De leeskring op de Stal draait weer volop.
Onze eerstvolgende bijeenkomst staat
gepland voor maandagmiddag 16 mei.
We bespreken het boek: De kapperszoon
van Gerbrand Bakker.

Tijd: 14.00-15.30. Gastvrouw Ria Stolk

Stal op de Kaag
Julianalaan 13
2159 LB Kaag

0252-544688

st

www.stalopdekaag.nl O d(? kaag

Bijbelse Tuin

Wij zijn blij! Er komen weer aanvragen binnen
voor een rondje Bijbelse tuin en ja, dan
kunnen de rondleiders weer enthousiast
vertellen over wat er zoals te zien en te
beleven is in de tuin.

Audiotour door de Bijbelse tuin
Inmiddels wordt er op de achtergrond ook
hard gewerkt om een mooie audiotour door
de tuin te maken. Rond kerst kwamen de
eerste verhalen “live” en nu kunt u ook
stilstaan en luisteren naar de verhalen van
Suzanna, de vrouw van Lot, Hagar, en de
Verloren zoon. Dit laatste verhaal hebben we
wat breder getrokken en heet nu “Het verloren
kind" Het is mooi ingesproken door Angelique
Poortvliet. Bij de beelden staan paaltjes met
daarop een QR-code. Gewoon even inscannen
en u hoort het verhaal.

Bordjes bij de bloemen, planten en
bomen

De tuinmannen werken gestaag door. Ze
spitten, zaaien, planten, wieden en doen nog
veel meer. Een actie waar de bezoekers ook
blij mee zijn, zijn de naambordjes. Bij heel veel
planten, en bloemen staat inmiddels een
bordje met de naam van de plant. Handig
toch?
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Overledenen

Rietje van der Geest - Holla - 92 jaar

Rietje werd geboren op 6 februari 1930in
Amsterdam in een tuindersgezin van 13
kinderen. Rietje was de oudste dochter.

Na haar schooltijd assisteerde zij haar moeder in
de huishouding. Dat moest wel want haar
moeder was reumatisch.

Tijdens een toneelavond (met bal na) in
Badhoevedorp leerde Rietje Theo van der Geest
kennen. Zij zijn getrouwd in 1958 en begonnen
aan de Hoofdweg in Hoofddorp samen met 2
broers een fruitkwekerij. Rietje heeft altijd in de
kwekerij meegeholpen.

Theo en Riet kregen 4 kinderen. Ze was er altijd
voor haar kinderen en genoot van de verhalen
waar haar kinderen mee thuis kwamen. Riet was
een sterke vrouw.

Toen er kleinkinderen kwamen paste Riet de
eerste jaren op ze en later ging ze met hen op
stap. Ze was sportief, ging voetballen. Deze oma
fungeerde als doelman. Riet hield van
gezelligheid en mensen om haar heen. Breien

was een hobby van haar. Ze was daar erg snel in.

In 2008 zijn Theo en Rietje met het bedrijf
gestopt. Ze genoten van vakanties zowel in het
buitenland als in eigen land.

Een paar jaar geleden is Theo op het land
gevallen. Revalidatie volgde in Bornholm waar
Rietje hem heel vaak bezocht.

Op 6 maart jl. is Rietje in het ziekenhuis heel
rustig overleden in het bijzijn van Theo en hun
kinderen.

De uitvaart vond plaats op 11 maart in
crematorium Nieuw-Vennep, geleid door pater
Eko.

Haar urn zal een mooi plekje krijgen op ons
kerkhof.
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Roelof Nugteren - 90 jaar

Geboren in Nieuw-Vennep op 13 maart 1931 in
een boerengezin van 7 kinderen. Als kleine
jongen viel hem op dat tijdens de oorlog
mensen uit de stad bij hun aan tafel schoven. De
familie kon in eigen onderhoud voorzien en
honger kende Roelof dus niet.

Na de lagere school werkte Roelof in de zomer
bij zijn ouders op de boerderij en in de winter
ging hij naar de landbouwschool. Aangezien de
oudste zoon in het gezin uiteindelijk de
boerderij ging overnemen had Roelof’s vader
een transportwagen voor hem gekocht. En zo
bouwde Roelof zijn eigen transportbedrijf op.
Roelof ontmoette Riet Duivenvoorden en zij
trouwden in 1959 in Hoofddorp. Riet zorgde in
het begin voor de boekhouding en door de tijd
heen verrichtte zij steeds meer werkzaamheden
in het bedrijf. Zoals hun zoon zei: vader is het
hoofd en moeder is het nekkie. Riet en Roelof
kregen drie kinderen en later kwamen er 5
kleinkinderen. Trots was hij op allemaal.

Roelof was een harde werker. Hij wilde alles zelf
doen en rusten deed hij op zondag. Zijn motto
was ‘kan niet bestaat niet’ Zijn grootste hobby
was schaatsen. En wanneer er ijs lag was Roelof
niet meer te houden en was dan op het ijs te
vinden. Zes maal heeft hij de Elfstedentocht
gereden. Het was dus heel logisch dat zijn
kinderen al heel vioeg moesten leren schaatsen.
Zijn eis was dat, wanneer zijn kinderen 18 jaar
werden, zij lid moesten worden van de
Vereniging De Friesche EIf Steden.

Op zijn 50ste is Roelof gestopt met transport en
is doorgegaan met de handel in grondstoffen
agrarische bedrijven. Dat heeft hij volgehouden
totdat hij 80 was.

In 2014 is Riet overleden en Roelof had daar heel
veel verdriet van. Toch heeft hij het leven goed
opgepakt, deed alle zaken die in een
huishouding nodig waren en wel tot grote
verbazing van zijn kinderen.

Op 4 maart 2022 is Roelof plotseling overleden.
De uitvaart in onze kerk was op 10 maart,
waarna Roelof begraven werd op ons kerkhof
bij zijn geliefde vrouw Riet.



overledenen (vervolg)

Leni van Leeuwen - 86 jaar

Op luilak 8 juni 1935 werd Leni in de
Dapperstraat in Amsterdam geboren. Wel op
luilak geboren maar beslist geen luilak
geworden. In 1939 verhuisde het gezin naar
Nieuwveen. Echter na de oorlog, in 1946,
verhuisde het gezin weer naar Amsterdam
omdat haar vader een baan kreeg bij
Werkspoor.

Nadat Leni de schoolbanken heeft verlaten gaat
zij werken bij V&D. Later kwam zij in dienst bij
Blokker waar zij tot aan haar pensioen heeft
gewerkt. Door de jaren heen bleek zij een
stuwende kracht bij Blokker te zijn en bij het op-
en verbouwen van filialen vervulde zij een
belangrijke rol. Ze was heel serieus in haar werk.
Bij haar pensionering in 1996 is Leni benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tot
2019 heeft zij veel vrijwilligerswerk gedaan voor
Blokker.

Leni was een familievrouw. Klussen deed ze met
haar hele familie en zij zorgde dan voor de
inwendige mens. Voor haar nichtjes en neefjes
was ze een leuke tante die altijd wel lekkers voor
ze in huis had. De organisatie van feestjes was
bij Leni in goede handen.

In 2005 is Leni naar Floriande in Hoofddorp
verhuisd waar zij alle jaren met plezier heeft
gewoond.

De laatste jaren kreeg Leni meer en meer
problemen met haar gezondheid en ze voelde
haar einde naderen. Met pater Eko besprak zij
de invulling van haar uitvaart.

Op 4 maart jl. is Leni overleden. De uitvaart vond
plaats in onze kerk op 11 maart, geleid door
pater Eko. Na de uitvaart nam de familie
afscheid van haar en werd zij overgebracht naar
het crematorium.

Loes Zitter- Schlette - 87 jaar

Het wiegje van Loes stond in Jakarta waar zij op
9 juni 1934 werd geboren. Zij had 3 oudere
broers. Haar ouders hadden een boerderij en
tijdens de overheersing van de Japanners in
Indonesié hebben Loes en haar moeder de

boerderij gerund omdat haar vader en haar
broers waren geinterneerd. Het overgrote deel
van de opbrengst van de boerderij werd
opgeéist door de Japanse bezetters.

In 1957, een tijdje na de onafhankelijkheid van
Indonesig, is Loes met haar ouders en broers
naar Nederland gekomen en het gezin kwam
terecht in Paterswolde. Na een tijd is het gezin
naar Amsterdam verhuisd. Loes kreeg verkering
met James Zitter, hij was een vriend van haar
broer.

Loes en James zijn in 1963 in Amsterdam
getrouwd en zijn bij haar moeder gaan
inwonen. Daar zijn hun 2 dochters geboren. In
1971 betrokken zij een eigen huis. In 2007
verhuisde het gezin naar Graan voor Visch in
Hoofddorp. Ten tijde van hun 25-jarig huwelijk
maakten Loes en James een rondreis door
Indonesié, een feest van herkenning.

Haar dochters vonden haar een lieve moeder.
Haar hobby was het maken van kleding voor
haar kinderen en grote schilderijen borduren.
Loes hield van gezelligheid en had altijd wel een
reden om iets te vieren. Ze kon heerlijke
Indische maaltijden bereiden.

In 2011 is James onverwacht overleden. Om
vooral bezig te blijven ging zij vaak naar atelier
De Goudyvis in Graan voor Visch. De
zondagmiddagen vond ze niet leuk en daarom,
na de kerk, zette zij regelmatig een DVD op met
Indonesische muziek om heerlijk te dansen.

Ze hield van haar kleinkinderen, waarvoor zij
altijd zakjes snoep klaarlegde. Ze ging ook met
ze op vakantie naar Centerparcs.

Met het klimmen der jaren belandde ze diverse
malen in het ziekenhuis. Echter, zij zette alles op
alles om zo snel mogelijk het ziekenhuis weer te
verlaten.

Op 12 maart jl. is Loes overleden. De uitvaart was
op 18 maart geleid door pater Eko, die haar
goed kende. Hierna werd zij bijgezet in het graf
bij haar geliefde man op ons kerkhof.
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L E L .
) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668




U BENT GEROEPEN
OM VRIJ TE ZIIN!

WILLEM DE KLERK

/_\ﬁ_\w'\

NOU, MIIN MOEDER
RIEP VANMORGEN DAT
IK MEE MOEST!

JsB WOUTERS
88 Huis EN HAARD N

Kruisweg M5-A
2131 CV Hoofddorp

023 5617972

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenorganisatie
Veor Sehierem

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.n 1

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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VRIJHEID

De muizen gaan een dagje uit. De zon schijnt, hoogste Ria en Valentino letten nergens op. Ze lapen knusjes,
tijd om de vrijheid op te zoeken! Kikker is de reisleider geven kusjes, ze hebben vrij. Kik zou toch overal voor

die ervoor zorgt dat iedereen het fijn heeft. zorgen? Voor Kik is de dag nu al mislukt. Hij voelt geen
De muizenkinderen mogen kiezen waar ze naartoe gaan. vrijheid, alleen maar zenuwen. Na een uur komt hij

Ria en Valentino zetten hun kleintjes op een rij. uitgeput op de kaasboerderij aan. En daar, op de rand
‘Jongelui!” roept Kik, ‘Zeg het maar!’ ‘Naar zee!’ roept van de put, zitten de muizenkinderen te luisteren naar
de een. ‘Naar de dierentuin!’ roept de ander. ‘Naar de Gup die vertelt hoe kaas wordt gemaakt. En daarna
kaasboerderij!’ roept Ricardo. Er gaat een gejuich op mogen ze kaas gaan proeven. ‘Waar waren jullie?’ snikt
van jewelste. Ja3a! Kaas!!” Ook Kik glundert. Hij houdt Kikker. “Wij zijn gewoon onze neus achterna gegaan!’
niet van kaas, maar heeft op de boerderij een kikker- roepen de muisjes. ‘Dan komen we altijd uit bij kaas!’

vriend, Gup, die in de put woont, ‘We gaan! Netjesinde
rij¥’ roept Kik. ‘Vrijheid!!’ juichen de muizenkinderen /// A
en ... ze stuiven alle kanten op. Kik roept en Z a
kwaakt, maar heeft geen idee hoe hij ze 4

Kik zucht, Dat hij daar niet aan gedacht heeft. s
Ze hebben een neus voor vrijheid. [

Meipuzzel

Je leest hier negen
riimende zinnen over
de maand mei. Maar...

"IN mei staan ep

coo oo M S f] TV MEl Staanep L L L in de wel
het belangrijkste woord I H In 4 i
is eruit gevallen! Kijk in .D? :::; !;‘;Sfii] ........ echt Voor:blj .
de wasmand of je het e~ A B P een el
juiste woord voor elke : ’ II»;? I 2O s e een lekkernyj
zin kunt vinden. Vul dit in 7 I el hou je 9rang Je . . . .
en neem ook de rode A N mei voelt . . |h L
letter over. Als je alles 7 I’)_ mefis . T zleh vry)

goed hebt, vormende Bl 0 / Meéfis ey T dichthi]
rode letters van boven i T Dawsar g

naar beneden een Cl’ (]
meiwoord! Zet het
maar in het lege balkje.

""""

Suplaq "<
BUISSOdD <, AL

Uit de Bijbel

Paulus schrijft: 'Vrienden,
God wil dat jullie als vrije mensen leven.
Maar gebruik die vrijheid hiet om toe te geven /7
aah slechte verlangens. Gebruik die vrijheid /\#
om met liefde voor elkaar te zorgen. <\
Galaten 5:13 oo o A

“ Tekston: Mariet de Jorg
Tekeningeh: M. Jurrigns



