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Kopij voor Info nr. 6 moet binnen zijn
voor woensdag 3 augustus
Afhalen Info nr. 6 donderdag 25 augustus.

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor dinsdagavond bij Boekwinkel
Het Kruispunt, telefoon 023-5617392.

Maaltijd begint om 17.30 uur, kosten € 6 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema ontmoeten

Info en Inhoud

Pastores: e
pater E. Manek svd - priester gl
tel. 06 85244515 |

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage € all: ekosilvester85@gmail.com

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

pater A. Hizola svd - priester
tel: 06-87582327
e-mail: apiong_svd@yahoo.com
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073,2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Vergroot je handprint

"De handprint is jouw geschenk aan de aarde, jouw
positieve impact. In het leven heb je verschillende
rollen, je bent een consument, familielid, vriend,
werknemer, misschien doe je vrijwilligerswerk en je
hebt de mogelijkheid om te stemmen. In deze
rollen kun je anderen informeren, inspireren en
activeren om hun voetafdruk te verkleinen. En op
die manier groeit jouw handafdruk!"

Zo staat het op internet. En het klinkt zo eenvoudig,
maar dat is het niet. Want als je anderen wilt
inspireren om hun voetafdruk te verkleinen, moet je
natuurlijk beginnen met kritisch te kijken naar je
eigen footprint.

Ga je in de rij staan voor de incheckbalie op
Schiphol, omdat “we weer mogen!’, eindelijk na de
Corona-jaren? Natuurlijk is het weer heerlijk om er
op uit te gaan, nieuwe landen te ontdekken, oude
bestemmingen weer te herontdekken, onze familie
en vrienden ver weg te ontmoeten. We hebben ze al
(te) lang moeten missen soms. En als je daartoe
besluit, kun je er dan iets tegenover stellen? Het is
een kwestie van geven en nemen, je kunt toch niet
eindeloos je footprint vergroten....

Misschien kunnen we in onze vakantie, waar dan
ook in de wereld, tijd en rust vinden om na te
denken over ons geschenk aan de aarde. Om er dan
vervolgens na de vakantie echt iets mee te doen,
met nieuwe, zelf opgewekte, energie!

Voor de mensen die hun vakantie in Hoofddorp
vieren, is er een aantrekkelijk zomerprogramma
voorbereid. Deze staat uitgebreid in de Info
beschreven en het zou zo leuk zijn u daar te
ontmoeten! Koffie drinken, tentoonstellingen
bezoeken, wandelen, fietsen, samen eten, bij de
boer op bezoek, kortom: als daar niks voor u bij is,
dan weten we het ook niet meer!

We wensen u een hele mooie zomer toe, zorg goed
voor uzelf en eenieder die u lief is, en graag tot
weerziens!

W

De redactie



Pastoraal woord

Op zoekt naar verbinding

Op 21 mei was ik uitgenodigd door een familie
in Heemstede. Ze hebben een boek
gepresenteerd over de missie van hun familielid
die een missionaris was. “De kelk van Heeroom”.
Zo is de titel van het boek. Pater Wim
Eggenkamp, svd was de missionaris die vertrok
naar Indonesié in 1946 met zijn medebroeder
pater Piet Verharren, svd. In Indonesié werden
beiden verwelkomd door bisschop Gabriel
Manek, svd. Bisschop Manek was familie van
mijn opa, ook van de congregatie svd. Maar
helaas was pater Wim al op jonge leeftijd
overleden en dat was een groot verdriet voor de
familie. Hij was daar maar anderhalf jaar. In 1994
ging een neef van pater Wim, die toevallig ook
Wim heette, naar Indonesié om de kelk van zijn
oom te zoeken. Voor de familie is de kelk van
grote betekenis, hij geeft een verbinding en
staat centraal in de grote familie Eggenkamp.
De kelk is uiteindelijk gevonden en ze hebben
deze teruggebracht naar Nederland.

De kelk &

van
Heeroom_

Om verbinding te blijven houden tussen zijn
missieland en zijn land van oorsprong heeft de
familie deze kelk aan de Indonesische
katholieke gemeenschap in Haarlem geleend
om te gebruiken in de mis. Ik heb ooit deze kelk
gebruikt tijJdens de mis in Haarlem.

Voor mij was het een
bijzondere dag om
aanwezig te mogen
zijn bij de presentatie
van het boek over
deze familie. Ik was
natuurlijk
uitgenodigd omdat
ik familie ben van
mgr. Manek, svd. En
nog een bijzonderheid is, dat mgr. Manek, svd
ooit op bezoek kwam bij deze familie in 1957.
Mijn aanwezigheid bij deze familie maakte de
verbinding sterker tussen die familie en hun
oom, pater Wim, svd. Een eer ook voor mij om
dit boek te mogen ontvangen.

Van juli t/m oktober ga ik op vakantie en dit is
voor mij een mooie gelegenheid om mijn
familie te bezoeken na drie jaar actief te zijn in
Nederland als missionaris.

In onze geloofsbeleving zijn alle vormen van
verbinding belangrijk. Als missionaris in andere
landen, vraag ik me wel eens af, wat breng ik
naar hiertoe? Wat maakt, dat ik verbonden ben
of me verbonden voel met anderen? Als
vrijwilligers, wat maakt je verbonden met deze
gemeenschap? Als familie, wat maakt dat we
verbonden zijn? Zolang we leven als gelovigen
in een gemeenschap is God er die ons met
elkaar verbindt. We leven als één
gemeenschap. We horen bij elkaar in de naam
van onze Heer. Als we naar de toekomst uitzien
dan kijk je ook terug naar het verleden om een
verbinding te blijven houden met die
herinneringen die je helpen sterker te worden.

Namens het pastores team, wens ik u allen het
allerbeste toe vanuit Indonesié.

Pater Eko Silvester Manek, svd



Parochiebreed

YouTube-kanaal van onze parochie

Zoals je wellicht al weet, heeft onze parochie
ook een YouTube-kanaal. Toch horen we wel
eens, dat het lastig is om filmpjes te vinden. Het
makkelijkst is om direct naar het kanaal te gaan.
Daar staan alle filmpjes bij elkaar per categorie.
We roepen iedereen ook op om ons te laten
weten wat je van de filmpjes/ livestreams vindt.
Laat dus een reactie achter onder de filmpjes,
deel ze gerust en leuk om een duimpje te
ontvangen. Nog tips voor filmpjes of interviews,
laat het ons weten via
streamteam@hjoannesdedoper.n| Het kanaal
kun je vinden via deze link:
www.youtube.com/JoannesdeDoperHoofddorp

#Streamfean™

(E¥ Joannes de Doper |

oen missonaire parochie in Hookddorp

Wat statistieken. Sinds maart 2020 - we zijn
begonnen aan het begin van de lockdown- is er
bijna 70.000 keer een filmpje of livestream
bekeken. We hebben inmiddels 555 abonnees
en in totaal bijna 500 filmpjes en livestreams
geproduceerd. Op deze manier proberen we
ook online missionair te zijn. Maar zeker helpt
het ook om elkaar beter te leren kennen. Het is
laagdrempelig, mede door de korte interviews.
Wil je meehelpen met camera, geluid,
monteren, interviewen? Neem gerust contact
met ons op.

Ontdek je geloof en zoek verdieping

Rob Mascini vertelt ons graag en vaak over tal
van wetenswaardigheden over ons geloof, de
geschiedenis ervan en wat de diverse symbolen
nu eigenlijk betekenen. Je merkt dat velen dat
zeer waarderen en daardoor gaat het geloof ook
meer betekenen. Je snapt het net wat beter. Je
gaat verbanden zien en snappen waarom we
bepaalde dingen zo doen, in bijvoorbeeld de
eucharistie.

Als je je wilt verdiepen in je geloof kan dat op tal
van manieren. Ben je nieuw en wil je graag wat
weten, sluit dan eens aan bij Alpha. Een
prachtige manier om in kleine groepen op een
veilige manier te spreken over je levensvragen.
Daarnaast biedt ook het programma van de
Raad van Kerken tal van bijeenkomsten waar je
zo kan aansluiten. De catechesewerkgroep is
bezig met het samenstellen en uitrollen van een
jaarprogramma, waar voor iedereen
bijeenkomsten en cursussen worden
aangeboden. Zo gaan we aan de slag met de
reeks Geloven NU en de Bijbelcursus van
Genesis tot Jezus. Kijk ook eens op de pagina
“Ontdek de Bijbel” door pater Mathew, met veel
informatie en korte filmpjes.
www.hjoannesdedoper.nl/ontdek-de-bijbel

Studie aan de Tiltenberg in Vogelenzang

Een aantal parochianen zijn gestart met een
studie aan de Tiltenberg (officieel: Theologisch
Instituut St. Bonifatius) . Daar kun je je op
diverse niveaus verdiepen en leren over je
geloof. Je kunt starten met een tweejarige
introductie theologie, minor en major. Maar ook
een 5 -jarige minor- en majoropleiding, die je
ook de mogelijkheid biedt om catechist of
diaken te worden. De Tiltenberg geeft ook de
mogelijkheid om vakken apart te volgen.
m.b.t. allee mogelijkheden tot verdieping,
studie.

vervolg pagina 7



Parochiebreed

Denk eens aan het vak Kerkgeschiedenis,
Marialogie, Heiligen, Bijbelexegese. In juniis er
weer een Open Dag, ga gerust eens kijken. Er
gaat een wereld voor je open. Of spreek eens
met de studenten uit onze parochie: Hans van
der Leeuw, Angelique Poortvliet, Naida Kurum,
Marcel van Lochem, Patrick Gunther.

Kijk op onze website voor meer informatie m.b.t.

alle mogelijkheden tot verdieping, studie.
www.hjoannesdedoper.nl/verdieping-studie

Omega Magazine

Magazine

Omega Magazine is een tijdschrift, in Nederland
gemaakt door katholieke jongeren. Omega
Magazine legt de nadruk van geloof in het
dagelijks leven van jongeren met behulp van
mooie fotoreportages, herkenbare columns,
interessante verdiepingsartikelen, inspirerende
interviews en nog veel meer. Thema's die je
voorbij ziet komen zijn herkenbaar en houden
zich bezig met de maatschappelijke
ontwikkelingen en wie je bent als persoon.
Omega lees je overal. Vooral als je onderweg in
de trein zit, languit in bad ligt of een
ontspannen avondje op de bank doorbrengt.
Een ideale manier om je geloof in het dagelijks
leven te integreren! Omega verschijnt 3 keer per
jaar en kost slechts €16 per jaar. Zeer de moeite
waard.

Daarnaast kun je op deze website ook online
artikelen lezen. www.omega-magazine.nl

Laten we bidden

Ben je ook vaak op zoek naar een mooi gebed,
zoek je inspiratie, is het moeilijk om de juiste
woorden te vinden? Kijk eens op onze website
voor tal van gebeden voor elke gelegenheid.
Maar bezoek ook onze boekwinkel Het
Kruispunt, ook daar kun je veel mooie
gebedenboeken vinden.

Kijk ook eens naar online mogelijkheden om te
bidden, zoals de inspirerende podcast Bidden
Onderweg, een dagelijkse gebedspodcast die je
helpt om te bidden, waar en wanneer je maar
wilt. Ons doel is jou te helpen je meer bewust te
worden van Gods aanwezigheid in jouw leven.
www.biddenonderweg.org/ Een initiatief van de
Jezuieten en ook als app te downloaden op je
mobiel. Elke podcast duurt ongeveer 12
minuten.

Uiteindelijk is bidden ook gewoon met God
praten, je hebt er geen moeilijke woorden voor
nodig. Zoals Henk Koning in ons filmpje over
Alpha: “Ik bid gewoon vaak op de fiets”. Toch
kun je soms geraakt worden door een mooi
gebed, Laten we in onze parochie ook wat meer
aandacht voor bidden krijgen. Bijvoorbeeld
door bij (werkgroep) vergaderingen te starten
en eindigen met een mooi gebed. Het helpt ons
in alles wat we doen in onze parochie. Even een
moment om te beseffen waarom we bij elkaar
zijn. Het helpt ons te vragen om de kracht van
de Heilige Geest in ons werk, op het pad van
onze eigen roeping. Dat kan bijvoorbeeld met
het gebed Missionaire Parochie:

Gebed Missionaire kerk

God, onze Vader,

uw liefde wil alle harten bereiken.

Wij vragen uw zegen

over onze geloofsgemeenschappen.

Dat hun gastvrije verkondiging

velen mag helpen om uw Zoon te ontmoeten
en als zijn trouwe leerlingen

U steeds beter te leren kennen.

Mogen velen worden toegerust

om zich met hart en ziel in te zetten

voor de missionaire Kerk,

ieder volgens eigen roeping en charisma’s.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige
Geest, de bezieler van alle evangelisatie.
Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Amen



Raad van Kerken

Zomerprogramma Raad van Kerken Hoofddorp

Ook in de zomermaanden is er voldoende te doen voor iedereen die thuisblijft,
gezelschap zoekt, de tijd heeft of graag met 'bezinning en verdieping' bezig is.

g Het zomerprogramma van de Raad van Kerken Hoofddorp biedt een grote variatie
aan activiteiten waar iedereen van harte welkom is.

Slavernijtentoonstelling

Gedurende de gehele maand juli is er, aansluitend aan Keti Koti, in De
Ark een tentoonstelling te zien over de rol die kerken in de slavernij
hebben gespeeld. Deels negatief in de zin van het bieden van
rechtvaardiging en deels positief omdat het verzet ertegen ook uit
kerkelijke kring — denk aan Nicolaas Beets — kwam.

Op momenten dat De Ark, geopend is, is de tentoonstelling te zien. De
officiéle opening is op zondag 3 juli om 11.45 uur.

Plaats: De Ark, Muiderbos 36

Koffieochtenden in de zomer

In De Lichtkring zijn er in de zomer speciale koffieochtenden op
donderdagochtend 14, 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus.
Tijd: Steeds tussen 10.00 en 12.00 uur.

Plaats: De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Zomerwandeling

Boekwinkel Het Kruispunt organiseert een zomerse wandeling op vrijdagavond 8 juli. We starten
om 17.30 op met een warming up op het labyrint in de Bijbelse tuin, waarna we met elkaar soep en
brood gaan eten in Het Fundament. We lopen door de natuur naar het Haarlemmermeerse Bos.
We sluiten deze activiteit af rond 22.00 in Het Fundament.

Graag aanmelden voor de wandeling bij Boekwinkel Het Kruispunt, in verband met het maken van de
soep. Voor de onkosten vragen we een bijdrage van 5 euro.

Boekwinkel Het Kruispunt 023 561 73 92 of info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Running dinner

Op vrijdag 8 juli is het zover: een running dinner — door veel mensen gemist tijdens corona. De
formule? Samen beginnen in De Ark en dan langs drie adressen fietsen of rijden om drie gangen te
nuttigen. Het gaat niet om culinaire hoogstandjes (al zijn die ook niet verboden), maar vooral om
de gezelligheid. Als je in staat bent om een bak ijs te openen voor het nagerecht, kun je al
meedoen. Het zou mooi zijn als mensen van verschillende kerken hieraan meedoen, zodat we
daadwerkelijk elkaar over de kerkmuren heen kunnen ontmoeten.

Aanmelden uiterlijk 1 juli bij: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl.

Datum en tijd: vrijdag 8 juli, aanvang: 17.30 uur

Start bij De Ark, Muiderbos 36

Tentoonstelling Van God los

Ga je mee naar de tentoonstelling Van God Los? De onstuimige jaren zestig in het Museum
Catherijneconvent in Utrecht?

Op initiatief van Jannie den Heeten gaan we met elkaar op woensdag 13 juli deze tentoonstelling
bezoeken. We vertrekken om 09.38 uur van station Hoofddorp. vervolg pagina 9.....



Raad van Kerken (vervolg)

Op Schiphol stappen we over op de intercity naar Utrecht. Afhankelijk van het weer wandelen we
vanaf station Utrecht naar het museum (18 minuten) of we pakken de stadsbus. ledereen zorgt zelf
voor een trein- en kaartje voor het museum. Vergeet niet je museumjaarkaart mee te nemen, of
een ander kortingsbewijs.

We sluiten het bezoek af met een kopje koffie/thee of iets derglijkes. Een prima moment om nog
even na te praten over de tentoonstelling. Daarna gaat we weer huiswaarts.

Voor meer informatie over de tentoonstelling: catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
Aanmelden en informatie: Agaath van Rooijen, tel. 06 421 896 49 of via e-mail:
jb.van.rooijen@quicknet.nl

Datum en tijd: woensdag 13 juli, vertrek om 09.38 uur van station Hoofddorp

Bedrijfshezoek

Arwin Bos, de ‘aardappelboer’ aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep, laat ons zijn land en
machines zien en hij vertelt over de vreugde en de problemen van zijn landbouwbedrijf. Met elkaar
zullen we ook spreken over ons geloof en de rol van geloven in ons werk. Wie wil kan er een mooie
zomeravondfietstocht van maken.

Opgave en informatie bij c.wessel@pghoofddorp.nl

Datum: woensdagavond 20 juli

Gedichtenmiddag

Gedichten geven vaak aanleiding tot een mooi gesprek, omdat ze zo veel verschillende ervaringen
wakker maken bij de lezers. In augustus bent u welkom op een gedichtenmiddag onder leiding van
Jacqueline Roelofs-van der Linden. Thema: de zomer.

Datum en tijd: woensdag 10 augustus van 14.00-15.00 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36

Pilgrimsfathers-wandeling door Leiden

Op zaterdag 20 augustus is er een
pilgrimsfathers-wandeling door Leiden. Misschien eerder
dit jaar de mooie serie van Leo Blokhuis over de
pilgrimsfathers gezien? Bezoek nu de vele plekken waar
ze twaalf jaar lang leefden, werkten en kerkten. In de
tv-serie stond de dubbele kant van deze groep centraal.
Aan de ene kant worden ze gezien als de grondleggers
van het Amerikaanse vrijheidsideaal, aan de andere kant
maakten ze het perspectief van de inheemse bewoners iets minder positief. Goed om het ook over
deze vragen te hebben in een tijd waarin er veel over democratie en over minderheden wordt
gesproken.

Aanmelden uiterlijk 13 augustus bij: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl.

Datum en tijd: zaterdag 20 augustus, 10.00 uur vertrek vanaf Hoofddorp station.

Plaats: Leiden

Bijbelse Beeldentuinfair
Op zaterdag 27 augustus is er in de Bijbelse beeldentuin een tuinfair met diverse kraampjes en
activiteiten. Verdere info volgt.

Actuele informatie over het zomerprogramma is te vinden op kerkeninhoofddorp.nl. Of blijf op de hoogte
door de (gratis) digitale nieuwsbrief. Nog geen abonnee? Meld u dan aan via
maakeenieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl en u ontvangt de nieuwsbrieven in uw mailbox.



Vanuit de winkel hebben wij na lange tijd een boekpresentatie - het nieuwe boek van James Mallon- in de
kerk gehad. Het is zo fijn dat we weer nieuwe activiteiten mogen organiseren. Hoewel ook wij te maken
hebben met het feit dat er steeds minder aanwas van nieuwe vrijwilligers komt, zijn wij heel dankbaar
voor het enthousiasme en de steun van ons huidige team. En misschien mogen wij ook u binnenkort
ontvangen in onze boekwinkel als u op zoek bent naar een heerlijk zomerboek, een bezoek gaat brengen
aan de Bijbelse tuin of gewoon even gezellig een kopje thee komt drinken?

Gesprekken op maandag
Vonne van der Meer ging te rade bij pastoor Nico de Gooijer, met de
vraag of hij iets kon vertellen over het Heilig Oliesel, ook wel het laatste GESPREKKEN

sacrament genoemd. Met een fietstas vol doosjes, flesjes, watjes, en OP MAANDAG
zalfjes deed De Gooijer aan tafel voor wat er tijdens de toediening van dit
sacrament gebeurt en legde haar de oorsprong en betekenis ervan uit.

OVER DI

Algauw werd het Vonne van der Meer duidelijk dat zij deze heldere en
levendige verteller nog meer te vragen had. Zo kwamen er nog meer
gesprekken, en ontstond het boek: “Gesprekken op maandag over de
sacramenten”. Het boek is prettig leesbaar en daardoor een echte
aanrader!

SACRAMENTEN

Welk boek pak jij deze zomer?
We hebben aan een aantal bekende en minder bekende mensen WELK BOEK

gevraagd welk boek zij deze zomer pakken. U kunt deze tips bekijken PAK JIJ |
op onze facebookpagina. DEZE ZOMERY?

ZOMER WANDELING In het kader van de zomeractiviteiten organiseren wij een

8 JULI wandeling op vrijdagavond 8 juli. We starten om 17.30 uur op
het labyrint in de Bijbelse tuin voor een warming up, waarna we
met elkaar soep en brood gaan eten in Het Fundament. We
lopen door de natuur naar het Haarlemmermeerse Bos en
sluiten deze activiteit af rond 22.00 in Het Fundament. Graag
aanmelden voor de wandeling bij Boekwinkel het Kruispunt, in
verband met het maken van de soep. Voor de onkosten vragen
we een bijdrage van 5 euro. Aanmelden via 023-5617392 of via
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

[N et Kruispunt
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op7 en 14 septemberi om 20.00 uur.
De eerste avond is in boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
23 en 24 april € 250,60
30 april en 1 mei € 266,30
Extra collecte Inlia € 111,55
07 en 08 mei € 260,60
Extra collecte "Roepingen zondag" € 146,65
14 en 15 mei € 521,90
21 en 22 mei € 226,65
26,28 en 29 mei € 627,15
Pinksterweekend collecte € 295,35
Raad van Kerken € 82,05
Ned. Missionarisssen € 85,00
Oekraine extra collecte € 227,95
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 02 juli - 28 augustus

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Za02juli  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo03juli  10.00: Vormselviering; Bisschop Mgr. J. Hendriks; pater E. Manek en pater A. Toppo;
Gemengd koor
12.00 Engelstalige viering; Pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di0O5juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 07 juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Lotta en fam. Selis

Za09juli  19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
- Uit dankbaarheid voor 60 jaar huwelijk van Coby en Jan Brabander.
Zo10juli  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini;
Afsluiting 1e communie project; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; Filipijnse Koor
Di 12juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 14 juli  18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 16juli  19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo17juli  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Stille viering
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di19juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 21 juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za23juli  19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo
Zo24juli  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 26 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 28 juli  18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Za 30julii  19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo31julii  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 02aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do04aug 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
ZaO6aug 19.00: Eucharistieviering; voorganger pastor P. Bindels; cantor
Zo 07 aug 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd Koor
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 09aug 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do11aug 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Zal13aug 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo14aug 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; koor Maranatha
- Overl. fam Dingemans- Frijters en fam. van der Schoot
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; pater A. Hizola; Filipijns koor
Di 16aug 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 18aug 1845: Rozenkrans
19.15; Eucharistieviering
Za20aug 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo21aug 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Overl. ouders Koeckhoven -van Haaster en zegen over hun gezin;
overl. ouders Koeckhoven v.d. Hulst
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 23 aug 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 25aug 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 27 aug
Zo 28 aug

19.00:
10.00:

12.00

Eucharistieviering; pastor P. Bindels
Eucharistieviering; pater A. Toppo
Engelstalige Filipijnse vieirng; Filipijns koor
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Parochiebreed

Verloti ng Kaarsen bromfiets, rollator, scootmobiel of lopend
bereikbaar.

SORRY voor dit ongemak en dank voor uw
begrip namens; Kortebaan Draverij Hoofddorp.

Gedoopt

Cailum Schoenmakers

llani Mandels,
Logan James,
Jady-Ann Kraus

Ezra Abonia
Sophia de Goede
Loterij t.b.v verbouwing Pastorie Mila Koekoek
De lootjes worden na de vieringen, en bij het Quinn Koekoek
koffiedrinken verkocht, de trekking is op 24 juni
bij het vrijwilligers feest.
Bij willen Johan Basmaci vragen om de trekking Zon newijzer
te doen.
. In de Bijbelse tuin, staat de unieke zonnewijzer
Kortebaan Draverij van Achaz. Rond de langste dag van het jaar
wordt een zeer bijzonder verschijnsel - het
ggﬁ{,ﬁgﬁa" terugdraaien van de klok - zichtbaar. Op
HOOFDDORP zaterdagmiddag 25 juni om 14.00 zullen Kees

van Lent en Ria Stolk het verhaal achter het
Geachte Parochianen, zaterdag 9 juliishetdan  verhaal van deze zonnewijzer vertellen. U kunt
weer zover. Na 2 jaar van Corona beperkingenis  zich hiervoor opgeven bij Boekwinkel Het

de Korte Baan Draverij weer terug in het Kruispunt.

centrum van Hoofddorp. Ook deze keer zal deze

plaatsvinden op de Kruisweg, vanaf de rotonde

Beursplein, Hodmezovasarhely. Marthag roep

Zowel de Kruisweg als de parallelweg voor
Joannes de Doper kerk tot aan de kruising
Paxlaan/Burgemeester Pabstlaan is afgesloten
voor dit evenement. Ook een deel van het
kerkplein is in gebruik zoals voor een
toiletwagen.

De gebruikelijke kerkdienst om 19.00uur gaat
gewoon door. Het evenement is om 18.00uur
afgelopen maar dan moet alles nog opgeruimd
worden. Dus de kerk is uitsluitend per fiets,

Op woensdag 6 juli vanaf 09.00 uur zijn de
dames Dekkers, Kunz en Ruiter aan de beurt om
de kerk schoon te maken. Op woensdag 10
augustus vanaf 16.30 uur de groep van de
Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.

Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent
u van harte welkom.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598
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Parochiebreed

Voor Ukraine: wederom
DANK-DANK

Ook maandag 25 april hebben we weer een
lading afgeleverd in De Rijp bij stichting
Ukraine. Namens ons, namens onze kerk,
namens stichting Ukraine maar op de 1ste
plaats namens de slachtoffers ‘'DANK.

We zijn al diverse keren in De Rijp geweest om
gedoneerde spullen af te leveren en de
stichting blijft aanhoudend enthousiast.

Men weet uit ervaring wat het betekent
mensen in nood te kunnen helpen.
De afgelopen maand heeft deze stichting grote
hoeveelheden goederen voor Ukraine
aangeboden gekregen. Met vrachtwagens als
deze worden hulpgoederen naar Ukraine
vervoerd.

Dit g,aat onder de vlag van het Rode Kruis.
Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook om
sneller doorgelaten te worden bij de
grensposten.

Want zonder dit Rode Kruis-symbool staat men
dagen voor de grens en dient de hele lading
doorzocht te worden.

De stichting heeft in Ukraine 4 bekende en
betrouwbare afleverplaatsen.

Afhankelijk van de oorlogsdreiging gaat men
meer of minder ver Oekraine in.

Maar 1 ding staat voor de stichting als een paal

boven water: ‘We zullen blijven helpen’

En dat kan alleen als onze goedgeefse burgers
blijven doneren.

Binnenkort vertrekken er weer drie trailers
richting Ukraine, die worden de komende
dagen geladen.

De afgelopen maand is er heel ook veel kleding
in De Rijp ingebracht.

Het sorteren van de kleding is veel werk en er
ligt thans zoveel, dat er drie keer per week door
een grote groep vrijwilligers wordt gewerkt om
de kleding klaar te maken voor transport.

Wij kunnen het volgende nog heel goed
gebruiken:

- Winterjassen, skibroeken en skipakken voor
heren, dames en kinderen, maar ook ondergoed
en sokken en T-shirts.

- Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.

Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk, u
helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd als heren-dames en
kinderkleding in te leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen (niet
dicht zodat wij er nog iets bij kunnen doen) en
op de doos of tas een code te schrijven:

heren 18A, dames 18B, kinderen 18C. Dekens,
slaapzakken en dekbedden 9B.

Ook maandag 23 mei zijn we weer met een
lading spullen afgereisd naar De Rijp.
Deze keer o.a. veel rolstoelen en rollators.

Met name dank aan verzorghuis De Meerstede
die al deze wieltjes heeft gedoneerd.
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Kids &
¥jtyjongeren
l Wt www.hjoannesdedoper.nl
De KISI musicalweek 2022:
De barmhartige vader

De zomervakantie komt snel dichterbij. Nog een
paar weken en dan is het eind van het
schooljaar daar. Tijd voor andere dingen, op
vakantie gaan, maar ...... ook tijd voor de
tweede KISI musicalweek!

Na het succes van de KISI musicalweek van vorig
jaar, waarin een grote groep kinderen de
musical Spector heeft ingestudeerd en
opgevoerd, organiseren we dit jaar een nieuwe
week. In de eerste week van de zomervakantie,
van dinsdag 19 juli tot en met zaterdag 23 juli
vindt de tweede KISI musical week plaats!

Weer een week met zingen, dansen, oefenen,
maar ook spelenderwijs iets leren over kerk en
geloof. Een week vol gezelligheid en vrienden
maken. Onder begeleiding van een grote groep
enthousiaste jongeren verbonden aan de KISI
organisatie. Dit jaar wordt de musical de
Barmhartige Vader ingestudeerd. Een musical
die losjes is gebaseerd op het bekende verhaal
van de verloren zoon.

Vanuit een zeer actuele problematiek vertelt
deze meeslepende musical het verhaal van de
verloren zoon. Het verhaal brengt Gods
oneindige barmhartigheid door middel van
muziek en drama van het hoofd naar het hart.

ledereen die heeft meegedaan en is komen
kijken heeft kunnen zien hoe mooi en
inspirerend deze week was. Een groot feest!
Daarom dit jaar weer. Alle kinderen die dit ook
een keer willen meemaken, hopelijk doen jullie
ook mee. En alle parochianen verwelkomen we
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graag bij de uitvoering op zaterdag.

Mocht je meer informatie willen of je willen
opgeven, dan kan dat via
musical@hjoannesdedoper.nl

De Eerste Communieviering 2022:
een groot feest

Op 12 juni ontving een grote groep kinderen
hun Eerste Communie. Meer dan 40 kinderen
hebben zich dit jaar voorbereid op het moment
waarop ze voor het eerst mochten deelnemen
aan het vieren van de eucharistie. In twee
vieringen werd dit gevierd. Een groot feest, voor
de kinderen en hun families. Fijn dat we dit jaar
dit feest weer op de oude vertrouwde manier
hebben kunnen vieren. Het was een mooie dag,
met veel blije gezichten, een feestelijke viering,
feestelijke zang van het kinderkoor, kortom, een
prachtige dag.

Vormselviering op 10 juli

En het volgende feest staat alweer voor de deur.
Op zondagochtend 10 juli ontvangen jongeren
uit Nieuw-Vennep en Hoofddorp het sacrament
van het vormsel uit handen van onze bisschop
magr. Hendriks. leder jaar is dit weer een
bijzonder moment. Hoe speciaal is het, dat
jonge mensen bewust kiezen lid te willen zijn
van onze geloofsgemeenschap. Hopelijk willen
veel parochianen getuige zijn van dit mooie
moment. Een moment om deze jongeren te
verwelkomen in ons midden en ze vertellen hoe
blij we zijn dat ze er zijn.

ledereen is daarom van harte welkom bij op
deze feestelijke dag!



Kennismaken met dr Edward Jenner (1749 -1823)
“Een arts met een standbeeld in een kerk”

Tekst: Anja Maas

Een arts uit een ver verleden voorstellen in onze
Info? Waarom? Wat heeft hij te maken met de
kerkelijke onderwerpen die er gewoonlijk in staan?
In ieder geval iets, want anders zou er van deze
Britse medicus geen standbeeld te bewonderen
zijn in de kathedraal van de Engelse stad
Gloucester. Daar zag ik hem namelijk een paar
weken geleden tijdens een reis door Engeland. Hij
maakte indruk: iemand zonder kerkelijke
betrokkenheid in zo'n beroemde kathedraal!

En die kathedraal mag je in Gloucester niet missen.
Beroemd om de kloostergangen - decor voor
Harry Potterfilms -, het glas-in-lood en fraaie
afbeeldingen van diverse heiligen. Een
ontmoeting met dokter Jenner had ik eigenlijk
niet verwacht. Gelukkig was er voor zijn
aanwezigheid een verklaring. Een informatiebord
vertelde: De Man Die Miljoenen Redde. Het leek
me, je bent nu eenmaal journalist, tijd voor
research. Een antwoord was gauw gevonden.
Dokter Edward Jenner is de vader van de
vaccinatie. Als eerste ontdekte hij dat als je
mensen een injectie geeft met een kleine
hoeveelheid ziektekiemen, hun lichaam
antistoffen maakt waardoor ze goed beschermd
zijn tegen ernstige infectieziektes.

Die constatering kwam in deze prille
post-coronatijd wel bij mij binnen. Dat ik in
Gloucester kon zijn - we mochten na diverse
coronavaccinaties weer op reis — was dus te
danken aan deze Engelse dokter. Jenner leefde in
de omgeving van Gloucester. Het was hem
opgevallen dat in een tijd waarin de diagnose
pokken vooral een doodvonnis betekende,
melkmeisjes die de milde koepokkenvariant
hadden doorgemaakt nooit echte pokken kregen.

Hij besloot vanuit deze bevinding verder te gaan.
Tot dat moment was de medische stand op andere
wijze actief om de pokken aan te pakken. Zo was
er de variolamethode: je brengt een milde vorm
van echte pokken aan op iemands huid, de
mensen worden minder ziek en er vallen minder
doden. Alleen, die behandeling kende een
ingrijpend voor- en natraject, iets beters zou
welkom zijn. Dokter Jenner koos ervoor zijn
bevindingen met de koepokken-melkmeisjes in de
praktijk te testen. Hij greep zijn kans, toen een van
hen hem om hulp vroeg. James Phipps, de zoon
van zijn tuinman, was als testpersoon beschikbaar
en Jenner injecteerde James met koepokken van
het melkmeisje dat zich bij hem meldde. De
jongen werd weliswaar een beetje ziek, maar liep
na een week weer gezond rond! Hoerastemming
in het land? Vergeet het maar. Collega's van Jenner
staken hun kritiek niet onder stoelen of banken.
Velen zagen namelijk de bijverdiensten die de
variolamethode ze opleverde, verdampen. Hun
twijfel werd verder gevoed, omdat er aanvankelijk
de nodige hobbels waren: de hygiéne was
bedroevend, veilige koepokkenvirusstammen
waren niet altijd beschikbaar. Voer voor sceptici. Er
verschenen zelfs spotprenten met mensen die na
vaccinatie koekoppen kregen. Maar de aanhouder
wint, ook in de medische wereld. Toen de
succesvolle resultaten de overhand kregen, werd
in het midden van de 19e eeuw vaccinatie erkend
als dé behandelmethode van infectieziektes.

Toen ik eind april dokter Jenner in deze kerk mocht
ontmoeten, voelde ik dankbaarheid. Weg met alle
coronawappies, leve dokter Jenner! “U verdient uw
plaats in deze prachtige kerk. En een
kennismakingverhaal in onze Info".




Parochiebreed

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer
zoekt nieuwe maatjes.

Want het aantal huishoudens
met schulden blijft stijgen.

—

Kom jij helpen? 7
Bel of mail ons.

Bel onze codrdinator:
06-83383966

Ben jij ons[4

euwe maatje?

Steeds meer mensen worstelen met
hun financién. Komen er zelf niet
meer uit en krijgen schulden. Zij
hebben iemand nodig die met hen
meedenkt, praktische hulp geeft en
aanmoedigt. Een maatje, dat niet
begint over ‘eigen schuld, dikke
® bult, maar geduldig luistert als zij

SchuldHulH over hun zorgen spreken.
Mﬂﬂtjﬁ/ Ben jij dat betrokken maatje?
E-mail: MEld Je aa"!

Coordinatorl@shmhaarlem



Kaagse kerk- Stal op de Kaag

De opening van de Kaagse kerk was op
zondag 22 mei een heel feestelijk gebeuren.
De commissaris van de koning van Zuid-
Holland, Jaap Smit, hield een enthousiaste
speech over deze bijzondere locatie.
Adriaan en Bob zijn inmiddels volop aan het
werk en verzorgen de verschillende
activiteiten met flair en vakmanschap.

Stal op de Kaag
Julianalaan 13

2159 LB Kaag
www.stalopdekaag.nl
0252-544688

Bijbelse Tuin

Bescherming en Fransicus horen bij
elkaar...

De parasol-den die bij Franciscus staat, is in het
land van de Bijbel nog steeds een
veelvoorkomende boom. De kroon van de
boom is breed en functioneert als
bescherming tegen de hitte van de zon. In de
dennenkegels zitten pijnboompitten. Die zijn
oliehoudend en dienen als basis voor allerlei
pesto’s. Maar zij worden ook geroosterd veel
gegeten. De parasol-den staat symbool voor
bescherming en staat dus in de tuin dicht bij
Franciscus!

ZOMERMARKT

Voor het eerst organiseren wij een Zomermarkt in

de Bijbelse tuin.

Een middag vol met activiteiten zoals:
workshops, rondleidingen, marktkraampjes en
nog veel meer!

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor
deze markt nog in volle gang. Kijk regelmatig op
de website van de Bijbelse tuin of op die van de
Boekwinkel.

Zomermarkt in

Zaterdagmicldag
27 augustus 2022
dt ﬁuh’SQ fuin muan: 17,00 uur
s . . 4k X
e
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Groen Geloven

"BESPRINGEN—

Tuinieren metde natuur-mee

De aarde teruggeven aan haarzelf, wil woon-
werkgemeenschap De Huijberg in Zuidwest-
Brabant."De aarde is onze basis en levensnood-
zakelijk. Als we doorleven zoals we nu doen, is er
binnenkort weinig meer van over’, vertelt Marjan
Bosch.“Maar het is nog niet te laat, denk ik. Hier
proberen wij een stukje wal te zijn dat het schip
van verknoeien wil keren. In onze tuin bouwen
we die wal op met groenten, fruit, kruiden en
bloemen. Bezield en met liefde voor de aarde’

Keurig aangeharkte zwarte akkers heeft de tuin
niet.”De bodem bedekt houden is belangrijk’,
legt Marjan uit.“"Anders ontsnapt de CO2, de
voedingstoffen spoelen weg en het bodemleven
raakt verstoord. In de lente ontbloten we de aar-
de een beetje om te kunnen opwarmen. Zodra
de gewassen opkomen, bedekken we haar weer.
Afhankelijk van het gewas met compost, blad of
gemaaid gras — organisch materiaal dat verteert
en dan een voedingslaag vormt. De onkruidgroei
wordt er ook door onderdrukt en dat scheelt
wieden. Het gaat er niet om wat we mooi vinden,
maar om wat het beste is voor de aarde”

Aan de tuin liggen de principes van permacul-
tuur ten grondslag: zorg voor de aarde, zorg voor

Tekst en beeld: Dick Vos

de mens en delen van overvloed. "Het is compact
tuinieren met de natuur mee. Alles op elkaar af-
stemmen, zodat de delen elkaar voeden in plaats
van in de weg zitten. Wonderbaarlijk is het om te
zien hoe het grasland van een paar jaar geleden
zich ontwikkelt. De diversiteit aan planten en
dieren neemt toe en we eten er inmiddels volop
van.

Wanneer de Huijberg meerdaagse activiteiten
organiseert voor gasten, maakt werken in de tuin
er gewoonlijk deel van uit.“Met de handen de
grond in vinden de meeste mensen geweldig.

En dan niet zomaar de aarde bespringen, eerst je
eraan opladen.”

Midden in de tuin is een vijver aangelegd. Een
trekpleister voor leven. Een schakel ook tussen de
hemel waaruit het water valt en de aarde waaruit
het geput wordt, met de mens ertussenin. Water
verbindt.

www.dehuijberg.nl

Alle leven op elkaar
afstemmen’




“Samen dragen we de parochie”

Voorbereidingen verbouwing pastorie

Aannemer Johan Wouters is druk bezig om met een aantal potentiéle onderaannemers uit te
rekenen wat de verbouwing van de pastorie moet gaan kosten. De afgelopen weken zijn
verschillende bedrijven bij de pastorie geweest. De één om te kijken hoe het heien gedaan kan
worden, en hiervoor een sub-begroting te maken. Een ander bedrijf kwam voor de vloer. Weer een
ander voor steigerwerk en voor schilderwerk. En zo voort. Het is een hele klus om dit alles goed in
kaart te brengen. Zoals eerder gemeld zal Johan Wouters ons een open gespecificeerde begroting
geven, die de architect en parochiebestuur dan door een onafhankelijk deskundige op het gebied
van bouwkosten zal laten controleren, om zeker te zijn dat de begroting van de aannemer
‘marktconform’ is en niet meer dan maximaal 5% afwijkt van de marktconforme prijs. Vlak na de
zomervakantie hopen we te weten wat de hele verbouwing van de pastorie gaat kosten. En dan
willen we met zijn allen de schouders er onder zetten om deze zeer nodige verbouwing te
realiseren.

Na onze oproep om acties op te zetten voor deze verbouwing, genieten we — met dank aan onze
koffiegroep - op zondag na de viering van 10.00 uur vaak van cake of gebak, waarvoor de
verkoopopbrengst voor de verbouwing is. Ook op zaterdagavond is er nu af en toe cake. Als u ook
een keer cake of taart of iets anders lekkers wilt bakken, om te zorgen dat er altijd na elke viering
iets lekkers na de viering is om te verkopen ten behoeve van de pastorie restauratie, meldt u dit
dan bij Caroline van Langen secretariaat@hjoannesdedoper.nl of bel het secretariaat op
maandagochtend. Caroline codrdineert deze verkoop. Als u zelf aanvullende acties wilt en kunt
organiseren: meldt u zich dan: hartelijk welkom en zeer nodig. Alleen als we met zijn allen de
schouders hier onder zetten, kunnen we deze verbouwing realiseren.

Met de INFO van eind september 2022, willen we u allemaal graag om een extra gift vragen om bij
te dragen aan de verbouwing. Een eerste parochiaan heeft al een bijdrage van EUR 1000 gestort
voor deze verbouwing, waarvoor heel hartelijk dank. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage
overmaken op:

NLO6 INGB 0000172863

NL70 RABO 0324501528

T.n.v. RK Parochie H. Joannes de Doper
QO.V.V. “gift verbouwing pastorie”

U kunt ook deze QR code gebruiken:

Overzicht opbrengst collectes in de kerk
van 24 april tot 6 juni
totaal € 2448.

Gift verbouwing pastorie
Stand van zaken kerkbalans (U kunt het bedrag zelf aanpassen)
Op 15 juni staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 96.508

Geef vandaag
voor de kerk van morgen

i T .ﬁf omlneam Help onze parochie missionair te houden
. r !

T

€96.508 €190.850

Doneer hier

Joannes de Doper

www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage
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L E L .
) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668




Nogmaals:
Parochiehuis bestaat 25 jaar

Oplettende lezers merkten op dat het Parochiehuis
langer dan 25 jaar bestaat en daar hebben ze
gelijkin.

Ter verduidelijking bijgaande tekst, met dank aan
Frea Arends.

Inderdaad was het Parochiehuis al heel lang in
gebruik.

Toen pastor Zijerveld weg ging, kwam pastor
Nagel en zijn de zusters in de pastorie gaan
wonen. Vanaf die tijd werd het zusterhuis
gebruikt als parochiehuis en voor heel veel
bijeenkomsten. Ik heb zelf ook heel veel in de
oude zetting zitten werken.

Later is het parochiehuis verbouwd door
een aannemer en afgewerkt door een aantal
vrijwilligers. Behangen geschilderd etc. etc. Veel
werk verricht.

Toen Kees van Lent net in de parochie kwam was
het allemaal bijna klaar.

Kees Jongenelen en Kees van Lent hebben
samen het lint doorgeknipt.

Daar zijn Fons Litjes, Gerard Nagel en Arie
Zijerveld bij uitgenodigd.

Zoals de foto in vorige Info laat zien.

En dat is het verhaal.

Info-avond over Russisch

orthodoxe kerk...
maandagavond 4 juli 19.30 in het parochiehuis

We zien in de oorlog die in deze maanden zo
veel verwoesting en verdriet brengt de
orthodoxe kerk een grote rol spelen. We zien
een patriarch die wapens zegent en president
Poetin steunt in zijn strijd.

Wat is de orthodoxe kerk voor een kerk? Hoe is
haar geschiedenis? Haar liturgie en theologie?
Haar hiérarchie? En hoe is het mogelijk dat deze
kerk zo'n politieke rol speelt?

Graag vertel ik u hier meer over. Ik doe dat in een
mooie PowerPointpresentatie.

Rob Mascini

JsB WOUTERS
88 Huis EN HAARD N

Kruisweg M5-A
2131 CV Hoofddorp

023 5617972

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl

'clopd )

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenorganisatie
Voer SehieNEm

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten ‘Kwaak’, groet Kik verlegen, ‘Ik ben op kwaakantie, kan

schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet ik hier kwaakamperen?’ ‘Natuurlijk,” zegt mevrouw Pad,
wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan ‘Drie personen?’‘Nee,” antwoordt Kik, ‘Alleen ik, Kik'.

op vakantie. Dat moet ik 66k doen, denkt Kikker, naar De pad wijst naar iets achter Kik ... ‘Enne, je reisgenoten
een weiland ver weg ... vieemde kikkers ontmoeten ... dan?’ Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-

Op naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt snuitjes. ‘Kiekeboe! Verrassing!!” roepen ze. Kik zucht.
zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij

De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad
akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen

ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet.  het riet. ‘Is dit geen fijn plekje, aan het water?’ Maar
Er komt iemand op hem afdribbelen. ‘Bonjour! Welkdém  de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht
in Pas-de-Poule!” zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ~ breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij
Ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, / juf'frouw Pad toch wat beter leren kennen...

mooie bultjes over haar hele liff, \Nw\\ .. = f A L 1
en prachtige ogen. NN @@ K . Y 7/ ?%Sq'e.r%q)( /

-—-u.-._

/
i
Siex ==

PAA "Dag vriendelijke vreemde, "Dag vriendelijke vreemde, L’j‘_f; .
r 2 6 ik spreek je taal niet vioeiend, wees welkom in mijn land. <, ’r 4
maar kom vakahtle vieren,  Wat erg dat je moest viuchten.
Jouw land vind ik zo boeiend. Wil je eerst een boterham?
Kunnen wij hier logeren, Hier mag Je veilig wonen . QM
zeg voor een week of twee? al is Jouw hart Nog daar. ) {8
We zullen woordjes leren Je moet op krachten komen, | )
en helpen met alles meel” wie weet voor hoeveel jaar’

Als mens elkaar ontmoeten
is iets wat Nooit verveelt.
Je weet ol bij het groeten:

Een heel eind buiten het kamp zette
Mozes een tent op. Die tent Noemde hij
‘de Tent om de Heer te ontmoeten

Ledereen die iets aan de Heer wilde vragen, = 4
9ing Naar die tent buiten het kamp. Q

Exodus 33,7 %j/%; i @R ..

'Feksfen Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



