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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: ekosilvester85@gmail.com

van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 7 moet binnen zijn
voor woensdag 7 september
Afhalen Info nr. 7 donderdag 29 september

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor dinsdagavond bij Boekwinkel
Het Kruispunt, telefoon 023-5617392.

Maaltijd begint om 17.30 uur, kosten € 6 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Afscheid Frea Arends

Info en Inhoud

Pastores: e
pater E. Manek svd - priester gl
tel. 06 85244515
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pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

pater A. Hizola svd - priester
tel: 06-87582327
e-mail: apiong_svd@yahoo.com
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073,2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Grensverleggend

De zomervakantie is nu voorbij. Vele Nederlanders
trotseerden de rijen op Schiphol en zoeken nu nog
naar hun koffer, maar hopelijk heeft hun verblijf in
het buitenland veel goed gemaakt. Ook veel
Nederlanders bleven lekker in eigen land,
sommigen hadden wel plannen om de grens over te
gaan maar durfden dat niet aan (ook een manier om
je grens te verleggen...), en vierden vakantie in
eigen land. En weer anderen weten gewoon dat ons
land prachtige plekken heeft waar het prima
verblijven is, of zijn thuis gebleven waar het ook
goed toeven kan zijn.

Waar en hoe u de zomervakantie doorgebracht
heeft, we hopen dat u het naar uw zin hebt gehad,
in een inspirerende omgeving met fijne mensen om
u heen. Dat u er rust en kracht uit heeft kunnen
halen om er weer een poosje tegen te kunnen.

En wat zou het fijn zijn, als we die dingen die ons zo
goed deden, nog wat vast konden houden.

In de parochie heeft men niet stil gezeten, om u
daarbij van dienst te kunnen zijn.

Zo starten er altijd in september verschillende
activiteiten, waar u fijne mensen om u heen heeft,
in een inspirerende omgeving, mensen waarmee u
grenzen kunt verkennen en verleggen, een goed
boek kunt lezen en een leuk gesprek mee kunt
voeren, op zoek kunt gaan naar een nieuwe inhoud
voor uw ‘koffertje; en waarmee je gerust en gezellig
in een rij kunt staan. Waarmee je kunt vieren, niet
alleen in de kerk maar ook in je leven.

En veel van deze activiteiten ziet u in deze Info, maar
wilt u echt niks missen, bezoekt u dan ook de sites
van de parochie, www.hjoannesdedoper.nl, die van
de boekwinkel, www.boekwinkelhetkruispunt.nl,

en van de Raad van Kerken Hoofddorp,
www.kerkeninhoofddorp.nl.

Verleg ook na de vakantie uw grenzen, en laat u
verrassen!

Graag tot ziens,
de redactie.



De Missionaire parochie

Dit jaar, 24 en 25 maart is in Breda de conferentie
van Missionaire Parochies voor het eerst in
Nederland gehouden. Heel veel katholieken
hebben meegedaan. Het was voor mij een heel
groot evenement waar zoveel christelijke
mensen bijeen waren in Nederland. Er kwamen
duizenden katholieken vanuit het hele land en
ook uit het Vlaamstalige deel van Belgié. Het
waren boeiende, inspirerende dagen met zoveel
christenen van alle generaties. Het doel van de
conferentie was gezamenlijk na te denken over
onze missie. Een missie beschrijft hoe een
organisatie haar doel wil bereiken in de wereld.
Een missie is een afgeleide van je visie. Dus hoe
de katholieke kerk in deze moderne tijd
missionair kan blijven met alle huidige
uitdagingen en problemen. Hoe kan de kerk
meer betekenen voor de rest van de wereld?

In het verleden was de kerk de enige drager van
de missie van Jezus. Volgens mij heeft de kerk
heel veel bijgedragen aan de missie in de
wereld. Toen ik klein was heb ik van mijn ouders
gehoord dat ze de missionarissen hadden leren
kennen. Mijn ouders ontmoetten toen veel
aardige en ondernemende paters uit Europa die
hen met het katholieke geloof hebben laten
kennismaken. Christenen die de waarden van
Jezus hebben geaccepteerd hebben de missie
rond de wereld uitgedragen. Ik vraag me af:
“kunnen we deze missie zonder kerk verder
meenemen in deze tijd? Heeft de kerk nog iets
bij te dragen in deze wereld van geweld,
armoede, oorlog en problemen? Zouden de
armen, zieken, vluchtelingen, slachtoffers,
eenzamen en onderdrukten nog een plek in de
samenleving kunnen krijgen zonder kerk?”

Ik kom zelf uit een land met een hindoeistische
cultuur, India, en ik waardeer de kerk en
christenen meer dan andere religies of
bedrijven of verenigingen, want de christenen
verspreiden de missie van liefde, vergiffenis,
vrede en begrip in de samenleving. Mahatma
Gandhi was een hindoe, maar hij vond Jezus
heel interessant vanwege zijn waarden.

In het verleden hebben de
christenen een belangrijke
rol gespeeld in vele landen,
ook in Nederland.
"Christenen hebben een
grootse rol gespeeld in de
verandering van de
westerse wereld van
welvaart en welzijn', zei
mijn professor tijdens mijn
theologie opleiding. Ik weet zeker dat wij in de
toekomst ook een grote rol mogen spelen om
een betere wereld op te bouwen. Jezus had de
leerlingen nodig om zijn missie te verspreiden.
Vandaag heeft de kerk de parochies nodig om
de missie te verspreiden. De kerk van vandaag
heeft u en mij nodig om naar de mensen toe
gaan die kwetsbaar, arm, eenzaam, ziek,
gebroken, slachtoffer of hongerig zijn.

Op 1 augustus 2021 werd ik benoemd als
priester, pastor in Hoofddorp. Nu, na een jaar,
kijk ik terug en ervaar onze kerk als een
bijzondere kerk, net zoals Dik Trom die een
bijzonder kind was in Hoofddorp volgens de
boeken over Dik Trom. Wij zijn de enige
katholieke kerk in Hoofddorp die nu echt een
bijzondere plek is. Het is supermooi! Er zijn
weinig kerkgemeenschappen die een grote
groep actieve vrijwilligers, bijbelse tuin,
fundament en zulke uitgebreide livestreaming
voorzieningen hebben. Ik heb heel veel goede
dingen zien gebeuren in onze Joannes de
Doper. Wij, parochianen, zijn actief in mensen
helpen binnen onze parochie én buiten onze
parochie. Maar ik denk dat het wenselijk is, dat
iedereen nu 66k gaat nadenken hoe wij als
parochiegemeenschap in de nabije toekomst
voor elkaar en anderen missionair kunnen
blijven. “Als iedereen een draad aan de arme geeft
zou hij/zij een overhemd of blouse hebben.”

Namens het pastores team, wens ik u allen veel
inspiratie toe, Pater Albert Toppo, svd



Parochiebreed

Ziekenzalving

De gemeenschappelijke ziekenzalving vindt dit
jaar plaats op zaterdag 3 september tijdens de
viering om 19.00 uur in de parochiekerk.

Vroeger werd dit
sacrament veelal
toegediend vlak
voordat iemand ging
sterven. Daar was het
echter niet alleen
voor bedoeld.

De betekenis van dit sacrament is om mensen in
een moeilijke situatie in hun leven, zoals bij
ziekte, weer kracht te geven om door te gaan en
moed te krijgen ziekte en pijn te verdragen.

Bijgestaan en omringd door familieleden
ontvangen de deelnemers de zalving met olie
en wordt de hand van de priester opgelegd als
teken van verbondenheid, hulp en aandacht.
Dit jaar vragen wij de andere parochianen die
deze viering mee vieren, ook zoveel mogelijk
voor in de kerk plaats te nemen om zo als het
ware de medemens die deze zalving ontvangt,
te steunen. En dat kan wanneer die ander dicht
bij je staat en je als het ware omringt. Daarom
durven wij u te vragen zoveel mogelijk voor in
de kerk plaats te nemen.

Na afloop kunnen we met een kopje koffie/ thee
en wat lekkers nog even bij elkaar zijn in het
parochiehuis.

Wilt u de zalving ontvangen, dan kunt u zich
opgeven bij het parochiesecretariaat of dat laten
doen door kinderen of andere familieleden.

Dat kan dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur door te
bellen met nummer 023-5638145,

Mailen kan natuurlijk ook naar:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Winnende lothummers

De winnende lotnummers voor de Paaskaarsen
zijn:

027-033-081-119-127-142
202-225-254-301-353-600

Elke werkdag bij het secretariaat open van
9.00/12.00 uur.

Dank voor uw meewerking aan het herstel van de
pastorie.

Dank

In juli vierden wij ons 60 jarig huwelijk. Wij zijn
dankbaar voor de vele jaren waarin wij samen
lief en leed hebben gedeeld.

In de dagen rond dit feest kregen wij heel veel
felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen,
grote en kleine cadeaus.

De eucharistieviering op 9 juni stond mede in
het teken van ons jubileum en was prachtig.

Wij danken iedereen die zorg en aandacht heeft
gegeven aan onze feestelijke dag.

Coby en Jan Brabander



Extra Actie voor restauratie pastorie

Oproep aan iedereen die een warm hart heeft voor onze kerk. Bij de volgende INFO, die van eind
september 2022, zult u een brief vinden met verzoek om een extra bijdrage voor de restauratie van
de pastorie.

Pastorie heeft nieuwe fundering nodig, isolatie en energie-aanpassingen

De pastorie naast onze kerk, waar onze SVD paters in wonen, staat op houten palen van 1860. Deze
palen zijn in zeer slechte staat en zonder spoedig funderingsherstel zal de pastorie verder
verzakken, scheuren en onbewoonbaar worden.

De gasrekening voor de pastorie is momenteel meer dan € 10.000 per jaar, want dit mooie maar
oude gebouw heeft geen goede isolatie.

Om deze problemen aan te pakken en te zorgen dat de paters die de pastorale zorg voor onze
parochie hebben een goede woonplek houden, willen we graag met ons allen zorgen, dat we de
pastorie kunnen restaureren. Helpt u mee? Graag willen we u vragen om een ruime gift te doen.
ledere bijdrage is welkom. U vindt hierover bij de volgende INFO een brief.

Als u wilt, kunt u ook nu al uw extra bijdrage overmaken op de
bankrekening van de parochie

NLO6 INGB 0000172863 of NL70 RABO 0324501528 ten name van E
RK Parochie H. Joannes de Doper, onder vermelding van -
“gift restauratie pastorie” of scan deze QR code voor uw bijdrage. "

Het bedrag kunt u zelf aanpassen. Zoals altijd zijn al uw giften aan de
parochie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 'l

LF10

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw steun! I

Met vriendelijke groet, !I II'.

namens het Parochiebestuur

Gift verbouwing pastorie

Deken Eugéne Jongerden (administrator van de parochie), (U kunt het bedrag zelf aanpassen)

pater Eko, pater Albert, pater Mathew, pater Aaron,
Wim Piels, penningmeester

Overzicht opbrengst collectes in de kerk
van 11 juni - 31juli
totaal € 3756.

Stand van zaken kerkbalans de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 112.611

Geef vandang

voor de kerk van morgen ‘
Z Actie
. 8 Kerkbalans
.l
B,
Wit
\l

Help onze parochie missionair te houden

B

A
W

Joannes de Doper

www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage

€112.611 €190.850

Da kerk een plek v ¢ vieren, dienen en verkondigen. W 1 wWarmite .
Doneer hier
apiratie, troost &n naastenlisfd Aten we samen onge kerk ondermteunen
T i Tetten die er toe doen voor velen 022




Raad van Kerken

‘De poppenspeler van Warschau’

‘De Poppenspeler van Warschau' gaat over keuzes, moed en
overlevingskunst. Op vrijdag 9 september wordt deze muzikale
vertelvoorstelling opgevoerd in De Lichtkring.

Raad van Kerken

Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede
Hoofddorp

Wereldoorlog begint. Een tienerjongen probeert te overleven in het
getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele
handpoppen. Samen met zijn nichtje brengt hij die tot leven. Met zijn poppenspel vrolijkt hij zieke
kinderen op, verslagen buren en wanhopige familieleden. ledereen in het getto heeft het over de
magie van die poppenspeler die niet alleen afleiding, maar ook troost biedt.

Tot de jongen op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt
tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd
lijkt ontsnappen onmogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog maken als
het er echt op aankomt?

‘De poppenspeler van Warschau' is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien
vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft, zelfs in
tijden van oorlog en chaos.

Deze muzikale vertelvoorstelling (12+) is gebaseerd op de gelijknamige roman ‘De poppenspeler
van Warschau' van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten en werkelijke
personages als uitgangspunt voor haar boek.

Informatie voorstelling

Datum: vrijdag 9 september, 20.00 uur

Plaats: De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

De voorstelling duurt 65 a 75 minuten, zonder pauze.
De toegang is gratis, er is een collecte aan de uitgang.

Pauline Seebregts, spel & zang en
Gottfrid van Eck, spel & muziek




Raad van Kerken Hoofddorp (vervolg)

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Als jaarthema van de Raad van Kerken is voor ‘verbinding’ gekozen en veel activiteiten in het
najaarsprogramma sluiten hierbij aan. Die verbinding vinden we natuurlijk ook onderling als we elkaar
ontmoeten in alle deelnemende kerken. ledereen is van harte welkom!

Hieronder vindt u de groepen die in september/begin oktober bij elkaar zullen komen. Het volledige
najaarsprogramma is te vinden op kerkeninhoofddorp.nl.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten en actuele wijzigingen? Neem een (gratis) abonnement op de
digitale nieuwsbrief. Meld u hiervoor aan via nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl.

GESPREKSGROEPEN

Samen in gesprek

over een cultureel, religieus of
maatschappelijk onderwerp:
8 september: Film ‘The father'
Informatie en aanmelden: Coby
Bergsma, j.j.bergsma@live.nl,
tel. 023 565 24 00

Donderdag 8 september 2022,
14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis

In gesprek met verbindingsofficieren
Sommige mensen zijn vanuit hun persoonlijkheid
of vanuit hun biografie verbinders. Als opmaat
naar series vieringen gaan we in gesprek met
Noud Fortuin over lhbtig+ en Wali van der Putt
over soefisme.

Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Delijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023 20001 92

Woensdag 21 september en 16 november 2022,
aanvang 20.00 uur

Plaats: De Ark

LEESKRINGEN

Moeder en zoon

van Abdelkader Benali.

Een zoon neemt zijn moeder mee naar
Sint-Petersburg.

Hij wil haar het schilderij van Rembrandt laten zien:
‘De terugkeer van de verloren zoon'

Onderweg naar het museum stelt de zoon zich
vragen over ‘thuiskomen’ Waarom kwam hij zo

weinig thuis? Wat betekent thuiskomen?
Begeleiding: Ria Stolk. (zie ook pagina 17)
Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 73 92
Zaterdag 17 september 2022, 14.00 - 15.30 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt en de Bijbelse tuin

Violeta

van Isabel Allende.

In haar boek schrijft de hoofdfiguur Violeta over
haar leven in Zuid-Amerika; haar persoonlijke
leven wordt gekoppeld aan de gebeurtenissen in
de wereld.

Begeleiding: Els Tulen.

Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 73 92
Dinsdag 27 september 2022, 14.00 - 15.30 uur
Plaats: Parochiehuis

De verdeelde Nederlanden

van Sjoerd Beugelsdijk.

Wat betekent het Nederlander te zijn, in een
geglobaliseerde wereld, met steeds meer
polarisatie. Hoe kunnen we kloven overbruggen?
Begeleiding: Leo Mesman.

Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 73 92
Woensdag 5 oktober 2022, 20.00 - 22.00 uur.

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt



Als u deze INFO leest is het al eind augustus. De zomer loopt ten einde. Wij kijken uit naar de
ZOMERMARKT die we organiseren in en rond de Bijbelse tuin. U komt toch ook?

Deze zomer werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van twee van onze vrijwilligers.

Els van Dongen overleed op 20 juli 2022, zij was jarenlang een van onze rondleiders, ze deed dat op haar
eigen betrokken manier.

Op 22 juli 2022 overleed Yvonne van Wesep, zij deed, het liefst een beetje op de achtergrond, allerlei
winkelklusjes. Wij gaan deze twee lieve vrouwen enorm missen en wensen hun familie kracht en sterkte.

‘Leeservaringen delen rond het boek Moeder en zoon,

M?ﬁqeﬁ van Abdelkader Benali. Zaterdagmiddag 17 september

N Fenverhaal Veel zeggen in weinig woorden, zo zou je het boekje van Benali kunnen

over thuiskomen omschrijven. Hij neemt zijn moeder mee op reis naar het bekende schilderij
van Rembrandt van Rijn: De terugkeer van de verloren zoon.
Met dit boekje in de hand kijken we naar het beeld van de Verloren zoon dat
Karel Gomes heeft gemaakt en in de Bijbelse tuin staat en praten we over
wat thuiskomen kan zijn. De bijeenkomst is op zaterdag 17 september van

14.00- 15.30 uur in de boekwinkel en de Bijbelse tuin. Gastvrouw Ria Stolk

Leeservaringen delen rond het boek VIOLETA,

van Isabel Allende. Dinsdagmiddag 27 september

Violeta, de hoofdpersoon van het boek, schrijft een lange brief aan haar
kleinzoon Camillo. Hierin schrijft ze over haar bewogen leven in Zuid
Amerika. Ze begint met haar geboorte in 1920 en eindigt het verhaal met
haar sterfbed in 2020. De gebeurtenissen die ze in die eeuw meemaakt en

BV ISABEL

AL LENDE & veranderingen in haar leven, koppelt ze aan gebeurtenissen in haar
dorp, haar land en in de wereld. Thema's die hierbij naar voren komen zijn
het platteland en het stadse leven, democratie en dictatuur, passie en
drama, liefde en bedrog. Interessant hoe ze daarbij de vele personages hun
eigen kleur weet te geven.

Isabel schrijft al 40 jaar boeken die in vele talen vertaald zijn. Deze historische roman is een
prachtige bekroning op haar gehele oeuvre. de bijeenkomst is op dinsdag 27 september, van 14.00
tot 15.30 in het parochiehuis. Gastvrouw is Els Tulen.

[N et Kruispunt




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 28 augustus Ramon Roks

Zondag 4, 11, 18 september Bernadette Dullens
Zondag 25 september Sam van Gent

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 7 en 14 september om 20.00 uur.
De eerste avond is in boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
11en 12 juni € 736,85
collecte Kinderkoor € 102,80
12 juni Spaanse viering € 220,00
18 en 19 juni € 459,35
25 en 26 juni € 476,85
02 en 03 juli € 563,00
09 en 10 juli € 346,45
16 en 17 juli € 31455
23 en 24 juli € 248,90
30 en 31 juli € 389,85
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 27 augustus - 01 oktober

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

MIVA actie - deurcollecte
Za 27 aug 19.00: Eucharistieviering; pastor P. Bindels

MIVA actie - deurcollecte
Zo 28 aug 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

MIVA actie - deurcollecte

12.00 Engelstalige Filipijnse vieirng; pater A. Hizola; Filipijns koor
Di30aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do01sep 1845: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering
Ziekendag
Za03sep 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor -
Zo04sep 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo: Cantor

- Lotta Selis en familie; Ton ten Den

12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 06 sep 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 08 sep 18.45 Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering
Za 10sep 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo11sep 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

12.00 Engelstalige Filipijnse vieirng; pater A. Hizola; Filipijns koor
Di13sep 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 15sep 18.45: Rozenkrans
1915 Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Vredesweek - deurcollecte

Za 17 sep

19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Odyssee

Vredesweek - deurcollecte

Zo 18 sep

10.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Overleden familie Dingemans; Gerard Dingemans en familie Frijters

Vredesweek - deurcollecte

12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di20sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 22sep 18.45: Rozenkrans
19.15; Eucharistieviering
Za24sep 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
- uit dankbaarheid voor het 60-jarig huwelijk van Riet en Louis de Bakker
Zo25sep 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo
- overleden ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; pater A. Hizola; Filipijns koor
Di 27 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 29sep 18.45: Rozenkrans
19.15; Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 01 okt

19.00:

H. Franciscus

Zo 02 okt

10.00:

12.00:

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor

Familieviering; pater A. Toppo; Zangertjes
- overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin;
Lotta Selis en familie

Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
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Frea Arends was 50 jaar ‘allround-vrijwilligster’
“Een veelbewogen, prachtige periode’

Tekst en foto: Anja Maas

Het is zaterdagavond 25 juni, de dag van de H.
Joannes de Doper en tevens de dag van het
jaarlijkse vrijwilligersfeest om iedereen te
bedanken, die zich voor een goede gang van
zaken in onze kerk inzet. Locatie is het
Fundament, want een tuinfeestje zoals eerst
gepland zit er niet in. Onverwacht blijkt het
buiten te koud, dan is het Fundament een
uitkomst.

Hoewel deze avond er is voor alle vrijwilligers, is
het dit keer vooral de avond van Frea Arends. Zij
verdient na 50 jaar actief te zijn geweest met
een breed pakket vrijwilligersactiviteiten de titel
“allround-vrijwilligster en neemt nu afscheid. “En
iemand met zo'n indrukwekkende ‘loopbaan’
laat je natuurlijk niet zo maar gaan’, zei
vicevoorzitter van het parochiebestuur Johan
Basmaci toen hij Frea na de viering toesprak en
haar bedankte. “Ik kan alleen maar proberen op
te noemen, wat je allemaal voor deze parochie
hebt gedaan. Uit eigen ervaring zal ik nooit
volledig kunnen zijn, want zo lang als jij ben ik
hier nog niet!” Hij liet het niet alleen bij woorden
van waardering.

“Het parochiebestuur heeft bij het bisdom
Haarlem-Amsterdam vanwege al jouw
verdiensten het ereteken van Sint-Bavo
aangevraagd. Die erkenning is toegekend. En
die mag ik je hierbij, met de corkonde en een
groot boeket bloemen, overhandigen
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Ook pastor Kees van Lent sprak Frea toe en
vertelde dat ze de laatste jaren beschouwd werd
als zijn secretaresse. “ledere vrijdagmorgen om
9.00 uur hadden we overleg.” Een extraatje was
daarna het afscheidslied, gezongen door het
Indonesisch koor Maranatha. Op de wijs van
Ajoen, Ajoen -met een knipoog naar de tijd die
Frea in haar jeugd in Indonesié heeft
doorgebracht — had Ria Stok een toepasselijke
tekst gemaakt. Alle parochianen pakten het snel
op en zongen mee: een prachtig intro voor het
feest in het Fundament, waar een ontroerde
Frea, beladen met cadeaus, enthousiast werd
binnengehaald. “Gelukkig dat een aantal van
mijn kleinkinderen hier vanavond zijn, ik kan het
echt niet allemaal dragen. Het is zo veel”

Reden genoeg dus om voor onze info even na te
praten en dat gebeurt op een zomerse julidag
bij haar thuis. Daar laat ze de oorkonde en het
ereteken nog eens zien. “Een bijzondere
onderscheiding ik ben er trots op.” Ze vervolgt:
“Zoveel mensen zijn naar me toe gekomen om
me te bedanken, ik wil hen ook graag bedanken.
Voor de mooie cadeaus en voor de fijne
samenwerking. Pastor Kees, pater Eko en pater
Albert, dank jullie wel voor de mooie viering. En
natuurlijk ook het koor Maranatha voor het
prachtige lied. Ik kan terugkijken op 50 heel
plezierige jaren.”

Aan de hand van het interview dat we bij haar
40-jarig vrijwilligsters-jubileum in de Info
plaatsten kijken we nog even terug.
Ongetwijfeld vallen we daarbij in herhalingen,
maar dat mag bij dit afscheid geen probleem
zijn.

Hoe het allemaal is begonnen? “In 1972, bij de
eerste communie van mijn jongste dochter. In
de voorbereidingstijd word je als ouder dan snel
extra bij de kerk betrokken. Bij mij gebeurde dat
ook en dat bleek de aanzet naar meer: wil je mee
doen met de commissie gezinsviering, de
vormselgroep. Je rolt erin en dan komt van het
een het ander. In 1973 werd ik uitgenodigd om
lector te worden.



Ik weet nog goed wanneer ik voor het eerstin
de kerk heb gelezen: met Kerstmis. Ik was best
zenuwachtig, want daar sta je ineens in zo'n
volle kerk. En lector zijn is meer dan een stukje
voorlezen, je moet er echt voor oefenen.
Gelukkig ging het goed.”

Frea stond ook aan de basis van onze niet meer
weg te denken Info. “Ik begon in het midden
van de jaren zeventig met helpen. De Info was
toen net opgezet door Jan Everaadt. Daarvoor
kregen alle parochies via het bisdom Sursum
Corda, een blad dat je kunt vergelijken met
Samen Kerk. Maar Sursum Corda hield ermee op
en toen moest iedere parochie een eigen blad
hebben. Zo kwam hier de Info. Rond 1978 ging
ik echt mee doen. Er was toen een
redactiegroep onder leiding van Norbert ten
Velde. Ik was al eerder begonnen met teksten te
tikken, om de beurt met andere dames. Het
ging allemaal heel anders dan nu. Ben Smit,
pastoraal werker in Badhoevedorp, kwam op
weg naar huis in Hoofddorp op de fiets kopij
inleveren. Even e-mailen was er niet bij. Toen
Norbert besloot te stoppen namen Ben Josse en
Ronny Clous het over. Ikzelf? Ik ben geleidelijk
van het Info-redactietoneel verdwenen, maar
ben nog wel een tijdje de tekst blijven tikken. In
de Info van nu verzorgde ik het middenblad
met de intenties.”

50 jaar vrijwilligerswerk betekent samenwerken
met verschillende pastores.

“Ja, natuurlijk. Toen ik begon, na de eerste
communie van mijn jongste dochter, vroeg
pastoor Zijerveld of ik lector wilde worden,
samen met hog een paar andere parochianen.
Onder hem werd er groepen opgericht die zich
bezig hielden met acties. Samen met de oude
meisjesschool naast de kerk (nu afgebroken)
organiseerden we eens per jaar een fair trade-
markt. Na de viering konden de mensen dan
daar van alles kopen. De opbrengst was voor
ontwikkelingslanden. In 1979 ging pastoor
Zijerveld weg en kwam pastoor Nagel. Een heel
ander persoon. Hij kwam uit de missie en een
parochie was voor hem een grote overgang. Het
was moeilijk om alles wat er administratief
geregeld moest worden soepel te laten
verlopen. We hadden nog niet, zoals nu, een
parochiesecretariaat. [k moest bijvoorbeeld om
een agenda op te stellen naar de pastorie.
Moest je een kopie maken? Naar de pastorie. En
om ons heen kwam de maatschappij in
beweging. De inspraak begon tot bloei te

komen en dat merkte je, ook in de kerk. Het was
voor iedereen wennen. In 1984 ging pastoor
Nagel, die er duidelijk moeite mee had, weg.
Toen kwam Cees Jongeneelen, een boerenzoon
met een bourgondische inslag. Juanita
assisteerde hem als gastvrouw. Ik herinner me
haar goed. Uit die tijd dateert een kopje koffie
na het lezen. Alleen moest dat toen wel in de
pastorie. In die zelfde tijd begon ik het
parochiebestuur een handje te helpen,
bijvoorbeeld met het schrijven van brieven.

In 1995 ging Cees Jongenelen weg en kwam
Kees van Lent. Van Cees met C naar Kees met K.
Ik herinner me nog goed het eerste contact. Bij
het secretariaat — dat zat toen in het oude
Parochiehuis — kregen we een inschrijfformulier.
“Ik meld me aan als nieuwe parochiaan: Kees
van Lent” In dat zelfde jaar werd de renovatie
van het Parochiehuis afgerond en toen dat klaar
was hebben pastoor Cees en pastoor Kees het
samen geopend. Het secretariaatswerk nam
toe. We begonnen te draaien met een
vrijwilligersgroep. De computer deed zijn
intrede: best even wennen, maar zeg nu zelf: we
kunnen hem toch niet meer missen? Toen er
behoefte was aan iemand die binnen de kerk
administratieve kwesties kon doen, vroegen ze
dat aan mij. En dat wilde ik wel, ik zat toch al
volop in het secretariéle werk. Zo ging ik een
draaiboek maken voor de viering van
Allerzielen, checken of de kruisjes van de
overledenen achter in de kerk hingen, brieven
schrijven aan de familieleden. In die periode
deed ik ook de cursus van Bernadette van
Amerongen over hoe je met mensen omgaat
die een verlies te verwerken hebben, ik draaide
mee met het parochiesecretariaat en in 2000
werd ik lid van het parochiebestuur.

Het is best een waslijst, maar het was heel
gevarieerd, ik heb het steeds met veel plezier
gedaan.

Het is nu 2022 en je neemt afscheid. Stop je echt
helemaal met alles? Johan Basmaci zei in zijn
speechje: Frea weg? Daar geloof ik helemaal
niets van.” Ze lacht. "Ik verdwijn natuurlijk niet
helemaal uit beeld. De kerk speelt daarvoor een
te grote rol in mijn leven. Ik zal af en toe nog
lezen, noem me maar inval-lector. En op vrijdag
zit ik voorlopig op het secretariaat, ter
ondersteuning. En verder is er dan nog wat er
zoal voorhij komt. Je noemde mij allround-
vrijwilligster, dan blijf ik na mijn afscheid
allround-invalster.”
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Kids &
fKjthiongeren

Www.hjoannesdedoper.nl

Wat een talent!
De KISI Musicalweek 2022

De eerste week van de zomervakantie vond de
Kisi musicalweek voor de tweede maal plaats.
Meer dan 35 kinderen hebben de hele week
hard gewerkt aan het instuderen van de musical
de Barmhartige Vader. Een musical waarin het
bekende verhaal over de barmhartige vader
wordt verteld en vertaald wordt naar onze tijd.

En wat een week was het. Van dinsdag tot en
met zaterdag in het Fundament, in de Bijbelse
Tuin, met op zaterdag onder grote
belangstelling van familie, vrienden en
parochianen in de kerk.

Een enthousiast team vanuit Kisi begeleidde de
kinderen bij het oefenen, maar vertelde ook
over Jezus, over geloven. De kinderen hebben
gezongen, gedanst, geknutseld en vrienden
gemaakt. En vele parochianen hebben
gehalpen bij de organisatie en alles eomheen.

Een prachtige week om de zomervakantie mee
te beginnen en hoe mooi is het dat we op deze
manier als parochie missionair kunnen zijn.

Voor wie de musical nog een terug wil zien: kijk
op het youtube kanaal van de parochie.

Dit najaar willen we weer nieuwe Kisi activiteiten
organiseren. De Kisi club gaat weer van start en
misschien een musical in één dag aan het eind
van het jaar....... hou de Info en de andere media
van de parochie in de gaten voor meer
informatiel

Een nieuw seizoen met de Zangertjes

De scholen gaan weer beginnen, het normale
leven gaat weer van start. We kunnen hopelijk
terugkijken op een mooie zomervakantie. Dat
betekent ook dat in onze kerk de activiteiten
voor kinderen en jongeren weer van start gaan.
Zoals het kinderkoor! En wat een mooie start
om aan het begin van het schooljaar een keer
mee te komen zingen!

Hou je van zingen, doe dan mee! ledere
woensdagavond repeteren we van half zeven
tot kwart over zeven. Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. We
zingen leuke liedjes, in allerlei talen en bovenal
is het heel gezellig!

Wil je eerst meer informatie, stuur dan een email
naar kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl



Boekwinkel - Bijbelse tuin

Zaterdagmiddag
27 augustus 2022

de &51@€;5€ fuin van 13.00- 17.00 uur

met workshops, rondleidingen, kraampjes
en volop ontmoeting voor jong en oud.

Op zaterdagmiddag 27 augustus wordt de Bijbelse tuin
in de vorm van een ZOMERMARKT
ingericht tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Deze middag zijn er verschillende rondleidingen door de tuin. Om 14.00 uur geeft Fieke Klaver
uitleg bij het labyrint. Om 15.00 uur vertellen de zusters van het Liobaklooster over de beelden van
de Schepping die zij gemaakt hebben. Om 16.00 uur loopt Kunstenares Antoinette Otten met u
door de tuin om een korte toelichting te geven op de beelden zie zijn maakte voor de tuin, zoals
Anna te Drieén, de feniks, de wolf.

Daarnaast staan er verschillende kraampjes met o.a. eigen tuinproducten, zoals kruiden, lavendel
en kalabassen. Maar ook hebben we gasten uitgenodigd waaronder b.v. De wereldwinkel, de
creatieve groep van Bornholm, de handwerkgroep van de Joannes de Doper. Dames door de bocht,
en vindt u informatie over bijvoorbeeld: Groene kerken, Gezond eten uit de polder. Er staat een
kraam met Kloosterproducten, waaronder jam, honing, bier, zeepjes.

Onder de appelbomen is een plek waar koffie/thee en limonade gveserveerd wordt. Voor de
kinderen is een leuke knutseltafel. En natuurlijk verkopen we boeken.

Wij nodigen iedereen van harte uit om dit kleine ZOMERMARKT feestje met ons mee te vieren.
WELKOM!! WELKOM! WELKOM!
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Parochiebreed

WJD activiteit

Het "WJD-kruis' trekt van
14 oktober tot 6
november door heel

7 Nederland. Ditis

% ter voorbereiding op de

: Wereldjongerendagen
WVD (WJD) die begin 2023 in
LISBON

Lissabon, Portugal,
2023 plaatsvinden.

)
/

Op vrijdag 21 oktober zal het kruis in de ochtend
bij de Joannes de Doper ontvangen worden. Na
een warm welkom en de lofprijzing met muziek
ben je ook van harte welkom om mee te
lunchen en daarna mee te wandelen met onze
missie. We wandelen na de lunch het dorp in.

Vanuit ons bisdom, Haarlem-Amsterdam, kan je
mee op reis naar de WJD. Er is catechese,
muziek, een kruisweg en een slotmis met
honderdduizenden jongeren. Het is één groot
feest, waar je jongeren van over de hele wereld
ontmoet.

Kom je vrijdag 21 oktober gezellig langs? Op de
website van Joannes de Doper komt meer
informatie over het programma die dag.
Vragen? Neem contact op met
Jongvolwassenen@hjoannesdedoper.nl of met
Ouday Azmi, Elise van der Leeuw en

Pater Albert Toppo.

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd voor de kerkdiensten en
Bijbelzanggroepen in Verpleeghuis Bornholm
en Eijkenhove.

Wekelijks worden er op zondagmorgen
kerkdiensten gehouden in Verpleeghuis
Bornholm en Eijkenhove.

Op vrijdagmorgen en -middag worden er
Bijbelzanggroepen georganiseerd.

De kerkdiensten, rooms katholiek, protestants en
oecumenisch, zijn bestemd voor de bewoners
van alle afdelingen van beide tehuizen, voor
mantelzorgers, familieleden, buurtbewoners en
voor overige belangstellenden van binnen en
buiten de verpleeghuisorganisatie.
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De commissie geestelijke verzorging organiseert
deze diensten, wat inhoudt dat voorgangers,
muzikale begeleiders (organisten, pianisten en
overige instrumentalisten) en diverse koren
benaderd en ingeroosterd worden. Voor het
bezoeken van deze diensten worden de
bewoners door de vrijwilligers van de
afdelingen opgehaald en tijdens de dienst,
indien nodig, geholpen bij het volgen van de
orde van dienst.

De Bijbelzanggroepen zijn bedoeld voor de
bewoners van de psychogeriatrische afdelingen
en worden geleid door de geestelijk verzorger
en/of een vrijwilliger en begeleid door een
organist. Ook hiervoor zijn meerdere
vrijwilligers nodig voor het halen en weer
terugbrengen van de cliénten naar hun
afdelingen.

Er wordt in kleine teams gewerkt. Hierdoor
proberen we de frequentie van het aantal
diensten zodanig te regelen dat de vrijwilliger
ongeveer éénmaal per4 a5 weken wordt
ingeroosterd.

Om een en ander goed te laten verlopen is er
een Commissie Geestelijke Verzorging. Deze
commissie komt eens per twee maanden
overdag bij elkaar om de praktische zaken van
de kerkdiensten en de Bijbelzanggroepen te
bespreken, de geestelijk verzorger, waar nodig,
te ondersteunen, en de organisatie van de
zondagse kerkdiensten te regelen. Eens per 4 a
5 weken heeft de vrijwilliger de
verantwoordelijkheid over de kerkdienst en
ruimt de kerkzaal in, begeleidt de voorganger
en fungeert eventueel als lector. De leden
hiervan bestaan uit afgevaardigden van de
rooms katholieke kerk en PKN-kerk uit
Hoofddorp en omgeving. Op dit moment zijn er
vacatures voor de afgevaardigden van de r.k.
kerk.

Graag zien wij dan ook dat er versterking komt
omdat het wekelijkse kerkbezoek voor veel
bewoners van groot belang is voor hun verblijf
in de tehuizen.

U wordt van harte uitgenodigd om u gedurende
enkele uren per maand als vrijwilliger
beschikbaar te stellen voor de bewoners van
Bornholm en Eijkenhove.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Elly
Klaassen, tel.: 023-5635116 of Jan de Bruijn,
tel.: 06-10386107.



VAKANTIEWEEK

Ook dit jaar organiseerde Stichting Make a
Child Happy een geweldige KinderVakantie
in en rond de Stal op Kaageiland. Voor veel
kinderen zijn er thuis onvoldoende
middelen om op vakantie te gaan. De
Stichting Make a Child Happy zet zich
(samen met de Stal en andere sponsoren) in
voor deze kinderen. Zodat ook zij mee
kunnen doen met leuke activiteiten, de
zorgen even kunnen vergeten en mooie
herinneringen kunnen maken. Kees opende
de weken op zijn eigen leuke manier!

Breek- in- de- week-plus

Woensdag 7 september

Op de eerste woensdag van de maand is er
een Breek- in- de- week-plus. In principe
worden deze bijeenkomsten gehouden in
de vergaderruimte van de Kaagse kerk.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom voor een
kopje koffie en om 10.30 uur bieden we een
programma aan. Op woensdag 7 september
vertellen Kees van Lent en Ria Stolk iets over
de oude Bijbels die in de vitrinekast in de hal
liggen en, als er tijd voor is, vertellen we ook
iets over een aantal attributen in de kerk.
WELKOM!

Stal op de Kaag
Julianalaan 13
2159 LB Kaag bl S il s
www.stalopdekaag.nl O de kaag
0252-544688

|L!g|_| Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek
ZOMERWANDELING

Op vrijdag 8 juli namen 10
enthousiastelingen deel aan een avond
wandeling. Rond 17.30 startten we op het
labyrint, met een warming up onder leiding
van Kim Lee van Happy Bodies. Nadat we een
heerlijke soep en onze eigen boterham
hadden gegeten, gingen we op weg. Via de
tuin langs de Meerstede, langs de Waterwolf,
kom je bij de Geniedijk, die we afliepen tot
aan de lJweg. Bovenop de heuvel is een mooi
kunstwerk, dat “de Ver-kijkers” heet. Wil Hand
las daar een mooie tekst van een
pelgrimslied voor. In tweetallen liepen we
naar Spotters Hill en onderweg werd er over
allerlei zaken gesproken. Onder aan de trap
konden we even uitrusten en bijtanken met
een plak kruidcake. Een viertal wandelaars
had nog energie om de 101 traptreden naar
de top te nemen, waar je een prachtig
uitzicht hebt over de Haarlemmermeer. Via
een andere route zijn we teruggelopen naar
de kerk. Omdat het heerlijk warm weer was,
hebben we in de tuin van de boekwinkel nog
na kunnen genieten van de wandeling, met
een hapje en een sapje. We hebben genoten
van deze avond en iemand stelde voor dat
we zo'n wandeling vaker moeten
organiseren!!! Wie gaat er dan met ons mee?
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Parochiebreed

Solidaridad bedankt ons

We ontvingen een dankbrief van Solidaridad,
waarin ze ons bedanken voor de deurcollecte
die we hielden om Ghanese vrouwen bij
goudmijnen te helpen. Vanuit vele kerken in het
land is in totaal EUR 51.227 opgehaald, waarbij
vanuit onze parochie EUR 102. De opbrengst is
gebruikt om vrouwen die een eigen bedrijf in of
rond een goudmijn willen starten een lening te
geven. De vrouwen beheren het spaarfonds zelf.
Tegelijkertijd krijgen zij trainingen in
ondernemerschap, leiderschap en
gezinsplanning.

Mevrouw Mary Abegay is één van de vrouwen
die met behulp van een lening uit het
spaarfonds een klein schoenwinkeltje kon
starten, waardoor haar inkomen is gestegen. Zij
zegt: “Het project heeft mijn leven echt
verbeterd. Sinds ik lid ben van deze groep heb
ik veel geleerd over mijn financién, over
vrouwenrechten en hoe ik daar vorm aan kan
geven!

Inmiddels werkt Solidaridad aan uitbreiding van
het spaarfonds. Zo kunnen nog meer vrouwen
zichzelf, hun gezinnen en hun gemeenschap
vooruithelpen. Dat maakt voor duizenden
mensen direct het verschil.

Namens de vrouwen in dit project in Ghana en
namens Solidaridad: hartelijk dank.

VOM (Vrede Ontwikkeling Missie) - groep
parochie H. Joannes de Doper
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Gedoopt i
k!

Op woensdag 7 september vanaf 09.00 uur zijn
de dames Dekkers, Kunz en Ruiter aan de beurt
om de kerk schoon te maken

Op woensdag 12 oktober vanaf 16.30 uur de
groep van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.
Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent
u van harte welkom.

Julius Rennecke

Marthagroep

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598

Spreekwoorden,
waar komen ze vandaan? We geven ze in
onze Info graag een plekje

Zomer 2022. De media staan vol met het
woordje crisis: vakantiecrisis (files in de auto en
op Schiphol), stikstofcrisis, boerencrisis,
klimaatcrisis. Er moet een spreekwoord te
vinden zijn dat aanhaakt bij deze actualiteit”,
dacht de redactie. We vonden er niet een, maar
vijf, allemaal gekoppeld aan het uiterst zomerse
woordje zand. Dit zijn ze. En er zijn er nog veel
meer. U mag zelf bepalen wat het beste bij de
huidige situaties past. Misschien zelfs wel alle
vijf.

De hakken in het zand zetten: partijen
presenteren zich bij onderhandelingen als felle
tegenstanders en staan niet open voor een
compromis

Zand in de ogen strooien: iemand misleiden
Je kop in het zand steken: doen alsof er geen
gevaar dreigt en daarom niets doen

Op los zand bouwen: iets beweren, dat je
onvoldoende hebt kunnen onderbouwen
Als los zand aan elkaar hangen: discussiéren
op basis van argumenten die niets met elkaar
te maken hebben



MIVA-collecte 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt
MIVA aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.

Outreach-missies

Het Sumve Ziekenhuis, waar pionier dokter Geofrey werkt, biedt zorg aan mensen in een groot
gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn
van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Elk jaar helpt het ziekenhuis zo'n
22.600 patiénten. Het ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en
verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes
kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiénten soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in
Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft. De auto van het ziekenhuis
wordt nu voor verschillende doeleinden tegelijk gebruikt. Daardoor is deze niet altijd beschikbaar
voor spoedgevallen. Daarom vraagt het Sumve ziekenhuis aan MIVA een extra auto. Zo kan dokter
Geofrey de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.

Bijgestaan door God

Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor noodgevallen.
“Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds meer diensten
aanbieden,” zegt dokter Geofrey. “Het voelt erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds
beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God"

Op www.miva.nl leest u meer over het project van
dokter Geofrey of bekijk de kort video over zijn
werk:

Bekijk de video

Scan de QR-code met de
camera van uw mobiel en bekijk|
het werk van dokter Geofrey.

Help mee!

Draag bij aan het werk van de
MIVA in de deurcollecte op 27 en
28 augustus.

Of scan de Ideal QR code om te
doneren. Of maak uw gift over
naar NL69 INGB 0001 3159 41
van VOM-Groep H. Joannes de
Doper te Hoofddorp, onder
vermelding van MIVA 2022.

Gift MIVA 2022
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Hardersbos 23
SemaCar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668




Wederom dank namens Oekraine

Maandag 1 augustus zijn we voor de 6de keer met
een volle bus naar de Rijp gegaan.

Stichting caritas Ukraine-Hollend was weer
bijzonder blij met uw donaties;
http://www.stichtingukraineholland.nl/

Het is wel zo dat de tijd tussen onze transporten
langzaam groter wordt. De gang van het doneren
lijkt er een beetje uit te zijn.

Neemt niet weg dat er wekelijks toch parochianen
zijn die hun bijdrage komen afleveren bij onze
kerk.

En JA’ de wereld rond onze parochianen verandert
ook. Vakanties vragen onze aandacht.

Maar ook hoge prijzen voor levensmiddelen en
energie.

En terecht dat we ons daar in onze eigen kring
even mee bezig houden.

Maar we hebben er alle vertrouwen in dat na de
vakanties de donaties weer wat zullen gaan
toenemen.

Wederom dank voor uw aandacht.

George van Goethem
Peter van der Kamp

JsB WOUTERS
88 Huis EN HAARD N

Kruisweg 1115-A
2131 CV Hoofddorp

023 5617972

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl

KBO

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

veer sehioremn

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer De pastoor staat op. ‘Lieve mensen,’ zegt hij, en neemt
Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor  een nieuw vel papier, ‘Graag wil ik een bloempot

een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op eenrij: 1990, tekenen’. Daaromheen mogen de mensen briefjes
2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze
blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt  BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes!
langzaam af. ‘Dit zijn de kerkbezoekers’ zegt hij ernstig. De pastoor tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk

‘Het worden er steeds minder!’ Daarboven tekent hij briefje. ‘Kijk," zegt hij, ‘GROEI! Dat komt door wat er is
een rode lijn, ook naar beneden, ‘Dit is het geld. Er komt  geplant.’ Hij tekent een stipje op de pot. ‘Een mosterd-
steeds minder binnen.” Dan volgen lijnen voor de zaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!”
doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De ledereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels
mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt tussen en bloemen en bijen.

een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog, En ... een paar muizen,
‘Dit ... zijn de kdsten! Alles wordt duurder.” Pfff... hoor je
in de zaal, nég meer slecht nieuws. ‘Wij moeten groeien!’
besluit de heer Pennings. ‘Anders houdt de kerk op.
Dank voor uw aandacht.

Puzzelversje

Er Staan acht bloempotten op een rij,  EN dls dat opkomt groot en sterk,
wat zit erin, kun ji) erbjj? { dah groeit en bloeit de hele kerk!
In elke pot zit een ander zaad, | be negende pot Staat niet rechtop.
Je bent heel knap als je het raadt. Groeit daar een plant in, op zijn kop?
Klim steeds omhoog tot aah de rand, |4 Vul de letters in, zodat je het ziet.
dan lees je wat er is geplant. )7 0 nee ... die wil je liever niet!

Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land
hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes:
"We zijn in het land geweest waar u ons
Naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land. = o
Er is inderdaad meer dan genoeg te eten voor . _
iedereen. Kijk maan dit zjjn de vruchten die =V < - Teksten: Virfet de Jong
er groeien! Naar Numer/ 13,27 R a1 St & : gt

M. Jurriging



