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Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
023-563 35 44
info@dunweg.nl

"“TKVind zelf de kleine verhalen de menselijke verhalen,
de mooiste verhalen.’

VERDIEP ZIE ONTDEK
je eigen beleving hoe geloof, hoop Katholiek
van al het nieuws en liefde zegevieren Nieuwsblad!

Neem nu mabumommtenunmdam
4 weken gratis! Kijk op www.kn.nl/ab
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www.rieboi.uji ue.nl 0626655776
Info@rieboutique.nl
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Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 023 2302069
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: ekosilvester85@gmail.com

van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 8 moet binnen zijn
voor woensdag 5 oktober
Afhalen Info nr. 8 donderdag 27 oktober

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor dinsdagavond bij Boekwinkel
Het Kruispunt, telefoon 023-5617392.

Maaltijd begint om 17.30 uur, kosten € 6 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Herfst

Info en Inhoud

Pastores:

pater E. Manek svd - priester i e
tel. 06 85244515
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2 - B2

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

pater A. Hizola svd - priester
tel: 06-87582327
e-mail: apiong_svd@yahoo.com
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073,2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Verbinding

De commissie “bezinning en verdieping” van de
Raad van Kerken Hoofddorp heeft deze titel
gekozen als motto voor haar activiteiten voor het
seizoen 2022-2023.

Inmiddels is de aftrap van de activiteiten van het
programma geweest, in de Lichtkring op 9
september, met de voorstelling “de poppenspeler
van Warschau".

Het verhaal gaat over overleven in het getto van
Warschau, waar Mika, een veertienjarige Joodse
jongen woont. Zijn grootvader wordt op straat
door Duitse soldaten doodgeschoten, voor de
ogen van hem en zijn moeder. In opa’s jas vindt hij
handpoppen, waarmee hij met zijn nichtje Ellie
verhalen maakt en waarmee hij optreedt voor de
kinderen van het Joodse weeshuis, maar ook,
gedwongen, voor de Duitse troepen.

Uiteindelijk moet Mika zijn lievelingspop, Prins,
afstaan aan een Duitse officier, en duurt het vele
jaren voor hij weer met hem herenigd wordt.

Een verhaal wat je raakt, zeker in deze tijd waarin
veel Oekrainers hun toevlucht zoeken in Nederland
om aan de oorlog in hun land te ontsnappen. En
niet alleen uit Oekraine. Ook de situatie in Ter Apel
dwingt ons na te denken over wat we moeten
doen voor vluchtelingen, vanwaar ze ook komen,
zodat ze een menswaardig bestaan kunnen
hebben. Hoe dan ook, waar dan ook.

Zodat we in verbondenheid met elkaar kunnen
leven.

Dat is een grote opdracht en zeker geen makkie!
Wij zijn geneigd om de nadruk te leggen op dat
waarin we verschillen. Misschien kunnen we deze
opdracht wat lichter maken door éérst te kijken
naar wat ons verbindt? Niet te lang natuurlijk, want
de tijd dringt en de handen moeten uit de
mouwen!

"Een kerk die niet dient, dient tot niets", dat zijn de
woorden van bisschop Jaques Gaillot.

Daar is toch geen speld tussen te krijgen?

We leven in tijd met enorme uitdagingen. Maar ook
met enorme kansen. Laten we doen wat we

kunnen. Met elkaar!

De redactie



Pastoraal woord

Bewustwording vanuit groene parochie

Paus Franciscus heeft dit jaar als thema van de
septembermaand gekozen: Luister naar de stem
van de schepping. De paus roept ons op om
voor de schepping te zorgen. Als wij dit nu niet
doen kunnen de volgende generaties niet meer
met vakantie naar mooie natuurplekken zoals in
landen als Kroati€, Portugal, Frankrijk, Italié en
Zwitserland. De meeste mensen hebben wel
iets met de natuur. Velen vinden het leuk om, in
een mooie natuur staande, een mooie foto te
maken, ze willen dit moment vastleggen.

De mensen vinden het ook leuk om deze foto
dan op de sociale media, zoals bijvoorbeeld
Facebook, te zetten. Veel mensen hebben op
hun Whatsapp de natuur als achtergrond. Velen
van ons vinden het mooi om een paar planten
in huis te hebben. Wij willen ook graag
huisdieren als een kat of hond in huis. Ook eten
we graag verse groente en fruit, vooral de
biologische producten. Maar de biologische
producten zijn helaas peperduur. Nu zijn er ook
behandelingen waarbij natuurlijke producten
worden gebruikt. Sporten, yoga, diéten,
meditaties helpen ons om op een natuurlijke
manier gezond te blijven of weer te worden.

Mensen doen dit alles graag en willen dichtbij
de natuur of schepping blijven. Maar ze zijn zich
nog niet allemaal voldoende bewust hoe ze
toch de natuur aan het vernietigen zijn.

Wij zijn ons wel meer bewust van de
klimaatverandering. Wij weten niet wie we als
schuldige moeten aanwijzen voor deze
vernietiging van de schepping, zijn het de
bedrijven, de overheid of toch wijzelf, hoe wij
leven? In Genesis 1:28 staat: ‘Hij zegende hen
(Adam en Eva) en zei wees vruchtbaar en wordt
talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je
gezag! Dat is niet alleen een opdracht, maar ook
een persoonlijke verantwoordelijkheid om voor
de aarde te zorgen voor wat ons is
toevertrouwd.

De oproep van onze paus was in september,
maar wij hebben de schepping tot in de
eeuwigheid nodig.

Echt aanbidding voor onze aarde is er naar mijn
overtuiging op drie manieren: blijf dichtbij God,
dichtbij de mens en dichtbij de schepping.
Laten we als parochianen deel uitmaken van
een groene parochiekerk en ons hier bewust en
blijvend voor inzetten.

Namens het pastores team, wens ik u allen een
mooi najaar toe,
Pater Albert Toppo, svd



Parochiebreed

Jullie zullen mijn getuigen zijn’

Met dit citaat uit het boek Handelingen van de
apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne
voor de Wereldmissiemaand.

Elke christen is geroepen om te getuigen van
Christus, aldus paus Franciscus. Deze oproep
geldt voor de gelovigen in Kibera (grote
sloppenwijk in Nairobi), in Nederland en
wereldwijd.

Missiezondag is vooral het feest van de
solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een
wereldwijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die
verantwoordelijkheid wordt concreet in de
wereldwijde collecte die Missiezondag tot de
grootste solidariteitsactie van de katholieken
maakt.

Missio Nederland maakt deel uit van de
internationale Pauselijke Missiewerken. Missio
draagt bij aan de verkondiging van het
evangelie, de pastorale zorg in de armste
geloofsgemeenschappen, de opvang en
scholing van kwetsbare kinderen en de
opleiding van priesters, diakens en catechisten.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste
weekend van oktober (1 en 2 oktober) vieren wij
Wereldmissiedag van de kinderen.

Op Missiezondag 23 oktober wordt over de
hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd
voor het pastorale werk van parochies in Afrika
en Azié.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in
Kibera. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de
deurcollecte op Missiezondag 22 en 23 oktober
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015
66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te
's-Hertogenbosch. Meer informatie:
www.missio.nl

Onderstaande foto en tekst van www.missio.nl.

De grootste sloppenwijk van Nairobi heet Kibera,
Kiswahili voor jungle. Op slechts zes procent van
de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n
60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks
stromen mensen vanuit het omliggende gebied de
stad binnen in de hoop op werk en een betere
toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen
woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde
deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet
bij waterstations gehaald worden. Hygiéne is een
groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in
de slum zijn echter slechts een kant van de
medaille. Er is nog een andere kant:
saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.

Zondagse Lunch

Op iedere eerste zondag van de maand is er een
lunch in Het Fundament. De lunch begint om
12.00 uur en kost € 3,50 voor volwassenen en

€ 2,50 voor kinderen.



‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’

Beste allemaal

Op 19 augustus verscheen mijn boek ‘Nog is het
licht in de tempel niet gedoofd Dit nieuwe
boek van mij is een reflectie op de
kerksluitingen die ik zelf heb meegemaakt in
Amsterdam, Bussum, Den Helder, Uithoorn en
Haarlem. Deze kerksluitingen hebben veel
mensen pijn gedaan, ook mij. Reizend door vele
landen en terugblikkend in de traditie van onze
katholieke kerk vraag ik me in dit boek af of we
met al die sluitingen wel op de goede weg zijn.

Katholieken koesteren
dat wat als ‘heilig’
ervaren wordt. Als vader,
moeder overleden is
wordt haar rozenkrans,
zijn kerkboek vaak aan
mij gegeven met de
woorden “Wilt u dit
hebben? Ik kan het niet
weggooien.” Ook al bid
je zelf niet meer, toch
bewaar je die
rozenkrans die van je
moeder was, en ook dat kerkboek van je vader.
Zo is het ook met een kerkgebouw. Die mag je
naar mijn gevoel en naar het gevoel van veel
mensen niet ‘wegdoen.

In de jaren dat ik in communistisch Oost-Europa
moest werken zag ik de dichtgetimmerde
kerken. Dat was beleid van de communistische
overheid: God moest uit de samenleving
verdwijnen. Maar ik heb ook meegemaakt met
hoeveel tranen van dorpelingen en
wijkbewoners die kerken weer geopend
werden, van vuil ontdaan. De mensen kwamen
zondags niet in de kerk, maar ze koesterden het
gebouw als een heilige plaats. Nu, in Nederland,
sluiten we onze kerken zelf.

Ik vertel over die kerken zonder priesters die ik in
Afrika bezocht, in het guerrillagebied van
Colombia, op het platteland van Frankrijk. Ik zie
ook de kleine protestantse kerken in ons eigen
land. Daar zie je wat een kerk voor mensen
betekent.

In onze streken wordt de kerk op zondag leger
en leger. Tegelijkertijd zien we hoe belangrijk
het is dat de kerkdeur openstaat voor een
kaarsje of zomaar even in de stilte zijn. En als er
door de weeks een uitvaart is of als er in stad,
wijk of dorp iets aan de hand is, vult de kerk zich
met gelovigen en ongelovigen.

De kerk is er niet alleen voor de zondagse
eucharistie. De kerk kan — als een parochie dat
stimuleert — ook een plek zijn, een godshuis,
waar lief en leed met elkaar en met God
gedeeld wordt,

In mijn boek pleit ik ervoor dat we op talloze
manieren ons hart en onze kerkdeur wijd open
zetten voor mensen, die elkaar en God zoeken:
maatschappij betrokken, spiritueel,
oecumenisch en diaconaal. Missionair zou je
kunnen zeggen.

In mijn boek zeg ik niet te snel te geloven dat de
centen op zijn of dat er te weinig priesters zijn.
Vertrouw de mensen van wie de kerk is, geef
verantwoordelijkheid aan hen die voor de kerk
zorgen. Niemand is te oud. En grijze haren
spreken nog steeds van wijsheid. De kerk is van
hen, de lokale mensen. Zij hebben hem
gebouwd met dubbeltjes en kwartjes. En nog
steeds is de kerkbalans van hen afhankelijk.

Ik hoop met mijn boek 'Nog is het licht in de
tempel niet gedoofd' een bijdrage te kunnen
leveren aan een nieuw elan in onze kerk,
missionair, diaconaal en spiritueel!

Rob Mascini

U kunt het boek bestellen voor €19,99 bij
www.boekscout.nl

Op zaterdag 24 september om 14.00u zal mijn
boek gepresenteerd worden in de theologische
boekwinkel ‘Het Kruispunt' te Hoofddorp. Ik ga
dan graag met u in discussie. Hoe de presentatie
eruit zal zien, zal t.z.t. gepubliceerd worden op de
website van de boekwinkel.
https://www.boekwinkelhetkruispunt.nl/



Raad van Kerken Hoofddorp (vervolg)

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Workshops, gesprekskringen, samen boeken lezen, iedereen is in oktober weer van harte welkom bij een
van de vele activiteiten van de Raad van Kerken Hoofddorp. Het complete najaarsprogramma is te vinden

op kerkeninhoofddorp.nl.

Alpha (zie pagina 9)

De verdeelde Nederlanden

Leeskring over het boek ‘De verdeelde
Nederlanden’ van Sjoerd Beugelsdijk.

Wat betekent het Nederlander te zijn, in een
geglobaliseerde wereld, met steeds meer
polarisatie. Hoe kunnen we kloven overbruggen?
Begeleiding: Leo Mesman.

Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 7392.
Woensdag 5 oktober 2022, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

Doorstartende kerkgebouwen

Veel kerken staan voor ingrijpende keuzes rondom
hun gebouwen. Maar soms blijken die keuzes ook
een kans te zijn. We spreken hier een avond over
en wellicht besluiten we om een aantal
voorbeelden te bezoeken.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.n|,

tel. 023 2000192.

Woensdag 12 oktober 2022, 20.00 - 20.00 uur
Plaats: De Ark

Samen in gesprek

over een cultureel, religieus of maatschappelijk
onderwerp:

13 oktober: Quiz over 'vergeten beroepen.
Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
j.j.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
Donderdagen 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis

Leerhuis Kerk en Israél

Rondom het boek ‘Numeri’ van rabbijn Jonathan
Sacks, ingeleid door ds. Adri van der Wal.
Toegang: €5,

Informatie en aanmelden: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 563 0997.
Donderdag 20 oktober en 17 november 2022

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: Marktpleinkerk
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Symposium

Een Aartsbisschop aangeklaagd in Rome.

Rond 1700 moest Petrus Codde, als aartsbisschop
de hoogste leider van de katholieken in de
Republiek, zich in Rome komen verdedigen tegen
allerlei verdachtmakingen. Zijn verblijf daar
duurde bijna drie jaar en uiteindelijk werd hij
geschorst en later afgezet. De splitsing die dit
onder de katholieken in de Republiek
teweegbracht, leidde tot de twee kerken die we nu
nog kennen: de Rooms-Katholieke en de
Oud-Katholieke Kerken.

Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl,

tel. 023 561 7392.

Zaterdag 22 oktober 2022,

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiekerk H. Joannes de Doper

Wat de bijbel wel zegt over homoseksualiteit
Leeskring over deze kritische en spirituele
herlezing van Daniél A Helminiak.

In het voorwoord van dit boek schrijft Mgr. Dr.
Gerard de Korte - Bisschop van 's-Hertogenbosch:
‘Er zijn thema's binnen onze Kerk die veel emotie
oproepen. Homoseksualiteit is zo'n thema. In de
meeste parochies probeert men dit te vermijden
door zowel te zwijgen als te dulden. Persoonlijk
beschouw ik dat als een zwaktebod. In een
volwassen Kerk zou ook over spannende thema's
een open dialoog mogelijk moeten zijn. Dit boek
biedt een bouwsteen voor het serieus gesprek.
Het gesprek willen we ook aangaan in Boekwinkel
Het Kruispunt. ledereen is hartelijk welkom om
aan de hand van dit boek mee te lezen, te luisteren
en te praten over: Wat de Bijbel wél zegt over
homoseksualiteit.

Begeleiding: Bernadette Dullens, geestelijk
verzorger in De Meerstede en Kloosterhof.
Aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 7392.
Woensdag 26 oktober 2022, 19.30 uur

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt



Parochiebreed

Welkom bij Alpha!

Heb jij vragen over het leven
en geloof? Doe Alphal Vele
mensen gingen je al voor en
stelden vragen, deelden,
ontmoetten en vonden
antwoorden.

=

Begeleiding: paters SVD en team van parochie H.

Joannes de Doper.
Aanmelden: secretariaat@hjoannesdedoper.nl,
tel. 023 563 8145 of www.hjoannesdedoper.nl.

Alpha start op woensdag 5 oktober en duurt tot
en met woensdag 14 december 2022, van 18.30
uur tot 21.00 uur. We vragen alleen een bijdrage
voor de kosten van de maaltijd (€ 7,50 per keer).
Alpha vindt plaats in het parochiehuis van de

H. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp.

Ontmoeten, vragen en ontdekken — dat doe je
op Alpha. Alpha is een introductie in het
christelijk geloof die nu ook online wordt
aangeboden.

Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in
169 landen een Alpha gevolgd.

Na de eerste Alpha deze zomer start op
woensdag 5 oktober 2022 een nieuwe Alpha in
onze parochie. In tien gezellige en interactieve
bijeenkomsten op woensdagavond ontdekken
we wat het christelijk geloof inhoudt. We
beginnen elke avond met een maaltijd. Hét
moment om elkaar te zien en op een
ontspannen manier elkaar te leren kennen. Elke
bijeenkomst staat een ander onderwerp
centraal waarover we met elkaar doorpraten in
kleine groepen, bijvoorbeeld:

« Is er meer?

« Wie is Jezus?

+ Bidden: waarom en hoe?

- De Bijbel lezen: waarom en hoe?

« Hoe zit het met de kerk?

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven
te onderzoeken, samen met anderen. Er is
ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer
informatie en verhalen van Alpha-deelnemers
op alphacursus.nl of neem contact op met

Marcel van Lochem (marcelvanlochem@live.nl,
tel 06-51308826). Aanmelden kan via de
website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/alpha-cursus/
of door te e-mailen of te bellen.

In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een
Alpha gevolgd. Wie je ook bent, wat je ook
gelooft, je bent van harte welkom op Alphal!

Gedoopt
Havey Bogert : }
Marthagroep

Vele handen maken licht werk daarom is de
Marthagroep dringend op zoek naar
vrijwilligers voor het schoonmaken van onze
kerk. Uw inzet wordt zeer op prijs gesteld.

Op woensdag 12 oktober vanaf 16.30 uur de
groep van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter
aan de beurt om de kerk schoon te maken.

En op woensdag 9 november vanaf 09.00 uur
zijn de dames Ruiter en Kunzaan de beurt om
de kerk schoon te maken.

Contactpersoon: Mw. Jessica Kunz tel:
06-36171598



In het najaar staat er veel op het programma en wij ontmoeten u weer graag in de Boekwinkel.

Op de zomermarkt hadden wij een aantal extra producten waaronder de zuivere
verzorgingsproducten van Zerah die nog op de proef in de winkel liggen. Zij staan voor een
aantal duurzame waarden ter bescherming van onze aarde zoals spaarzaamheid en zero waste.

Eind augustus overleed Karel Eykman, dichter en schrijver van zoveel boeken. Ter gelegenheid
van zijn tachtigste verjaardagschreef hij de bundel Jaarringen';, voor elk jaar een gedicht over

gebeurtenissen in zijn leven.

1979

Bert Bouman, illustrator

Het is weer september

de zon schijnt goud door het bos
en ik moet aan je denken

dat wil niet wennen.

Sla ik mijn kinderbijbel open

en zie de tekening door jou gemaakt
dan betrap ik mij op ontroering

dat gaat niet over.

Zie de ogen van dat meisje
Jairus’ dochter teruggekeerd
dood is daarin overwonnen
mijn woorden overbodig.

Door jou hoefde ik niet op te schrijven
wat jij al opgetekend had

hoefde niet godswonderen te verkondigen
jij kwam mijn ongeloof te hulp.

Waarom ben jij alsnog gestorven?

Wij hadden nog zoveel samen te doen
in mijn twijfels had ik jou nodig

met je hechte, oprechte geloof.

Wat ik ook nog blijf onthouden:

in de herfst is jouw erfstuk het bos

Want zoals jij bloemen en bomen
verbeeldde

bracht jij deze jongen naar de aarde terug.

Kerstgroepententoonstelling

Van 17 december tot en met 31 december 2022, wordt er
vanuit Het Kruispunt weer een kerstgroepententoonstelling
georganiseerd in het Fundament. De openingstijden zijn van
13.30 tot 15.00 uur. Op eerste kerstdag is de tentoonstelling
gesloten. Om elke middag de bezoekers te ontvangen zijn we
opzoek naar gastheren en vrouwen. Lijkt je dat wat? Bel even

naar onze boekwinkel: 023-5617392
Als u mee wilt doen, dan kunt u zich opgeven
bij onze boekwinkel:

info@boekwinkelhetkruispunt.nl of bel LQ'A Het KI‘U.iSpU.nt

023-5617392 winkel voor het ANDERE boek
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen
ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 2 oktober Ramon Roks

Zondag 9, 16, 23, en 30 oktober Bernadette Dullens

Zondag 6 november Ramon Roks

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn woensdagavonden 23 en 30 november.
De eerste bijeenkomst 20:00 uur in De Boekwinkel, de 2de avond 20:00 in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
06 en 07 augustus € 411,30
13 en 14 augustus € 311,65
20 en 21 augustus € 588,95
27 en 28 augustus € 261,70
Extra collecte Miva € 205,45
03 en 04 september € 452,05
Extra collecte PCl € 148,05
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 01 oktober - 29 oktober

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Za01okt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor

H. Franciscus
Zo 02 okt 10.00: Familieviering; Opa's en Oma's; pater A. Toppo; Zangertjes
- overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin;
Lotta Selis en familie

12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 04 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 06 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 080kt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor -
Jaaropening
Zo 09 okt 10.00: Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; diaken R. Maschini: Cantor

- Lotta Selis en familie; Ton ten Den

12.00: Engelstalige viering; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
Di 11 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 13 okt 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 15 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Zo 16 okt 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00 Engelstalige vieirng; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 18 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 20 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Missiezondag - deurcollecte

Za22 okt 19.00:

Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor

Missiezondag - deurcollecte

Zo23 okt 10.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

Missiezondag - deurcollecte

12.00

Di 250kt  18.45:
19.15;

Do 27 okt 18.45:
19.15:

Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor

Rozenkrans
Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 29 okt 19.00:

Zo 30 okt 10.00:

12.00

di 01 nov 19.30:

wo 02 nov 19.30:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Odyssee

Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha
- Dineke Blokker - Stokman; Gerrit en Rie Vork en tot een bijzondere intentie

Engelstalige viering; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Allerheiligen. pater A. Toppo; Gregoriaans koor

Allerzielen. paters E. Manek en A.toppo; Gemengd koor
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Pater Albert Toppo:
“Contact met de mensen vind ik het leukst”

Tekst en foto: Anja Maas

Hij houdt van zijn werk, van de natuur, speelt
graag een partijtje voetbal en hockey, maar
bovenaan staat het contact met de mensen die
hij bij alles wat hij doet tegenkomt. Een praatje
maken, weten wat er speelt, dat werkt
verrijkend. Pater Albert Toppo, lid van het
pastorale SVD-team, vertelt over zijn
achtergrond, zijn komst naar Nederland en wat
hij allemaal in onze parochie doet.

“Nederlands. Het gaat best goed, maar het is
een moeilijke taal. Zeker als het gaat om
uitdrukkingen. Sommige woorden begrijp ik af
en toe niet. Je zei daarnet: tegenkomen. Wat
betekent dat precies?” Tegenkomen? Ja, dat is
ontmoeten. En wat dat is, dat weet-ie wel. Want
hij heeft in zijn Nederlandse periode al veel
mensen ontmoet. Hoe hij hier terecht is
gekomen hebben we al eens eerder in de INFO
kunnen lezen. Maar een korte terugblik is
praktisch.

Uit India

“lk kom uit India, geboren en getogen in het
oosten, onder Calcutta. Een gebied waar veel
rooms-katholieken wonen.” Ben je daar verbaasd
over, vraagt hij. “Jij dacht zeker dat iedereen in
India Hindoe was, net zoals zoveel anderen.
Helemaal niet waar. In India wonen meer dan 17
miljoen mensen die katholiek zijn. Dat is bijna
de hele Nederlandse bevolking.” Hij studeerde in
India aan het groot-seminarie, werd in 2017 tot
priester gewijd, en in 2018 door de
SVD-congregatie uitgezonden naar Nederland.
Was het even wennen? “Ja, dat mag je best
zeggen. Mijn eerste indruk? Wat een mooi
landschap, zo groen, maar wat is het hier plat.
Nergens een berg te zien. En wat zijn de mensen
hier lang! In India zijn de mensen veel kleiner,
kijk maar naar mij. [k kom uit een heel andere
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cultuur en ik ben een ander klimaat gewend.
Nederland is welvarend, de mensen zijn goed
opgeleid, er is hier veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan. De verschillen zijn erg groot
en dat is ook terug te zien in de het levens van
de mensen. Het christelijk geloof zit bij de
mensen vooral vanbinnen. Er is niet zoveel
‘uiterlijk vertoon, zo zeggen jullie dat toch? In
India beleven de mensen het christelijk geloof
anders. Er is daar ook bijgeloof en ook het
kastesysteem van de hindoes dat de

maatschappij in vaste groepen verdeelt, zie je
daar ook terug. Indiase en Nederlandse
christenen zijn christen, maar geloven op een
andere manier. Ik kwam hier niet onvoorbereid:
ik heb trainingen gehad en veel westerse
boeken gelezen, het was een goed voortraject.
Heel belangrijk is natuurlijk de taal. Ik kwam
naar Hoofddorp net voor corona met de
lockdowns, dat gaf me tijd om te studeren. Ik
heb de examens kunnen doen en ben benoemd
als lid van het pastorale team.



interview (vevolqg)

Of ik mijn familie niet mis, omdat mijn ouders en
broers leven en werken in India? Natuurlijk,
maar dat is voor mij geen nieuwe situatie.

Toen ik op mijn 18e ging studeren, woonde ik
ook al ver van ze vandaan. Daar wen je aan.

Ik voel me hier, in de SVD-communiteit en in
Nederland thuis. Ik hou van sport, ik heb tot
mijn 18e veel hockey gespeeld. Ik vind het leuk
om de wedstrijden van het Nederlands
voetbalelftal, zowel de mannen als vrouwen, op
de televisie te volgen.

Volle agenda

Pater Albert heeft sinds zijn benoeming in
onze parochie een volle agenda. Hoe vol?
“Dat kan ik niet kort zeggen. Ik heb het druk,
maar ik weet niet eens precies waar ik nu
allemaal mee bezig ben.” Hij heeft, om dit
gesprek makkelijker te maken, het allemaal
maar eens opgeschreven. En dat Ad'tje ziet er
vol uit. “Als SVD-lid heb ik natuurlijk taken voor
de communiteit. En verder kan ik zeggen: je ziet
me overal in de parochie. Ik doe dan vooral een
van de dingen die ik het leukst vind: contact
hebben met de mensen. Als priester deel ik de
sacramenten uit: in de kerk, maar ik kom ook bij
mensen thuis voor de communie en ik doe de
ziekenzalving. En daarbij probeer ik goede
aandacht te geven aan de gebeden. Ik help bij
de liturgie en de preek, ik hou me bezig met het
koor. Ja, ik zing ook mee. Ik ben lid van het
pastorale team, dus ik moet ook veel
vergaderen. En dat moet ik natuurlijk
voorbereiden. Verder zijn er de persoonlijke
contacten met de mensen: ik spreek ze per
telefoon, per whatsapp, of per mail. Ik ga ze ook
opzoeken als dat nodig is, om kennis te maken
of om ze te steunen. Een priester in een
parochie moet toch weten wat er allemaal aan
de hand is. Erg belangrijk voor een goed contact
met de mensen is dat de vrijwilligers 's morgens
in het parochiehuis samen koffie drinken. Daar
leer ik veel van. Je ziet op mijn lijstje ook een

rijtje extra’s. Dat zijn dingen die ik doe buiten de
parochie. We horen bij het bisdom Haarlem, dus
ik ben ook bij een bisdomvergadering. Verder
ga ik op bezoek bij mensen in
verzorgingscentra, zoals onlangs in Floriande.
Ook in Hoofddorp zijn er vluchtelingen uit
Oekraine, ik ben bij ze geweest om ze te
ontmoeten. Dus nu we er zo over praten, is het
best veel. Of ik nog tijd heb voor ontspanning?
ledereen moet ontspannen, dat is belangrijk. lk
hou van muziek, ik ben begonnen met leren
gitaar spelen. Erg leuk. Of ik van lezen hou? Ja
zeker, ik lees boeken die je iets leren en romans.
En ook boeken met een soort levenslessen. En ik
hou van de natuur. Ik ben graag buiten. Deze
omgeving heeft veel ‘groen; ik hou van
wandelen, dat doe ik dus vaak. Over de
Geniedijk lopen, in het Haarlemmermeerse Bos.
Er is hier dichtbij voldoende moois om van te
genieten. Ik vind het ook leuk om te joggen, dat
lukt me prima.

Nu we over groen en natuur praten, mogen
we natuurlijk de groene plek achter de
pastorie, de Bijbelse tuin, niet vergeten.

“De Joannes de Doperkerk is een groene kerk.
Dat is mooi en de Bijbelse tuin maakt het
allemaal nog mooier. Ik heb op 27 augustus de
Zomermarkt daar geopend. Dat was een mooie
gebeurtenis, er waren veel mensen. Ik zou het
goed vinden als zo'n markt er ieder jaar zou zijn.
Hoe meer mensen weten dat hier Bijbelse
beelden staan en prachtige bomen en planten,
hoe beter. Welk beeld ik het mooiste vind? Ik
kan niet kiezen, ik vind ze allemaal mooi. Maar
ik hou vooral van de bomen en planten in de
tuin. Je vindt het een goed idee om voor dit
verhaal een foto te maken van mijin de tuin? En
ik mag kiezen waar? Dan kies ik bij de Ceder van
Libanon. Een prachtige boom die echt in deze
tuin thuishoort.”

En dat gaan we dan maar doen. Bedankt pater
Albert, voor je mooie verhaal. Heel veel succes
bij alles wat je voor de mensen in onze parochie
doet!
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Informatieavonden
Eerste Communie en Vormsel

Een nieuw seizoen, een nieuw werkjaar. En dus
allemaal nieuwe activiteiten. We gaan ook weer
met de voorbereiding van de Eerste Communie
en het Vormsel van start. Er worden twee
informatiebijeenkomsten georganiseerd.

De bijeenkomst over de Eerste Communie is op
woensdagavond 27 september om 20 uur

De bijeenkomst over het Vormsel is op 2 oktober
om 11 uur, na de familieviering.

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie wat
de voorbereiding op deze twee sacramenten
inhouden. Wat is de betekenis van de Eerste
Heilige Communie en het Heilig Vormsel? Wat
gaan we doen, hoe bereiden we de kinderen en
jongeren voor? En wat wordt er voor de ouders
georganiseerd. Ook kunt u natuurlijk al uw
vragen kwijt bij de vrijwilligers en pastores.

De voorbereiding van de Eerste Communie is
gericht op kinderen rond de 7/8 jaar, Groep 4
van de basisschool. Het vormseltraject richt zich
op kinderen aan het eind van de basisschool en
het begin van de middelbare school.

U bent van harte welkom om zich te laten
informeren, we hopen veel mensen te mogen
begroeten.
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De eerste familieviering komt er weer
aan: neem je knuffel of je huisdier mee!

Het kinderkoor is alweer een tijdje aan het
repeteren. Op 2 oktober om 10 uur zingt het
koor voor het eerst weer bij een viering in de
kerk. De eerste familieviering van dit nieuwe
seizoen heeft maar liefst twee thema's.
Allereerst is het bijna dierendag. Traditioneel
zegent pater Albert in de viering de knuffels of
de huisdieren van de kinderen.

Ook willen we bijzondere aandacht geven aan
alle ouders en grootouders. Paus Franciscus
heeft 24 juli uitgeroepen tot dag waarop we
hen speciaal aandacht geven. Dat is midden in
de zomervakantie, dus ......... in Italié wordt op 2
oktober ouders en grootouders dag gevierd. In
onze internationale parochie willen we hier
graag bij aansluiten om zo toch de ouders en
grootouders de aandacht te geven die ze
verdienen.



Parochiebreed

‘Aan alles is gebrek in dat land’

Dit is de kop in de Alkmaar regio krant 28 juli jl.
Dit jaar gingen er al 23 enorme vrachtwagens
vol hulpgoederen van De Rijp naar Oekraine. De
oorlog daar mag dan wel wat weggezakt zijn in
het nieuws, de Stichting Caritas
Ukraine-Holland is nog altijd vol in bedrijf.

S, st stichting caritas

Ukraine - Holland

De hulpverlening verslapt absoluut niet. “Overal
is behoefte aan’, zegt voorzitter Jan Pilkes van
de stichting.

Zie de behoefte lijst op de site van de stichting;
http://www.stichtingukraineholland.nl/assets/fil
es/Lijst-met-spullen-die-we-kunnen-gebruiken-
vs-1-12-2021(1).pdf

Pilkes; "Alle basisscholen in Oekraine zijn
gesloten. De gebouwen worden gebruikt om
mensen die helemaal niets meer hebben
onderdak te geven'.

Diverse Nederlandse transporteurs rijden vrijwel
voor niets. “Die hebben hun hart zo op de
goede plaats’, prijst Pilkes. De stichting haalt het
maximale uit zo'n transport. Geen plekje blijft
onbenut, elke kast wordt opgevuld. “In een zo'n
wagen kan 90 kuub. Daar zijn we met of man of
10 toch al gauw een uurtje of 6 tot 7 voor aan
het laden”. Elke truck die naar Oekraine gaat
neemt zo'n zes ton aan gedoneerd voedsel mee.
Zo gek als het in het begin van de oorlog is het
nu niet meer. Pilkes; “Toen stond het hele plein
hier vol. We hadden mazzel dat het niet
regende”. Maar nog altijd stromen de spullen
binnen.

Echt gevaarlijk is het land niet voor de
chauffeurs, al weet je het natuurlijk nooit. Een

paar keer ging het luchtalarm af. Dat is dan wel
even spannend maar het gekke is dat je er zo
aan went. De vrachtwagens blijven ten westen
van de gevechtszones. Maar onlangs
bijvoorbeeld waren we wel in Odessa die plots
door de Russen werd gebombardeerd. Waar de
Hollandse vrachtwagens stoppen nemen
plaatselijke organisaties het transport over.
Met kleinere wagens worden de goederen naar
de getroffen gebieden gebracht. Dat zijn
wagens van door de Oekraiense overheid
goedgekeurde organisaties.

Dat voorkomt dat iemand een handeltje gaat
drijven met de spullen. Op hun beurt kunnen de
chauffeurs uit Nederland ook niet zomaar hun
gang gaan. Goederen moeten worden
aangegeven bij de Nederlandse en de
Oekraiense douane. Alleen een chauffeur met
de juiste papieren komt de grens over.

Maar sowieso is het passeren van de
Pools-Oekraiense grens geen sinecure. Het land
in kost een dag. Het land uit kan tegenwoordig
wel een week duren. Honderden vrachtwagens
met graan willen allemaal via de enige corridor
met Polen het land uit.

Ook voor deze oorlog bracht de stichting al
hulpgoederen naar de allerarmsten in Oekraine.
De wegen waren toen slecht met heel veel
grote kuilen. Maar tot verbazing waren ze vlak
voor de oorlog ineens allemaal opgeknapt. Nu
zijn de wegen hartstikke goed. Voor deze
transporten is veel geld nodig voor kopen van
brandstof/diesel.

Ook dat komt nog altijd binnen via sponsoren.
Zo bracht een sponsor loop van een school
€10.000,- op. Maar ook doneren particulieren
spontaan grote en kleine bedragen.

Bedankt voor uw aandacht voor deze
samenvatting uit de lokale krant.
George van Gouthem

Peter van der Kamp



Help, de pastorie verzakt!

De funderingspalen zijn verrot

Aan de buitenkant zie je veel scheuren. Langzaam leunt onze oude pastorie tegen de kerk aan. De
houten palen uit 1860 houden het niet lang meer, en moeten vernieuwd worden. Dringend groot
onderhoud dus, waarbij de nood douche die deze week in de pastorie is geplaatst, maar een detail
is. Daar komt bij dat, net als bij u thuis, de energiekosten de pan uit rijzen. Dus het is niet zo
vreemd dat de penningmeester ongerust begint te kijken. Met een ondersteuningsbedrag van ons
allemaal, kunnen we onze paters en het parochiebestuur gerust stellen. Doet u mee?

De aannemer gaat aan de slag

Zo gaan we het aanpakken: onze aannemer gaat 33 palen zo'n 13 meter de grond in boren. Maar hij
moet meer doen: ook de muren, kozijnen en isolatie zijn aan een flinke opknapbeurt toe.

Tsja de rekening blijft maar oplopen. Met de onderstaande sponsoractie denken we er uit te kunnen
komen.

Wij gaan aan de slag. Actie “sponsor een paal”.

Zo helpen we onze pastorie ook letterlijk overeind te houden:
+ 1 funderingspaal plaatsen kost zo'n € 7000

- 1 meter van zo'n paal kost € 520.

Sponsor ons met een hele, halve of kwart paal:
0 een meter paal € 520 0 halve meter paal € 260
0 kwart meter paal € 130

Natuurlijk is een ander hoger of lager bedrag ook van harte welkom:
alle beetjes helpen.

Zo wordt de pastorie ook voor de toekomst voorzien van een stevig
fundament.

.. . Gift verbouwing pastorie
Fijn dat u meedoet. Heel hartelijk bedankt. (U kunt het bedrag zelf aanpassen)

U kunt uw extra bijdrage overmaken op de bankrekening van de parochie NL0O6 INGB 0000172863
of NL70 RABO 0324501528 ten name van RK Parochie H. Joannes de Doper, onder vermelding van
“gift restauratie pastorie” of scan deze QR code voor uw bijdrage. Het bedrag kunt u zelf aanpassen.
Zoals altijd zijn al uw giften aan de parochie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Overzicht opbrengst collectes in de kerk
van 6 augustus tot 4 september totaal € 2025.

Stand van zaken kerkbalans

Op 16 september staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 125.320
Geef vandaag

voor de kerk van morgen

L kr:t‘
i ¥ - *lﬁ‘ Kerkbalans
-
: g
|

Help onze parochie missionair te houden

o
Vh

:."\'.

€125.320 €190.850

e kerk (s een plek voor vieren, dienen en verkondigen. V) wa e
Doneer hier
Inspiratie, troast en naastenlisfde en onze kerk ondersteunsn

Joannes de Doper

www. hjoannesdedopernl/kerkbijdrage
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Stal op de Kaag
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Beth & Flo in de Kaagse kerk

Muziek van Gershwin, Rachmaninov en
Smetana: met vier handen op één piano laten
Beth & Flo de kerkzaal zinderen. Virtuoos,
muzikaal en perfect op elkaar ingespeeld.
Beth & Flo zijn twee klassiek geschoolde
pianistes, die een brug slaan tussen de
concertzaal en het theater. Klassieke muziek
op hoog niveau gecombineerd met
sprankelende liedjes, fysiek theater en een
flinke dosis humor! De pianistes, die beiden
studeerden aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag, staan erom
bekend de grenzen van het klassieke concert
te verleggen.

Datum: 7 oktober 2022

19.30 uur inloop in de Kaagse kerk

20.00 uur optreden en na afloop meet & greet
drankje en hapje

Prijs: 28.50 per persoon.

reserveren via: info@stalopdekaag.nl

Woensdag 2 november
Een zeer speciale en unieke Breek in de Week.

ﬂ- Bardo

Op deze ochtend is er onder leiding van pastor
Jan Berkvens aandacht en een gesprek over
het wonen en werken in hospice Bardo, en dat
afgewisseld met zang van de Bedside Singers.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom voor een
kopje koffie en om 10.30 begint het
programma.

Plaats: Kaagse kerk.

Bijbelse Tuin

Aandacht voor de spirituele waarde
van de Bijbelse tuin

Deze kop stond boven het artikel dat
donderdag 25 augustus in het Haarlems
dagblad stond. Het initiatief voor de
ZOMERMARKT lag bij de boekwinkel
medewerkers. Zij wilden graag voldoen
aan de vraag van de Raad van kerken in
Hoofddorp om een zomeractiviteit te
organiseren. Naast de Zomeravond
wandeling werd dat een Zomermarkt in de
Bijbelse tuin. Want de tuin verdiend het om
onder de aandacht gebracht te worden. Er
is zoveel te zien en te beleven. Naast
kraampjes van verschillende organisaties
was er een prachtig programma. Zo
konden de bezoekers in gesprek gaan met
de zusters van het Liobaklooster die een
beeldenserie rond de Schepping maken. Er
was een verhaal van Antoinette Otten bij
de beelden die zij gemaakt heeft voor de
tuin en een inspirerende workshop over
hoe je de beelden van Karel Gomes op een
nieuwe manier kunt fotograferen. Fieke
Klaver liet liefhebbers kennismaken met
het labyrint en niet te vergeten, je kon
even uitrusten in de theetuin onder de
appelbomen, ja er was volop gezelligheid.
De markt werd geopend door pater Albert
Toppo.
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Overledenen

In Memoriam Els van Dongen - Caarls

Op 20 juli 2022 overleed Els van Dongen — Caarls
na een noodlottige val van de trap in haar huis,
terwijl ze nog zo vitaal was en middenin het
leven stond. De schok was verbijsterend voor
haar gezin en familie, die kortgeleden nog de
80e verjaardag van Els en Kees hadden gevierd.
En ook groot voor de vele mensen die haar
kenden en bij wie zij geliefd was. De kerk bij de
uitvaart was overvol, met zitplaatsen te kort.

Els werd 22 maart 1942 geboren in Spanbroek
en in 1960 verhuisde het gezin Caarls naar
Hoofddorp. In hetzelfde jaar verhuisde vader
Van Dongen met zijn gezin vanaf de
Hillegommerdijk ook naar Hoofddorp. Els en
Kees leerden elkaar kennen op de '18-jarigen
cursus’ van de parochie Joannes de Doper. Zij
kregen verkering en in 1966 trouwden zij. Els
was inmiddels kleuterleidster in
Amsterdam-Osdorp. Zij woonden op het erf van
vader Van Dongen in een salonwagen, daarna in
Rijsenhout en vanaf 1977 in Hoofddorp-Pax. Zij
kregen 3 kinderen en 6 kleinkinderen, waarvan
zij veel genoten.

Els ging op latere leeftijd theologie studeren,
liep stage o.a. in Nieuw-Vennep. Zij werd in
deeltijd pastoraal werkster in de St.
Bavoparochie en Groenmarktkerk in Haarlem en
ook in de Cruquiushoeve, Maar al veel eerder,
sinds haar komst naar Hoofddorp, was zij actief
in het maatschappelijk leven. Zo was zij
groepsleidster van de gidsen, stak veel energie
in eerste communievoorbereiding,
kindercatechese en vieringen met kinderen. Zij
zette samen met anderen het
documentatiecentrum van de parochie op.
Daarnaast was zij leerkracht anderstaligen en
actief in de oecumene. Els had gevoel voor het
verleden, gezien het prachtige boek dat ze
maakte met haar zus over de geschiedenis van
haar familie.

Maar ze bleef ook volop bezig met de toekomst
van onze aarde en de mensen in moeilijke
omstandigheden. De verbinding tussen geloof
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en maatschappelijke inzet was voor Els en Kees
heel vanzelfsprekend. Ook om dat in
oecumenisch verband te doen of samen met
moslims. Els was graag gezien als voorganger of
deelnemer aan oecumenische vieringen en
rondleider in de Bijbelse tuin. Met veel verve
kroop ze in de huid van vrouwen uit de Bijbel als
Tamar, Rebecca, Ruth, de vrouw van Job of
Maria Magdalena. Elk jaar werd Samen in
Gesprek, waarvan zij een drijvende kracht was,
afgesloten met Els in de rol van een Bijbelse
vrouw, waarin zij de toeschouwers meenam om
er samen over in gesprek te gaan. Het maakte
onderdeel uit van haar hartstochtelijke inzet
voor de emancipatie van vrouwen in de
katholieke kerk. Hoe vaak sprak ze haar
onbegrip niet uit, dat de belangrijke functies in
onze kerk voorbehouden zijn aan gewijde
mannen. Els bleef werken aan een menselijke en
vrouwvriendelijke kerk. En als ouderenadviseur
en bestuurslid van de Katholieke Ouderen Bond
Haarlemmermeer werkte zij aan het bevorderen
van welzijn voor ouderen. Ogenschijnlijk
onvermoeibaar, energie en waardigheid
uitstralend, goed doordacht en wetend van
leiding geven.

Els zal worden gemist in Hoofddorp en elders. Zij
zal blijvend herinnerd worden, hoopvol, blij
lachend naar mensen om haar heen en naar de
toekomst. Wetend van het lijflied van de Acht
Mei Beweging en Mariénburgvereniging ‘dat de
steppe zal bloeien en wij zullen horen, opstaan,
lachen en juichen en leven'

Na de uitvaart is Els begraven op ons kerkhof,
vlak bij haar ouders en twee van haar zusjes.




Parochiebreed

Overledenen (vervolg)

Mathieu Palmen - 76 jaar

Mathieu werd geboren op 28 mei 1946 in Sittard.
Zijn hele leven was zijn Limburgse afkomst goed
merkbaar. Hij was een nakomertje in een gezin van
3 kinderen en hij scheelde 19 jaar met zijn oudste
broer. Hij groeide op met de kinderen van zijn zus.
In hetzelfde Limburg leerde hij Anneke Peeters
kennen. In 1973 trouwden zij in de basiliek Onze
Lieve Vrouw in Maastricht. Zowel Mathieu als
Anneke hadden een grote verering voor Maria.
Mathieu en Anneke gingen wonen in Elsloo. In 1976
verhuisden zij naar de Haarlemmermeer omdat hij
een baan kreeg bij de Politie Haarlemmermeer.

Rond 1995 kreeg Anneke een erfelijke spierziekte
die haar uiteindelijk rolstoelafthankelijk maakte.
Mathieu was daarbij vele jaren haar grote steun en
toeverlaat. Anneke legde zich toe op zingen. Door
vrienden werden ze aangemoedigd samen
amusementsnummers te brengen in de vorm van
komische acts. In het Tv-programma Man bijt Hond
waren zij samen te zien in een act van Ivanhoe.
Mathieu hield van motorrijden. Hij klopte bij
verschillende motordealers aan om een ‘proefritje’
te maken. Dit proefritje hield voor hem in om even
op en neer naar Limburg te rijden. Maar was de
dealer daar blij mee?

Binnen het politiekorps stond hij bekend als een
goedige en ontwapenende man met gevoel voor
humor. Hij was goed in staatsinrichting en had ooit
gesolliciteerd naar de functie van burgemeester.
Na het overlijden van Anneke in 2011 ging Mathieu
heel dikwijls naar de abdij van Egmond waar hij
oblaat werd. Dit houdt in dat hij veel aan zelfstudie
en bidden deed. Hij hield van filosoferen en was
een trouwe bezoeker van de maandelijkse
bijeenkomst van ‘Samen in Gesprek’ Door de jaren
heen werd zijn gezondheid slechter en ongeveer 1
jaar geleden verhuisde hij naar zorgcentrum Nieuw
Delftweide in Haarlem. Dit echter weerhield hem er
niet van met de taxi naar Hoofddorp te komen om
aanwezig te zijn bij de bijeenkomst ‘Samen in
Gesprek'.

Op 25 juni jl. is Mathieu onverwacht overleden.
De uitvaart was op 5 juli in onze kerk waarna de
crematie volgde in Haarlem.

Preek in de Week

Onlangs zijn we weer gestart met

Preek in de Week.

Elke vrijdagochtend kijken we met
belangstellende parochianen maar de
lezingen van het komende weekeinde.

We doen dat samen met pater Mathew.
Hoe kunnen we deze oude teksten
interpreteren, hebben de lezingen iets met
elkaar te maken, en wat zeggen de teksten
ons over de actualiteit?

Half tien beginnen we, en kunnen om 10:30
uur aanschuiven bij de koffie.

Graag tot dan.

Feestdag van Onze-Lieve-vrouw
van de Heilige Rozenkrans
op 7 oktober

Deze bijzondere feestdag is door paus
Gregorius Xl ingesteld in 1573. Twee jaar
eerder had paus Pius V het feest als OLV van
de overwinning ingesteld ter gelegenheid
van een overwinning op de Ottomanen.

7 oktober is ook de eerste vrijdag van de
maand, wanneer we na een korte viering het
Allerheiligste uitstellen en aanbidden.

Voor deze feestdag beginnen we deze keer
11:00 met het bidden van de rozenkrans.

p. Albert Toppo

Taizéviering

Zondag 21 november is er weer een
Taizéviering in onze kerk.

Aanvang 19:00 uur.

Een meditatieve dienst, met gebed en stilte.
De gekozen liederen nodigen uit tot rust en
bezinning.

Er is Licht, door een massieve kaarsenwand.
Inrichting, gebeden en liederen in
verschillende talen, zijn geinspireerd door de
diensten zoals die in de gemeenschap van
Taizé worden gehouden.

U bent allen welkom.
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) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668
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88 Huis en HaARD N KBO{.}

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

Kruisweg 1115-A

" voor semorsa
2131 CV Hoofddorp

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747

of e-mail naar:

023 5617972 SBcert e e
info@jbwouters.nl
www jbwouters.nl
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& Danken

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel hénderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes,
appels, chocola, zéveel lekkers! Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??’ piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfffl’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,

5 KK

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. Jullie zijn ondankbare gasten!” briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’ Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-12.26) deed niets liever dan God bedanken, Op het eind van ziin leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. bit noemen we het Zonnelied,

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ons goedgezind.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dank u ook voor broertie vuur

Uit de Bijbel

\fiemand kah alle daden van God beschrijven, niemand
is hem dankbaar genoes. Zo machtiy en zo goed is hij.
Gelukkig ziin mensen die leven volgens zijn regels,

die qltijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

die ons leidt door ‘t donker uun
mooi en vrolijk ziin gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht. -
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons dllen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.

bank u voor mensen die hiet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die ahderen hun schuld vergeven. ;
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zeHs voor zusje dood,
daarin bljjkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen
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