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s’ November 2022 een missionaire parochie in Hoofddorp
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Colofon
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 9 moet binnen zijn
voor woensdag 23 november
Afhalen Info nr. 9 donderdag 15 december

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 94154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Een lichtje

De eerste dag van deze maand, 1 november, is
traditioneel gewijd aan alle heiligen. Het is
belangrijk om onze heiligen in het zonnetje te
zetten, we hebben ze hard nodig. De wereld kan
niet bestaan zonder mensen die alles, ook zichzelf,
opzij zetten om het leven leefbaarder te maken
voor iedereen. Het slechte nieuws is, dat er veel
werk te verrichten valt maar gelukkig wordt de rij
heiligen elk jaar langer, er staan er altijd weer
mensen op om te strijden tegen onrecht, en te
werken aan vrede. Je wordt niet als heilige geboren
maar je kunt er altijd een worden.

De tweede dag van deze maand is het Allerzielen.
Dan worden onze overleden geliefden in het licht
gezet. Eerst worden hun namen genoemd tijdens
de Allerzielenviering in de kerk, sommige namen
hardop, sommige in stilte in ons hart..

Daarna staat er een lichtje klaar en gaan we met z'n
allen naar de begraafplaats. Vrijwel altijd is het
slecht weer, en dan is het een hele toer om je lichtje
brandend te houden in de regen en de wind!

Maar de kou ben je snel vergeten als je daar loopt,
want de saamhorigheid is hartverwarmend! Vaak
staat er al een kaarsje op het graf van onze
dierbare, van iemand die meer vooraan in de stoet
liep. Dat voelt als een warme arm om je heen.

En als de wind jouw kaarsje uitblies, geen nood, er
is altijd wel iemand in de buurt met een
vriendelijke lach en een aansteker of lucifer.

Aan het begin van de begraafplaats worden we
verwelkomd door de vrouw van Lot. Ze keek om en
veranderde in een zoutpilaar, ze bleef hangen in
het verleden.

En het is of ze zingt: “Blijf niet staren op wat vroeger
was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets
nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het
niet ...

Op zondag 27 november begint de Advent, we
bereiden ons voor op Kerstmis. De donkere dagen
breken aan. Met hopelijk heel veel lichtpuntjes....

De redactie



Pastoraal woord

Allerzielen... begin van een koude winter?

We gaan Allerheiligen en Allerzielen tegemoet.
We gedenken onze lieve doden. Hier in de kerk
weten we dat het leven niet vanzelfsprekend is.
In de zondagse vieringen zingen en bidden we
dat het in ons leven goed mag gaan. Maar
tegelijkertijd zien we het kruis dat zoveel
mensen moeten dragen. Met onze
werkgroepen bezoeken we de zieken. We
ontmoeten de mensen die het niet redden met
hun inkomen. En we kennen de huwelijken en
gezinnen waar het fout gaat. We helpen waar
we helpen kunnen. We troosten, waar we
troosten kunnen. Maar uiteindelijk moeten we
elkaar loslaten. Dan leggen we onze lieve dode
—zoals de liturgie dat zegt — in de handen van
God.

Het leven is niet vanzelfsprekend. Sommige
televisiestations en reclamespots houden ons
een wereld voor van luilekkerland en een leven
als een pretpakket. De laatste jaren prikken
steeds meer mensen daar doorheen. Corona
heeft ons geleerd dat gezondheid een
geschenk is. Mensen met een ernstige ziekte
konden ons dat al lange vertellen. Maar nu
raakte het iedereen. De ziekte ontwrichtte onze
samenleving. Nu corona langzaam wegebt en
onder controle komt, ervaren we dat vrede niet
vanzelfsprekend is. De oorlog in het oosten rukt
op naar het westen en gaat ons allen raken. We
zien de vluchtelingen. En we realiseren ons wat
al die andere vluchtelingen in ons land hebben
moeten meemaken, mensen uit Syrig,
Afghanistan, Afrika.

En met die oorlog gaan we nu ook ervaren hoe
alles duurder wordt. De kachel is straks voor
veel mensen niet meer te betalen. Een warm
huis is niet meer vanzelfsprekend.

Bij ons thuis ging vroeger de kachel aan met
Allerzielen. Zo was het ook op school en in de
kerk.

De herfstvakantie aan het eind van oktober
werd wel eens de 'kachelvakantie’ genoemd.
Voor onze parochie wordt het spannend. Niet of
we de kachel kunnen laten branden in kerk en
parochiehuis, maar of we elkaar wat warmte
kunnen bieden. Ik hoop van harte dat we in
onze liturgie, in ons nadenken over preek en
Bijbel, elkaar kunnen bemoedigen om er voor
elkaar te zijn. Dat we elkaar kunnen helpen, heel
concreet met geld, met een warme douche,
gezond eten. Voor onze werkgroepen zal dat
ook een uitdaging zijn. En tenslotte hoop ik dat
we de goede moed bewaren met humor en
optimisme: dat we niet verzanden in een
mopper- en protestcultuur.

Wetend dat niets in het leven vanzelfsprekend is
en gelovend dat God er ook nog is, kunnen we
dit voor elkaar opbrengen. En zo wordt de
winter vast wat minder koud!

Pastor Rob Mascini



Parochiebreed

Koffie na de vieringen

Met ingang van de wintertijd, zondag 30
oktober, bent U allemaal voor een Warm kopje
koffie/thee na de zaterdag/zondag vieringen
Welkom in het Warme Fundament.

Caritas
12 en 13 november; weekend van de Caritas

Graag willen even uw
aandacht vragen voor de
Caritas: dit is het begin van
‘kerk zijn" het begin van
‘omzien naar elkaar’. In de
huidige tijd zijn dit geen
vanzelfsprekende
begrippen meer.

De kerk is misschien niet de eerste stap waar je
aan denkt als je het moeilijk hebt. Toch heeft de
kerk een belangrijke taak in het lenigen van
nood. Dat kan zowel om geestelijke als om
materiéle nood gaan. De kerk heeft een
noodfonds waarmee mensen geholpen kunnen
worden die incidenteel, dan wel tijdelijk, over te
weinig middelen beschikken voor noodzakelijke
(meestal onverwachte) uitgaven. In onze
parochie kunt je daarvoor aankloppen bij de
PCl: de Parochiéle Caritas Instelling. De mensen
van de Caritas kunnen om te beginnen een
luisterend oor bieden en je misschien op weg
helpen naar een oplossing.

Twee weten meer dan één: de mensen van de
PCl zijn bekend met de verschillende
hulpverleningsinstanties en kunnen je op weg
helpen naar het juiste loket: de Gemeente met
o.a. de voedselbank, schuldhulpmaatje, of
bijvoorbeeld de Stichting Leergeld voor
kinderen van 4 tot 18 jaar, die door geldgebrek
niet kunnen meedoen aan een sport of aan
bijzondere activiteiten.
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Niet zelden komen mensen in de knel omdat zij
eenvoudig door de bomen het bos niet meer
kunnen zien: zij raken al snel verdwaald in een
doolhof van regels en loketten. Het is dan lastig
om de juiste weg te vinden, toegesneden op de
persoonlijke omstandigheden die
samenhangen met de vraag om hulp.

In het weekend van de Caritas, 12 en 13
november, vragen wij u hiervoor extra aandacht
en ondersteuning.

Caritas is simpelweg: omzien naar elkaar.

Wil Hand, Jos Kooren
Voor hulpvragen PCl bel: 023-5638145

Gedoopt
Olivia Irimia
lyannah Balsamo

Thaimo Bronken

DIALOOG IN MUZIEK 25:

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022,

14.00 - 17.00 UUR,

MARKTPLEINKERK, MARKTPLEIN (BlJ DE
FONTEIN), HOOFDDORP

DIALOOG
IN
MUZIEK

25



Parochiebreed

Vredesvespers Oekraine
Vanaf de eerste vrijdag van de
maand, te beginnen in november,
organiseert de Raad van Kerken
weer een korte gebedsdienst voor
de vrede. We denken daarbij
allereerst aan Oekraine, waar 2
stromingen van het oosterse
Christendom tegenover elkaar staan.

Vrijdag 4 november 17.00 uur De Ark

Vrijdag 2 december 17.00 uur Joannes de
Doperkerk

Vrijdag 6 januari 17.00 uur Doopsgezinde kerk

&

Taizé-viering
4x per jaar houden we in Hoofddorp een
Taizéviering, afwisselend in De Ark en in onze
kerk van Joannes de Doper.
We lezen een meditatieve tekst uit Taizé, een
Voorstel, we zingen daarbij een aantal passende
liederen uit het repertoire van Taizé, afgewisseld
met een korte lezing, stilte en gebed.

Dit keer zondag 20 november 19:00 uur, en
"Als alles duister is" verlichten we de kerk met
kaarslicht. U bent van harte welkom.

De digitale adventsretraite
2022 van de jezuieten

Het woord is mens geworden is de titel van de
digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat

op 27 november van start, de eerste
adventszondag, en eindigt met Kerstmis.

Het is de zeventiende digitale retraite van de
jezuieten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan
deelnemen. De teksten zijn geschreven door de
regionale overste van de jezuieten in de Lage
Landen: Marc Desmet sj.

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.adventsretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis
om de adventsperiode en de menswording van
God intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd
kunnen deelnemers van de retraite meedoen
aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige

digitale retraite:

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn
bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk
leven”

- “Een zinvolle begeleiding om op
gestructureerde wijze gebed in te plannen
én vol te houden.”

- "Ik deed de retraite samen met mijn man.

En het heeft mooie gesprekken opgeleverd!”

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n
dagelijkse speldenprik doet me goed: een
klein moment van aandacht en bezinning.”

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee
digitale retraites, tijdens de advent en de
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in
hun gebed tijdens de speciale tijden in het
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden
van Gods aanwezigheid in hun leven.



Raad van Kerken Hoofddorp

and van Kerken
Hoofddarp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Najaarsprogramma 'Verbinding'

Houdt u van zingen of leest u liever een goed boek? Is schilderen uw hobby of praat u graag over allerlei
onderwerpen? Het kan allemaal in november en december in een van de aangesloten kerken. Het
complete najaarsprogramma is te vinden op kerkeninhoofddorp.nl.

Liederen, verschillend en toch verbindend
Hebt u een lied, dat u steun geeft in moeilijke
tijden, of één die bepaalde herinneringen bij u
oproept en u blij maakt? Een lied dat precies
weergeeft waar het u om gaat wat betreft uw
geloof of levensovertuiging? Een lied wat u
dierbaar is, een hartenlied?

Deze liederen willen we graag horen/lezen/zingen.
Neemt u één lied mee, op CD, USB of gewoon op
uw mobiel...dan zorgen wij voor afspeelapparatuur
of versterking. Graag horen we het verhaal erbij:
wat maakt dit lied zo dierbaar voor u?

Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen zal een korte
inleiding houden en een paar liederen meenemen,
die ze in het International Choir van de Mennonite
World Conference heeft gezongen.

Komt u ook? Graag opgeven voor 30 oktober, per
e-mail: thimmstelwagenac@gmail.com.

Woensdag 2 november 2022, 14.30 - 16.15uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Hoofdweg Qostzijde 691,
Hoofddorp

Leeskring: Donderdagmiddagdochter
Samen in gesprek over een boek dat iedereen
vooraf thuis leest:
‘Donderdagmiddagdochter’
van Stevo Akkerman (ISBN
9789046815304160).

Wat spreekt aan? Waar herken ik
mijzelf (niet) in?

Wat geeft te denken?
Begeleiding: ds. Arie de Winter.
Informatie en aanmelden: ds. Arie
de Winter,
as.dewinter@pghoofddorp.ni
Woensdag 2 november 2022,
20.00-21.30uur

Plaats: Marktpleinkerk, Marktplein 96, Hoofddorp

Liturgie protestantse en rooms-katholieke kerk
Wat zijn de gebruikelijke liturgische gewoontes,
symbolen en tekenen in beide kerken, wat zijn de
verschillen en overeenkomsten? Wat zijn de
betekenissen van de symbolen en tekenen?
Begeleiding: pastor Rob Mascini en ds. Coen
Wessel. Aanmelden:
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secretariaat@hjoannesdedoper.nl, tel. 023 563 8145.
Donderdag 3 november 2022, 19.30 uur
Plaats: Parochiehuis

Schilderkring

Al schilderend verkennen we wat het woord
‘verbinding' bij ons oproept.

Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 0232000792

Donderdag 3 en 24 november 2022, 20.00 uur
Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Bijbelquiz

Helaas heeft het Bijbel Genootschap onlangs
besloten geen nieuwe Bijbelquiz meer uit te
brengen. Dat bericht heeft ons overvallen
waardoor wij er tot voor kort van uitgingen ook dit
jaar weer een Bijbelquiz te kunnen houden.

We hadden al een datum gepland en nu dit de
nieuwe realiteit is hebben we besloten op de
eerder geplande datum van 7 november 2022
toch een Bijbelquiz te organiseren.

We hebben er daarbij voor gekozen een eerder
uitgebrachte en ook in Hoofddorp gebruikte quiz
nogmaals te gebruiken.

Het spreekt vanzelf dat de in de quiz gebruikte
beelden en teksten voor een deel gedateerd zijn
en daarom misschien niet helemaal passen in de
tijd, waarin we nu leven.

De Blijde Boodschap van het Evangelie is gelukkig
tijdloos en dat heeft ons doen besluiten toch ook
dit jaar weer een Bijbelquiz te organiseren.

U kunt deelnemen met een team van ongeveer
5 personen, maar ook individueel. U wordt dan
op de avond ingedeeld in een onvolledig of
nieuw te vormen team.

Informatie en aanmelden: Thea van der Heide,
tenkvdheide@quicknet.nl, tel. 023 562 3629,

Klaas van der Veen, k-rvanderveen@hotmail.com,
tel. 023 565 3143.

Maandag 7 november 2022, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Marktpleinkerk



Raad van Kerken (vervolg)

Samen in gesprek

over een cultureel, religieus of maatschappelijk
onderwerp:

10 november: Hoe paus Franciscus de Kerk
vernieuwt.

8 december 2022: In gesprek over racisme en het
slavernijverleden van Nederland.

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
JJj.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
Donderdagen 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis

Dialoog in muziek

Voor de 25e keer: Haarlemmermeerse koren zingen
een kwartier lang hun muziek. Zouden we eindelijk
toekomen aan Dialoog 25? &2 Moet nu wel

driedubbel feestelijk worden!
omooa
MU’Z:'EK

Zondag 13 november 2022
Tijd: 14.00 - 17.30 uur
Plaats: Marktpleinkerk, Marktplein
96, Hoofddorp

Leeskring: Eigen welzijn eerst

Een essay van Roxanne van Iperen.

Hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor
is een essay van Roxanne van Iperen, bekend van
het Hoge Nest en de 4 mei lezing 2021. Een wat
dunner boekje van 144 pagina’s, dat 18,99 euro
kost.
“Nederland heeft lang een zelfbeeld van openheid
en tolerantie gehad. Een uitvloeisel van het
naoorlogse optimisme van kansengelijkheid,
gebaseerd op liberale waarden en fatsoenlijke
publieke voorzieningen voor iedereen, ongeacht
afkomst of achternaam, waarbij elke nieuwe
generatie het beter zou krijgen’, stelt Roxanne van
Iperen. Nu het geloof, datieder het beter zal
krijgen afbrokkelt, zie je

| bij de mensen, die het
goed hebben een sterke
drang naar zelfbehoud,
met extreme sentimenten.

Wi Op een prikkelende manier
geeft de schrijfster haar
visie hoe dit heeft kunnen
gebeuren en spreekt ze de
hoop uit dat er een keer
ten goede komt, waarbij
niet het eigen welzijn op
de allereerste plaats komt.

N
VAT OAN

Begeleiding: Leo Mesman.

Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 7392.
Woensdag 17 november 2022, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

SVD Paters rond de wereld

Wie zijn de SVD paters? Oprichting en geschiedenis
van de congregatie Societas Verbi Divini. Wat is
hun missie? Wat is hun bijdrage en inzet in de
samenleving?

Begeleiding: pastores Albert Toppo, Eko Manek en
Mathew Thekkeyil.

Aanmelden: secretariaat@hjoannesdedoper.nl, tel.
023 563 8145.

Donderdag 24 november 2022, 19.30 uur

Plaats: Parochiehuis

De verdeelde Nederlanden

Leeskring over het boek ‘De verdeelde
Nederlanden’ van Sjoerd Beugelsdijk.

Wat betekent het Nederlander te zijn, in een
geglobaliseerde wereld, met steeds meer
polarisatie. Hoe kunnen we kloven overbruggen?
Begeleiding: Leo Mesman.

Informatie en aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 7392.
Woensdag 30 november 2022, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

Vroege christenen

Wat hebben de eerste christenen ons te vertellen in
hun mozaieken en fresco’s?

Begeleiding: pastor Rob Mascini.

Aanmelden: secretariaat@hjoannesdedoper.nl, tel.
023 563 8145.

Donderdag 8 december 2022, 19.30 uur

Plaats: Parochiehuis

Kerstgroepententoonstelling (zie ook pag. 19)
Veel mensen hebben een kerstgroep in huis. Er zijn
ook mensen die kerstgroepen verzamelen. En wat
is er dan leuker dan rond de kerstdagen een
tentoonstelling bezoeken waar de kerststal
centraal staat?

Informatie: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023 561 7392.
Van zaterdag 17 t/m zaterdag 31 december 2022.
Plaats: Het Fundament



Zo'n ruim 20 jaar geleden is de boekwinkel door Kees van Lent opgericht en kreeg onder de
bezielende leiding van Leo Mesman zijn vorm als Lees en ontmoetingsplek.

In de jaren daarna is er door de verschillende vaste krachten en de vele vrijwilligers keihard gewerkt
om van deze plek een mooie bijzondere plek te maken. En ik denk ook dat we daarin geslaagd zijn!!

Door de nauwe betrokkenheid van Kees van Lent, hij kwam dagelijks in de winkel. Hij maakte niet
alleen de kachel aan maar zorgde ervoor dat er een aanstekelijk enthousiast vuur ontstond in en
rond het hele gebeuren. Kortom Kees was onze beste promotor.

In september van het vorige jaar gaf Kees aan dat hij zich ook wilde terugtrekken van de
boekwinkel. Vanaf toen is er gezocht naar een oplossing. Helaas bleek er geen uitzicht om de
boekwinkel op (korte) termijn kostendekkend te maken.

Om ruimte te scheppen om deze gastvrije plek te bewaren, zijn we tot de conclusie gekomen dat
het beter is de deur van de boekwinkel in de huidige vorm te sluiten. In de hoop dat daardoor
ruimte wordt geschapen voor iets nieuws, misschien wel iets anders.

Terwijl het parochiebestuur aan het nadenken en overleggen is over hoe ze een nieuwe invulling
kan geven aan deze unieke plek, gaan wij als boekwinkel medewerkers ons de komende maanden
volop inzetten om u, met de gastvrijheid die u van ons gewend bent, van dienst te zijn.

Dus blijf gewoon komen. We hebben voor de komende periode prachtige adventskaarsen, Gerardus
kalenders en nog veel meer leuke dingen!

De deur van Boekwinkel Het Kruispunt, zal in de vorm waarin we 22 jaar gewerkt hebben, vanaf 1
maart 2023 gesloten zijn.

[N et Kruispunt




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Vrijdag 4 november 17:00 uur Vesper voor vrede in Oekraine in De Ark, Muiderbos

Vrijdag 2 december 17:00 uur Vesper voor vrede in Oekraine in de Joannes de Doperkerk

Zondag 20 november 19:00 uur Taizé viering in Joannes de Doperkerk, meditatieve bijeenkomst, met
lezing, stilte, gebed en zang

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 30 oktober Bernadette Dullens

Zondag 6 november Ramon Roks

Zondag 13 november Bernadette Dullens

Zondag 20 november Ramon Roks

Zondag 27 november Bernadette Dullens en Mario Boelen; Oecumenische viering
Zondag 4 december Bernadette Dullens

Zondag 11 december Bernadette Dullens

Zondag 18 december Bernadette Dullens

Zondag 25 december Bernadette Dullens; Kerstviering

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn woensdagavonden 23 en 30 november.
De eerste bijeenkomst 20:00 uur in De Boekwinkel, de 2de avond 20:00 in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
10 en 11 september € 249,55
17 en 18 september € 37205
24 en 25 september € 310,85
01 en 02 oktober € 387,10

11



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 29 oktober - 17 december

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Za 29 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Odyssee : 14’_

- =

Zo 300kt 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha Winténijd
- Dineke Blokker - Stokman; Gerrit en Rie Vork en tot een bijzondere intentie

12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
- het 50 jarig huwelijk van het echtpaar Altman-Arandia

Allerheiligen

di 01 nov 19.30: Allerheiligen. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Allerzielen
wo 02 nov 19.30: Allerzielen. Eucharistieviering; paters E. Manek en A.Toppo; Gemengd koor
Do 03 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za05nov 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
Zo 06 nov 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- overleden fam. Dingemans-Frijters en fam. Van der Schoot; Lotta en fam. Selis
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 08 novt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 10 nov 1845 Rozenkrans
1915: Eucharistieviering

PCl werelddag armen - deurcollecte; Oogstdankdag

Za 12 nov 19.00: Eucharistieviering; paterA. Toppo; cantor
Zo 13 nov 10.00: Familieviering; paters E. Manek en A. Toppo; diaken R. Mascini; Zangertjes
- overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en zegen over hun gezin
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; voorganger; Filipijns koor
Di15nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 17 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 19 nov 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor

Christus Koning
Zo 20 nov 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- overleden ouders Koeckhoven-van der Hulst

12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
19.00: Taizéviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Di22 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 24 nov 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering
1e zondag van de Advent; Adventsactie
Za 26 nov 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
Zo 27 nov  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Odyssee

12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di29nov 18.45: Rozenkrans

19.15; Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 01 dec 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering
2e zondag van de Advent; Adventsactie
Za03dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 04 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

- overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en zegen over hun gezin;
Lotta en fam. Selis

12.00: Engelstalige vieirng; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di06dec 18.45: Rozenkrans
19.15; Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 08 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
3e zondag van de Advent; Adventsactie
Za10dec 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo11dec 10.00: Familieviering; paters E. Manek en A. Toppo; diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 06 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 08 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

4e zondag van de Advent; Adventsactie

Za 17 dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Zo 18 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

17.00: Festival of 9 lessons and Carols (Ned. en Engels); pater A. Toppo;
Intern. Choir John the Baptist; Maranatha
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Parochiebreed

Bijzondere momenten voor onze parochie

Presentatie boek: Formele eerste stap op de weg tot
Nog is het licht niet gedoofd wijding als diaken

Dat het boek er aan zou komen, dat wisten we Patrick Gunther- wie in onze parochie kent hem
al. Maar op 24 september wisten we het pas niet? — zette onlangs een formele eerste stap
officieel. Tijdens een drukbezochte voor het traject ‘wijding tot diaken'’ Tijdens een
boekpresentatie in het Fundament stond Nogis  viering in de kapel van de Tiltenberg in

het licht niet gedoofd, geschreven door Rob Vogelenzang ontving hij van Mgr Hendriks de
Mascini, zichtbaar in de belangstelling. Rob Admissio.

Mascini hield een gloedvol betoog om te
stoppen met het sluiten van kerkgebouwen,
zoals regelmatig aan de orde is. Vaak is dat een
kwestie van: we moeten naar de centjes kijken,
maar er zijn ook andere en misschien wel
belangrijker redenen om te beslissen of een
kerkgebouw wel of niet gesloten moet worden.
Zijn visie staat geformuleerd in het pas
uitgegeven boek. De jonge theologie Marianne
Visser van Klaarwater en Bernadette Dullens,
geestelijk verzorger bij de Meerstede, namen
samen een eerste exemplaar in ontvangst.
Marianne Visser van Klaarwater schreef :

Waarom zouden we bang zijn? over haar oom, Op de foto v.L.n.r Christopher Gunther, bisschop Hendriks,
missionaris pater Bernard van Klaarwater. Zij vicaris Bruggink en Patrick Gunther
overhandigde onlangs een exemplaar van haar

boek aan Mgr Hendriks. Op weg naar zijn wijding volgen nu nog de
Verdere info: boekscout.nl aanstelling Lector en de aanstelling Acoliet. Van

harte gefeliciteerd Patrick met dit bijzondere
moment, ook namens de INFO-redactie.

Bij de cover:

2 november Allerzielen. Op ons kerkhof
symboliseert de vrouw van Lot de gelatenheid
waarmee verdriet nu eenmaal aanvaard moet
worden

Op de foto: v.l.n.r. Marianne Visser van Klaarwater,
Rob Mascini en Bernadette Dullens
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Parochiebreed

Herdenkingsconcert

Zaterdag 29 oktober
15.00u in de Adelbertuskerk te Haarlem

Het koor Cantamus uit Hoofddorp verzorgt een
Herdenkingsconcert voor Allerzielen .

Wel in Haarlem omdat er in de Haarlemmermeer
geen kerk met geschikt orgel is.

REQIEM van Fauré en werken van
Mendelssohn.

Met dit concert willen we allen herdenken die
ons zijn ontvallen: onze dierbaren die zijn
overleden, de slachtoffers van de
corona-pandemie en ook alle
oorlogsslachtoffers, niet alleen de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog maar ock allen die
overleden zijn door oorlogsgeweld in Oekraine
en andere oorlogsgebieden.

CGK Cantamus en Canticum Novum zingen:

L W

van Fauré | .«
en werken van

Mendelssohn

Psalm 42, componist Felix Mendelssohn
Hoop en wanhoop wisselen elkaar af in deze
psalm. De tekst geeft uiting aan volharding,
moed houden om door te gaan.

Hear my Prayer, componist Felix Mendelssohn
De woorden van Hear my Prayer zijn ontleend
aan de eerste acht verzen van psalm 55.

De muziek maakt de toch al indringende
woorden van de psalm tot een intens gebed.

Verleih' uns Frieden, componist Felix
Mendelssohn

Wie wil het niet: vrede op aarde? Wie heeft nog
nooit gesmeekt om militaire, politieke, sociale of
huiselijke vrede? Het lied Verleih’ uns Frieden is
een gebed, een smeekbede om vrede.

Requiem, componist Gabriel Fauré.

Requiem (rust) is het eerste woord van het
introitus: Requiem aeternam dona eis Domine
(Heer, geef hun eeuwige rust).

Het woord requiem vormt in Fauré's werk het
begin en het einde.

We hopen om, samen met u als toehoorders,
door middel van dit concert de herinnering
levend te houden aan allen die ons ontvallen
zijn.
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Www.hjoannesdedoper.nl

Hemel op stelten: de Kisi Kerstmusical
Zaterdag 17 december, doe je mee?

Deze zomer vond voor de tweede keer de Kisi
zomerweek plaats. Meer dan 30 kinderen
studeerden de musical de Barmhartige Vader in.
Vlak voor kerst gaan we opnieuw een musical
instuderen. Deze keer een kerstmusical! We
doen dat in één dag. Deze bijzondere dag vindt
plaats op zaterdag 17 december. We beginnen
's ochtends om half 10 en aan het eind van de
middag is de uitvoering. Dit alles vindt plaats in
onze kerk.

Waar gaat de musical over? Hemel op stelten is
een sympathieke, vrolijke musical die de
aandacht vestigt op “het schandaal” dat onze
Almachtige God uit liefde voor de mensen de
hemel heeft verlaten om een hulpeloze baby te
worden.

De musical Hemel op Stelten vertelt het
kerstverhaal vanuit het perspectief van de
engelen. Het beroemde engelenkoor komt voor
een speciale repetitie bij elkaar. Maar de
engelen weten eigenlijk nog niet waarvoor ze
oefenen. De engelboodschapper Angela
informeert bij de grote engel Gabriél naar de
opdracht en hoort dat ze de menswording van
God mogen verkondigen. De engelen zijn
verbaasd: waarom zou God de hemel verlaten
en naar de aarde willen gaan? Volledig onder de
indruk, leren ze dat God zoveel van de mensen
houdt dat hij bereid is om dat op zich te nemen
en nog veel meer. Dan komt het grote moment,
het engelenkoor verkondigt aan de herders dat
de langverwachte redder eindelijk geboren is.

Een prachtige musical dus en de beste manier
om helemaal in de kerststemming te komen! Je
kunt je opgeven via het emailadres
musical@hjoannesdedoper.nl

De kosten voor deelname zijn 15 euro per kind.
We hopen dat weer heel veel kinderen mee
willen doen en nodigen alvast iedereen uit om
zaterdag 17 december deze sprankelende
kerstmusical te komen bekijken! Meer
informatie over de kaartverkoop en toegang in
de volgende Info en via alle andere kanalen.

En denk je.... ik wil mij alvast goed voorbereiden
en de liedjes goed oefenen.... het kinderkoor is
inmiddels begonnen met liedjes uit de musical
in te studeren. Je kunt iedere woensdagavond
mee komen oefenen van half zeven tot kwart
over zeven.

Tot zaterdag de 17e december!

Het Zangertjes Kerstkoor

Als deze Info verschijnt lijkt het nog ver weg,
maar het is het niet.... het wordt weer kerst.
Zouden we dit jaar dan eindelijk weer kerst
kunnen vieren in een mooi versierde, volle kerk?
Met een familieviering met een groot
kinderkoor?

Net als ieder jaar zijn alle kinderen in de advent
van harte welkom om met het kinderkoor mee
te oefenen en de kerstliedjes mee te oefenen.
Het is een hele leuke manier om je voor te
bereiden op het kerstfeest. Op kerstavond kun
je dan meezingen in de familieviering.

De repetities zijn op woensdagen, op 30
november, 7, 14 en 21 december. Steeds van
half 7 tot kwart over zeven. Je bent van harte
welkom. Je kunt zelf kiezen om één of meerdere
keren mee te doen.



Parochiebreed

Gespreksavond over de liturgie
in de katholieke en protestante kerk

Op donderdag 3 november om 19.30 bent u van
harte welkom in het parochiehuis van de RK
Kerk aan de kruisweg. Op deze avond willen

Ds Coen Wessel en pastor Rob Mascini met u in
gesprek gaan over de liturgie. Wat valt ons op
als we een kerkdienst meemaken in een andere
kerk dan de eigen kerk? Wat vinden we mooi,
wat veemd? Weet u van harte welkom!

Allerzielenconcert
4 november 2022 in Spaarne Gasthuis

Op vrijdag 4 november organiseert de Dienst
Geestelijke Verzorging van het ziekenhuis in
samenwerking met de Vrienden van het
Spaarne Gasthuis een Allerzielenconcert in de
Kerkzaal van locatie Hoofddorp.

Met dit concert geeft het Spaarne Gasthuis
nabestaanden van patiénten en andere
belangstellenden gelegenheid om dierbare
overledenen te gedenken.

Muziek van het duo Lolita Hooglugt en Michaéla
Bijlsma wordt afgewisseld met gedichten over
afscheid en troost. De namen van de
overledenen worden genoemd of gezongen,
waarna bezoekers de gelegenheid krijgen om
op hun eigen wijze te gedenken. Bijvoorbeeld
door het aansteken van een kaarsje, het
plaatsen van een zelf meegebrachte bloem of
een stille gedachte.

ledereen is van harte welkom. Na afloop van het
concert is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met een drankje.

De toegang is gratis. Aan het einde van het
concert is er een collecte om de onkosten te
dekken. Eventuele extra opbrengsten gaan naar

de Vrienden van het Spaarne Gasthuis. Deze
vriendenstichting realiseert daarmee kleine en
grote extra’s die een verblijf in het ziekenhuis
iets aangenamer maken.

Aanmelding vooraf is niet persé nodig. Maar
voor ons is het wel fijn om te weten hoeveel
mensen er ongeveer gaan komen. U kunt via
onderstaand emailadres aangeven dat u komt.
En als u komt, neemt u dan zelf een losse bloem
mee?

Praktische informatie

Het Allerzielenconcert vindt plaats op vrijdag 4
november 2022 van 16.00-17.00 uur in de
Kerkzaal in Spaarne Gasthuis Hoofddorp,
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp.

De deur gaat om 15.30 uur open.

Meer informatie: Dienst Geestelijke Verzorging,
telefoon (023) 224 29 66. Email:
geestelijkeverzorging@spaarnegasthuis.nl.

Marthagroep

Vele handen maken licht werk daarom is de
Marthagroep dringend op zoek naar vrijwilligers
voor het schoonmaken van onze kerk. Uw inzet
wordt zeer op prijs gesteld.

Op woensdag 9 november vanaf 09.00 uur zijn
de dames Ruiter en Kunz aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Op woensdag 14 december vanaf 16.30 uur de
groep van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.

Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent
u van harte welkom.

Contactpersoon: Mw. Jessica Kunz tel:
06-36171598



Help, red de pastorie!

De inzamelingsactie is begonnen

Scheuren in de muren, houten palen die vergaan, de pastorie heeft een heel grote opknapbeurt
nodig.

De inzamelingsactie voor deze opknapbeurt is begonnen.

Op 7 oktober stond de teller op € 5840,34.

Binnenkort ontvangen we gelukkig allemaal € 190 energie compensatie van de overheid. Kunt u
hiervan een deel missen? Dan roepen wij u op: sponsor een stuk heipaal.

“sponsor een stuk heipaal’.
De aannemer moet 33 nieuwe fundering-palen plaatsen onder de pastorie.

+ 1 funderingspaal plaatsen kost zo'n € 7000
- 1 meter van zo'n paal kost € 520.

Sponsor ons met een hele, halve of kwart paal:
0 een meter paal €520 0 halve meter paal €260 0 kwart meter paal € 130

Natuurlijk is een ander hoger of lager bedrag ook van harte
welkom: alle beetjes helpen.

Zo wordt de pastorie ook voor de toekomst voorzien van een
stevig fundament.

Fijn dat u meedoet. Heel hartelijk bedankt.

U kunt uw extra bijdrage overmaken op de bankrekening van
de parochie NLO6 INGB 0000172863 of

NL70 RABO 0324501528 ten name van RK Parochie H. Joannes
de Doper, onder vermelding van “gift restauratie pastorie” of
scan deze QR code voor uw bijdrage. Het bedrag kunt u zelf
aanpassen. Zoals altijd zijn al uw giften aan de parochie
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Gift verbouwing pastorie
(U kunt het bedrag zelf aanpassen)

Overzicht opbrengst collectes in de kerk
van 10 september tot 2 oktober totaal € 1320

Stand van zaken kerkbalans
Op 11 oktober staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 137.114

Geef

vandaag

Help onze parochie missionair te houden

€137.114 €190.850

Doneer hier

Joannes de

WINW,
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Optreden Bardo Bedside Singers

De Bardo Bedside Singers zijn verbonden aan
Hospice Bardo in Hoofddorp en zingen voor
gasten in het hospice en voor mensen die via
Bardo thuis palliatieve zorg nodig hebben.

Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen
bieden zij een moment van ontspanning en
bezinning in de laatste levensface. Zittend
rond het bed, creéren zij al zingend een sfeer
waar de zieke kan ontspannen en genieten.

Op woensdagmorgen 2 november zijn zij te
gast in de Kaagse kerk. Daar verzorgen zij
samen met pastor Jan Berkvens een speciale
Breek in de Week-Plus. Zowel de pastor als de
zangers willen op deze manier aandacht
vragen en in gesprek gaan over wat Bardo is
en wat dit hospice te bieden heeft.

Woensdag 2 november 2022
Vanaf 10.00 uur is er koffie

10.30 uur begint het programma.
ledereen is hartelijk welkom!

<% Bardo

(Deze foto is gemaakt door: Jan Aukes)

Tentoonstelling internationale
Kerstgroepen

van 17 tot en met 31 december 2022
in het Fundament.

Kon vorig jaar de geplande kerstgroepen
tentoonstelling vanwege corona niet
doorgaan. Dit jaar zijn we opnieuw rond de
tafel gaan zitten en hebben het plan opgevat
om vanuit Het Kruispunt in samenwerking
met Henk en Elly Koning toch weer een
kerstgroepen tentoonstelling te organiseren.
Mevr. Timothy Bottema is bereid gevonden
een deel van haar verzameling, zij heeft er
meer dan duizend, in het Fundament
tentoon te stellen. Mevr. Bottema is lid van
de vereniging "Vrienden van de kerstgroep
Nederland”.

De opening is op zaterdag 17 december om
12.00 uur.

Daarna is de tentoonstelling elke dag
(behalve eerste kerstdag) van 13.30- 17.00
uur open.

Wij hopen dat u en jullie allemaal komen
kijken want er valt heel veel moois te zien.
Welkom!

Namens Het Kruispunt,

Elly en Henk, Wil en Ria

En... zin om als gastheer of gastvrouw te

helpen tijdens de tentoonstelling. Geef
dat dan snel door via: 023-5617392
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De Bijbel in een jaar

Lees je wel eens de Bijbel? Vind je het moeilijk
om de Bijbel te lezen maar wil je toch laten
inspireren op een toegankelijke manier? Dan is
Bijbel in een jaar misschien een leuke tip. Je
meldt je aan en krijgt dan dagelijkse email.

Je leest iedere dag drie Bijbelgedeelten met
daarbij een praktische uitleg die de
Bijbelgedeelten onder één thema samenbrengt.
Deze praktische uitleg is geschreven door Nicky
Gumbel, de oprichter van Alpha, en wordt
aangevuld met een kort inzicht van zijn vrouw
Pippa Gumbel.

De Bijbel
in een jaar

Je ontvangt dagelijks een e-mail met de drie
Bijbelteksten en de praktische uitleg van die
dag. Instappen kan op ieder moment. Na een
jaar heb je de hele Bijbel gelezen. Kijk hier om te
weten hoe de dagelijkse e-mail eruit ziet.

De e-mails bevatten ook een aantal korte
inspirerende gebeden voor de dag.

De link naar De Bijbel in een jaar:
www.bijbeljaar.nl
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Community
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English speaking community

& Joannes de Doper

1

We have a growing English speaking community
in our parish. Celebrating Holy Mass every week
at 12:00 am. But now also expanding some
activities such as the prayer of the Rosary on
Wednesday evening at 7:00pm. Also some of
the children in this community are joining the
preparation programs of our church such as h
first holy communion and confirmation.

We would like to invite al our international
parishioners to register with our parish.

That way we you receive information about our
church and keep up to date on activities. Also
you can download a copy of the Monthly
English Newsletter (or take a copy in the back
of the church). Furthermore, feel free to support
our team of volunteers. Join our International
Choir, assist with the readings. Join as an acolyte
of become a streamer for our livestream team.
Becoming an active participant in our activities
with also boost the feeling of community.

We welcome all to join, celebrate and
participate. more details you can find on our
website: www.hjoannesdedoper.nl/english and
follow us on social media such as Instagram,
Facebook and subscribe to our YouTube
channel. Any further questions cab be directed
at our team via Siobhan Regtering-Kerr
siobhankerr@yahoo.co.uk
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Oogstdankdag

De laatste jaren vieren we in onze parochiekerk het tweede weekend van november oogstdankdag.
Wij vieren oogstdankdag uit dankbaarheid voor de vruchten die aarde en arbeid hebben
voortgebracht. In dat wat we zaaien en oogsten, het graan van het land. Dankbaar maar tegelijk
ook delen we onze zorgen in de klimaatsverandering, door droogte en of wateroverlast, wat voor
velen ook betekent minder oogst. Dankbaar voor de gewassen van het land en vanuit de kassen in
de land en tuinbouw, maar ook tegelijk onze zorgen voor de hoge energieprijzen die het voor velen
bijna onmogelijk maken rendabel te produceren. Dankbaar voor onze boeren die voldoende
gezond voedsel produceren, maar steeds met maatregelen te maken krijgen die het boeren bijna
onmogelijk maken. Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze dankbaarheid te delen.

Het is ook een dag van saamhorigheid, het besef, het gevoel van bij elkaar horen en elkaar te
steunen.

Zo kunnen we elkaar in aandacht en gebed tot steun zijn. Onze kerk zal weer mooi versierd zijn met
een veelheid aan producten die in en buiten onze streek geteeld worden, dat is ieder jaar weer een
lust voor het oog.

De producten zullen dit jaar na de oogstdankdagviering van zondag beschikbaar worden gesteld
aan vluchtelingen uit Oekraine die op dit moment in “Polderstaete” in Cruguius logeren.

Jos Koeckhoven
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Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668
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Haarlemmewmeer

Katholieke Bond van Oudere®

KI‘UiSWGg mM5-A belangenerganisatie
seniorsn
2131 CV Hoofddorp

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

023 5 61 7972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl
info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl
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Kikker hoort muizengetrippel voor in de kerk. Hij springt
van zijn bloembakje om te gaan kijken. Daar komen
Ria en Valentino Muis door het middenpad aanlopen,
gevolgd door een groep muizenvriendjes. Ria draagt
een modieus sjaaltje rond haar hoofd. Valentino loopt
trots naast haar met zo'n sjaaltje om zijn nek geknoopt.
De andere muizen zijn vol bewondering en zelfs een
tikje jaloers. Kik gaat erop af. ‘Hoe komen jullie aan die
deftige ... doekjes?’ vraagt hij. ‘Gevonden! zegt
Valentino geheimzinnig. ‘Na de droevige viering van
gisteren!’ voegt Ria toe. Kik begrijpt het. Gisteren was
de uitvaart van een niet zo oude meneer. Er waren
veel mensen om afscheid te nemen. Zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen, massa’s vrienden.
Er werd veel gesnikt. j

Soms is verdriet een donkere vogel
die boven je vliegt en zijn schaduw werpt,
een schaduw van pijn in je hart en ogen,

met een stem die in je oren snerpt.

Soms is verdriet een brand vanbinnen

Je wilt wel vertellen, maar hoe beginnen,
wie luistert naar jou als een echte vriend?

Soms zit er troost in een lieve begroeting,
een brief, een gesprek, een foto, een boek.
Troost is een onverwachte ontmoeting
met God en zijn zachte katoenen doek.

Uit de Bijbel

God, onze Vaden houdt van ons. Hij is goed voor ons.
HI) troost ons voor altijd, en hij geeft ons
het vertrouwen dat het goed komt.

2 Tessalonicenzen 2,6 (B{jbel in Gewone Taal)

Troost

een smeulende stroom die geen uitweg vindt.

‘Jullie weten toch wel dat die doekjes niet van jullie
zijn?’ zegt Kik. Dan vertelt hij dat katoenen zakdoekjes
soms nog door mensen worden gebruikt om tranen te
drogen. Hun eigen tranen of die van kinderen. Er staan
vaak bloemetjes op. Ze worden gewassen, gestreken,
weer gebruikt en nooit weggegooid. ‘Ah, het zijn
trodstdoekjes’, zegt een wijs muisje, ‘en ze gaan nodit
de prullenbak in’. Valentino en Ria begrijpen nu waar
hun sjaals naartoe moeten: de doos met gevonden
voorwerpen. Het wijze muisje huppelt mee. ‘Kik!’ zegt
ze, ‘God heeft ook een troostdoekje. Héél groot!’

‘Hoe weet je dat?’ vraagt Kik- ‘Van de dominee. Die zei:
God zal élle tranen uit hun ogen wegvegen! Lief he?’
En ze huppelt blij door.




