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Er komt veel kijken bij
een uitvaart. Weet u E
wat u allemaal moet
regelen en wat een uit-
vaart kost? U kunt uw
wensen door Dunweg

in kaart laten brengen.
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Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
023-563 3544
info@dunweg.nl

"“TKVind zelf de kleine verhalen de menselijke verhalen,
de mooiste verhalen.’

VERDIEP ZIE ONTDEK
je eigen beleving hoe geloof, hoop Katholiek
van al het nieuws en liefde zegevieren Nieuwsblad!

Neem nu mabumommtenunmdom
4 weken gratis! Kijk op www.kn.nl/ab
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www.rieﬁji ue.n|'0626655776
Info@rieboutique.nl
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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr.1 moet binnen zijn
voor woensdag 11 januari 2023
Afhalen Info nr. 1 donderdag 2 februari 2023

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor dinsdagavond bij Boekwinkel
Het Kruispunt, telefoon 023-5617392.

Maaltijd begint om 17.30 uur, kosten € 6 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Kerst

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken

tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Pastoraal woord

Kinderen tijdens de eucharistie
Verkoop Kerststukjes voor de pastorie
Kerstconcert met koor Odyssee

Zijn we er klaar mee?

Vredesvespers Oekraine

Hallo Allemaal,

Raad van Kerken

Tentoonstelling Kerstgroepen
Boekwinkel

Hoe gastvrij is onze parochie?
Verschijningsdatum Info in 2023

Kids en Jongeren

Festival of Lessons and Carols

Dank voor uw bijdrage aan de Caritas
Schipholbrand herdacht

Stand financiéle zaken

Adventsactie - Een goede start voor ieder kind
Stal op de Kaag

Oogstdakdag en meer....

Droom mee over de toekomst: naar een visie
voor de parochie

Kinderpagina



Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Kerst 2022

Het is weer bijna Kerstmis. De boom is versierd, de
kerstengeltjes bungelen weer voor het raam, de
kerststal staat klaar, de beelden moeten er nog in. Eén
voor één pakken we de beelden uit de doos. In de tijd
dat we deze kerstgroep kochten, werden de beeldjes
nog niet ingepakt met bubbelplastic, maar met stro, en
daar leggen we ze elk jaar weer zorgvuldig in terug.

Als eerste, de os en de ezel. Vaste plek, achter in de stal.
Ze zijn er tevreden mee. Want bescheiden als ze zijn, ze
maken elk jaar toch maar weer van dichtbij het wonder
mee van de geboorte van Jezus. Dan de kribbe, leeg
nog, en daarnaast knielt Maria, vroom biddend links
van de kribbe en Jozef, met de staf, waakzaam aan de
rechterkant. Een enkel schaapje dwaalt in de stal rond.
De herders hebben ze meegebracht. Ze zijn het eerste
kraambezoek! Eén van de herders knielt eerbiedig
neer, half in de stal en half daarbuiten. Een andere
herder komt, met een schaapje op zijn rug,
aangelopen. Hij loopt niet zo snel, zijn knie is wat
gebutst in de loop van de jaren. Zo gaat het soms in
het leven. En, oja, dan nog het hondje, die hoort er ook
bij. En dan komt onder uit het stro, het kindje. Die mag
er nog niet in, pas op kerstavond leggen we die in de
kribbe want dan wordt hij pas “echt” geboren!

Ook de Drie Koningen moeten nog even wachten. Die
doen we pas op oudjaarsdag. De stal is niet groot
genoeg. Dus met oudjaar wisselen we: herders,
schaapjes en hondje weer in de doos met stro, de Drie
Koningen en kameel met zijn oppasser mogen nu
tevoorschijn komen, tot 6 januari, dan zit hun visite er
00k weer op. Maar volgend jaar komen ze weer terug.

In Het Fundament is er een tentoonstelling van
verschillende kerstgroepen, met of zonder stal. En stuk
voor stuk heel bijzonder om te zien. De tentoonstelling
is de laatste twee weken van het jaar, op oudjaarsdag
gaan ook hier de kerstgroepen terug in de doos.

De redactie en alle medewerkers van de Info wensen u
een

Ralig Kerstfeest

S €4

G io 2023



Pastoraal woord

Afstand doet mensen missen

We gaan de wintertijd tegemoet dezer dagen.
Het is wel de normale tijd maar de dagen
worden weer korter, omdat het eerder donker
wordt en natuurlijk ook veel kouder. Voor veel
mensen is dit niet zo erg maar voor mij is het
wel een uitdaging. |k ben pas één maand terug
van mijn vakantie in de overvloedige zon en de
warmte van mijn geboorteland en ik kwam
terug met de herfstblaadjes die vallen en de
ijzige kou. Dat maakt me een beetje ongerust,
want je moet weer een dikke jas aandoen,
overal is het nat en met al die blaadjes soms ook
glad, maar bovenal vroeg donker en ook erg
koud. Je denkt liever aan binnen warm thuis
blijven dan naar buiten in de kou gaan, en
daardoor nemen mensen misschien onbewust
wat afstand van elkaar. Je blijft vaker thuis, de
wereld lijkt kleiner en stiller in de wintertijd.

Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraine
losbarstte wordt de politieke sfeer niet stabiel
en word de hele wereld getroffen door
verschillende crisis situaties, te beginnen met
de energiecrisis, financién, de voedselcrisis,
enzovoort. We worden overschaduwd door
angst en onrust. Oorlog heeft mensen altijd uit
elkaar gedreven en zorgt voor afstand van
elkaar. Terwijl onze wereld met zo veel
problemen juist een samenwerking nodig heeft
van alle mensen.

Juist in deze situatie verlang je naar een wereld
waar mensen zonder afstand bij elkaar kunnen
komen in een warme en liefdevolle ontmoeting.
De stemmen van de profeten in het Oude
Testament spreken in de adventstijd over
verwachtingen en het verlangen naar een
betere toekomst. We mogen verlangen naar
een betere toekomst zonder afstand en angst.
Advent is een tijd van verwachting die wordt
vervuld met het mooie kerstfeest en het
komende licht.

Als we Kerstmis vieren, worden we één in hoop
en geloof. Geen afstand meer want Kerstmis
betekent “bij elkaar komen” met vreugde en
warmte. God die ‘ver weg’ was komt dichterbij,
Hij die onzichtbaar is wordt zichtbaar. De
familieleden kunnen bij elkaar zitten bij het
kerstdiner en waarschijnlijk cadeautjes met
elkaar delen. Wat betekent Kerstmis voor jou
persoonlijk? Wat of wie mis jij in je leven?

We hopen dat iedereen door het licht en “ziel”
van Kerst bij elkaar kan komen zonder angst en
zonder afstand en dat we samen een mooi
nieuw jaar mogen gaan ervaren, samen in
verbondenheid met elkaar. lk wens iedereen
een mooie adventstijd.

Namens pastores van onze kerk Joannes de Doper
Hoofddorp.
Pater Eko Silvester Manek, SVD



Parochiebreed

Kinderen tijdens de eucharistie

De één: In gebed verzonken, ondergedompeld
in gewijde stilte, aandachtig luisterend naar de
preek. De kerk is immers dé plek in de week
voor respect, de plek om tot jezelf te komen. En
dan lawaaiige kinderen die je zomaar uit je
concentratie halen?

De ander: Ondanks het drukke bestaan naar de
kerk met je kind (eren). Op tijd weg, rustig
zitten, niet klieren, speelgoed weg. En dan
begint de baby te huilen, maakt je peuter lawaai
en schreeuwt je kind dat haar dag niet heeft. Je
voelt geknepen billen, opluchting of een
vreemd soort plaatsvervangende schaamte.

Ongemak bij zowel de een én de ander dus.
Want waarom toch houden ze geen rekening
met mij?

Lieve parochianen, ik ben de een geweest maar
66k de ander. Beide keren op zoek naar begrip.
Als parochie zeg ik daarom: is het wat lawaaiig
in de kerk, verplaats je in zowel de een én de
ander. Een plechtige mis staat voorop maar
zonder jonge gezinnen is er over enkele jaren
wellicht helemaal geen mis meer.

Jezus zegt in Marcus 10: “laat de kinderen tot mij
komen, want zij zijn het koninkrijk Gods".

Laten we elkaar steunen met begrip en de
eucharistie écht met elkaar delen. En als we als
actieve missionaire parochie binnenkort nog
meer gezinnen verwelkomen, starten we
gewoon een kindercréche.

Geef je vast op als vrijwilliger/ster.

Namens het parochiebestuur,
Stef Franke

Verkoop Kerststukjes
voor de pastorie

Een aantal vrijwilligers gaan in de advent
periode kerstukjes en kersdecoratie verkopen.
De opbrengst is voor de verbouwing van de
pastorie. Het intuitief is van Dorothee Bouwhuis.
De groep gaat elke zaterdag de kerstukjes
maken, die dan na de vieringen op zaterdagen
en zondagen van de advent worden verkocht.
Te beginnen op zaterdag 26 november en de
actie eindigt op zondag 19 december. Uiteraard
van harte aanbevolen om een kerstukje te
kopen, misschien wel cadeau te doen. Maar als
je wilt helpen een kerstukje te maken, neem
even contact op met Dorothee via email
dorotheepieper1969@gmail.com.

Kerstconcert met koor Odyssee
o.Lv. Addy Alberts

Odyssee

Koor Hoofddorp

Op zondagmiddag 18 december 2022 geeft
Odyssee na twee coronajaren weer een sfeervol
kerstconcert.

Locatie: “Het Trefpunt” Akonietenplein

2021 AJ Bennebroek

Aanvang 13.30uur zaal open 13.00uur.
Eindtijd rond 15.30uur.

Daarna is er natuurlijk gelegenheid voor een
gezellige nazit.

Toegangsprijs €10 euro

Kaarten kunt u bestellen via de website van
Odyssee www.koorodyssee.nl

Indien u niet vaardig bent met de computer
kunt u de kaarten bestellen via:

Ria de Block: 06-49934428

Indien nog beschikbaar kaarten aan de zaal.
Wij hebben er zin in!!!



Parochiebreed

Zijn we er klaar mee?

Maandag 24 oktober werd onze bus voor de 7de
keer leeggehaald door Caritas in De Rijp.

We hadden weer een volle lading maar de tijd
tussen onze ritten wordt langer.

Lijkt erop dat we een beetje donatie moe zijn
c.g. worden.

Maar de toestand van de Oekrainers wordt
eerder slechter dan beter.

Als voorbeeld geldt het verhaal van het laatste
transport vanuit De Rijp.

Zoals bekend werd de verbinding tussen De
Krim en het vaste land opgeblazen.

Rond 06.00uur op zaterdag 8 oktober vond deze
aanslag plaats. Die week was een transport
vanuit De Rijp onderweg naar Odessa.

Men zat zo vrij dicht bij het front.

Enkele dagen na het opblazen van de Krim brug
was het transport Oekraine weer uit.

Stichting Oekraine heeft de GPS signalen van
hun transport gelegd over de raket aanvallen
van Rusland. En tot hun schrik had het transport
geraakt kunnen zijn maar waren dus op tijd
weer weg. Dit geeft maar weer eens aan hoe
gevaarlijk de inzet van deze transport
vrijwilligers is.

Ondanks dat de donaties vanuit de Parochie en
de omgeving verminderen willen wij toch de
aandacht blijven vragen.

Want onze hulp is helaas onverminderd nodig.
Onze oproep is dus eigenlijk links of rechtsom
donaties te stimuleren. Ofwel; ‘Zegt het voort,

zegt het voort’ Wij willen u allen wederom
bedanken voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet George van Goethem en
Peter van der Kamp

Vredesvespers Oekraine

&

De Raad van Kerken organiseert
opnieuw Vredesvespers.

In deze vieringen bidden wij om
recht en vrede in Oekraine. De
vieringen duren ongeveer 20
minuten.

Vrijdag 6 januari 17.00 uur Doopsgezinde kerk,
Hoofdweg 691

Informatie: Coen Wessel, voorzitter Raad van
Kerken 06-17451633

Hallo Allemaal,

Achter in de kerk staat weer de doos voor

DE punten en in het parochiehuis.

Vorige keer waren 2,1 miljoen punten
ingezameld goed voor 4424 pakken koffie voor
de voedselbank Haarlemmermeer,

en 135 Kilo munten aan oud en vreemd geld
voor oog operaties in 3de wereldlanden.

Groetjes Cisca

Gedoopt

Yorkabel Nuegasi
Daniel Wolters
Kevin Manse
Mateo Zhalnina




Raad van Kerken Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

aad van Kerken
Hoofddorp

Houdt u van zingen of leest u liever een goed boek? Is schilderen uw hobby of praat u graag over allerlei
onderwerpen? Het kan allemaal in november en december in een van de aangesloten kerken. Het
complete najaarsprogramma is te vinden op kerkeninhoofddorp.nl.

Najaarsprogramma Raad van Kerken
Hoofddorp

De werkgroep ‘Bezinning en verdieping’ is
alweer hard aan de slag om ook in het voorjaar
een mooi programma aan te kunnen bieden.
Tot die tijd zijn er nog een paar interessante
activiteiten te bezoeken. ledereen van harte
welkom op alle locaties.

Kerstgroepententoonstelling

Veel mensen hebben een kerstgroep in huis. Er
zijn ook mensen die kerstgroepen verzamelen.
En wat s er dan leuker dan rond de kerstdagen
een tentoonstelling bezoeken waar de kerststal
centraal staat?

Informatie: Boekwinkel Het Kruispunt,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl,

tel. 023 561 7392.

Van zaterdag 17 december 2022 t/m zaterdag 31
december 2022 van 13.30-17.00 uur (m.u.v. Eerste
Kerstdag)

Plaats: Het Fundament, Kruisweg 1071

Vredesvespers Oekraine

In deze vieringen bidden wij om recht en vrede
in Oekraine. De vieringen duren ongeveer 20
minuten. ledere eerste vrijdag van de maand
om 17.00 uur op wisselende locaties.
Informatie: Coen Wessel, tel. 06 174 516 33.
Vrijdag 6 januari: Doopsgezinde kerk,

Hoofdweg 691

Samen in gesprek: Marc Chagall

over een cultureel, religieus of maatschappelijk
onderwerp:

12 januari 2023: We kijken met ds. Adri van der
Wal naar het werk van de joodse kunstenaar
Marc Chagall.

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
jj-bergsma@live.nl.

Donderdagen 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis, Kruisweg 1073

In de loop der eeuwen is een brede mondelinge
en schriftelijke uitleg ontstaan van Bijbelse
teksten.

Daarnaast zijn Bijbelse teksten ook op vele
manieren verbeeld, al vanaf de vroege tijd van
de kerk.

In de catacomben in Rome zijn zeer oude
uitbeeldingen te vinden.

Voor velen waren in het verleden uitbeeldingen
de toegang tot de Bijbel.

Tot op vandaag wordt aan die beeldtraditie
toegevoeqd, in schilderijen, gebrandschilderd
glas, fresca's, beelden, keramiek, wandkleden,
etc.

Een belangrijke bijdrage aan de uitbeelding van
Bijbelse teksten werd geleverd door de Joodse
kunstenaar Marc Chagall (1887-1985).

Al vanaf zijn jeugd maakte hij Bijbelse
voorstellingen.

In de bijeenkomst van geeft Adri van der Wal
een indruk van wat hij heeft nagelaten.

Nadere inlichtingen bij:
Leo Mesman, mesmanleo5 1@gmail.com
of 06 516 209 39.
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erstgroepen

RUIM 100 GROEPEN UIT
DE VERZAMELING VAN
TIMOTHY BOTTEMA
UIT SOEST. ZIJ HEEFT
EEN ENORME COLLECTIE
EN NEEMT DE MOOISTE,
ORIGINEELSTE GROEPEN
MEE UIT VEEL ANDERE
CULTUREN EN VAN VELE
SOORTEN MATERIAAL.

ZATERDAG 17 DECEMBER T/M
ZATERDAG 31 DECEMBER 2022. TOEGANG GRATIS.

\WAAR: IN HET FUNDAMENT, ONDER DE JOANNES DE DOPERKERK,
KRUISWEG 1071, 2131 CT HOOFDDORP

OPENINGSTIJDEN: ELKE MIDDAG VAN 13.30 - 17.00 UUR.

UITGEZONDERD EERSTE KERSTDAG. VRIENDEN van g

KERSTGROEP
DE TENTOONSTELLING WORDT GEORGANISEERD DOOR BOEKWINKEL HET KRUISPUNT WD
WWW.BOEKWINKELHETKRUISPUNT.NL INFO@BOEKWINKELHETKRUISPUNT.NL 023-5617392




Met de sluiting van de boekwinkel in het vooruitzicht zijn we begonnen met de uitverkoop. Veel van
onze mooie voorraad wordt voor een leuke aantrekkelijke prijs verkocht. Met kortingen van 30- 40 en
wel 50 %. Dus loop gewoon even bij ons binnen, de koffie staat klaar en er is zoals altijd tijd voor een

praatje.

Zo hebben we nog wat mooie kinderboekjes
voor een erg leuk prijsje. OP=0OP

Natuurlijk hebben wij de Gerarduskalender voor

2023 in de winkel. Maar ook daar geldt OP=0P

een beetje apirit

e

l

T

. .2 R
Joepie, het is kerst)!

Kerstwens

Als ieder mens

eens een herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling
voor broer en kameraad;

= Als ieder mensen

eens Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar

in een straat;

Als ieder mens

eens Ster zou willen zijn
een lichtpunt

op de weg

van liefde en van haat;

Dan werd een oud verhaal

een evangelie

weer eindelijk vertaald

naar mensen toe:

Een Herder en een Engel

een herberg en een Ster

de stad

iets meer bewoonbaar

de vrede minder ver.

Uit: Woorden en verhalen die ons raken,
Annemiek Wijnker-Hoedjes, Kees Maas SVD.

[N et Kruispunt




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 18 december Bernadette Dullens
Zondag 25 december Bernadette Dullens; Kerstviering

Zondag 8 januari
Zondag 15 januari
Zondag 22 januari
Zondag 29 anuari

Doopgesprekken

Er is nog geen datum voor volgende doopgesprekken bekend.
De eerste bijeenkomst 20:00 uur in De Boekwinkel, de 2de avond 20:00 in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
8en 9oktober € 338,30
15 en 16 oktober € 364,00
22 en 23 oktober € 33435
Extra Missiezondag € 167,90
29 en 30 oktober € 564,60
1en 3 november € 436,65
12 en 13 november € 453,90
19 en 20 november € 305,20



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 17 december - 4 februari
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

4e zondag van de Advent; Adventsactie

Za 17 dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Zo 18 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Dick van der Geest
12.00: Engelstalige viering; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
17.00: Festival of 9 lessons and Carols (Ned. en Engels); pater A. Toppo;
Intern. Choir John the Baptist; Maranatha. Zie ook pagina 17
Di20dec 19.30: Boeteviering; pater E. Manek; cantor
Do 22 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

zaterdag 24 december Kersstavond

16.30: Peuter- en kleuterviering; pater E. Manek; Zangertjes
s 18.00: Familieviering; diaken R. Mascini; Zangertjes
9N 20.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor;
- Dick van der Geest
21.45: Viering; pastor L. Mesman Odyssee
23.30: Engelstalige viering; pater E. Manek; Maranatha + Intern. Choir John the Baptist

zondag 25 december 1e Kerstdag

Zo 25dec 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
- overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en zegen over hun gezin
12.00: Engelstalige viering; pater E. Manek; Filipijns koor
maandag 26 december 2e Kerstdag
Ma 26 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Excelsior
Di 27 dec  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 29 dec 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering
Oudejaarsavond
Za31dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha
Nieuwjaarsdag
Zo01jan 11.00: Eucharistieviering; paterA.Toppo; Filipijns koor
Di 03 jan 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do05jan 18.45 Rozenkrans
1915: Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Za07jan  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Driekoningen
Zo08jan  10.00: Familieviering; pater E. Manek; diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di10jan  18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do12jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Zal4jan  19.00: Eucharistieviering; pater A Toppo; Gregoriaans koor

Week van gebed eenheid Christenen

Zo15jan  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor

12.00: Engelstalige vieirng; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
Di 17 jan 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do19jan 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Week van gebed eenheid Christenen
Za2ljan  19.00: Eucharistieviering; pater EManek; cantor

Week van gebed eenheid Christenen

Zo22jan  10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha

12.00: Engelstalige Filipijnse viering ; voorganger; Filipijns koor
Di 24jan  1845: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do26jan 1845: Rozenkrans
39157 Eucharistieviering
Za28jan  19.00: Viering; pastor L. Mesman; Odyssee
Zo29jan  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00: Engelstalige vieirng; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
Di 31jan 1845 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do02feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 04feb 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Zo 05feb  10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
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Hoe gastvrij is onze parochie?

Op initiatief van Alpha
Nederland hebben mystery
guests 75 kerken in
Nederland bezocht om te
onderzoeken hoe gastvrij en
uitnodigend de kerken zijn.
Het Nederlands Dagblad
schreef er een artikel over en deelde de
uitkomsten van het onderzoek.

De mystery guests gingen anoniem en
onaangekondigd naar een kerkdienst, met een
checklist in hun tas. Daarop stonden heel
praktische vragen als: is de ingang van de kerk
te vinden en zijn er voldoende parkeerplaatsen?
Meestal wel, blijkt uit hun rapportages. Veruit
de meeste kerken hebben een website waarop
de adresgegevens van de kerk te vinden is,
evenals informatie over het tijdstip van de
dienst. Spannender zijn de antwoorden op de
vragen over persoonlijk contact: heb je
Uberhaupt iemand gesproken tijdens het
bezoek? Bij ongeveer tweederde van de
kerkbezoeken was het antwoord daarop ja.
Ruim de helft van de mystery guests is na afloop
van de dienst niet aangesproken, en meer dan
de helft van hen voelde zich niet welkom en
gezien.

Rooms-katholieken (uit het bericht van ND)
Wat opvalt in de steekproef is dat evangelicale
kerken, zoals pinkstergemeenten, evangelische
gemeenten en sommige
vrijgemaakt-gereformeerde kerken, hoog
scoren op gastvrijheid, en katholieke parochies
juist laag. Misschien ook niet verwonderlijk,
omdat het bij een eeuwenoude liturgie niet zo
past om bijvoorbeeld uit te leggen wat er gaat
gebeuren, mensen een plek te wijzen en voor
de mis koffie te drinken. Drop: ‘Het klopt dat
sommige kerkelijke denominaties hun diensten
zo hebben ingericht dat ze van nature minder
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gastvrij zijn. Vaak leent hun gebouw zich ook
minder voor ontmoeting. Tegelijkertijd hebben
die klassiekere kerken en parochies wel het lef
gehad zich aan te melden voor dit project. Ze
wisten vooraf wel dat ze niet bovenaan zouden
eindigen, maar willen er wel in groeien. En ik zie
ze ook zoeken naar manieren die bij hen passen,
door bijvoorbeeld toch na de dienst koffie te
drinken in een bijgebouw en een
welkomstteam aan te stellen!

Hoe gastvrij zijn wij?

We kunnen op basis van deze resultaten ook
eens te rade gaan bij hoe gastvrij wij in onze
parochie zijn. Als onderdeel van de visie een
Missionaire Parochie te zijn (en te worden) is het
juist belangrijk om hier aandacht aan te
besteden. Hoe benaderen we nieuwe
parochianen, hoe helpen we hen op weg in
onze parochie, hoe beantwoorden we vragen?
We zijn bezig om een welkomst team samen te
stellen om juist hier aandacht aan te besteden.
Nieuwe mensen welkom heten in de kerk,
samen met hen koffie te drinken. Maar ook
nieuwe parochianen bezoeken. Het is echter
niet alleen de taak van een welkomst team
alleen. We zullen allemaal als parochianen
daarbij kunnen helpen.
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Overledenen

Hugo Tjoe Nij - 93 jaar

Hugo kwam ter wereld op 12 oktober 1928 in
Paramaribo. Samen met zijn 3 broers heeft hij een
hele leuke jeugd gehad. Na de lagere school ging
hij naar de Mulo, waarna hij ging werken bij het
Belastingkantoor. In de avonduren volgde hij een
opleiding tot onderwijzer. De fraters van wie hij les
kreeg konden zeer boeiend over het vak
geschiedenis vertellen en dat trok Hugo bijzonder
aan.

In die tijd leerde hij via familie Carla Prade kennen.
Zij was onderwijzeres en kon gemakkelijk een
baan krijgen in Nederland.

En zo vertrok zij in 1956 naar Amsterdam. Hugo
volgde haar enige maanden later. Hij vond
huisvesting in Amsterdam in hetzelfde complex
waar zijn broer woonde.

Hugo studeerde geschiedenis aan de VU en GU en
slaagde cum laude. In 1959 zijn Carla en Hugo
getrouwd. Zij kregen een woning in
Amsterdam-Noord en kregen 2 zoons.

Tot 1975 heeft het gezin in Amsterdam gewoond.
Omdat Suriname in dat jaar onafhankelijk werd
wilden zij terug naar Suriname.

Echter, Bouterse kwam aan de macht en tijdens de
coup in 1982 stond ook Hugo op de lijst om
opgepakt te worden omdat hij doceerde aan de

Sociaal-Economische Faculteit waar hij zijn
mening niet onder stoelen of banken stak. Hugo
werd gewaarschuwd en hij zag kans met hulp van
familie te vluchten naar Frans Guyana. Van daaruit
nam hij het vliegtuig naar Parijs met daarna
bestemming Amsterdam. Hij verkreeg het
Nederlanderschap. Zijn gezin kwam over en zij
kregen een huis in Hoofddorp Overbos.

Vanaf 1984 tot aan zijn pensioen gaf hij
geschiedenisles aan het Rotterdams Lyceum.
Evenals de fraters vroeger kon hij ook zo boeiend
vertellen dat zijn leerlingen aan zijn lippen hingen.
Dat hij daarvoor naar Rotterdam moest reizen
vond hij geen probleem.

Hugo was een strenge, vriendelijke en vrolijke
vader. Zijn zoons luisterden naar hem en dat was
wederzijds. Hugo hield van lezen en was bijzonder
geinteresseerd in politiek.

In 2016 kreeg Hugo Alzheimer. Al die jaren heeft
Carla hem met liefde verzorgd maar in juli van dit
jaar werd hij opgenomen in De Meerstede. Pater
Toppo heeft hem de laatste sacramenten
toegediend en Hugo is op 19 september jl.
overleden.

De uitvaart was op 28 September in onze kerk.
Pater Toppo leidde de uitvaart, waarna Hugo
werd gecremeerd in Crematorium
Nieuw-Vennep.

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2023

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 4-2tot 43 11 januari 31 januari 2 februari
2 [mrt) 4-3 tot 1-4 8 februari 28 februari 2 maart
3 (apr) 1-4 tot 13-5 8 maart 28 maart 30 maart
4 (mei-jun) 13-5tot 1-7 19 april 9 mei 11 mei
5 (jul-aug) 1-7 tot 2-9 7 juni 27 juni 29 juni
6 (sep) 2-9 tot 309 9 augustus 29 augustus 31 augustus
7 (okt) 309 tot 28-10 | 6september |26 september |28 september
8 (nov) 28-10tot 16-12 | 4 oktober 24 oktober 26 oktober
9 (dec-jan) 16-12tot 03-2* | 22 november |12 december 14 december

Goede Vrijdag 7 april,

Pasen 9 en 10 apnl,

Pinksteren 28 en 29 me, Kerst 25 en 26 decamber

*=03-02-2024

Hemelvaartsdag 18 mei,
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De KISI Musical
Hemel op Stelten komt er aan!

Op zaterdag 17 december wordt de musical
Hemel op Stelten uitgevoerd in onze kerk. De
hele dag hebben kinderen samen met
medewerkers van KISI geoefend aan deze
vrolijke en bijzondere kerstmusical.

Waar gaat de musical over? Hemel op stelten is
een sympathieke, vrolijke musical die de
aandacht vestigt op “het schandaal” dat onze
Almachtige God uit liefde voor de mensen de
hemel heeft verlaten om een hulpeloze baby te
worden.

De musical Hemel op Stelten vertelt het
kerstverhaal vanuit het perspectief van de
engelen. Het beroemde engelenkoor komt voor
een speciale repetitie bij elkaar. Maar de
engelen weten eigenlijk nog niet waarvoor ze
oefenen. De engelboodschapper Angela
informeert bij de grote engel Gabriél naar de
opdracht en hoort dat ze de menswording van
God mogen verkondigen. De engelen zijn
verbaasd: waarom zou God de hemel verlaten
en naar de aarde willen gaan? Volledig onder de
indruk, leren ze dat God zoveel van de mensen
houdt dat hij bereid is om dat op zich te nemen
en nog veel meer. Dan komt het grote moment,
het engelenkoor verkondigt aan de herders dat
de langverwachte redder eindelijk geboren is.

Deze musical is de beste manier om in de
kerststemming te komen! De uitvoering begint
om 16 uur. ledereen is van harte welkom.

En wil je je nog opgeven om mee te doen? Stuur
een mailtje naar musical@hjoannesdedoper.nl.

Kom je kerst vieren met ons?

Na twee coronajaren kunnen we eindelijk weer
kerst vieren zoals we dat gewend zijn. Met z'n
allen in de kerk, zingen, bidden en naar het
kerstverhaal luisteren. Wanneer deze info
verschijnt zijn de voorbereidingen in volle gang.
De Zangertjes zijn druk aan het oefenen voor de
familievieringen.

De eerste viering op 24 december is de viering
voor de allerkleinsten: we zingen kerstliederen,
luisteren naar het kerstverhaal. Alle kinderen die
het leuk vinden om verkleed te komen als
schaap, ezel, Jozef, Maria, van harte welkom!

De tweede viering is de familieviering. In deze
viering zingt traditioneel ons grote kerstkoor.
Alle kinderen die dat leuk vinden kunnen
aansluiten bij de Zangertjes om de kerstliedjes
mee te zingen. Er worden bekende en ook een
paar minder bekende liedjes gezongen. Als je
denkt, ik wil een keer komen oefenen, sluit dan
aan bij de laatste repetitie voor de kerst:
maandag 19 december om 18.30.
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Festival of Lessons and Carols

Lessons and Carols is a tradition that started more
than 100 years ago in 1918, in King's College in
Cambridge. It is a celebration where Lessons and
Carols tell us the story of Christmas. Very popularin
England, and now also celebrated in a growing
number of Dutch churches.

We are happy to present you this service now also in
our parish at Sunday December 18, at 5 p.m

The service is supported by members from the
International Choir of John the Baptist and
Maranatha.

Please feel yourselves welcome to join!

Het Festival of Lessons en
Carols is een viering van
Woord- en gebed. Lezingen
(Lessons) uit het Oude en
Nieuwe Testament,
afgewisseld met diverse
kerstliederen (Carals),
vertellen ons het
kerstverhaal.

Het is een traditie die al sinds 1918 in Engeland
bestaat, en nog jaarlijks wordt uitgevoerd.
Inmiddels hebben ook veel kerken in Nederland
deze vorm van vieren geintroduceerd.
Zondagmiddag 18 december 17:00uur houden we
dit Festival in onze kerk. Pater Albert Toppo gaat
ons voor, de dienst wordt ondersteund door leden
van het Internationale Koor John the Baptist en
Maranatha.

U bent van harte welkom!

N

lessons
& Carols

Dank voor uw bijdrage aan de Caritas

Tijdens de vieringen in het weekend van 12 en 13
november heeft de Parochiéle Caritas Instelling
(PCl) aandacht gevraagd voor mensen die het
financieel moeilijk hebben. Middels de
deurcollecte kon men geld geven waarmee de
Caritas mensen in financiéle nood kan
ondersteunen. We zijn erg blij met uw bijdrage
van in totaal ruim 450 euro.

Het Caritas weekend valt heel passend samen met
de jaarlijkse viering van Oogstdankdag. De kerk
was - met dank aan de familie Koeckhoven- mooi
versierd met allerlei prachtige
landbouwproducten van onze boeren en tuinders.
We danken voor alle vruchten van de aarde en
allen die daar voor zorgen. Laten we er samen
voor zorgen dat dit voedsel ook door arme

mensen gegeten kan worden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om
uw bijdrage aan de Caritas te doneren, dan kan
dat op banknummer: NL85RABO3176869517.

Veel dank namens de PCl,
Herman de Jong

Schipholbrand herdacht

Woensdagavond 26 oktober is bij het monument
in Oude Meer de Schipholbrand herdacht, die 17
jaar geleden elf doden eiste.

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 brak in het
toenmalige detentiecentrum op Schiphol-Oost
een grote brand uit. Daarbij kwamen elf
ingesloten vreemdelingen om het leven. Een deel
van hen was min of meer bij toeval opgepakt voor
nader onderzoek of wachtte op officiéle papieren.

De jaarlijkse herdenking wordt sinds 2020 in kleine

kring voortgezet door het Platform Viuchtelingen
Haarlemmermeer, waarin o.a. Haarlemmermeerse
kerken, de stichting Marhaba en Amnesty
Haarlemmermeer samenwerken. Dat gebeurt
omdat in deze regio nabestaanden en
overlevenden wonen die nog steeds door de
brand getraumatiseerd zijn.
Zij voelen zich door deze
aandacht daarin niet alleen
staan.

Tijdens de herdenking bij
het monument in Oude
Meer, vlakbij het nu
afgebroken
detentiecentrum, werden de
elf namen genoemd en
rozen neergelegd bij de elf
herinneringspaaltjes.

Marthagroep

Op woensdag 11 januari 2023 vanaf 09.00 uur zijn
de dames Dekkers, Kunz, Remmerswaal en Ruiter
aan de beurt om de kerk schoon te maken.

Op woensdag 8 februari vanaf 16.30 uur de groep
van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.

Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent u
van harte welkom.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598




Stand financiéle zaken

Stand Kerkbalans - zorgelijk

Op 25 november staat de teller van onze gezamenlijke bijdrage op EUR 141.605. Daarmee lopen
we ruim EUR 28.000 achter op de begroting. En dat terwijl aan de kostenkant vooral de
energiekosten flink zijn gestegen. Graag roepen we u daarom op om, voor zover dat mogelijk is
voor u in deze moeilijke tijden, nog een extra bijdrage te doen voor de Kerkbalans.

U kunt uw extra bijdrage overmaken op de bankrekening van de parochie NLO6 INGB 0000172863
of NL70 RABO 0324501528 ten name van RK Parochie H. Joannes de Doper, onder vermelding van
“extra bijdrage kerkbalans” Zoals altijd zijn al uw giften aan de parochie aftrekbaar voor de

inkomstenbelasting.

Als u nog niet eerder hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans, en denkt u er over om mee te
helpen: kijk op https://www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage/ voor meer informatie.

Aktie - Red de pastorie

De actie voor de restauratie van de pastorie heeft tot nu toe EUR 21.031 opgebracht. Heel hartelijk
dank hiervoor. Uw bijdragen voor deze hoognodige restauratie blijven meer dan welkom, op de
bankrekening van de parochie, onder vermelding van “gift restauratie pastorie”.

Adventsactie 2022 - Een goede start voor ieder kind
Hulp voor straatkinderen in Kinshasa - Congo

Elk jaar overlijden wereldwijd vijf miljoen
kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van
ondervoeding. Zo'n 150 miljoen jonge kinderen
lopen een blijvende ontwikkelingsachterstand
op. Dankzij effectieve hulp zijn al mooie
resultaten behaald. De kindersterfte
verminderde sinds 1990 met veertig procent en
het aantal kinderen met een groeiachterstand
daalde met ruim een kwart.

Vroege ontwikkeling is van levensbelang
De eerste vijf levensjaren van kinderen zijn
bepalend voor

E-ill hun lichamelijke,
1} emotionele en

4 verstandelijke
ontwikkeling.
Voor een goede
start hebben ze
gezonde voeding
nodig, een veilige
woonplek,
toegang tot gezondheidszorg en aandacht voor
hun ontwikkeling. Ondanks de bereikte
resultaten zijn de bedreigingen voor jonge
kinderen in grote delen van de wereld nog
onacceptabel groot.

Kinderen in apvangeentrum Kinshasa - Congo
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Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt ook dit jaar projecten die
bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van
jonge kinderen. In de DR Congo steunen we een
project dat straatkinderen in de hoofdstad
Kinshasa een veilige plek biedt en ze herenigt
met hun familie. Pater Mathew, die jarenlangin
Kinshasa heeft gewoond en gewerkt zal ons
meer over dit project vertellen.

Help de Adventsactie dit projecten te
ondersteunen.

Scan de QR-code om te doneren voor
Adventsactie 2022 of maak uw gift over naar
NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H.
Joannes de Doper te Hoofddorp, onder
vermelding van Adventsactie 2022.
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Kerstsamenzang onder de Hooiberg
Zondag18 december aanvang 17.00
uur. ledereen is welkom!

DOEK!
29 januari 2023
Zeevlam producties speelt DOEK!

Lies en Ries zijn samen afgestudeerd aan de
toneelopleiding. Na jarenlang met furore
samengespeeld te hebben, besluit Lies om
met een gynaecoloog in Zuid-Frankrijk te
gaan wonen. Na tien jaar staan Lies en
Richard weer samen op de planken.
Waarom zijn ze elkaar uit het oog verloren?
En waar staan zij nu? Drie weken voor de
premiére komt alles boven. Vrijheid en
afhankelijkheid, liefde en kunst stromen
door elkaar. Casper en Linda schakelen
tussen heden en verleden en tussen diverse
personages. Het publiek wordt daarbij
meegesleurd in een emotionele achtbaan
vol humor, whisky en muziek!

Tekst: Maria Goos, Regie: Ariane van Vliet
Speling: Linda Meller &Casper van Bohemen
Prijs: 28.50 per persoon

Inloop: 15.30 uur

Aanvang: 16.00 en na afloop Meet &Greet.

IN DE KAAGSE KERK

Onze urste kerststal

De kerststal bij ons thuis, 'n curieus geval:

d'n achterkant ‘ne rotswand,

van veur ‘nen houten stal

en op d'n bojjum mos en hoi en an ut dak van stroi
hing an un elastiekske 'n engelke zo mooi.

We haa'n drie gipse bildjes, twee warender van
hout

in ‘t midden stond ut kribke, ‘t jong ha haor van
goud

mar ut miste wel 'n hendje en Jozef zunne staf
Maria waar nog pront en gif allin wah verf d'r af.

Twi herderkes van hout, van wurme ha'n ze last
Zo leek 't of ze pokken haa'n en de kop zat nie
mir vast

Drie koningen ha’nwe mar inne, nie blank, geel,
zwart mar rood

en ginne kroon mir op zunne kop en voete zwart
en groot.

Mi sunterklaas dan krigge we veul suikerbisjes zoet
Nie snoepen zin ons vadder dan, omdet de stal in
moet

Unne marsepijnen ezel, van sjokkla d'n os

de schaopkes van rose suikergoed, die waren mee
de klos.

Op urste kerstdag brandde er un kars as offerand
veur't kiendje da de vrede bracht, al hagget mar
een hand

d'n afbraak van ‘t stalleke, daor waarde gaauw mi
klaor

um dé zo tegen 't neije jaor alles opgevreten waor.

(Bovenstaand gedicht is geschreven in het
Qirschots dialect. Gevonden op SeniorPlaza.)
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12 en 13 November. Een bijzonder weekend.
Oogstdankdag en meer...

Dit weekend hebben we gezamenlijk
oogstdankdag gevierd. Daartoe werden we extra
aangespoord door het artikel van

Jos Koeckhoven in INFO nummer 8 van november
2022.

Een dag waarop wij God onze dankbaarheid tonen
voor de vruchten die de aarde en de arbeid ook dit
jaar weer hebben voortgebracht. En dat is niet
vanzelfsprekend.

De herfstzon die door de hoge ramen naar binnen
glipt, geeft de uitgestalde oogstproducten een
extra glans en intensiveert de heldere kleuren. De
overweldigende bloemenpracht geeft vreugde en
blijdschap. Daar mogen we samen onze
dankbaarheid voor tonen.

De woorden samen en dankbaarheid hebben dit
weekend een extra betekenis.

Dankbaar voor de agrariérs die voor ons voldoende
voedsel hebben geproduceerd, ondanks de vele
beperkende maatregelen en hoge energieprijzen.
Naast dankbaarheid hebben we ook onze zorgen
voor de gevolgen van klimaatverandering,
droogtes en overstromingen, voor de wereldwijde
voedselproductie.

Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze
dankbaarheid te delen. Het is ook een dag van
saamhorigheid, het besef, het gevoel van bij elkaar
horen en elkaar steunen.

Op 13 november om 12:00 uur krijgt het woord
samen nog extra diepte.

In de Engelstalige eucharistieviering vieren we de
oogstdankdag samen met de Oekraiense
vluchtelingen, die in “Polderstaete” in Cruquius
verblijven.

In de overdenking schetst pater Albert Topo hoe
bijvoorbeeld in Amerika en Canada Thankgivings
Day wordt gevierd en beleefd. Familieleden
komen dan bijeen om God te danken voor zowel
de oogst als ook voor gezondheid, relaties, en voor
allerlei andere goede dingen. Het is een
bijzondere gezinsdag. Gezins- en familieleden
reizen vaak honderden kilometers om samen te
zijn.

Heel bizar, want juist deze Oekrainers zijn op een
dag als deze immens ver verwijderd van hun
dierbaren. Toch zie je ze opveren en een glimlach
om de mond krijgen als een woord in het
Oekraiens naar ze wordt uitgesproken. Het wordt
‘warm’ in de kerk als Oekraiense kinderen
oogstproducten naar het altaar brengen.
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Wat een devotie, maar vooral wat stralen ze een
trots uit.

Na de viering gaan we gezamenlijk naar het
Fundament waar koffie en thee geschonken
wordt, en de cake en Hollandse stroopwafels
gretig aftrek vinden. Voor de kinderen is er
limonade. Een van de eerste hollandse woorden
die ze geleerd hebben. Boefjes blijven boefjes. Het
verzamelen van stroopwafels is voor hen een sport
geworden.

‘Een bakkie doen’ verbindt, dat blijkt wel uit de
verhalen die gewisseld worden. Het moment dat
de bus weer klaar staat om de mensen terug te
brengen naar Cruquius komt veel te vroeg, maar
het is geen afscheid. Zij kunnen niet terug naar
hun land. Tot dat moment zien we ze graag in de
kerk en aan de koffietafel.

Na hun vertrek vraag ik aan Rick; “Hoe heb jij deze
oogstdankdag beleefd?”

Hij kijkt mij peinzend aan en reageert dan
bedachtzaam; “Deze buitengewone dag zal ik niet
meer vergeten. We zouden de eucharistieviering
van 10:00 uur bijwonen. Een oogstdankviering
zoals ieder jaar, maar om 09:00 uur kwam er een
Appje binnen, dat om 12:00n uur de Engelstalige
mis samen met de Oekraiense vliuchtelingen
gevierd zou worden. Daar hoefde ik niet over na te
denken. Samen sterk. Wat ben ik blij dat we
geswitcht zijn.

Het was een warme en verbindende
eucharistieviering met dankbaarheid aan God
voor de rijke’ oogst.

Bij de koffie had ik de gelegenheid met enkele
moeders te praten. Eén gesprek was bij de
wastafel in de toiletruimte. Ze vertelde mij dat ze
het heel bijzonder en slim vond dat 20 seconden
nadat de kraan werd ingedrukt de waterstraal
stopte. Ze bedoelde het als een compliment, maar
een stemmetje in mij zei; “Bij hun in het
oorlogsgebied komt er helemaal geen water uit de
leiding”.

Ze vertelde dat haar man, zoon en dochter aan
verschillende fronten vochten tegen de Russen.
Hoeveel angst, dreiging, onzekerheid en verdriet
kun je dragen? Ze waren overgeplaatst naar
nieuwe fronten en had geen contact meer met ze.
Haar enige steun had ze in haar schoondochter en
kleinkinderen die met haar waren mee gevlucht.

Het reservoir van tranen was nog niet leeg gehuild.
Ze rolden over haar wangen. Wat kon ik zeggen?
Wat kon ik doen? Ik gaf haar een knuffel. Het werd
een omhelzing.



Parochiebreed

vervolg Oogstdankdag en meer...

Ze veegde de tranen uit haar ogen, draaide zich
om en liep als trotse moeder en oma vastberaden
naar haar schoondochter en kleinkinderen!”

Voor mij zei Rick; “Hebben de woorden
‘dankbaarheid’ en 'samen’ een veel diepere
betekenis gekregen.”

Na de vieringen zijn alle producten en bloemen
naar “Polderstate “ gebracht en beschikbaar
gesteld aan de vluchtelingen uit Oekraine.

Dank gaat uit naar allen, die hebben bijgedragen
aan de oogstproducten en bloemen, cake en
stroopwafels, de voorbereidingen en de
activiteiten op zaterdag en zondag. Het was een
mooi weekend.

Ron Heimerikx

Droom mee over de toekomst:
naar een visie voor de parochie

“NAIRE
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PAROCHIE

MISSIE

Waar dromen wij van? En, belangrijker nog, wat is
Gods droom voor onze parochie? Durf hierbij
gerust de realiteit een beetje los te laten, en groots
te dromen.

De bovenstaande oproep wordt gedaan door
pastoor James Mallon, één van de aanjagers van
het gedachtegoed van de Missionaire Parochie.

Als parochie willen we graag missionair zijn. In
onze parochie werken de paters van de SVD, een
missionaire congregatie. Er zijn allerlei activiteiten,
grote en kleine. We proberen mensen van allerlei
culturen en achtergronden welkom te heten.
Maar..... wat betekent het nu echt voor ons om
missionair te zijn? Waar worden we enthousiast
van? Wat geeft ons energie? Waar staan we nu als
parochie op de weg richting een missionaire kerk
en hebben we een idee waar we over tien jaar
willen zijn? Allerlei vragen die om een antwoord
vragen.

We gaan daarom aan de slag met het opstellen van
een visie. We beginnen met dromen. Dromen over
onze toegevoegde waarde in de samenleving,
dromen over hoe we gastvrij kunnen zijn. Of
dromen over hoe we mensen bezielen. ledereen
heeft zijn eigen droom. Deze delen we met elkaar.
Wanneer we onze droom tot een
gemeenschappelijke droom hebben gemaakt
zetten we de stap naar visie. Een concreet verhaal
waarin we onze droom vertalen naar wat onze
parochie is over tien jaar. Dat wordt onze “stip op
de horizon"”.

Dit is heel belangrijk. Met een gemeenscnappelijke
droom en een gemeenschappelijke stip op de
horizon kunnen we met elkaar op weg. We kunnen
de eerste stappen zetten om onze dromen te
verwezenlijken. Om onze visie te realiseren. Dat
kunnen kleine stapjes zijn en grotere, maar
allemaal in dezelfde richting. Richting de realisatie
van onze droom.

Droomt u met ons mee? Nadenken over de
toekomst is leuk en geeft energie. Je komt even los
van de waan van alle dag, alle beperkingen en
problemen ook die er zijn en die we allemaal
herkennen. We bouwen voort met elkaar op alles
wat goed is en voegen daar nieuwe onderdelen
aan toe. In onze veelzijdige parochie zijn er
ongetwijfeld vele beelden en ideeén. U bent dus
allemaal nodig! Kortom, van harte welkom!

Een visie opstellen kost tijd. Daarom willen we het
komende half jaar een reeks bijeenkomsten
organiseren (één keer per maand) om aan onze
visie te bouwen. Per avond pakken we een
onderdeel van de visie op. De data zijn:

Donderdag 12 januari
Donderdag 9 februari
Donderdag 9 maart
Donderdag 13 april
Donderdag 8 juni

U kunt per keer besluiten of u aansluit, we
beginnen steeds om 20 uur.

We hopen veel mensen te mogen begroeten!
Patrick Gunther en Jeroen Traudes
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Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668
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Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

023 5 61 7972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl
info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl
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Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow...". Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“Jawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vrolijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!”

Stilte

)  KiK

“Ja, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de heilige
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil-
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk-
Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

: en weer en zingt ‘Stille Nacht'. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen

vah zijn moeder. Psalm 13,2

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: 1. Jurrigns



