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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 2 moet binnen zijn
voor woensdag 8 februari 2023
Afhalen Info nr. 2 donderdag 2 maart 2023

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 94154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

Laat ons maar van liefde zingen

Het nieuwe jaar is weer begonnen, de kerststal zit
weer in de doos en de boom ligt buiten te wachten
op de kinderen, die hem weg gaan slepen. Ook de
kerstkaarten worden weer opgeruimd. Nog even
lopen we ze door: veel afzenders maakten ze zelf:
van foto's tot waarachtige kunstwerkjes. Die
leggen we dan nog even apart. En die met een lief
briefje, die gaat ook mee het nieuwe jaar in.

En dan, één met een heel bijzonder gedicht, deze:

“Laat ons maar van liefde zingen,

Laat ons maar de dood weerstaan,

Laat ons maar elkaar omringen,

Met de moed om door te gaan.”

(Hein Stufkens)

We pakken het kerstkindje weer terug uit de doos,
zetten de kribbe op het dressoir en zetten de kaart
ernaast. Want het zouden Zijn woorden kunnen
zijn.

Op 22 februari is het Aswoensdag, het begin van de
Veertigdagentijd. Veertig dagen, tijd van
bezinning, om ons voor te bereiden op Pasen.

Ook de kerken laten zich niet onbetuigd. Zo zijn er
de sobere maaltijden, waar u op verschillende
locaties op de woensdagavonden kunt
aanschuiven voor een sobere, maar heerlijke soep,
met liefde bereid, en voor een goed gesprek. En
ook voor de Vastenactie wordt uw speciale
aandacht gevraagd.

Ja, het kerstkindje is inmiddels weer terug in de
doos, maar het gedicht staat nog op het dressoir.
Op z'n minst tot aan Pasen! Want het gaat over
Kerst en Pasen en alles daartussen en daarna. En
het nodigt ons uit om te leven, van elkaar te
houden, te beseffen dat de dood niet het laatste
woord heeft. En met elkaar kunnen we het!

Stof genoeg om over na te denken.

We wensen u een inspirerende Vastenperiode.
De redactie



Pastoraal woord

Passie is liefde en lijden

We gaan straks Aswoensdag vieren. Daarmee
begint de voorbereidingstijd van de veertig
dagen tot Pasen. Dagen van bezinning, van
inkeer, omdat het leven niet alleen maar liefde
is, maar ook lijden bevat. En dat zien we in het
verhaal van Jezus. Dit lijdensverhaal is terug te
vinden in de Evangelién. Maar voor
Aswoensdag is eerst nog Valentijnsdag. Het is
natuurlijk de dag van de liefde, je kan je
geheime liefde een anonieme boodschap
sturen of gewoon iemand die je waardeert wat
extra aandacht geven. Valentijnsdag en
Aswoensdag hebben ook wel met elkaar te
maken, allebei gaan over passie. Passie heeft
met liefde te maken, ook met lijden omdat
liefde ook lijden betekent. Als je van iemand
houdt doet het pijn als die ander pijn heeft. We
kunnen ook lijden onder de liefde die we
hebben voor een vereniging of een club als
dingen niet gaan zoals we zo graag zouden
willen, omdat we daar gepassioneerd voor zijn.
Passie is liefde en lijden. Een combinatie die bij
elkaar hoort in ons leven. Maakt dat liefde dan
zinloos en niet te dragen? Nee, we geloven dat
de liefde het lijden overwonnen heeft of zal
overwinnen. Dat lezen we in het verhaal over
Jezus dat wordt gelezen in de komende tijd tot
Pasen.

In de veertigdagentijd proberen we zoveel
mogelijk om ons leven te bezinnen op basis van
het verhaal en de liefde van Jezus. De liefde van
Jezus voor ons allemaal heeft het lijden
overwonnen.

En hoezeer we ook in onze liefde moeten lijden,
de liefde zal altijd sterker zijn. Daarvoor gaan we
samen met elkaar op weg deze dagen. Wat zijn
dingen die je tot het lijden brengen en wat
maakt iets liefhebbend. We kunnen niet al het
lijden vermijden in ons leven, maar we hebben
wel geestelijke ruimte om daarmee te leren
leven en in te groeien. We zijn gewone mensen,
waarbij het delen in ons lijden dingen soms
makkelijker maakt. Alleen die ballast, dat kruis
dragen kan soms heel zwaar zijn. Jezus heeft
ervaren als mens dat het lijden niet het einde is
van alles, want op het einde van de veertig
dagen tijd komt je tot het moment van de
Verrijzenis, Overwinning, Licht en hoop.

We gedenken en bidden voor en met elkaar en
geinspireerd door de grote passie van Jezus,
mogen we met onze eigen passie deze dagen
goed op weg gaan, laten ons verhaal verrijkt
worden met de passie van Jezus. Hij die leed
voor ons allen.

Namens het pastores team wens ik u allen die
passie en het allerbeste toe.

Pater Silvester Manek Eko, SVD



Parochiebreed

Een nieuw begin

Afgelopen September heb ik het stokje van vice
voorzitter Johan Basmaci overgenomen. Samen
met de andere bestuursleden, onze grote groep
vrijwilligers en met de paters Eko, Albert en
pater Mathew (verantwoordelijk voor Nieuw
Vennep, maken we plannen voor het komende
jaren.

Graag nodigen we daarbij een ieder uit om mee
te denken. Zoals in de vorige Info vermeld zijn
de eerste bijeenkomsten op 12 januari en

9 februari telkens om 20.00 uur.

Een parochie draait niet uit zichzelf. Daarvoor
zijn talloze vrijwilligers nodig die zich
belangeloos inzetten en ook onverwachte taken
van elkaar overnemen. Toch kunnen we niet
onbeperkt een beroep op hen doen. Versterking
is hard nodig. En echt, er is een passende taak
voor velen, ook voor nieuwe parochianen of
anderstalige kerkgangers. Laat uw
telefoonnummer achter bij het secretariaat en
we nemen contact op.

Velen van u zijn verontrust nu de boekwinkel,
overigens niet onder verantwoordelijkheid van
de parochie, per 15 februari sluit. Samen met
betrokkenen zijn we druk bezig onderdak te
bieden aan een nieuw initiatief onder een
nieuwe naam. Het wordt een warme plek waar
een ieder welkom is, waar plek is voor een
praatje, ontmoeting en inspiratie. Daarin
worden gelukkig ook veel bestaande
activiteiten die door het Kruispunt werden
georganiseerd ondergebracht. Geplande
startdatum is begin April, meer informatie volgt
zo spoedig mogelijk.

Graag wens ik iedereen, namens het
parochiebestuur, een gezegend en gelukkig
2023 waarin we naar elkaar om blijven kijken en
gezamenlijk ons geloof én onze Joannes de
Doper parochie actief en levend houden.

Stef Franke

Vacature - Secretaris

Samen met al onze vrijwilligers zorgen we goed
voor onze actieve parochie en maken we
stevige plannen voor de komende jaren. Als
bestuur zoeken we een

Secretaris (M/V)

Als teamlid denk je mee in het bestuur dat op
donderavond 2 x per maand vergadert, zorg je
dat het organisatorisch op rolletjes loopt en
coodrdineert de groepen administratie,
organisatie en beheer.

Je communiceert makkelijk, houdt je whats app
en mail in de gaten en pakt dingen graag
praktisch aan.

Voor wie zich betrokken voelt bij de parochie,
veelzijdig is en graag meer wil doen. Reken op
ca.5-7 uur per week.

Past je dit? Eens praten? Of ken je iemand die
daar voor in kan zijn? Neem contact op met
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl of met het
secretariaat.

Sponsering pastorie - kerststukjes

Met veel plezier hebben wij ( Karin B. en
Dorothee P. ) in december veel kerstkransen,
adventskransen en kerststukjes gemaakt.

Wij danken iedereen die aan deze actie heeft
bijgedragen.

Onze opbrengst heeft € 1617,70 opgebracht.

Met vriendelijke groeten
Karin & Dorothee




2023 i
Actie

Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 is van start!

Dit weekend van 4 en 5 februari starten we in
onze parochie de jaarlijkse Actie Kerkbalans
voor het jaar 2023. Kerkbalans is de grootste
fondsenwervende actie van het land; door het
hele land vragen plaatselijke kerken hun leden
om een financiéle bijdrage over te maken. Deze
week viel ook bij u de brief op de mat. Doet u
dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige Corona jaren staan de deuren van de
kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar
zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment
dat we als parochie weer op volle kracht vooruit
willen en kunnen. Er zijn volop activiteiten voor
kinderen en jongeren: voorbereiding voor de
eerste Communie, Vormsel, kindercatechese en
Kisi kindermusical. Kerkdiensten toegankelijk
voor mensen vanuit verschillende culturen, in
het Nederlands, Engels en Spaans. Er zijn
cursussen, gespreksbijeenkomsten,
verdiepende bijeenkomsten en rondleidingen
en bezinning in de bijbelse tuin. Er zijn
woensdagmaaltijden en eerste zondag van de
maand maaltijden, waar velen aan deelnemen.
We helpen mee in Voedselbank en

Zo wil onze parochiekerk ook in 2023 een plek
blijven, waar we rust en verdieping vinden en
God ontmoeten. Waar iedereen welkom is, waar
we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.
Waar we klaarstaan voor mensen in de
samenleving die onze steun nodig hebben. Uw
bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn
ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook
ondersteunen door er aandacht voor te vragen
in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de
Kerkbalansberichten van
https://www.facebook.com/joannesdedoper
delen met naaste familie en vrienden. Zo laat u
weten dat u het werk van onze parochie
belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij
vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen
uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk krijgt geen financiéle steun van Rome of
van het bisdom. De kerk kan alleen bestaan
dankzij de financiéle steun van de parochianen.
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. Voor
wie dat mogelijk is, vragen we ook graag om uw
kerkbijdrage dit jaar te verhogen. Want ook
voor de parochie zijn door de inflatie alle kosten
flink gestegen. U kunt uw bijdrage overmaken
op NLO6 INGB 0000172863 of NL70 RABO
0324501528 ten name van RK Parochie H.
Joannes de Doper, onder vermelding van:
Kerkbalans 2023.

Wilt u het hele bedrag van uw giften aan de
parochie aftrekken van de inkomstenbelasting?
Dat kan door uw gift voor ten minste vijf jaar
vast te leggen als een “periodieke gift”. Voor
meer informatie, mail naar:
penningmeester@hjonnesdedoper.nl

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door
vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen.



Parochiebreed

Parochiéle Caritas
Instelling(PCl)
Samen Delen

N 2

78
caritas

Samen delen

Nu de feestdagen achter de rug liggen neemt
het leven weer zijn normale gang. Maar wat is
nu nog de normale gang ? Veel mensen zullen
blij zijn dat ze de feestdagen hebben kunnen
doorstaan. En kun je dat nog wel feestdagen
noemen met zoveel onzekerheden over
inkomen, onderdak, energie en de
huishoudportemonnee? Jazeker wel!

Want: Toch vierden wij dit feest van Kerstmis
waar mogelijk in een sfeer van gezelligheid en
vreugde met zo mogelijk ook nog een goede
feestmaaltijd. De kernboodschap van Kerstmis:
“Vrede op Aarde” krijgt in deze tijd bijzondere
betekenis. Het besef, dat vrede niet zo
vanzelfsprekend is als wij misschien wel
dachten, en ook dat we die zo fel begeerde
vrede alleen samen kunnen bereiken.

Samen optrekken en Samen Delen.

De energiecrisis en de uitzonderlijk hoge inflatie
hebben enorme gevolgen voor de economie en
dus ook voor de portemonnee; in het bijzonder
voor mensen die het toch al niet te breed
hebben. Ook in onze Parochie hebben wij
mensen die zich zorgen maken over hoe zij de
komende maanden moeten rondkomen.

Met de steun van eenieder die kan geven, kan
de PCl (Parochiéle Caritas Instelling) hulp bieden
om de zorgen van deze mensen enigszins
verlichten. Wij doen hiermee dan ook een
dringend beroep op onze mede-parochianen
die kunnen geven, om dat ruimhartig te doen. U
brengt daarmee vrede, vreugde en verlichting
bij gezinnen en alleenstaanden in deze donkere
dagen.

Hoe te geven?

Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op
rekeningnummer;

NL85 RABO 3245 05 817 onder vermelding van

8

“PCl gift feestdagen”.
Of u kunt de QR-code hieronder scannen.

Samen in Gesprek
over energiebesparing en vergroening

Donderdag 9 februari, 14-16 uur in het
Parochiehuis, Zie pagina 9 hiernaast.

In een mooi aangepaste gymzaal aan de Prins
Hendriklaan vlakbij het Hoofddorpse Bos is het
centrum voor duurzaamheid NMCX gevestigd.
Een plek waar van alles te zien en te beleven is
om milieubewuster te leven.

Jorrit Leijting van dit Natuur en Milieucentrum,
die vanuit het hier gevestigde energieloket en
de energiebank werkt, wil laten zien hoe we
geleidelijk van het gas af kunnen. En hoe met
kleine maatregelen en aanpassingen in ons
gedrag behoorlijk wat energie bespaart kan
worden. Goed voor het milieu en goed voor de
portemonnee.

Energiecoaches van de energiebank kunnen met
een gratis adviesgesprek aan huis mensen op
weg helpen. Een duidelijke en praktische folder
kan tal van tips geven om praktisch mee aan de
slag te gaan.

Vanuit dit zelfde centrum wordt ook gewerkt aan
de vergroening van onze omgeving. De actie
“tegelwippen’, is daar een bekend voorbeeld
van: Groen in plaats van steen. Goed voor mens
en dier, dat bijdraagt aan koelte in de steeds
warmer wordende zomers en betere
waterafvoer bij extreme regenval, waarbij vocht
beter vastgehouden wordt, wat weer goed is bij
droogte.

leder, die een bijdrage wil leveren voor een beter
milieu, is deze middag van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com of 06 516 209 39.



Raad van Kerken Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

aad van Kerken
Hoofddorp

Laat je inspireren door de interessante bijeenkomsten van de Raad van Kerken. ledereen van harte welkom

op alle locaties.

Aftrap thema ‘Omgaan met tegenslag’

We spreken met elkaar en met Simone Jongens
over het thema ‘omgaan met tegenslag, het
thema in de vieringen van de veertigdagentijd.
Simone Jongens, onze nieuwe
communicatiemedewerker, heeft hiervoor
gewerkt bij de organisatie ‘Mantelzorg en Meer’
en was zelf mantelzorgster. In de
veertigdagentijd lezen we de zeven
kruiswoorden van Jezus als zeven manieren van
omgaan met tegenslag en lijden. Op deze
avond spreken we met elkaar door wat dit
thema bij ons oproept.

Begeleiding: Aarnoud van der Deijl en Simone
Jongens

Informatie bij Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl of 06 179 709 59
Maandag 6 februari, 20.00-22.00 uur

De Ark, Muiderbos 36

Samen in gesprek: Energie

Tijdens de bijeenkomsten 'Samen in gesprek’
praten we met elkaar over een cultureel,
religieus of maatschappelijk onderwerp.

Jorrit Leijting van het Natuur- en Milieucentrum
in Hoofddorp, het energieloket en de
energiebank laat zien hoe we geleidelijk van het
gas af kunnen en daarmee een bijdrage leveren
aan een beter milieu. En hoe we met praktische
maatregelen ook nu al onze energierekening
kunnen verlagen en onze buurt vergroenen.
Aanmelden en informatie: telefonisch bij Coby
Bergsma 023 565 24 00 of bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com

Vervoer: Kunt u niet zelfstandig naar het
Parochiehuis komen, laat dat dan weten, dan
wordt u opgehaald.

Kosten: Vrijwillige bijdrage koffie/thee

Donderdag 9 februari, 14.00-16.00 uur

Plaats: Parochiehuis

Weerbarstige parabels

We spreken met elkaar over de gelijkenissen van
Jezus en hun joodse achtergrond en kijken
welke gelijkenissen we lastig vinden.

Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren,
redigeerde een paar jaar geleden het boek
'Opnieuw gelezen. Hedendaagse schrijvers over
de parabels' waarin
hijzelf ook een parabel
bespreekt. Het gaat in
deze bundel vooral
om de weerbarstige
parabels: Waarom
wordt die
onrechtvaardige
rentmeester
geprezen? Waarom
moet ik alles opgeven
als ik Jezus wil volgen?
Waarom wordt die ene
bruiloftsgast weer
naar buiten gegooid?
Tussen Pasen en
Pinksteren lezen we in De Ark deze parabels.
Paul van Tongeren komt zelf ook, op 23 april. Op
deze avond bereiden we ons hierop voor.
Informatie bij Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl of 06 179 709 59
Maandag 6 maart 2023, 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36

Altijd op de hoogte

Actuele informatie over alle activiteiten van de
Raad van Kerken Hoofddorp is te vinden op
kerkeninhoofddorp.nl. Of neem een (gratis)
abonnement op de digitale nieuwsbrief. Lid
worden is eenvoudig: stuur een mail naar
nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl of klik op de
link op de homepage.



Met een pagina vol foto's nemen wij in deze INFO - :
afscheid van de boekwinkel. Wij willen alle !rl \
mensen die bij ons binnenliepen heel hartelijk '
bedanken. Het was fijn om elkaar te ontmoeten.
Wij hebben genoten van de gesprekken en waren
blij met de aankopen die werden gedaan.

De gezichten van Het Kruispunt

De vaste medewerkers: Leo, Ria, Raminah en Julia konden de winkel draaiende houden met de hulp
van heel veel vrijwilligers. Het zijn er te veel om allemaal bij naam te noemen. Hieronder ziet u foto's
van de mensen die de laatste tijd in de winkel waren. Samen hadden we aandacht voor alle mensen
die bij ons binnen liepen. Het ging in onze boekwinkel niet alleen om de verkoop. Er werd koffie en
thee geschonken, een zakdoek aangereikt, er werd lief en leed gedeeld. Daarnaast waren er ook
klusjes zoals: wc schoonmaken, ramen wassen, op locatie met een boekentafel staan, je verkleden als
een Kikker als het om een kinderactiviteit ging, meehelpen bij het promoten van een boek, schuren,
verven witten... en nog veel meer, met elkaar gaven we Het Kruispunt een gezicht!

[Af) et Kruispunt



|| Het Kruispunt | S SSY Feest 10-arig
winkel voor het ANDERE boek A Reattl:
Eigen uitgaven

Het Kruispunt heeft ook zelf een aantal mooie
boeken uitgegeven. Het begon met het boekje:
"Joannes de Doper, waar is een kerk goed voor?"
Maar ook: "De Kruisweg achter de Kruisweg" en
"Bijbelse beelden in de polder". Mooie uitgaven
die later gevolgd werden door andere titels.

Pelgrims die
hun stempel
komen ophalen
inde
boekwinkel.
Activiteiten

De zomermarkt van afgelopen augustus ligt nog
vers in het geheugen. Maar weet u nog dat
Bodar hier was met zijn bundel "Kerstverhalen"?
Of heeft u nog herinneringen aan de
ontmoetingen met Nico ter Linden, Marinus van
den Berg, pater Jan van Kilsdonk, Leo Fijen, Of
was u er bij tijdens het literair diner met Vonne
van der Meer of de Luthermaaltijd met Erik
Borgman? Zomaar een greep uit die leuke
inspirerende bijeenkomsten. En dan niet te
vergeten onze workshops symbolisch
bloemschikken, natuurmandala's maken, koken
en ga zo maar door... ja ook deze lijst kunnen we
eindeloos aanvullen.

pastoor Kees van
Lent, voelde zich thuis
in de winkel en dronk
er graag een kopje
koffie.

-

Mooie ontmoetingen lets beéindigen is soms moeilijker
In de jaren dat de boekwinkel open was, zijn dan iets beginnen

erieel veel moale onjtmoetlngen i Als boekwinkel medewerkers kijken we terug
Er werd gepraat, geluisterd.., getroost, T =
op een mooie inspirerende tijd.

woorc‘len va.n Iieer en h‘oop’do.orgegeven... Nu is het tijd voor iets anders, iets nieuws. Wij
Boektitels uitgewisseld, inspiratie gedeeld. i
danken pastoor Kees van Lent voor zijn

Dat gebeurde met schrijvers, kunstenaars ;
vertrouwen in ons, en wensen het

maar ook met onze gasten en zeker ook : ESR
g 9 parochiebestuur wijsheid om rond deze plek
onderling als medewerkers. - -
de juiste beslissingen te nemen.




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 5 februari Bernadette Dullens
Zondag 12 februari Bernadette Dullens
Zondag 19 februari Bernadette Dullens
Zondag 26 februari Ramon Roks

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 1 en 8 februari.
De eerste bijeenkomst 20:00 uur in De Boekwinkel, de 2de avond 20:00 in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
(verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes
3en 4december € 411,50
10 en 11 december € 370,25
17 en 18 december € 385,30
24, 25 en 26 december € 3568,70
1 en 2 januari 2023 € 547,30

Extra collecte Adventsactie

3en 4december € 129,15
10 en 11 december € 140,80
17 en 18 december € 192,65
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 4 februari - 4 maart
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream
Za 04 feb 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Zo 05feb 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven, Rie Koeckhoven, Overl. ouders Koeckhoven - van der Hulst
12.00: Engelstalige viering; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
Di 07 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do09feb 18.45: Rozenkrans
1915 Eucharistieviering
Za 11feb 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo 12feb 10.00: Familieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven - van der Hulst
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 14feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 16feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 18feb 19.00: Viering; pastor L. Mesman; Odyssee
Zo 19feb 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
Di 21feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Aswoensdag
Wo 22 feb 19.30: Eucharistieviering; pater E. Manek en ds. C. Wessel; Gemengd koor
Do 23 feb 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 25feb 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
1e zondag van de 40-dagentijd
Zo 26 feb 10.00: Gebedsviering; pastor L. Mesman; 4UBand
- Piet van der Zwaan; Wim Beers; Thijs en Trees Doesburg
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 28feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 2mrt 1845 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Ter informatie volgenfde Info
Za 04 mrt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo 05 mrt 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; voorganger; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.

In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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sobere maaltijden

ontmoetingen

gesprekken rond actuele thema’s

Waar?

Verspreid over Hoofddorp.

Bij verschillende kerken.
Zie overzicht van plaatsen
en onderwerpen aan
ommezijde.

Wat?

Wanneer?
In de 40 dagentijd naar
Pasen.

Op woensdagavonden van

18.15 uur tot 19.15 uur.
Inloop v.a. 18:00 uur.

Wie?

ledereen die zich in de

40 dagentijd wil bezinnen op
zijn/haar bijdrage aan een
leefbare samenleving.

Een sobere maaltijd met een presentatie en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.
De maaltijden bestaan uit soep zonder vlees en brood. Na de maaltijd is er op enkele locaties
gelegenheid om een vesper of korte viering bij te wonen.

Na afloop wordt een bijdrage gevraagd (in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis
te eten). Na aftrek van kosten wordt de bijdrage geschonken aan een per maaltijd vastgesteld goed

doel.

Reserveren kan met onderstaand strookje, via email of per telefoon.

Zoveel mogelijk worden de themapresentaties tijdens de maaltijden via internet uitgezonden.
De gegevens van de organisatoren vindt u per maaltijd aan omme zijde.

Wilt u zich opgeven voor meer maaltijden tegelijk? Dat kan via
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl met vermelding van uw naam, aantal personen en

telefoonnummer.

Meedoen? Opgavestrookje

NEATIE s sansmanmis  AOALDEISONER wovvnssssumimsirimsi
L= =] (o] s F I o | il = o oF- 1| RO
Geeft zich op voor de maaltijddd. ...l (datum invullen)
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Programma Sobere maaltijden 2023 Inloop 18.00 uur. Start 18.15 Afsluiting 19.15 uur

22 februari Parochiehuis of Fundament, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Het Chikowa Youth Development Centre College in Zambia biedt een betaalbare technische
opleiding aan plattelandsjongeren. Lokale leraren en ook vrijwilligers van Fidesco geven hier les.
Vastenactie wil een klein huis bijbouwen voor leraren. Miriam Witt van Fidesco vertelt over dit
project.

Opgeven bij het Parochiesecretariaat tel 023 56 38 145 (9-12 uur) 6f email
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

08 maart Marktpleinkerk, Marktplein 96

Meer Bomen Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden. Deze geven ze
vervolgens weg aan boeren en burgers die willen planten. Zo verplanten ze boompjes en struiken
van een kansarme naar een kansrijke plek. Franke van der Laan zal ons hier meer over vertellen.
Opgeven bij: Anita de Vries, email: mpksoberemaaltijd@gmail.com, tel. 06 269 649 18

15 maart Doopsgezinde kerk Hoofdweg 691

Ds. A.van der Deijl en Ds. C. Wessel vertellen over de stichting INLIA. Een netwerkorganisatie van en
voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en viuchtelingen in nood helpen.

De grondslag van de Stichting INLIA is het zogenaamde “Charter van Groningen’, welke door
verschillende geloofsgemeenschappen in Hoofddorp is ondertekend. (International Netwerk van
Lokale Initiatieven met Asielzoekers)

Opgeven bij Diderika de Groot jenddegroot@hotmail.com tel. 06 543 042 54

22 maart Parochiehuis of Fundament, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Hulp aan Oekraine. De Stichting Caritas Ukraine Holland in De Rijp rijdt elke maand met enkele
vrachtwagens hulpgoederen naar Oekraine. In Hoofddorp worden hiervoor wekelijks dekens en
andere goederen ingezameld bij de katholieke kerk. Vrijwilligers vertellen over deze activiteiten.
Opgeven bij secretariaat Joannes de Doper, tel. 023 56 38 145 (9-12 uur) of via email
soberemaaltijden@kerkeninhoofdorp.nl

29 maart De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Stichting Make a Child Happy is er voor kinderen die met armoede, ziekte of andere problemen
moeten leven. Make a Child Happy zorgt voor een korte vakantie of 'n dagje er op uit. Zo kunnen
kinderen even onbezorgd kind zijn. Net als ieder ander kind dromen, lachen en spelen. Een
bestuurslid van MaCH komt ons vertellen over de stichting en wat die voor Haarlemmermeerse
kinderen betekent.

Opgeven bij Pia Jonkman, piajonkman@ziggo.nl tel. 06 226 230 00

5 april De Ark, Muiderbos 36

Caring Farmers is de belangenbehartiger voor alle boeren die op weg zijn naar een natuur
inclusieve kringlooplandbouw. De organisatie behaalde in 2022 de 1e plaats in de Duurzame 100
van Trouw. De gebroeders Ham van de Elizabeth Hoeve in Nieuw-Vennep maken onderdeel uit van
dit landelijke netwerk. Jan Ham komt ons vertellen hoe hij handen en voeten geeft aan “zorgzaam
boer zijn’".

Opgeven bij Frances Don, francescwdon@hotmail.com tel. 06 815 528 27

Voor actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken:
www.kerkeninhoofddorp.nl.
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Kids &
¥hjthiongeren

W1 www.hjoannesdedoper.nl

Hemel op stelten: een terugblik

Wat was het mooi... een hele grote groep kinderen
heeft op zaterdag 17 december de musical Hemel
op stelten uitgevoerd. Het laatste weekend van de
advent, een mooie dag hiervoor. 's Ochtends vroeg
kwamen het team van KISI aan, de kinderen iets
later. Vervolgens snel aan de slag. Oefenen in het
parochiehuis, decor en techniek opbouwen in de
kerk. Later op de dag generale repetitie in de kerk.
Met aan het eind van de middag de uitvoering
voor familie en parochianen.

We kregen het verhaal
van de geboorte van
Jezus te zien, vanuit het
perspectief van de

, engelen. Hoe bijzonder
is het dat God zoveel van
de mensen houdt dat hij
zelfs zijn eigen zoon naar
. de aarde gestuurd heeft?

Het was een bijzondere
dag voor alle
betrokkenen, kinderen
en vrijwilligers, van KISI
en onze parochie. Een
prachtige ervaring vol energie en bezieling.
ledereen die heeft bijgedragen om dit mogelijk te
maken, heel veel dank!

Komende zomer hopen we weer een musicalweek
te kunnen organiseren, houdt daarvoor de
aankondigingen in de gaten. En ook zouden we
weer heel graag starten met de kisi club eens per
maand. Om dit te kunnen doen zoeken we nog
een coordinator om dit te kunnen organiseren.
Niet veel werk, dus als je denkt, hier zou ik wel een
bijdrage aan willen leveren, of je wil meer
informatie, neem dan contact op met Jeroen
Traudes, kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl of
06-18294897. Of natuurlijk na een familieviering in
de kerk.

Kinderkoor op uitje

Eind november was het weer zo ver.... Het
kinderkoor had haar jaarlijkse uitje. ledere maand
en zelf soms meer dan een keer per maand zingen
de Zangertjes in de viering. En iedere week
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oefenen natuurlijk, iedere woensdag van half
zeven tot kwart over zeven. Leuk om te doen,
zingen en gezelligheid en een belangrijke bijdrage
leveren aan de viering. En één keer per jaar op
uitje natuurlijk. Na eerst gezongen te hebben in de
kerk in Nieuw Vennep een pannenkoekenlunch in
het parochiehuis en op naar Hoofddorp Noord
waar de kinderen een paar uur lang gesprongen
hebben. Het was een mooie middag.

Denk je, dat lijkt mij ook wel eens leuk, kom dan
gerust een keer langs bij een repetitie!

Hulp gezocht bij de activiteiten
voor kinderen en jongeren

Onze parochie organiseert veel voor kinderen en
jongeren. Leuk en belangrijk, om kinderen,
jongeren en hun families zich thuis te laten voelen
binnen onze parochie, ze in aanraking te brengen
met geloven en hun kennis te verdiepen. Gelukkig
zijn er veel vrijwilligers die hierbij willen helpen.
Toch zijn we op zoek naar extra mensen.

We zouden graag een groep mensen bij elkaar
brengen die kunnen helpen bij activiteiten of af en
toe iets op zich willen nemen. Dat kan op
verschillende momenten zijn, bijvoorbeeld rond
palmpasen of de kerstviering, een keer bij een
kindernevendienst etc. Zonder je vooraf vast te
leggen, je geeft aan dat je af en toe wil helpen. Per
keer kijken we dan wat er mogelijk is. ledereen die
af en toe wil helpen is meer dan welkom. Vele
handen maken licht werk en met elkaar bezig zijn
voor en met kinderen geeft energie!

Denk je, ik wil best een keer helpen of eerst meer
informatie, mail dan naar Jeroen Traudes:
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl.



De heiligenbeelden van Bea van der Putte

Tekst: Anja Maas, Foto: Bernadette Dullens

Trouwe kerkgangers hebben ze vast niet gemist: de
bijna 100 heiligenbeelden die achterin de kerk te
bewonderen zijn. Ze staan in een speciale
spiegelkast, met daarop een tekst: met liefde
verzameld door Bea van der Putte. Wie was deze
Bea, die zo'n unieke verzameling bij elkaar wist te
krijgen? Erik Overvliet, jaren haar echtgenoot,
vertelt het ons graag.

Bea - in 2011 overleden - had een speciale focus
voor heiligenbeelden.

"Ze was een echte Haarlemmermeerse, geboren in
Lijnden en woonde toen ik haar leerde kennen in
Hoofddorp. Dat betekende niet dat onze eerste
ontmoeting ook in de polder plaatsvond, want dat
gebeurde in Portugal. Eind jaren negentig, op een
boot van wederzijdse vrienden, sloeg in de Algarve
de vonk tussen ons over. Ik kom uit Alphen aan
den Rijn, maar ben voor haar naar Hoofddorp
gekomen. Daar zijn we in de Joannes de Doperkerk

getrouwd. Bea was parochiaan, zong bij Odyssee
en was altijd enthousiast op zoek naar
heiligenbeelden. Ze verzamelde ze al voordat wij
elkaar ontmoetten. Wanneer ze begonnen was? In
de jaren '70- '80. Alles wat ook maar enigszins met
godsdienst te maken had stond ter discussie.
Heiligenbeelden waren niet heilig meer, kinderen
gebruikten ze als stoepkrijt. Bea vond dat triest. Op
een gegeven moment zag ze zo'n beeld staan bij
het afval en ze besloot die van de container te
redden. Eigenlijk was dat de start van haar
verzameling. En als er een beeld over de dam is,

nietwaar......... Er kwam een tweede bij, een derde,
het verzamelvirus ging zich settelen en haar
collectie groeide. Toen we elkaar leerden kennen
had ze er zo'n 25. Of ze mij met haar virus besmet
heeft? Absoluut, ik durf met een knipoog te
zeggen dat ze me goed heeft heeft afgericht. Ze
hield erg van reizen, en we kwamen altijd met een
mooi beeld thuis. We gingen samen op
speurtocht. Ik weet niet meer hoe vaak we bij een
brocante in Frankrijk gestopt zijn om rond te
neuzen. Een ding was daarbij belangrijk: Bea ging
voor kwaliteit, ze nam nooit zomaar iets mee. Alles
werd gecontroleerd. Kleine beschadiging? Oké.
Maar een breuk die gelijmd was, zo'n beeld wilde
ze niet. En zo ontstond haar collectie met hele
mooie, soms zelfs unieke beelden. Vroeger, toen
mensen thuis hun favoriete heiligenbeelden
neerzetten, waren er een aantal vaste heiligen
populair. Bea vond het een uitdaging om minder
alledaagse heiligen te gaan zoeken. Ik vind dat ze
daarin goed is geslaagd. Welk beeld mij het meest
aanspreekt? Er staat een vrij groot beeld van een
pater in een pij met knoopjes. Dat vind
ik best indrukwekkend".

Indrukwekkend is ook de spiegelkast,
i \waar de verzameling van Bea een eigen
plek heeft gevonden. Erik: "Ja, die kast is
loodzwaar. Het is een oude
apothekerskast die ze gevonden heeft
in Utrecht. Frans van der Putte, haar
vader - hij was in de kerk collectant en
heeft zich ook bezig gehouden met het
tuinonderhoud - heeft nog geholpen
om die naar Hoofddorp te versjouwen.”

Bea is overleden. Wilde hij haar
verzameling niet thuis houden?

“Dat heb ik zeker gedaan.

Ik geloof zo'n jaar of tien. Maar mijn
leven veranderde, ik ben inmiddels
hertrouwd en verhuisd naar
Noordwolde, op de grens van Friesland en
Overijssel. In onze nieuwe woning was er voor
Bea's collectie eigenlijk geen plek te vinden waar
de beelden de aandacht kregen die ze verdienen.
En wegdoen? Daar wilden we niet aan denken,
daarvoor zijn ze te speciaal. Het leek ook geen
goed idee om de collectie uit elkaar te halen. Toen
hebben we gevraagd of de kerk belangstelling had
en dat was zo. We zijn er trots op dat de beelden
daar nu mogen staan. Bea zou dat zeker mooi
hebben gevonden.”
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Parochiebreed

Beste parochianen

Mooi om kerstdagen met z'n allen te vieren en dat we
weer volle kerkdiensten achter de rug hebben.
Kinderen met ouders en andere familieleden.

Ik zou bijna roepen was het altijd maar kerst, maar
datis uiteraard een illusie 2% van het totaal zou ook
al mooi zijn.

Als er nu ouders of andere passanten ideeén hebben
waarvan ze vinden, dat kan/moet anders, horen wij
het graag.

Het punt is nl. dat wij als vrijwilligers vergrijzen, dus
we houden vast aan gewoontes die wij van onze
ouders en priesters hebben meegekregen.

Als ik zie dat we op dit moment twee jonge en
enthousiaste paters hebben dan moeten we toch
vooruit kunnen!!

Daar komt bij dat het aantal vrijwilligers flink terug
gelopen is na alle covid perikelen.

Mijn idee is, kom gerust een keer binnen bij een van de
diensten om daarna een kopje koffie/thee mee te
doen.

Hoe kom ik bij deze gedachte??

Als ik zie hoe mooi de kinderen het vonden deze
kerstdiensten bij te wonen dan is het volgens mij de
moeite om een keer bij andere diensten binnen te
wippen.

We hebben een kinderkoor dat we zoveel mogelijk bij
de diensten betrekken.

Met vriendelijke groet,
George van Goethem

Gedoopt
Jamie Padullon I
Kuba Babas —
Marthagroep

Op woensdag 8 februari vanaf 16.30 uur zijn aan
de beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.

En op woensdag 8 maart vanaf 09.00 uur de
dames Dekkers, Kunz, Remmerswaal en Ruiter.
Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent
u van harte welkom.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2023 HERHALING

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 42tot43 11 januari 31 januari 2 februari
2 (mrt) 4-3 tot 1-4 8 februari 28 februari 2 maart
3 (apr) 1-4tot 13-5 8 maart 28 maart 30 maart
4 (mei-jun) 13-5tot 1-7 19 april 9 mei 11 mei
5 (jul-aug) 1-7 tot 2-9 7 juni 27 junmi 29 juni
6 (sep) 2-9 tot 309 9 augustus 29 augustus 31 augustus
7 (okt) 309 tot 28-10 | 6september |26 september |28 september
8 (nov) 28-10tot 16-12 | 4 oktober 24 oktober 26 oktober
9 (dec-jan) 16-12 tot 03-2* | 22 november |12 december |14 december

Coede Vripdag 7 april, Pasen 9 en 10 apnl, Hemelvaartsdag 18 me,
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Pinksteren 28 en 29 mei, Kerst 25 en 26 december

*=0302-2024




Parochiebreed

Parochie financiéle
terugblik en vooruitblik

Heel hartelijk dank. De begrootte inkomsten van
2022 zijn gehaald.

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de
oproep die we eind van vorig jaar deden, om een
extra bijdrage te doen. Dankzij deze eindsprint, en
dankzij uw bijdragen van het hele jaar, hebben we
met zijn allen de begrootte bijdragen van
parochianen gehaald. De opbrengst was EUR
191.238 en de begroting EUR 190.850. En
daarnaast hebben we met zijn allen EUR 25.000
opgehaald voor de restauratie van de pastorie:
vele giften en ook de acties van taart en cake bij de
koffie en de verkoop van kerststukjes en
kerststalletjes. Andere parochianen bereiden
alweer een volgende actie voor: een rommelmarkt
op zaterdag 22 april.

Tijdens de viering van zondag 15 januari werd de
opbrengst bekend gemaakt van de kerststukjes en
kerststalletjes wverkoop: EUR 1.633,70. Deze
opbrengst is een heel mooie bijdrage voor de
restauratie voor de restauratie van de pastorie. Heel
hartelijk dank aan Karin en Dorothee die deze
mooie kerststukken hebben gemaakt, en heel veel
dank aan alle kopers.

Het zal u niet verbazen dat aan de uitgaven kant,
we meer kosten hadden dan was begroot. Met
name de uitgaven voor energie waren net als bij
veel mensen thuis, ook bij de parochie veel hoger
dan was voorzien: EUR 24.000 hoger. Gelukkig
hebben we de zonnepanelen op het dak van onze
kerk en de warmtepomp, die zorgen dat we voor
de kerk en het Fundament geen gas nodig hebben
om te verwarmen. Maar de energiekosten voor het
parochiehuis en de pastorie zijn hoog, doordat dit
oude gebouwen zijn met slechte isolatie. Voor
2023 staan een aantal maatregelen gepland om de
energiekosten naar beneden te brengen. Als we
weer met zijn allen de schouders er onder zetten,
kunnen we dat samen voor elkaar krijgen.

Aan de uitgaven kant hebben ook in 2022 veel
vrijwilligers geholpen om de kosten zo laag
mogelijk te houden: vrijwilligers onderhouden het
kerkhof en de bijbelse tuin. Vrijwilligers leggen alle
elektra aan, en repareren de afvoer van de
afwasmachine, enz. Aan de inkomsten kant
verzorgen vrijwilligers van de beheersgroep
feestjes en vergaderingen in het parochiehuis of
Fundament. Als u zelf een feestje wilt vieren:
waarom dan niet in een zaal van de parochie? Zo
helpt u de parochie. Plan uw feestje met de
beheerders van het Fundament of parochiehuis. En
als u af ten toe tijd hebt: meldt u aan als vrijwilliger
om af en toe mee te helpen in deze gastvrije
beheersgroep.

Helpt u mee op 23 februari?

Op donderdagochtend 23 februari (de dag na
Aswoensdag) vragen we uw hulp om samen met
elkaar in het parochiehuis de Vastenactie brieven
en folders in enveloppen te doen, die enkele
dagen later met de INFO samen uitgedeeld gaan
warden. Dit is altijd heel gezellig met elkaar. En zo
draagt u enorm bij aan een succesvolle
Vastenactie. We beginnen om 9.00 uur. Komt u ook
helpen? U kunt dit doorgeven aan Wim Piels
(vom-groep@hjoannesdedoper.nl) of aan het
parochiesecretariaat.
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Parochiebreed

Kerstgroepenexpositie: Hopelijk volgend jaar weer!

Op zaterdag 17 december luidde Tim Bottema de schoolbel. Ze deed dat met verve, want ze had,
zoals ze eerder had verteld, jaren in het onderwijs gewerkt. Plaats van handeling was het
Fundament en met het luiden van de bel gaf ze het openingssignaal voor de kerstgroepenexpositie
van 2022. Kerstgroepen zijn Tims grote hobby. Haar verzameling omvat circa 1200 exemplaren en
daarvan waren er in het Fundament 150 te bewonderen.

“Een heel bijzondere collectie’, beloofde Henk Koning die de openingsspeech
hield. “Sommige exemplaren mag je echt uniek noemen”. Daarmee zei hij
niet te veel. Wie de tentoonstelling heeft gezien zal het daar ongetwijfeld
mee eens zijn. Henk Koning, zelf ook verzamelaar, vermeldde nog even dat
veel fans van de kerstgroep lid zijn van de Nederlandse Vereniging Vrienden
van de Kerstgroep. Deze vereniging gaat volgend jaar, als het 800 jaar
geleden is dat de H. Franciscus het idee voor de eerste levende kerststal
introduceerde, een boekje uitgeven over kerstgroepen. “Verschillende leden
vertellen daar iets over hun eigen favoriete kerstgroep.” lets om naar uit te
kijken, dus. Het koor Maranatha bracht ter gelegenheid van de start van de
expositie de aanwezigen alvast in kerststemming.

Er was rondom Kerstmis in het Fundament veel moois te bewonderen.
Wat denk je van iets heel onverwachts, zoals kerstgroepen in een
luciferdoosje? Zoiets kleins voor zo'n groot verhaal? Dat blijkt heel goed
te kunnen. “Indrukwekkend” vonden de eerste kijkers en dat gold zeker
ook voor een kerstgroep van groter formaat uit de Filipijnen: tegenover
{ de nietige luciferdoosjes waren ze niet te missen!

lets heel anders was de presentatie van de kerstgroep volgens
de Zsopka-traditie uit het Poolse Krakau. Tim had uitgelegd
dat de bewoners op de eerste donderdag van december
starten met het creéren van een unieke kerstbeleving.
Rondom de kerstgroep bij de kerk maken ze in het kader van
een wedstrijd een dorp van huisjes en monumenten.
Schaalmodellen, bijvoorbeeld van crépepapier, en met
kraaltjes, allemaal huisvlijt .

En wie zag wat er in het Fundament werd tentoongesteld, zou niet
geloven dat de basis van dit ontwerp gewoon papier was!

Kerstgroepen, je kunt er nauwelijks genoeg van krijgen. Dus als het
enigszins kan - Henk Koning beloofde het al - volgend jaar weer!
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In memoriam

De onlangs gestorven emeritus-
paus Benedictus XVI staat
vooral bekend om twee dingen:
zijn terugtreden als paus in
2013 en zijn conservatieve
imago. Maar de voormalige
paus was meer dan dat. Deze
drie minder bekende kanten
van zijn pausschap mogen
zeker niet vergeten worden.

1. De paus van de jongeren
“Jongeren zijn lichten van hoop,
die niet verborgen mogen
worden’, zei Benedictus tijdens
een gebedswake in 2011.
Jongeren waren belangrijk voor
deze paus, die jonge mensen
graag aansprak als “vrienden”.
Hij verwees regelmatig naar
hen als voorbeeld en zocht
vaak toenadering tot jongeren.
Zo was hij de eerste paus met
een Twitteraccount en was hij

Tekst: Luuk van den Einden, Katholiek Nieuwsblad
Foto: CNA/Vatican Media/ L'Osservatore Romano

PAUS BENEDICTUS XVI
WAS MEER DAN ZIJN IMAGO

Madrid. In 2007 week Benedic-
tus van het programma van zijn
bezoek aan Sao Paulo af om
met dakloze jongeren te praten
en hen te bemoedigen.

2. De paus van het milieu

Het milieu ging Benedictus erg
aan het hart. In zijn pauselijke
brief Caritas in Veritate schreef
hij: “Het milieu is Gods ge-
schenk aan iedereen’. Benedic-
tus was op veel vlakken behou-

kreeg Vaticaanstad zonnepane-
len en elektrische auto’s tijdens
zijn pausschap. Ook van dieren
hield Benedictus veel. Toen hij
nog kardinaal was, ontfermde
hij zich over de zwerfkatten in
zijn buurt.

3. De paus van de oecumene
“De centrale taak van een paus
is de eenheid van de volgers
van Christus waarborgen’, zei
Benedictus al op zijn tweede
dag als paus. Hechte contacten
tussen katholieken en andere
christenen vond hij belangrijk:
met lutheranen en anglicanen
werkte hij aan nauwere ban-
den. Daarbij respecteerde hij de
verschillen tussen deze kerken:
christelijke eenheid in verschei-
denheid was zijn ideaal.

Meer lezen over deze bijzondere

aanwezig bij de Wereldjonge- dend, maar juist progressief en soms miskende paus?
rendagen in Keulen, Sydneyen  als het om het milieu ging. Zo Zie kn.nl/benedictus
@ '] Bl ® & &
1927 1951 1977 2005 2013 2022
Op 16 april Samen met Wordt in Op 19 april Op 11 februari | 131 december
wordt Joseph zijn oudere hetzelfde jaar wordt hij kondigt
Ratzinger in broer Georg aartsbisschop gekozen als Benedictus
het Duitse wordt hij op en kardinaal 265e paus van XVl tot ieders
Marktl am Inn 29 juni priester de Katholieke verrassing zijn
geboren gewijd Kerk aftreden aan

®* e e e -
1950

2000
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L E L .
) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668
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Haarlemmewmeer

Katholieke Bond van Oudere®

KI‘UiSWGg mM5-A belangenerganisatie
seniorsn
2131 CV Hoofddorp

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

023 5 61 7972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl
info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl
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De muizen hebben zich verstopt in de keuken.

Ze wachten geduldig tot de pastoor en mevrouw Bontje,
de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan- Dan
liggen er altijd koekkruimels en daar zijn de muizen dol
op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze
staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? ‘IKY gilt
de brutaalste. ‘Nee, IK wil hem!’ gilt een ander. ‘Nee,
IKKE!!" Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén
muisje staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar
broers omver wordt gelopen. “‘Waaacht!’ gilt ze boven
alles uit. ‘We moeten iets afspreken!!!’ Gelukkig wordt
het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. ‘Laten

we het aan Kik vragen!’ zegt Mieke. Samen slepen §
ze de cracker door de kerk.

f Rechtvaardigheid l KiK

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben
uitgelegd, zegt Kik: Je kunt hem toch eerlijk in stukken
breken?’ Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen
de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een
dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar
ineens zit Mieke naast hem. ‘Er is iets gebeurd, Kik’
zegt ze. ‘Mijn broer heeft de helft gehouden en de
andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet
eerlijk!” Kik zwijgt. ‘Wat hebben jullie toen gedaan?”
vraagt hij. ‘Wij’, zegt Mieke, ‘hebben onze helft eerlijk
verdeeld- Maar ik voelde me ROT. Kik snapt het.
Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op-
‘Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker’

r Wie enkel maar schattig is, lief en aardig
is niet qutomatisch ook rechtvaardis.

Wie qltiid maar Ja zegt met zachte stem

die zet zichzelf op een soort van rem.

bie kan enkel buigen, bukken en knikken

als anderen stiekeme kunstjes flikken;
die glimlacht en weifelt en kijkt steeds weg
als er vals wordt gespeeld of iets naars gezegd,
of als er gestolen wordt, of gepest.
Die is hiet rechtvaardiger dan de rest.

Haal je voet van de rem, en geef tegengas
als iets echt oneerlijk is in de klas,
hiet om zelf populairder te worden,

maar om eerlijkheid zelf, om de hogere orde.

Als je 't maar uitspreekt, zonder te eisen,
en zonder te schreeuwen en te krijsen,
als Je t maar uftspreekt, flink en waardiy:
Dit is niet oké. bit is niet rechtvaardiy’.

Uit de Bijbel

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
en grote liefde voor zijn geboden.

Ben je mild en vrilgevig, doe je eerlijk zaken,
dah gaat het je goed. Je rechtvaardigheid

houdt altijd stand. (naar pPsalm 12)

<

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M, Jurrigns



