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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 3 moet binnen zijn
voor woensdag 8 maart
Afhalen Info nr. 3 donderdag 30 maart

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 94154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

In dit nummer
Jaargang 54, nr. 2, 4 maart - 1 april
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Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63 10 Samen in Gesprek
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- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145, 16  Kids en Jongeren
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Enaaltljd geserve‘e‘rd an Het Fundam_ent. = 21 Symbool van menselijk lijden
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Maaltijd begint om 18.00 uur, kosten € 6 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema: Soberheid



Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

Een droge snee brood, een glas
water, een appel...

Dat is, wat we noemen, een sobere maaltijd. Schuift u
aan? Nou nee, denken we, maar zeggen het uit
beleefdheid niet hardop! Toch zou het voor heel wat
wereldburgers een feestmaal zijn! En deze soberheid
was een paar decennia terug ook terug te vinden in
de Nederlandse huisgezinnen, zeker in de
Veertigdagentijd voor Pasen. Uit onze jeugd
herinner ik me het grote suikerbeest dat vanaf
sinterklaasavond in de vitrinekast stond. Het liefst
een bruine, die vonden we het lekkerst! En op
Vastenavond werd deze in stukjes gebroken en
uitgedeeld aan de familie, en dan werd er
geklaverjast. Nog even ‘los’ gaan want vanaf de
volgende dag, Aswoensdag, mocht het niet meer,
dan ging de vastentijd in. Een periode van 40 dagen
sober eten, geen vlees, geen snoep, geen biertje.
Het moest ons doen herinneren aan de 40 dagen dat
Jezus zich terugtrok in de woestijn om zich te
bezinnen op de tijd van lijden die hem te wachten
stond, en op de 40 jaren in de woestijn van het volk
Israéls, op weg naar het veelbelovende land.

En het doorbrak de vanzelfsprekendheid van onze
welvaart (die toen nog echt lang niet het niveau had
van onze welvaart vandaag de dag).

Er is oorlog en geweld in Oekraine en op veel andere
plekken op de wereld, we zien de verschrikkelijke
verwoesting van de aardbevingen in Turkije en Syrié,
het niet te bevatten leed van de getroffenen.... Ook
het appél dat het op ons, onze rijkdom, onze
vriendschap, onze kennis, doet is vanzelfsprekend en
laat ons niet koud.

De veertigdagentijd is niet alleen een tijd van
bezinning alleen, het nodigt ook uit om in actie te
komen. We hebben zoveel te bieden: niet alleen ons
geld en goed, maar ook onze rijkdom aan kennis en
onze vriendschap. Laten we ons ook bezinnen op de
mogelijkheden om daar zoveel mogelijk van ter
beschikking te stellen aan hen, die het nodig
hebben. En het dan niet bij bezinnen alleen laten
natuurlijk!

Dan wordt een sobere maaltijd een feestmaal voor
velen. Schuift uaan?

De redactie



Pastoraal woord

Het lijden verbindt allen

Toen ik dit schreef was de aandacht van de
wereld gericht op Turkije en Syrié. Daar werd
het zuidoosten van Turkije en een deel van Syrié
getroffen door een zware aardbeving. Het heeft
meer dan 19.000 mensen hun leven gekost.
Daarnaast storten vele gebouwen in. We zien
het verdriet en de verwoesting en zijn even
sprakeloos. Door de beelden voelen we en zien
we het lijden van de gewonden en de
overlevenden.

Deze dagen, in de veertigdagen tijd lezen en
denken we na over het lijdensverhaal van Jezus.
Misschien dat het verhaal minder aandacht
krijgt, we kennen het tenslotte allemaal en het
is al zo lang geleden. Het verhaal van Zijn lijden
is misschien “gewoon” geworden en niet meer
interessant genoeg om over na te denken in
deze tijd. Of mensen kijken ernaar met een
ander perspectief. Het lijJdensverhaal van Jezus
is het verhaal van eenzaamheid, er waren niet
veel mensen die hem steunden. Gehoorzaam
aan zijn Vader liet hij het gebeuren, want zo was
het lijden voorbestemt.

Welke vorm van lijden je ook hebt, het heeft
altijd te maken met negatieve gevoelens: Vrees,
verdriet, pijn, onmachtig, wanhoop, enz. Veel
vragen komen naar boven. Wat is er gebeurd?
Waarom? Vaak krijg je geen antwoord op die
vraag. lk denk dan aan het verhaal van Job die
zei: “Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder
gekomen en naakt zal ik in haar schoot
terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer
heeft genomen, de naam van de Heer zij
geprezen”. Uiteindelijk zijn wij als onmachtige
schepselen tegenover de machtige. We kunnen
niet alles voorkomen in het leven. Niemand wil
in het leven lijden, maar het kan iedereen
overkomen. Daardoor is het ook een manier van
verbinden.

Mensen steken een kaars voor een ander aan,
bidden voor anderen, helpen actief of starten
inzamelacties voor goederen of geld op.

Het lijden kan tranen veroorzaken, maar ook
roept het mensen op tot solidariteit. Het is pijn
op dat moment, maar aan de andere kant kan
het ook een leerzame ervaring voor de
toekomst zijn. Het is verdrietig, maar het geeft
ook een gevoel van saamhorigheid dat wij
mensen altijd bij elkaar horen op deze aarde.

Lijden maakt ons bewust van onze eigen
kwetsbaarheid, het herinnert ons aan de pijn.
Zo zijn we in staat om anderen te helpen.
Omdat we het zelf zo goed kennen. Misschien
kunnen we het voor een ander dan wat zachter
of draagbaarder maken. En wat we altijd
kunnen doen is voor elkaar bidden.

Namens het pastores team wens ik u allen het
allerbeste toe en gaan we samen het Licht van

de Pasen tegemoet.

Pater Silvester Manek Eko, SVD



Vastenactie 2023 - Technische school Zambia

Onze parochie ondersteunt in de vastentijd de technische school CYDC in Zambia. Het Chikowa Youth
Development Centrum (CYDC) leidt jonge mensen op in diverse technische beroepen. Na hun opleiding
kunnen zij in de buurt aan het werk zodat zij niet wegvluchten naar de grote stad. Chikowa ligt zeer
afgelegen op ca. 100 km van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 km is een onverharde weg,
dwars door de bush van Zambia, tegen de grens van Malawi.

Metselen

Zonder huis geen leraar. Zonder leraar geen les.

De CYDC is technische school die in 1987 werd opgezet door de Comboni missionarissen. De school
biedt betaalbare en hoogwaardige technische training en vorming aan jongeren van de provincie.
De school is geregistreerd onder TEVETA (de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor
technisch onderwijs in Zambia). Afgestudeerden vinden makkelijk werk, of beginnen voor zichzelf.
Een filmpje over dit project vindt u hier: https://youtu.be/TzVZI_Lue3Q U kunt ook de Facebook
pagina van de school volgen: https://www.facebook.com/chikowaydc/

In 2021 startte CYDC met de nieuwe opleiding ‘voedselproductie; omdat in die sector veel
werkgelegenheid is. Er werd een leraar aangetrokken, een zeer bekende chef-kok in Zambia die
door COVID-19 zijn baan in Lusaka was
kwijtgeraakt. Het is onmogelijk voor deze John
Dino Banda om dagelijks terug te reizen naar
Lusaka, een autorit van bijna negen uur. Om hem
voor de school te behouden moet er woonruimte
voor hem en zijn gezin worden gebouwd.

De Bisschoppelijke Vastenactie, tezamen met de
missieorganisatie Fidesco, zamelen € 26.000,- in
om dit mogelijk te maken. Onze parochie gaat
deze organisaties helpen.

Kookles van chef-kok John Banda



Parochiebreed

(vervolg)

VASTENAC IE

Betere kansen op arbeidsmarkt

Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare opleiding bieden die hen in staat stelt
om zelfvoorzienend te worden. Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan de leraren
geen hoog salaris worden betaald. Om toch leraren aan te trekken, en te houden, stelt CYDC
woningen voor hun en hun gezinnen ter beschikking. Dankzij de komst van de ervaren chef-kok
Banda werd een samenwerking met safari-lodges van het South Luangwa National Park (op 1 uur
afstand) aangegaan. De studenten kunnen daar stage in de keuken lopen om praktijkervaring op te
doen. Dit verhoogt hun kansen op een baan, na het behalen van het diploma.

Noodzaak van woonruimte

Het bieden van een huis maakt de komst naar het afgelegen Chikowa waarschijnlijker. Als de
chef-kok met zijn gezin ter plekke kan wonen is de waarschijnlijkheid, dat hij blijft, groter. Anders
trekt hij zich terug naar de stad waar het salaris hoger is. De nieuwe cursus stopt vervolgens en het
leeraanbod voor de studenten vermindert. De verwachte bouwtijd van zijn huis is zes maanden. In
die tussentijd is er tijdelijke huisvesting voor de docent en verblijft zijn gezin nog in de hoofdstad
Lusaka. Het CYDC zal de bouw in eigen beheer en zoveel mogelijk met eigen krachten uitvoeren.
CYDC heeft ervaring met soortgelijke bouwprojecten. Er staan 11 huisjes op het schoolterrein die
door leraren, medewerkers en (Fidesco-) vrijwilligers bewoond worden.

Uw bijdrage

U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie overmaken naar bankrekening (IBAN)
NL69INGB0001315941 van VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp, onder vermelding van
Vastenactie 2023.

Meer informatie

Op de website van onze parochie vindt u meer informatie over dit Vastenactie-project, inclusief de
links naar enkele korte YouTube filmpjes over het project:
https://www.hjoannesdedoper.nl/vastenactie/.

Namens de Vastenactie en de leerlingen en leraren van de technische school in Zambia, willen wij u
bij voorbaat al hartelijk danken voor uw gift.

VOM-groep parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp



Parochiebreed

Vanaf Aswoensdag 22 februari tot Pasen is er zes
keer een sobere maaltijd bij een van de kerken in
Hoofddorp. De maaltijden vinden altijd plaats op
woensdagen van 18.00 uur (inloop) tot 19.15 uur
(afsluiting).

ledere sobere maaltijd begint met een presentatie
over een maatschappelijk onderwerp.

De maaltijden bestaan uit een vegetarische soep
met brood en na afloop is er kort een gesprek over
het thema van die dag. Op enkele locaties is er
gelegenheid om een vesper of korte viering bij te
wonen.

Na afloop wordt een bijdrage gevraagd (in principe
het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te
eten). Na aftrek van kosten wordt de bijdrage
geschonken aan een per maaltijd vastgesteld goed
doel.

Wilt u zich opgeven voor meer maaltijden tegelijk?
Dat kan via
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl met
vermelding van uw naam, aantal personen en
telefoonnummer.

Programma 2023

22 februari Heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het thema was het Chikowa Youth Development
Centre College. Deze school in Zambia biedt een
betaalbare technische opleiding aan
plattelandsjongeren. Lokale leraren en ook
vrijwilligers van Fidesco geven hier les. Vastenactie
wil een klein huis bijbouwen voor leraren. Miriam
Witt van Fidesco vertelde over dit project.

8 maart Het Brandpunt, Hoofdweg 770

‘Meer Bomen Nu' cogst overdadige en ongewenste
zaailingen uit natuurgebieden. Deze geven ze
vervolgens weg aan boeren en burgers die willen
planten. Zo verplanten ze boompjes en struiken
van een kansarme naar een kansrijke plek. Franke
van der Laan zal ons hier meer over vertellen.
Opgeven bij: Anita de Vries,
mpksoberemaaltijd@gmail.com,

tel. 06 269 649 18

Vastenmaaltijden in de veertigdagentijd (zie ook vorige Info, deels herhaling)

15 maart Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
Ds. Aarnoud van der Deijl en ds. Coen Wessel
vertellen over de stichting INLIA.

Een netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en
vliuchtelingen in nood helpen.

De grondslag van de Stichting INLIA is het
zogenaamde “Charter van Groningen’, die door
verschillende geloofsgemeenschappen in
Hoofddorp is ondertekend. (International Netwerk
van Lokale Initiatieven met Asielzoekers)
Opgeven bij Diderika de Groot,
Jjenddegroot@hotmail.com, tel. 06 543 042 54

22 maart  Parochiehuis of Fundament, naast
Joannes de Doperkerk

Hulp aan Oekraine. De ‘Stichting Caritas Ukraine
Holland’ in De Rijp rijdt elke maand met enkele
vrachtwagens hulpgoederen naar Oekraine. In
Hoofddorp worden hiervoor wekelijks dekens en
andere goederen ingezameld bij de katholieke
kerk. Vrijwilligers vertellen over deze activiteiten.
Opgeven bij secretariaat Joannes de Doper, tel. 023 56
38 145 (9-12 uur) 6f via e-mail
soberemaaltijden@kerkeninhoofdorp.nl

29 maart De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Stichting ‘Make a Child Happy' is er voor kinderen
die met armoede, ziekte of andere problemen
moeten leven. ‘Make a Child Happy' zorgt voor een
korte vakantie of ‘n dagje eropuit. Zo kunnen
kinderen even onbezorgd kind zijn. Net als ieder
ander kind dromen, lachen en spelen. Een
bestuurslid van MaCH komt ons vertellen over de
stichting en wat die voor Haarlemmermeerse
kinderen betekent

Opgeven bij Pia Jonkman, pia.jonkman@ziggo.n|,
tel. 06 226 230 00

5 april De Ark, Muiderbos 36

‘Caring Farmers' is de belangenbehartiger voor alle
boeren die op weg zijn naar een natuur inclusieve
kringlooplandbouw. De organisatie behaalde in
2022 de 1e plaats in de Duurzame 100 van Trouw.
De gebroeders Ham van de Elizabeth Hoeve in
Nieuw-Vennep maken onderdeel uit van dit
landelijke netwerk. Jan Ham komt ons vertellen
hoe hij handen en voeten geeft aan “zorgzaam
boer zijn".

Opgeven bij Frances Don,
francescwdon@hotmail.com, tel. 06 815 528 27
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ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Qok in maart is er van alles te doen in de Hoofddorpse kerken. ledereen van harte welkom op alle

locaties.

Weerbarstige parabels

We spreken met elkaar over de gelijkenissen van
Jezus en hun joodse achtergrond en kijken welke
gelijkenissen we lastig vinden.

Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren,
redigeerde een paar jaar geleden het boek
'Opnieuw gelezen. Hedendaagse schrijvers over de
parabels' waarin hijzelf ook een parabel bespreekt.
Het gaat in deze bundel vooral om de
weerbarstige parabels: Waarom wordt die
onrechtvaardige rentmeester geprezen? Waarom
moet ik alles opgeven als ik Jezus wil volgen?
Waarom wordt die ene bruiloftsgast weer naar
buiten gegooid?

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we in De Ark
deze parabels. Paul van Tongeren komt zelf ook,
op 23 april. Op deze avond bereiden we ons
hierop voor.

Informatie bij Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 06 179 709 59.
Maandag 6 maart 2023, 20.00 - 22.00 uur

De Ark

Boekbespreking: Geloof en godsdienst....
We bespreken het boek “Geloof en godsdienstin
een seculiere samenleving’ van kardinaal Jozef de
Kesel.

In de afgelopen decennia is de plaats van
godsdienst en geloof fundamenteel verandert,
stelt de Belgische kardinaal Jozef de Kesel in dit
boek. Met ieder, die geloof en godsdienst in onze
samenleving ter harte
gaat wil hij nadenken
over welke
consequenties dat
heeft. Dat de kerk in
crisis is, hoeft niet te
betekenen dat de kerk,
dat het christendom
afgedaan heeft.
Uitgaande van een
kerk, die een
minderheid is in onze
samenleving, ziet hij
nieuwe kansen.

Een inspirerend boekje

GELOOF &
GODSDIENST

om samen te kijken hoe wij daar in staan. Gaan wij
mee in zijn analyse, die hoop en optimisme
uitstraalt? Welke mogelijkheden zien wij,
gelovigen in Hoofddorp, in onze sterk
geseculariseerde samenleving?

Begeleiding: Leo Mesman.

Boek: ISBN 9789085286509

Informatie en aanmelden (uiterlijk maandag 6
maart) bij Leo Mesman, mail:
mesmanleo51@gmail.com.

Woensdag 16 maart 2023, 20.00 - 22.00 uur
Het Fundament, Kruisweg 1073, Hoofddorp

Film Joseph de Rebel
(zie uitgebreide tekst op pagina 10)

Tijdens de bijeenkomsten 'Samen in gesprek’
praten we met elkaar over een cultureel, religieus
of maatschappelijk onderwerp.

We kijken naar de film Joseph de rebel, van
wanhoop tot verzet. Over een gevecht voor
waardigheid en mensenrechten en het ontstaan
van de internationale beweging ATD 4de wereld.
De film wordt ingeleid en met ons nabesproken
door Greet van Schaik.

Aanmelden en informatie: bij Coby Bergsma 023 565
24 00 of bij Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com
Donderdag 9 maart 2023, 14.00 - 16.00 uur
Parochiehuis Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073,
Hoofddorp

Informatie

Actuele informatie op www.kerkeninhoofddorp.nl
Altijd op de hoogte blijven van alle activiteiten van
de Raad van Kerken Hoofddorp? Neem dan een
(gratis) abonnement op de digitale nieuwsbrief.
Stuur een mail naar
nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl en u ontvangt
de nieuwsbrieven in uw mailbox.
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Samen in Gesprek
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In de film Joseph, de Rebel” gaat een jonge
priester in 1956 werken in een daklozenkamp
even buiten Parijs. In dit kamp wonen ruim 2000
mannen, vrouwen en kinderen in golfplaten
hutten, die eigenlijk bestemt zijn voor varkens.
Het leven is erbarmelijk, zonder een enkele
voorziening, maar wel met 27 hulpverlenende
instanties in hun kielzog, die niet met, maar over
hun hoofd heen, beslissingen nemen. Deze
instanties houden zich bezig met allerlei zaken:
een gaarkeuken, het uitdelen van kleding en
schoeisel en.. adoptieprogramma’s. Want, zo
denkt men, de kinderen zijn beter af buiten het
kamp zonder hun ouders dan in het kamp zelf.

Pére Joseph, zelf na de 1e wereldoorlog in
armoede opgegroeid, gaat in dit kamp wonen
en werken. Hij legt zich niet neer bij het
afhankelijk zijn van de mensen van de
gaarkeuken e.d. en richt een bibliotheek op.
Want, zo zegt hij: “Armoede maakt mensen tot
slaaf, kennis, kunst en spiritualiteit maakt
mensen vrij."

Natuurlijk ondervindt Joseph de nodige
tegenstand, maar hij zet door.

Hij zet activiteiten op voor
de vrouwen, realiseert een
‘vrouwen foyer’ waar men
activiteiten kan doen, die
in hun hut niet mogelijk
zijn, zoals wassen en
strijken. Hij leert de
vrouwen zelf voor hun
gezin te zorgen.
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Wie kent niet het gezegde: ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit
een kwartje.? Als je opgroeit in een gezin waar armoede van geslacht op geslacht
wordt ‘doorgegeven; weet je zonder hulp nauwelijks te overleven.

De film van vandaag laat zien, dat je, met mensen om je heen, die mét je meeleven
en meedenken en niet éver jou beslissen, tot meer in staat bent, dan je zelf denkt.

Met mannen bouwt hij een kapel, want hij weet:
met mannen moet je niet praten, maar iets
doen.

En de kinderen zijn welkom in de bibliotheek
waar ze worden voorgelezen,

zelf leren lezen en hun creativiteit de vrije loop
kunnen laten.

Samen met de mensen uit het kamp, en niet
over hun hoofden heen, legt Joseph de eerste
aanzet tot wat later een programma wordt en
waarvan de visie door de Verenigde Naties is
overgenomen: “Cultuur als wapen tegen
armoede en uitsluiting”” In dit kamp werd de
basis gelegd voor de beweging ATD Vierde
Wereld. Deze beweging is actief in ruim
honderd landen overal op de wereld. En ja, ook
in Nederland. Want ook hier zijn nog steeds
gezinnen, die onze hulp nodig hebben.

In 1992 erkennen de Verenigde Naties 17
oktober als Werelddag van verzet tegen
extreme armoede. Pére Joseph maakte duidelijk
“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te
leven, worden de rechten van de mens
geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen.”

Joseph Wresinski, geboren op 12 februari 1917
in Angers, overleed op 14 februari 1988 in Parijs.

Donderdag 9 maart van 14:00-16:00,
Parochiehuis.

Nadere inlichtingen bij:

Coby Bergsma tel. 023-5652400

Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com of
06516 209 39



Al 370 dagen oorlog

We zijn aan een nieuw jaar begonnen.

Neem aan dat u de feestdagen goed en gezellig
bent doorgekomen. Mogelijk heeft u goede
voornemens voor dit nieuwe jaar.

Dat willen de Oekrainers ook maar liggen al 370
dagen onder vuur,

12 miljoen Oekrainers op de vlucht, waarvan 5,6
miljoen vluchtelingen zijn geregistreerd in
andere Europese landen, aldus
VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Denk u eens in dat het grootste deel van ons land
op de vlucht is.

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen.

In Nederland worden wij ook geraakt door de
energie prijzen en de inflatie. Vele van ons zullen
de kachel lager hebben staan dan anders.

Maar bedenk eens dat er helemaal geen
verwarming is.

Zois het in Oekraine nog even kouder dan hier.
Naast andere tekorten blijft hulp aan onze
medemens in Oekraine geboden.

Wij zijn 19 december j.I. voor de 8ste keer naar
Caritas in De Rijp geweest om uw donaties af te
leveren. Want hulp blijft nodig.

Laten we daarom niet bij de pakken neerzitten,
maar volhouden, hoe groot de problemen ook
zijn.In het besef dat onze Christelijke roeping is
om als gedoopten ons in te zetten voor kerk en
wereld.

Helaas is de hulp vraag onveranderd groot.
Misschien goed nog eens rond te kijken wat u

kan doneren. Helpt mogelijk ook eens in de

omgeving, bij familie en vrienden te vragen of er

nog iets over is.

Onveranderd is er vraag naar;

- Slaapzakken en dekbedden daar is een
chronisch gebrek aan.

« KLEDING; Winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en T-shirts.
Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude winter
worden!!

. Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk,
U helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-dames en
kinderkleding in te leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen

(niet dicht zodat wij er nog iets bij kunnen
doen) en op de doos of tas een code te
schrijven:

heren 18A, dames 18B, kinderen 18C. Dekens,
slaapzakken en dekbedden 9B.

« Medisch materiaal en overige spullen voor

mensen op de vlucht en in nood.

Spullen wat nodig is bij verwondingen en bij

verzorging en hulp van gewonden.

- Voedsel maar wel houdbaar.

(Nood)aggregaten, klein en groot. Misschien

staat er nog een in uw schuur!

Financiéle hulp in vorm van donatie met name

voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog

zijn.

.

Wederom onze dank voor uw aandacht.

En brengen weer graag uw donaties naar Caritas.
George van Goethem

Peter van der Kamp
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Spaanstalige viering.

Elke vrijdagavond in de vastentijd 19:00 uur houden we een korte vesperviering onder begeleiding van
pater Eko Manek. In 6 avonden staan we stil bij de 14 staties van de kruisweg, met gebed en eenvoudige
zang.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 5 maart Bernadette Dullens
Zondag 12 maart Bernadette Dullens
Zondag 19 maart Mario Boelen

Zondag 26 maart Bernadette Dullens

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 12 en 19 april.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
Op 6 maart a.s. is er om 10.30 uur een viering.

Opbrengst Collectes
21 en 22 januari € 487,90
28 en 29 januari € 389,05

4 en 5 februari € 465,90
11 en 12 februari € 630,00

Extra collecte t.b.v. €750,35
aardbeving
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 4 maart - 1 april
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Za 04 mrt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
2e zondag van de 40-dagentijd
Zo 05 mrt 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven; Thijs en Trees Doesburg

12.00: Engelstalige viering; voorganger; Intern. Choir John the Baptist
Di 07mrt 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering. C
Do 09 mrt 18.45: Rozenkrans

1915 Eucharistieviering
Za 11 mrt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor

3e zondag van de 40-dagentijd

Zo 12mrt 10.00: Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven - van der Hulst
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 14 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 16 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 18 mrt 19.00: Viering; pastor L. Mesman; Odyssee
4e zondag van de 40-dagentijd
Zo 19mrt 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 21 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 23 mrt 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 25 mrt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
5e zondag van de 40-dagentijd
Zo 26 mrt 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Maranatha
- Dick van der Geest
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 28 mrt 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do30mrt 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Ter informatie volgenfde Info

Za 01 apr 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Palm- en Passiezondag
Zo 02 apr 10.00: Familieviering; pater A. Toppo; Zangertjes
- Frans Koeckhoven; Gerrit en Rie Vork en tot een bijzondere intentie
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Parochiebreed

Stef Franke: “Open, gastvrij, welkom. Dat moeten de sleutelwoorden zijn”

Tekst en foto: Anja Maas

In onze rubriek Kennismaken met is het deze
keer de beurt aan Stef Franke (66), sinds
september de vicevoorzitter van ons
parochiebestuur. Hij is de opvolger van Johan
Basmaci, die deze taak onlangs neerlegde.
Helemaal onbekend zal Stefs naam niet klinken,
want hij loopt al een tijdje mee. Voor onze
vorige INFO schreef hij al een kort intro onder
het motto ‘Een nieuwe start’ Dan hoort een
gesprekje voor onze kennismakingsrubriek er
zeker bij.

Het was even puzzelen met de agenda’s, maar
op 1 februari is het zover: interviewster en Stef
ontmoeten elkaar in het parochiehuis. Het is
buiten droog en dat maakt een foto in de tuin
mogelijk: altijd een prima plek om iemand ‘neer
te zetten We bekijken nog even waar precies,
maar meestal leidt het verhaal vanzelf naar een
toepasselijk beeld. En dat is zeker nu

het geval, want waar kun je iemand, die niet
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alleen dol is op reizen maar ook met reizen zijn
geld verdient nu beter portretteren dan bij
Christoffel, beschermheilige van de reizigers?
Maar eerst is het tijd voor koffie en het
interview.

Stef Franke blijkt een enthousiast verteller. [k
ben een echte Mug. En dan weet iedereen in
deze regio wel dat ik ben geboren en getogen
ben in Haarlem. Ik kom uit een gezin met twee
kinderen, ik heb een broer. Overigens, ik woon
niet meer in Haarlem, maar sinds ongeveer 10
jaar in Heemstede. Net over de grens met de
gemeente Haarlemmermeer. Waarom dan naar
de kerk in de H. Joannes de Doperparochie? 1k
kan alleen maar zeggen: het is zo gelopen. Mijn
oudste dochter woont sinds enige tijd in
Hoofddorp en kwam logischerwijs naar deze
parochie. Ze was enthousiast, zeker omdat hier
ook vieringen in het Engels worden gehouden.
En dat laatste was voor mij interessant, want
Isabelle, mijn vrouw, heeft een Engelstalige
achtergrond. Het is voor haar praktisch om in
het Engels naar de kerk te gaan. Daardoor was ik
een tijdje een zwevende parochiaan tussen
diverse regionale parochies met een
internationale uitstraling. We kwamen in
Haarlem en Amsterdam. Mijn dochter zette ons
op het spoor van Hoofddorp en zo kwamen we
naar deze parochie. We maakten kennis met de
mede-parochianen maar daar blijft het niet bij.
Je hoort over het bestuur en de andere
organisatorische aspecten, dat gebeurt vanzelf.
Johan Basmaci liet vorig voarjaar weten dat hij
wilde stoppen met zijn vicevoorzitterschap. Er
was een vacature en ik ben erin gestapt. Na een
aanloopperiode heb ik hem in september 2022
opgevolgd. Leuk, ik heb er zin in, het is een
mooie uitdaging. Overigens, er was nog een
vacature en die is er nog steeds: we zoeken ook
een nieuwe secretaris. Dus nu we er toch over
praten: als er iemand belangstelling en tijd
heeft, kom even praten!



Kennismaken met... (vervolg)

Twee vacatures dus, je koos voor de
(vice)voorzittershamer. Waarom geen
secretaris? |k heb me in mijn werkend leven -
dat overigens nog steeds voortduurt — vooral
bezig gehouden met beleid. Dat kon ook niet
anders, want ik was ondernemer, ik had met 2
partners een eigen bedrijf. In de reiswereld.
Reizen was en is nog steeds mijn passie. lk ben
nieuwsgierig naar mensen, naar hun cultuur. Ik
werkte als touroperator. We waren specialist in
verre reizen. We zijn gestart in 2001 en hebben
ingezet op de grote mogelijkheden van
internet. Dat is goed gelukt, we zijn uitgegroeid
tot een flink bedrijf. In 2015 heb ik mijn
aandelen verkocht en me toegelegd op een
ander reisinitiatief: Local Hero Travel. Onze focus
ligt op verre reizen buiten Europa. Erg leuk, erg
boeiend. Corona heeft natuurlijk wel even voor
een dipje gezorgd, maar gelukkig kunnen we
het weer oppakken.

Waar komt je fascinatie voor het reizen
vandaan? |k denk dat het er bij mij gewoon
inzat. Ik heb altijd een drive gehad om de
wereld te zien, over de grenzen te kijken, andere
mensen te ontmoeten. Ouderen herinneren
zich vast wel de tv uit de jaren 60. Dr. L. van
Egeraat had een rubriek met beginnend
toerisme. Heel populair in die tijd van groeiende
welvaart. Maar Van Egeraat deed meer. Zo legde
hij de basis voor studies toerisme met een
mbo-opleiding, aanvankelijk alleen voor
meisjes. Toen ik van het vwo afkwam dacht ik:
welke kant wil ik op? Hotel, journalistiek, of
toerisme? Het werd toerisme. |k ging voor de
studie toerisme in Breda. Nooit spijt van gehad!

Je zit nu in een half jaar in het bestuur van
onze parochie. Wat valt je in deze
gemeenschap vooral op? “Dan zeg ik direct: de
hoeveelheid vrijwilligers. Meer dan 300. Zo'n
groot aantal vind je haast nergens anders. Een
groot pluspunt. ledereen straalt betrokkenheid
en enthousiasme uit. Verder is hier veel
internationale input, natuurlijk door de
SVD-paters maar ook dankzij de Filipijnse,
Spaanse en Eritrese gemeenschap. Er zit zoveel
leven in deze parochie. En dan hebben wie
natuurlijk de prachtige Bijbelse kerktuin. Ik vond

dat zo'n verrassing, want de tuin ligt best
verstopt. Zelfs als je langs de ventweg loopt kun
je nauwelijks al het moois zien, wat hier te
bewonderen is. Misschien moeten we nog
duidelijker aangeven dat we hier niet alleen een
kerk hebben, maar ook een inspirerende plek
die eigenlijk niemand mag missen. Misschien
kunnen we er eens over nadenken hoe we dat
zouden kunnen doen.

Je hebt een bestuursfunctie aanvaard. Wat is
je visie voor de toekomst van onze parochie?
Dat is een belangrijke en ook een moeilijke
vraag. Eerlijk gezegd, de toekomst van alle
parochies in Noord-Holland ziet er niet
rooskleurig uit. Dat is de stand van zaken, zei
het bisdom onlangs op een bijeenkomst in
Heiloo. Een ernstige boodschap, ongeveer de
helft van de parochies zou dicht moeten. Het is
dus van belang te inventariseren hoe iedereen
hierin staat en hoe we deze gemeenschap
kunnen houden zoals die nu is: een bruisende
parochie. En natuurlijk nog beter maken. Wat
mij betreft, en daar zijn we het allemaal over
eens, zijn de woorden open, gastvrij en welkom
sleutelwoorden. We waren vorig jaar sterk
vertegenwoordigd bij de conferentie
missionaire parochie in Breda. En vanuit de
uitgangspunten die daarvandaan komen
kunnen we zeker verder. We moeten er
vertrouwen in hebben dat we daarmee op de
goede weg zijn.

Wil je ook nog iets over jezelf en je familie
vertellen? En wat zijn je hobby’s? |k ben
getrouwd met Isabelle, we hebben 3 kinderen
en 4 kleinkinderen. Drie jongens en een meisje.
De jongens zijn 7, 3 en 6 maanden, het meisje is
4 maanden. De jongste twee zijn vorig jaar, in
de laatste coronaperiode geboren. Dat maakte
dat jaar voor ons extra bijzonder. En wat mijn
hobby’s betreft? Ik ben een fanatiek reiziger, dat
heb ik al verteld. Maar ik hou ook erg veel van
lezen en schrijven. Taal is op deze twee
manieren zeker ook mijn passie.”

Dank je Stef. En veel succes. En dan wacht in de
tuin Christoffel.



Kids &

Www.hjoannesdedoper.nl

Ga mee naar de
Wereld Jongerendagen!

Informatiebijeenkomst in onze kerk

De Wereldjongerendagen
(WJD) is het grootste
_ jongeren-event ter wereld
, en één van de grootste
u internationale
WI D evenementen van de
ussapon  Katholieke kerk. Om de
2023

twee a drie jaar komen
honderdduizenden -
soms wel miljoenen! -
jongeren vanuit alle
continenten bijeen, om het katholieke geloof te
vieren. Dit jaar vinden de wereldjongerendagen
plaats in Lissabon van 1 tot en met 6 augustus.

Hoe het begon

De Wereldjongerendagen vonden voor de
allereerste keer plaats in 1984, in Vaticaanstad,
Rome, op initiatief van de heilige paus Johannes
Paulus de 2e. Sindsdien is het gestaag uitgegroeid
tot wat het vandaag de dag is: het grootste
jongeren-event ter wereld. Lees hier meer over het
ontstaan en de geschiedenis van de WJD. Klik hier
voor een overzicht van alle WJD’s tot nu toe.

De paus

Ook de paus komt naar de Wereldjongerendagen;
je zult hem zien op meerdere momenten tijdens
het internationale programma. Zijn aankomst is
altijd een echt hoogtepunt! Ook is de paus
aanwezig bij de avondwake in de open lucht en
gaat hij voor bij de grote slotmis, de volgende
ochtend. Hij spreekt de jongeren dan toe en
moedigt hen aan om een stap in het katholieke
geloof te zetten en, ‘opgeladen’ met de
(geloofs)ervaring van de WID, terug te gaan naar
het leven in de wereld, om daar getuigenis af te
leggen van Christus.

Thema

Elke WID heeft een thema. Voor Lissabon 2023 zal
dat zijn: ‘Maria stond op en ging met spoed’
(Lucas 1,39). De paus schrijft hierover in zijn brief
aan de jongeren van de wereld, geschreven in het
licht van de WJD 2023. De Nederlandse
bisschoppen zullen aandacht besteden aan het
thema tijdens hun catecheses in Lissabon.
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Het zou fantastisch zijn als een groep jongeren uit
onze parochie deel kan nemen aan deze dagen.
Voor iedereen die meer informatie wil wordt er
een bijeenkomst georganiseerd, samen met het
jongerenpastoraat van het Bisdom. Op 5 maart om
half 12 ben je van harte welkom voor meer
informatie over de wereld jongerendagen en de
reis er naartoe. We hopen veel jongeren te mogen
begroeten op 5 maart!

Palmpaasstokken versieren

Het lijkt nog ver weg, maar komt toch snel
dichterbij. Palmpasen. Het begin van de Goede
Week, waarin we meeleven met het lijden van
Jezus, met Zijn dood en verrijzenis. Deze dag valt
dit jaar op 2 april. Op zaterdag 1 april gaan we
daarom weer palmpaasstokken versieren in het
parochiehuis. Tussen 3 en 5 ben je weer welkom.
Met al onze mooi versierde stokken gaan we
vervolgens in optocht de kerk binnen bij de
familieviering om 10 uur.

Wat moet je meenemen? Je neemt je eigen
palmpaasstok mee zaterdag. Wij zorgen voor een
broodhaantje en voldoende papier om te
versieren. Ook krijg je een palmtakje. Neem verder
vooral ook zelf versieringen mee, zo wordt je stok
nog mooier. Hulp van de ouders is zeer gewenst,
zo leert de ervaring.

Deelnamekosten zijn 2,50. Inschrijven kan via de
website of via
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl

Tot de eerste april!



Parochiebreed

Be Leaf

Wij zijn Be Leaf, een koor met opwekking en
lofzang in hun repertoire

Maar ook wat Gospel ertussendoor vinden wij
beslist niet naar.

Waar komt de naam Be Leaf vandaan?

Een blad aan een boom of struik, vernieuwend, de
cirkel van het leven

Heeft ons deze naam ingegeven.

Wij stellen ons even voor.
Wie zingen er nu in dit koor?
V.l.n.r. Corinta, beveiliging is haar werk
Met haar altstem is zij heel sterk
Tim, ook in de beveiliging, onze tenor
en zeker geen beginneling hoor
Julia, onze sopraan en altijd druk,
houdt alle administratie bij, stuk voor stuk
Jolanda, onze juf, en alt,
Die heel wat nootjes tijdens de repetitie eruit knalt
Karin, handmasseuse en ook een alt,
Zeer creatief wat haar goed bevalt.
Menno, een tenor, de man van het groen
Maar kan ook een mooie basstem doen

Maar wij kunnen best nog wel wat blaadjes
gebruiken

Zodat deze zanggroep wat voller wordt in zijn
struiken

Dus kun je zingen, en geen noot lezen?

Geen probleem, je moet bij ons alleen wel gezellig
wezen.

We repeteren op de woensdagavond

om 19.30 uur in de Joannes de Doper kerk

Kom gezellig kijken en maak deze struik sterk
Hoe kun je ons bereiken?

Voor nadere info even op de website van de kerk
kijken.

Warme groet en wellicht tot ziens
Be Leaf

Vesperviering

Op alle vrijdagavonden in de 40-dagentijd is er om
19:00 uur een korte vesperviering en volgen we
stap voor stap de 14 staties in onze parochiekerk.
Voorganger pater Eko Manek svd.

Toelichting bij de Kruisweg.

De vastentijd is een boete tijd van voorbereiding
op Pasen. De staties van de kruisweg zijn een
bekende devotie in de parochies. In de 16e eeuw
heette dat officieel: de "Via Dolorosa" (treurige
weg) of gewoon de kruisweg of de Via Crucis. De
staties van de kruisweqg zijn een reeks
afbeeldingen van Jezus Christus op de dag van zijn
kruisiging. Met name deze gebeurtenis en
toewijding zijn populair bij ons rooms-katholieken.
Tijdens de staties van de kruisweg aanbidden we
Jezus en degenen die daarbij aanwezig waren
vanaf zijn lijden tot zijn dood. Het gaat gepaard
met korte lezingen, meditatie, liederen en
gebeden. De weg van het kruis bestaat uit de
veertien scenes. Het begint in de hof van olijven.
Dan volgt de gevangenneming en veroordeling
door Pontius Pilatus tot zijn kruisiging en dood, en
natuurlijk ook zijn opstanding. Deze momenten
worden over het algemeen weergegeven in
illustraties. De weg van het kruis helpt daarom de
christelijke gelovigen, om een spirituele
pelgrimstocht te maken door na te denken over de
Passie van Christus. De staties zijn ontstaan uit
imitaties van de Via Dolorosa in Jeruzalem en
zouden het werkelijke pad zijn dat Jezus naar de
Calvarieberg liep. In Jeruzalem doen christenen de
kruisweg, door zelf door de stad te lopen, te
stoppen om te bidden en te mediteren op locaties
waar de veertien incidenten plaatsvonden. Velen
beschouwen daarom het lopen van de kruisweg,
als de juiste manier om Goede Vrijdag te vieren. Er
zijn veertien traditionele staties, zoals het staat in
onze bijbelse tuin en ook binnen de kerk.

Marthagroep

Woensdag 8 maart vanaf 09.00 uur zijn de dames
Dekkers, Kunz, Remmerswaal en Ruiter aan de
beurt om de kerk schoon te maken. En op
woensdag 12 april vanaf 16.30 uur de groep van
de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598
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Stille Omgang

De Stille Omgang in Amsterdam
wordt dit jaar gehouden in de
nacht van zaterdag 18 op
zondag 19 maart

Programma 2023

Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van
het Heilig Mirakel van Amsterdam zijn vanaf 24
oktober ‘21 door het Gezelschap van de Stille
Omgang te Amsterdam zeven oude
pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere
hersteld.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor
van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige
was geweest van een eucharistisch wonder dat
aan een zieke geschiedde: het Mirakel van
Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden
de christenen dit wonder met een feestelijke
mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een
nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle
stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht
zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon,
het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden gelovigen. De
Omgangers weten zich al biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die
zich aan alle mensen van goede wil geeft als
leeftocht voor onderweg.

De intentie voor 2023 is:
Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen

De intentie is gekozen naar aanleiding van het
Johannesevangelie waarbij ook wordt verwezen
naar een gedicht van de H. Titus Brandsma,
geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis
in Scheveningen

0, Jezus, als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik
van U hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel
als Uw bijzondren vrind.

Alvraagt dat mij meer lijdensmoed, Och alle lijden

is mij goed. Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de
weg is naar uw Rijk
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Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed
meer weet. Maar ‘'t alleruitverkorenst lot. Dat mij
vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn
om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, 't
alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo
nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn
maakt mij alle goed

Titus Brandsma

Programma voor de regio Kennemerland-
Zuid

De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden in de
nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19
maart.

In Amsterdam zal een Eucharistieviering worden
gehouden om 21.00 uur in de basiliek van St.
Nicolaas aan de Prins Hendrikkade. De
hoofdcelebrant is kardinaal Eijk.

Na de mis wordt gezamenlijk de Stille Omgang
gelopen.

De Nicolaaskerk is bereikbaar per trein naar
Amsterdam Centraal Station.

Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de
gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening)
om een broodje en kop koffie te nuttigen in de
Lutherse kerk aan het Spui.

Aanmelden op www.stille-omgang-haarlem.nl

Contact
Arnold Kuhlman tel. 023-5376742
akuhlman@quicknet.nl

Jenny Kuhn tel. 023-5635861
jennymarial943@gmail.com

Wim Bosma tel. 023-5620093
wwbosma@ziggo.nl

Of via de Website www.stille-omgang-haarlem.nl
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op de kaag
Breek in de Week-Plus

Elke eerste woensdagmorgen van de maand
wordt er in de Stal een Breek in de Week-Plus
gehouden. Dat houdt in dat iedereen vanaf
10.00 uur welkom is voor een kopje koffie en
dat ervan af 10.30 uur een programma
wordt aangeboden. Zo hebben we de laatste
maanden een aantal gastsprekers
ontvangen, zoals Rien Wattel, hij nam met
ons de Oogst van gedichten in 2022 door.
Adri van der Wal nam ons mee in het leven
en werk van Chagall, en Fons Litjes vertelde
ons over de kleinste Kruisweg van
Nederland, waar hij een boekje over schreef.:
"De kruisweg van Halfweg".

Voor de komende periode hebben we nog
een aantal mooie activiteiten op de agenda
staan, een presentatie over de Eendenkooi in
Warmond, en presentatie over
Stoepplantjes. Neem voor meer informatie
een kijkje op de facebookpagina en de
website van de Stal.

Passie 2023

De meest bijzondere productie van
DeDDDD in 2022 vond plaats in het
prachtige kleine kerkje op Kaag eiland.
Voor de dansers en het publiek een
speciale ervaring, in deze intieme setting,
met muziek van o.a. Arvo Part, Johann S.
Bach & Henryk Gorecki. Een bijna
'spirituele ervaring’ passend in de
Passietijd.

Artistiek leider Thom Stuart en de 8
DeDDDD dansers maken voor dit jaar een
compleet nieuwe editie, die iedereen zal
beroeren.

Speeldata:

Vr.31 maart: 20:30 uur Premiére
(uitverkocht!)

za.1 april: 16:00

za.1 april: 20:00

zo.2 april: 16:00

do.6 april: 20:30

vr.7 april: 20:30

za.8 april: 16.00

za.8 april: 20.00

Kaartjes zijn €36 per stuk. Dit is inclusief een
drankje met borrelhapje na de voorstelling.

Adres:

Kerk op de Kaag
Julianalaan 7
Kaag eiland

Reserveren via: www.ddddd.nu/passie
Of www.stalopdekaag.nl
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Overledenen

Netty Stricker - Ruhe - 95 jaar

De eerste zin op haar overlijdenskaart luidt
‘degenen, die ik liefheb verlaat ik om degenen
die ik liefhad terug te vinden!

Netty werd geboren op 7 april 1927 in de polder
Sloten en was de oudste dochter van 8
kinderen. Haar vader had daar een kwekerij. Na
de lagere school had ze graag doorgeleerd maar
ze moest thuis helpen.

In de winter wanneer er ijs lag bond Netty graag
de schaatsen onder. Via haar broer leerde ze
Hein Stricker kennen. Hein kon ook geweldig
schaatsen en dat stond Netty wel aan. Zo
kregen zij verkering. In 1952 zijn Hein en Netty
getrouwd, zij gingen wonen in de Sloterpolder
waar hij een groentekwekerij had. Daar werden
4 zonen geboren. Door onteigening in 1959
moest het gezin verhuizen naar een flat in Meer
en Vaart. Hein ging dagelijks naar zijn kwekerij.
De flat lag in ‘the middle of nowhere, dit tot
groot verdriet van Netty en tot groot plezier van
de kinderen die konden ravotten. Hier kwam
hun oudste dochter ter wereld.

In 1962 verhuisden ze naar Sloten. Hier werden 2
kinderen geboren. Hein had een
groentekwekerij maar hij is later overgestapt op
het kweken van planten. Hein en Netty waren
echte natuurmensen. Netty voelde zich weer in
haar element en hielp mee in de kassen. Zij liep
rond in een spijkerbroek, haar lange haar
opgestoken als een Grace Kelly rol. Op haar
vijftigste haalde ze haar rijbewijs en leerde
skién. Haar kinderen vonden haar een lieve,
moderne, zorgzame en gastvrije moeder.

Haar grootste hobby was bridgen, samen met
Hein, binnen de familie en in clubverband. Ze
werden zelfs kampioen in Amsterdam. Naast
bridgen hield Netty van koken. Zij was het die
de vispakketjes bij de familie-BBQ verzorgde.

In 1987 is, na onteigening van hun grond door
de gemeente Amsterdam, het gezin naar de J.C.
Beetslaan in Hoofddorp verhuisd. Hier hadden

20

zij een grote bloementuin waar Netty iedere
dag te vinden was. In de tuin lag een vijver en af
en toe deed een reiger zich te goed aan de
vissen. Netty was daar niet zo van gecharmeerd,
pakte de buks van haar jongste zoon en schoot
op de reiger om die te laten schrikken en
wegjagen. Netty schrok er zelf van want het
schot bleek een voltreffer te zijn...

In 2006 kreeg Hein nierproblemen. Hij had
hierbij veel zorg nodig en Netty was als een
Florence Nightingale voor Hein in de jaren dat
hij dialyseerde. Er kwam nooit een klacht over
haar lippen. Hein en Netty werden trotse
grootouders van 12 kleinkinderen en 13
achterkleinkinderen.

Na het overlijden van Hein verhuisde Netty naar
een aanleunwoning bij de Meerstede. Het was
wel wennen maar na verloop van tijd voelde zij
zich thuis. Ze stond al snel bekend als de
buurvrouw met de mooie bloemen bij haar
huisje.

Sinds haar ziekenhuisopname afgelopen zomer
namen haar krachten hard af. Zij had haar
wensen voor de uitvaart aan haar kinderen
kenbaar gemaakt en had alles geregeld. Pater
Toppo heeft haar de ziekenzalving toegediend.
Op 29 oktober is Netty rustig ingeslapen.

De uitvaart was op 4 november, geleid door
pater Toppo en Bernadette Dullens, waarna zij
te ruste werd gelegd op ons kerkhof in het graf
bij haar man Hein.

Hans van Soest - 72 jaar

Op 17 mei 1950 werd Hans geboren in Amsterdam
op de begraafplaats Sint Barbara. Zijn opa was
namelijk opzichter op dit kerkhof. Hans was het
derde kind in het gezin van vier kinderen.

Na de lagere school ging hij naar de LTS en
achtereenvolgens naar de avond MTS. Bij de KLM
vond hij werk en kreeg hij lesgevende
bevoegdheid in technische zaken en
metaalbewerking.



Parochiebreed

Overledenen (vervolg)

Tijdens een dansavond ontmoette hij Lidy
Wegman. Zij kregen verkering, zijn in 1974
getrouwd en gingen wonen in Nieuw-Vennep.
Na drie jaar zijn ze verhuisd naar de wijk Pax
waar hun 2 zonen werden geboren en later
verhuisde het gezin naar Toolenburg in
Hoofddorp.

Hans was heel sportief, liep marathons,
voetbalde en speelde tennis. Hun zonen gingen
uiteraard op de voetbal en Hans werd daar
coach. Hij was een goede, zorgzame vader voor
zijn kinderen en voor zijn vrouw. Hans zat altijd
vol humor.

Lidy werd ziek en Hans werd haar mantelzorger.
Hij had een vriend die ook mantelzorger was.
Met deze vriend had hij eens per jaar een
‘ontmantelzorgweekje’ Zij gingen dan naar
Limburg om te fietsen. Zij werden vrienden
voor het leven. Zelfs de zoon van Hans trouwde
met een dochter van zijn vriend.

In de zomer van 2013 heeft Hans met deze
vriend de Mont Ventoux op gefietst. Een
sportieve strijd die symbool staat voor de strijd
tegen ALS. Hans kreeg prostaatkanker en in
augustus van het afgelopen jaar hebben zij
samen nog hun jaarlijkse ‘ontmantelzorgweekje’
in Duitsland doorgebracht.

Afgelopen november werd Hans opgenomen in
Hospice Bardo. Pater Eko heeft hem daar de
laatste sacramenten toegediend.

Hans is op 24 november overleden.

Pater Eko heeft samen met Rob Mascini op 30
november de uitvaart geleid in onze kerk. Bij
deze dienst werden hun 5 kleinkinderen zo veel
mogelijk betrokken. Daarna is Hans begraven
op ons kerkhof.

Symbool van menselijk lijden

‘Pietd’ completeert Kruiswegstaties aan de
Kruisweg

Zo kondigde de Hoofddorpse krant op
woensdag 11 augustus 2004 de komst van de
Pieta in de Bijbelse tuin aan. Het beeld werd op
een warme woensdagmiddag door het team
van bronsgieterij De Kameleon uit Haarlem,
onder toeziend oog van de kunstenaar en de
opdrachtgever en tal van vrijwilligers geplaatst.
Het beeld past uitstekend in de serie van de
Kruiswegstaties met de Verrezen Christus.

Over dit beeld zei Karel Gomes destijds:
Michelangelo maakte een beeld geinspireerd
op zijn eigen moeder, die 18 jaar was toen hij
werd geboren. Die Pieta laat dan ook een gaaf
en ongeschonden gezicht zien. Ik heb me meer
laten leiden door beelden uit de
Middeleeuwen, zo eind 1300. In die tijd heerste
er regelmatig de pest en de beelden werden
mede daardoor symbolen van menselijk lijden.
Met het beeld van deze Maria, die de gestorven
Christus in haar armen houdt, wil ik echt
verdriet laten zien. Haar blik probeert te
zeggen: 'lk ben ontdaan. Wat overkomt me nu?’
Nu bijna 20 jaar na de plaatsing van dit beeld
kunnen we, mede gezien de huidige situatie in
de wereld, ons heel goed voorstellen dat Karel
Gomes voor deze insteek koos. We horen en
zien zoveel menselijk lijden om ons heen, en
zien dat de gezichten van de mensen die dit
onheil treft, diep getekend zijn. We zijn
ontdaan!




Ter inspiratie -

IERSE AARDAPPELKOEK
voor een springvorm van 18 cm

Ingrediénten

« 300 g geschilde kruimige
aardappels, in partjes

- 2 theelepels zout

+ 25 g boter

- 100 g zelfrijzend bakmeel

+ 1 a2 eetlepels melk

- bloem

- karwijzaad

Bereidingswijze:

Aardappels koken en fijnprakken
met zout en boter. Bakmeel erdoor
kneden en zoveel melk toevoegen
dat een zacht (maar niet te slap)
deeg ontstaat. Uitrollen op een
bebloemd werkvlak tot ca. 1,5 cm
dikte.

In de springvorm leggen en glad
maken met de bolle kant van een
lepel. In acht punten snijden, met
melk inkwasten en karwijzaad
daarop strooien. Ca. 30 minuten
bakken in een voorverwarmde
oven op 225 graden.

Besmeer het met een kaaspasta:
100 g geraspte oude kaas,

1 eetlepel boter, mespunt suiker,

1 eetlepel azijn, 1 hardgekookt ei
en een snuf peper.

Bron:

Naar een recept van Janny de
Moor in:'Aan tafel, Bijzondere
Europese streekgerechten’, Spec-
trum 2007.

|[ERSE AARDAPPELKOEK
Rijk in soberheid

aart valt ook dit jaar in een periode van
voorbereiding op het mysterie van Pasen,
de veertigdagentijd, van oudsher ook
‘vastentijd’ genoemd. Als je vast, als je je
onthoudt van iets, schept dat ruimte. Ruimte
om stil te staan bij lijden, maar ook bij leven-scheppende
verhoudingen van jezelf tot medemensen, tot de aarde en
de Eeuwige. Dat kan op verschillende manieren, ook met
voedsel. Duurzaam koken betekent minder vlees gebruiken,
dus meer plantaardige eiwitten zoals erwten, bonen, linzen
en kapucijners. Of meer granen en producten die daarvan
zijn afgeleid, zoals bulgur, couscous, pasta’s en havermout.

Het betekent ook voedsel uit eigen regio, uit eigen land.

De aardappel is van oorsprong afkomstig uit Zuid-Amerika,
maar is in Nederland al eeuwenlang het basisvoedsel.
Aardappels zijn rijk aan vitamine C. In lerland herinneren
aardappels nog steeds aan sobere tijden zoals in 1846, toen
door misoogsten hongersnood dreigde.

Daarom hierbij een recept uit lerland, met karwij, een
Bijbels kruid (zie Jesaja 28,27) dat als hartige hap ook bij een
lunch geserveerd kan worden. Acht porties... acht is een
stille verwijzing naar een nieuw begin op de achtste dag, de
dag van de Opstanding. ®

Tekst en foto5: Tini Brug_gre
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Mevrouw Bontje en de pastoor lopen door het zijpad
naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze
nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en
vuilniszakken? ‘EINDELIK is het zo ver, meneer
pastoor!, roept de kosteres blij, ‘De BEZEM erdoor!
Weg met die overbodige spullen!” ‘Nou en of; zegt de
pastoor, ‘want preken over soberheid kan ik wel, maar
ik moet ook het goede voorbeeld geven! Kik klimt
achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan
staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak.
Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het
licht aan en de pastoor krijgt de schrik van zijn leven.
De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken,
dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer?

) Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw?

dat niets meer bijzondere betekenis heeft.

——

~ Maak van je ziel een opgeruimde kast.

Uit de Bijbel

Jezus zei: Maak Je geen grote zorgen over wat e zult eten, o

wat Je zult drinken, welke outfit je qan moet trekken.

Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal Nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrilk van God en zijh gerechtigheid,

dan krijg Je dat alles erbi).
Naar Mattelis 631-33

Soberheid

Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust. g
Soms is het niet nodig, soms is het een must! —

En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer.

Je kast is propvol en waar laat je het nou? C%) )
‘ Totdat je tussen zoveel spulletjes leeft Ay
=7

Hj’gakxé’e_r’t_i_g_‘_da'gi!r_l_ ruimte, bid, mijmer en vast. =

KiK

‘Allemensen!’ kreunt hij, ‘Dit wist ik niet. Maar ... dit
is te veel werk voor ons tweeén, mevrouw Bontje!’
‘Neenee! NU moeten we doorzetten!’ zegt zij beslist.
‘Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de
kranten en de kleren.’ De pastoor kan het niet goed.
Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interes-
sant. Mevrouw Bontje pept hem op: ‘Straks is de hele
zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE! “Warempel,
mompelt de pastoor, ‘het kan wel een jongerenzolder
worden!!” Ineens gaat het opruimen makkelijk.

Kik hupt weer naar beneden. Dit moet ik de muizen
vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... ‘Er komt een
jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt.

__- Teksfen Mu.':]e{ de Jong
[ Tekeningen: M, Jumrigns



