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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 4 moet binnen zijn
voor woensdag 19 april
Afhalen Info nr. 4 donderdag 11 mei.

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 94154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

Op weg naar Pasen!

De winter is weer zo goed als voorbij en het voorjaar
heeft zijn intrede gedaan. Om ons heen zien we
allerlei tekenen van nieuw leven, de bolletjes komen
op en er worden weer volop lammetjes geboren.

Blij worden we daarvan, en we gaan volop schoffelen
om onze tuin in orde te maken, zodat alles weer
optimaal kan bloeien en groeien. We gaan iets
nieuws beginnen!

Zois het ook in de kerk. De veertigdagentijd, tijd van
bezinning en verdieping, ligt bijna achter ons, en
dan is het Pasen. We schoffelen ons een weg door de
Stille Week, proberen stil te staan bij het lijden van
Jezus Christus, zodat Zijn boodschap tot ons door
kan dringen: de dood heeft niet het laatste woord,
Hij gaat iets nieuws beginnen, het is al begonnen, zie
je het niet? Pasen, lente in de Kerk!

Al “schoffelend” door de website van onze parochie,
kwamen we verrassend veel materiaal tegen dat ons
kan helpen bij onze voorbereiding op Pasen. En we
werden daar zo enthousiast van, dat we hopen dat al
onze lezers eens goed gaan kijken op de site
www.hjoannesdedoper.nl, en dan het knopje in de
balk rechtsboven, 2e van rechts (fab fa-youtube).
Dan komt u terecht bij allerlei filmpjes over c.a. de
Kruiswegstaties. Alle staties met uitleg en
beeldmateriaal opgenomen in onze eigen parochie!
Dat en nog veel meer: u kunt hier zien wanneer er
live streams van vieringen te zien zijn en sommige
daarvan terugkijken, er zijn indrukwekkende
interviews, films over liturgische symbolen, over
Bijbelse Personen, en nog veel, veel meer. Teveel om
op te noemen!

We hopen oprecht dat we u hebben kunnen
prikkelen eens een kijkje te nemen want het is echt
de moeite waard.

Maar er is nog veel meer te zien en te doen in onze
uitdagende en gastvrije parochie, de Info staat er vol
mee. We wensen u

De redactie



Pastoraal woord

Ik ben weleens bij een Paasviering geweest in
een nieuwe parochie vlakbij Calcutta, in India.
De parochie was in een echt nieuw
missiegebied van onze svd paters, zag ik. Op
eerste Paasdag kwamen er veel mensen vanuit
de dorpen naar de viering. De mensen moesten
een grote afstand afleggen met hun familie en
kinderen om naar de parochie te kunnen
komen. Het was niet makkelijk, maar toch
wilden ze de paasviering meemaken, samen
met andere medeparochianen. Bijna iedere
familie was aanwezig bij de viering. Voor, in het
geval van nood, hadden ze ook eten
meegebracht. Zoals het bij de cultuur hoort
kwamen sommigen een uurtje van te voren en
andere kwamen wat later. Er waren ook mensen
die een offer hadden voorbereid en daarmee
arriveerden. Ik had niet verwacht dat de kerk zo
vol zou zijn. Het was druk en gezellig met alle
mensen. lk kon hun taal niet goed verstaan,
maar toch kon ik een paar woorden begrijpen.
Toen de viering begon kregen alle kinderen,
ouders en opa’s en oma'’s een plek om te zitten.
Het koor bestond uit allemaal jonge meisjes en
jongens. Het was niet echt mooie muziek, maar
ze hebben hun best gedaan. Tijdens de offerte
werd de gelddoos naar de mensen gebracht en
de priester kwam naar voren om de speciale
offers van de mensen te ontvangen zoals het
hoort bij de traditie. Ik zag dat er veel mensen
met rijst kwamen. Er waren ook een paar
mensen met groente en fruit zoals het hier in
Nederland op Oogstdankdag gebeurt. Tot mijn
verbazing zag ik iemand met een haan naar de
priester komen om te offeren. Daarna kwam
nog iemand met een schaap. [k moest even
glimlachen. Dat was niet het einde van de
offers. Het grappige was nog dat er 66k nog
een paar mensen met geiten kwamen.

Daarna werden de dieren naar buiten gebracht

om te slachten voor het feest, voor Pasen, zodat
ze allemaal het feest van Pasen samen konden

vieren met dankbaarheid.

Dat was een teken van dankbaarheid van de
overwinning van Jezus die de dood heeft
overwonnen. Die is verrezen voor de mensheid.
Jezus staat ook vandaag naast ons in pijn, met
verdriet, bitterheid, angst, ziekte en vooral voor
onze toekomst. Daarom vieren we Pasen met
elkaar in dankbaarheid met vreugde, vrede en
liefde. Ik wens u en uw familie en vrienden,
namens alle pastores, een gezegend Pasen toe

P. Albert Toppo, svd.



Parochiebreed

Vrijwilligerscoordinator

In onze parochie zijn honderden vrijwilligers
actief. Dat is een organisatie, met veel teams
waar we trots op mogen zijn.

Al die vrijwilligers kennen hun taak, en willen

zich met plezier inzetten voor de kerk, voor

anderen, en ook met elkaar.

Maar dit is allemaal niet vanzelfsprekend, en

gaat niet vanzelf. Voor bestuur en pastores is

het ondoenlijk om naast hun taken ook
voldoende aandacht te schenken aan de mens
achter de vrijwilliger. Toch vinden we het
belangrijk dat iedereen die zich inzet voor de
parochie bekend is, en aandacht verdient. Velen
doen hun werk, maar weten in zo'n grote
organisatie niet van anderen wat die doen.

Het bestuur zoekt daarom iemand die goed met

mensen kan omgaan, individuele vrijwilligers

en werkgroepen kan helpen dat ze hun werk in
de parochie met plezier doen: iemand bij wie ze
terecht kunnen met hun vragen en ideeen.

Functieomschrijving:

« adviseert bestuur en pastores over beleid
betreffende zakelijk en sociaal functioneren
van alle vrijwilligers.

- Is uitvoerend betreffende individuele aandacht
naar vrijwilligers.

Plaats in de organisatie: de coordinator is lid van
het Parochiebestuur

Taken:

- Registreert vrijwilligers in Doc-base en houdt
gegevens bij de tijd. Wie doet wat, hoe zijn ze
bereikbaar.

« Neemt deel aan bestuursvergaderingen,
brengt kennis mee van “wat-er-leeft” en
bevordert communicatie naar de organisatie
over lopende zaken, knelpunten en besluiten
naar de vrijwilligers

« Bezoekt verspreidt over de tijd bijeenkomsten
van werkgroepen, commissies of sociale
bijeenkomsten van vrijwilligers. Signaleert

knelpunten en looft de successen. Kan
groepen met elkaar in contact brengen om
elkaar te helpen.

» Reageert met belangstelling en betrokkenheid
op persoonlijke gebeurtenissen (getriggerd
door vele persoonlijke contacten en registratie
van gegevens)

» Signaleert vacatures, en helpt zoeken naar
nieuwe vrijwilligers

- Kan vrijwilligers helpen wegwijs te worden in
de organisatie, en vrijwilligers helpen als zij
hun werk beter willen doen.

Wilt u meer weten, of direct beginnen? Stuur
een mail naar
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl In de
vorige INFO kon u met hem kennismaken.

Website Vier.nu: helpt om te zien
waar en wanneer u in onze parochie
Pasen kunt vieren

Kijie op vierom 5
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www.Vier.nu is de website over de belangrijke
christelijke hoogfeesten. De site roept in de
Veertigdagentijd iedereen op om zoveel
mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke
Kerk.

Voor onze parochie staat een vieringenrooster
online. Daar kunt u zien welke vieringen wij
organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!"

U bent daarbij van harte welkom.



Parochiebreed

Website Vier.nu: (vervolg)

De Veertigdagentijd is een bijzonder periode
waarin we toeleven naar het hoogfeest van de
Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in
het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de
Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen,
onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag,
Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na enkele jaren van beperkingen in verband met
corona mogen we dit jaar weer samen in de kerk
deze vieringen beleven en zo ons geloof met
elkaar delen. Wij nodigen u daarom van harte uit
om er bij te zijn. Op onze site kunt u zien waar en
wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website
www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links
en downloads die allemaal inspirerend en
informatief zijn voor en over het vieren van Pasen.
Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te
downloaden, is er een link naar het Paasevangelie,
worden kernbegrippen, tradities en vieringen
uitgelegd en biedt de site nog veel meer.
- Kijk voor meer informatie op de parochiesite
maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet
alleen thuis, maar ook samen in de kerk!
- Kijk de video over vier.nu op rkkerk.nl.

Onze pastorie, hoe staat het ermee?

Zoals bekend is onze pastorie uit 1860 aan een
ingrijpende onderhoudsbeurt toe. De grootste
zorg is de fundering, die de komende 2 jaar moet
worden aangepakt. De fundering specialisten
zagen dat het gebouw nu al meer dan 2
centimeter verzakt is en door zal blijven zakken en
dat de scheurvorming verergert. Veel langer uitstel
is daarom niet langer verantwoord meer.

Start funderings actie oktober 2022
Omdat voor de renovatie uiteraard veel geld nodig
is, zijn we als parochianen al vanaf oktober 2022 de
actie “Sponsor een (funderings) paal” gestart. Flink
y wat van u hebben tot nu
i' toe zo'n € 25000,- bij
elkaar gebracht. We zijn
daar erg dankbaar voor
maar het zal u niet
verbazen dat er meer
nodig is. We hopen met
de funderingsactie de komende maanden verdere
financiéle steun te mogen ontvangen.

Wat doet het parochiebestuur?

Bj de gemeente Hoofddorp, de provincie
Noord-Holland en diverse fondsen hebben we
subsidies en leningen aangevraagd. Willen we de
rente en aflossing kunnen betalen, dan moeten de
inkomsten omhoog en de uitgaven omlaag.
Terwijl beneden hard wordt gewerkt aan de
opvolger van het “"Kruispunt” (daarover de
volgende maand meer) wordt de bovenverdieping
geschikt gemaakt voor verhuur en daarmee extra
inkomsten. Van de voorgenomen plaatsing van
zonnepanelen op de verhuurde dansschool
verwachten we anderzijds minder (energie)
uitgaven. Samen met onze penningmeester
zoeken we verder om de benodigde bedragen bij
elkaar te krijgen.

Wat kunnen wij als parochianen doen?
Uiteraard is een financiéle bijdrage (als u die nog
niet deed) van harte welkom. Die kunt u
overmaken op de bankrekening van de parochie
NL70 RABO 0324501528 ten name van RK Parochie
H. Joannes de Doper, onder vermelding van “gift
restauratie pastorie” of scan de QR code voor uw
bijdrage. Het bedrag kunt u zelf aanpassen. Zoals
altijd zijn uw giften
aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
Daarnaast besparen
onze vele actieve
vrijwilligers die
meehelpen met
klussen, begraafplaats,
onderhoud Bijbelse
tuin, en veel andere
zaken, de parochie veel
uitgaven. Denkt u mee
te kunnen helpen op
die manier onze kosten verder te reduceren, neem
dan contact op met het secretariaat.

Gift verbouwing pastorie
(U kunt het bedrag zelf aanpassen)

Meer acties staan op stapel

Zoals gezegd, de komende maanden zullen we de
funderingsactie voortzetten. Daarnaast hebben we
al enkele sponsoracties gepland:

FANCY FAIR (zie ook pagina 8)

Op 22 april a.s. organiseren enkele van onze
parochianen een fancy fair. Uw hulp bij het
aanleveren van voorwerpen voor de verkoop, of
artikelen voor het Rad van Avontuur, zijn van harte
welkom. U komt toch ook?



Parochiebreed

ANGKLUNG CONCERT (zie ook pagina 15)

Op 17 juni organiseren parochianen samen met
Pater Eko een bijzonder concert met
Indonesische muziekinstrumenten en
vocalisten. Hongerige toehoorders verwennen
we met Indonesische hapjes en maaltijden.
ANDERE ACTIES

Samen kunnen we natuurlijk nog meer acties
bedenken (zoals de Kerststukjes actie eind vorig

jaar)

Een creatief idee? Laat het daar niet bij maar
kom samen met ons in actie. We zijn blij met alle
hulp!

Voorjaar op het kerkhof

Op het kerkhof is de lente alweer volop aanwezig.
Bomen en struiken lopen uit, bloembollen staan in
bloei. De winter ligt weer achter ons!!

Maar ook in de afgelopen wintermaanden hebben
we als Kerkhofgroep niet stil gezeten. Wekelijks
zijn de afvalbakken geleegd en voor zover
mogelijk is onkruid verwijderd en grond
aangeharkt.

8

Daarnaast zijn bomen en struiken gesnoeid, paden
vernieuwd, graven opgehoogd en waterpas
gelegd.

Laatst kregen we een ansichtkaart met daarop het
volgende:

“Lieve mensen, Dank voor de verrassing die ik
gisteren aantrof bij het graf, zo mooi opgehoogd.
Dank!

Mooie timing zo voor Theo zijn geboortedag.
Warme groet.”

Als je dan een tijdje in miezerig en koud weer bezig

bent, dan geeft zo'n bericht een warm gevoel.
Naast het gereed maken van graven voor een
begrafenis en daarna het sluiten van het graf, is de
Kerkhofgroep elke donderdagochtend met veel
plezier op het kerkhof om het er zo mooi mogelijk
te laten uitzien.

Uiteraard kunt u hierbij helpen door het graf van
uw dierbare netjes en opgeruimd te houden.

Als u daarbij hulp of gereedschap nodig hebt, kom
dan op donderdagochtend zodat wij u hierbij
kunnen helpen.

De Kerkhofgroep

22 april, gezellige dag, fancy fair

Wellicht is het bij een ieder bekend dat er hard
wordt gewerkt om geld bijeen te sparen voor de
restauratie van de pastorie.

Daar willen wij ook nu weer een steentje aan
bijdragen. Wat zijn de plannen?

+ Gezellige dag rondom de kerk van10.00 uur tot
16.00 uur

» Rad van avontuur met leuke prijsjes

+ Workshop yoga o.l.v., Dewi Gunther (neem
hiervoor sokken en een vest mee)

» Workshop meditatie o.l.v. pater Albert

+ Je laten fotograferen op een zelf te bepalen
plek rondom de kerk

» Het houden van een rommelmarkt

+ Heerlijke catering

Kortom, dit gaat een gezellige dag worden.

Voor deze dag willen we vragen of er mensen zijn
die willen ‘ontspullen’

Heeft u spullen overcompleet maar waar een
andere eigenaar blij van wordt, dan kunt u dit
inleveren voor de verkoop van de rommelmarkt.
Heeft u leuke spullen voor het Rad van Avontuur:
ook die zijn van harte welkom.

Spullen kunnen gebracht worden op

vrijdag 21 april bij het parochiehuis tussen

10.00 uur en 16.00 uur.

Wilt u op een andere manier bijdragen: we horen
het graag van u. U kunt mij mailen op
imelde.vandiemen@kpnmail.nl

Met hartelijke groet,
Imelde van Diemen



Raad van Kerken Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN
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aad \?é‘l’l Kerken
Hoofddorp
Eet nog even een hapje mee bij de laatste Sobere
maaltijd, ga samen in gesprek in april en mei of
deel uw ervaring over het boek ‘Toen de wereld
brak’ van John Boyne. ledereen op alle locaties van
harte welkom!

Sobere maaltijd

De laatste van de zes sobere maaltijden in de
veertigdagentijd. Ook deze vegetarische maaltijd
van soep met brood, begint met een presentatie
over een maatschappelijk onderwerp.

Na afloop is er kort een gesprek over het thema
van die dag: Caring Farmers

Caring Farmers is de belangenbehartiger voor alle
boeren die op weg zijn naar een natuur inclusieve
kringlooplandbouw. De organisatie behaalde in
2022 de 1e plaats in de Duurzame 100 van Trouw.
De gebroeders Ham van de Elizabeth Hoeve in
Nieuw-Vennep maken onderdeel uit van dit
landelijke netwerk. Jan Ham komt vertellen hoe hij
handen en voeten geeft aan “zorgzaam boer zijn".
Aanmelden bij Frances Don,
francescwdon@hotmail.com, tel. 06 815 528 27
Woensdag 5 april, 18.15-19.15 uur

De Ark

Samen in gesprek (zie ook pag. 10)

Op twee donderdagen gaan we met elkaar in
gesprek over een cultureel, religieus of
maatschappelijk onderwerp.

Donderdag 13 april: André van Veen van Historisch
Halfweg neemt ons mee in de geschiedenis van
het noordelijke deel van onze gemeente, met
onder meer de Slag op het Haarlemmermeer in
1573 en geschiedenissen in Haarlemmerliede en
Spaarnwoude.

Donderdag 11 mei: Het seizoen wordt afgesloten
met Kees Bos. Hij vertelt over zijn eigen
kunstwerken rond Parochiehuis en kerk en enkele
beelden in De Bijbelse tuin achter de kerk. Daarna
een hapje en een drankje.

Graag aanmelden bij Coby Bergsma, tel. 023 565 24
00 of bij Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com
Tijd: 14.00-16.00 uur

Parochiehuis RK Joannes de Doperkerk Kruisweg 1073
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Leeservaringen delen

John Boyne: Toen de wereld brak

Gretel Fernsby woont al tientallen jaren in een
luxeappartement in Londen. Ze leidt een
ogenschijnlijk comfortabel en kalm leven, ondanks
haar donkere verleden. Ze spreekt niet over haar
ontsnapping uit Duitsland, meer dan zeventig jaar
geleden. Ze spreekt ook niet over de naoorlogse
jaren in Frankrijk met haar moeder. En bovenal
spreekt ze niet over haar vader, commandant van
het meest beruchte concentratiekamp van de
nazi's, of over het gruwelijke lot dat haar broertje
Bruno trof.

Dan komt er een jong
gezin wonen in het
appartement onder haar.
Gretel sluit aarzelend
vriendschap met de
negenjarige Henry,
hoewel hij herinneringen
bij haar oproept die ze
juist probeert te vergeten.
Toen de wereld brak is een
hartverscheurend,
prachtig verhaal over een

JOHN BOYNE vrouw die haar verleden
M | onder ogen moet komen
om iets recht te zetten wat
haar al levenslang achtervolgt.

TOEN DE
WERELD

Begeleiding: Els Tulen

Kosten boek: 22,99 euro

Dinsdag 2 mei 2023 van 14.00 tot 15.30in het
parochiehuis van de Joannes de Doperkerk, Kruisweg
1073, Hoofddorp.

graag aanmelden uiterlijk 28 april via
els.tulen@xs4all.nl

Informatie

Actuele informatie op www.kerkeninhoofddorp.nl
Altijd op de hoogte blijven van alle activiteiten van
de Raad van Kerken Hoofddorp? Neem dan een
(gratis) abonnement op de digitale nieuwsbrief.
Stuur een mail naar
nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl en u ontvangt
de nieuwsbrieven in uw mailbox.



Parochiebreed

Samen in gesprek
over enkele bijzondere aspecten van de
geschiedenis van Halfweg.

Enkele jaren geleden fuseerden de gemeente
Haarlemmermeer en de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bij de uit
1852 daterende droog gemaakte
Haarlemmermeer kwam daarbij een heel stuk
ouder land met een rijke geschiedenis.

De voorzitter van de Stichting Historisch
Halfweg André van der Veen komt hierover bij
Samen in Gesprek over de geschiedenis van dit
noordelijke deel van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer met veel illustraties over
vertellen. Zijn presentatie gaat over de
bijzondere geografische positie van Halfweg.
In een land dat vroeger nog meer dan nu,
letterlijk doordrenkt is met water, zijn kleine
landengtes zoals die bij Halfweg tussen het
voormalige Spieringmeer en het |J van groot
belang. Dat belang bestaat er in verschillende
opzichten. Het verkeerstechnische belang
kennen we van de eerste spoorlijn in Nederland
die over de drie sluizen van Halfweg aangelegd
werd. André van der Veen zal laten zien dat dit
ook gold voor de tram, die tussen 1905 en 1957
tussen Amsterdam en Zandvoort reed.

Een tweede belang, het militair strategische
belang, speelde een rol in de bezetting van
Nederland door de Pruisen in 1787. De schans
te Halfweg moest onze hoofdstad tegen deze
invallers beschermen.

ledereen die hier belangstelling voor heeft is
donderdag 13 april van 14-16 uur van harte
welkom in het Parochiehuis, Kruisweg 1073 in
Hoofddorp.

Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor
koffie en thee.

Nadere inlichtingen bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com of 06 516 209 39.
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Matthaus Passion van J.S. Bach

door de COV Haarlem
Goede Vrijdag 7 april 2023

oede rijdag 7 april 202
i30°uuF Phitharmonie Haarlem, Groté Zaal'
e

£ 35,00 / tot en met 18 |aar € 16,00
slef programmaboekje
Trerkoop via de Philharmonie Haarlem:
haariem.nl

We kunnen er niet omheen en je hoeft maar een
krant open te slaan of je kunt het zelf
constateren: er is veel verdriet in de wereld.
Oorlogen en natuurrampen verscheuren
ontelbare landen en het vertrouwen in de
overheid en de gemeenschap neemt
zienderogen af.

Johann Sebastian Bach heeft met zijn

Matthaus Passion, een verhaal van hoop,
vertrouwen, vechtlust en liefde willen vertellen
en vandaag de dag, bijna drie eeuwen later,
klinkt zijn troostende boodschap misschien wel
luider dan ooit.

De COV Haarlem nodigt u dan ook van harte uit
om te komen luisteren naar haar uitvoering van
dit muzikale meesterwerk,

op Goede Vrijdag 7 april a.s. om 19.30 uur in de

Philharmonie Haarlem, Lange Begijnestraat 11.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Philharmonie:
023 - 5121212/www.theater-haarlem.nl



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 2 april 10.00: Palmpasen; Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verz.)
Vrijdag 7 april 16.15: Kruisweg; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Zondag 9april 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 16 april 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 23 april 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 30 april 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)

Zondag 7 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 12 en 19 april.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145.

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
Data vieringen Floriande
(2 nov en 21 dec zijn op een donderdag gepland):

ma 3 april 11u
ma 15 mei 11u Opbrengst Collectes
ma 12 juni 11u
ma 10 juli 11u

aug en sept. vakantie 18 en 19 februari €413,10

ma 2 okt 11u Extra collectetbv. €711,30
do 2 nov 11u Allerzielen - Herdenkingsdienst aardbeving

ma 27 nov 11u

do 21 dec 11u Kerstviering 22-25en 26 februari € 761,75
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 1 april - 13 mei
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Za 01 apr 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Palm- en Passiezondag
Zo 02 apr 10.00: Familieviering; pater A. Toppo; Zangertjes
- Dineke Blokker; Frans Koeckhoven; Gerrit en Rie Vork en tot een bijzondere
intentie
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di04apr 19.30 Boeteviering; pater E. Manek; Cantor
Witte Donderdag
Do 06 apr 19.30: Eucharistieviering; Paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor
Goede Vrijdag
vr 07 apr  15.00: Kruisweg; pater E. Manek: Zangertjes
19.30: Kruisverering; paters E. Manek en A. Toppo; Odyssee
Za 08 apr 19.00: Kinderpaaswake; pater A. Toppo; Zangertjes
22.00: Paaswake; paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor
- Henk en Ida Schrama - van Miltenburg
1e Paasdag
Zo 09apr 10.00: Familieviering; paters E. Manek en A. Toppo, diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voarganger; Filipijns koor
2e Paasdag
Ma10apr 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor met piano begeleiding J. Traudes
Di 11 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 13 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 15apr 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
Zo 16apr 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 18 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 20 apr 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 22 apr 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Bedside Singers
Zo 23 apr 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
- Overleden familie Dingemans en familie Frijters
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 1 april - 13 mei (vervolg)
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream
Di25apr  18.45: Rozenkrans
1915:; Eucharistieviering - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 27 apr 1845 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 29 apr 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo30apr 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
- overleden ouders Koeckhoven -van Haaster en zegen over hun gezin;
Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 02 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 04 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 06 mei 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
Zo 07 mei 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven; lotta Selis en overleden familie
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 09 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering. - Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 11 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Ter informatie volgenfde Info

Za 13 mei

Zo 14 mei

19.00:

10.00:

12.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor

Familieviering; pater E.Manek; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor

Stand financiéle zaken

Op 1 maart staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 36.378

Actie

Kerkbalans

@ Joannes de Doper

Help onze parochie missionair te houden

€36.378 €218.500

wwuihjoannesdedopernl/kerkbijdrage

13



Parochiebreed

Nieuw initiatief: Ontmoetingsplek

De ene deur gaat dicht en een andere gaat
open. Zoals al eerder gemeld hebben we onze
geliefde boekwinkel moeten sluiten. Een besluit
dat velen heeft geraakt, maar het kon helaas
niet anders vanwege de hoge kosten. De
boekwinkel verkocht niet alleen maar boeken,
het was in de eerste plaats ook een plek om
samen te komen. Een plek waar altijd tijd was
om naar een verhaal te luisteren. Velen liepen
even binnen op weg naar de tuin of
begraafplaats. Het was ook een plek voor
bezinning en verdieping.

Juist deze toegevoegde waarde, een plek om te
ontmoeten, vonden een aantal vrijwilligers een
heel belangrijke reden om te kijken of dit op
een of andere manier behouden kon blijven.
Het parochiebestuur heeft ook gezien hoe
belangrijk een dergelijke plek is voor onze
parochie. Het is ook vaak het startpunt van de
Bijbelse Tuin rondleidingen bijvoorbeeld.
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De enthousiaste groep vrijwilligers is nu al een
paar weken bezig om dat vorm te geven. We
zijn er volop mee bezig. Uiteraard moest de
plek een goede opknapbeurt krijgen en er
wordt vlop hard gewerkt om er een mooie
uitnodigende plek van de maken. Maar ook de
nodige andere zaken moeten geregeld worden.
De intentie is om 5 dagen per week open te
kunnen zijn, van 10:00 tot 16:00 uur. Daar
zoeken we ook nog enthousiaste vrijwilligers
voor die in teams van twee kunnen zorgen voor
het bieden van een luisterend oor, het
aanbieden van een kop koffie of thee,
informatie geven over de vele activiteiten van
onze kerk en de Raad van Kerken.

We hopen officieel te openen op zaterdag 15
april. De details hierover zullen later gedeeld
worden via de website, nieuwsbrief en sociale
media. Mocht je interesse hebben om ons te
helpen, stuur dan een email naar
Ontmoeting@hjoannesdedoper.nl.

Zo kunnen we samen een nieuwe inspirerende
plek creéren, met een oecumenisch karakter,
waar iedereen zich welkom en thuis mag
voelen.

Gedoopt

Milco Middelkoop

Woensdag 12 april vanaf 16.30 uur zijn aan de
beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.
Woensdag 10 mei vanaf 09.00 uur de dames
Dekkers, Kunz, Remmerswaal en Ruiter.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom.

Marthagroep

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598



Parochiebreed

The Symphony of Indonesia

Dansa Yok Dansa (DYD) dansclub is in 2013
begonnen met het vormen van een
angklunggroep. Angklung is een Indonesisch
muziekinstrument gemaakt van bamboe.

Dit instrument bestaat al vanaf de 12e eeuw in
West Java. De angklung heeft in 2011 een officiéle
erkenning van Unesco ontvangen voor
onaantastbaar cultureel erfgoed. Omdat één
angklung één noot is, wordt het vaak in
groepsverband gespeeld.

De liefde voor angklungmuziek is bij DYD
begonnen tijdens een bezoek aan Saung
Angklung Udjo in Bandung. Die liefde is in daden
omgezet. De eerste angklungs zijn gekocht in
Maastricht. Daarna heeft DYD angklungs laten
overkomen vanuit Saung Udjo.

Het orkest bestaat voor het merendeel uit leden
van de Indonesische gemeenschap in Nederland.
De coaching wordt tot nog toe verzorgd door
personen met conservatorium achtergrond. Het
orkest heeft laten zien dat het veel passie en liefde
heeft voor muziek in het algemeen en in het
bijzonder voor muziek uit Indonesié.

Het is ons streven om deze passie en liefde over te
brengen aan de volgende generatie. Daarom
hebben we vanaf 2015 jaarlijks een eigen concert
georganiseerd (m.u.v de Covid jaren). Dit jaar heb
ik gevraagd om een angklung concert te
verzorgen bij Joannes de Doperkerk. Dit is een
uitnodiging aan iedereen om het concert bij te
wonen op 17 juni a.s. om 13 uur. De opbrengst
komt ook ten goede van de kerk.

Pater Eko S Manek, SVD

Aankondiging GOSPEL WORKSHOP

Hou je van zingen of vind je het leuk om het eens
te proberen, kom dan meezingen.

Op zaterdagmiddag 24 juni, organiseren we een
workshop Gospel liederen zingen, in de H.Joannes
de Doper kerk in Hoofddorp. Er komen 2
professionele muzikanten om ons een aantal
liederen aan te leren.

Verdere informatie over de aanmelding en de
workshop, volgt nog, maar noteer alvast de datum
in je agenda. Hou de website van de kerk in de
gaten: www.hjoannesdedoper.nl

Gospel of Gospelmuziek is een muziekstijl die is
ontstaan uit de Afro-muziek die de (voormalige)
slaven zongen en speelden, eerst nog op de
katoenvelden van de zuidelijke staten van de
Verenigde Staten.

De originele gospel behoort tot de zogeheten
Negrospirituals. Dit zijn traditionele religieuze
volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte
slaven, waarin westerse en Afrikaanse elementen
versmelten.

De teksten zijn christelijk geinspireerd en
verwijzen vaak naar het Oude Testament.

De melodieén zijn eenvoudig en aanvankelijk
droevig of klagend.

Dorothee Pieper, Karin Bouchier en Els Tulen

Zingen op de grens van leven en dood

Elke week zingen 4 Bedside singers mensen op
hun kamer in hospice Bardo toe. Ze zingen voor
de ziel op reis, een kort moment van verstilling,
hetis even alles vergeten en van de mooie
klanken genieten. Ze zingen veelal rustige
liederen, wiegeliedjes, die ontspanning, rust,
vertrouwen of troost brengen. Voor wie dat wil
hebben ze ook iets vrolijks op het programma.
Zaterdagavond 22 april luisteren de Bedside
singers in de Joannes de Doperkerk om 19.00 uur
de eucharistieviering op met enkele liederen.
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Kids &
ih’ii‘ longeren Op Goede Vrijdag bidden we om 3 uur de
TEETY s ioansdodoperai Kruisweg. Aan het eind gaan we in processie
naar de Kruisweg in de Bijbelse tuin en lopen

De Goede week in met we langs de staties achter in de tuin.

kinderen en jongeren

Op stille zaterdag is er dan om zeven uur ’s
avonds een paaswake in het labyrint in de
Bijbelse tuin. Bij het paasvuur zingen en bidden
we met elkaar en horen we het verhaal van
Pasen. Tenslotte vieren we de verrijzenis van
Jezus op eerste paasdag in de familieviering van
10 uur. Het kinderkoor zingt bij deze vieringen.

We staan vlak voor de Goede Week. De week
waarin we het lijden en verrijzen van Jezus
herdenken. In deze week willen we graag met
alle kinderen en jongeren het hele verhaal van
Palmzondag tot en met Pasen meemaken.
Daarom zijn er deze week volop vieringen voor
kinderen en jongeren (en natuurlijk voor
iedereen). Op zaterdag 1 april zijn alle kinderen
welkom om een palmpaasstok te komen
versieren in het parochiehuis. Voor
aanvangstijden en inschrijving kun je de
website raadplegen.

Met de versierde palmpaasstokken gaan we in
de viering van Palmzondag in optocht de kerk
in. Op witte donderdag herdenken we het
laatste avondmaal. Onderdeel van de liturgie is
de voetwassing, zoals ook Jezus bij zijn
leerlingen deed. De vormelingen plaatsen zich
op de plek van de leerlingen en hun voeten
worden gewassen door de paters. Een
toepasselijk ritueel, immers, ook de
vormelingen zijn geloofsleerlingen.

We hopen dat veel families, volwassenen,
kinderen en jongeren weer samen op weg gaan
naar Pasen. Om zo met elkaar de weg die Jezus
ging te herdenken en met elkaar het grote feest
van de verrijzenis te vieren.




Parochiebreed

Op weg naar een visie: de sterke en minder sterke kanten van onze parochie

Donderdag 9 februari vond de tweede avond
plaats in een reeks van bijeenkomsten op weg
naar een toekomstvisie voor onze parochie. Waar
gaan we heen? Wat is waar we heenwerken, waar
zetten we op in? Na eerst een avond gedroomd te
hebben over de toekomst van de parochie zijn we
deze avond naar het hier en nu teruggegaan. We
hebben bekeken waar we op dit moment goed in
zijn en waar ook minder goed. Waar liggen onze
kansen voor de toekomst, maar ook, welke
problemen kunnen we tegenkomen?

Een breed gesprek met een duidelijke uitkomst.
Onze kracht is dat we een parochie van doeners
zijn. Veel mensen die de handen uit de mouwen
steken, een praktische inslag. We hebben een
mooie plek, veel ruimtes en veel mogelijkheden.
We zijn goed bereikbaar. Belangrijker misschien
nog is dat werd opgemerkt dat we ook een sociale
parochie zijn. De relaties binnen de gemeenschap
zijn hecht, vaak als vrienden. We hebben gelukkig
ook veel vrijwilligers en we vieren op steeds meer
verschillende manieren, in vele talen. Ook zijn we
blij en dankbaar voor het feit dat de paters SVD in
onze parochie werken.

Maar we hebben ook minder sterke kanten. Onze
praktische inslag heeft als andere kant dat de
spirituele dimensie van ons kerk zijn minder is
ontwikkeld. We werken wat minder aan
evangelisatie en leerlingschap dan zou kunnen.

Meer praktisch: niet altijd is duidelijk wat we van
onze vrijwilligers vragen en het zoeken naar
nieuwe vrijwilligers verloopt vaak moeizaam.
Hoewel veel mensen uit allerlei internationale
gemeenschappen onze parochie weten te vinden
mengen de verschillende groepen maar beperkt.
De gemeenschap is van de andere kant ook niet
altijd even open. We weten ook niet altijd van
elkaar waar we mee bezig zijn, kortom,
versplintering in de organisatie. En dat veranderen
is lastig, want veranderen is moeilijk en soms ook
confronterend. Tenslotte vinden we het ook vaak
moeilijk om elkaar aan te spreken als iets een keer
niet zo goed gaat.

Alles bij elkaar opgeteld leidt dat tot een aantal
uitdagingen naar de toekomst toe. Met te weinig
nieuwe vrijwilligers komen steeds meer taken bij
een te kleine groep mensen terecht. Met een
veranderende samenleving waar mensen door

werk, maar bijvoorbeeld ook mantelzorg en
andere drukke bezigheden toch vaak al minder
tijd hebben voor vrijwilligerswerk en het ook
moeilijk is je voor langere tijd te binden. Een
versnipperde organisatie met soms onduidelijke
verantwoordelijkheden en mandaat is dan een
risico naar de toekomst. We zullen daarom moeten
investeren in onze band met alle parochianen en
werken aan een welkomstcultuur. Kinderen en
jongeren hebben hier prioriteit in.

Maar we eindigen natuurlijk met de kansen. Er is
alle reden om positief te zijn over onze parochie.
De betrokkenheid is groot, we zien steeds meer
nieuwe parochianen onze vieringen bezoeken.
Met allerlei achtergronden. We hebben alles in
huis om ons spiritueel te verdiepen.
Haarlemmermeer groeit bovendien nog steeds,
ook daar liggen kansen om mee te groeien.

De Alpha cursus kan hierbij behulpzaam zijn. Het
kan inspireren voor jong en oud. We hebben
sowieso veel kinderen en jongeren in onze
parochie. Kunnen we ook zorgen dat ze zich
welkom voelen? Er liggen kansen in het anders
organiseren van het vrijwilligerswerk. Meer
projectmatig en niet altijd meer een langjarige
verbinding. We hebben veel verbindingen met
maatschappelijke organisaties en dat kunnen we
verder uitbouwen. Tenslotte de samenwerking
met de SVD. Veel kansen en mogelijkheden om die
verder te versterken.

Samengevat. De parochie heeft veel sterke kanten
en er liggen veel kansen. Als je die afzet tegen de
vijf systemen van een missionaire parochie:
aanbidding, evangelisatie, leerlingschap,
gemeenschap en diensters, dan valt op dat de
parochie vooral in de laatste twee systemen heel
goed is. Om echt missionair te zijn moeten de vijf
systemen echter met elkaar in evenwicht zijn, alle
vijf de systemen zijn belangrijk. Dat betekent dat
we bij de verdere uitwerking van de visie juist
extra aandacht moeten geven aan de rol van
aanbidding, evangelisatie en leerlingschap.

Op donderdag 13 april om 20 uur gaan we verder
met het gesprek hierover. Komt u ook?



StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag.
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Breek in de Week-Plus

3 mei 2023
Op elke eerste woensdag van de maand iserin ~ Thema:
de Stal een speciale Breek in de Week-Plus. De Kaag in oorlogstijd

Een aantal vrijwilligers is dan aanwezig. Met
elkaar zorgen ze er voor dat vanaf 10.00 uurde  Vrijheid is een groot goed, dat besef je steeds

koffie klaar staat. weer als je de oorlogsbeelden in de kranten op

Na de koffie staat er een bezinnend programma  tv ziet. Wat er aan onze vrijheid vooraf ging zijn

gepland. Dat kan over religie gaan maar ook de oorlogsjaren 1940-1945. Jaren die we niet

over kunst, muziek of natuur. mogen vergeten. Jan Biemond schreef het
boekje: "De Kaag in oorlogstijd" en neemt ons in

Breek in de Week-Plus deze Breek in de Week Plus mee naar de

5 april 2023 oorlogsjaren in Kaag en Buitenkaag.

De eendenkooi Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur

Aan de oevers van de Kagerplassen ligt de begint het programma. Welkom!

eendenkooi van Warmond. De eendenkooi

bestaat dit jaar 400 jaar. Sinds 2008 wordt de Breek in de Week-Plus

eendenkooi onderhouden door een 7 juni 2023

enthousiaste groep vrijwilligers. Initiatiefnemer ~ Thema: Stoepplantjes

en bioloog Bart van Konijnenburg vertelt op Plantjes tussen de tegels op je terras of de

woensdagmorgen 5 april over de geschiedenis  straatstenen. Vaak worden ze gezien als onkruid

en het beheer van de eendenkooi. dat snel weggehaald moet worden.

W RS ' Vroeger werden die plantjes bespoten met
onkruidverdelger. Dat lijkt nu niet meer aan de
orde, of toch nog wel?

Op de Stal komt Dick Gatsonides, vrijwilliger bij
de Heimanshof, ons wegwijs maken in de
verschillende stoepplantjes die er zijn.

Vanaf 10.00 uur is \

Hierbij wordt aan de hand van het concept er koffie en de
'natuuramnesie’ ook ingegaan op de plaats en presentatie begint
functie van de eendenkooi in de grotere om 10.30 uur.
omgeving. Welkom!

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur
begint de presentatie.
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Bijbelse Tuin

Onze tuin

Met de sluiting van de boekwinkel is ook een
einde gekomen aan hun bijdrage in de
organisatie van rondleidingen. Met groot
enthousiasme zijn daar jarenlang groepen
gastvrij ontvangen. Het team van de
boekwinkel verwerkte de aanvragen van
belangstellenden, zochten daar rondleiders
bij, en organiseerde regelmatig thematische
evenementen in de tuin rond planten en
beelden.

De afgelopen weken hebben we gekeken hoe
de parochie dit werk over kan nemen. Er is
onder andere gesproken met rondleiders en
secretariaat.

Alle rondleiders willen graag doorgaan met
dit werk. Beelden vertellen een verhaal, maar
kunnen niet praten, dat doen de rondleiders
die met de bezoekers in gesprek gaan over
dat verhaal. Hetzelfde geldt voor de bloemen,
planten en bomen. In april zijn de eerste
groepen van dit seizoen alweer geboekt.
Bezoek komt uit het hele land.
Belangstellenden kunnen nu terecht bij het
secretariaat. Alle contactgegevens op website
en Sociale Media-pagina’s zijn aangepast.
Behalve rondleidingen zullen er ook
bijzondere evenementen komen. Ria Stolk wil
ons daar graag bij blijven helpen, ook via haar
contacten met andere kerk- en
kloostertuinen. Er zal iets georganiseerd
worden rond Groen en Duurzaamheid van
onze schepping (Laudato Si) en rond nieuwe
beelden die we nog verwachten over het
scheppingsverhaal.

Ook verwijs ik graag naar een vaste bijdrage
van Ria Stolk over één van de beelden in die
prachtige tuin, deze keer over Maria.

Hans van der Leeuw (rondleider)

‘Kom maar hier, kom maar bij me staan,
mijn takken zijn als armen,

als je verdriet heb wil ik ze om je heen slaan,
als je een plek zoekt om te schuilen,

wil ik je beschermen,

ja...ik wil me over je ontfermen.’

Woorden die je zo zou kunnen toedichten aan de
treurwilg.

Er staan verschillende treurwilgen en treurberken
in de Bijbelse tuin. Van de twee treurwilgen die op
de begraafplaats staan, staat onder de ene boom
de engel en onder de andere het beeld van Maria.
Die Maria ziet er voor sommige mensen anders uit
dan ze gewend zijn. Niet zo liefelijk, niet zo zacht,
niet zo zoet. Het was destijds toen het beeld
geplaatst werd ook wel een onderwerp van
gesprek. Past deze Maria wel bij het beeld dat ik,
dat wij van Maria hebben, vroegen velen zich af.
Waarom is ze niet wat lieflijker, waarom is haar
gezicht zo hard?

Door erover te praten onder andere met de maker
van het beeld, Karel Gomes, kwam er steeds meer
begrip voor zijn interpretatie van Maria. Karel
vond zijn inspiratie bij het maken van dit beeld in
het werk van Giotto di Bondone, een Italiaanse
schilder uit de late middeleeuwen. In de fresco’s
die Giotto schilderde in Padua had Karel de
verschillende emoties van mensen, maar ook die
van Maria ontdekt.

Door deze Maria en ja ook de Maria van de Piéta
heeft Karel willen laten zien, dat voor hem Maria
een vrouw was die het leven tot in haar diepste
diepten gekend heeft. Die er door getekend was!
(Ria Stolk)
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Overledenen

Joop Garthoff - 98 jaar

Op 20 januari jl. is Joop één dag véor zijn 100ste
levensjaar inging overleden. Hij was bekend bij
veel parochianen.

Joop werd geboren in Amsterdam op 21 januari
1924 als 3e kind in een gezin van 7 kinderen en is
opgegroeid in Zwanenburg. Na zijn schooltijd ging
hij het kruideniersvak in en na de oorlog werd hij
chef bij De Gruijter. Later werkte hij als provinciaal
ambtenaar bij het bureau paspoorten.

In 1940 dook Joop onder. Echter, zijn vader
verzocht hem thuis te komen en zich te melden
omdat deze anders zou worden opgepakt door de
Duitsers. Hij gaf gehoor aan de oproep van zijn
vader en Joop werd te werk gesteld in Berlijn en
Polen. Honger heeft hij niet gekend en toen de
oorlog afgelopen was keerde hij met anderen
terug naar Nederland, grotendeels te voet.

Vlak voor zijn vertrek naar Duitsland ontmoette hij
Leny Mientjes, zijn grote liefde. In 1948 zijn ze
getrouwd en zij gingen wonen in Haarlem. Daar
werden hun 5 dachters en hun zoon geboren.

In 1986 verhuisden Leny en Joop naar Hoofddorp.
Joop was erg handig en vond overal wel een
oplossing voor.

Vakanties werden gevierd in Nederland en later
reisde het gezin Garthoff met zijn achten in een
kleine Fiat naar het buitenland. Een groot pak
bovenop het dak van de auto met de tent en
spullen voor 8 personen. Werd politie gesignaleerd
dan moesten de kinderen onder de ramen
duiken...Jaren later kwam er een caravan
waarmee het gezin fijne vakanties vierden.

Groot was zijn verdriet toen zijn geliefde Leny in
2003 plotseling overleed. Joop putte kracht uit zijn
rotsvaste geloof. Hij heeft bedevaarten gemaakt
naar Bari, Rome, Fatima, Lourdes en ging jaarlijks
naar Banneux.

Joop was zijn hele leven nauw betrokken bij de
kerk en ook binnen onze parochie heeft hij veel
vrijwilligerswerk verricht. Hij was een diep
gelovige man en had grote verering voor Maria.
Voor zijn diensten in ruim 90 jaar werd hem op 22
januari 2022 het ereteken van Sint Bavo toegekend
van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In 2019 verhuisde Joop naar een appartement bij
De Meerstede. Hij voelde zich daar thuis.

Eind 2021 kreeg Joop hartproblemen. Hij had er
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moeite mee dat steeds meer dingen hem
zwaarder vielen en hij werd eenzamer.

Pater Albert Topo kwam langs voor de
ziekenzegening en de communie, dat vond hij fijn.
Zijn wensen omtrent zijn afscheid en kerkdienst
had hij via een brief aan zijn kinderen kenbaar
gemaakt.

Half december 2022 werd hij opgenomen in het
Spaarne Gasthuis, levensmoe was hij zeker niet. Hij
wilde heel graag naar huis. Op 20 januari, net 12
uur thuis, is Joop voor eeuwig ingeslapen.

Op 26 januari jl. vond in een overvolle kerk de
uitvaart plaats, geleid door pater Topo, waarna hij
werd begraven op ons kerkhof in het graf bij zijn
geliefde Leny.

Afscheid nemen is alle mooie
herinneringen meedragen!

Wij willen de paters en parochianen van de
Joannes de Doper heel hartelijk bedanken voor
het medeleven en de belangstelling tijdens de
ziekte en na het overlijden en de begrafenis van
onze lieve (schoon) vader, lieve, trotse en
belangstellende opa en overgroot opa

Joop Garthoff

De vele mooie kaarten, fijne, lieve woorden, de vele
bloemen, bezoekjes,

de gebeden voor hem, en de volle kerk bij zijn
uitvaartdienst, zijn ons tot steun en troost
geweest. Fijn dat u er met zovelen was.

Ook heel hartelijk bedankt voor alle lieve aandacht,
bezoekjes, een praatje, voor uw geduld toen zijn
gehoor steeds slechter werd in de afgelopen jaren.

Hij was u allen daar zeer dankbaar voor en voelde
zich tot op het laatst zeer betrokken bij de
parochie en zijn kerk.

Als vrijwilliger voor de parochie zal hij worden
gemist. Ook wij zullen onze vader en opa erg
missen maar we gaan samen verder, gesteund
door de vele fijne en mooie herinneringen die hij
ons door zijn lange leven nalaat.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Parochiebreed

Onze kerk was ‘gastvrouw’ voor de eerste sobere maaltijd

Soep, brood en een docenten-huis voor Zambia
Tekst: Anja Maas, foto: Jan Aukes

In de 40-dagentijd op weg naar Pasen, voor
christenen een periode van inkeer en reflectie,
biedt de Hoofddorpse Raad van Kerken weer
zes sobere maaltijden. Het mag weer, na corona.
Op het menu staat soep met brood en er is
aandacht voor een maatschappelijk onderwerp.
Start van de reeks is traditiegetrouw
Aswoensdag en zo was op 22 februari, het
Fundament van de H. Joannes de Doperkerk het
decor voor de eerste maaltijd. Daarna volgen de
andere kerkplekken. Op 5 april wordt er
afgesloten in de Ark in Overbos.

Docenten-huis

“Welkom”, zei Lia Remmerswaal, die samen met
Wim Piels verantwoordelijk is voor de sobere
maaltijden die in onze kerk plaatsvinden. Ze
opende met een meditatief moment en
introduceerde Miriam Witt uit Voorburg.

Zij sprak namens Fidesco, een missionaire
organisatie die zich inzet voor diverse
ontwikkelingsprojecten, onder andere in Afrika.

Even minderen voor een ander

Miriam Witt vroeg aandacht voor een technische
school in Zambia, waar lokale studenten les
krijgen in houtbewerking, metselen,
autotechniek, landbouw en voedselproductie,

inclusief koken. De school ligt in Chikowa, ver
van de bewoonde wereld. Docenten moeten zo
dicht mogelijk bij de school kunnen wonen,
want dagelijks reizen is geen optie. "Als dat niet
kan, hebben de studenten geen leraar. Lessen
moeten dan vervallen en dat betekent voor de
bevolking een terugval. Fidesco zoekt daarom
geld voor de realisatie van woningen bij de
school. Dit project loopt landelijk in het kader
van de vastenacties. We zijn blij met de extra
aandacht die we hier vanavond krijgen.’

Francien Wegh

Na haar presentatie begon de maaltijd,
waarvoor zich zo'n 30 personen gemeld
hadden. Els Berk en Francien Wegh, al vele jaren
het vaste soepteam, bood de keuze tussen rode
linzensoep en knolselderijsoep. Er was
aanvullend brood, zodat niemand naar huis
hoefde met het gevoel: ik heb nog wel trek.

Tot slot werd er gecollecteerd. De bijdrage was
vrijwillig, maar ten minste het bedrag dat was
uitgespaard door niet thuis te eten. De
opbrengst bracht het docenten-huis in
Chikowa, een absolute must voor de studenten
aldaar, in ieder geval een stapje dichterbij.

(Dit verhaal werd op 1 maart gepubliceerd in
HCnieuws.nl)
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Parochiebreed

Vastenactie project - technische
school in Zambia

De veertigdagentijd, die al weer bijna ten einde
loopt, is een tijd van bekering, van meer gebed
en vasten om ons voor te bereiden op het feest
van de verrijzenis van Jezus met Pasen. Het is
ook een tijd van grotere aandacht voor de
naaste, met name degenen die lijden en arm
zijn, dichtbij en ook ver weg. Een tijd om extra
stil te staan bij het doen van giften of
‘aalmoezen!

De Heilige Augustinus schreef: “Laten wij aan
onze gebeden door aalmoezen en vasten
vleugels geven, zodat zij des te gemakkelijker
hun vlucht nemen naar God".

geen leraar

In deze veertigdagentijd is ons project het
Chikowa Youth Development Center (CYDC) in
een afgelegen en arm gedeelte van Zambia. Het
is 40 jaar geleden opgericht door Italiaanse
Comboni-missionarissen. In de afgelopen tien
jaar hebben er ook Fidesco-vrijwilligers
gewerkt, waaronder het Nederlandse echtpaar
Peter en Tessa Jansen en de Amerikaan Joe
Venegas die nu in Zwolle woont. Het CYDC
biedt aan jonge mensen vijf verschillende
opleidingen aan waaronder, sinds 2021, ook
een kookopleiding. Voor deze opleiding is een
chefkok uit Lusaka aangetrokken.
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Voor hem en nog een andere leerkracht wil het
CYDC een dubbel woonhuis bouwen, zodat zij
met hun gezinnen op het terrein van het CYDC
kunnen wonen.

Voor de bouw van dit huis willen we met enkele
parochies samen € 20.000 bij elkaar brengen.
De Bisschoppelijke Vastenactie zal dit bedrag
dan aanvullen met € 6.000. We hopen van harte
dat u ook dit project wilt steunen. U kunt uw
bijdrage overmaken naar bankrekening (IBAN)
NL69INGB0001315941 van VOM-Groep H.
Joannes de Doper te Hoofddorp, onder
vermelding van Vastenactie 2023, of door het
scannen van de QR code.

Gift Vastenactie 2023 - bedrag zelf aanpassen

Enkele korte youtube filmpjes over dit project
vindt u hier:
https://www.youtube.com/watch?v=cwgt1gzvSSE en hier:
https://www.youtube.com/@fidesconederland3844

Hier staan ook korte filmpjes met leuke recepten
van gerechten die de leerlingen leren te maken,
zoals Knoflooksteak met gefrituurde
aardappelschijfjes en groenten en gegrilde kop
met citroen en kruiden.

Lijkt het u wat om zelf een tijd in een project
mee te helpen? Kijk dan op
https://www.fidesco-international.org/nl/vrijwilligers-op-missie/
.Voor alle leeftijden, inclusief gezinnen.

De leraren en leerlingen van de technische
school in Zambia, en ook de VOM-groep van
onze parochie, wensen u een heel Zalig Pasen.
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De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen
in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen
ze naar kikker. ‘Kik, er is iets ergs!” ‘Vertel eens,’ vraagt
Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. ‘De
schilderijen langs de muren,’ zeggen ze, ‘die vertellen
een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet
leuk!!” Met grote ogen vertellen de muizen: Jezus
werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende
kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis
dragen!’ Ze kijken ontdaan. ‘Hij viel steeds op de
grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...’

Nu beginnen ze echt te huilen. ‘lk weet het,

muisjes,” zegt Kik, ‘Het is een droevig verhaal’.

@ KiK

De muisjes snikken: ‘Waarom hangt dat in de kerk??’
Kik vindt het een goede vraag. ‘Om niet te vergeten
wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste
schilderij?’ Ze snikken: ‘Hij werd in een graf gelegd.
Dood. Ja. zegt Kik. ‘Maar daarna gebeurde er iets.

Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was
leeg. Er zat een engel, die zei: “lezus is verrezen uit de
dood! Vertel het aan je vrienden!” Zo begon een
nieuw, BLI verhaal!’ ‘Waarom is daar geen schilderij
van?’ piept Mitzi. Kik denkt na. ‘Het is er wel, maar
geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.’ Enin de
nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars!
Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is
ineens vol leven!

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen

als de lente weer komt aang‘evlogen,

dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zegden van boven,

of je 't wel of niet wilt geloven.

En maar één die daarvoor te prijzen is:

Dank U, God, voor de verrijzenis!

Als wi) geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,

moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
Naar 1| Tessalohicenzen 414 -




