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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: alberttopponeb@gmail.com

van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 5 moet binnen zijn
voor woensdag 7 juni
Afhalen Info nr. 5 donderdag 29 juni

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Coordinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023-5611473,
of via email Joseeken211@hotmail.com

- Fundament Ria van der Veldt, per email
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt een
maaltijd geserveerd in Het Fundament.
Graag opgeven voor dinsdagavond via email:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Maaltijd begint om 18.00 uur, kosten € 6 per persoon.;?

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: De ontmoeting

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

Het waaien van de Geest

Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande,
Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt
en zegt Ik ben uw Vader.
(Huub Oosterhuis)

De apostelen zijn bij elkaar in Jeruzalem, 10 dagen
na de hemelvaart van Jezus Christus. Ze wachten
op een teken van Hem. Plots verschijnen er grote
vlammen die zich als vurige tongen boven hun
hoofden verspreiden. Ze voelen het waaien van de
Geest, ze voelen het beroep dat God op hen doet,
en ze gaan naar buiten om aan iedereen om hen
heen in hun eigen taal te vertellen over de nieuwe
wegen van God. Dat doen ze zo enthousiast dat
sommige omstanders denken dat ze dronken zijn.
Maar er sluiten zich zo'n 3000 mensen bij hen aan:
het ontstaan van het Christendom.

Bovenstaand lied van Huub Oosterhuis zingen we
graag met Pinksteren. Er gaat geruststelling van
uit: het waaien van de geest, het was er altijd al, in
den beginne en nog steeds vandaag de dag. We
hoeven het alleen maar in te ademen.

Maar dan begint het pas: het waaien van de Geest.
Gods woord dat antwoord vraagt. Dat doet een
appel op ons. We worden uitgenodigd om nieuwe
wegen te gaan om ons door Hem te laten vinden.
Dat is een enorme opdracht, maar gelukkig staan
we daar niet alleen voor.

Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten
nemen van Boekwinkel Het Kruispunt.

Waar voorheen de boekwinkel was, is nu "De
Ontmoeting", plek voor bezieling en inspiratie en
waar iedereen welkom is, ongeacht kleur, geloof of
afkomst. We hopen dat "De Ontmoeting" snel een
even grote plek in ons hart krijgt.

En dat we ook u daar snel mogen ontmoeten.

De redactie.



Pastoraal woord

Naar de hemel kijken....

Als het mooi weer is met een blauwe lucht dan
ben ik vrolijk als ik er naar kijk. Wij bewonderen
die uitgestrekte hemel ondanks dat het lijkt
alsof deze leeg is, maar heb je een reden om te
kijken? Ik bewonder deze zoals het staat op het
psalm, “De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt, de
nacht vertelt het door aan de volgende nacht”.
Wij worden kleiner en machteloos onder de
hemel, zover het oog reikt is alleen maar
oneindige afstand.

Hemelvaart en Pinksteren. Twee belangrijke
geloofsfeesten die ons uitnodigen om even
naar de hemel te kijken. Want de lezingen
tijdens deze feesten gaan over de hemel. Jezus
werd opgenomen in de hemel en de neerdaling
van de Heilige Geest over de apostelen. Het
moment waarop de apostelen werden verlicht
door de Heilige Geest in de vorm van
vlammende tongen. De dag waarop de kerk
ontstaat. Beide heeft te maken met de hemel.
De hemel is een mysterie en is oneindig. Met
hemelvaart en Pinksteren richten wij onze
aandacht naar dat mysterie en die
oneindigheid.

We kijken naar de wereld en realiseren ons dat
we niet allemaal gelijk zijn. Er is grote diversiteit
in de natuur en onder de mensen. Maar als je
dan naar boven kijkt en je realiseert dat “wie
van boven komt, boven allen...” Het kruis is
verticaal en horizontaal gevormd, links rechts,
boven onder, alleen boven ons, datgene dat
echt van boven komt heeft een andere
dimensie in ons leven.

Als wij lopen, kijken wij altijd vooruit en niet
vaak of misschien helemaal niet naar boven.
Maar het is anders als je auto rijdt. Routebordjes
staan altijd boven ons, je moet omhoog kijken
om te zien welke kant je op moet gaan. Moet je
naar links of naar rechts om naar de volgende
stad te reizen. Zij helpen je op weg.

Op die twee “hemelse feesten” proberen wij om
stil te staan bij ons kleinheid en kwetsbaarheid
in deze wereld om zo veel mogelijk naar de
hemel te kijken. Vele krachten komen uit boven
(de hemel): het regent, het licht, de lucht en
waait en er is de Geest. We horen niet alleen bij
de wereld, maar ook bij de hemel en alles daar
tussenin. Juist deze twee feesten verbinden ons
hemelse en aardse bestaan met elkaar. “Als jullie
bij de wereld zouden horen, zou ze jullie
hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar
jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de
wereld weggeroepen”

We proberen om naar de hemel te kijken, naar
iets dat boven ons staat, zodat wij naar alle
richtingen in ons leven mogen kijken, zoals het
ook is met auto rijden. Als je goed kijkt ben je
veilig. Wij proberen om naar de hemel te kijken
opdat wij hemelse kracht mogen krijgen zoals
de ervaring van de apostelen met Pinksteren. Ik
wens u allen een heel gezegend Pinksteren toe.

Pater Eko Silvester Manek, SVD



Parochiebreed

Meimaand - Mariamaand

Een gezongen Tientje van de Rozenkrans op
2e Pinksterdag 29 mei 2023,
aansluitend op de H.Mis van 10.00 uur.

Op 2e Pinksterdag wordt de
("‘ gedachtenis gevierd van de
¥ Heilige Maria, Moeder van de Kerk,
;i die bovendien in de Maria-maand
mei valt. Dit is een prachtige
gelegenheid om bijzondere
aandacht te geven aan de rozenkrans. Dan zal
aansluitend op de H.Mis van 10.00 uur een
bijzonder tientje van de rozenkrans in onze kerk
worden gebeden. Er zullen dan tien
verschillende Ave Maria's gezongen worden.
Naast de bekende Ave Maria’s van Caccini,
Schubert en Bach/Gounod zullen ook minder
bekende Ave Maria's ten gehore worden
gebracht. Denk hierbij aan de Ave Maria's van
Saint-Saéns, Dvorak en Bruckner.

Wanneer? 2e Pinksterdag maandag 29 mei
2023

Aansluitend op de Gregoriaans
gezongen H.Mis van 10.00 uur.

Verwachte aanvang om ca 11.15 uur.

Hoe laat?

Door wie? Vincent Bouwens - Bas
Helena Brouwer - Orgel/Piano

Toegang is vrij - Uw bijdrage via een
deurcollecte na afloop wordt bijzonder op prijs
gesteld.

Van harte nodigen wij u uit voor dit prachtige
initiatief en hopen dat velen mogen genieten
van dit bijzondere Tientje van de Rozenkrans
ter ere van de Heilige Maria.

Paters Eko Manek svd en Albert Toppo svd en het
Kerkbestuur

"Geloven in je eentje of met elkaar"

GClnederland

Gemeenschap Christelijk Leven

In de parochie zijn twee groepen actief die
nadenken over het geloof en hoe je dit in het
dagelijks leven kunt vormgeven. Deze groepen
staan bekend onder de naam GCL-groep
(Gemeenschap voor Christelijk Leven).

GCL is een wereldwijde gemeenschap van
christenen die Jezus willen volgen en
geinspireerd zijn door Ignatius van Loyola, de
stichter van de orde der Jezuiten. De leden
komen bijeen om hun ervaringen te delen en
elkaar te ondersteunen op hun levensvragen,
en het geloof in hun dagelijks leven toe te
passen. Het zijn kleine groepen van 6 tot 10
personen. Behalve in Hoofddorp zijn er in
Nederland nog een tiental groepen actief.

In een van beide groepen zijn nog een paar
open plaatsen zodat aansluiting daarbij
mogelijk is. Deze groep staat onder leiding van
pater Jan Stuyt S.J. en komt 1x per maand op
maandagavond bijeen van 20.00-22.00 uur.

Meer informatie hierover en opgave bij
Hans van der Leeuw, telefoon 06 23611635.
en https://gcinederland.org/over-gcl/

Keukenhof in Hoofddorp?

Wie tijdens de Pasen de Joannes de Doper kerk
bezocht die had dat bijna kunnen denken.
Want hoe mooi was onze kerk (weer) versierd.
Vele vrijwilligers hebben zich tijdens de Pasen
ingezet. Het bloementeam heeft daar nog een
extra feestelijk tintje aan gegeven. Namens het
parochiebestuur veel dank aan al deze
enthousiaste vrijwilligers!



SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer nodigt u uit om Maatje te worden.
Geinteresseerd? Bel codrdinator Henny voor meer informatie of kom naar één van
onze informatieavonden van 15 juni en 11 september.

Geldzorgen bij veel huishoudens in de
Haarlemmermeer

Veel huishoudens in de Haarlemmermeer
hebben financiéle problemen en enorme
geldzorgen. 15% van de Haarlemmermeerse
huishoudens (dat zijn bijna 9000 huishoudens)
hebben voortdurend meerdere onbetaalde
rekeningen liggen die al meer dan twee
maanden geleden betaald hadden moeten zijn.
Bij veel huishoudens stapelen de rekeningen
zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten
rondkomen en zien er tegenop om de post
open te maken.

Vanuit de kerken in Nederland is
SchuldHulpMaatje Nederland opgericht, met
vele lokale afdelingen in zo'n 151 gemeenten,
om mensen met schulden te helpen om hun
financiéle problemen inzichtelijk te maken en te
helpen deze op te lossen. Zo'n 10.000 mensen
per jaar krijgen persoonlijke hulp van meer dan
2300 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes
(vrijwilligers).

Vanuit de Caritas van onze parochie, samen met
de Caritassen van de andere parochies in de
Haarlemmermeer en vanuit enkele diaconieén
van protestantse gemeenten in de
Haarlemmermeer is drie jaar geleden Stichting
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer opgestart
met momenteel 20 actieve Maatjes. In de eerste
3 jaar hebben we 137 mensen mogen helpen.

De laatste paar maanden neemt het aantal
aanvragen snel toe: in de eerste drie maanden
van dit jaar kwamen er al weer 18 nieuwe
hulpvragers bij. Daarom deze oproep:
wordt jij ons nieuwe Maatje?

In drie zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers
een gecertificeerde training om als
SchuldHulpMaatje goede hulp te kunnen
bieden aan de hulpvragers. Starten kan op
verschillende momenten in het jaar.

Informatieavonden

Op 15 juni en 11 september zijn er
informatieavonden voor u en andere
belangstellenden, die meer willen weten over
SchuldHulpMaatje, en wat het inhoudt om
SchuldHulpMaatje te worden. Komt u ook?
+ 15 juni 19.30 in de Meerkerk,
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp.
+ 11 september 19.30 in de Graankorrel,
[Jweg 1100, 2133 MH Hoofddorp.

De inhoud van beide avonden is hetzelfde.
Hebt u wel interesse, maar bent u verhinderd op
deze avonden, of hebt u al eerder tijd: bel of
mail dan met onze codrdinator Henny Bijma,
06-83383966,
coordinator1@shmhaarlemmermeer.nl

Lees verder volgende pagina



Parochiebreed

SchuldHulpMaatje (vervolg)

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer
genieten van het leven. Dat gunnen we
iedereen. Overweeg daarom om
SchuldHulpMaatje worden en kom naar de
informatieavond.

Wat doet een maatje?

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde
vrijwilliger die mensen met financiéle
problemen helpt om alle inkomsten en
uitgaven in kaart te brengen. De hulpvrager
maakt, met ondersteuning van het maatje, een
lijst van alle onbetaalde rekeningen en een plan
om deze te betalen. Het hoofddoel van
SchuldHulpMaatje is dat de hulpvrager
overzicht krijgt over zijn of haar financién en
ook leert deze op orde te houden.

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren
en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager
aan om vol te houden en geeft hem of haar
praktische hulp.

Maatje Jolanda: “Het is fijn om te zien dat mensen
weer licht aan het einde van de tunnel gaan zien,
doordat je ze wat inzicht hebt gegeven. lk heb
twee jonge meiden begeleid, waar veel meer
speelde dan alleen het financiéle deel. Ik was er
voor ze. Ze zijn blij met de hulp. Het gaat goed met

”

Ze.

Wim Piels, Caritas vrijwilliger en bestuurslid
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer

Samen in gesprek

Afsluiting seizoen 2022-2023 van Samen in
gesprek met Ria Stolk.

Ook dit jaar sluiten we het afgelopen seizoen
weer af met kunst in en rondom de Bijbelse Tuin
bij de Joannes de Doper kerk. Het was de
bedoeling om dat dit jaar samen te doen met
Kees Bos, die deze plek ook met kunstwerken
verrijkte. Helaas heeft hij moeten afzeggen
vanwege een verre reis.

Voor hem in de plaats komt nu Ria Stolk,
jarenlang codrdinator van boekwinkel het
Kruispunt met daarbij de rondleidingen in de
tuin. Als geen ander weet zij over de beelden en
planten in de tuin te vertellen en te schrijven. Bij
mooi weer zal de afsluiting in de tuin zijn en bij
minder goed weer in het Parochiehuis.

Met een drankje en een hapje zullen we op een
gezellige manier dit seizoen af sluiten en kijken
of en hoe we volgend jaar verder gaan met
Samen in Gesprek.

ledereen die hier belangstelling voor heeft is
donderdag 11 mei van 14-16 uur van harte
welkom in het Parochiehuis, Kruisweg 1073 in
Hoofddorp.

Opgave niet nodig, maar wel fijn, vrijwillige
bijdrage voor koffie en thee.

Nadere inlichtingen bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com of 06 516 209 39 of
bij Coby Bergsma 023 565 24 00.

Marthagroep

Woensdag 14 juni vanaf 16.30 uur de groep van
de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter aan de
beurt om de kerk schoon te maken. En
woensdag 12 juli vanaf 09.00 uur de dames
Dekkers, Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Naast onze vaste vrijwilligers is iedereen van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598



Raad van Kerken Hoofddorp

ad van Kerken

R
aad van Kerken
Hoofddorp

Dansen, schilderen, lezen, zingen en ontmoeten.

Voor iedereen is er in mei en juni wel iets te
doen bij de deelnemende kerken van de Raad
van Kerken Hoofddorp. Voel je welkom bij
onderstaande activiteiten.

Sacrale dans

Sacrale dans is een meditatieve dansvorm
rondom een bloemstuk en brandend Licht in
het midden van een kring. Op mooie muziek

houden we soms elkaars handen vast, maar je
kunt je handen ook uitstrekken naar boven of
naar de aarde. Of je brengt ze samen voor je
hart, in een bewegend
gebed.
Mensen zijn ontworpen
0& om in beweging te
komen, zo stelt de
docente Marleen
z Ritzema. Of ze nu jong
) zijn of oud. Net als onze
] adembhaling, heelt het
samen dansen en het
geeft ons energie. Hoe iemand ook beweegt,
we draaien allemaal dezelfde kant op. Sacrale
dans is een teken van goed luisteren en
verbondenheid. En ook van de eenheid van
lichaam en geest, van het kruis en de cirkel
zonder einde.
Marleen zet graag al haar kennis in bij het leren
van, om te beginnen, eenvoudige dansvormen.
Het minimum aan dansers dat nodig is voor het
maken van een kring is 5. Opgave is daarom
nodig.
Kosten: €4,- per keer.
Aanmelden bij Hedi Hegeman,
hegemanhedi@gmail.com.
Twee lessen op maandagen 22 mei en 26 juni,
14.00-16.30 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

Zonnelied

Hedi Hegeman begeleidt ...
een workshop leren
aquarelleren. We verbinden
ons door transparante kleuren
met het oude gebed het Zonnelied. Het is een
ode aan de schepping, bij mooi weer kunnen
we het buiten uitwerken. Materialen zijn al
aanwezig. Een vrijwillige bijdrage van 5 euro
wordt op prijs gesteld. We beginnen met thee
of koffie in de achterzaal van de Doopsgezinde
gemeente met het samen lezen van de tekst en
het zoeken naar waar die ons raakt.

Informatie en aanmelden vdor 27 mei bij
Akke-Clara Thimm-Stelwagen,
thimmstelwagenac@gmail.com

Woensdag 31 mei 2023, 14.30 - 16.30 uur
Doopsgezinde kerk Hoofddorp, Hoofdweg 691

Gastvrijheid in de kerk

Voor iedereen is het vanzelfsprekend dat de kerk
gastvrij moet zijn. Maar waarom is dat zo
belangrijk? Voelt u zich welkom in de kerk?

Wat maakt het soms zo moeilijk om gastvrij te
zijn? En kan het geloof een steun zijn bij het
bieden van gastvrijheid? We gaan met elkaar in
gesprek over deze vragen.

Begeleiding: pater Albert Toppo en Els Tulen
Aanmelden: secretariaat@hjoannesdedoper.nl
Dinsdag 6 juni 2023, 20.00 - 22.00 uur

Het Fundament, Kruisweg 1067, Hoofddorp



Raad van Kerken

Wij slaven van Suriname
In 1934 publiceerde Anton de Kom het boek ‘Wij
slaven van Suriname’ Het boek is zowel een
literair meesterwerk, als een persoonlijke en
algemene geschiedschrijving en een felle
aanklacht tegen racisme en uitbuiting. Het is
het eerste boek waarin de geschiedenis van
Suriname beschreven wordt vanuit
antikoloniaal gezichtspunt, door een
afstammeling van slaafgemaakten, die de
gevolgen van de koloniale overheersing aan
den lijve ondervond.

Surinaamse

bevolkingsgroepen

I

Wk

opstand kwamen.
Het is een boek, dat nog niets aan
zeggingskracht heeft verloren en terecht in
2020 opnieuw is uitgegeven met enkele
inleidende artikelen. In dit jaar dat herdacht
wordt dat 150 jaar geleden de slavernij door
Nederland werd afgeschaft goed om te lezen en
over van gedachten te wisselen.
Begeleiding Leo Mesman.
Graag uiterlijk 5 juni aanmelden via
mesmanleo51@gmail.com
Woensdag 7 juni, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Het Fundament, Kruisweg 1067, Hoofddorp

I Anton de Kom (die

' als verzetsstrijder in
een Duits
concentratiekamp
overleed) vertelt hoe
het Nederlandse
koloniale bewind
het land
onderdrukte en hoe

verschillende
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Workshop Gospel zingen (zie ook pag. 14)
Hou je van zingen of vind je het leuk om het
eens te proberen, kom dan meezingen.

Op zaterdagmiddag 24 juni organiseren we een
workshop Gospelliederen zingen in de H.
Joannes de Doper kerk in Hoofddorp. Er komen
2 professionele muzikanten om ons een aantal
liederen aan te leren.

Gospel of
Gospelmuziek is
een muziekstijl die
is ontstaan uit de
Afro-muziek die de
(voormalige) slaven
zongen en
speelden. Deze muziekstijl ontstond op de
katoenvelden van de zuidelijke staten van de
Verenigde Staten. De originele gospel behoort
tot de zogeheten Negrospirituals. Dit zijn
traditionele religieuze volksliederen van de
Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin
westerse en Afrikaanse elementen versmelten.
De teksten zijn christelijk geinspireerd en
verwijzen vaak naar het Oude Testament. De
melodieén zijn eenvoudig en aanvankelijk
droevig of klagend.

Verdere informatie over de aanmelding en de
workshop op pagina 14.

Contactpersoon: Els Tulen, els.tulen@xs4all.nl

Altijd op de hoogte

Actuele informatie over alle activiteiten van de
Raad van Kerken Hoofddorp is te vinden op
kerkeninhoofddorp.nl. Of neem een (gratis)
abonnement op de digitale nieuwsbrief. Lid
worden is eenvoudig: stuur een mail naar
nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl of klik op de
link op de homepage.



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering.
Een gezongen Tientje van de Rozenkrans op 2e Pinksterdag 29 mei aansluitend op de H.Mis van
10.00 uur door Vincent Bouwens - Bas en Helena Brouwer - Orgel/Piano.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel.
Voorgangers:

Zondag 14 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 21 mei 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)

Zondag 28 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 04 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 11 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 18 juni 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)

Zondag 25 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 7 en 14 juni.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145.

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.

Data vieringen Floriande

(2 nov en 21 dec zijn op een donderdag gepland): Opbrengst Collectes
mal15meillu 04 en 05 maart € 397,75
ma 12 juni 11u 11 en 12 maart € 53495
mal0julitiu 18 en 19 maart € 602,70
augzen;e{a;:.vakanme 25 en 26 maart € 520,45
ma2okt11u :

do 2 nov 11u Allerzielen - Herdenkingsdienst Ot en 0 apr‘ll £ 14940
ma 27 nov 11u 06 - 10 aprlll €2108,20
do 21 dec 11u Kerstviering 15 en 16 april € 576,10
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 13 mei - 1 juli
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream
Deurcollecte INLIA
Za 13 mei 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Deurcollecte INLIA
Zo 14 mei 10.00: Familieviering; pater E.Manek; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 16 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Hemelvaartsdag
Do 18 mei 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
Za 20 mei 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
Zo 21 mei 10.00: Eucharistieviering; paterA. Toppo; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 23 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 25 mei 1845 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 27 mei 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
1e Pinksterdag
Zo 28 mei 10.00: Oecumenische viering; pater E. Manek
- Overleden familie Dingemans en familie Frijters; Dick van der Geest;
Thijs en Trees Doesburg; overl. ouders Koeckhoven - van Haaster en zegen over
hun gezin
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
2e Pinksterdag
Ma 29 mei 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Ail:15: Tientje van de Rozenkrans; pater E. Manek; V. Bouwens zang
Di 30 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering;

Do 01 juni 18.45

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering
Za 03 juni 19.00: Woord- en communievieringg; pastor L. Mesman; Odyssee
Zo 04 juni 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven; Lotta Selis en overleden familie
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 13 mei - 1 juli (vervolg)
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream
Di06juni 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 08juni 1845 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 10juni 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo 11 juni 10.00: Familieviering; 1e H. Communie; paters E. Manek en A. Toppo, diaken R. Mascini;
Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 13 juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 15 juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 17 juni 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo 18 juni 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
-tekst
12.00: Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
Di20juni 1845: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 22 juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Joannes de Doper
Za 24 juni 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
Joannes de Doper
Zo 25 juni 10.00: Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo, diaken R. Mascini; Maranatha
- Dick van der Geest
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; voorganger; Filipijns koor
Di 27 juni 18.45: Rozenkrans
19.15; Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 30 juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Ter informatie volgenfde Info

Za 01 juli

Zo 02 juli

19.00:

10.00:
12.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Eucharistieviering; pater E.Manek; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
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Parochiebreed

Kennismaken met gospelzang tijdens een workshop
“Slavernij en gospel, een echte twee-eenheid”

Tekst: Anja Maas

Op 1juliis het 150 jaar geleden dat de slavernij
werd afgeschaft, een feit waaraan ook in onze
polder aandacht zal worden besteed. Een
herdenkingsprogramma is in voorbereiding. Wie
iets afweet van de slavernijgeschiedenis herkent
de connectie met gospelmuziek. “Een speciale
manier van zingen die
onlosmakelijk is
verbonden met het
slavenleven op de
plantagesin de
zuidelijke VS-staten.
Aandacht voor gospel
mag dus op weg naar 1
juli niet ontbreken’, zegt Els Tulen. “En daarom
organiseren we een speciale gospelworkshop.”

Goed nieuws. Els, vrijwilligster in onze kerk,
bezocht onlangs een expositie in het Catharijne
Convent in Utrecht. “Ik wist wel wat over gospel,
maar door de aandacht voor de slavernij-historie
werd ik extra geraakt. Maar die expositie was niet
het enige. Ik had de film gezien over Harriet
Tubman die zelf ontsnapte aan slavernij en een
groot voorvechtster werd van afschaffing. En ik
had De Ongelofelijke Podcast van 19 december
gehoord over de rol van de Bijbel rondom
slavernij. Drie heel verschillende zaken, die ervoor
zorgden dat gospel me in zijn greep kreeg. Het
idee voor de workshop liet niet lang op zich
wachten.”

23 juniis de dag van Joannes de Doper en
traditiegetrouw de dag waarop alle vrijwilligers
van onze kerk in het zonnetje worden gezet. Dit
jaar valt 23 juni op vrijdag en omdat voor zo'n
evenement een zaterdag praktischer is wordt dit
jaar de vrijwilligersdag verplaatst naar 24 juni.
Het programma begint 's avonds na de viering.
“Dan is in de middag een gospelworkshop in onze
kerk een mooie aanvulling’, vervolgt Els. “Weet je
dat gospel - het is een Engels woord - een
samentrekking is van het Oud-Engelse god (goed)
en spell (nieuws)? Gospel staat dus, net als het
Griekse woord evangelie, voor Goed Nieuws.

Topnummers. Naar aanleiding hiervan filosoferen

we even over de beelden van zingende slaven op
de plantages. Wiegende lichamen die op de
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velden gedwongen katoen plukten, dat past niet
echt bij de term Goed Nieuws. Maar de muziek en
de teksten lieten ze dromen van een beter leven,
een vlucht uit hun zware bestaan. Uitzicht op een
beter leven hoort wel bij Goed Nieuws. Amazing
Grace, O Happy Days: wie kent deze black
gospeltoppers niet? Deze nummers van tot slaaf
gemaakten werden favoriet bij velen. Het zijn niet
de enige van hun liederen die wereldwijd
bekendheid kregen.

Opgeven en meedoen. “Wie van zingen houdt en
kennis wil maken met gospel is van harte welkom
om mee te doen met de workshop’, zegt Els. “Er is
overleg met twee koren: het ritmisch koor Mitswa
uit Nieuw-Vennep en Be Leaf uit Hoofddorp. Be
Leaf heeft al toegezegd.

We beginnen om 14.00 uur. Inloop
g vanaf 13.30 uur. Er is een kleine
pauze en we denken rond 16.00
uur af te sluiten. Wie dat
interessant vindt, kan na afloop in
de Bijbelse tuin kennis maken met
Hagar. Het is zeker de moeite
waard om als aanvulling op de
workshop te luisteren naar het
verhaal dat een slavin uit de tijd
van Abraham en Sarah ons te
vertellen heeft”

Praktische info: entreekosten zijn 10 euro per

persoon en je moet je wel even opgeven. Dat kan

via de link:

https://www.hjoannesdedoper.nl/
gospel-workshop-op-24-juni/

Of via de QR code. Daar kun
je ook online betalen.

Opgeven via
gospel@hjoannesdedoper.nl
kan ook.

En wie liever niet online
betaalt, kan dit doen bij de

ingang van de kerk.



Parochiebreed

Naar een missionaire parochie:
op naar een visie

Ook in april is er weer gesproken over een
toekomstvisie voor onze parochie. Waar willen
we met elkaar staan over tien jaar? Hoe geven
we invulling aan onze missionaire opdracht?
Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich
thuisvoelen in onze parochie, dat iedereen
welkom is. Dat we onszelf en elkaar uitdagen
om te groeien in het geloof. Wat is onze plek in
de samenleving en hoe kunnen wij er zijn voor
de ander?

Allemaal belangrijke opgaven die om richting
vragen. De afgelopen maanden hebben we met
gedroomd over onze parochie, verkend waar
we goed en minder goed in zijn en welke
opgaven we als parochiegemeenschap voor
staan. In het laatste gesprek hebben we de
basis gelegd voor onze visie. Een visie die als
uitgangspunt heeft dat we een brede kerk
willen zijn, een kerk voor iedereen. Dat we onze
parochie zien als een eenheid, maar wel
eenheid in verscheidenheid. Er mogen
verschillende groepen zijn, maar we zijn ook
allemaal onderdeel van dezelfde parochie, met
dezelfde missie. Onze parochie heeft aanbod
voor iedereen, voor mensen van buiten de kerk
en de “insider”. We dagen mensen uit om te
groeien in geloof en stemmen daar ons aanbod
op af. We creéren bewust momenten waarop
mensen geraakt worden. We zorgen ervoor dat
diaconie niet iets is van een aantal
werkgroepen, maar zorgen ervoor dat het
onderdeel is van het werk van alle werkgroepen
en parochianen.

Bovenstaande punten bevatten de belangrijkste
punten van de visie. We er echter nog niet. We
moeten de visie verder aanscherpen en
uitwerken. We doen dit op donderdag 8 juni in
het Fundament. We beginnen weer om 8 uur s
avonds.

Met onze visie gereed kunnen we daarna de
volgende stap zetten: een plan waarmee we
onze visie werkelijkheid kunnen maken.

Een werkelijkheid waarin we steeds beter
invulling weten te geven aan onze missionaire
opdracht.

Missionaire parochie

Gedoopt

Ayla Empaynado =F
Joanna Rotman }
Francesca Punsalan

Naomi Everaardt

Alexandro van Gijlswijk

Opbrengst Fancy Fair

De gezellige Fancy Fair van 22 april heeft netto
het heel mooie bedrag van EUR 1885
opgebracht.

Met hartelijke dank aan de organisator Imelde
van Diemen, en tientallen vrijwilligers van de
parochie die geholpen hebben in
voorbereiding en op de Fancy Fair dag zelf, alle
mensen die artikelen hebben ingebracht voor
de verkoop, het ROC Luchtvaartcollege voor
het bereiden van heerlijke streetfood met
ingrediénten gesponsord door Hoogvliet,
pianist Michiel Hoogendijk, de FCCN-H voor de
geluidinstallatie, en alle sponsoren van de
prijzen voor het Rad van Avontuur: Ambiance
haarsalon, China Fantasy, Doganlar supermarkt,
Global Garden, HEMA, Moonlight herenkapper,
Sushi Chef.

| De Rad van Avontuur

| winnende lothummers,
waarvan de prijzen nog
niet in ontvangst zijn
genomen, hangen op

y het prikbord bij de
ingang van de kerk.
Prijs ophalen t/m 31
mei op het parochie

| secretariaat.
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Vooraankondiging: de derde KISI
Zomerweek komt er aan!

De voorbereidingen zijn alweer begonnen, de
derde KISI Zomerweek komt er aan! Al twee
keer heeft een grote groep kinderen in een
week een musical ingestudeerd en uitgevoerd
in onze kerk. Ook dit jaar wordt deze week weer
geinteresseerd. Was de musicalweek de
afgelopen twee jaar in de eerste week van de
zomervakantie, dit jaar zal de KISl week in de
laatste week van de zomervakantie
plaatsvinden. We beginnen op dinsdag 29
augustus en de uitvoering is op vrijdag 1
september.

De KISI musicalweek is voor iedereen die houdt
van zingen en acteren. Je maakt vrienden, hebt
een hele leuke week en leert ook nog iets over
God en de Bijbel. De week wordt begeleid door
een team vanuit de KIS| organisatie.

We hopen weer op een prachtige week met veel
deelnemers. Alle kinderen zijn weer van harte
welkom om mee te doen. Zet de data vast in je
agenda. Meer informatie volgt in de volgende
info. Als je nu al meer informatie wilt, of je wilt je
vast inschrijven, stuur dan een mail naar
musical@hjoannesdedoper.nl

Tot eind augustus!
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Pasen: een terugblik

Wanneer deze info verschijnt ligt Pasen alweer
even achter ons. Het was ook voor de kinderen
en jongeren een mooie week. We hebben met
elkaar de hele reis van Palmpasen via witte
donderdag en goede vrijdag tot en met het
paasfeest mogen meemaken.

Met palmstokken op Palmzondag, de
voetwassing op witte donderdag, waarvoor de
vormelingen als geloofsleerlingen in de
voetsporen van de leerlingen van Jezus
mochten treden. Op Goede Vrijdag hebben we
de Kruisweg gebeden om 3 uur ‘s middags en in
de ochtend met de communicanten al in de
Bijbelse Tuin. In de Bijbelse tuin was ook de
kinderpaaswake. Een bijzondere viering, die we
op verschillende bij Pasen passende plekken in
de tuin gevierd hebben. Om te eindigen met
een feestelijke familieviering op eerste paasdag.

Fijn dat er zoveel mensen, jong en oud deze reis
mee hebben willen maken. Fijn en bijzonder
ook dat eer gedurende de goede week
meerdere scholen een bezoek hebben gebracht
aan onze kerk en van de pastores gehoord
hebben over het verhaal van Pasen. Een hele
mooie manier om laagdrempelig kennis te
maken met Gods boodschap van liefde.



Parochiebreed

De oorlog minder in het nieuws, maar ............

Inmiddels zijn er alweer
zoveel andere
vreselijke dingen
gebeurd in de wereld.
Denk hierbij aan de
recente afschuwelijke
aardbevingen in
Turkije en Syrié.
Hierdoor werd Oekraine in het nieuws wat naar de
achtergrond gedrukt.

Essentiele verschil met zulke natuurverschijnselen
is natuurlijk dat oorlog iets is dat mensen elkaar
aandoen. De oorlog in Oekraine lijkt een kwestie
van lange adem te worden.
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Help ons helpen.

Zo hebben wij maandag 27 februari voor de 9de
maal een bus met uw spullen gebracht bij Caritas
in De Rijp.

» Wij mogen de bus van Jos Koeckhoven gebruiken
die op zijn manier een steentje bijdraagt.

En onze George blijft onvermoeibaar uw spullen in
ontvangst nemen.

En de stichting aldaar blijft onvermoeibaar
doorgaan met het innemen, sorteren en vervoeren
van de geleverde spullen.

Zois men in 2022 totaal 35 maal naar Oekraine
geweest met ongeveer 100 kubieke meter aan
spullen per transport.

En in het nieuwe jaar 2023 alweer 6 transporten.
Ook nu weer ons verzoek ons van spullen te blijven
voorzien.

Wij brengen uw donaties graag voor deze mensen
die het zo hard nodig hebben.

Bij ons breekt de lente weer aan, ook in Oekraine
maar wel met een groot verschil.

Woensdag 22 maart zijn er 4 medewerkers van de
Stichting Ukraine-Holland naar het Fundament
gekomen.

Tijdens die sobere maaltijd was er veel
belangstelling voor de presentatie over hulp aan
Oekraine.

» Dames ‘Fundament kookploeg’ hebben op hun

manier pro deo bijgedragen door gratis de

maaltijd te verzorgen.

De vraag naar eerste levensbehoefte blijft

onverminderd groot.

Vandaar ook de herhalingsoproep en kijk om u

heen wie kan bijdragen.

Spullen zoals:

+ Slaapzakken en dekbedden, daar is een chronisch

gebrek aan.

+ KLEDING; Winterjassen, skibroeken en skipakken

voor heren, dames en kinderen, maar ook

ondergoed en sokken en T-shirts.

Verder ook shawls, mutsen en handschoenen. Het

kan straks weer een lange koude winter worden!!

0 Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk, U

helpt ons geweldig door de kleding schoon, heel

en gesorteerd in heren-dames en kinderkleding in
te leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen (niet

dicht zodat wij er nog iets bij kunnen doen) en op

de doos of tas een code te schrijven:

heren 18A, dames 18B, kinderen 18C. Dekens,

slaapzakken en dekbedden 9B.

+ Medisch materiaal en overige spullen voor
mensen op de vlucht en in nood.

» Spullen wat nodig is bij verwondingen en bij
verzorging en hulp van gewonden.

- Voedsel maar wel houdbaar.

- (Nood)aggregaten, klein en groot. Misschien staat
er nog een in uw schuur!

- Financiéle hulp in vorm van donatie met name
voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog
zijn.

- Geld overmaken kan op: Rabo:

IBAN NLO7RABO 0126264635

Wilt u meer weten en heeft uw interesse kijk dan

op https://www.stichtingukraineholland.nl/

En voor de nieuwsbrieven op

https://www.stichtingukraineholland.nl/
nieuwsbrieven

Wederom dank voor uw aandacht en zegt het
voort. Probeer de garage bij de kerk vol te krijgen.

George van Goethem
Peter van der Kamp
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Gezellig druk in en om de Stal

De Stalmedewerkers kijken met plezier
terug op een aantal bijeenkomsten die
er de afgelopen periode in en om de
Stal waren. Soms waren dat zakelijke
momenten en een andere keer was het
genieten van b.v. een mooi concert of
de Passie dansvoorstellingen.

Breek in de Week-Plus 7 juni 2023

Plantjes tussen de tegels op je terras of
straatstenen. Vaak worden ze gezien als
onkruid dat snel weggehaald moet worden.
Vroeger werden dit soort plantjes bespoten
met een onkruidverdelger. Dat lijkt nu niet
meer aan de orde, of toch wel?

Op woensdagmorgen 7 juni komt Dick
Gatsonides, vrijwilliger bij de Heimanshof,
ons wegwijs maken in de wereld van de
stoepplantjes. Vanaf 10.00 uur is er koffie en
de presentatie begint om 10.30 uur.

StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag.
www.stalopdekaag.nl
info@stalopdekaag.nl

In de maanden juli en augustus zijn er geen Breek in
de Week-Plus bijeenkomsten.

Na een zomerstop beginnen we daar weer mee op
woensdag 6 september 2023. Op die dag komt Toos
van der Kamp vertellen over:

Make a Child Happy.

Stichting

@ MAKE a Child Happy

Haarlemmermmeer

Sterke vrouwen

De rondleiders van de Bijbelse tuin, missen ze nog
steeds. De beelden van de Eva, Ruth, Tamar, Maria
en nog veel meer Sterke Bijbelse vrouwen.

Ze zijn verhuisd naar een mooi plekje tegenover
de Stal. Daar staan ze in een kring en bent u altijd
heel hartelijk welkom om ze nog eens te
bewonderen. Er staan bankje om even op te gaan
zitten en te genieten van het uitzicht!



Bijbelse Tuin

Het gevecht aangaan

“Het maken van een beeld is elke keer weer een
gevecht’, zei Karel Gomes in oktober 2005 in een
interview met de Hoofddorpse krant.

In die maand werd het grootste beeld dat in de
Bijbelse tuin staat geplaatst. Met een hoogte is 2,5
meter en met de sokkel (toen van 1.10 meter), zag
je een creatie van 3,5 meter. De sokkel is in de loop
van de jaren wat in de grond gezakt en steekt er nu
nog 60 cm bovenuit.

Kijkend naar dit enorme gevaarte moet je je
inspannen om zicht te krijgen op wat het voorstelt.
Je ziet benen die in de lucht steken, armen die naar
beneden hangen en twee gezichten die verdacht
veel op elkaar lijken. Het bordje onder op de sokkel
geeft aan dat het gaat om de worsteling van Jakob.
Het bijpassende Bijbelverhaal kun je vinden in
Genesis 32.

Karel Gomes had wel eerder grote beelden gemaakt, l
maar dit beeld spant toch wel de kroon. Zijn atelier
in Zwanenburg was te klein en hij moest uitwijken
naar een loods om dit beeld helemaal af te maken.

Of het maken van het beeld van dit gevecht, tussen Jakob
en ja, wie eigenlijk, een grotere worsteling is geweest voor
de kunstenaar dan zijn eerdere creaties weten we niet.

Wel kunnen we bedenken waarom dit beeld zo groot is.

Immers wat kun je soms als een berg opzien tegen dingen
die je moet doen. Je zorgen en problemen lijken met de
dag groter en groter te worden. Wat kun je een strijd
leveren en worstelen met jezelf, met de ander en misschien
wel met God.

Wie het gevecht aangaat, de worsteling doorstaat, komt
soms net als Jakob, gehavend uit de strijd.

Ria Stolk
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Parochiebreed

Kom langs en ontmoet
De Ontmoeting

Het was een uitnodiging waaraan zo'n 30
personen op 15 april gehoor gaven: mensen
betrokken bij onze parochie, bij andere kerken,
of zomaar belangstellenden die met deze
nieuwste aanwinst op het kerkterrein kennis
wilden maken. De Ontmoeting is gevestigd op
de plaats waar vele jaren Boekwinkel Het
Kruispunt was te vinden. Deze winkel voor het
Andere boek moest, zoals iedereen weet,
onlangs haar deuren definitief sluiten.

Opzet van De Ontmoeting is een plek te zijn
waar iedereen, ongeacht geloof, kleur of
afkomst, zich welkom kan voelen om verhalen
te delen. Er komt een programma met
spiritualiteit en bezieling. Verder heeft in de
ruimte het Documentatiecentrum zijn nieuwe
plaats gevonden en vinden rondleidingen door
de Bijbelse tuin een start- en eindpunt. De
officiéle opening werd verricht door ds Coen
Wessel. Hij deed dat samen met pater Eko
Manek, die De Ontmoeting vervolgens
inzegende.

Aansluitend was iedereen welkom in het
Fundament, waar vijf personen waren
uitgenodigd om een persoonlijk verhaal te
vertellen.
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Imelde van Diemen liet met foto's en
landkaarten de route naar Santiago de
Compostella zien, die ze 10 jaar geleden heeft
gelopen. Erik Buijs vertelde over zijn werk als
therapeut in de hulpverlening.

Coen Wessel speelde in op de actualiteit toen hij
nog eens het zware dilemma van de boeren
belichtte. Want hoe kunnen zij voor een goede
boterham zorgen en tegelijkertijd met
voldoende oog voor het milieu een zorgvuldig
rentmeester zijn? Elaine Veldema had een
persoonlijk verhaal over slavernij en haar
beweegredenen om zich in te spannen voor de
totstandkoming van het slavernijmonument in
Hoofddorp. Minara Kassanova, werkzaam bij
Vluchtelingen Werk Nederland, vertelde over
de begeleiding van vluchtelingen bij hun eerste
opvang in de Haarlemmermeer.

Het werd een bijzondere middag. De
Ontmoeting had zich prima laten zien en met
een rugzak vol interessante verhalen ging
iedereen naar huis.



Parochiebreed

150 jaar daadwerkelijke afschaffing
van slavernij

In de Pinksterviering van 2013 in het
Haarlemmermeerse Bos vierden we 150 jaar
afschaffing van de slavernij in Suriname en de
Antillen. Het werd een viering met als thema
“Visioen van bevrijding’, die veel stof tot nadenken
gaf. Nadenken alleen al over het feit, dat
Nederland nogal aan de late kant was met die
afschaffing en de tot slaaf gemaakten nog tien jaar
voor hun baas moesten werken en hun bazen een
schadevergoeding kregen. Wat het eerste betreft
gedenken we daarom dit jaar pas de
daadwerkelijke afschaffing. En die
schadevergoeding was natuurlijk de wereld op zijn
kop. Niet de bazen oftewel de eigenaren van de
tot slaaf gemaakte mensen zouden
schadevergoeding moeten hebben, maar de tot
slaaf gemaakten.

In de afgelopen tien jaar zijn gelukkig veel mensen
zich veel meer bewust geworden hoe fout en hoe
afschuwelijk die slavernij was. Hoe het heeft
kunnen gebeuren dat medemensen eigendom
konden worden van andere mensen. Hoe er
eeuwenlang een schrikbewind gevoerd is om
mensen in slavernij te houden. Hoe weinig de
meeste Nederlanders weten van wat in Suriname,
de Antilliaanse eilanden, in Indonesié en andere
Nederlandse kolonién gebeurde om mensen
onder de duim te houden, door terreur en
oorlogen. Wat Indonesié betreft heeft “Max
Havelaar” van Multatuli indertijd ogen geopend
over het onrecht daar. Het boek “Wij slaven van
Suriname” van Anton de Kom is helaas veel minder
bekend, maar net zo indrukwekkend. Goed
daarom om dit boek te lezen en wellicht daarna op
7 juni te bespreken in Het Fundament.

Op zaterdag 3 juni zal de viering met
ondersteuning van koor Odyssee in het teken
staan van afschaffing van de slavernij. Odyssee zal
in die viering onder anderen een aantal door Addy
Alberts bewerkte gospels zingen.

Op zaterdagmiddag 24 juni is iedereen welkom
in een workshop Gospel liederen zingen in onze
kerk. Gospels, die tot slaaf gemaakte mensen
moed gaven om te strijden voor hun vrijheid, zoals
ooit het volk Israél vrij werd onder leiding van
mensen als Mozes, Mirjam en Jozua. Spirituals, die
hen later ook moed gaven in hun strijd tegen
racisme.

Een strijd, met als bekende voorman Dominee
Martin Luther King, waarover op zondag 11 juni
een themaviering is in de Ark.

Op maandag 12 juni om 19.30 uur is in de Ark een
lezing over kerken en slavernijverleden door
Dienke Hondius.

Met Keti Koti (Verbreking van de ketenen) op 1 juli
zal bij het slavernijmonument aan de rand van het
Hoofddorpse Wandelbos aan de Kruisweg, om
10.15 uur een plechtigheid zijn die vanwege 150
jaar afschaffing zeker zo indrukwekkend zijn als
afgelopen jaren. Het zou goed zijn, als veel
Haarlemmermeerders daarbij aanwezig zijn.

Meer informatie en meer activiteiten zijn elders in
de Info en de plaatselijke bladen te vinden.

Leo Mesman

Plannen tot nu toe voor activiteiten
rondom Keti Koti

- Zondag 4 juni (tijdstip volgt) dorpshuis
Cruqguius, Oude Spaarneweg 57, Cruquius:
actieve lezing over wat er gegeten werd door
de slaafgemaakten op Curacao door Yoshina
Davelaar. Het is een actieve lezing. Er wordt
vanuit teksten uit boeken gewerkt en daarna
omgezet in eten van wat er indertijd bereid
werd. Het is een onderzoekende vorm waarbij
praktisch te werk gegaan wordt.

- Zaterdag 17 juni 14.00 uur de Nieuwe Silo:
Politiek Café van GroenLinks en PvdA over de
afschaffing van de slavernij

- Zondag 25 juni 14.00 uur: slavernijwandeling
(rondleiding met gids) door Den Haag en
aansluitend desgewenst bezoek aan de
tentoonstelling ‘Koloniaal Den Haag - een
onvoltooid verleden’

(https://www.haagshistorischmuseum.nl/nl/plan

-your-visit/zien-en-doen/koloniaal-den-haag-on

voltooid-verleden)

Kosten € 4,- p.p. exclusief entree museum.
Opgave bij ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl

- 1 juli 13.00-18.00 uur Studio 5: Festival
‘lk neem je mee’
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Benefiet concert voor de restauratie van de pastorie
Bestel uw kaarten vandaag nog!

Oghlung Cowcert
Symphowie of Tudowesia

zaterdag 17 juni 2023 - 13:00 uur
in de Joannes de Doper kerk Hoofddorp

DYD kaarten te koop op onze website

ANGKLUNG  \www.hjoannesdedoper.nl/webshop

«ORCHESTRA «

Graag nodigen we je uit voor een prachtig concert van het DYD Angklung orkest met bekende
Indonesische zangeressen. Kom genieten van de Indonesische sfeer op 17 juni in onze kerk. Voor
een trailer, meer informatie en bestellen van toegangskaarten: kijk op:

https://www.hjoannesdedoper.nl/concertdyd/

Deurcollecte voor INLIA, 13+14 mei

INLIA is een organisatie van de kerken in
Nederland, die parochies en PKN-gemeenten
ondersteunt in hun werk voor en met
vluchtelingen en asielzoekers. Vluchtelingen en
asielzoekers maken zichtbaar hoeveel geweld
en onrecht er is in de wereldsamenleving. Ons
geloof in een God die Liefde is, brengt ons ertoe
om ons in te zetten voor de opvang van
vluchtelingen. INLIA helpt samen met
verschillende kerken in de crisis opvang van
dakloze asielzoekers uit Ter Apel. INLIA geeft
ook maatschappelijk, juridisch en medisch hulp
aan individuele asielzoekers in nood en overlegt
met de landelijke overheid om tot een
menswaardigere opvang en behandeling van
asielzoekers te komen.

Onze parochie is één van de vele kerken die het
INLIA Charter van Groningen hebben
ondertekend, en daarmee uitspreken zich in te
willen zetten voor de opvang van vluchtelingen.
In de vieringen van 13 en 14 mei houden we de
jaarlijkse deurcollecte voor INLIA.
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In Hoofddorp is nu ook een AZC gevestigd, in
het voormalige Crown Plaza hotel. Op dit
moment (april 2023) verblijven hier zo'n 400
mensen: 50 mensen die al als vluchteling zijn
erkend en 350 nieuwkomers, die van wie de
aanvraagprocedure nog loopt. De kerken in
Hoofddorp willen deze mensen graag warm
verwelkomen. Het kerkgebouw dat het dichtst
bij Crown Plaza ligt, is de Kruiskerk aan de
Nieuweweg 2: daar organiseert Sandra Dekker
van de Stichting Gave, samen met vrijwilligers
uit de kerken van Hoofddorp, vanaf 12 mei
inloopmiddagen met koffie thee, een luisterend
oor, activiteiten (taal, crea, of anders...), enz.
Ook wordt hier een overzicht aangeboden van
de lokale kerken, kerkdiensten en andere
activiteiten die van belang kunnen zijn voor de
bewoners van het AZC. Wilt u ook helpen bij
deze inloopmiddagen, of eerst eens
binnenlopen om sfeer te proeven? Bel of mail
voor meer informatie naar Coen Wessel
c.wessel@pghoofddorp.nl, 06-17451633.
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of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
023 5 617972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl




Missie m KK

I’l.
Ria muis heeft een mand vol zonnepittenen 5= N2 ‘Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit
roept haar kinderen bij zich. ‘Lekker, lekker!’ < ¥ VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg.
juichen de jonkies. Mama Ria zegt: ‘Hebben " é 06k om uit te delen aan andere dieren!’ ‘En DIE
jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? H "" kunnen er a6k weer eentje planten!’ juichen de
Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!” 7/ muizen. ‘Klaar voor de start? Af!’ roept mama. Ze
‘Huuuh? De winter?!’ rillen de muizen. Ria legt uit stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken.
dat er in de winter niks groeit. ‘lk moet NU zaaien \W{ Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koek-
om DAN zonnepitten uit te kunnen delen! ‘Welnee, \{| kruimels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee.
mam!’ roept kleine Niro, ‘Er is toch altijd genoeg Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar
lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ... ' Ria houdt graaft hij een kuiltje, legt er een koekkruimel in en
haar hoofd schuin: ‘En HOE komen die in de kast, || doet er aarde overheen. ‘Goed GROEIEN!' roept hij
lekkerbek?’ ‘Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!’ || tegen de kruimel, en huppelt tevreden weg. ‘IK plant
roept een zusje enthousiast, ‘Wij mogen haar HELPENY". een koekjesbhoom. Wat zal mama blij zijn!".
Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht P
om die te planten op een zonnige plek. (_‘ T

Zaalen, groeien, vrucht dragen, uitdelen!

Aan welk feest doet Ria's opdracht Je denken?
Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
Hieronder zie je een lijst met

18 woordeh. De puzzelvraag is:
Wat groeit er wél aan een plant?”
Werk van boven Naar beneden.
Alleen de goede woorden schriif in
de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
Wat hfet aan een plant groeit sl je over
Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes? ¢
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PLNDA BOTER AARDBEL KoOekJeS KASTANJE KATOEN LIEFDE B0OS®BES THEE
LEGO GELD MELOEN ELEREN WORTEL BONBONS AARDApPEL VLSSTICKS GRAAN

Uit de Bijbel ?,W

Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart, _
een zuiver geweten en een oprecht geloof. Yokt it ce Tk
Eerste brief van Paulus aan Timotelis 115 Tekeningen: M. Jurriéns
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