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een missionaire parochie in Hoofddorp
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Ankl'u Ultvaartzorg

Er komt veel kijken bij
een uitvaart. Weet u E
wat u allemaal moet
regelen en wat een uit-
vaart kost? U kunt uw
wensen door Dunweg

in kaart laten brengen.
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Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
023-563 3544
info@dunweg.nl

"“TkVind zelf de kleine verhalen de menselijke verhalen,
de mooiste verhalen.’

VERDIEP ZIE ONTDEK
je eigen beleving hoe geloof, hoop Katholiek
van al het nieuws en liefde zegevieren Nieuwsblad!

eem nu mabmmwtenonmdom
weken gratis! Kijk op www.kn.nl/ab
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www.riebouti ue.n|'0626555776
Info@rieboutique.nl
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 6 moet binnen zijn
voor woensdag 9 augustus
Afhalen Info nr. 6 donderdag 31 augustus

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Coordinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023-5611473,
of via email Joseeken211@hotmail.com

- Fundament Ria van der Veldt, per email
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt een
maaltijd geserveerd in Het Fundament.
Graag opgeven voor dinsdagavond via email:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Maaltijd begint om 18.00 uur, kosten € 6 per persoon.22

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema: Rust

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 94154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken

tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

Ont-moeten

Het is weer zover, dit is weer de laatste Info voordat
veel van u met vakantie gaan.

Vakantie, tijd om rust te nemen, tijd om terug te
kijken op ons drukke leven: waar zijn we tevreden
over, en waarover wat minder? Tijd om vooruit te
kijken, nieuwe plannen maken, of gewoon, blij zijn
met waar we staan? Waar nemen we rust, en waar
komen we juist in beweging?

Onze parochie vindt gastvrijheid heel belangrijk. En
overal is deze te voelen:in de kerk, in de tuin,
onder de kerk in Het Fundament, en nu naast de
kerk, in De Ontmoeting. En in de parochianen en
vele vrijwilligers, die deze gastvrijheid tot ver
buiten de muren van de parochie brengen! Hoe

fijn is dat!

De vakantiemaanden zijn ook in de kerken nét
even anders dan andere maanden. Sommige
activiteiten staan dan even op een wat lager pitje,
maar er is dan ook ruimte voor andere activiteiten,
die juist goed in deze periode van het jaar passen.
In juli is er veel aandacht voor Keti Koti, de
herdenking van de afschaffing van de slavernij, nu
150 jaar geleden.

Ook is er weer een heel programma vol zomerse
activiteiten, georganiseerd door de gezamenlijke
Hoofddorpse kerken.

Op de site www.kerkeninhoofddorp.nl is altijd een
actueel overzicht terug te vinden van deze
activiteiten.

Nog even uw speciale aandacht voor de
openingsvoorstelling van het seizoen van de Raad
van Kerken in Hoofddorp: ALHAMBRA REVISITED.
Het muzikale hofleven van Alhambra, gespeeld
door muzikanten uit verschillende culturen. In de
Lichtkring op vrijdag 1 september. Zeer de moeite
waard!

We wensen de vakantiegangers een heel goede
reis, en bent of blijft u in Hoofddorp, dan zien we u
graag in en om onze bruisende parochie!

De redactie



Pastoraal woord

Gesprek over gastvrijheid in de kerk .....

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Hebreeén 13:1-2

In de zomer reizen mensen naar een land waarin
ze goede gastvrijheid hopen te ontvangen. Wij
kiezen die supermarkt of winkel waarin we goede
gastvrijheid ontvangen. In dit voorbeeld is
gastvrijheid commercieel, tegen betaling. Maar
wat is echte gastvrijheid? Wij zoeken naar die
mensen die met ons gastvrij zijn. Gastvrijheid
trekt mensen aan en helpt mensen met elkaar te
groeien. We hebben ons allemaal weleens niet
welkom gevoeld of werden geconfronteerd met
onvriendelijk gedrag. Dat hoort bij ons leven,
want er bestaan geen perfecte personen in de
samenleving. Dat betekent dat er 66k geen
perfecte kerk bestaat. Daardoor kunnen mensen
zich soms ook in de kerk niet gastvrij voelen. Ik
ben ook niet altijd gastvrij vanwege mijn
vooroordelen, perceptie en ervaringen uit het
verleden. Ik kom soms mensen tegen die
helemaal niet vriendelijk zijn. Hoe ga ik hiermee
om? Als een christen daagt dit mij uit om anderen
lief te hebben juist ook die niet zo aardig zijn en
die zich niet aan de afspraken houden. Tijdens de
bijeenkomst, dinsdagavond 6 juni jl. in Het
Fundament hebben we het belang van
gastvrijheid in mijn presentatie gehoord. Dit nav
een boek ‘gastvrijheid’ genaamd van schrijver
Peter Vermans , welke ik had gelezen. ledereen
weet het belang van gastvrijheid, maar het in
praktijk brengen is makkelijker gezegd dan
gedaan, want het kan soms anders lopen dan
gedacht of onverwachte dingen kunnen
gebeuren. Daarom hoef je niet alleen van je hart
gebruik te maken, maar ook het hoofd zegt Peter
Vermans.

Er zijn risico’s, maar toch, ons geloof leert ons om
gastvrij te zijn zonder onderscheiding tussen
bekenden of onbekenden, vriend of vijand,
autochtoon of allochtoon, man of vrouw hoorde
ik in de groepsdiscussie.

Wat horen we in de bijbel over gastvrijheid? Het
gevoel of veroordeling speelt er geen rol maar
slechts nood of urgentie als de barmhartige
Samaritaan die onmiddellijk de (‘see, judge and
act’) methode gebruikt en deze helpt het
slachtoffer. Voor de farizeeén was de regel van de
Sabbat heel belangrijk, maar voor Jezus was de
liefde voor anderen of medemens het
belangrijkste.

Abraham werd door God gevraagd om zijn land te
verlaten en hij moest naar een beloofd,
toekomstig land gaan. Hij reisde als een
vreemdeling, een nomade en hijzelf ontvangt
drie gasten die voor hem vreemdelingen waren.
Abraham was erg blij en enthousiast om hen te
ontvangen. Hij werd later voor zijn gastvrijheid
beloond met de belofte dat zijn vrouw een kind
zou baren. De mensen die hiermee bezig zijn
zeggen ze dat ze echt een goed gevoel hebben.
Gastvrijheid is het zaaien van de naastenliefde.
Naastenliefde gaat over niet alleen materiele
dingen zo maar te zeggen ‘een kopje koffie en
een koekje’' maar wij kunnen ook als Maria
luisteren die bij Jezus zat te luisteren toen Martha
in de keuken aan het werk was. Aandacht voor
degene die nieuw, oud of alleen zit tijdens de
viering of nadien bij de koffie bijeenkomst. Het
luisteren naar anderen is makkelijker dan het
wassen van de voeten dat Jezus voor de
leerlingen tijdens het avondmaal deed. Daar
kunnen we ook veel van leren; van anderen en
ons gedragen als een christen die met het hart
oog heeft voor die ander.

P. Albert Toppo, svd






Parochiebreed

Dagelijkse Podcast Bidden Onderweg
en Podcast retraite

We hebben er wel eens eerder over geschreven,
maar de podcast van de Jezuieten is weer
verbeterd. Een dagelijkse podcast op je mobiel,
ongeveer 12 minuten. Elke dan een moment van
bezinning over de lezing van de dag afgewisseld
met muziek en een aantal vragen om eens na te
denken over de tekst. Hoe past dit in jouw leven
vandaag de dag. Een zeer laagdrempelige manier
en toegankelijk. Kijk eens op de website, hier kun
je ook de app voor je mobiel downloaden:
www.biddenonderweg.org/

Bidden
Onderweg
Podcast

ey Probeer vandoag nog wit!
% Download de app van Bidden
el Onderweq in jouw app stors,

{;lﬂezui’et&n biddenonderweg.org
i . 50 "

Een ander initiatief is een podcastretraite op basis
van Ignatiaanse Contemplatie. Oog in oog met
Jezus. Naar Hem luisteren en kijken.

Bij hem zijn. Dat gebeurt in deze tiendelige
podcastretraite bij sleutelmomenten uit Jezus’
leven. In deze podcastretraite ontmoeten we
Jezus. We gaan biddend met Hem op pad vanaf
zijn doop tot aan zijn verrijzenis. Om bij Hem te
zijn, naar hem te kijken, naar hem te luisteren. De
afleveringen duren ongeveer 20 minuten en
helpen je af te dalen van je hoofd naar je hart.

In de serie Stel je voor: Jezus ga je contemplerend
bidden met het leven van Jezus. In de
zogenoemde Ignatiaanse contemplatie maak je
gebruik van je voorstellingsvermogen. Om op die
manier verschillende verhalen uit de Bijbel van
dichtbij mee te kunnen maken. Deze manier van
bidden kan je het gevoel geven dat je werkelijk
getuige bent van een Bijbelverhaal. Dit kan leiden
tot een meer persoonlijke relatie met de Bijbel en
uiteindelijk tot een diepere verbinding met Jezus
Christus. De podcasts uit de serie Stel je voor:

Jezus willen een gids zijn om de uitwisseling
tussen de bidder, Jezus en andere personen uit de
Bijbel te vergemakkelijken. Om Jezus beter te

leren kennen, zodat je Hem meer zult liefhebben
en Hem beter kunt volgen.
www.biddenonderweg.org/retraites/94-stel-je-voo
r-jezus

Spreekwoorden

Spreekwoorden, waar komen ze vandaan? We
geven ze in onze Info graag een plekje

Zomer 2023. De huizenmarkt is nog steeds in crisis,
er zijn nog steeds te weinig betaalbare woningen
en dat probleem houden we voorlopig. Dat neemt
niet weg dat er, als het maar enigszins mogelijk is,
wordt gekocht en verkocht, soms voor
astronomische bedragen. En een geslaagde
huizentransactie betekent dat er verhuisd moet
worden. Ook dat kan duur uitvallen. Dat weten
mensen al heel lang, gezien het oude
spreekwoord

Verhuizen kost bedstro

Leuk om eens na te gaan waar dit vandaan komt.
Research laat zien, dat we even terug moeten naar
de tijd dat er nog geen comfortabele matrassen
bestonden maar dat de nacht voor veel mensen
moest worden doorgebracht op een matras die
gevuld was met stro. Het gebruik van zeegras,
kapok, veren en schuimrubber, daar had men nog
nooit van gehoord. Als er verhuisd moest worden,
werd het oude stro achtergelaten en moest er
nieuw worden aangeschaft. Een land waar dat
sterk speelde was Duitsland, waar in vroeger
tijden verhuizen aan de orde van de dag was. Veel
inwoners moesten bijvoorbeeld ieder jaar hun
boeltje oppakken en vertrekken naar akkers en
velden die door de overheid waren aangewezen.
Met dit vooruitzicht in het achterhoofd hielden ze
het voor hun bedden vooral op stro en deden
daar dan bijvoorbeeld alleen lakens overheen. Zo
hielden ze het zo simpel mogelijk.

Neemt overigens niet weg, dat de betekenis is
zoals hierboven vermeld: verhuizen kost geld. En
altijd meer dan je denkt. Dus let op je budgetten!



Parochiebreed

d Bent u ook zo blij dat het
leven weer enigszins
normaal is? We weer heerlijk
iy elke zaterdag en zondag

" naar de kerk kunnen, waar
we naast ons geestelijk voedsel ook weer onze
sociale contacten kunnen aanhalen? Zo zijn er
ook een aantal mensen binnen onze kerk die dat
graag willen, maar niet meer zelfstandig
kunnen. Zij willen graag ook wekelijks naar de
kerk, maar omdat we niet voldoende autorijders
hebben, lukt dat niet. Na verschillende
oproepen op zondag in de kerk en een flyeractie
bij de geparkeerde auto’s is het nog steeds niet
gelukt om voldoende rijders te vinden.

Vandaar deze oproep. Heeft u een auto en bent u
bereid om een medeparochiaan naar de kerk te
brengen en weer naar huis, dan ben ik opzoek
naar u. Ook al is maar 1 maal per maand. Hoe
meer mensen zich opgegeven hoe minder
“zwaar"” en frequent de taak wordt.

Wilt u uw medeparochiaan rijden naar de kerk,
neem dan contact op met Kyra
Verhoeve-Klemann (kyra.klemann@gmail.com
of 023-5577152).

Namens rijders en meerijders hartelijk bedankt.

Marthagroep

Woensdag 12 juli vanaf 09.00 uur de dames
Dekkers, Remmerswaal, Ruiter en Kunz aan de
beurt om de kerk schoon te maken. Woensdag 9
augustus vanaf 16.30 uur de groep van de
Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter. En woensdag
13 september vanaf 09.00 uur de dames
Dekkers, Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Naast onze vaste vrijwilligers is iedereen van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.
Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598

Actieve lezing zondag 16 juli

In het kader van het herdenkingsjaar 150 jaar
afschaffing slavernij organiseren wij de actieve
lezing:

Wat aten slaafgemaakten op Curacao?

Yoshina Davelaar is op zoek gegaan naar
hetgeen er ten tijde van de slavernij op Curacao
werd gegeten en gedronken. Vanuit Yoshina's
voorliefde voor de Curacaose keuken neemt ze
je mee in haar zoektocht langs verhalen,
literatuur en kookboeken.

De middag start met een lezing over hetgeen er
aan de hand van literatuur bekend is over wat er
indertijd gegeten en gedronken werd.
Aansluitend kunnen de deelnemers zelf aan de
slag met originele ingrediénten.

Datum: Zondag 16 juli2023

Tijd: Inloop 14.00 uur, start 14.00 uur
Plaats:  Fundament

Kosten: 15 euro

Aanmelden via:yoshina@xs4all.nl

De workshop is geschikt voor deelnemers vanaf
15 jaar. Het minimale aantal deelnemers is 10.
Voor meer informatie: Raminah van Eer

(06 106 23 703)

Gedoopt

Mathias Refos
Xochitl Aine Lourdes
Danny Almeida
Eleonor Basmaci
Raizon Abgelina
Lorenzo Mangollado
Amelie Dom

Julian Mar

Dominic Mar




Raad van Kerken Hoofddorp

Programma Raad van Kerken

s e

Hoofddorp
In juli gonst het in Haarlemmermeer en Haarlem
van de activiteiten rond Keti Koti, de
herdenking van 150 jaar afschaffing van de
slavernij. Alle activiteiten zijn te vinden op
koloniaalhaarlem.nl.
Als Raad van Kerken kijken we al uit naar een
nieuw seizoen vol boeiende activiteiten. De
openingsvoorstelling is al bekend. Op vrijdag 1
september speelt Wilde Eendenproducties de
voorstelling ‘Alhambra revisited” in De
Lichtkring.

Keti Koti-plechtigheid

Jaarlijkse herdenking bij het Slavernij
Monument in Hoofddorp. Een traditie met
mooie sprekers en indringende verhalen. Open
voor iedereen.

Zaterdag 1 juli, 10.15-12.15 uur

Plaats: Slavernijmonument, Kruisweg, vlak bif
I'Hirondelle

Festival ‘lk neem je mee’

Met soulfood, muziek, workshop, activiteiten en
speciale gast Kenny B.

Zie voor meer info: maatvast.nl/ketikoti/
Zaterdag 1 juli, 13.00-18.00 uur

Terrein Studio5, Waddenweg 3, Hoofddorp

Politiek Café

Politiek Café van GroenLinks en PvdA over de
afschaffing van de slavernij

Zondag 2 juli 2023 van 14.00-16.00 uur
Complex Koning Willem Alexander,
Bennebroekerweg 800, Hoofddorp

Vredesvespers

De Raad van Kerken organiseert iedere maand
Vredesvespers. In deze vieringen bidden wij om
recht en vrede in Oekraine. De vieringen duren
ongeveer 20 minuten.

Eerstkomende vieringen, aanvang 17.00 uur:
Vrijdag 7 juli in RK Joannes de Doperkerk

Vrijdag 1 september in De Lichtkring,
Lunenburgdreef 70

Voorstelling: Alhambra revisited

Ook dit jaar openen we het nieuwe seizoen met
een voorstelling. Dit keer is dat ‘Alhambra
revisited’ van Wilde Eendproducties.
Muzikanten uit drie verschillende culturen met
Nederlandse, Tsjechisch-Joodse en
Arabisch-Israélische wortels spelen het
muzikale hofleven van Alhambra tevoorschijn.
Meer informatie volgt via kerkeninhoofddorp.nl.
De toegang is gratis, er is een collecte bij de
uitgang.

Vrijdag 1 september, 20.00 uur

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70




Ter inspiratie - column

/OEK DE RUST EN DE
RUIMTE

omt het door het golvende landschap of heeft
het meer met de stilte en rust van de streek te
maken? Wie de snelweg bij Hengelo of Oldenzaal
verlaat, heeft onmiddellijk het gevoel in een
andere wereld terecht te komen. Het heeft er
zelfs de schijn van dat Limburg is verhuisd naar het oosten
van het land. Want er zijn niet alleen pittige bulten in het
landschap, het wemelt er letterlijk van landkruisen en
Mariakapelletjes. Waar de natuur golvend wordt, lijkt het
geheim van het geloof meer kansen te krijgen. Als je niet
verder kunt kijken, begint het vermoeden van een geheim
en mag je dromen van een paradijs achter de heuvels. En
al generaties lang brengen streekgenoten dat tot uiting
in landkruisen en kapelletjes. Niet alleen in Twente maar
ook in Limburg. Alsof het landschap de spiegel van onze
ziel is. Je ziet wat je niet ziet, je droomt de schepper van
hemel en aarde achter de horizon. En als je zo verdwijnt in
de maisvelden, dan voel je je eigen kleinheid en lijken je
grote zorgen ook kleiner te worden. De aarde heeltin die
zin de wonden van je leven. En overal waar de natuur tot je
spreekt, kunnen je wonden van het afgelopen jaar geheeld
worden. Ook in de duinen of aan het strand waar de zon je
tranen droogt, de wind je vragen meeneemt, de regen je
zegent ondanks je mislukkingen en de zee je steeds weer
een nieuwe kans geeft. leder mens heeft ruimte nodig om
weer te ontdekken hoe je door God bedoeld bent. Die vind
je in de eindeloosheid van de zee en het strand, die ver-
moed je achter de heuvels van het glooiende landschap. En
zo mag je verdwijnen in de ruimte van God, om voor even
weer zijn geliefde kind te zijn en diep van binnen te ontdek-
ken dat je mag zijn zoals je coit bedoeld bent. De rust van
de vakantie geeft je terug aan jezelf, met dank aan God die
je dan weer kunt horen. Zoek die rust en de ruimte, in de
heuvels, aan de kust. Doe eens even niets, om gevonden te
worden door je diepste stem, die van God zelf. m

Ontdek hoe je door
God bedoeld bent




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede
ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel. Voorgangers:

Zondag 02 juli 10.00: Woord-en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 09 juli 10.00: Woord-en communieviering; Mario Boelen (gastverzorger)

Zondag 16 juli 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)

Zondag 23 juli 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)

Zondag 30juli 10.00: Woord-en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 06 aug 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 13 aug 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 20 aug 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 27 aug 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn in september, nog geen datum bekend.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vocraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145.

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
Data vieringen Floriande
(2 nov en 21 dec zijn op een donderdag gepland):

ma 10 juli 11u

aug en sept. vakantie

ma 2okt 11u

do 2 nov 11u Allerzielen - Herdenkingsdienst
ma 27 nov 11u

do 21 dec 11u Kerstviering
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 1 juli - 2 september
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream
Za 01juli  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo 02juli 10.00: Eucharistieviering; pater E.Manek; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk; Lotta Selis en
overleden familie; Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 04 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 06 juli 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 08 juli  19.00: Vormselviering; Bisschop Mgr. J. Hendriks; pater A. Toppo; zang Jongeren
Zo 09juli 10.00: Familieviering; Afsluiting Communieproject; pater A. Toppo, diaken R. Mascini;
Zangertjes
- Overl. ouder Koeckhoven- v.d. Hulst; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 11juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 13juli 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 15juli  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 16 juli  10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 18 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering;
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 20 julii 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 22 juli  19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
Zo 23 juli  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 25juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering;
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 27 juli 18.45 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 29juli  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 30juli 10.00: Eucharistieviering; pater E.Manek; Cantor
- Overl. fam. Dingemans- Frijters; Hans Dingemans en fam.
Bloemendal - Clarke
12.00: Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.

In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Di01aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 03 aug 1845 Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 05aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha
Zo 06 aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
- Frans Koeckhoven; Lotta Selis en overl. familie
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 08 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 10 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 12 aug 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo 13 aug 10.00: Eucharistieviering; paterA. Toppo en diaken R. Mascini; stille viering
- Overl. fam. Dingemans- Frijters en fam. van der Schoot
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; voorganger; Filipijns koor
Maria ten Hemelopneming + Feest SVD - eeuwige gelofte
Di15aug 19.30 Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; zang V. Bouwens
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do17 aug 18.45: Rozenkrans
1915: Eucharistieviering
Za 19aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 20 aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
- Overl. fam. Koeckhoven- v.d. Hulst; overl. fam. Koeckhoven - van Haaster en
zegen over hun gezin; Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di22 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 24 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Missie verkeersmiddelen actie/MIVA (alle vieringen van 26 en 27 augustus)
Za 26 aug 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
Zo 27 aug 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; voorganger; Filipijns koor
Di 29 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering.
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 31aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Ter informatie volgenfde Info
Za 02sep 19.00: Ziekendag, Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
Zo 03 sep 10.00: Ziekendag, Eucharistieviering; pater EManek; Cantor
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
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Parochiebreed

Zalving van Jezus, nieuwe plaquette voor de Bijbelse tuin

Tekst en foto’s: Anja Maas

De onthulling van een nieuw kunstwerk is altijd
een bijzonder moment, zeker als het gaat om
een aanwinst voor de kerktuin. De
verwachtingen waren dus hoog gespannen
toen op zondag 4 juni na de ochtendviering de
Zalving van Jezus werd onthuld. Julia Padilla,
vrijwilligster in de kerk en actief geweest bij
Boekwinkel Het Kruispunt, was door maker Kees
Bos uitgenodigd deze handeling te verrichten.

De Zalving van Jezus, een kleurrijke plaquette in
keramiek, is Kees Bos' derde bijdrage aan de
Bijbelse tuin. Hij maakte ook de
Emmatisgangers (bij de entree van het
parochiehuis) en de Ark van Noach (aan de
achterkant van de voormalige boekwinkel).
Anja Maas sprak met hem over het hoe en
waarom.

Waar vond je inspiratie? “lk had een icoon op
hout gezien van de Bulgaarse kunstenares Julia
Stankova. Haar voorstelling heb ik als voorbeeld
genomen. Vandaar ook haar naamsvermelding
onder dit reliéf. De Zalving van Jezus wordt
beschreven in het Nieuwe Testament. We lezen
erover bij alle evangelisten, met
overeenkomsten én verschillen. Ik heb gekozen
voor de tekst van

Marcus 14,1-11.
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We zien op de plaquette een bloeiende
boom. Wat is daarvan de betekenis?

Een boom kan verwijzen naar het kruishout dat
Jezus op zich gaat nemen, de bloeiende boom
verwijst dan naar de Verrijzenis. Niet toevallig
volgt in het Johannes-evangelie het verhaal van
de zalving direct na dat over de opwekking van
Lazarus. En in het Lucas-evangelie vindt de
zalving plaats waar Jezus een dode jongen weer
tot leven roept.

Die zalving zelf, waar staat die eigenlijk voor?
In de katholieke kerk betekent het, dat er met
gewijde olie een kruisteken wordt aangebracht
op een persoon, zaak of plaats terwijl een zegen
of gebed wordt uitgesproken. Dat kan gebeuren
als teken van goddelijke volmacht, maar het
wordt vooral gebruikt om iemands leed te
verzachten, vaak voorafgaand aan iemands
sterven.

En de handeling zelf? Die symboliseert de zorg
die iemand geeft aan een nabij en dierbaar
persoon die in zijn laatste levensfase is. Dat de
vrouw Jezus wilde zalven was opmerkelijk. Ze
kwam met een kruik met nardusolie,
buitengewoon kostbaar in die tijd. Dat leidde
tot de nodige kritiek bij de omstanders. Maar de
vrouw liet zich niet stoppen. Ze brak de kruik en
deed wat er gedaan moest worden. Ze was een
sterke vrouw, ze deed iets waar moed voor
nodig was. Jezus riep de omstanders op om
haar haar gang te laten gaan. “Laat haar doen
wat nodig is, met het oog op mijn begrafenis.
Dat laatste is ook het opschrift boven de
plaquette.



Parochiebreed

Hoe zou je dit in de taal van nu kunnen
zeggen?

Met een sprongetje naar onze tijd kun je zeggen
dat deze gebeurtenis helemaal aansluit bij de
formule van de 6 P's waarmee de horeca werkt:
Product, Prijs, Plaats, Personeel, Presentatie en
PR.

Product: nardusolie, heerlijk geurend,
topkwaliteit!

Prijs: 300 denarién, voor een eenvoudige
handwerksman een jaarinkomen!

Plaats: een maaltijd voor mannen van aanzien.
Personeel: een vrouw die weet wat ze moet
doen en zich niet van de wijs laat brengen.
Presentatie: volledig toegewijd aan degene die
ontvangt.

PR: Jezus neemt het op voor de vrouw, prijst
haar om wat zij doet en waarom, en voorziet dat
met deze daad de vrouw zelf ook in onze
herinnering zal voortleven.

Kun je nog iets zeggen over die andere
betekenis van zalven?

Als je iemands hoofd zalft, kan er sprake zijn van
wijding voor een bijzonder ambt,

zoals profeet, priester of koning. Zoals laatst ook
gebeurde met de kroning van de nieuwe Britse
koning Charles. Ik heb begrepen dat het in het
verhaal volgens Marcus toch echt gaat om het
balsemen van een dierbaar persoon in zijn
laatste levensfase.

Je spreekt van ‘een sterke vrouw’. Kun je iets
meer zeggen over de manier waarop je haar
hebt afgebeeld?

Afgezien van het bijzondere feit dat Jezus
gezalfd wordt door een vrouw heb ik er

bewust voor gekozen om een ‘vrouw van kleur’
te laten zien. In westerse voorstellingen van
Bijbelse taferelen worden mensen veelal ‘wit’
afgebeeld. Historisch gezien niet heel
realistisch. Mogelijk ook om de
‘heilsgeschiedenis’ als witte mensen zichzelf toe
te eigenen? Liever voeg ik me bij het gezelschap

van iemand als Karel Gomes, die bewust
sommige vrouwelijke beelden een
Afrikaans-Aziatisch voorkomen heeft gegeven.
Er zijn ook aanwijzingen dat de mensen in
Jezus' tijd in Palestina echt donker gekleurd
waren. Hoe dit ook mag zijn, voor mij is het
vooral belangrijk om een vanzelfsprekende
‘witte annexatie’ van Bijbelverhalen tegen te
gaan.

Heb je daarbij ook iemand in gedachten uit
onze tijd?

Het is pas 65 jaar geleden dat de Amerikaanse
Rosa Parks weigerde haar zitplaats in de bus af
te staan aan een witte man. Terwijl zij dit
wettelijk verplicht was! Een sterke vrouw die in
onze herinnering voortleeft om wat zij gedaan
heeft.

En ook nu zijn er Rosa’s die geschreven en
ongeschreven regels trotseren om hun kinderen
de kansen te geven die zij verdienen. Vrouwen
die vaak een dubbele strijd voeren om hun
eigenwaarde en de belangen van hun dierbaren
veilig te stellen.

Door mijn verbintenis met mijn partner Raminah
word ik mij daar steeds meer van bewust.

Nog één opmerking tot slot?

Deze plaquette drukt verbinding uit, overgave,
geven en ontvangen.

Steeds meer groeit bij mij het besef dat mensen
elkaar nodig hebben.
Zo heeft Raminah mij,
met mijn beide
dochters, gesteund bij
het maken van deze
plaquette. En een
speciaal woord van
dank aan Paul te
Boekhorst die de
omlijsting maakte, en
aan Antoinette Otten,
voor haar advies en
begeleiding.




De derde KISI Musicalweek: doe je mee?
Paulus: de musical!

De zomervakantie komt er weer aan! Een tijd
voor wat anders, geen school, mooi weer, veel
buiten, lekker op vakantie. Maar ook: de
hoogste tijd voor de inmiddels bijna traditionele
KISI Musicalweek. Dit jaar niet aan het begin van
de zomervakantie, maar aan het eind.

Op dinsdag 29 augustus is het zo ver: dan
beginnen we weer. De musicalweek duurt tot
en met vrijdag 1 september. Aan het eind van
de middag voeren de kinderen de door hen
ingestudeerde musical op.

Dit jaar staat de apostel Paulus centraal. Het was
de levensmissie van Paulus om te verwijzen
naar Jezus. Zo blijft deze musical niet alleen aan
de oppervlakte van het Bijbelse verhaal, maar
duikt deze ook op een creatieve manier dieper
in de Bijbelse waarheden. Sommigen zullen
misschien, net zoals de gevangenbewaarder,
voor de eerste keer God ontmoeten. Anderen
zullen zich geroepen voelen om vrij te worden,
om God ook in moeilijke tijden te loven, of om
net zoals Paulus in hun dagelijks leven van Jezus
te getuigen.
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Wat is de KISI Musicalweek precies? KISl is een
katholieke organisatie, oorspronkelijk uit
Oostenrijk, maar ook al lang actief in Nederland.
Het doel van KISl is kinderen in contact te
brengen met ons geloof, door middel van
muziek en musical. Om mee te doen hoef je
echter niet per se katholiek te zijn. De week is
geschikt voor iedereen, dus neem vooral ook
vrienden en vriendinnen mee!

ledereen die al een keer heeft meegedaan weet:
Het is een fantastische ervaring. Je maakt
nieuwe vrienden, je werkt samen toe naar een
bijzonder resultaat: het opvoeren van de
musical! Je leert gedurende de week ook het
één en ander over geloven, bidden en de
verhalen uit de bijbel.

De musicalweek wordt professioneel begeleid
door de KISI leden. Natuurlijk zijn er ook
vrijwiligers uit onze eigen parochie betrokken.

Ben je enthousiast geworden? Je kunt je
inschrijven via musical@hjoannesdedoper.nl .
Ook kun je daar terecht voor al je vragen.
Kosten voor deelname bedragen 45 euro voor
het eerste kind uit het gezin, 40 euro voor het
tweede kind en 20 euro voor het derde kind.
Mocht de financiéle bijdrage een probleem
vormen, neem dan even contact op. Dit mag
nooit een reden zijn om niet mee te doen.

En natuurlijk zijn alle parochianen van harte
uitgenodigd om op vrijdagmiddag de musical
te komen bekijken!



Parochiebreed

Kids &
¥ijttiongeren vervolg

www.hjoannesdedoper.nl

De vormselviering komt er aan!
Kom je ook?

Op zaterdag 8 juli vindt er weer iets heel
bijzonders plaats in onze kerk: bisschop Hendriks
zal die avond een groep jongeren uit onze
parachie en de parochie in Nieuw Vennep het
sacrament van het vormsel toedienen. Deze
jongeren kiezen ervoor om onderdeel te zijn van
de kerk, het Katholiek geloof en onze
gemeenschap.

Alle reden voor een groot feest! De feestelijke
viering wordt muzikaal begeleid door een
speciaal voor de gelegenheid gevormd
jongerenkoor, dat hard heeft geoefend.

Komt u ook? Laten we deze jongeren welkom
heten in ons midden! Zo dragen we uit dat we
een welkome kerk zijn! Een bijzondere dag, een
bijzonder feest. We hopen u allemaal te mogen
ontmoeten op deze avond.

Sponsorloop rondom Venhuizen

In de laatst verschenen uitgave van het blad
“Samen Kerk” stond een artikel over een te
houden sponsorloop rondom Venhuizen in
West-Friesland. Mijn wandelaarsbloed begon
sneller te stromen bij het lezen over deze
wandeldag en ik besloot daarom mee te doen.
Daar heb ik geen spijt van gehad.

Mooi dat de gehele opbrengst van het
inschrijfgeld wordt besteed aan missie- en
ontwikkelingsprojecten van West-Friezen in
ontwikkelingslanden. Ook de organisatie was
bijzonder goed geregeld. Onderweg waren er
verwennerijen in de vorm van koffie,
krentenbollen, appel, snoep en zelfs
pannenkoeken.

Deze wandeling wordt elk jaar op de eerste
zaterdag na Hemelvaartsdag georganiseerd.

Dit jaar was zelfs een jubileumjaar, de 50ste keer.
Omdat er verschillende afstanden kunnen
worden gelopen is er voor elk wat wils. De route
was zeer afwisselend, langs agrarisch gebied,
door de boomgaard, langs de Markerwaard en
door gezellige dorpjes.

Het was beslist de moeite waard en voor
herhaling vatbaar. Mogelijk volgend jaar meer

wandelaars vanuit Hoofddorp?

Imelde van Diemen T -
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EEN PAD...

Toen ik dacht
dat ik was
wie ik was
werd ik

een ander

Toch was ik

mezelf

een beetje tien

een beetje elf

een beetje honderd
maar steeds verwonderd

Gekromd... gerecht
niet goed...niet slecht
op weg...op weg...
op pad...naar dat

Waar ik mezelf

in de ander herken
wetend dat ik

dat dan ook

weer ben.

Jose Toeset
(Overgenomen uit het boekje Beleef
het Laarzenpad).

StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag.
www.stalopdekaag.nl
info@stalopdekaag.nl

Breek in de WeekPlus

In het afgelopen seizoen hebben we een aantal
heel erg mooie Breek in de WeekPlus
bijeenkomsten gehad. Ook fijn te zien dat er
regelmatig mensen uit de parochie een kijkje
komen nemen. Fijn dat jullie er waren!

In de maanden juli en augustus zijn er in de Stal geen
Breek in de WeekPlus activiteiten. We houden even
een zomerstop en gaan in september weer verder
met op 6 september een bijeenkomst waarin Toos
van der Kamp iets komt vertellen over Make a Child

Happy.

Stichting

‘ MAKE a Child Happy

AR AN ss

Wel kunt u van de zomer naar Kaageiland komen
om het Laarzenpad te lopen. Je kunt dan beginnen
bij de Stal en met een uurtje ben je daar weer
terug. Onderweg valt van alles te zien en te
beleven. ledereen een mooie ZOMER gewenst!




Bijbelse Tuin

Heb jij Mozes gezien?

Met deze vraag werd ik aangesproken in de Bijbelse

tuin. Een groepje dames was op zoek naar Mozes,
maar ze konden hem niet vinden. Staat er eigenlijk
wel een Mozes in deze tuin, vroegen ze zich
vertwijfeld af. Ze hadden twee “Bijbelse beelden in
de polder” boeken bij zich. Een eerste en een
tweede druk. En ja in die eerste druk kun bladeren
wat je wil maar een beeld van Mozes ga je niet
tegenkomen. In 2007 toen het boek gedrukt werd,
stond er namelijk nog geen Mozes in de tuin.
Mozes kreeg pas later een plekje. In de tweede
druk staat hij gelukkig wel.

Dat hij er niet in stond, heeft alles te maken met de
activiteiten rond wat we nu het Fundament
noemen. Toen de kelder onder de kerk werd
uitgegraven, om er een nieuwe mooie en grote
ruimte voor ontmoeting te maken, is er van de
grond die vrijkwam een berg gemaakt. Was dat
alleen om goedkoop van de grond af te komen? Of
heeft een berg in de Bijbelse tuin een meerwaarde?

We treffen in de Bijbel menig verhaal aan dat zich
afspeelt op een berg. Het zijn meestal bijzondere
verhalen. Bijzonder omdat op de berg een
ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en
mens tot stand komt. Vier van die verhalen gaan
over God en Mozes. Op de berg Horeb verschijnt
God aan Mozes waarin hij hem de opdracht geeft
om Zijn volk te bevrijden van het slavenjuk. En later
tijdens de woestijntocht, ontvangt Mozes op de
berg Sinai de Tien Leefregels voor het volk. Vlak
voor zijn dood laat God hem vanaf de berg Nebo,
het beloofde land zien. In het Nieuwe Testament
heeft Jezus op een berg een ingrijpende ervaring
als de hemel zich aan Hem openbaart en Mozes en
Elia naast hem komen staan.

Mozes en een berg, ze hebben dus iets met elkaar.
Dit gegeven heeft bijgedragen om op de
gecreéerde berg een beeld van Mozes te plaatsen.

Karel Gomes maakte een stoer gigantisch
groot beeld en zag het al boven op de berg
staan.

Kees had een ander idee. Hij koos voor een
klein prachtig beeldje. Eentje dat al eerder
door Karel was gemaakt en een drietal jaren
langs de scholen had gereisd i.v.m. een
kunstproject.

Maar waar staat Mozes nu precies? Je moet
even zoeken, je moet de berg op. Daar kom
je Mozes tegen die op het punt staat de
twee stenen tafelen met daarop de Tien
Woorden die hij van God gekregen heeft
kapot te gooien.

Op het gezicht van deze grote profeet is
boosheid, frustratie te lezen. Zullen de
mensen ooit begrijpen dat ze Gods woorden
nodig hebben om in vrijheid te kunnen
leven?

Ja, ik heb Mozes gezien, halverwege de berg
kun je hem vinden. Daar staat hij symbool
voor een ontmoeting tussen hemel en aarde,
God en mens.

Ria Stolk
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Groen Geloven
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“Te gast in Gods schepping doen we dingen die
we op bezoek bij mensen ronduit onfatsoenlijk
zouden vinden. Je schrikt je kapot van de
hoeveelheid rotzooi die wij overal achterlaten.”
Jeroen Sytsma, gereformeerd predikant in
Zwolle, probeert te leven zonder afval. “Het is
dieptreurig hoeveel miljoenen kilo's plastic legaal
over ons land uitgestort worden en hoe normaal
we dat vinden. Waarom flesjes water verkopen in
een land met prima kraanwater?”

Zijn houdbare boodschappen bestelt hij bij
Pieter Pot. Deze online kruidenier vermijdt plastic
verpakkingen en levert in glazen potten die
steeds opnieuw worden gebruikt. “Plastic wordt
gemaakt van olie, dat kost veel energie, en het
recyclen ervan is een grote leugen’, weet Sytsma.
“Maar een heel klein percentage wordt effectief
hergebruikt. De rest wordt verwerkt tot minder
hoogwaardig kunststof, wordt verbrand of komt
terecht in de natuur waar het verbrokkelt tot
microplastics”

Bij een kopje zero waste-koffie legt hij uit hoeveel
voldoening het geeft om te leven vanuit een
principe. “Afval-arm leven vergroot m'n verbon-

Tekst en beeld: Dick Vos

denheid met de Schepper die ik liefheb. Ik leef
niet meer vanuit gemakzucht die een aanslag
doet op zijn schepping. Dat vormt een tegen-
kracht tegen de wanhoop die me kan overvallen
als ik me realiseer wat er met de schepping
gebeurt momenteel. Daarbij verrijkt het je geloof
wanneer je een deel van je leven in het licht

van de schepping zet. Het heeft diepe spirituele
dimensies: kunnen afzien van iets, ergens moeite
voor doen, gemakzucht en verleiding kunnen
weerstaan. Zero waste leven is daardoor ook een
soort oefening voor andere terreinen van het
leven. Er komen allerlei deugden aan te pas.”’
Natuurlijk kost omschakelen de nodige tijd. “Het
is een groot avontuur, want voor veel producten
moet je een alternatief vinden. De andere kant is
dat je heel veel niet meer koopt. Veel van wat er
verkocht wordt is pure luxe - en het zit allemaal
in plastic.”

Er komen allerlei deugden
aan te pas
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EINDELIJK! IN DE VAKANTIEPERIODE
IS HET VAST RLISTIG IN DE KERK!

Opbrengst Collectes

22 en 23 april € 851,70
29 en 30 april € 435,39
06 en 07 mei € 486,85
13 en 14 mei € 63545
Extra collecte INLIA € 93,80
20en 21 mei € 639,80
27 en 28 mei € 419,20

Actie
Kerkbalans

Joannes de Doper‘
www. hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage

lasl

==
S\_,./
WILLEM DE KLERK

Financiéle zaken

Stand van zaken Kerkbalans

Op 10 juni staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op
€92.081.

Help onze parochie missionair te houden

€92.081 €218.500
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Parochiebreed

Oekraine 2023

De oorlog in Oekraine is al 475 dagen gaande.
Er vallen veel slachtoffers aan beide zijde en veel
burgers lijden.

En er lijkt nog geen einde in zicht.

Wij zijn 17 april voor de 10de keer uw donaties
gaan afleveren bij Caritas in De Rijp.

En maandag 8 mei voor de 11de maal met een
volle bus aan goederen.

Mede dankzij uw donaties zijn er weer
vrachtwagens vol naar Oekraine gegaan.

Hoe triest en vervelend ook willen wij u blijven
vragen te doneren wat en waar mogelijk.
Probeer ook in uw omgeving mensen te
bewegen bruikbare spullen te leveren.

Zois er aanhoudend behoefte aan;

« Slaapzakken en dekbedden daar is een
chronisch gebrek aan.

+ KLEDING; Winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en T-shirts.

Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.

Het kan straks weer een lange koude winter

worden!!

- Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk,

U helpt ons geweldig door de kleding schoon,

heel en gesorteerd in heren-dames en
kinderkleding in te leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen
(niet dicht zodat wij er nog iets bij kunnen
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doen) en op de doos of tas een code te
schrijven: heren 18A, dames 18B, kinderen
18C. Dekens, slaapzakken en dekbedden 9B.

» Medisch materiaal en overige spullen voor
mensen op de viucht en in nood.

» Spullen wat nodig is bij verwondingen en bij
verzorging en hulp van gewonden.

+ Voedsel maar wel houdbaar.

» (Nood)aggregaten, klein en groot. Misschien
staat er nog een in uw schuur!

- Financiéle hulp in vorm van donatie met name
voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog
zijn.

- Geld overmaken kan op; Rabo:

IBAN NLO7RABO 0126264635

Graag wat extra aandacht voor BRUIKBAARHEID.

Want helaas komen we spullen tegen die we

niet durven aan te leveren bij Caritas.

Onderstaande foto laat zien hoe blij men is met
uw giften.

Wilt u meer weten en heeft uw interesse kijk dan
op; https://www.stichtingukraineholland.nl/

En voor de nieuwsbrieven op;
https://www.stichtingukraineholland.nl/nieuws
brieven

Wederom onze dank voor uw niet aflatende
aandacht.

George van Goethem
Peter van der Kamp



TUINONDERHOUD

N\

SCHUTTING & HEKWERK

/s

SIERBESTRATING

\ VERLICHTING & ELEKTRA

’ TUINAANLEG

A Y GROENE DAKEN & AFWATERING

groenspecialisten

== GREENSPOT
|

06 226 60 585 » info@greenspottuin.nl « greenspottuin.nl

JaeB WOUTERS
88 Huis EN HAARD N KBO/.\

*’\\ e A
N

iy

b
Haarlemmewmeer

Katholieke Bond van Oudere®
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Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar
een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die
gaat zaaien, vertelt de pastoor. Sommige korrels
ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de
zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels
vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien.
Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren

met hieuwe graankorrels! “Zo is het ook met mensen,”
zegt de pastoor. “Sommigen willen Jezus volgen, maar
het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun

hoofd en groeien niet. Maar sémmigen pakken Jezus’
boodschap op en daaruit groeit veel goeds!” Ricardo j
Muis springt op. “Dat gaan we proberen!” fluistert hij
tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat /
graankorrels uit de voorraadpot. ¢

A= =

Puzzel P o o

L=

Jij hebt een hahdje graankorrels om e zaaien. Wat is
nu;het beste tuintie om ze in te zaaien? Op de zeven
bordjes staat te lezen wat er-in elk tuintie i de grond
zit. Maar er Staah alleen Klinkers!

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrilk met ontkiemend zaad.
'Soms valt zaad N goede grond. Pat zaad vormt aren
met wel honderd of zestig of dertiy graankorrels.
Vit €8n graankorrel! Denk daar maar eehs over Nal’

(Naar Mattetis 13:8-9) S

KiK

“Wat gaan jullie doen?” vraagt Kik, die ze langs ziet
komen. “We gaan zaaien!” roept Ricardo. “Dan
worden het nog méér korrels!” piept Florans. Een uur
later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast
een stukje omgewoelde aarde. “Kik!” roept Ricardo,
“Er gebéurt maar niks. Nou... doei!” Hij sprint weg.
Florans kijkt somber. “Ik heb het zeker fout gedaan,”
zegt ze. Kik gaat zitten. “Welnee,”” zegt hij, “De korrels
moeten heel lang rusten in de aarde. Anders
ontkiemen ze niet.” “Daar heb ik het te druk voor...”
zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar
de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het
over de graankorrels. “Rust is belangrijk,” zegt hij.
“Maar gieteren ook.”

Vul de lege bordes in met de letters die eronder staah.
Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken
met het verhaal dat de muizen hebben gehoord.

» - Je moet RUST Nemen om het op te lossen!
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P Tksten: Mariet de Jong
Y. =50 Tekeningen: M. Jurrigns



