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= MIX Info en Inhoud
J: :} Papier van Pastores:

verantwoorde herkomst
F.SC. FSC® C092667

pater A. Toppo svd - priester
Colofon 06 840 94154

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: alberttopponeb@gmail.com
van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij) pater E. Manek svd - priester

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp tel. 06 85244515

e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl e-mail: ekosilvester85@gmail com
Kopij voor Info nr. 7 moet binnen zijn pater M. Thekkeyil svd - priester

voor woensdag 6 september

Afhalen Info nr. 7 vanaf woensdag 27september e-mail: mthekkeyll@hotmail.com

Info bezorging

T R. Mascini - Diaken
(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur tel. 06 26795701

Bandholm 130 of volgens afspraak e-mail: robmascini@gmail.com
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging: I n d |t nummer

via het Parochiesecretariaat

Jaargang 54, nr. 6, 2 sept. - 30 september

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp, Pastoraal woord
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. 6 INFO, ons parochiemagazin

un

tel. 023 5638145. Bedankje

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl. 7 SEMINAR : WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?
www.hjoannesdedoper.nl o e '
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63 8  Wijziging tijdstip Rozenkransgebed en

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp. Eucharistie

9 Raad van Kerken

Het Fundament en Parochiehuis .
vallen onder de beheercommisie, Coordinator: i 2923
- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023-5611473, De Ontmoeting
of via email Joseeken211@hotmail.com Zomerstorm
- Fundament Ria van der Veldt, per email 14 VrijwilligersFEEST 2023: Prachtige avond in de

marievanderveldt@gmail.com Bijbelse kerktuin

Om de week op woensdagavond wordt een 15 Gedichtenmiddag Samen in Gesprek

maaltijd geserveerd in Het Fundament. Kortebaan draverij Hoofddorp
Graag opgeven voor dinsdagavond via email: 16  Huisjes voor De Ontmoeting
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl Beste Info bezor(st)ers

Programma Samen in gesprek t/m januari 2024
Swingen in de Kerk

Bijbelcursus Van Genesis tot Jezus

Ontdek de rode draad in de Bijbel

18 Stal op de Kaag

19 Bijbelse Tuin

22  Oekraine, het houdt maar niet op
Dit is een editie van het parochiemagaZIN een 24  Kinderpagina
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Met bramen op weg naar de herfst

Maaltijd begint om 18.00 uur, kosten € 6 per persoon.17



Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

De redactie gaat met pensioen

Een poosje geleden hebben wij, de redactie van de
Info, aan het parochiebestuur te kennen gegeven
dat we er als redactie mee willen stoppen. Heel
veel jaren, al minstens 20 jaar (en sommigen van
ons viertal al meer dan 25 jaar!) hebben we met
heel veel plezier samengewerkt om voor u de Info
te vormen tot wat het nu is. Eerst het boekje met
de groene omslag, u kunt het zich vast wel
herinneren. En daarna mochten we samenwerken
met “de Zalige Zalm" en we kregen daarmee veel
meer mogelijkheden om er een mooi parochie
magazine van te maken. Wat een verbetering! We
zijn er best trots op!

Soms moet je ergens mee stoppen, dan krijgen
nieuwe ideeén een kans. En eerlijk is eerlijk, de
gemiddelde leeftijd van deze redactie is boven de
70, we zijn niet meer de kerk van de toekomst, al
blazen we ons partijtje nog aardig mee. Tijden
veranderen. Gelukkig maar, het is niet goed als
alles bij hetzelfde blijft!

Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar hoe onze
parochie zich gaat ontwikkelen, het is en blijft de
parochie die we met z'n allen een warm hart
toedragen.

Het 9e en tevens laatste nummer van dit jaar zal
dan ook de laatste zijn waarin de huidige redactie
de hand heeft. Wij zullen het zeker missen, maar in
deze gastvrije parochie zijn er veel mogelijkheden
om u te blijven ontmoeten.

Toch ook nog even uw speciale aandacht voor de
openingsvoorstelling van het seizoen van de Raad
van Kerken. Vorig jaar was er de theater
voorstelling "de poppenspeler van Warchau" van
Wilde Eend producties. Het was een groot succes
en de verwachtingen voor hun komende
voorstelling op vrijdag 1 september om 20.00 uur
in de Lichtkring, "Alhambra Revisited" zijn dus
hoog gespannen. Toegang vrij, collecte bij uitgang.
We vinden het fijn om, samen met andere kerken
in Hoofddorp, het nieuwe kerkelijke jaar te vieren.
Van harte welkom dus!

Graag tot ziens,
de redactie.



Pastoraal woord

Laat je aanraken door Hem

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”
(Mattelis 11:28-29).

Aan het begin van september besteden wij
aandacht aan de zieken. Wij willen samen voor
al onze zieken bidden en hen door God laten
aanraken. Daarom het stukje vers van het
Evangelie volgens Matthetis bovenaan, een
uitnodiging voor ons allen om om te zien naar
met onze zieken. God liet zichzelf aanraken, Hij
stond open voor allen. Hij wil onze pijn voelen
en onze worsteling ervaren. Hij liet ons niet
alleen voor onszelf zorgen maar Hij wil dat wij
omkijken naar anderen. Steeds meer mensen
vragen om de ziekenzalving, een teken van een
dieper verlangen naar geestelijke kracht. Een
teken dat iemand de aanraking van God wilt
ervaren. In de viering gaan wij olie zalven en
bidden we samen, daardoor maken wij deze
aanraking van God even een moment zichtbaar.
Even ervaren dat je niet alleen bent, samen met
God en natuurlijk allen aanwezig in de viering.
Als wij aandacht besteden aan de zieken, nodigt
de kerk ons uit om samen het feest van de
Kruisverering te vieren (op 14 september). De
dag waarop wij het Heilig Kruis vereren, niet
zozeer als herinnering aan het lijden van
Christus zelf, maar vooral dat Hij ons lijden
meeneemt, meedraagt. Denk aan de
gekruisigde man die Jezus vroeg om hem te
herinneren, Jezus zei: “Heden zult u met Mij in
het paradijs zijn".

Zo vaak wordt het kruis gezien als een teken van
lijden en dat maakt ons angstig en laat ons
hopeloos voelen. Daarmee ontstaat er een
afstand en kan ons geloof misschien wat
wankelen, zoals bij Tomas die niet helemaal
gelooft totdat Hij Hem ziet en zijn wonden zelf
kan aanraken. “lk geloof het alleen als ik zelf de
wonden van de spijkers in Zijn handen zie en ze
met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand

i\

kan leggen in de wonde van zijn zijde". ‘Kom
maar hier, Tomas! Leg je vingers hier en kijk naar
mijn handen, leg je hand in mijn zijde. Kun je
het nu geloven?' Daarna gelooft Tomas en
erkent Hem: “Mijn Heer en mijn God”

Door aandacht aan de zieken te geven en te
kijken naar het kruis mogen wij de vraag stellen,
wat zit er achter het kruis, wat zit er achter het
lijden? Als wij even stil staan bij het kruis, als wij
onszelf laten aanraken door het Kruis en de
wonden van de Heer dan zien wij dat het kruis
zelf niet het einde is. Er is altijd de overwinning
achter het kruis. Door het kruis, door het lijden
kijken we verder, altijd vooruit, en voelen wij dat
God altijd aanwezig is bij ons lijden. Hij leeft
met ons mee vooral met de zieken en degenen
die afstand nemen van Hem. Laat je aanraken
door Hem.

Pater Eko Silvester Manek, SVD

BELANGRIJK
Wijziging tijdstip Rozenkransgebed en
Eucharistie. Zie pagina 8



Parochiebreed

INFO, ons parochiemagazin

Jaargang 54, nummer 5, zo lees ik op de omslag
van deze maand. Ja, écht waar, zo lang al wordt
er door vrijwilligers een INFO in elkaar gezet. En
nee, dat gaat niet vanzelf.

Wat doet het redactieteam?

Uiteraard begint het met het op tijd verzamelen
van kopij. Daarna moet wie bijdraagt vaak nog
even vriendelijk herinnerd worden aan de
deadline, die elk blad nu eenmaal heeft. Veel
kopij komt vanuit de parochiegemeenschap,
van onze Paters en onze werkgroepen. Veder
onderhoudt de redactie contact met personen
en instanties buiten de parochie, zoals
bijvoorbeeld de Raad van Kerken.

Het bijhouden van wijzigingen en
veranderingen, dat spreekt voor zich. Maar een
parochieblad wordt ook aantrekkelijk door een
column, een maandelijks interview en een
kinderen en jongerenhoekje. Tenslotte gaat de
redactie om de tafel voor het uitkiezen van een
aansprekende omslagfoto.

Met behulp van de opmaak software van de
uitgever volgt het indelen, opmaken en stylen
van de teksten en het (door)plaatsen van de
advertenties. Nu is het blad klaar om gedrukt te
worden.

Loslaten

Al vele jaren, decennia begrijp ik zelfs, wordt
met enthousiasme gewerkt aan onze INFO.
Loslaten, het hoort op enig moment bij het
leven en dat geldt nu ook voor onze huidige
redactie.

Afra en Bert Kroezen, Anja Maas en Flora
Hoogenboom hebben besloten om aan het
eind van het jaar te stoppen met hun redactie-

en organisatie activiteiten en ruimte te maken
voor een nieuw team.

(Anja zal overigens wel interviews blijven maken
en verhalen schrijven en Ria Stolk maakt zelf de
Stal- en Bijbelse Tuin pagina's)

Namens het parochiebestuur en de hele
parochiegemeenschap heel veel waardering en
dank voor jullie jarenlange inzet! Op deze plek
past ook een woord van waardering voor de
vrijwilligers die er elke keer weer voor blijven
zorgen dat de Info ook persoonlijk bezorgd
wordt bij onze parochianen. Hulde!

Een nieuwe uitdaging

Graag zou het parochiebestuur op korte termijn
het stokje willen overdragen aan enkele
parochianen met (enig) schrijftalent en
computervaardigheden. Je hoeft echt niet alles
te doen: je maakt deel uit van een gezellig team
dat samen het maken van de INFO licht werk
houdt. Klinkt goed? En vind je het een uitdaging
om dit onmisbare visitekaartje van onze
parochie de toekomst in te brengen? Een
mailtje naar inforedactie@hjoannesdedoper.nl
en je bent aan boord.

Als parochie gemeenschap kijken we uit naar je
hulp, vast dank!

Stef Franke
Vicevoorzitter

Bedankje

Op mijn 91e verjaardag mocht ik weer lieve
kaarten ontvangen uit Hoofddorp. Dank jullie
wel ! Dankbaar denk ik terug aan de mooie
herinneringen en gezellige tijd van 25 jaar
Hoofddorp. Nogmaals dank en lieve groet,

Grietje de Vries- Millenaar



SEMINAR : WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?
Zaterdag 16 september 2023 - 12:30-17.30 uur
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Het seminar “Waarom zouden we bang zijn?"
verhaalt over het leven van helden. Vanuit
naastenliefde en andere positieve waarden
schuwden ze het gevaar niet. Hun christelijke en
humane waarden vormen een kompas naar
eenheid en vrede.

Bernard van Klaarwater

Aanleiding is de op 18 maart 1943 door
Japanners gepleegde moord op 50 geestelijken
in Papoea-Nieuw-Guinea. Een van hen was
Bernard van Klaarwater (Baarn, 2 februari 1896 —
Bismarckzee, 18 maart 1943).

Bernard werkte als Missionaris van het Heilig
Hart op het eiland Manus sinds 1923.1n 1913
kwam daar een politiepost voor handhaving van
het verbod op stammenstrijd en kannibalisme.
Dankzij zijn respect maar ook dankzij zijn liefde
voor juist dit volk maakte haat plaats voor liefde
tot God en mens.

Bernard was de oom van Marianne Visser van
Klaarwater. Op 13 september 2022 publiceerde
uitgeverij Gopher de door Marianne geschreven
biografie "Waarom zouden we bang zijn?"
Marianne nam ook het initiatief tot dit seminar.
Haar coach op vrijwillige basis is Paul Stolwijk,
auteur van het boek "Rouw verdient respect”. Hij
heeft veel ervaring in het organiseren van
seminars en symposia.

Titus Brandsma en Majoor Bosshardt
Titus Brandsma (Bolsward, 23 februari 1881 -
Dachau, 26 juli 1941) streed als priesters en
journalist vanuit een groot
rechtsvaardigheidsgevoel tegen de Nazi’s. .
Daarnaast behoort hij tot de meest inspirerende
karmelieten voor de hedendaagse wereld.

Alida Margaretha Bosshardt (Utrecht, 8 juni 1913
— Amsterdam, 25 juni 2007) was luitenant bij het
Leger des Heils. Ze raakte bekend als Majoor
Bosshardt. Vanuit haar geloof en vertrouwen in
God deed ze goodwillwerk in de no-go-area
Warmoesstraat-Zeedijk. Ze zette zich vooral in
voor drugsverslaafden, dak-en thuislozen en
prostituees.

Rob Mascini en Peter Broeders

Tijdens dit seminar komt ook aan het woord
diaken Rob Mascini. Hij werkte meer dan 25 jaar
voor een internationaal studiecentrum van de
kerk. Hij onderzocht wereldwijd hoe de kerk in
spannende gebieden overleefde en wat ze voor
de mensen betekende.

Peter Broeder houdt als directeur van Kerk in
Nood een lezing over priesters en religieuzen in
Oekraine. Zij bieden geestelijke steun aan de
vele door oorlog getroffen personen, onder wie
veel kinderen.

vervolg op pagina 8



Parochiebreed

Seminar (vervolg)

Paneldiscussie

Nederland islamiseert. Tegelijkertijd hanteren

veel uitgevers en media een taboe op

publicaties met een christelijke inslag. In onze
geindividualiseerd geraakte maatschappij lijken
we onze christelijke en humane wortels te zijn
vergeten.

Programma Seminar "Waarom zouden we bang

zijn?”

+12.30 uur kerk open en inloop met
orgelmuziek;

+ 13.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter
Gemma Crijns; arts en mede-initiator
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(Nijenrode, Amnesty International)..

+13:10 Marianne Visser van Klaarwater, nichtje
van Bernard van Klaarwater;

- 13:40 Peter Broeders, directeur van Kerk in
Nood;

+ 13:55 Pauze met mogelijkheid tot netwerken
en informatiemarkt.

» 14:25 Riny Reiken; een vriendin van majoor
Bosshardt;

« 14:55 Prof. Dr Inigo Bocken, biograaf van Titus

Brandsma;

« 15:25 Diaken Rob Mascini; geloofshelden
achter het voormalig lJzeren Gordijn;

+ 15:50 Korte pauze;

+ 16:00 Paneldiscussie; ol.v. Gemma Crijns met
Jacques Maes (secretaris generaal Pro Petri
Sede Benelux), Marianne Visser van Klaarwater,

+ 16:30 Requiem met Mgr Hendriks, bisschop
van
Haarlem-Amsterdam met begeleiding van
Indonesisch Koor Maranatha.

De Joannes de Doperkerk is zowel met
openbaar vervoer als met de auto gemakkelijk
bereikbaar. Neem voor meer informatie contact
op met: Marianne Visser van Klaarwater, telnr.
023 8447155 of stuur een e-mail naar
visser.van.klaarwater@gmail.com

Voor aanmelden, zie:
https://www.hjoannesdedoper.nl/product/semi
nar-waarom-zouden-we-bang-zijn/

Wijziging tijdstip Rozenkransgebed en Eucharistie

Al tientallen jaren zijn er door de week op dinsdag- en donderdagavond voor een vaste groep
bezoekers korte vieringen in de kapel van het parochiehuis.

Deze groep wordt steeds ouder en een aantal vaste deelnemers is ons reeds ontvallen. De trap naar
boven wordt ondanks de traplift een steeds grotere hindernis. Het aantal bezoekers neemt
langzaam af. Voor de komende wintermaanden, als het weer vroeger donker wordt, verwachten

we ook minder deelname.

De Open Kerk, van 11:00 tot 12:00 kent echter een groeiende groep vaste bezoekers en passanten.
Na overleg met betrokkenen en pastores is besloten de tijden van het rozenkransgebed, en
aansluitend een stille eucharistieviering, aan te passen.

Niet meer op dinsdag- en donderdagavond in de kapel maar dinsdag- en donderdagochtend in de

kerk. De tijden worden dan als volgt:
11:00 Kerk open

11:30 Rozenkransgebed

met aansluitend Eucharistie

Dit geldt vanaf dinsdag 5 september.
Pastores en bestuur



Raad van Kerken Hoofddorp

Programma Raad van Kerken

aad van Kerken
Hoofddorp

> Altijd al iets meer willen weten over de schilderijen en mozaieken in de H.Joannes de
Doperkerk? Of houd u van toneel, dans en muziek? Leest u graag en vindt u het leuk om

samen over boeken te praten? Dan is dit uw kans. De komende maand is er weer van alles te

doen in de Hoofddorpse kerken.

Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand

Vredesvespers. In deze vieringen bidden wij om
recht en vrede in Oekraine.
De vieringen duren ongeveer 20
minuten.

J" Eerstvolgende viering:
Vrijdag 8 september, 17.00 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Open Monumentendag

Open Monumentendag 9 september 2023
Zaterdag 9 september van 10:00 tot 17:00 uur is
kerk, tuin en Ontmoeting open voor parochianen
en publiek in het kader van Open
Monumentendag. Dat is een landelijk evenement,
waaraan ook de gemeente Haarlemmermeer aan
deelneemt. Het thema is “Levend Erfgoed”.
Daarmee wordt benadrukt dat het niet alleen om
gebouwen gaat, maar ook om tradities en
ambachten die in die gebouwen worden
uitgevoerd en doorgegeven.

Onze kerk is een gemeentelijk monument en onze
deelname wordt door de gemeente ondersteund.
Onze kerk is opgenomen op hun website:
https://www.openmonumentendag.nl/comite/haa
rlemmermeer/

In de kerk is documentatiemateriaal aanwezig dat
een toelichting geeft op het gebouw zelf, beelden,
ramen en andere inventaris. En het blijft natuurlijk
mogelijk even rustig te blijven zitten en een
kaarsje op te steken.

De Ontmoeting is geopend, voor informatie en een
kopje koffie of thee. Alle promotie is gericht op het
grote publiek in Haarlemmermeer en daarbuiten,
maar uiteraard bent u als parochiaan ook van
harte uitgenodigd om onze kerk en tuin een op
een “andere” manier te komen bekijken.

Verspreid over de dag zal het koor “Cantamus”
onder leiding van dirigent lke Wolters enkele
malen een kort programma aanbieden:
11.30-12.00 uur 1e optreden

13.00 - 13.30 uur 2e optreden

14.30 — 15.00 uur 3e optreden.

De volgende liederen worden ten gehore gebracht:
Komm, holder Lenz - J. Haydn

Seasons - A. Beck

Dear Lord and Father of Mankind - C.H.H. Parry
How beautiful upon the mountains - J. Stainer
Cantique de Jean Racine — G. Fauré

Als parochie doen we graag mee met een dergelijk
evenement. Zo kunnen we laten zien dat we als
levende kerk midden in de maatschappij staan, en
we de bezoekers graag onze tradities willen laten
zien.

We zijn ook blij en dankbaar naar onze vrijwilligers
die dit helpen mogelijk te maken: kerkwachten,
beheerscommissie, kosters, mensen in de
Ontmoeting, rondleiders en allen die op deze dag
de bezoekers gastvrij ontvangen.

Meer informatie: ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Sacred dance

Sacred dance is een meditatieve dansvorm op
mooie en afwisselende muziek rondom een
bloemstuk in het midden van de kring. Soms
houden we elkaars handen vast, maar je kunt ze
ook samenbrengen bij je hart, als een bewegend
gebed.

Docente Marleen Ritzema stelt dat, of we nu jong
zijn of oud, het samen dansen kan helen en ons
energie kan geven. Hoe we ook bewegen, we
draaien dezelfde kant op. Sacrale dans is een teken
van de eenheid van lichaam en geest. In ons
dansen herkennen we de vormen van het kruis en
de cirkel zonder einde.

Het komende halfjaar wordt er gedanst gedurende
twee lessen. Omdat er een minimum aan dansers
nodig is bij het maken van een kring, is aanmelden
noodzakelijk.

Wij vragen een bijdrage van 4 euro per keer voor
de kosten van thee, koffie en de ruimte, en om de
docente met een mooie bloemenbon te kunnen
verwennen.

Voel je welkom en geef je op bij
hegemanhedi@gmail.com.

Maandag 18 september (herfst) en 18 december
(winter) van 14.00 uur tot 16.30 uur

Kerkzaal van de Vermaning aan de Hoofdweg 691.



Raad van Kerken

Raad van Kerken (vervolg)

Leeservaringen delen

De moeders van Mahipar van Forugh Karimi, gaan
we met elkaar bespreken.

Samenvatting

Ramin Sam Manzel (34) is radioloog. Als hij op
vrijdag 6 januari 2017 terugkomt van zijn avond
dienst treft hij zijn vrouw Sarah aan in een plas
bloed bij hun
appartement. Ze is
neergestoken en de
verdachte is
voortvluchtig... Ramin
is als klein jongetje
met zijn moeder Lolo
als vluchteling naar
Nederland gekomen
en Lolo houdt tot in
het graf zijn afkomst
angstvallig voor hem
verborgen.
Mondjesmaat komt
Ramin te weten wie
hij is en vanwaar hij
komt - maar pas als
zijn grote liefde Sardh
Lolo’s dagboeken
voor hem vertaalt, valt alles op z'n plek. Stukje bij
beetje wordt ook duidelijk wie de dader is en dan
komt alles in een heftige, maar ook ontroerende
stroomversnelling.

De hoofdpersonages Ramin, Lolo en Sarah
vertellen de lezer een meerdere generaties
omspannende, zeer bewogen familiegeschiedenis,
maar bovenal is De moeders van Mahipar een ode
aan de sterke vrouw.

FORUGH KARIMI

Kosten van het boek: 23,99 euro

Om de groep niet te groot te maken zijn er 2 data
gepland waaruit men kan kiezen: dinsdag 19 en
woensdag 20 september.

We starten om 14.00 en eindigen om 15.30.

In parochiehuis van H.Joannes de Doper kerk
Begeleiding door Els Tulen

Spirituele bewegingen

Inleiding over verschillende spirituele bewegingen
en hun werken.

Eeuwenlang hebben mannen en vrouwen
gemeenschappen gevormd om samen in te
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bidden en te werken. ledere gemeenschap heeft
een eigen manier om God te dienen, Zijn woord te
verkondigen, of Zijn woord in praktijk te brengen
door een bepaalde levenswijze en goede werken.
Wat motiveert en inspireert hen?

Elke laatste woensdag van een maand besteden
we aandacht aan een van deze bijzondere
gemeenschappen in de moderne tijd.
Begeleiding: Patrick Gunther met diverse inleiders.
Informatie: Patrick Gunther, tel 023 369 01 44,
ontmoeting@hjoannesdedoper.n|

Eerstvolgende bijeenkomst:

Thema: Congregatie van Goddelijk Woord SVD -
pater Albert Toppo

Woensdag 27 september, 20.00 uur

Plaats: De Ontmoeting

Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel handig
en dat kan via email:
catechese@hjoannesdedoper.nl

Meer informatie op onze website
www.hjoannesdedoper.nl/verdieping-studie/
woensdag 25 oktober 2023 - Ignatiaanse
Spiritualiteit

woensdag 29 november 2023 - Sant’Egidio
woensdag 31 januari 2024 - Spiritualiteit van Taizé
woensdag 28 februari 2024 - Spiritualiteit van de
Franciscanen

Schilderkring

Schilderen rond het thema ‘het leven vieren'

Het maandthema in De Ark van november luidt:
'het leven vieren’ November is van oudsher de
maand van Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Een
maand dus van afscheid nemen. Maar voor veel
mensen heeft afscheid nemen te maken met
dankbaarheid en het leven vieren. Al schilderend
verkennen we daarom thema'’s als afscheid, leven
en hoop.

Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl
Aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl,
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl of 06-17970959
Donderdag 28 september en 12 oktober,
20.00-22.00 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Meer weten?

Alle activiteiten worden gepubliceerd in INFO en
zijn te vinden op de vernieuwde website
kerkeninhoofddorp.nl. Of neem een (gratis)
abonnement op de nieuwsbrief van de Raad van
Kerken. Stuur een mail naar
nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl en u ontvangt
de brief in uw mailbox.



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling

van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel. Voorgangers:

Zondag 03 september 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)
Zondag 10 september 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 17 september 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Zondag 24 september 10.00: Gebedsdienst pkn: Mario Boelen

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op 20 en 27 september.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt

en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145.

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
Data vieringen Floriande
(2 nov en 21 dec zijn op een donderdag gepland):

september vakantie
ma2 okt 11u

do 2 nov 11u Allerzielen - Herdenkingsdienst Ophrengss Coliectes

ma 27 nov 11u

do 21 dec 11u Kerstviering 03 en 04 juni € 851,70
10en 11 juni € 594,60
17 en 18 juni € 494,15
24 en 25 juni € 528,30
01 en 02 juli € 486,95
08 en 09 juli € 670,25
15en 16 juli € 569,55
22 en 23 juli € 529,15
29 en 30 juli € 462,95
05 en 06 aug € 616,90



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk 2 september - 30 september
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Ziekendag (deurcollecte)
Za 02sep 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

Ziekendag (deurcollecte)
Zo 03 sep 10.00: Eucharistieviering; pater E.Manek; Cantor
- Frans Koeckhoven; Lotta Selis en overleden familie

12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Di 05sep 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do07sep 1130 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Za 09sep 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo 10sep 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 12sep 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do14sep 1130 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Zal6sep 16.30: Requiem; Afsluiting seminar "Wees niet bang"; Bisschop Mgr. Hendriks; Maranatha
Zal6sep 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Zo17sep 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; diaken R. Mascini; Gemengd koor

- Overleden familie Dingemans-Frijters; Gerard Dingemans en familie
Bloemendal-Clarke

12.00: Engelstalige viering; pater E Manek; Intern. Choir John the Baptist

Di 19sep 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do21sep 1130 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Za 23sep 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
Zo24sep 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; stille viering
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
Di 26sep 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 28sep 11.30 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Ter informatie volgenfde Info

Za30sep 19.00: Woord- en communieviering ; pastor L. Mesman; Odyssee
Zo 01 okt 10.00: Eucharistieviering; pater EManek; Gemengd koor
- Lotta Selis en overleden familie; Dick van der geest; Frans Koeckhoven
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Parochiebreed

Ziekendag 2023

Zoals elk jaar wordt ook
in onze kerk speciale
aandacht geschonken

| aan de ziekenen
ouderen in de parochie.
Dit jaar zal de viering van
zaterdag 2 september
om 19 uur in het teken
staan van de Ziekendag, de ontmoetingsdag
tussen zieken en gezonden, tussen ouderen en
jongeren.

De Bezoekgroep is medeorganisator van deze
viering. De groep bestaat uit vrijwilligers die op
bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben
dat er eens iemand bij ze langs komt.

Tijdens de viering van 2 september is het
mogelijk de Ziekenzalving te ontvangen. Met
dat sacrament vragen we om genezing en om
de kracht de kwetsbaarheid van het leven met
gelovig vertrouwen te kunnen dragen. De
Catechismus vermeldt: ‘Het is gepast de
ziekenzalving te ontvangen, voordat men een
zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor
oudere mensen, wanneer zij duidelijk zwakker
worden...

Als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, wilt u dat
dan bij voorkeur doorgeven aan het
Parochiesecretariaat (tel. 5638145).

Als u in een rolstoel of scootmobiel komt dan is
het fijn als u dat vermeldt.

Onze gastvrouwen zullen u ontvangen en
begeleiden naar uw plek in de kerk.

PS: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte na de vieringen op 2 en op 3

september!

De Ontmoeting

&
plek voor .-
bezieling .‘ De
inspiratie O“‘“ﬁ"?
spiritualiteit \ i
@

Onze nieuwe plek voor bezieling en inspiratie is
nu al een tijdje open. Donderdag en vrijdag van
12:00 — 16:00 uur en zaterdag van 10:00 tot
14:00. Een plek voor een luisterend oor, plek om
even tot rust te komen, te werken of lezen uit
ons documentatiecentrum. Een plek voor een
lekker bak koffie of thee. Maar de plek wordt
ook steeds vaker gebruikt voor bijeenkomsten
op het gebied van vorming en toerusting zoals
lezingen, Alpha en andere geloofscursussen.
Ook kun je er terecht voor het kopen van
wenskaarten (doop, communie, vormsel,
trouwen en uitvaarten), diverse kaarsen (graf-
en doopkaarsen, noveenkaarsen), rozenkransen,
kruisen en christoffels en visje voor de auto.
Loop gerust eens binnen. We zijn ook nog
steeds op zoek naar lieve gastvrouwen en
mannen. Meer informatie, kijk op de website
van De Ontmoeting
www.ontmoetinghoofddorp.org/

Zomerstorm

Zomerstorm hield ook bij onze begraafplaats
huis een dikke tak werd uit de treurwilg gerukt
en wonder boven wonder rond het beeld van
Maria met kind gedrapeerd . Het beeld liep
geen enkele schade op niet eens een veeg van
de takken.

Groeten van de tuin en Theo Brantjes
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VrijwilligersFEEST 2023: Prachtige avond in de Bijbelse kerktuin

Je kunt in Nederland alles nog zo goed Het streamteam liet zich voor eerst zien in de
organiseren, maar o, dat weer. Als het maar nieuwe teamshirts. En dat was wel een fotootje
droog is, want anders..... Dit jaar kon de waard! Misschien dat er volgend jaar meer
organisatie van het vrijwilligersfeest, dat teams in T-shirts verschijnen. Goed voorbeeld
traditiegetrouw hoort bij de datum van 24 juni,  doet volgen, toch?

deze zorgen vergeten. Het was een paar weken
onbezorgd zomer, ook op de avond van de
feestdag van Joannes de Doper. Geen twijfel
dus over de locatie, iedereen was welkom in de
Bijbelse kerktuin. Het woordje FEEST kreeg
daardoor hoofdletters.

Het mooie weer
betekende een
4 mooie opkomst.
b Inde appelgaard
stonden banken
en tafels klaar, en
onder het
toeziend oog van
. Eva kon daar
genoten worden
van koffie/thee
met een heerlijk
gebakje.
De sfeer was
. ontspannen,
iedereen had er
zin in en dat was direct voelbaar.

Stef Franke, vicevoorzitter van het
parochiebestuur, bedankte alle vrijwilligers voor
hun inzet van het afgelopen jaar. Een jaar
waarin er na corona weer van alles kon worden
opgestart en er dus meer vrijwilligers nodig
waren. Die vrijwilligers zijn heel belangrijk, want
zonder hen kan onze kerk nu eenmaal niet!

Na de koffie ging de tap open en de muziek aan.
En pater Eko, best leuk om even te vertellen,

kon het natuurlijk niet laten zijn dansmoves te
delen!
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Gedichtenmiddag Samen in Gesprek
op 14 september 2023, 14-16 uur

Op donderdag 14 september beginnen we weer
aan een nieuw seizoen met Samen in Gesprek.
Deze keer is het onderwerp:

Bloemrijke gedichten en gedachten

Aan het einde van de zomer willen we graag nog
terugdenken aan alle mooie bloemen, door
middel van gedichten.

Veel dichters hebben zich door de schoonheid van
bloemen laten inspireren tot gedachten over
aarde en hemel. Op deze middag, die verzorgd
wordt door Jacqueline Roelofs, wordt een aantal
van deze gedichten gelezen en gaan we daarover
in gesprek.

Wie zelf ook een gedicht rond dit thema kent, is
van harte welkom om dit mee te nemen en het
met elkaar te delen.

We komen bij elkaar in het Parochiehuis, Kruisweg
1073. Opgeven is niet nodig. Voor koffie en thee
vragen we een vrijwillige bijdrage.

Nadere inlichtingen bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com, 06 516 209 39 of bij
Coby Bergsma 023 565 24 00.

Het programma Samen in Gesprek t/m januari
2024 vindt u op pagina 16..

Kortebaan draverij Hoofddorp

Ook dit jaar was de Stichting Kortebaandraverij blij
dit feest weer te mogen en te kunnen organiseren.

Onze medeparochiaan Jos Koeckhoven is al enige
jaren de voorzitter van deze stichting.

Een stichting die volledig draait op vrijwilligers,
non-profit. De Kortebaan is nu voor de 12de keer
gehouden in Hoofddorp.

In 2021 echter is de Stichting vanwege Corona
uitgeweken naar Renbaan Duindigt.

Maar die editie is eigenlijk niet goed bevallen want
het dorpse was er niet.

De stichting ziet de kortebaan als een jaarlijks
Hoofddorps feest.

Op zaterdag 15juli kon dit feest dan ook weer
plaatsvinden in ons dorp.

Die dag hadden vele vrijwilligers zich verzameld in
ons Parochiehuis. Alwaar Joyce van der Kamp met

haar 3 dochters de catering verzorgde.

In korte tijd moest de Kruisweg voor de kerk
worden omgetoverd in een wedstrijdbaan.

Zand op het asfalt, hekken plaatsen, feesttent
opzetten en inrichten, enz, enz.

Om 13.00uur stond alles klaar om de 22 teams ruim
baan te geven.

Jos sprak de toeschouwers toe, onze Burgemeester
deed de formele opening en Pater Albert Toppo
zegende de paarden.

——mm

Het werd een mooie happening zonder
ongelukken en ongeregeldheden.

Was wel even spannend toen er een stevige bui los
brak boven het parcours met hevige windvlagen.
Na een korte onderbreking kon de wedstrijd
worden vervolgd.

De gehele wedstrijd was onder regie van de NDR.
De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
bevindt zich in Den Haag. De NDR is, simpel
gezeqgd, wat de KNVB is voor de voetbalsport.

Om 18.00uur was de winnaar bekend en volgde de
prijsuitreiking bij Velota. Voorheen gebeurede dat
in de Beurs maar is vanwege overname niet
beschikbaar.

Vervolgens gingen alle vrijwilligers uit de
startblokken om alles weer op te ruimen en af te
voeren.

Zoals Parochiehuis opgeruimd en schoon opdat de
kerkbezoekers ongestoord na de dienst konden
genieten van het gebruikelijke kopje koffie. En om
21uur30 was alles weg en kon de Kruisweg weer
worden vrijgegeven.

Tot slot dank aan het kerkbestuur voor gebruik van
de faciliteiten. En de Parochianen bedankt voor
hun begrip vanwege de hectiek rond hun kerk.
Kijken terug op een mooi dorpsfeest en kijken
alweer uit naar volgende jaar.

Peter van der Kamp
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Huisjes voor De Ontmoeting

De nieuwe ruimte van de Ontmoeting heeft nog
wat kale muren. Daar willen wij als quilt- en
breigroep wel iets voor betekenen. Na overleg
met de vrijwilligers van de Ontmoeting heeft
Marjo van der Leeuw een creatief ontwerp
bedacht voor een wandkleed waar zowel de
quiltsters als de breisters aan mee kunnen
werken. Een wandkleed met verschillende
huisjes; huisjes die open staan voor
Ontmoetingen. Voor ons is het een
samenwerkingsproject van quilten en breien.

We gaan er enthousiast
mee aan de slag en we
hopen dat jullie het
rond november komen
bewonderen in de
Ontmoeting.

s~ Marjo van der Leeuw en
® Els Tulen

Beste Info bezor(st)ers

Sinds eind juni kunnen de Info's afgehaald
worden:

Woensdag van 10.30/12.00 uur Parochiehuis
Donderdag van 9.00/12.00 uur Parochiehuis

en van 12.00/16.00 uur De Ontmoeting

Vrijdag van 12.00/16.00 uur De Ontmoeting
Zaterdag van 10.00/14.00 uur De Ontmoeting
Voor alle duidelijkheid:

De Ontmoeting is de voormalige Boekwinkel.

Programma Samen in gesprek
t/m januari 2024

Parochiehuis H. Joannes de Doper, Kruisweg
1073 in Hoofddorp.

Tweede donderdag van de maand van 14 -16
uur. Voor koffie en thee wordt een bijdrage
gevraagd. Inlichtingen bij Coby Bergsma

023 565 2400 en Leo Mesman
mesmanleo51@gmail.com 06 516 209 39.
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14 september: Met Jacqueline Roelofs lezen we
gedichten rond bloemen. Fijn, als de
deelnemers ook zelf een gedicht meenemen
dat hen aanspreekt.

12 oktober: Na een inleiding van Mario Boelen
van het ouderenpastoraat over spreken over
God in de moderne theologie, gaan we
daarover met elkaar in gesprek.

9 november: Meteoroloog Jan Hemink vertelt
over meteorologie en betrekt daarbij ook de
klimaatveranderingen.

14 december: Met Ds. Adri van der Wal kijken we
in deze adventstijd naar kunstwerken van de
aankondiging aan Maria en aan Elizabeth tot en
met de drie magiérs oftewel de drie wijzen.

11 januari: We bekijken en bespreken de film
“Une belle course”, over Madeleine, die voor ze
naar het verzorgingshuis gaat, langs de pekken
gaat, die wat hebben betekend in haar leven.

Gedoopt
Saffira Zandgrond
Daniel van der Kamp

Helge Lichner

Marthagroep

Woensdag 13 september vanaf 09.00 uur zijn
aan de beurt om de kerk schoon te maken de
dames Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

En woensdag 11 oktober vanaf 16.30 uur de
groep van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter.
Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent
u van harte welkom. Vele handen maken licht
werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598
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Swingen in de Kerk

Het zingen van gospel liederen zet je lijf en je
hart in beweging. Op zaterdag 24 juni kwamen
50 muziekliefhebbers in onze kerk om kennis te
maken met het zingen van gospelliederen.
Muziek die haar oorsprong vindt in de 17de
eeuw op de Amerikaanse katoenvelden en
slavenschepen waar de Afrikaanse tot slaaf
gemaakten, hun liederen zongen om hoop uit
te putten.

Twee professionals van Max Music brachten ons
in de gospel sfeer met de drie stemmige
muziek. De leadzang van de zangeres wordt
steeds afgewisseld door het antwoord van het
driestemmige koor in de kerk. Daardoor gaat
het swingen en staat iedereen te klappen op de
tweede en vierde tel van de maat. En als vanzelf
ga je heen en weer wiegen op deze spirituele en
historische muziek. En die nog steeds veel
mensen en harten inspireert. Het laat zien dat
er belangstelling is voor gospel muziek.

Els Tulen

Bijbelcursus Van Genesis tot Jezus
Ontdek de rode draad in de Bijbel

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld.
Adriaan van Dis beschreef het als het mooiste
boek ooit geschreven. Ondanks dat we er

regelmatig uit lezen, blijft het soms toch wel
moeilijk om te lezen. Het Woord van God zelf,
heeft het zoveel rijkdom dat we het altijd
kunnen blijven studeren en mediteren. Deze
Bijbelcursus zal zijn gebaseerd op de cursus
“Genesis to Jezus," die geschreven is door de
bekende Amerikaanse professor Dr. Scott Hahn.
Hij schrijft op een heel toegankelijke manier
over de Bijbel en neemt iedereen mee. Hij heeft
al vele boeken op zijn naam staan en blijft veel
mensen inspireren.

“Genesis tot Jezus” kijkt naar het hele verhaal
van de Bijbelse geschiedenis als een serie van
verbonden die God met zijn mensen heeft
gemaakt vanaf de schepping tot nu. In zeven
avonden zult u leren hoe alle verbonden die
God met Zijn mensen maakte in het Oude
Testament zijn vervuld in Christus en de Kerk.
Dit is precies de manier waarop de Kerk de
Heilige Schrift leest in de Liturgie; we zien de
belofte verkondigd in het Oude Testament en
vervuld in het Nieuwe Testament. Deze studie is
een grote inleiding op de Bijbel met elementen
voor iedereen, van
beginners, tot
gevorderde lezers
van de Bijbel.

jek de rode draad in de Bibel

GENESIS ror JEZUS

o Deze cursus zal
worden gegeven
Marcel van Lochem, Angelique Poortvliet en
Patrick Gunther en bestaan uit 8
dinsdagavonden om 20:00 uur in De
Ontmoeting in Hoofddorp. Graag aanmelden
via Catechese@hjoannesdedoper.nl Meer
informatie op onze website
www.hjoannesdedoper.nl/verdieping-studie/

Joannes de Doper

dinsdag 3 oktober 2023
dinsdag 17 oktober 2023
dinsdag 7 november 2023
dinsdag 21 november 2023
dinsdag 5 december 2023
dinsdag 16 januari 2024
dinsdag 6 februari 2024
dinsdag 20 februari 2024



StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag.
www.stalopdekaag.nl
info@stalopdekaag.nl

Woensdag 4 oktober 2023
Als het weer eens vrede was

‘Q Stichting
( ‘ MAKE a Child Happy

Haarlemmermmeer

Met Anneke Dijkman en Anja
Maas

/\/}R\ J&,}ﬁf\'}{.

Woensdag 6 september 2023

Maak een kind gelukkig Ina Steur hield als 15jarig meisje tijdens de oorlog
De eerste Breek in de week Plus wordt 1940-1945 een dagboek bij. Haar dochter Anneke
gehouden op Woensdagmorgen 6 Dijkman besloot om dit dagboek, waarvan een
september. We verwelkomen dan mevr. kopie ligt opgeslagen in de archieven van het
Toos van de Kamp. Zij is als bestuurslid van NIOD in Amsterdam, uit te geven. Over de impact
Stichting Make a Child Happy begaan met die een oorlog op een jong meisje heeft, en over
het lot van kinderen die wel iets extra's de inspanningen die het kost om daar een boek

kunnen gebruiken. Zo organiseren zijal een  Van te maken komen Anneke Dijkman en Anja

aantal jaren achter elkaar een vakantieweek Maas er over vertellen. Hartelijk welkom!
op de Stal.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en het Vanaf 10.00 uur is er koffie en het programma
programma begint om 10.30 uur. begint om 10.30 uur.

Expositie tijdens Open Momumentendag 9 en 10 september in de Kaagse kerk

Reizend schilder Jacob Kerssemakers (1968) tekent en
schildert al zijn hele leven. Met zijn unieke roltechniek
maakt hij panoramische werken volledig op locatie. Hij
schildert zittend, staand, vanuit kano of zeilboot al
naar gelang de omstandigheden. Daarbij laat hij de
veranderingen in weer en licht meelopen in zijn werk,
zodat elk werk niet alleen een afbeelding is, maar ook
een verslag van tijd en plaats.

Op 9 september is Jacob aanwezig en vertelt hij bij de
expositie over schilderen op reis. Openingstijden:
zaterdag 10.00- 17.00 uur. Zondag 11.30- 17.00 uur
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Bijbelse Tuin

Audiotour door de Bijbelse tuin

In de Bijbelse tuin zie je op verschillende plaatsen
bordjes met een QR-code staan. Bezoekers
nemen er even hun telefoon bij en scannen zo
de code en kunnen daarna luisteren naar de
verhalen die bij de bomen en de beelden horen.
Als alles klaar is staan er ruim 20 bordjes. Samen
vormen zij een audiotour door de Bijbelse tuin.
Deze tour is een aanvulling op de rondleidingen
die gegeven worden, met name voor mensen
die in hun eentje spontaan een bezoekje
brengen aan de tuin.

Vanaf deze plaats een hartelijk dank je wel aan
alle mensen die hebben gezorgd dat dit project
gerealiseerd kon worden.

Om u een indruk te geven wat er zoal in de audiotour Tt

y o n
over de tuin gezegd wordt, plaatsen we op deze
pagina twee QR-code!s .
Download zonodig op uw telefoon een QR app.

De ene tekst is ingesproken door Pastoor Kees van
Lent, de andere door Angelique Poortvliet.

De deur van de kerk en bronzen beelden in de tuin zijn opgeknapt

Het parochiebestuur heeft een deskundige in gehuurd en die heeft alle beelden en ook de kerkdeur
onderhanden genomen. Wie een rondje door de tuin maakt zal verrast zijn . De beelden zien er
weer heel mooi uit.

) Laudato Si

WANDELING

De Bisschop heeft aan de parochies een oproep gedaan om mee te doen in het vieren van de
Scheppingsperiode. Die dit jaar gepland staat van 1 september tot en met 4 oktober. Wij als
Bijbelse tuin medewerkers geven aan deze oproep gehoor door een Laudato Si wandeling te
organiseren in onze tuin. Tijd: zaterdag 30 september, tijd 14.00 uur.

Plaats van verzamelen: De Ontmoeting.
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Overledenen

Grarda van Wijk - van Gaalen - 91 jaar
Grarda kwam ter wereld op 16 augustus 1931 in
Naaldwijk als tweede dochter in het tuindersgezin
Van Gaalen.

Toen Grarda 9 jaar oud was brak de oorlog uit en

zag de rook van het bombardement op Rotterdam.

Dit bleef voor altijd op haar netvlies staan.

Ze groeide op tussen de kassen en werd soms van
school gehaald om druiven te krenten. Verder
leren was er niet bij omdat ze nodig was in de
huishouding. Wel had Grarda een enorme drang
om zich te ontwikkelen en las daarom kranten en
tijdschriften.

In Den Haag ontmoette ze Jan van Wijk, haar grote
liefde. Ze vielen als een blok voor elkaar en dat is
altijd zo gebleven. Ze trouwden in 1958 in
Naaldwijk en gingen wonen in Den Haag. Daar
werd in 1959 hun dochter geboren, daarna volgde
de geboorte van hun 2 zoons.

Dochter Hetty vond haar moeder liefdevol, warm
en grappig. Vakanties werden gevierd op de
Veluwe. Grarda was dol op dieren. Eens ging het
gezin in een VW Kever op vakantie en wat moest
er naast de bagage in de auto ook mee? De
kanarie in een doosje, een goudvis in een grote
augurkenpot en het konijn in zijn kooitje met een
handdoek er overheen.

Grarda en Jan werden grootouders van Mark en
Thomas. Ze waren hun trots en vreugde.

Toen Jan met de VUT ging verbleven ze het hele
zomerseizoen in hun huisje op de Veluwe.

In 2007 kreeg het leven een onverwachte wending
door de plotseling dood van Jan. Grarda was
radeloos en stuurloos zonder haar Jan, haar grote
liefde en maatje.

Op een dag is Grarda zwaargewond door een
verkeersongeval. Zelfstandig blijven wonen was
geen optie en op advies van haar dochter
verhuisde zij naar Hoofddorp, naar ‘De Horizon!
Grarda vond het heerlijk een wandelingetje in de
buurt te maken. Ze miste een bankje tijdens haar
rondje en schreef een brief aan de burgemeester
met de vraag een bankje te plaatsen halverwege
haar ommetje waar ze even kon uitrusten. Haar
wens werd ingewilligd en het bankje werd
geplaatst. Ze heeft hiermee zelfs de Hoofddorpse
Courant gehaald.

Haar kinderen namen haar vaak mee uit en daar
genoot ze met volle teugen van. Haar kleinzoons
trouwden en tot haar grote vreugde kreeg ze ook
nog eens twee achterkleindochters.

Zo kabbelde haar leven voort en ze vertelde dat
het leven mooi was en zij op deze manier 105
wilde worden. Ze verheugde zich op de geboorte
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van haar derde achterkleinkind die eind mei
verwacht wordt.

Grarda kreeg een herseninfarct en overleed op 3
februari jl. Op de dag dat zij stierf zat er de hele
ochtend een duif voor haar raam, om haar mee te
nemen naar haar Jan die op haar wachtte.

De uitvaart die werd geleid door pater Albert
Toppo vond plaats op 10 februari in onze kerk,
waarna de begrafenis volgde op ons kerkhof.

Albert Brekhof - 92 jaar

Op 24 januari 1931 werd Albert geboren in
Amsterdam-Oost, vlak bij het Ajax-stadion. Hij
groeide op met 2 broers en een zusje en had een
fijne jeugd. Zijn vader overleed toen Albert 11 jaar
oud was. Vlak na de oorlog heeft Albert een tijdje
bij een familie in Deurne doorgebracht om aan te
sterken. Het contact met die familie heeft hij zijn
leven lang onderhouden.

Na zijn schoolopleiding heeft hij zich opgewerkt
tot boekhouder en dat heeft hij tot aan zijn
pensionering gedaan.

In dansgelegenheid De Soos in Amsterdam
ontmoette hij Regina Jonkers. Het was liefde op
het eerste gezicht. In 1962 zijn Albert en Regina
getrouwd en vestigden zich in
Amsterdam-Kattenburg. Een jaar later werden zij
ouders van een dochter.

Zijn dochter vond Albert een goede huisvader, was
altijd gezellig, hield van sport en had een brede
interesse. Hij was begiftigd met, zoals men zegt,
echte Amsterdamse humor.

Albert en Regina werden trotse en liefdevolle
grootouders van 3 kleinzonen en werden
oppas-grootouders. Ze trokken veel met hun
kleinzoons op. Ook hebben Albert en Regina vele
mooie reizen gemaakt.

In 2008 is Regina overleden. Albert had er veel
verdriet van maar zo zei hij ‘ik kan er wel wat aan
doen, de zon schijnt morgen ook

Via woningruil is Albert in 2001 naar een
appartement aan de Stationsweg in Hoofddorp
verhuisd om dichter bij zijn dochter te wonen.

Hij werd overgrootvader en vond zijn
achterkleindochter Suus ‘een cadeautje’ Hij was
een tevreden man die vond dat hij een prachtig
leven had en een fijn huwelijk heeft gehad.

vervolg volgende pagina



overledenen (vervolg)

Begin maart werd Albert ziek en is 30 maart jl.
overleden. Op 5 april vond de uitvaart plaats in
onze kerk, geleid door pater Eko. De kleinzonen
hadden alle drie een afscheidswoord voor hun
opa. Als slotlied was gekozen voor het Salve
Regina, een ode aan zijn vrouw. Zijn kleinzonen en
schoonzoon hebben de kist van Albert ten grave
gedragen. Hij werd begraven op ons kerkhof in het
graf bij zijn geliefde Regina.

Riet Kauffman - de Koning - 85 jaar

Riet kwam ter wereld op 17 mei 1937 in
Wormerveer. Zij was de één na jongste van 11
kinderen. Haar vader had een melkzaak en Riet
heeft een prettige jeugd gehad. Honger heeft het
gezin tijdens de oorlog niet gekend.

Na haar schoolopleiding is Riet in de verpleging
gaan werken. Eerst in Purmerend en later in
Amsterdam.

Tijdens een dansavond in Amsterdam ontmoette
zij Jaap Kauffman. De vonk sloeg onmiddellijk
over. Ze trouwden in 1967 en gingen wonen in de
Boslaan in het huis van de ouders van Jaap. Hier
werden hun 2 dochters geboren.

Toen de dochters eenmaal naar school gingen
werd Riet 0.a. overblijfmoeder en ze ondernam
veel met de kinderen. Ze was geen strenge
moeder en was er altijd voor haar dochters.

Riet werd nachtzuster in De Meerstede en
vrijwilligster in Eikenhove. Ze was betrokken bij
kerkdiensten en kwam daardoor in contact met
pastor Van Lent.

In 1995 zijn Jaap en Riet verhuisd naar een
appartement op het Polderplein. In 2005 is Jaap
overleden aan een hartstilstand. Riet herpakte zich
goed en kon prima alleen zijn. Ze heeft mooie
reizen gemaakt en ging vaak op pad met haar 2
kleinkinderen.

Riet kreeg in 2021 een hersenbloeding en is ter
revalidatie opgenomen in Zuiderhout. In hetzelfde
jaar verhuisde zij naar De Meerstede. Ze had er
moeite mee dat ze haar liefhebberijen niet meer
kon uitoefenen zoals breien en lezen.

Door de jaren heen nam haar gezondheid steeds
meer af. Bernadette Dullens heeft haar op 5 april jl.
de ziekenzegening gegeven en diezelfde dag is
Riet overleden.

De uitvaart vond plaats op 13 april in onze kerk.
Bernadette Dullens leidde de uitvaart, waarna Riet
werd begraven op ons kerkhof, in het graf bij haar
geliefde man Jaap.

Wim van Galen - 87 jaar

Wim heeft heel wat stappen liggen in en rond onze
kerk. 35 jaar lang was hij onder meer koster, lector,
collectant, technicus en lid van vele commissies. In
1995 was hij betrokken bij het opknappen van Het
Kruispunt en het parochiehuis. Dat hij geliefd was
bleek uit een overvolle kerk tijdens zijn uitvaart en
begrafenis.

Wim werd geboren in Vogelenzang op 13
november 1935. Hij was het derde kind in het
gezin van 10 kinderen. Bij gebrek aan beter
voedsel kreeg hij tijdens de oorlog bloembollen te
eten. Een granaatscherf trof zijn been.

Na de oorlog verhuisde het gezin naar Haarlem. Als
13-jarige ging Wim aan het werk bij Stork in
Haarlem. Middels avondstudie werd hij technisch
tekenaar en technicus centrale verwarming. Dit
laatste beroep heeft hij uitgeoefend tot aan zijn
pensioen.

Tijdens danslessen bij Schreuder in Haarlem leerde
hij Paula Post kennen. In 1959 zijn ze getrouwd en
gingen inwonen in Haarlem-Noord, Een zoon en
dochter werden daar geboren. Het huis werd te
krap en er volgde een verhuizing naar
Haarlem-Schalkwijk. Daar kwam hun tweede
dochter ter wereld. In 1975 verhuisde het gezin
naar Hoofddorp Pax.

Dochter Conny vond haar vader een man met een
positieve instelling, hij kon goed luisteren maar
oordeelde niet. Een gevleugelde uitspraak van
Wim was ‘het zij zo amen’ Familie was heel
belangrijk voor hem en hij stond voor iedereen
klaar.

Paula en Wim werden trotse grootouders van 4
kleinkinderen. Met dochter en kleinkinderen
deden ze mee aan de fietsvierdaagse en de
kleinkinderen kwamen in de vakantie bij ze op de
camping. Toen Wim 80 werd is hij gestopt met zijn
vrijwilligerswerk in onze kerk. In 2017 heeft Wim
zijn heup gebroken en zijn gezondheid liep terug.
In 2020 zijn Paula en Wim verhuisd naar De
Horizon. Wim is diverse malen opgenomen in het
ziekenhuis en de laatste drie maanden ging het
slecht met hem.

Pater Albert Toppo heeft hem de laatste
sacramenten toegediend. Op 26 juni is Wim rustig
overleden.

De uitvaart vond plaats in 'zijn’ kerk op vrijdag 30
junien werd, op zijn van tevoren gevraagde
verzoek, geleid door pastor Kees van Lent samen
met Leo Mesman.

Wim werd door zijn zoon en zijn kleinzonen
begeleid naar zijn graf op ons kerkhof.

Bea van Oudenaaren
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Parochiebreed

Oekraine, het houdt maar niet op

Omdat het aan blijft houden blijft de nood ook
onveranderd hoog.

Daarom ook blijven wij er aandacht voor vragen.
Wij zijn maandag 10 juli voor de 12de keer met een
volle bus op pad gegaan.

Bij Caritas in De Rijp waren alle vrijwilligers
wederom verrast en blij met uw donaties.

Met name de Oekraiense vrijwilligers die helpen
sorteren pinkten een traantje weg.

Is voor ons nauwelijks mogelijk met hen te praten
vanwege de taal. Maar hun gelaatsuitdrukkingen
spraken boekdelen.

De Stichting laat weten:

Sinds februari 2022, het binnenvallen van Oekraine
door de legers van Poetin, is alles anders, maar wij
proberen toch van net zoveel betekenis te zijn en
misschien zelfs meer dan dat!!

Belangrijk actueel nieuws: door de voortdurende
aanvallen op de elektriciteitscentrales en de
gevolgen daarvan is er grote behoefte aan
aggregaten, zaklantaarns en kaarsen!

We ontvangen graag slaapzakken en dekbedden,
daar is een chronisch gebrek aan.

Al maanden is er veel kleding bij ons binnen
gekomen waarvoor veel dank. Het sorteren van de
kleding is veel werk en er ligt thans zoveel dat er
regelmatig door een grote groep vrijwilligers
wordt gewerkt om de kleding klaar te maken voor
transport.

U helpt ons geweldig door de kleding schoon, heel
en gesorteerd in heren-dames en kinderkleding in
te leveren. Dit in een plastic tas of in een doos te
doen (niet dicht zodat wij er nog iets bij kunnen
doen).

Vandaag 10 juli is Oekraine 502 dagen in oorlog.
Morgen 11 juli start de NAVO top in Vilnius
(Litouwen). Laten we hopen dat Zelensky daar met
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extra goede moed vandaan komt.

Maar ondertussen blijven wij uw medeleven en

aanhoudende aandacht vragen.

Probeer ook in uw omgeving mensen te bewegen

bruikbare spullen te leveren.

Zo is er aanhoudend behoefte aan;

» Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan.

- KLEDING: Winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en T-shirts.

Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude winter
worden!!

o Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk,
U helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-dames en
kinderkleding in te leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen (niet
dicht zodat wij er nog iets bij kunnen doen) en
op de doos of tas een code te schrijven:

heren 18A, dames 18B, kinderen 18C. Dekens,
slaapzakken en dekbedden 9B.

« Medisch materiaal en overige spullen voor

mensen op de vlucht en in nood.

» Spullen wat nodig is bij verwondingen en bij
verzorging en hulp van gewonden.

+ Voedsel maar wel houdbaar.

- (Nood)aggregaten, klein en groot. Misschien
staat er nog een in uw schuur!

« Financiéle hulp in vorm van donatie met name
voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog
zijn.

- Geld overmaken kan op:

Rabo: IBAN NLO7RABO 0126264635
t.n.v. Stichting Caritas Ukraine-Holland

Graag wat extra aandacht voor BRUIKBAARHEID.

Want helaas komen we spullen tegen die we niet

durven aan te leveren bij Caritas.

George van Goethem
Peter van der Kamp
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e % Samenwerken,

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat * De voorzitter vervolgt: “En ons katholieke koor wil

is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35
de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. |~ zangers niet.” “Dan kan het NIET doorgaan”, zegt de
Dan zegt de pastoor: “Zoals u weet zijn we op zoek pastoor. Wilma glundert: “Maar als we nu eens

naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef \, SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?” De

het door!” Ook die woensdagavond blijft het stil.- Geen = voorzitter kijkt verbluft: “Dat wordt een MEGA-KOOR!”
koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De De pastoor kijkt zuinig. “Jullie zingen toch héél andere
muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie ./- liedjes dan wij?” Wilma glimlacht. “Ik heb gekeken en
mensen in de keuken zitten: de pastoor, de voorzitter  zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!” De

van het koor en een onbekende vrouw. “Wilma,” {5 pastoor probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar
begint de voorzitter, “wat fijn dat je ons als dirigente de voorzitter zegt: “Onze bassen zullen het fijn vinden
wilt komen helpen. Maar er is een probleem.” Wilma , om steun te krijgen!” De muizen zijn dolblij. Stel je
knikt: “Mijn protestantse koor oefent 66k op woens- I voor hoeveel koekkruimels er zullen liggen als zeventig
I mensen samen zingen en koffiedrinken!

dagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag

Samen schrijven (
Kun je samen een verhaal schrijven? Vouw Nu de blaadjes open en lees hardop om de
bit &hri_}f&pé”e{j& kun je met z'n tweeén doen, Maar beurt het verhaal dat is ontstaan.
ook met veel meer, hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer  TLP 1: Doe het Nog een paar keen dah leer je beter
krilgt een leeg blaadje en een pen. be spelleider zegt: samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.
1. We beginnen met WIE: schrijf bovenaan je blad een TLp 2: Voeg meer categoriegn toe, bijvoorbeeld:

persoon, vouw het beschreven stukje naar voren hoe vaak, samen met .. ., met behulp vah .. .,
dicht en vouw het dan Naar achteren weg. Schuif ohdanks . .., enzovoort!

het blaadie door Naar je linkerbuur.

2, Schrijf nu bovenaah het blad dat veor Je ligt een
WERKWOORD (wat doet iemand?), vouw die regel
ook weer weg en schuif door.

3. Schrijf nu op WAAR het gebeurt, vouw om. schuif door:

1. Schrijf op WANNEER het gebeurt, vouw om, schuif door.

&. Schrijf op WAAROM, dus: ‘omdat ...  of 'want .. .'_ _
en schuff door. =T ;

Uit de Bijbel

' die t{jd wees de Heer y @ e
tweedhzeventiy leerlingen aan e

en stuurde hen twee aan twee voor zich

uit Naar olle steden en plaatsen waarheen
Hijzelf van plan was te gaan.” (Uit Lucas 10:1)

Teksten: Marjet de Jong

Tekehingan: M. Jurrigns



