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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 8 moet binnen zijn
voor woensdag 4 oktober
Afhalen Info nr. 8 vanaf woensdag 25 oktober

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Coordinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023-5611473,
of via email Joseeken211@hotmail.com

- Fundament Ria van der Veldt, per email
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt een
maaltijd geserveerd in Het Fundament.
Graag opgeven voor dinsdagavond via email:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Info en Inhoud

Pastores:

pater A. Toppo svd - priester
06 840 941 54

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: alberttopponeb@gmail.com

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

R. Mascini - Diaken

tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema eenvoud
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

Gastvrijheid

De Raad van Kerken Hoofddorp heeft dit thema
gekozen voor haar programma voor bezinning en
verdieping en eenieder werd uitgenodigd op de
eerste vrijdag in september, voor de aftrap van de
activiteiten van dit seizoen, de
openingsvoorstelling "Alhambra Revisited".

In deze muzikale voorstelling brachten we een
bezoek aan het Alhambra, een middeleeuws paleis
en fort van de Moorse heersers van het koninkrijk
Granada in Andalusié (Zuid-Spanje).

We hoorden, hoe drie culturen botsten met elkaar:
jodendom, christendom en islam. Ze leverden niet
alleen strijd, maar ontdekten ook elkaars wijsheid
en culturele rijkdom.

Nu 500 jaar later, is er veel veranderd. Maar ook veel
is gebleven: de culturen botsen nog steeds. Maar
zolang we klaar blijven staan voor elkaar, en niet
blijven hangen in ons eigen gelijk, komt het vast
wel goed.

Ook onze parochie wil graag een gastvrije parochie
zijn. Er zijn heel veel vrijwilligers die er met elkaar
alles aan proberen te doen om het u naar de zin te
maken. Ze regelen samen met de pastores de gang
van zaken rond de vieringen, zodanig dat een ieder
zich daar welkom voelt. Dat doen ze ook in
gesprekken, besturen, rondleiden, administratie,
en noem maar op.

Zonder de liefde en het plezier van deze mensen
zou de parochie niet kunnen zijn, wat het nu is.

Ze staan altijd voor iedereen klaar.

Dus of u deelnemer bent aan een van onze vele
activiteiten, of vrijwilliger, of gast, of een
combinatie van dat alles, het maakt ons niet uit, we
zien u graag. Voel u welkom!

De redactie



Pastoraal woord

Dierbare mensen

Ik was bij de wereld jongerendag geweest als
begeleider tijdens dit grote katholieke
evenement waar je veel jongeren uit
verschillende landen tegen komt. Wij zijn met
95 mensen uit bisdom Haarlem-Amsterdam met
twee bussen op weg gegaan. Het was een fijne
reis omdat je veel nieuwe mensen, plekken,
kerken en ook het zonnige weer tegenkomt. De
eerste kerk was de Sacré-Coeur in Parijs. Een
heel bijzondere kerk, basiliek, prachtig gebouw
en gewijd aan de Heilig Hartverering. Daar
hebben we met alle 95 mensen in een kapel de
mis gevierd. Daarna zijn we naar de
geboorteplaats van H. Vincent de Paul gereisd
die voor de armen heeft gezorgd. Vervolgens
zijn we naar de geboorte plaats van St.
Dominicus geweest, nog een andere
belangrijke heilige van onze kerk. Daarna zijn
we via Fatima in Lissabon aangekomen. Het was
echt een mooie pelgrimage voor de jongeren
uit ons bisdom om hen laten ervaren wat het
geloof is en vooral wat de katholieke kerk is. De
jongeren hebben de verhalen van de heiligen
gehoord en ze hebben vele andere
leeftijdsgelovigen ontmoet om samen hun
geloofsleven te verdiepen.

Veel van de jongeren hebben echt genoten om,
met het mooie weer, in de stad rond te lopen en
musea en kerken te bezoeken. Verschillende
kerken en kloosters boden dagelijks activiteiten
voor de jongeren aan. Ze mochten kiezen wat
ze leuk vonden. Het kon zijn een concert, dans,
workshop, bijeenkomst etc. Uit Nederland
waren er rond 1000 mensen met jongeren,
begeleiders, priesters en bisschoppen. We
hadden dagelijks een mis en catechese voor alle
Nederlanders.

Wij kregen het ontbijt op de slaaplocatie, maar
voor de lunch en het avondeten moesten we
naar de restaurants met een
wereldjongerendag QR code. Je kon alleen in
bepaalde restaurants eten.

Het was makkelijk om te vinden met een app in
je smartphone.

Wij sliepen in een school, grote zaal met andere
jongens op de grond, “gezellig” in een zaal met
rond de 40 jongeren en priesters en
begeleiders. Een uitdaging om een goede
nachtrust te hebben.

Als je het openbaar vervoer wilde gebruiken had
je een ov-chipkaartje om zo de stad in te gaan.
Daar hoefde je niet voor te betalen. Op die
manier was het goed geregeld voor 1.5 miljoen
mensen.

Ik was stomverbaasd om zo veel mensen te zien
die zich naar het veld verplaatsten voor de
avondwake en zondagsmis met Paus Franciscus.
1.5 milljoen mensen liepen samen in héle lange
rijen op de wegen. Wij kregen het eten
onderweg in een zak voor twee dagen met
water, sap en ander lekkers. Daar bij de kust
gingen we buiten slapen. Het was erg mooi en
bijzonder om zo veel mensen te zien op de
velden, een mooie avondwake. De volgende
dag gingen we de eucharistie viering bijwonen
samen met de paus. Dat was het hoogtepunt
van de wereldjongerendagen en ook de slotmis
wat het einde was van de WID.

p. Albert Toppo svd



Parochiebreed

Bij de voorkant

In oktober is het thema van de keuzepagina's
‘Eenvoud. Dit vanwege de feestdag van
Franciscus van Assisi op 4 oktober.

Maar ook omdat het een mooi algemeen
christelijk thema is. Het gaat dan niet om
soberheid maar meer om de eenvoud van een
kind. Maar ook om verkondigen door daden, in
plaats van veel omhaal van woorden.

Berichtje van Koor Odyssee

6 !mmuw
Koor XOofdd orp schrijven van dit
stukje niet zeggen:

het is prachtig weer. Koor Odyssee is ook weer
begonnen met de repetities.

En met de voorbereiding van de viering op 30
september in de Joannes de Doper kerk.

Samen met Leo Mesman hebben we gekeken
naar de encycliek Laudato Si’ (geprezen zijt Gij).
Een document van Paus Franciscus waarin hij
oproept tot een ommekeer.

Qok de kerk moet zich richten op het behoud
van de schepping, op het verbeteren van
levensomstandigheden van de zwaksten en op
het welzijn van de generaties die na ons komen.
Het vieren van de Scheppingsperiode is gepland
van 1 september t/m 4 oktober.

In de vorige info stond al een stukje van de
Bijbelse tuin medewerkers dat er een Laudato Si
wandeling wordt georganiseerd. Ook op 30
september (14.00 uur).

Odyssee heeft als thema voor de viering:

‘Ga vandaag in de wijngaard aan het werk!

De zomervakantie
is weer voorbij. Al
zou je het bij het

We hopen dat veel mensen dit met ons mee
willen vieren, zingen, luisteren en dat zij iets
mee kunnen nemen naar het leven van alledag.
U bent van harte welkom op zaterdag 30
september om 19.00 uur in de Joannes de
Doper kerk.

Tentoonstelling

Op dinsdag 5 september is de tentoonstelling:
"de samenspraak van de vogels" in het
fundament geopend door dominee Aarnoud
van der Deijl.

Hij vertelde hoe deze tentoonstelling naar
aanleiding van een gedicht van Farid ad- Din
Attar (1146-1221) tot stand is gekomen.
Aarnoud heeft van dit gedicht een verhaal
gemaakt over een zoektocht van 7 vogels naar
Koning Vederlicht.

De schildergroep van de Ark heeft bij dit verhaal
17 schilderijen gemaakt die nu dus in het
fundament staan.

Met behulp van foto's van deze schilderijen
heeft Aarnoud bij dit verhaal een boekje laten
drukken wat men tijdens de tentoonstelling kan
kopen.

Er zijn rondleidingen
waarbij het verhaal bij
de schilderijen
verduidelijkt wordt.

De tentoonstelling is

| nog op vrijdag 29 en

| zaterdag 30 september
L te bezichtigen vanaf
11.00 tot 16.00 uur.

Tot ziens
De schildergroep van de Ark



Gastvrij Geloven

&

Tekst en beeld: Dick Vos

KIBENFUER NIET APPEEN

Luchthavenpastoraat Schiphol

V.Ln.r: Marieke Meiring-Snijder, Mark Hafkenscheid, Gerard Timmermans

“Als er echt acute vragen zijn, vallen verschil-

len in religieuze achtergrond weg. Dan is het
gewoon fijn wanneer iemand er echt voor je is.
Dat geeft rust en veiligheid. Het gevoel: ik ben
hier niet alleen. Als luchthavenpastores proberen
wij dat te bieden, zodat mensen verder kunnen.
Letterlijk en figuurlijk” Dominee Marieke Meiring
is een van de drie pastores van het Luchthaven-
pastoraat Schiphol, die dagelijks aanwezig zijn
om reizigers bij te staan.

“In veel culturen is geloven veel vanzelf-
sprekender dan bij ons’, vertelt pastor Mark
Hafkenscheid, anglicaans diaken. Reizigers die
dat gewend zijn, wil Schiphol daarom gastvrij-
heid bieden voor gebed, het aansteken van een
kaarsje of om even tot zichzelf te komen. Ze kun-
nen terecht in het Meditation Centre in Lounge 2,
waar vrijwilligers jaarlijks meer dan 60.000 voor-
bijgangers ontvangen. “Moslims bijvoorbeeld,
hoeven hun gebedskleedje dan niet ergens in
een hoek van de hal neer te leggen.”Elke zondag
is er een viering, soms in aanwezigheid van gelo-
vigen uit meerdere religies. Samen bidden blijkt
dan verbindend.

De pastores zijn er voor iedereen die zoekt naar
oriéntatie, inspiratie en richting, ongeacht zijn

of haar achtergrond. "We proberen wie dan ook
vanuit stilstand weer in beweging te krijgen’,
zegt Hafkenscheid. “Niet alleen met goede
woorden, vaak ook heel praktisch’, vult Meiring
aan. “De diaconale kant, handen en voeten geven
aan kerk-zijn, hoort er echt bij. En wanneer je dan
perspectief ziet terugkeren in ogen die je eerst
wanhopig aankeken, weet je waarom je dit doet”

Schiphol weet de pastores te vinden wanneer
mensen langskomen die wat extra aandacht
nodig hebben. Mensen die op de vlucht zijn voor
geweld bijvoorbeeld, die zich verloren voelen

in alle drukte of van streek zijn door een slecht
bericht. “Andere diensten werken volgens strakke
protocollen’, legt Hafkenscheid uit. “Als pastores
mogen we tijd voor mensen maken en ze in alle
rust begeleiden.m

De diaconale kant van
kerk-zijn hoort er echt bij




Raad van Kerken Hoofddorp

Najaarsprogramma Raad van Kerken

Raad van Kerken
Hoofddorp

Leer, loop, bid, deel, praat, lees en beschilder. Het lijkt het liedje van Ramses Shaffy wel. Breng
het in de praktijk bij een van onderstaande activiteiten van de Raad van Kerken.
Meer weten? Ga naar kerkeninhoofddorp.nl, want daar vindt u het complete

najaarsprogramma. Ook de folder is daar te downloaden.

Laudato-Si’ wandeling

Wandelen aan de hand van teksten uit de encycliek
van Paus Franciscus: Laudato-5i, teksten uit de
Bijbel en teksten van Franciscus van Assisi.

Naast aandacht voor het groen in de tuin, staan we
stil bij de scheppingsbeelden die gemaakt zijn
door de zusters van het Liobaklooster in Egmond
en het beeld van Franciscus en de wolf gemaakt
door Karel Gomes en Antoinette Otten.

Opgeven via: secretariaat@hjoannesdedoper.nl
Zaterdag 30 september, 14.00 uur

Plaats: Bijbelse tuin, Kruisweg 1067a, 2131 CT
Hoofddorp

Van Genesis tot Jezus

Overzicht van verschillende boeken in de bijbel en
inleiding op verschillende Bijbelverhalen

Een serie van 8 dinsdagavonden met telkens een
andere blik op de bijbel en enkele bijzondere
verhalen daaruit. Begeleiding: Patrick Gunther en
Marcel van Lochem.

Informatie: Patrick Gunther, tel. 023 369 01 44,
ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Dinsdagen 3 en 17 oktober, 20.00 uur

Plaats: De Ontmoeting

Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand

Vredesvespers. In deze vieringen bidden wij om
recht en vrede in Oekraine.
De vieringen duren ongeveer 20
minuten.

& Eerstvolgende viering:
Vrijdag 6 oktober, 17.00 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Het leven vieren

We spreken met elkaar over wat ‘het leven vieren'
bij ons oproept. Bij de rituelen rondom het nemen
van afscheid is er altijd sprake van een aantal assen
waarop dat zich beweegt. Bijvoorbeeld de as
persoonlijk-ritualistisch (maak je gebruik van oude
rituelen of wil je het vooral zo persoonlijk mogelijk
hebben). Of de as dankbaar-verdrietig of zelfs
opstandig. Of de as religieus-niet religieus.

Waar je staat op die as, is persoonlijk bepaald, maar
ook cultureel. Op deze avond denken we daarover
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na. Persoonlijk, maar ook wat beschouwender.
‘Het leven vieren' is het thema van de
Ark-kerkdiensten in november.

Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl.
Aanmelden: ds. Aarnoud van der Delijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl of tel. 0617970959
Maandag 9 oktober, 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Boekbespreking

‘De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood’
van Arnon Grunberg

Arnon Grunberg reisde voor dit
boek naar Georgié, waar hij
met gevluchte Russen sprak.
Naar Oekraine, om
vluchtelingen te ontmoeten
die in eigen land blijven. Daar
bezocht hij ook plekken, waar
zijn Joodse grootouders
leefden. In Polen, bezocht hij
een gesloten detentiecentrum
voor vluchtelingen. In
Nederland liep hij mee met de
IND en de
vreemdelingenpolitie in onder meer Ter Apel en
Schiphol, om de werking van de grens als zeef van
dichtbij te bestuderen.

De bewaakte grensovergang is waar de staat
iedereen als verdachte beschouwt om
onderscheid te maken of mensen welkom zijn, of
geweerd moeten worden.

Hoe gastvrij wil onze samenleving zijn? Hoe
solidair wil Europa zijn, als het gaat om
asielzoekers En willen gemeentes in Nederland
een eerlijk deel? Arnon Grunberg schreef een boek
met gedegen onderzoek, dat veel stof tot
nadenken geeft en ons voor heel fundamentele
vragen stelt.

Begeleiding: Leo Mesman.

Boek: ‘De vluchteling, de grenswacht en de rijke
Jood' van Arnon Grunberg, € 22,99, ISBN
9789493304048

Informatie en aanmelden: Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com

Woensdag 11 oktober, 20.00 - 22.00 uur

Plaats: Parochiehuis



Raad van Kerken (vervolg)

Hooglied

In twee avonden lezen en bespreken we het
Bijbelboek Hooglied, een boek uit Israéls
wijsheidsliteratuur.

We verdiepen ons in de structuur van dit
Bijbelboek. We zien hoe hierin drie “spelers”
voorkomen: een meisje, een jongen en een
meisjeskoor. We kijken naar de vertaling van
Hooglied 8:6, van belang voor de vraag of God wel
of niet wordt genoemd in dit Bijbelboek We stellen
ons de vraag of dit boek letterlijk moet worden
gelezen of eerder als een allegorie. We zien dat
Hooglied nauw gerelateerd is aan Prediker.

In meerdere van zijn cantates heeft J.5. Bach het
Hooglied verwerkt. Ook daaraan wordt aandacht
besteed evenals aan het gebruik in christelijke
mystiek, zoals bijv. bij Hildegard van Bingen,
Teresa van Avila.

Begeleiding: ds. Adri van der Wal.

Informatie: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com en het Secretariaat Joannes
de Doper.

Woensdagen 11 en 18 oktober, 20.00 - 22.00 uur.
Plaats: De Ontmoeting

Samen in gesprek

Op iedere tweede donderdag van de maand
praten we met elkaar over een cultureel, religieus
of maatschappelijk onderwerp.

Op 12 oktober leidt ouderenpastor Mario Boelen
het gesprek in over spreken over God in de
moderne theologie.

Voor koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd.
Inlichtingen bij Coby Bergsma tel. 023 565 2400 en
Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com,

tel. 06 51620939.

Donderdag 12 oktober, 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis

Schilderkring

Schilderen rond het thema ‘het leven vieren'’

Het maandthema in De Ark van november luidt:
‘het leven vieren. November is van oudsher de
maand van Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Een
maand dus van afscheid nemen. Maar voor veel
mensen heeft afscheid nemen te maken met
dankbaarheid en het leven vieren. Al schilderend
verkennen we daarom thema’s als afscheid, leven
en hoop.

Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl.
Aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl of tel. 0617970959
Donderdag 12 oktober, 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Franciscus - 10 jaar paus

Hoe reformeert en hervormt paus Franciscus de
Rooms Katholieke kerk?

“Worden we protestants?” riep laatst een trouwe
katholiek. Feit is dat Franciscus vanaf het moment
van zijn keuze tot bisschop van Rome, de kerk
stevig vernieuwt. Hij doet dat niet in zijn eentje. Hij
mobiliseert daartoe heel de kerk in een synodaal
proces. Graag wil pastor Rob Mascini met u praten
over tien jaar paus Franciscus in Rome. Wat heeft
hij bereikt? Wat zou hij nog willen. En waarop
hopen wij?

Informatie: Angelique Poortvliet, tel. 023 369 01 44,
ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Maandag 16 oktober 19.30 - 21.00 uur

Plaats: De Ontmoeting

Leerhuis Kerk & Israél

In het Leerhuis Kerk & Israél bezinnen we ons op de
gelovige relatie met Israél. In deze periode
bespreken we inspirerende levenslessen van
rabbijn Awraham Soetendorp vanuit zijn recente
boek ‘Levenslessen van een rabbijn, bespreken we
de roman ‘Mazzel tov' van Margot Vanderstraeten
en maken we een begin met de bespreking van de
uitleg over Deuteronomium van rabbijn Jonathan
Sacks. Begeleiding: ds. Adri van der Wal.
Aanmelden: ds. Adri van der Wal, tel. 023 563 09 97,
a_vd_wal@hotmail.com

Dinsdagen 17 oktober en 21 november 2023 en 16
Januari 2024

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp

Spirituele bewegingen

Inleiding over verschillende spirituele
bewegingen en hun werken.

Eeuwenlang hebben mannen en vrouwen
gemeenschappen gevormd om samen in te
bidden en te werken. ledere gemeenschap
heeft een eigen manier om God te dienen, Zijn
woord te verkondigen, of Zijn woord in praktijk
te brengen door een bepaalde levenswijze en
goede werken. Wat motiveert en inspireert hen?
Elke laatste woensdag van een maand besteden
we aandacht aan een van deze bijzondere
gemeenschappen in de moderne tijd.
Begeleiding: Patrick Gunther met diverse
inleiders

Informatie: Patrick Gunther, tel 023 369 01 44,
ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Woensdag 25 oktober, 20.00 uur

Thema: Ignatiaanse Spiritualiteit - leven en
beproeving van Ignatius van Loyola, vorming
Jezuitenorde. Plaats: De Ontmoeting



Ter inspiratie - column

LEVEN VOOR JE
NAASTE

reng de zieken weer tot heelheid, wek de doden

weer tot leven en sta klaar voor een ander.

Zonder je op de borst te kloppen en jezelf groter

te maken dan de ander. Midden in de zomer

lees ik deze woorden uit de Schrift voor aan een
goed gevulde kerk. En om het niet bij woorden alleen te
laten, vertel ik het verhaal dat me het meest heeft geraakt
in de afgelopen maanden: het wonder van de dertienjarige
Lesley die in de jungle van Colombia door haar stervende
moeder op pad werd gestuurd om haar twee zusjes en
broertje in veiligheid te brengen. Het werd een tocht van
veertig dagen, een Bijbels getal, alsof Mozes zijn volk in vei-
ligheid bracht. Zo deed deze Lesley het, slapend in de holte
van boomstammen, etend van wat meel en levend van de
vruchten van de jungle. Toen ze gevonden werden, had
Lesley de baby van elf maanden in haar armen en haar zus
van negen jaar aan haar hand. Haar broertje kon niet meer
lopen, te verzwakt. Deze dertienjarige deed wat de Schrift
ons vraagt. Als zij haar zusjes en broertje van de ondergang
kan redden, waarom doen wij dat niet in onze buurten en
dorpen, in onze kerken en gemeenten? In diezelfde vie-
ring liep ik later naar zuster Henriétte Tap. Haar hele leven
heeft zij als augustines van Sint-Monica gegeven voor haar
naaste. Je helpt als er een beroep op je wordt gedaan.
Ze vertelde dat er in een nacht geen treinen meer reden
en drie buitenlandse tieners op het perron achterbleven.
Dat zag de spoorwegpolitie, die hen meenam naar zuster
Henriétte. Ze zorgde voor een bed en wat eten. De vol-
gende ochtend waren ze nog niet vertrokken of de politie
stond weer aan de deur, dit keer met vier kinderen die geen
vader en moeder meer hadden. En weer ging de deur open
en gaf de zuster onderdak aan deze vier kinderen. Omdat
je als christen voor je naaste leeft en het goede wilt doen.
En soms heb je dan het gevoel dat Christus niet ver weg is.
Laten we zo het nieuwe kerkelijk jaar van start gaan: levend
voor je naaste, met Christus dichtbij. m
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede
ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel. Voorgangers:

Zondag 01 oktober 10.00 : Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 08 oktober 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 15 oktober 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 22 oktober 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gastverzorger)

Zondag 29 oktober  10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken is op 22 en 29 november.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145.

Wij zijn aanwezig van 9.00 — 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
Data vieringen Floriande
(2 nov en 21 dec zijn op een donderdag gepland):

ma 2okt 11u

do 2 nov 11u Allerzielen - Herdenkingsdienst
ma 27 nov 11u

do 21 dec 11u Kerstviering



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk 30 september - 28 oktober
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

Za 30sep 19.00: Woord- en communieviering ; pastor L. Mesman; Odyssee
Zo 01 okt 10.00: Eucharistieviering; pater E.Manek; Gemengd koor
- Lotta Selis en overleden familie; Dick van der geest; Frans Koeckhoven; Wim Beers
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Di 030kt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 05 okt 11.30 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Za 07 okt  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Zo 08 okt 10.00: Familieviering; pater E. Manek, diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor

Di 100kt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do12okt 11.30 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Za 140kt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
Zo 150kt 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Hans van Soest
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 170kt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do19ckt 11.30 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Missiezondag
Za 210kt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
Missiezondag
Zo 22 okt 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; pater A. Toppo; Filipijns koor
Di 240kt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 26 okt 1130 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Ter informatie volgenfde Info

Za 28 okt  19.00: Eucharistieviering; pater E.Manek
Wintertijd
Zo 290kt 10.00: Eucharistieviering; pater E.Manek; Mitswa i B
- Gerrit en Rie Vork en tot een bijzondere intentie; Dineke Blokker - Stokman - l¢ -
12.00: Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist LT

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Pelgrimeren in

Haarlem @

Hoofddorp @

Leiden

@ Den Haag
.Delft

Schiedam

Wat had ik Lysbeth
dit graag laten zien

CAMINO DES PAYS-BAS

Eten en leren tussen heiligen

mper begonnen aan dit pelgrimspad door

de Randstad, trekt een witte tegel tussen de

klinkers in de Hagestraat, oud Haarlem, mijn

aandacht. Eris een schelp in uitgehakt - een

Jacobsschelp, het symbool van de apostel
Jacobus en van pelgrims die naar Santiago de Compostela
trekken. Boven het raam van het huis ernaast is een enorme
schelp aangebracht in een weelderige guirlande. Even ver-
der staat in steen gehouwen: 5t. Jacobs Godshuis.
Al sinds 1437 draagt het complex deze naam. Een god-
vruchtige weduwe, ene Lysbeth, had bepaald dat haar
erfenis besteed moest worden aan onderdak voor armen,
hulpbehoevenden en reizigers. Het was het begin van een
eeuwenlange geschiedenis als gasthuis, armenhuis, wees-
huis en bejaardenhuis. In 1973 gingen de gebouwen naar
een leefgemeenschap die geinspireerd werd door het ge-
dachtegoed van christen-filosoof Eugen Rosenstock-Huessy.
Ik ben te laat voor de lunch en te vroeg voor het avondeten,
zegt een jongedame. Heel geconcentreerd roert ze in een
pan, in het restaurant op de begane grond van het gasthuis.
Het doet z'n naam Kloosterkeuken’ eer aan. Al bij de ingang
passeer ik een Mariabeeldje en een icoon, binnen hangen
kruisen en crucifixen tussen oude schoolplaten met voor-
stellingen van Bijbelverhalen. Hier werken vooral jongeren
die het in het gewone onderwijs niet redden, leer ik. Goed
begeleid, krijgen ze tussen de heiligenbeelden de gelegen-
heid een vak te leren en hun leven weer op orde te krijgen.
Wat had ik Lysbeth graag laten zien wat een zegen er nog
steeds rust op het werk van haar handen.

De Camino des Pays-Bas is een pelgrimsweg van 120
kilometer van Haarlem naar Schiedam. De route is gemaakt
door leden van het Nederlands Genootschap van Sint Ja-
cob, die na een tocht naar Santiago de Compostela verwij-
zingen naar Jacobus de Meerdere in hun eigen omgeving
in kaart brachten. De informatiegids, verkrijgbaar via de
website, geeft naast routekaartjes veel historische achter-
gronden. Zie; www.caminodespaysbas.n/ m

Tekst en foto: Dick Vos

13



Parochiebreed

Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon (1- 6 augustus)

Beste medeparochianen, voor zover jullie mij nog
niet kennen: ik ben Tim Zwetsloot, 35 jaar oud. Tk
heb op verschillende koren gezeten

In Nieuw-Vennep zat ik op kinderkoor De
Geluksvogels, tienerkoor Struisvogels en koor
Rejoice. In Hoofddorp zong ik van 2013 tot 2020
bij Vrolijk Vuur en sinds november 2022 bij Be Leaf.
Dat laatste doe ik nog steeds. En sinds een aantal
jaren zing ik met Rejoice in de Obrechtkerk in
Amsterdam.

Route Santiago de Compostella locatie Burgos

Ik was onlangs bij de Wereldjongerendagen in
Lissabon en dit is in het kort mijn verhaal.

Op 26 juli begon mijn pelgrimstocht richting
Lissabon. De eerste stop was bij de Sacré Coeur
in Parijs. Hier hadden we een overnachting in
het klooster. Beneden in de Sacré Coeur hadden
we een mis en daarna, in een gezamenlijke
ruimte, een karaoke-avond. De volgende
ochtend was er weer een mis in de Sacré Coeur
en daarna verlieten we Parijs. Onze tocht ging
verder per bus. Het was een hele dag rijden tot
onze volgende overnachtingsplek, even voor
de Pyreneeén.

De volgende ochtend gingen we met de bus
verder en we reden tot laat in de ochtend. Toen
volgde een wandeling door de Pyreneeén van 5
kilometer, met onder andere een stukje van de
Camino (Santiago de Compostella).
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Daarna ging het per bus richting Burgos in
Spanje waar we 2 nachten zouden blijven.
Zaterdag 29 juli hebben we een mis
bijgewoond in de kathedraal van Burgos en
daarna was het: vrije tijd. We hebben door de
stad gelopen, en samen met een groepje heb ik
daar opnieuw een stukje van de Camino
gelopen. Zondag 30 juli vervolgden we onze
tocht naar het bedevaartsoord Fatima in
Portugal. Daar hebben we 's avonds
meegelopen in de lichtprocessie en bijna alle
coupletten van het Ave Maria van Fatima
gezongen. Erg bijzonder. De maandag erna, dus
31 juli, zijn we 's morgens naar het heiligdom
van Fatima gelopen. Daar was om 11.00 uur een
mis.

Toen was het tijd om verder te gaan. We kregen
lunchpakketten en de bus bracht ons
vervolgens naar onze hoofdbestemming
Lissabon. Daar kwamen we aan het eind van de
middag aan. We sliepen in een grote school.’s
Avonds gingen we in deelgroepen naar een
restaurant naar keuze. Wij gingen voor pizza.
Dinsdag 1 augustus gingen de
Wereldjongerendagen van start en zouden
duren tot 6 augustus. Ons ochtendprogramma
was iedere dag hetzelfde: eerst een band die
lofzang- en worshipliederen zong, daarna
catechese door een bisschop die ons een aantal
vragen voorlegde. Per deelgroep kregen we 30
minuten de tijd om ze te behandelen. Hierna
volgde een mis in het Nederlands.

's Middags waren we vrij, tijd om in groepjes van
twee of meer de stad te gaan verkennen.
Lissabon zat vol WID-jongeren en er werd van
alles georganiseerd. Er waren locaties waar
gedanst werd en gezongen. En ook veel kerken
en musea waren open. lkzelf ben op die 1ste
augustus met een groepje naar een locatie
gegaan waar veel oude WJD-liederen werden
gezongen. Om 18.00 uur was het tijd voor de
officiéle openingsceremonie.



Parochiebreed

De dag erna ben ik samen met mijn reisbuddy,
die ook met mij bij de WID in Panama was
geweest, op stap geweest. We hebben in
Lissabon lekker de toerist uitgehangen en zijn
een koffietent ingegaan waar je ook Portugese
gebakjes kon krijgen. Ik had al drie dagen geen
koffie op, dus die werd ook mee besteld. En
voor een prettige prijs. Want waar krijg je in
Nederland nog koffie voor 0,70 euro? 's Avonds
gingen we naar een dansfeest . Dat was ook
heel erg mooi. Samen met duizenden jongeren
hebben we daar gedanst! De dag erna ben ik
met een groepje naar de locatie gegaan waar
door Paus Franciscus de openingsmis werd
opgedragen. Dat was heel bijzonder. Ik heb de
paus echt van dichtbij kunnen zien. Dat staat
vast ook op de video.

's Avonds zijn we naar de strandlocatie gegaan
waar allerlei lofzang- en worshipliederen
werden gezongen. De volgende dag - vrijdag —
heb ik met twee anderen eerst weer de toerist
uitgehangen. s Middags stond het lopen van de
kruisweg op het programma. Dat gebeurde op
de plek waar ook de openingsmis en
—ceremonie zich hadden afgespeeld, maar wij
zijn daar niet naartoe gegaan vanwege de grote
drukte. Met z'n drieén hebben bij gekozen voor
een kruisweg in het park van Lissabon, want de
kerk die in de buurt was had geen kruisweg. s
Avonds waren we weer op de strandlocatie,
waar ook nu weer mooie liederen werden
gezongen.

Zaterdag 5 augustus was de grote dag waarop
met een matje als slaapzak (en voldoende
drinken!) naar het veld moesten lopen. Dit was
een lange wandeling (7,7 km) en het was
snikheet: 36 graden. We stonden vaak in de file
en dat was niet raar, want er liepen naar dat veld
1,5 miljoen jongeren. Toen we eindelijk
aangekomen waren, werd er de hele avond
gezongen. Met een grote groep heb ik nog een
aantal kaartspelletjes gedaan totdat de
Avondwake begon. Toen het zover was, was het
doodstil. Ik ben zelf rond 23.30 gaan liggen. Ik
heb ondanks een hoop herrie toch geslapen tot
een uur of half zeven.

De slotmis begon redelijk op tijd en de preek
van de paus was ook erg mooi. Hij herhaalde

vaak: “Wees niet bang”. Na de mis hoorden we
dat de WID over 4 jaar worden gehouden in
Seoul in Zuid-Korea en dat er over 2 jaar een
Jubeljaar wordt gevierd in Rome. Nu waren
deze WID ten einde en moesten we met de
groep de 7,7 km in volle zon (39 graden) weer
teruglopen naar de plek waar onze bagage lag.

zaterdag 5 augustus. Wandeling van 7,7km naar het veld

Want om 19.00 uur vertrokken we met de bus
naar Lourdes in Frankrijk. Ook in de bus werd
veel gezongen. We hebben, voordat we in
Lourdes zouden aankomen, het Ave Maria van
Lourdes geoefend en naar een film over
Bernadette gekeken. Tegen 10.00 uur kwamen
we aan en konden in een hotel genieten van
een ontbijtje. Daarna hadden we tot 13.00 uur
de tijd om het heiligdom te bezoeken of wat
souvenirs te kopen. Na de lunch zijn we een
klein uurtje gaan zwemmen, vooral om even te
kunnen douchen. Want daar was het sinds
zaterdag niet meer van gekomen. Toen was het
voor ons tijd om naar het heiligdom en de
verschijningsgrot te gaan. Ik heb mijn waterfles
volgegooid met Lourdes-water. 's Avonds was er
eerst een mis in het Nederlands en om 21.00
uur begon de lichtprocessie. Samen met 6
andere jongeren ben ik eerder van het diner
weggegaan, want wij hebben tijdens de
lichtprocessie gezongen. Tijdens de rozenkrans
mocht ik drie keer het Wees gegroet Maria
voorlezen en dat vond ik echt bijzonder. Om
23.00 uur zijn we uit Lourdes weggegaan en
vertrok onze bus richting Amsterdam. Daar
eindigde rond 18.00 uur op station Sloterdijk
mijn pelgrimstocht.
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Doe je mee met het kinderkoor?

Het kinderkoor De Zangertjes is alweer een
maand druk aan het repeteren. ledere
woensdag van half zeven tot kwart over zeven
komen we bij elkaar en repeteren in de kerk.
Bekende liedjes en eigenlijk ook voor iedere
viering wel weer iets nieuws. Het is een hele
leuke en gezellige groep. We maken muziek
zingen en hebben veel plezier. En leren ook iets
over het geloof, door de liedjes die we zingen
en zoveel als mogelijk bij de vieringen passen.

We zijn weer op zoek naar nieuwe leden! Je
denkt, ik hou wel van zingen, vind het leuk om
af en toe voor de mensen in de kerk te zingen,
kom dan een keer kijken op woensdagavond. Je
bent altijd van harte welkom. ledereen kan
zingen en omdat we een ervaren groep hebben
is het ook heel makkelijk om het op te pakken

Kortom, we hopen dat er weer kinderen zijn die
zich willen aansluiten bij het koor. Kom langs,
van harte welkom. En wil je eerst meer
informatie, stuur dan een e-mail naar
jeroen@traudes.nl

Tot snel!

Voorbereiding eerste communie
en vormsel komt er weer aan

Dit najaar, in november, begint de voorbereiding
van de Eerste Heilige Communie en het Heilig
Vormsel weer. Voor kinderen respectievelijk
vanaf groep 4 van de basisschool en groep 8.
ledere maand is er een bijeenkomst die de
kinderen voorbereid op het ontvangen van

deze twee sacramenten.

waaq de sprong om te geloven

Binnenkort zullen er voor alle geinteresseerden
informatieavonden worden gepland. De data
zijn nu helaas nog niet bekend, dus houdt
hiervoor de mededelingen na de viering, de
website, sociale media en nieuwsbrief in de
gaten! Mocht je nu al willen aanmelden dan kan
dat alvast via
eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl of
vormselhoofddorpnieuwvennep@gmail.com



Parochiebreed

Repair Cafés weer van start

Op zaterdag 9 september zijn de Repair Cafés in
Haarlemmermeer weer van start gegaan, na de
zomerstop en de uitgebreide viering van hun
tienjarig bestaan.

HAARLEMMERMEER

Bijna elke week zijn er wel één of twee Repair
Cafés in Haarlemmermeer.

Voor de agenda/Haarlemmermeer de komende

dagen: alle data en locaties in oktober:

- zaterdagmiddag 10 oktaober, 13.30 - 15.00 uur,
in Lisserbroek, in het Dorpshuis De Meerkoet,

- zaterdagmiddag 10 oktober, 13.30 — 15.45 uur,
in Spaarndam, in het Dorpscentrum,

+ dinsdagmiddag 14 oktober, 13.30 — 15.45 uur,
in 't Kattegat in Hoofddorp-Bornholm

- dinsdagmiddag 14 oktober, 13.30 — 15.45 uur,
in het Dorpshuis in Zwanenburg-Halfweg,

- maandagmiddag 16 oktober, 13.30 — 15.45 uur,
in Dorpshuis D'Oude Waterwolf, Vijfhuizen,

+ woensdagmiddag 18 oktober, 13.30-15.45 uur,
in De Ark in Hoofddorp-Overbos,

- woensdagmorgen 25 oktober, 9.30 - 11.30 uur,
in het Dorpshuis van Badhoevedorp,

« vrijdagmiddag 27 oktober, 13.30 - 15.45 uur,
in Het Ontmoetingscentrum Nieuw-Vennep,
Elemastraat 65.

Alle Repair Cafés beginnen om 13.30 uur;
binnenlopen kan tot ongeveer half vier.

Zoals altijd: repareren is gratis, maar wie een
vrijwillige bijdrage geeft, helpt de Repair Cafés
te kunnen doorgaan.

Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom.
Voor alle informatie:
repaircafehaarlemmermeer.nl of
informatietelefoon 06 57408534

Gedoopt

Leonardo Cilabente -

Marthagroep

Woensdag 11 oktober vanaf 16.30 uur is de
groep van de Filipijnen Remy, Lily, Jim en Peter
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 8 november vanaf 09.00 uur de
dames Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Heeft u tijd en wilt u graag meehelpen dan bent

u van harte welkom. Vele handen maken licht
werk.
Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598

Opbrengst Collectes

12 en 13 aug €437,35
19 en 20 aug €549,95
26 en 27 aug €500,90

Extra collecte Miva €197,65

02 en 03 sept €618,55
Extra t.g.v. PCl €160,50



Kerstgroepen
Tentoonstelling in het Fundament

Het is in 2023 800 jaar geleden dat
Franciscus van Assisi in Greccio Italig, de
aanzet gaf tot het gebruik van
kerstgroepen.

Het is dus een herdenkingsjaar!

Vandaar dat wij flink gaan uitpakken met
een grote kerstgroepen tentoonstelling in
het Fundament.

Nelly Vellinga-Geerlings, voorzitter van de
vereniging “Vrienden van de kerstgroep”
Nederland een groot liefhebber en
verzamelaar van groepen maakt ons
deelgenoot van haar collectie.

Wanneer:

Van zaterdag 16 december 2023 tot en met
zaterdag 6 januari 2024.

Uitgezonderd Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag.

Tijd
Dagelijks van 13.30 uur- 17.00 uur.

Waar
Het Fundament Hoofddorp.

Heb je zin om als gastheer of gastvrouw een
middagje present te zijn?

Geef je dan op bij Henk en Elly Koning.
Mailadres: henktmkoning@hotmail.com
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StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag.
www.stalopdekaag.nl
info@stalopdekaag.nl

4 oktober 2023

Breek in de Week-Plus

Als het weer eens vrede was
Ina Steur hield als 15 jarig meisje tijdens de
oorlog1940-1945 een dagboek bij. Haar
dochter Anneke Dijkman besloot om dit
dagboek, waarvan een kopie ligt
opgeslagen in de archieven van het NIOD
in Amsterdam, uit te geven. Over de
impact die een oorlog op een jong meisje
heeft en over de inspanningen die het

kost om daar een boek van te maken
komen Anneke Dijkman en Anja Maas
vertellen op 4 oktober 2023.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en het
programma begint om 10.30 uur.

1 november 2023
Breek in de Week-Plus

Dwalen door verhalen

De Bijbel is door de eeuwen heen een
inspiratiebron geweest voor kunstenaars.
De hoeveelheid verhalen zorgden ervoor
dat er enorm veel beelden en schilderijen
zijn gemaakt rond Bijbelverhalen. Adrivan
der Wal neemt ons op 1 november mein
kunstwerken die gemaakt zijn rond het
Bijbelboek Exodus.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en het
programma begint om 10.30 uur.



Bijbelse Tuin

In deze INFO die u ontvangt zo vlak voor 4 oktober
staan we even stil bij het beeld van Franciscus en de
wolf. Franciscus werd gemaakt door Karel Gomes en
de wolf door Antoinette Otten.

Kijkend naar het beeld komen de verhalen over
Franciscus boven drijven. Verhalen die we kennen
onder andere vanuit het boek: De Fioretti. Een
bekend verhaal is natuurlijk dat over de
bloeddorstige wolf van Gubbio. Maar ook de
verhalen over hoe hij tot de vogels preekte en de
zwaluwen tot zwijgen bracht zijn mooi.

Al staande voor het beeld, kriebelt het opeens aan
mijn voeten. “Ehh au” ik word gebeten. Een blik naar
beneden en ik zie het: het wemelt hier en op andere
plaatsen in de tuin en op de begraafplaats van de
mieren. Lang stil staan is er niet bij.

Deze mierenplaag is een grote zorg en steeds weer
opnieuw een aandachtspunt voor de kerkhofploeg
en de tuinmannen. Ze doen er echt alles aan om
deze plaag te bestrijden.

Een bekend gedichtje komt boven drijven.
God schiep als een voorbeeldig dier, de nijvere mier.

Zijn tweede schepping was nog beter: de miereneter. Op dierendag 4 oktober worden de dieren
gezegend. Immers God en Franciscus

In de Bijbel kom je ook mieren tegen, ze houden van dieren.

symboliseren het samenwerken in groepen.

Mieren worden volgens het boek Spreuken gezien Maar wat zou Franciscus zeggen als hij

als hardwerkende dieren. Ze zijn een voorbeeld voor zoveel mieren bij elkaar zag? Welke preek

de mens. Staat er niet geschreven: zou hij hen voorhouden? Misschien moet

ook Franciscus daar even over nadenken.
Ga tot de mier, luiaard bekijk haar gedrag en word wijs.

De hoge werkethos van de mier wordt geroemd: Zij Ria Stolk
heeft geen aanvoerder, geen opzichter, geen heerser,

maar zij zorgt toch in de zomer voor haar proviand en

slaat in de oogsttijd haar voedsel op.
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Bijbelverhalen

Deze maand is Jezus in de
evangelieverhalen in gesprek met
de religieuze elite van zijn tijd:
saduceeén, farizeeén, herodianen,
hogepriesters en oudsten. Wat ze
gemeen hebben is dat ze allemaal
menen de wijsheid in pacht te
hebben als het gaat om hoe mensen
zich dienen te gedragen. Jezus
spreekt met hen in gelijkenissen en
niet in theologische betogen. De
rode draad in alle gelijkenissen is:
de ander is als jij.

LEZINGENROOSTER
Zondagen oktober 2023

22 oktober
29 zondag door het jaar
Jesaja 45,1.4-6
1Thessalonicenzen
1,1-5b
Mattheiis 22,15-21

1 oktober
26e zondag door het faar
Ezechiél 18, 25-28
Filipenzen 2,1-11 of 1-5
Matteis 21,28-32

8 oktober
27e zondag door het jaar 29 oktober
Jesaja3,1-7 30e zondag door het jaar
Filippenzen 4,6-9 Exodus 22,20-26
Matteiis 21,33-43 1Thessalonicenzen
1,5¢:10
15 oktober Mattheils 22,34-40
28e zondag door het jaar
Jesaja 25,6-10a
Filippenzen 4,12-14.
19-20
Mattheiis 22,1-14 of
22,1-10

JE NAASTE 1S
ALS JEZELF

mdat we de meeste evangelieverhalen vaker
gehoord hebben, ontgaat ons in de regel hoe
verrassend ze zijn. We menen vaak al te weten
wat er staat. Maar als Jezus tegen de hoge-
priesters en oudsten van het volk zegt dat
tollenaars en ontuchtige vrouwen (hoeren dus) eerder het
Rijk Gods binnengaan dan zij, is dat ongehoord.
Hetzelfde geldt voor de parabel die we een week later
horen over een landeigenaar (God) die een wijngaard
aanlegt (Israél) waarvan de dienaren van de landeigenaar
gedood worden als die de opbrengst komen innen. De
zoon van de landeigenaar (Jezus) treft hetzelfde lot. Jezus
zegt dan tot de hogepriesters en oudsten: ‘Het Rijk Gods zal
u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de
vruchten daarvan opbrengt.
De farizeeén proberen vervolgens Jezus monddood te
maken met strikvragen. Moet je belasting betalen en
daarmee de keizer als godheid erkennen of moet je dat niet
doen en daarmee de keizer provoceren? Het antwoord van
Jezus is geniaal: Geef aan de keizer terug wat van hem is en
aan God wat Hem toebehoort.
Het antwoord van Jezus op de vraag wat het voornaamste
gebodiis, luidt: Je zult de Heer je God beminnen met heel
je hart, ziel en verstand en je naaste als jezelf. Korter kan de
hele Bijbel niet samengevat worden. m

Sipke Draisma

Je hoort wel eens zeggen dat je een naaste
niet kunt liefhebben als je jezelf niet
liefhebt. Maar dat staat zo niet in het
evangelie. Misschien kun je ermee beginnen
één naaste lief te hebben. Kijk eens wat er
dan met jou gebeurt. Bovendien, je mag
met één naaste beginnen, het hoeft niet
meteen de hele wereld te zijn.




Parochiebreed

il )

TJIONGE, U ZEGENT ZELFS

[D/ERENDAG (" DE VLOOIEN VAN HAAR HOND!

Stand financiéle zaken

Overzicht opbrengst collectes in de kerk
van 12 augustus t/m 3 september totaal € 2106

Stand van zaken kerkbalans
Op 6 september staat de teller van de gezamelijke bijdragen op € 135.543.

Help onze parochie missionair te houden

€135.543 € 218.500

Actie
Kerkbalans

Joannes de Doper ‘
www. hioannesdedooer nl/herkblidraze
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Parochiebreed

Oekraine, oorlog, nog steeds?

Geachte lezers en goede gevers;

Maandag 21 augustus de 544ste dag dat
Rusland de oorlog is begonnen.

De Russen houden niet op, de Oekrainers blijven
vechten en wij gaan ook onverschrokken door.

We hebben voor de 13de keer een volle bus met
uw donaties gebracht naar Caritas in De Rijp.
Alle vrijwilligers en de stichting
Holland-Oekraine waren er weer blij mee.

Gaf ze weer veel sorteer werk maar doen zij
graag voor het goede doel.

Qok veel Oekrainers helpen mee met sorteren
en verzend gereed maken.

Als dank voor uw spullen namen alle aanwezige
even de tijd om verhalen te delen.

En gezamenlijk een kopje koffie te drinken
tussen de hoeveelheid aan giften.

Met z'n allen hopen we dat deze verschrikkelijke

oorlog snel over zal zijn.

Maar gelijktijdig weten we dat de Oekrainers

nog lang hulp nodig zullen hebben.

Wij blijven dan ook onvermoeibaar om donaties

vragen.

Zo is er aanhoudend behoefte aan;

« Slaapzakken en dekbedden daar is een
chronisch gebrek aan.

+ KLEDING; Winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en T-shirts.
Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude winter
worden!!

o Het uitzoeken van de kleding is erg veel
werk, U helpt ons geweldig door de
kleding schoon, heel en gesorteerd in
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heren-dames en kinderkleding in te
leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te
doen (niet dicht zodat wij er nog iets bij
kunnen doen) en op de doos of tas een
code te schrijven:

heren 18A, dames 18B, kinderen 18C.
Dekens, slaapzakken en dekbedden 9B.

- Medisch materiaal en overige spullen voor
mensen op de viucht en in nood.

- Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden.

- Voedsel maar wel houdbaar.

+ (Nood)aggregaten, klein en groot. Misschien
staat er nog een in uw schuur!

« Financiéle hulp in vorm van donatie met name
voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog
zijn.

- Geld overmaken kan op;

Rabo: IBAN NLO7RABO 0126264635
Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID.

George van Goethem
Peter van der Kamp
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Katholieke Bond van Oudere®

Kruisweg 115-A belangenerganisatie
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2131 CV Hoofddorp P

Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
023 5 617972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl




De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van
de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een
slinger maken voor Kik, voor dierendag. ‘Papier hier!’
roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast.
‘Goed zo!’ roepen haar broers, ‘Nu de verf en de
kleurtjes!” Ricardo duwt tubes verf en een bol draad
van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en
een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. ‘En
nu,’ zegt Florans, ‘gaan we herfstbladeren maken. Voor
de slinger’ Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm
heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het
steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun
tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt
aan de draad gehangen. y,

Frahcesco is de zooh van een koopmah in stoffen.
Ziin vader verdient heel veel geld, dat is boffen.
Francesco werkt mee, hij is rijk hij is knap

en gaat elke avond met vrienden op stap.

Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel:
mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel?

Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk.

Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk.
"Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot.

Dit kerkje herstellen! Dét doe ik voor God!

Ziin ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd, 4%
dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd l
en alle dagen maar druk loopt te Sjouwen,
met balken en steen om de kerk te herbouwen.

Maar hi) straalt van geluk, dat ziet iedereen.

Zijn vrienden gaah helpen, een voor een. i

Ge-

Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld

aah deze woorden van Jezus: Neem geen zak geld,
geen extra Kleren en schoenen mee, en laat je niet
afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan,
zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis! Lucas 10

Eenvoud % KAK

De muizen zuchten. ‘Het lijkt nergens op. Het moet
beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of
twintig.” Florans roept: ‘We hebben een vddrbeeld
nodig!’ en ze trippelt weg. Even later komt ze terug
met een prachtig esdoornblad. ‘Kijk, z6 moet het!’
lJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft
ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. ‘Jongens.
Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!’ Ze
rennen achter haar aan en komen terug met pootjes
vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot.
Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik
wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd.

En in het muizenhol hangt er ook een.

)

EN zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld,

door dankbaar te leven in het vrije veld,

in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud.

Hij koos voor de Heer voor de liefde en eenvoud,
zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.

ateh

Te&s{mr Marjet de Ioré

Tekeningen: M. Jurrigns



