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pater A. Toppo svd - priester
Colofon 06 840 94154

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage e-mail: alberttopponeb@gmail.com
van ca. 2000.

Redactieadres (alleen voor kopij) pater E. Manek svd - priester

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp tel. 06 85244515

e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl e-mail: ekosilvester85@gmail com
Kopij voor Info nr. 1 moet binnen zijn pater M. Thekkeyil svd - priester

voor woensdag 10 januari 2024

Afhalen Info nr. 1 vanaf woensdag 31 januari 2024 e-mail: mthekkeyll@hotmail.com

Info bezorging

T R. Mascini - Diaken
(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur tel. 06 26795701

Bandholm 130 of volgens afspraak e-mail: robmascini@gmail.com
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen of opmerkingen over de bezorging: I n d |t nummer

via het Parochiesecretariaat

B it S Jaargang 54, nr. 9,
arocniesecretariaa .
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp, 16 december 2023 - 3 februari 2024
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Geboorte en doop

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
vOor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even langs te komen
bij het parochiesecretariaat.

Parochie - informatie en berichten

De vierde koning

Even voorstellen: mijn naam is Klaas. Een mooie
naam, vindt u niet? Hoe ik daar aan kom? lk ben
vernoemd! In het gezin waarin ik opgroeide
vonden ze het sneu dat ik geen naam had. Mijn
vrienden hadden die wél, en dan nog van die
bijzondere. Caspar, Melchior, Balthazar, tja, met
zo'n naam kom je wel even binnen. In dit gezin
hadden ze een oudoom, die net als ik een beetje
gebogen was. Een man van eenvoudige komaf,
getint door het buitenleven, en die,
wonder-boven-wonder, de achternaam de Koning
droeg. Klaas de Koning. Vandaar. Ik draag die
naam met trots!

Mijn enige bezit is de kameel. En eerlijk gezegd,
daar heb je in de woestijn toch echt meer aan dan
aan een pot goud! En ik stond, met mijn drie
vrienden, voor de stal in Bethlehem. En ik zag
daar de nieuwe Messias, weerloos Kind in een
kribbe. Het liefst zou ik Hem mee hebben
genomen, lekker warm verstoppen tussen de
bulten van mijn kameel. Dat zou misschien wel
een stuk veiliger zijn geweest, want Herodes
loerde op Hem, dat werd ons door de bijzondere
ster verteld onderweg naar de stal. Gelukkig
konden we Hem op tijd waarschuwen!

Het was een bijzondere ervaring daar in
Bethlehem! We hebben later nog heel veel van dit
Kind gehoord. Zijn bijzondere boodschap aan de
wereld: wees goed voor elkaar, heb lief met alles
wat je in je hebt. Volg mij, laat al je goud, mirre en
wierook maar achter je, daar heb je niks aan in je
eigen woestenij. Blijf van elkaar houden, niet
alleen van je vrienden en je kameel, maar van alles
wat groeit en bloeit. Alleen daarmee kan je
oneindig gelukkig worden!

De redactie, en allen die meewerken aan het tot
stand komen en verspreiden van de Info, wensen
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gelukbig 2024



Pastoraal woord

Beste lezers,

Paus Franciscus publiceerde in oktober 2023 een
nieuwe pauselijke brief ‘Laudate Deum’ (Prijs
God) getiteld. Dit is acht jaar na zijn brief
gerelateerd aan de aandachtsoproep voor de
klimaatverandering ‘Laudato si' Acht jaar
geleden was ik een seminarist in India toen ik
over ‘Laudato si' hoorde; de brief die over de
zorgen van de Schepping ging. Die brief heeft
tot nu toe weinig opgeleverd voor de
klimaatverandering. Daarom doet de paus een
heel belangrijke oproep om de urgentie van
deze crisis te laten zien. De klimaatcrisis zal
iedereen raken en schaden en met name de
armste onder de wereldbevolking. Hij zegt dat
de mens de plaats van God wil innemen en
wordt daarmee de ergste vijand van zichzelf (LD
73). God is de Schepper en eigenaar van deze
wereld. De Paus maakt iedereen bewust over
deze klimaat crisis die nu echt én direct
maatregels nodig heeft om de gevolgen te
stoppen. We zullen de gevolgen voelen op het
gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid,
toegang tot hulpbronnen, huisvesting,
gedwongen migratie, enzovoort.

Hij zegt met een voorbeeld van de Verenigde
Staten (nr. 72), “de emissies per individu in
Amerika ongeveer twee keer groter zijn dan de
inwoners van China en ongeveer zeven keer
groter dan het gemiddelde van de armste
landen”. Hij wil iedereen ervan doordringen dat
een “wezenlijke verandering van de
onverantwoorde westerse levensstijl een
aanzienlijke impact op lange termijn zal kunnen
hebben”. “Bovendien zou dit helpen om, naast
de politieke beslissingen, vooruitgang te
boeken op weg naar echte zorg voor elkaar”.
Een oproep aan ons allen in het rijke Westen
dus, om nég meer onze levensstijl aan te passen
aan één die minder belastend is voor het
klimaat en gunstig voor de armere mensen in
de wereld.

Ik ben
persoonlijk blij
met de
beeldschermen
in onze kerk
waarmee wij
enerzijds
weinig papier
hoeven te
gebruiken,
maar anderzijds blijft het nog wennen om o.a.
geen papier te gebruiken. Er worden heel veel
bomen omgehakt om papier te verkrijgen en
dat heeft nog andere schadelijke gevolgen
totdat het papier er is om te gebruiken. lk
probeer zelf nu daarom alleen de preek af te
drukken en voor de rest probeer ik het digitaal,
daarmee te werken, ook tijdens de viering.

Delhi is een van de meest vervuilde steden in de
wereld horen we vaak in het journaal. Dit jaar
heeft de justitie uit India gedeeltelijk verboden
om vuurwerk aan te steken met Diwali ( het
Hindoestaanse lichtjesfeest) en Kerstfeest.

Dat is gedaan na heel veel jaren van negatieve
gevolgen. Wij kunnen sommige dingen niet
vermijden, maar toch kunnen we ons ervan
bewust zijn dat de klimaatcrisis van een individu
en samenleving als geheel nu en hier écht actie
nodig heeft. De Paus, onze geestelijke en
morele leider vraagt ons christenen en ook
andere mensen van goede wil, om de
schepping te behoeden voor de toekomstige
generatie.

Jesus kwam naar de wereld toe om de blijde
boodschap te brengen voor alle generaties.

De Kerstperiode is een tijd om zijn verjaardag te
vieren. Ik wens u en uw familie namens pastores
van Joannes de Doperkerk een mooie, warme,
maar milieuvriendelijke kerst toe.

Albert Toppo svd



Parochiebreed

Be Leaf

Sinds 1 Maart 2022 is Be Leaf te horen bij een
aantal vieringen in de kerk.

We zijn nog steeds enorm enthousiast en zijn
gegroeid in ons werk.

We hebben 2 nieuwe leden erbij, niet alleen
gezellig maar ontzettend fijn.

Daar deze mensen een verrijking van onze
zanggroep zijn.

Nu op uitnodiging regelmatig te horen in Nieuw
Vennep het komende jaar. Daar worden wij als
groep heel blij van ons geluid te mogen laten
horen aldaar.

Wat zou het geweldig zijn als we wat mannen
erbij mogen verwelkomen. We hebben er twee
,maar meer kunnen wij alleen maar van dromen.
Dus mannen in de Haarlemmermeer, houden
jullie van zingen en gezelligheid?

Kom je bij ons aanschuiven krijg je beslist geen
spijt.

Wij repeteren op woensdagavond om 19.30
tot....

Daarna bijkletsen bij de koffiepot

Kom gezellig eens kijken en wie weet

Wordt je net zo enthousiast en blij als wij tijdens
deze date.

Informatie of lid worden: Julie Geene 06-40510021

Kerststukjes verkoop in de kerk

Kom naar de kerk op 16 en 17 december om
prachtige, zelfgemaakte kerststukjes te kopen!
Karin en Dorothee zullen voor en na de
vieringen er zijn. Wij verwelkomen jullie en
helpen bij het uitzoeken van een mooi stukje
voor in je huis.

De opbrengst van de verkoop gaat naar de
verbouwing van de pastorie.

Kom langs met je familie en vrienden.

We hopen jullie op de kerststukjes verkoop te
zien.

Dorothee & Karin

Beste Info bezorgers

De Info's kunnen weer afgehaald worden zoals
enige tijd geleden, tw:

Woensdag na 10.00 uur in het Parochiehuis

Donderdag van 9.00-12.00 uur in het
Parochiehuis

Vrijdag van 9.0012.00 uur in de Koffiekamer van
de Pastorie

Zaterdag van 9.00 - 12.00 uur in de koffiekamer
van de Pastorie.



Kerkwacht

De kerkwacht zoekt vrijwilligers die op zaterdag
1 of 2 x per maand kerkwacht willen draaien.

Je zet het bord: OPEN buiten

Je houdt toezicht van 11 tot 12h, maar je moet
flexibel zijn tot even na 12h.

Je steekt bij het begin van de wacht alle
waxinelichtjes bij het Maria altaar aan, die reeds
gebrand hebben. ( zij hebben allemaal een
zwart lontje).

Bij het eind van de wacht blaas je alle
branddende kaarsjes weer uit.

Dit moet op last van de brandweer en
verzekeringtechnisch. Gebrande waxinelichtjes
vervangen door nieuwe.

Je houdt toezicht dat er stilte is in de kerk, maar
je moet ook een praatje kunnen maken met de
mensen die daar behoefte aan hebben.

Na de wacht zet je het bord OPEN weer binnen
en doet de deur op slot.

Opgeven bij het secretariaat
Contactpersoon : Mariétte Versteeg

Kerstconcert Odyssee 2023

De leden van koor Odyssee zijn druk aan het
repeteren voor hun jaarlijkse kerstconcert.
Dit wordt gegeven in de kerk “Het Trefpunt”

gelegen aan het Akonietenplein in Bennebroek.

In het Trefpunt kunnen wij de kerkruimte
omvormen tot een zaal waar de stoelen niet in
rijen staan. We maken een gezellige opstelling.
U kunt uw kopje koffie of drankje meenemen
naar uw plek en genieten van het concert.

Op zondag 17 december
Het concert begint om 14.00 uur. Na ongeveer

45 minuten is er een pauze. De eindtijd is 16.00
uur.

Het programma is divers. Eenstemmig,
meerstemmig, uptempo of meer gedragen,
Carols, solo's.

Kortom: wij denken dat u geen moeite zult
hebben om te blijven luisteren en te genieten.
Helemaal in kerststemming gaat u weer naar
huis.

Kaarten kosten € 10,- en kunt u bestellen via
onze website www.koorodyssee.nl

Komt u er niet uit, dan kunt u ook een mail
sturen naar bestuur.odyssee@gmail.com.
We helpen u dan graag verder.

We kijken er naar uit u te ontmoeten in Het
Trefpunt!

Spreekwoorden, waar komen ze vandaan?
We geven ze in onze Info graag een plekje

Voor de oude Info-redactie is dit het laatste
nummer. In het nieuwe jaar treedt een nieuwe
redactie aan en die zal ongetwijfeld voor veel
mooie Info's gaan zorgen. Voor ons afscheid van
de redactietafel zijn we voor deze rubriek op
zoek zijn gegaan naar een toepasselijk
spreekwoord. Dat kostte niet al te veel tijd, want
zowel de oude als de nieuwe redactie waren het
snel eens. Dit moest het worden:

Nieuwe bezems vegen schoon

Betekenis in het algemeen: een organisatie krijgt
een nieuwe leiding, en die gaat veel
veranderingen doorvoeren. Betekenis in dit
geval: onze Info krijgt een nieuwe redactie, die
veel zal handhaven maar ongetwijfeld ook met
de nodige nieuwe ideeén zal komen.

En zo hoort het natuurlijk ook. Veel succes!



Parochiebreed

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

Onderwijs voor kinderen in
baksteenfabrieken in India

Het werk in baksteenfabrieken in India is
zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen.
Ze maken lange dagen en gaan niet naar
school. Op speciale créches en scholen bij de
fabrieken krijgen de jonge kinderen een
opleiding, gezond eten en goede zorg.

Wat is er aan de hand?

Rond de kuststad Diamond Harbour, in de
Indiase deelstaat West Bengalen, is een groot
aantal baksteenfabrieken gevestigd. Het bakken
van stenen is seizoensarbeid, die vooral wordt
uitgevoerd door migranten van het platteland.

Alle
kinderen

Hele gezinnen trekken naar dit gebied. Ze leven
in hutjes rond de steenovens, zonder sanitaire
voorzieningen en water. Ook kinderen werken
mee, meestal vanaf vijf- of zesjarige leeftijd.
Twintig procent van de arbeiders bestaat uit
kinderen. Ze werken zeven dagen per week, tot
wel negen of tien uur per dag.

Het is ongezond werk, want de ovens
verspreiden fijne stofdeeltjes, die longziekten
veroorzaken. Veel kinderen lijden aan
bloedarmoede, gehoor- en oogziektes, eczeem
en geelzucht. Voor medische zorg zijn ze
aangewezen op ongeschoolde lokale hulp.
Overheidsprogramma’s voor ontwikkeling, zorg
en onderwijs bereiken dit gebied niet. De
kinderen gaan dus ook niet naar school.

Het Adventsproject

In ons Adventsactie project worden tussen de
steenbakkerijen in Diamond Harbour vijf
créches en vijf basisscholen opgezet, elk voor
125 kinderen. Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen
naast begeleiding en onderwijs ook gezonde
voeding, zoals melk, brood en fruit. We zorgen
dat alle kinderen kosteloos een
gezondheidsonderzoek ondergaan en dat
ziekten worden behandeld. De créches en de
scholen ontvangen sport- en speelmaterialen
en muziekinstrumenten. De scholen nemen
onderwijstoetsen en examens af.

Adventsactle 2023

hoop voor k fabrieken India

Helpt u mee om dit project mogelijk te maken?
Scan de QR-code om te doneren voor
Adventsactie 2023 of maak uw gift over naar
NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H.
Joannes de Doper te Hoofddorp, onder
vermelding van Adventsactie 2023.



Raad van Kerken Hoofddorp

Najaarsprogramma Raad van Kerken

Leer, loop, bid, deel, praat, lees en beschilder. Het lijkt het liedje van Ramses Shaffy wel. Breng
het in de praktijk bij een van onderstaande activiteiten van de Raad van Kerken.

Raad van Kerken
Hoofddorp

Sacred dance

Sacred dance is een meditatieve dansvorm op
mooie en afwisselende muziek rondom een
bloemstuk in het midden van de kring. Soms
houden we elkaars handen vast,
maar je kunt ze ook
samenbrengen bij je hart, als
een bewegend gebed.

Docente Marleen Ritzema stelt
dat, of we nu jong zijn of oud,
het samen dansen kan helen en
ons energie kan geven. Hoe we
ook bewegen, we draaien
dezelfde kant op. Sacrale dans is
een teken van de eenheid van lichaam en geest. In
ons dansen herkennen we de vormen van het
kruis en de cirkel zonder einde.

Kosten: €4,-.

Aanmelden noodzakelijk. Meld je aan bij
hegemanhedi@gmail.com.

Maandag 18 december van 14.00 tot 16.30 uur
Kerkzaal Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

Samen in gesprek

Tijdens de bijeenkomsten 'Samen in gesprek’
praten we met elkaar over een cultureel, religieus
of maatschappelijk onderwerp.

We bekijken en bespreken de film “Une belle
course’, over Madeleine, die voor ze naar het
verzorgingshuis gaat, langs de pekken gaat, die
wat hebben betekend in haar leven.

Voor koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd.
Inlichtingen bij Coby Bergsma tel. 023 565 2400 en
Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com, tel. 06 516
209 39.

Donderdag 11 januari 2024, 14.00 - 16.00 uur
Parochiehuis H. Joannes de Doper

Leerhuis Kerk & Israél

In het Leerhuis Kerk & Israél bezinnen we ons op de
gelovige relatie met Israél. In deze periode
bespreken we inspirerende levenslessen van
rabbijn Awraham Soetendorp vanuit zijn recente
boek ‘Levenslessen van een rabbijn, bespreken we
de roman ‘Mazzel tov’ van Margot Vanderstraeten
en maken we een begin met de bespreking van de

Meer weten? Ga naar kerkeninhoofddorp.nl, want daar vindt u het complete
najaarsprogramma. Ook de folder is daar te downloaden.

uitleg over Deuteronomium van rabbijn Jonathan
Sacks.

Begeleiding: ds. Adri van der Wal

Aanmelden: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 563 09 97
Dinsdag 16 januari 2024, 20.00 - 22.00 uur

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp

Van Genesis tot Jezus
Overzicht van verschillende boeken in de bijbel en
inleiding op verschillende Bijbelverhalen

Een serie van 8
dinsdagavonden met

- telkens een andere blik op
de bijbel en enkele

. bijzondere verhalen

@ ettt | daaruit.

GENESIS ror JEZUS

Informatie: Patrick Gunther, tel. 023 36901 44,
ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Dinsdag 16 januari 2024, 20.00 uur

De Ontmoeting

Spirituele bewegingen

Eeuwenlang hebben mannen en vrouwen
gemeenschappen gevormd om samen in te
bidden en te werken. ledere gemeenschap heeft
een eigen manier om God te dienen, Zijn woord te
verkondigen, of Zijn woord in praktijk te brengen
door een bepaalde levenswijze en goede werken.
Wat motiveert en inspireert hen?

Op woensdag 31 januari kijken we naar Taizé, de
oecumenische gemeenschap in Frankrijk
Informatie: Patrick Gunther, tel 023 369 01 44,
ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Woensdag 31 januari, 20.00 uur

De Ontmoeting

Altijd op de hoogte blijven?

Neem een (gratis) abonnement op de digitale
nieuwsbrief. Lid worden is eenvoudig: stuur een
mail naar nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl of
klik op Aanmelden op
kerkeninhoofddorp.nl/nieuwsbrief.
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FOTO'S: KEER WM DER VEER

RUIM 100 GROEPEN
UIT DE VERZAMELING
VAN WIM EN NELLY
VELLINGA-GEERLINGS
UIT HEEMSTEDE.

ZIJ NEMEN DE
MOOISTE EN
ORIGINEELSTE
GROEPEN MEE UIT
VEEL CULTUREN

VAN DIVERSE
SOORTEN MATERIAAL.

ZATERDAG 16 DECEMBER 2023 T/M

ZATERDAG 6 JANUARI 2024. TOEGANG GRATIS.
WAAR: IN HET FUNDAMENT, ONDER DE JOANNES DE DOPERKERK,
KRUISWEG 1071, 2131 CT HOOFDDORP

OPENINGSTIJDEN: ELKE MIDDAG VAN 13.30 - 17.00 UUR. _
UITGEZONDERD EERSTE KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG. VRIENDEN van ¢

KERSTGROEP
INFORMATIE: SECRETARIAAT@HJOANNESDEDOPER.NL W SRR




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering.
Vrijdag 1 december 17:00 Vredesvesper voor Oekraine; pater A.Toppo

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucherastieviering om 11.00 uur daarna is er een uitstelling
van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede
ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel. Voorgangers:

Zondag 17 december 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Eerste Kerstdag

Maandag 25 december 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Zondag 31 december 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd

Zondag 07 januari 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 14 januari 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Zondag 21 januari 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gast voorganger)

Zondag 28 januari 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken is nog niet bekend.
De bijeenkomsten zijn om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat

023-5638145.

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo.
Data vieringen Floriande:
donderdag 21 dec 11uur Kerstviering

Opbrengst Collectes
14 en 15 okt €571,75
21 en 22 okt €413,85
28 en 29 okt €489,00
01 t/m 05 nov €760,20
11 en 12 nov €733,50
Extra collecte PCI €559,85
18 en 19 nov €472,50



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 16 december - 3 februari 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream

3e zondag van de Advent; Adventsactie

Zaledec 17.00: Festival of 9 lessons and Carols (Ned. en Engels); Intern. Choir John the Baptist
19.00: Eucharistieviering; pater M.Thekkeyil

Zo 17 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Di19dec 11.00: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
19.30: Boeteviering; paterA. Toppo

Do 21dec 11.00: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

4e zondag van de Advent; Adventsactie
Za 23 dec 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo

zondag 24 december Kersstavond

10.00 Stille viering; paterA.Toppo
* 12.00 Engelstalige Filipijnse vieirng; voorganger; Filipijns koor
| 16.30: Peuter- en kleuterviering; pater E. Manek; Zangertjes
Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor;
- Gerrit en Rie Vork en tot zekere intentie
Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
Engelstalige viering; pater A.Toppo; Intern. Choir John the Baptist

maandag 25 december 1e Kerstdag
Ma 25 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
12.00: Engelstalige vieirng; pater A. Toppo; Harmonie Excelsior

dinsdag 26 december 2e Kerstdag

Di 26 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Do 28 dec 11.00: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Za30dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek

- André Sanberg en Martin Jurg
Oudejaarsdag
Zo31dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha

12.00: Engelstalige viering New year's eve; Intern. Choir John the Baptist

Nieuwjaarsdag
Ma 01 jan 11.00: Eucharistieviering; E.Manek; JdD + Filipiijnse gemeenschap; Filipijns koor
Di 02jan 11.00: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 04 jan 11.00 Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Overzicht vieringen (vervolg)

Eucharistieviering; pater E. Manek

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven
Engelstalige vieirng; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor

Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Gemengd Zangertjes
Engelstalige Filipijnse viering ; voorganger; Filipijns koor

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Eucharistieviering; pater E.Manek; Be Leaf

Eucharistieviering; pater M.Thekkeyi; Gemengd koor
Engelstalige vieirng; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Week van gebed eenheid Christenen

Oecumenische Viering; ds C. Wessel

Week van gebed eenheid Christenen

Driekoningen
Za06jan 19.00:
Driekoningen
Zo 07 jan  10.00:
12.00:
Di09 jan 11.30:
Do11ljan 11.30:
Zal13jan 19.00:
Zo14jan 10.00:
12.00:
Di16jan 11.30:
Do 18jan 11.30:
Za20jan 19.00:
Zo21jan 10.00:
12.00:
Di 23jan 11.30:
Do 25jan 11.30:
Za27jan  19.00:
Zo28jan 10.00:
12.00:
Di 30jan 11.30:
Do01feb 11.30:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren
Engelstalige Filipijnse viering ; voorganger; Filipijns koor

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Ter informatie volgende Info

Za 03 feb
Zo 04 feb

19.00:
10.00:

12.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

- Frans Koeckhoven

Engelstalige vieirng; pater M.Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
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‘Gewoon grenzeloos mooi’

Meer dan 200 kerstgroepen vertellen
het verhaal van Kerstmis wereldwijd

Tekst: Anja Maas, foto's Kees van der Veer

De Kerstgroep, Grenzeloos Mooi is een
kijk-leesboek waarin meer dan 200
kerstgroepen uit alle culturen het verhaal
vertellen van de geboorte van Christus. “Het zijn
ware (volks)kunststukjes die veel mensen
aanspreken, of ze nu gelovig zijn of niet. Vrijwel
iedereen heeft wel wat met een kerstgroep’,
zegt Henk Koning uit Hoofddorp.

Verzamelen Kerstgroepen verzamelen is zijn
grote hobby, hij beschikt inmiddels over een
indrukwekkende collectie. “Hoeveel? Meer dan
300, ik weet het niet precies. Maar als
verzamelaar heb je er natuurlijk nooit genoeg.”
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn naam
te vinden is bij het redactieteam dat het boek
heeft gemaakt.

Het werd begin oktober in de Abdij van Egmond
officieel gepresenteerd en kwam tot stand in
nauwe samenwerking met de vereniging
“Vrienden van de Kerstgroep” Nederland.
“Waarom dit boek? Een paar jaar geleden was er
in het Fundament —de ontmoetingsruimte
onder de H. Joannes de Doperkerk - een
expaositie van kerstgroepen uit mijn collectie.

14

We hadden zo'n 100 exemplaren uitgekozen en
polderfotograaf Kees van der Veer kwam langs
voor het maken van foto's. Hij was enthousiast
en vroeg of hij mijn hele verzameling mocht
fotograferen. Ik zei “ja’, het werden prachtige
foto’s. Met die in de hand zeiden we tegen
elkaar: wat zouden we hier nog meer mee
kunnen doen. Ik ben lid van de vereniging
“Vrienden van de Kerstgroep” Nederland en
dacht: misschien is het ook iets voor hen en

willen ze meedenken.

Ze reageerden positief en zo ontstond het plan
voor een uitgave met kerstgroepen van hun
leden. Kerstgroepen, die dan niet alleen
afkomstig zouden zijn uit Nederland maar uit de
hele wereld. Publicatie in 2023, want dan is het
800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het
Italiaanse Greccio de allereerste kerstgroep
presenteerde. Hij wilde het kerstverhaal
vertellen, maar ‘zijn’ gelovigen konden niet
lezen of schrijven en dus speelde hij het na met
levende mensen en dieren. Het werd de basis
voor de kerstgroepentraditie, waarbij mensen
en dieren werden vervangen door beelden.
ledere cultuur waarin het christendom leeft
heeft de kerstgroep omarmd. En hoe? Dat laten
we in dit boekje zien!”
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Polderfotograaf “lk keek mijn ogen uit toen ik
die foto's in het Fundament stond te maken’,
zegt Kees van der Veer. “lk legde die expositie
vast omdat het een echte poldergebeurtenis
was. Nee, fotografie was nooit mijn vak, het is
een uit de hand gelopen hobby. Ik kom uit de
grafische wereld, de overstap naar foto's is dan
niet echt groot. Hoe ik polderfotograaf werd? Ik
ben een import-polderjongen, ik kwam in 1974

met mijn vrouw naar Hoofddorp. Daar ontstond

mijn liefde voor de polder. Er gebeurt hier zo
veel, ik wil alles vastleggen. Ik heb me laten
inspireren door fotograaf Theo Baart, die over
deze regio de Atlas van de verandering
presenteerde. [k begon in 2002 op de Floriade.
Ik was daar elke dag te vinden, fotografeerde
alles wat daar te zien was. Met succes, mag ik
achteraf zeggen. Mijn foto's werden gezien,
onder andere door de gemeente, en ik kreeg
mijn eerste opdracht. Zoals dat vaak gaat, komt
dan van het een het ander. Inmiddels zijn mijn
foto's te zien geweest in het Haarlemmermeers
Historisch Museum en het Spaarne Gasthuis.
Van huis uit had ik niet zoveel met een
kerstgroep, maar toen ik stond te fotograferen
in het Fundament sloeg er een vonk over. Ik
stelde Henk Koning voor zijn complete collectie
te fotograferen en de rest is geschiedenis.”

Oecumene Henk Koning vult aan:
“Uitgangspunt was een kijk-leesboek, dat voor
iedereen toegankelijk is. lets, wat je op tafel
kunt laten liggen en even kan worden
opengeslagen. Dat is, denken we, goed gelukt.

Henk en Kees in drukkerij

De foto's staan centraal, ze zijn vrijwel allemaal
van Kees van der Veer. De toelichting is
geschreven door Jan van Hulst en Nelly
Vellinga-Geerlings. Nelly is voorzitter van de
“Vrienden van de Kerstgroep” Nederland. Kolja
Koning deed de vormgeving. Leuk is, dat nog
eens wordt benadrukt dat de kerstgroep
inmiddels ook welkom is in protestantse
huishoudens. Bisschop Jan Hendriks
(Haarlem-Amsterdam) en René de Reuver
(scriba Generale Synode PKN) schreven allebei
een voorwoord. De kerstgroep ging niet alleen
de landsgrenzen over, maar ook die van de
kerkgenootschappen. Prachtig toch?”

Kerstgroepen, Grenzeloos Mooi. Uitgever
Adveniat, www.adveniat.nl.
Verkrijgbaar: boekhandel Stevens en via
internet. Prijs 24,95 euro.
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Kerstcadeau voor de parochie: bijdrage aan restauratie pastorie

Bij de vorige INFO hebt u een brief ontvangen
waarin we u vragen om een extra bijdrage voor

de hoognodige restauratie van de onze pastorie.

De pastorie is er erg slecht aan toe, en we
gunnen onze paters beter. Daarom deze actie.

i Veel parochianen hebben

overgemaakt: van oktober
tot eind november een
totaal van € 16.111. Het is
=% ook heel fijn te zien dat
_ veel parochianen met het
® formulier hebben
toegezegd om vijf jaar
lang hiervoor een bijdrage
. te doen (waardoor de
belastingdienst een groter
deel van de gift mee betaalt): over die vijf
jaar: €13.850.
Namens onze paters en het parochiebestuur:
heel hartelijk dank aan u allen die al hebben
bijgedragen.

Hebt u de brief gemist, of nog geen gelegenheid
gehad om uw bijdrage over te maken: achter in
de kerk liggen de brieven met meer foto's en
uitleg, om mee te nemen. Of gebruik de Ideal
QR code (bedrag zelf aanpassen).

Doe ook mee. Laten we met zijn allen een mooi
Kerstcadeau geven aan onze parochie: een
mooie financiéle bijdrage voor de hoognodige
restauratie van de pastorie. Onze paters
verdienen het. Helpt u ook mee?

.
Gift restauratie pastorie
{U kunt het bedrag zelf aanpassen)

e

AFGESPROKEN! WIJ REGELEN
DE DIEREN EN JULLIE DE OUDERS

MET KERSTKIND!

SR
ElNDEu%
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Kiaamatdelinglly

KERSTSTAL!
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Gedoopt

Nevin Lapuz

i
Rt

Marthagroep

Woensdag 10 januari 2024 vanaf 9.00 uur zijn de
dames Remmerswaal, Ruiter en Kunz aan de
beurt om de kerk schoon te maken.

Woensdag 14 februari vanaf 16.30 uur de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-36171598

Automatische incasso’s 2024

De data van de automatische incasso’s van de
Aktie Kerkbalans of kerkbijdrage in 2024 zijn:

Woensdag 31 januari 2024
Woensdag 28 februari 2024
Woensdag 27 maart 2024
Woensdag 24 april 2024
Woensdag 29 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024
Woensdag 31 juli 2024
Woensdag 28 augustus 2024
Woensdag 25 september 2024
Woensdag 30 oktober 2024
Woensdag 27 november 2024
Woensdag 18 december 2024 50 jaar ‘
Actie
Kerkbalans

Mocht u vragen hebben of nadere inlichtingen
willen, dan kunt u contact opnemen via
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of via het

Parochiesecretariaat.
Kerkbijdrageadministratie

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2024

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum | Afhalen bezorging
dinsdag vanafwoensdag

1 (feb) 3-2tot 2-3 10 januari 30 januari vanaf 31 januari
2 (mrt) 2-3 tot 6-4 7 februari 27 februari vanaf 28 februari
3 (apr) 6-4 tot 11-5 13 maart 3 april vanaf 4 april
4 (mei-jun) |11-5tot29-6 |17 april 7 mei vanaf 8 mei
S (jul-aug) 29-6tot31-8 5 juni 25 juni vanaf 26 juni
6 (sep) 31-8tot 289 7 augustus 27 augustus vanaf 28 augustus
7 (okt) 289 tot 26-10 | 4 september |24 september |vanaf 25 september
8 (nov) 26-10tot 14-12 | 2 oktober 22 oktober vanaf 23 oktober
9 (dec-jan) 14-12 tot 01-2* | 20 november |10 december |vanaf 11 december

Coede Vridag 29 maart, Pasen 31 maart en 1 apnl, Hemelvaartsdag 9 me|,
Pinksteren 19 en 20 mel, Kerst 25 en 26 december

*=01-02-2025
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Dankwoord

Op zaterdag 78 november mocht ik de
wijding ontvangen van Mgr. Jan Hendrik
is een overvolle §t. Bavo basiliek in
Haarlem. Het was een onvergetelijke
ervaring waarbij ik ook de warmte en
steun mocht ervaren van zoveel familie,
vrienden en parochianen. €n zeker niet
alleen op deze dag, maar in alle jaren
voorafgaand tijdens de studie en
voorbereiding.

Jk wil dan ook van harte iedereen
bedanken voor deze steun en gebed. In
de eerste plaats ook pastoor Kees van
Lent die mij toch dit pad heeft gewezen.
De paters die ook enorme steun zijn
geweest met een luisterend oor en
advies.
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Op zondag 26 november mocht ik voor de
eerste keer assisteren in de
Eucharistieviering, op het Hoogfeest van
Christus Koning. Ook dat was een
bijzondere ervaring.

Een klein beetje afscheid, omdat ik een
aanstelling heb ontvangen van de
bisschop in de Clara & Franciscus
parochies in Diemen, Duivendracht,
Amsterdam-oost, Amsterdam-zuidoost
en Amsterdam-Watergraafsmeer. Jk zal
daar met veel energie en enthousiasme
onbezoldigd mijn taken starten als

diaken.

Maar de Joannes de Doper zal mijn
parochiekerk blijven en ik zal zo af en
toe zeker mijn gezicht laten zien, samen
met Dew! natuurlijk die gewoon heel veel
blijft zingen in de vieringen in onze kerk.

Patrick Gunther




Kleinkinderen zijn voor grootouders BiibEISE Tuin
de kroon op hun leven

Joachim en Anna

Bij een rondleiding door de Bijbelse tuin worden ze altijd
meegenomen. Joachim en Anna. Ze staan net buiten de
bloementuin, dichtbij de heilige familie. Niet elke
bezoeker is bekend met deze twee personen. Maar als
de rondleider vertelt dat het de ouders van Maria zijn,
komt er een stukje herkenning. O ja... natuurlijk, Maria
moet ook ouders gehad hebben. Maar waar worden die
dan genoemd in de Bijbel? Dat levert leuke gesprekken
op. Immers Joachim en Anna zijn niet in de Bijbel te
vinden. Ze worden genoemd in het Proto-evangelie van
Jakobus. Een van de apocriefe boeken die nietin de
Bijbel terecht is gekomen maar in de eerste eeuwen van
het christendom een bekend geschrift was.

Prachtig verhaal

In dat evangelie lezen we het verhaal over Joachim en
Anna. Het lijkt bijna wel een sprookje. Twee mensen
houden van elkaar maar hebben geen kinderen. Ze
worden buitengesloten, en als Joachim een offer wil
brengen in de tempel wordt hij weggestuurd. Apart
verwerken ze hun verdriet.

Joachim trekt de woestijn in om te bidden. Anna wacht thuis op zijn terugkeer, het duurt lang,
zolang dat ze denkt dat haar man is overleden. Volgens Jakobus zingt ze een heel treurig lied
waarvan elk couplet begint met de zin: Wee mij, met wie ben ik te vergelijken, en eindigt met de zin:
ik ben met niets van deze aarde te vergelijken, want de aarde brengt vrucht voort in haar seizoen en
prijst U, Heer!

Alles komt goed

Dan verschijnt er een engel die zegt dat de gebeden verhoord zijn. Anna en Joachim ontmoeten
elkaar bij de Gouden Poort. Die ontmoeting heeft Karel Gomes uitgebeeld.

Karel liet zich daarvoor inspireren door een klein beeldje dat in het Rijksmuzeum staat. Al lijkt
Joachim volgens sommigen wel erg veel op Leo Mesman. Tederheid, liefde en ontroering, brengt
Karel in dit beeld tot leven.

Niet alleen een kind maar ook nog een kleinkind

Wellicht heeft Anna na de geboorte van hun kleinkind een nieuw lied gezongen, geinspireerd op
de woorden van Spreuken 17 vers 6. NBV21 waar staat:

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

Ria Stolk
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Douwe Egberts punten voor “De Voedselbank”

Inzameling van “Oud en Vreemd Geld” voor oogoperaties
De Lionsclub Haarlemmermeer Host heeft een aantal kerken ook bereid gevonden om als
inzamelpunt te dienen voor hun twee acties.

Eerste actie: Douwe Egberts punten

Voor het 12e jaar op rij worden opgespaarde Douwe Egberts punten verzameld. Voor iedere 630
punten krijgt de Voedselbank Haarlemmermeer 1 pak D.E. koffie. Bij veel mensen liggen op allerlei
verborgen plekken nog oude D.E. punten. Vorig jaar bereikte de Lions Club hier ter plaatse toch
weer ruim 2.7 miljoen punten. De punten waren goed voor 4395 pakken koffie.zo waar een
Nederlands record. Door de samenwerking met de Dorpshuizen van de stichting “Maatvast”
hebben wij al 27 inzamelplekken in bijna alle kernen van de Haarlemmermeer. Geprobeerd wordt
om ook via de kerken tot nog meer inzamelpunten te komen. Zo nu ook weer in de Marktpleinkerk,
de Ark, de Lichtkring en RK parochie. Tevens in een aantal supermarkten waar een inzameldoos zal
staan vanaf 8 november t/m 17 januari. Hoe meer punten, hoe meer koffie.

Tweede actie: Inzameling van Oud en Vreemd Geld

Gelijk met de D.E. punten kunnen nu ook oude en vreemde munten of papiergeld in dezelfde
inzameldozen worden gedeponeerd. Veel mensen die terug komen van vakantie of grote reizen
maken hebben vaak muntjes over. Dit buitenlands geld maar natuurlijk ook euro’s zijn welkom.
Deze landelijke actie brengt veel geld in het laatje wat besteed wordt aan oog- operaties in de
derdewereld landen. De opbrengst wordt ook nog verhoogt door een premie van “de Wilde
Ganzen"” van 50%. Resultaat is dat voor slechts 15 euro kan een blinde weer kan zien. De
oogoperaties worden door ook Nederlandse doctoren belangeloos uitgevoerd. Er blijft dus niets
aan de strijkstok hangen. Zo kunnen we met zo weinig inspanning veel mensen blij maken. Doneer
uw D.E. punten en munten aan de Lionsclub, en die zorgen voor de rest. Van harte aanbevolen

Namens de Lionsclub Haarlemmermeer-Host
Info: Adri Verbeek 06-10693703
Wout. Nederveen 06-10794144
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Overledene

Riet Joosten - Damen - 91 jaar

Riet werd geboren in De Zilk op 31 juli 1932. Zjj
was de jongste in het gezin van 7 kinderen. Als
kind heeft zij de oorlog meegemaakt en ze
vond het geen fijne tijd.

Riet stond altijd klaar voor haar ouders en na de
VGLO hielp zij haar moeder in de huishouding.
Ook werkte zij bij verschillende gezinnen in de
huishouding.

Via haar zus Wil leerde zij Piet Joosten kennen.
Zij zijn in 1959 getrouwd. Piet en Riet huurden
zij een huis in Boesingheliede en na een aantal
jaren konden ze het huis kopen. Ze hadden een

grote tuin waarin zij ook groenten verbouwden.

Regelmatig ging Riet op haar brommertje naar
haar moeder in De Zilk om te helpen. In de
winter nam ze de bus en Piet kwam haar dan
later ophalen.

Helaas kreeg Riet geen kinderen en daarom
genoot ze des te meer van haar nichtjes en
neefjes.

Riet hield van lezen, breien en naaien. Een
andere hobby was piano spelen. Ze heeft een
aantal jaren les gehad en oefende trouw iedere
dag. De laatste jaren kon Riet zich er moeilijk
toe zetten om piano te spelen vanwege haar
stijf geworden vingers.

Samen met Piet hield ze van fietsvakanties en ze
hebben vaak meegedaan aan de Drentse
Vierdaagse. Nadat Piet met pensioen was
brachten ze hun vakanties vaak door in het
buitenland.

Rond 2008 werd het werk rond het huis hen te
veel en verhuisden ze naar een appartement in
Hoofddorp. Ze zaten nu meer tussen de
mensen, winkels waren dicht in de buurt. Een
verandering ten goedel!

In 2017 is Piet overleden waar Riet veel leed van
heeft gehad. Ze moest nu verder zonder hem en
dat viel haar niet mee.

Onder de mensen zijn was heel belangrijk voor
haar. Ze genoot wanneer er mensen op bezoek
kwamen en ze genoot van de kleine dingen.

Ze was altijd van de partij wanneer de KBO een
uitstapje organiseerde.

Afgelopen augustus werd Riet opgenomen in de
het ziekenhuis en op 13 augustus is ze
overleden.

Riet had al beslist dat de uitvaart dezelfde moest
zijn als die van Piet. Op 21 augustus jl. vond de
uitvaart plaats in onze kerk onder leiding van
pater Albert Toppo, waarna zij werd
gecremeerd. Kort geleden is de urn met haar as
bijgezet in onze urnenmuur bij de urn van haar
geliefde Piet.

Bea van Oudenaaren

Stand financiéle zaken

Stand van zaken kerkbalans

Op 30 november staat de teller van de gezamelijke bijdragen op € 167.900

Actie L

Kerkbalans

@ Joannes de Doper

= wwuhjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage

€167.900

Help onze parochie missionair te houden

€ 218.500
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Parochiebreed

Oekraine, nog steeds? JA, helaas wel

Vandaag zijn wij voor de 15de X met uw
donaties naar De Rijp geweest.

Aldaar was het even schrikken want het
bekende aflever adres was gesloten.

De Stichting Caritas Ukraine-Holland moest per
1 november j.|. hun sorteer locatie verlaten.
Hals over kop zijn ze verhuist naar Zuidkade
nummer 5 in De Rijp.

Alle vrijwilligers moesten een paar tandjes
bijzetten.

Daar het sorteren al veel tijd vergt kwam nu de
plotselinge verhuizing er nog bij.

Maar ondanks die druk waren alle vrijwilligers
weer blij met uw bijdrage.

In de media verdringt Gaza-Israél de nood in
Oekraine naar de achtergrond.

En wat we dagelijks daarover zien en horen is
ook schrijnend.

Maar helaas gaat Oekraine de 2de winter in in
oorlogstijd.

Mag helder zijn dat zij onze hulp niet kunnen
missen.

»
B

Hoelang houden de burgers de moed er nog in
nu Rusland hen steeds meer in de kou zet?

Met die vraag v.s. ons welzijn kunnen en mogen
wij deze slachtoffers niet loslaten.

Wij danken u dan ook wederom voor uw
donaties.

Wij blijven daarom ook onvermoeibaar om

donaties vragen.

Zo is er aanhoudend behoefte aan;

- Slaapzakken en dekbedden daar is een
chronisch gebrek aan.
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+ KLEDING; Winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en T-shirts.
Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude winter
worden!!

o Het uitzoeken van de kleding is erg veel
werk, U helpt ons geweldig door de kleding
schoon, heel en gesorteerd in heren-dames
en kinderkleding in te leveren.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen
(niet dicht zodat wij er nog iets bij kunnen
doen) en op de doos of tas een code te
schrijven: heren 18A, dames 18B, kinderen
18C. Dekens, slaapzakken en dekbedden 9B.

+ Medisch materiaal en overige spullen voor
mensen op de viucht en in nood.

- Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden.

+ Voedsel maar wel houdbaar.

- (Nood)aggregaten, klein en groot. Misschien
staat er nog een in uw schuur!
o Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID.

« Financiéle hulp in vorm van donatie met name
voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog
zijn. - Geld overmaken kan op;

Rabo: IBAN NLO7RABO 0126264635

Wij gaan straks Kerst en Nieuwjaar vieren.
Helpt u mee de Oekrainers er ook iets van mee
te geven?

« Inleveren van uw donaties kan bij het
secretariaat in het Parochiehuis van Joannes de
Doper kerk.

« Het secretariaat is beschikbaar van maandag
t/m vrijdag vanaf 09.00uur tot 12.00uur.

+ Als u zich meld doet het secretariaat de garage
open alwaar uw spullen worden verzameld.

Wederom dank voor uw aandacht.

George van Gouthem
Peter van der Kamp



TUINONDERHOUD

N\

SCHUTTING & HEKWERK

/s

SIERBESTRATING

\ VERLICHTING & ELEKTRA

’ TUINAANLEG

A Y GROENE DAKEN & AFWATERING

groenspecialisten

== GREENSPOT
||

06 226 60 585 » info@greenspottuin.nl « greenspottuin.nl

JaeB WOUTERS
88 Huis EN HAARD N KBO/.\

*’\\ Tl
/

b 7
Haarlemmewmeer

Katholieke Bond van Oudere®

Kruisweg 115-A belangenerganisatie
seniorsn
2131 CV Hoofddorp P

Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
023 5 617972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl




Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en
de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de
kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen.
Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen
voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil
door een spleet in de doos. ‘Alles oké!” piept hij. Ze
horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt
verder en roept: ‘Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg
van hout! Zou er een baby komen??’ De muizen
proberen te bedenken wie er een baby krijgt.
Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de
dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op
zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op

de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres
en mijnheer pastoor. \

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen

dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb
eeh grote boodschap voor u een grote vreugde
voor het hele volk. Vanhdaag is in Bethlehem
uw redder geboren. U zult een kind vinden
dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt’.

- - 5
Naar Lucas 2,10-12

Diepe nacht, het komt ter ore

in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Geboorte wﬁ KiK

‘Héhé... hijgt mevrouw Bontje, ‘Kijk, ik heb alles al
klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering,
de kribbe!” ‘Mooi, zegt mijnheer pastoor, ‘Als jij ze
hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan

kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan
de slag!’ ‘Ooo!’ fluisteren de muizen, ‘Het zijn spullen
voor Kerstmis!” Florans juicht: ‘Nu weten we ook voor
WIE het wiegje is!” Maar waar is hun broer Ricardo?
Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij
tevoorschijn, glitter op zijn neus. ‘Ik heb het Kindje
gezien!’ piept hij. ‘Het was in een doek gewikkeld!
Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets
verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte
van het Kerstkind...

Diepe nacht, God laat zich horen

* aan de herders die tevoren om de mensen aan te sporen

tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
#¢ Zijn Zoon Jezus is geboren!

Tekeningen: M. Jurrigns



