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Huispaaskaars 2024

Op de valreep ontvingen wij bericht dat de huispaaskaars 2024 weer kan
worden besteld. De bestelling moet al voor 19 februari 2024 zijn verwerkt!

De bestelling kan via het parochiesecretariaat en (waarschijnlijk) ook via onze
website www.hjoannesdedoper.nl/webshop worden besteld. De kosten
bedragen € 25,- per kaars; dit dient vooraf te worden betaald.

De huispaaskaars 2024 bevat een afbeelding van een levensboom en kruis, is
25 cm hoog en conisch van vorm (60 mm onder-; 40 mm boven).

Van de redactie

Waarde lezer,

Na Kerst en Driekoningen hebben we nu ook de volgens sommigen
meest sombere maand van het jaar alweer achter ons gelaten.
Ongetwijfeld zijn er in die tussentijd al veel goede voornemens aan
de kant gezet, door andere vervangen of doorgeschoven naar een
later jaar. In ieder geval kunnen we dus kunnen weer gewoon verder!

Niet helemaal, want de INFO-redactie is ondertussen met pensioen’
gegaan. En daarom willen we eerst een woord van dank richten tot
onze voorgangers in dit metier: Flora, Anja, Afra en Bert. Heel veel
dank voor jullie inzet voor de redactie van de INFO gedurende vele
jaren!

En nu, gewoon weer verder! Met een blik op de agenda in het midden van deze INFO zien we dat de
volgende bijzondere periode die culmineert in Pasen zich alweer aankondigt: halverwege deze
negenentwintigdagen lange maand is het namelijk Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd waarin
we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus.

De Veertigdagentijd wordt (of werd) ook wel aangeduid als de 'de vastentijd' en dan zouden de paaseitjes
die je alweer geruime tijd in de winkels aantreft wellicht nog maar even moeten wachten, ofwel
opzouten dus. Of met de carnaval opeten natuurlijk.

Er volgt een periode van bezinning waarin u onder meer kunt deelnemen aan de sobere maaltijden of
een veertigdagenretraite waarvoor u de deur niet uit hoeft.

De kersverse INFO-redactie heeft zich ondertussen afgevraagd waar we in hemelsnaam aan zijn
begonnen. Een andere vorm van bezinnen zullen we maar zeggen.

Het doel ten minste dit periodiek tot stand te brengen lijkt in ieder geval gehaald. Hier en daar zijn we
onszelf een beetje te buiten gegaan aan wat kleine veranderingen. We hopen in ieder geval dat het goed
bevalt. Laat het ons vooral weten via inforedactie@hjoannesdedoper.nl!

De INFO-redactie




Pastoraal Woord

"Zie, lk maak alles nieuw"

“.Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen
zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen
van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen
geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En Hij die op
de troon is gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw.”

Elke dag is een nieuw begin, en elk nieuw begin
is een moment van hoop. Een nieuw jaar is
begonnen: van harte Gods zegen toegewenst!
We hopen dat het nieuwe jaar ons vele kansen
en mogelijkheden zal brengen voor ons eigen
leven, voor onze parochie en
kerkgemeenschap.

In januari en februari ga ik deelnemen aan een
deel van het catecheseprogramma met
gehandicapten in Het Brandpunt.

De allereerste bijeenkomst is reeds geweest,
voor mij was het nieuw. We hebben samen
gezongen en een aantal bijbelverhalen met
elkaar gedeeld. Ik heb erg genoten en veel
plezier gehad en kijk uit naar de komende
bijeenkomsten.

Er zijn een paar nieuwe mensen bij onze kerk
gekomen via hun zoektocht en
nieuwsgierigheid naar het geloof, wij heten hen
van harte welkom in onze missionaire parochie.

De kerststallententoonstelling van de afgelopen
feestdagen waren een inspiratie voor enkelen
om hun geloof te vernieuwen of juist te
verdiepen. Dank aan alle vrijwilligers die deze
tentoonstelling dit jaar weer maogelijk hebben
gemaakt.

In onze INFO redactie zit nu ook nieuw team.
We hopen dat hun bijdrage u inspiratie zal
geven, zodat wij middels De INFO nauw met
elkaar verbonden blijven.

Er zijn waarschijnlijk nog andere nieuwe dingen,
maar ik noemde slechts enkele om te illustreren
dat er altijd nieuwe dingen gebeuren in onze
bruisende parochie. De nieuwe gebeurtenissen
zijn een teken dat we gezamenlijk hoopvol naar
de toekomst kunnen gaan.

In het boek Openbaring waaruit ik een paar
verzen geciteerd heb, gebeuren er elke dag
nieuwe dingen, op iedere tijd zelfs. Onze God
waarvan we de geboorte met Kerstmis vierden
was geen gast die ons voorbij loopt, maar Hij is
onder ons. Hij woont onder de mensen.
Wanneer we bij en in Hem leven dan mogen we
kansen zien en maken om verder Zijn
aanwezigheid te laten voelen en zien.

Zo maken we met zijn allen iets moois.

Jezus verandert niet, maar onze omgang met
Hem verandert wel gedurende ons leven,

Hij moedigt ons aan om iets nieuws te creéren.
We geloven dat wat nieuw en mooi is door de
bijdragen van onze vrijwilligers of andere
betrokkenen een teken zijn van “lk maak alles
nieuw”.

Dat is waardevol voor iedereen die het ervaart
en ondergaat. Laten we elkaar ondersteunen in
onze vrijwillige dienstbaarheid dan komt er
altijd iets nieuws onder ons.

Namens de pastoresteam wens ik u allen het
beste toe.

Pater Eko SM, SVD




Van het bestuur

Parochianen vragen zich soms af: wat doet het parochiebestuur? Niet dat er iets mis is met het doen
van je werk in stilte. Dat doen onze vrijwilligers immers ook. Maar wat gebeurt er in dat bestuur?

Daarom een kort, uiteraard onvolledig overzicht.

Net als alle jaren zorgt
het bestuur voor de
organisatie van dat wat
de kerk in essentie is:
een zichtbare en
levende
parochiegemeenschap.
Een kerk die de missie
heeft het geloof uit te
dragen, die samen viert,
feest en rouwt. Een welkome kerk voor
iedereen. Als plek om een kaarsje op te steken.
Als centrum voor het beleven van het geloof en
voor verdieping.

Een duidelijke visie hierop, ondersteund door
bijeenkomsten met parochianen, leidde ons in
2023 naar het ontwikkelen van een uitgewerkt
pastoraal plan. Hierin staan versterking en
samenwerking zowel binnen als buiten de
parochie de komende jaren centraal.

Onze gebouwen waren in 2023 een bron van
zorg. Vooral het langjarig onderhoud heeft onze
aandacht nodig. Het houden van financieel
overzicht, het aanvragen van vergunningen en
subsidies, het beoordelen van offertes en het
begeleiden van werkzaamheden, het volgen
van procedures en veiligheidsmaatregelen, de
contacten met onze deken, het Bisdom en de
SVD, het is nog slechts een deel van de taken.

In 2024 zullen het ontwikkelen van (regionale)
samenwerking en versterking van de
onderlinge banden in onze multiculturele
parochie aandacht opeisen. Met onze grote en
enthousiaste groep vrijwilligers organiseerden
we in 2023 naast de liturgie bijna te veel
activiteiten om op te noemen. Ook dat gaat ook
komend jaar gewoon door.

Goede communicatie blijft nodig ook in 2024.

Dat doen we met bijeenkomsten met de
vrijwilligerscodrdinatoren en met informatie
voor kerkgangers en belangstellenden. In 2024
start een nieuwe INFO redactie (zoekt nog hulp)
en is er extra aandacht voor onze nieuwsbrieven
en websites. 0ok het bestuur zal hierin
regelmatig van zich laten horen.

Tenslotte: luisteren is een belangrijke taak van
het parochiebestuur. Naar degenen die onze
kerkgebouwen en tuin onderhouden. Naar hen
die het dagelijks reilen en zeilen begeleiden of
bijvoorbeeld de liturgie verzorgen en het
streamen regelen. En luisteren naar allen die
een beroep doen op onze gemeenschap.
Aarzel daarom niet om ons aan te spreken, te
bellen of te mailen. Met Gods zegen zorgen we
ook in 2024 samen voor een open, levendige
Joannes de Doper parochie waar we trots op
kunnen zijn.

Namens het bestuur,

Stef Franke,

vicevoorzitter
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl

Opbrengst kerststukjes

De opbrengst van de kerststukjes voor de
verbouwing van de Pastorie is een groot succes.
Wij zijn erg blij met de verdiensten van €1.345.
Het zet ons aan om een volgende keer door te
gaan met het maken en verkopen van deze
kerststukjes.

Hartelijk dank voor uw aankopen!

Hartelijke groet van Karin en Dorothee
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Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 van start

Het weekend van 3 en 4 februari starten we de Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie
van het land. Plaatselijke kerken vragen hun leden om de jaarlijkse financiéle bijdrage. Doet u dit

jaar ook (weer) mee?

Waarom kerkbalans?

Uw bijdrage is onmisbaar om het
samen-kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te
geven. De parochie krijgt immers geen geld uit

Actie
Kerkbalans
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Heeft Rome of van de bisschop. Zij kan alleen
bestaan dankzij uw financiéle steun. En door de
inflatie zijn de kosten ook voor ons flink
gestegen. Aan voor wie dat mogelijk is, vragen
we daarom de kerkbijdrage dit jaar met 5% te
verhogen. Doet u nu nog niet aan kerkbalans
mee, wilt u dit dan overwegen? Want samen
zorgen we voor het vele goede werk van onze
parochie.

Hoe staan we erbij?

Gelukkig kunnen we veel kosten laag houden of
zelfs geheel vermijden. Dit dankzij de grote
inzet van al onze vrijwilligers. In maart 2024
worden bovendien zonnepanelen geplaatst op
het dak van de dansschool achter de kerk. Dit
zal een jaarlijkse besparing gaan opleveren.
Verder zijn we blij met de beperkte, maar
gestage, groei van het aantal nieuwe
kerkgangers en de groeiende opbrengst van de
wekelijkse collectes.

Helaas neemt, o.a. door vergrijzing, het aantal
deelnemers aan onze kerkbalans wel flink af.
Een daarmee ook de opbrengst. Juist deze
jaarlijkse inkomsten zijn nodig om de parochie
een stevig financieel fundament te geven.
Vandaar deze oproep. Kerkbalans blijft ook bij
ons hard nodig.

Hoe kunt u bijdragen?

Maak uw jaarlijkse kerkbalans bijdrage over op
NLO6INGB 0000172863 of

NL70 RABO 0324501528 ten name van

RK Parochie H. Joannes de Doper,

onder vermelding van Actie Kerkbalans 2024.

Bedankt voor uw bijdrage!




Het evangelie van Marcus

In dit kerkelijk jaar 2023-2024 staat het
evangelie van Marcus centraal.

Het is naar men vermoedt het oudste van de
vier boeken over Jezus in het Nieuwe
Testament, geschreven rond 70 na Christus,
en de basis geweest voor de evangelién van
MatteUs en Lucas. Het is tevens het kortste
van de vier.

De eigenheden van dit boek over Jezus willen
we ontdekken op twee avonden, gewijd aan
dit evangelie.

Adrivan der Wal neemt ons mee door het
kortste van de vier evangelies, op twee
avonden in

Het Parochiehuis

maandag 5 en 19 februari 2024
aanvang 19.30 uur

Graag even aanmelden bij het secretariaat
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of
telefoon 023 - 563 8145

Van Genesis tot Jezus

Ontdek de rode draad in de Bijbel. In een serie van
acht dinsdagavonden volgen we het spoor door
de Bijbel met telkens een andere blik op de bijbel
en enkele bijzondere verhalen daaruit.

Patrick Gunther, Angelique Poortvliet en Marcel van
Lochem nemen u hierin mee.

De Ontmoeting

dinsdag 6 en 20 februari 2024,

aanvang 19.30 uur

Informatie: Patrick Gunther, tel. 023 - 369 0144,
catechese@hjoannesdedoper.nl
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Raad van Kerken
Hoofddorp

Samen in Gesprek over Familiestamboomraadsels

De Ontmoeting
donderdag 8 februari 2024
14.00 tot 16.00 uur

Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee.

Hans Roelofs doet al vele jaren onderzoek naar de
stamboom van zijn familie en doet dan heel
interessante ontdekkingen, zoals hij eerder al bij
Samen in Gesprek vertelde en in de Ark.

In het vervolg hierop is vanavond deze lezing met
gesprek en vele geprojecteerde foto’s waarin de

- zoektocht naar diverse verhalen, geruchten of

familiemythes op vele plaatsen in Nederland en
Europa de revue zal passeren.
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Informatie: Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com of 06 - 5162 0939 of

Coby Bergsma 023 - 565 2400

[Foto: Hans Roelofs; Tien kinderen Pietersen]




Bezinning tijdens zes sobere maaltijden in de 40 dagentijd

Wilt u zich in de 40 dagentijd bezinnen op uw bijdrage aan een leefbare
samenleving? Neem dan eens deel aan één of meerdere sobere maaltijden. Op
zes woensdagavonden kunt u op verschillende locaties van Hoofddorpse kerken
aanschuiven voor een maaltijd met vegetarische soep en brood. Elke avond staat

een maatschappelijk onderwerp centraal.

Inloop is vanaf 17.45 uur en de maaltijd is

van 18.00 uur tot 19.15 uur.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Na aftrek van kosten wordt de bijdrage
geschonken aan een goed doel. Per maaltijd
wordt bepaald welk goed doel dat is.

Wilt u deelnemen? Reserveer dan per e-mail via
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl.

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden. Het
telefoonnummer staat bij de betreffende avond.
Opgeven uiterlijk de maandag voor de
desbetreffende maaltijd.

Programma Sobere maaltijden 2024

14 februari, Het Fundament, Kruisweg 1069
Ondersteuning straatkinderen in Kinshasa.
In Kinshasa DR Congo, leven duizenden
kinderen op straat. Pater Mathew Thekkeyil SVD
vertelt over het Vastenactieproject
“Zonnepanelen voor straatkinderenopvang",
Opgeven bij het parochiesecretariaat:

tel. 023 - 563 8145 (9-12 uur) of e-mail
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

21 februari, De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Wonen en werken in het AZC Hoofddorp.
Erna Kanon, programmabegeleider bij het AZC
in Hoofddorp, vertelt, samen met een
asielzoeker, hoe bewoners en medewerkers het
werken en wonen in het AZC beleven.
Opgeven bij Pia Jonkman:
pia.jonkman@ziggo.nl, tel. 06 - 2262 3000

28 februari, Het Fundament, Kruisweq 1069
Slavernijherdenkingsjaar.

Raminah van Eer heeft hierover gastlessen op
scholen verzorgd. Fotograaf, Marie-Louise
Hodge, heeft met jongeren een fotoproject
gedaan. Samen leggen ze het belang van
aandacht voor ons slavernijverleden uit.
Opgeven telefonisch bij het parochiesecretariaat
tel. 023 - 563 8145 (9-12 uur) 6f email
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

13 maart, Het Brandpunt, Hoofdweg 770

Mercy Ships zijn ziekenhuisschepen bemand
door vrijwilligers die de armste landen van de
wereld helpen door medische zorg te bieden.
Merel Piet is een vrijwilligster van Mercy Ships en
vertelt ons er meer over.

Opgeven bij Anita de Vries,
mpksoberemaaltijd@gmail.com

tel. 06 - 2696 4918

20 maart, Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691
Samen Sterker Tegen Armoede
Haarlemmermeer.

Samenwerkingsverband tegen armoede in de
Haarlemmermeer met als doel geldzorgen,
schulden of armoede te ontstijgen.

Een lid van het verband vertelt hierover,
Opgeven bij: Diderika de Groot,
jenddegroot@hotmail.com tel. 06 - 5430 4254

27 maart, De Ark, Muiderbos 36

De BinnensteBuitenTuin (BBT) in Warmond is
een kleinschalige zorgorganisatie waar
jongeren terecht kunnen voor hulp om
problemen en zorgen (samen) aan te pakken.
BBT biedt therapie, dagbesteding en onderwijs.
Yonina Hordijk vertelt ons over de BBT
Opgeven bij: Frances Don,
francescwdon@hotmail.com tel. 06 - 8155 2827




Intuitief schilderen

Hedi Hegeman organiseert het komende jaar vier
bijeenkomsten ‘Intuitief schilderen’

Ze zegt hierover: 'We werken aan de hand van
de vier seizoenen. Wat de Bijbel ons te zeggen
heeft over het seizoen komt kort aan de orde in
een voorgesprek, waarna het schilderen begint.
Deze eerste keer gaat over de winter, op
woensdag 1 mei vieren we de lente. Na de
zomervakantie komen nog de zomer en de
herfst aan bod. Die data worden later gepland.
We gebruiken acryl of aquarelverf, naar keuze.
Eigen materialen meenemen mag ook. We
vragen een eigen bijdrage van 5 euro voor
materiaalkosten, koffie, thee en wat lekkers.

Achterzaal Doopsgezinde kerk,
Hoofdweg 691, Hoofddorp
woensdag 14 februari 2024
14.00-16.30 uur

Aanmelden voor de wintereditie: uiterlijk 7
februari bij hegemanhedi@gmail.com

Bezinningsavond over de paus

Er zijn sterke geruchten dat Franciscus, 87 jaar,
omwille van zijn leeftijd en gezondheid
binnenkort gaat aftreden.

Waar of niet waar; misschien is het wel eens
mooi om te vertellen wat een paus is, wat is zijn
macht en zijn positie?

Wat betekent ‘onfeilbaarheid’? Wat is een
‘conclaaf’?

Wat is de positie van een kardinaal? En wat is de
betekenis van al die gebruiken en rituelen?

En hoe wordt de kerk van Rome bestuurd?

Rob Mascini geeft de antwoorden.

Parochiehuis
maandag 26 februari 2024

aanvang 19.30 uur

Aanmelden: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Helpt u mee op 22 februari?

Op donderdagochtend 22 februari vragen we
uw hulp om samen met elkaar in het
parochiehuis de Vastenactie brieven en folders
in enveloppen te doen, die enkele dagen later
met de INFO samen uitgedeeld gaan worden.

Dit is altijd heel gezellig met elkaar.

En zo draagt u enorm bij aan een succesvolle
Vastenactie.

We beginnen om 9.00 uur.

Komt u ook helpen?

Parochiehuis
donderdag 22 februari 2024
vanaf 09.00 uur

U kunt dit doorgeven aan Wim Piels
(vom-groep@hjoannesdedoper.nl) of aan het
parochiesecretariaat.
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Spirituele bewegingen

Inleiding over verschillende spirituele
bewegingen en hun werken.

Eeuwenlang hebben mannen en vrouwen
gemeenschappen gevormd om samen in te
bidden en te werken. ledere gemeenschap
heeft een eigen manier om God te dienen, Zijn
woord te verkondigen, of Zijn woord in praktijk
te brengen door een bepaalde levenswijze en
goede werken.

Wat motiveert en inspireert hen?

Elke laatste woensdag van
een maand besteden we
aandacht aan een van
deze bijzondere
gemeenschappen in de
moderne tijd.

Onderwerp: Franciscanen
| (Fervan der Rijken)

De Ontmoeting
woensdag 28 februari 2024
aanvang 20.00 uur

Informatie: Patrick Gunther, tel 023 - 369 0144,
ontmoeting@hjoannesdedoper.nl

Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand
Vredesvespers.

In deze vieringen bidden wij om recht en vrede
in de wereld.
De vieringen duren ongeveer 20 minuten.

Doopsgezinde Kerk
Hoofdweg 691, Hoofddorp
vrijdag 1 maart 2024
aanvang 17.00 uur

De symbolen enriten in de liturgie

Onze liturgie staat vol met symbolen, brood, wijn, olie, water, as, kaarsen, wierook, kerkelijke
kleding, bel. Maar wat zijn symbolen en hoe werken ze? Wanneer wel en wanneer niet?
En waarom staan we bij het evangelie en zitten we bij andere bijbellezingen?

Een verkenning met Rob Mascini naar soms vergeten en onbekende symbolen.
Deze avond kan tevens als voorbereiding dienen voor de volgende avond waarin met name de
liturgie in de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen de revue passeren.

Parochiehuis
4 maart 2024
aanvang 19.30 uur




Vieringen

Bijzondere vieringen
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 1 maart 17.00 Vredesvesper voor Oekraine; Doopsgezinde Kerk

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel

zondag 4 februari 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gast voorganger)

zondag 11 februari 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 18 februari 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 25 februari 10.00: Woord- en communieviering; Mario Boelen (geestelijk verzorger)
zondag 3 maart 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijj op zondag 7 en 21 februari 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Geen vieringen op korte termijn gepland

regulier advents-
actie

25 en 26 nov € 513,55
2en3dec ' 461,40 [ 189,40
9en 10 dec ! 389,25 ! 137,15
16 en 17 dec ' 425,40 ! 317,70
24,25 en 26 dec ' 3.589,80 ' 1.469,70
30en31dec+1jan ' 885,50 ! 215,50
6en7jan 2024 ! 597,80



Overzicht vieringen kerk en kapel 3 februari - 1 maart 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

5e zondag door het jaar

Za 3feb 19.00:

Zo 4feb  10.00:
12.00:

Di 6 feb 11.00:

Do 8feb  11.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

6e zondag door het jaar

Za 10feb 19.00:
Zo11feb 10.00:

12.00

Di 13feb 11.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor

Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
- overleden ouders Koeckhoven - vd Hulst
Engelstalige Filipijnse vieirng; -; Filipijns koor

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk

Aswoensdag; Vastenactie

Wo 14 feb 19.30:

Do 15feb 11.00:

Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; Gemengd koor

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Eerste zondag in de veertigdagentijd; Vastenactie

Za17feb 19.00:

Zo18feb 10.00:
12.00:

Di 20feb 11.00:

Do22feb 11.00:

Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Cantor

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Tweede zondag in de veertigdagentijd; Vastenactie

Za24feb 19.00:
Zo25feb 10.00:

12.00:

Di 27 feb  11.00:

Do29feb 11.00:

Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; -

Eucharistieviering; pater E. Manek en pastor L. Mesman; -
Catecheseproject gehandicapten
Engelstalige Filipijnse vieirng; -; Filipijns koor

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)
Derde zondag in de veertigdagentijd; Vastenactie

Za 2mrt  19.00:
Zo 3mrt  10.00:

12.00:

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor

- Frans Koeckhoven; Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
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Kennismaken met ‘tuinman’ Leo Ammerlaan
“lk werk het liefst op mijn knieén, dan zie je het best hoe alles erbij staat”

Tekst: Anja Maas

Leo Ammerlaan (84) is een van de vijf leden van de
Tuingroep, die ervoor zorgt dat onze Bijbelse tuin — voor
velen de parel van de polder - zo mooi kan blijven als die
nu is. Leo doet zijn tuinwerk op zijn knieén. “Want’, vertelt
hij, “dan ben ik het dichtst bij de grond en kan ik het beste
zien wat zich daar allemaal afspeelt. Voor mij begint goed

tuinonderhoud vooral bij de grond.”

Het is woensdagmorgen 3 januari. Het nieuwe
jaar is net begonnen en in het Parochiehuis
praat ik met Leo. Buiten valt de zoveelste
stortbui, binnen snort ouderwets de kachel. Het
is duidelijk geen aanrader dit interview in de
tuin te laten plaatsvinden. Dus kiezen we voor
“binnen” en praten daar over die bijzondere
plek waar Leo zich meer dan thuis voelt. “Mag ik
je een bevlogen tuinman noemen?” “Ja zeker.
Zorgen voor wat groeit en bloeit zit in mijn
genen. Ik kom uit de agrarische sector, mijn
vader zat in de tuinbouw, hij teelde groente. Ik
ben geboren in Pijnacker. Ik kom uit een
rooms-katholiek gezin, we hadden 11 kinderen.
Op een gegeven moment besloot mijn vader
dat het beter was om te verhuizen naar
Rijsenhout. In het begin hadden we het daar
best moeilijk, we kregen namelijk geen
vergunning om een huis te bouwen. Uiteindelijk
lukte dat wel, maar het duurde veel langer dan
gedacht. En al die tijd moesten we wonen in
een bouwkeet. Met ons grote gezin was dat
voor mijn moeder een hele zware periode.” .

Het gezin Ammerlaan bleef niet bij elkaar
wonen in Rijsenhout. “Mijn vader ging terug
naar Pijnacker. Mijn broers bleven wel op de
kwekerij in Rijsenhout en gingen over op
bloemen, vooral rozen. Uiteindelijk verhuisden
zij naar een plek in de buurt van Burgerveen.
Ons oude bedrijf in Rijsenhout werd opgekocht
door de provincie en toen zijn we verhuisd naar
de Hoofdweg bij Uithoorn. Inmiddels was onze

dochter ook in ons bedrijf begonnen. We
kweekten vooral orchideeén. Het was altijd al
een familiebedrijf en dat is het gebleven. Na
mijn vader werd alles verdeeld tussen mij en
enkele van mijn broers. En toen ik ermee
ophield nam mijn dochter het over. Dat was zo'n
17 jaar geleden. Ook zij heeft er inmiddels
afscheid van genomen, maar het bedrijf doet
nog altijd mee in de agrarische sector”

Leo Ammerlaan was kweker in hart en nieren.
“Ik ben in dat vak en in ons bedrijf geboren, dat
zei ik al. En zoals dat vroeger ging, koos je als
zoon automatisch voor het vak van je vader. In
mijn geval was dat ook zo. Zodra je oud genoeg
was, hielp je een handje mee. In de avonduren
heb ik mijn beroepsopleiding afgerond.

Naar Hoofddorp. Zo'n 14 jaar geleden
verhuisde hij samen met zijn vrouw Pia naar
Hoofddorp en daar wonen ze nog steeds. Het
betekende niet alleen een nieuw huis, maar ook
een nieuwe kerk: de Joannes de Doper. “Ik zei
het al, ik kom uit een r.k. gezin. Naar de kerk
gaan hoorde erbij. We konden ons geen leven
zonder de kerk voorstellen. Het was dan ook
niet meer dan logisch dat de Joannes de Doper
bij ons ook een vaste rol zou gaan spelen. Ik
meldde me direct aan voor het Gemengd Koor.
Ik heb altijd graag gezongen. Jarenlang was ik
lid van een shanty-koor. In Leimuiden. Met heel
veel plezier. We zongen in de hele regio, maar
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met shanty zingen ben ik nu opgehouden. Ik
ben op weg naar de 85, dan wordt het teveel
om steeds — vooral in de avonduren- op te
treden!” Wat niet teveel wordt, is samenwerken
in de tuingroep. “Wim Piels maakte indertijd
een rondje en deed een oproep: we zoeken
mensen die willen helpen bij het
tuinonderhoud. Het was kort voor het afscheid
van Kees van Lent. De tuin stond er slecht bij,
hoorde ik. En ik dacht: het kan toch niet zou zijn
dat die prachtige tuin, Kees' levenswerk, zou
moeten verdwijnen vanwege te weinig
onderhoud? Ik meldde me aan en samen met
nog vier anderen vorm ik inmiddels de
Tuingroep. Die anderen zijn Bram, Theo, Jacques
en Jan. We zijn een enthousiaste groep,
allemaal besmet met het planten- en
bloemenvirus. Of ik een favoriete plek heb? De
Hemelberg. Daar staat zo vreselijk veel. Bram
weet er alles van. Hij heeft dat helemaal
uitgezocht en overzichtelijk gemaakt op een
kaart. Een enorm werk, maar die kaart is voor
ons erg praktisch. En bij alle planten staan
houten naambordjes. Dat hebben we te danken

van Paul te Boekhorst. Ook fantastisch. Die
bordjes maken het voor iedereen makkelijker.
Staat de Hemelberg bij Leo op één, zijn absolute
nummer twee is Ruth. “Ze staat daar zo prachtig
tussen de aren. Ja, als je eenmaal in de
agrarische sector bent geboren, dan blijft je hart
daarnaar uitgaan. Maar ook Jacob vind ik erg
mooi. Een indrukwekkend beeld, zo prachtig
gemaakt. Het dwingt je er wat langer naar te
kijken en dan zet het je beslist aan het denken.”

Of hij spijt heeft, dat hij zich heeft gemeld
voor de Tuingroep? “Helemaal niet. We zijn

een prima groep en iedere dinsdag tussen 9.30
en 13.00 uur enthousiast aan het werk. Soms, als
dat nodig is, doen we extra dingen op
woensdagmiddag. Zolang mijn gezondheid zich
goed houdt, wil ik er graag mee doorgaan. Ja,
op mijn knieén. Want een mooie tuin begint bij
de grond. Je moet er met je neus bovenop
kunnen zitten.

En dat lukt mij het best op mijn knieén.”

Kerstgroepententoonstelling
groot succes

Op 16 december luidde Nelly Vellinga de bel, de
inmiddels traditionele handeling voor het
openen van ‘onze’ kerstgroepententoonstelling
in het Fundament.

Tot en met 6 januari waren daar circa 100 van
haar groepen te bewonderen. Haar totale
verzameling - zij is voorzitter van de
vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”
Nederland- omvat zo'n 300 exemplaren.

Een expositie die extra aandacht verdiende,
wantin 2023 werd gevierd dat het 800 jaar
geleden was dat Franciscus van Assisi de
allereerste kerstgroep presenteerde. En wat
prachtig dat in dit jubileumjaar in het
Fundament nog eens kon worden getoond hoe
het kerstverhaal multicultureel wordt verteld.
Liefst 884 enthousiaste bezoekers zijn komen
kijken!

Dank aan Henk en Ellie Koning, samen de grote
motor achter de expositie, hun
mede-organisatoren Ria Stolk en Wil Hand en
aan de groep vrijwilligers die tijdens de
expositiedagen een controlerend oogje in het
zeil wilde houden.

Dit jaar weer? We gaan ervoor!
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| E‘{EQC%;S & Eind van het jaar met het kinderkoor:
ﬁ‘;' 'Ki@@gg‘ﬁ €N een terugblik

Www.hjoannesdedoper.nl
Aan het eind van het jaar had het kinderkoor het druk. Veel meegemaakt, veel gezongen. Een korte
terugblik. Allereerst het jaarlijkse uitje. leder jaar gaan de kinderen op uitje, gezellig iets leuks doen
met elkaar. Dit jaar naar de bowlingbaan. Het was een hele leuke middag. En met heel veel dank
aan alle parochianen die dit mogelijk gemaakt hebben. leder jaar wordt er na een van de vieringen
gecollecteerd speciaal voor het kinderkoor. Dus eigenlijk was dit uitje een dankjewel van de hele

parochie. En ook dit jaar gaan we natuurlijk gewoon weer door. We hopen dan ook heel veel
mensen weer bij de familievieringen te mogen begroeten!

En het kinderkoor heeft natuurlijk hard
gerepeteerd. Voor de kerstvieringen, maar ook
voor een optreden in een verzorgingshuis.
Helaas werd dit kerstoptreden afgezegd,
vanwege veel Coronazieken in het huis. Er komt
vast een andere keer.

Twee kerstvieringen op kerstavond, een viering
voor de allerkleinsten en de familieviering. Wat
fijn dat er zoveel mensen kerst kwamen vieren.
Het was een prachtig begin van het kerstfeest.

Denk je, in 2024 zou ik ook wel mee willen doen..

dat kan! Alle kinderen zijn van harte welkom.

We repeteren ook in 2024 weer iedere
woensdag van 18.30 tot 19.15 uur.

Jongerenvieringen met
jongerenkoor in 2024

Het jaar 2024 brengt iets nieuws... een
jongerenkoor!! Na afgelopen jaar in de
vormselviering gezongen te hebben wilden de
jongeren graag door. Dit najaar hebben we al
een aantal keer geoefend. En nu gaan we echt
van start. Het jongerenkoor zal komend
voorjaar een aantal keer zingen in een viering.
We hopen dat het enthousiasme van de
jongeren overslaat op anderen, dat het koor
groeit en we met elkaar kunnen vieren. We
oefenen op woensdagen van 19.30 tot 20.30
uur. Dus kom vooral een keer kijken! En als je
denkt, ik vind het leuk om een keer te helpen
met het voorbereiden van een viering, dan kan
dat natuurlijk ook. De laatste zondag van januari
zingt het jongerenkoor in de kerk, daarna ook
op Eerste Paasdag.

Hulp gevraagd bij de familievieringen

ledere maand is er in onze kerk een familieviering. Deze viering vormt het hart van de
familiezondag, waarop ook de voorbereiding van het vormsel en de eerste communie plaatsvindt.
Qok is er een speciale bijeenkomst voor de ouders. In de viering komen we vervolgens allemaal
samen. Voor het voorbereiden van de viering zoeken we hulp. Het is weinig werk en we kunnen
veel verdelen. Met de pastores en de andere leden van de groep kom je tot het thema voor de
viering en schrijf je de gebeden. Het is leuk om te doen en je leert er ook veel van. Over de
verhalen, over het geloof. Het helpt je dus ook om je geloof te verdiepen. Als je meer informatie wilt
dan kan dat via email: kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl of na de familievieringen.

Heel hartelijk dank alvast!
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Kerstdienst en -brunch

Op 12 december 2023 was het zover.

De kerstdienst en -brunch voor cliénten van de
Bezoekgroep en diverse genodigden vond
plaats in het Parochiehuis. Een gedegen
voorbereiding was eraan voorafgegaan. Wie
doet de dienst, wie verzorgt de muziek en de
misboekjes, tafelopstelling, versiering,
uitnodigingen, inkopen voor de brunch,
fotografie, kortom te veel om op te noemen.
Maar het is gelukt. De zaal zat helemaal vol.
Pater Albert Toppo deed de dienst waarin hij
een mooie vergelijking maakte van
vluchtelingen in het verleden naar
vluchtelingen nu, ondersteund door
afbeeldingen op een groot tv-scherm. Pater
Albert en voormalig pastoor van Lent zegenden
gezamenlijk de aanwezigen, een mooi gebaar.
Harpiste Elise van der Leeuw begeleidde alle
kerstliedjes en verzorgde prachtige
achtergrondmuziek tijdens de brunch.

En ja, de brunch viel in de smaak! Koffie, thee,
koekjes en chocolaatjes, heerlijk belegde
broodjes, kerstbrood, (karne)melk en een toetje

na. Ook de leden van de Quiltgroep en de
Breigroep hebben hun beste beentje voorgezet
(waarvoor onze hartelijke dank) door het maken
van mooie kerstkaarten en kersthangers, die
aan de aanwezigen werden overhandigd. Maar
vooral elkaar ontmoeten en weerzien deed
saamhorigheid uitstralen.

We kunnen terugzien op een mooie en
waardevolle kerstbijeenkomst.

De Bezoekgroep: Louis, Sonja, Else, Ineke, Tiny,
Jenny, Jessica, Lia, Ton, Ineke, Piet en Betty.
Met dank aan hen die hand- en spandiensten
hebben verleend om deze bijeenkomst
mogelijk te maken.

Restauratie pastorie
Voortgang en planning

|
ijs
1

We zijn er trots dat veel parochianen niet alleen de actie kerkbalans
steunen maar 66k hebben bijgedragen aan het restauratie fonds
voor de pastorie. In 2023 is € 41.174 bijeengebracht, o.a. door de
organisatie van concerten, een fancyfair, door verkoop van
kerststukjes en door onze najaarsactie.

Met enkele kleinere reparaties die het woongenot van de paters
verbeteren zijn we inmiddels begonnen. Verder is gestart met het
verhuurklaar maken van het pand van de Ontmoeting.

Er wordt geisoleerd en er komen nieuwe dakramen. De toekomstige
huuropbrengst draagt bij aan de restauratie van de pastorie.

Ook in 2024 nodigen we u uit om acties te bedenken en geld in te

zamelen, Want naast het aanvragen van subsidies en hulp van
fondsen zullen we voor het grote werk (funderingsherstel, nieuwe constructieve vioer, enz.) met

elkaar nog flink door moeten sparen.
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De steen is weggerold
Doe mee aan de 40-dagenretraite van de jezuieten

“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuieten. De retraite start
op Aswoensdag (14 februari) en eindigt op Paaszondag. Met deze digitale retraite helpen de
jezuieten mensen om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Intenser beleven van Pasen Deelnemers aan de vorige digitale retraite waren
U kunt zich voor deze gratis retraite inschrijven enthousiast:

via www.40dagenretraite.org. Deelnemers - “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai.
ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks Integendeel, het ging naar de diepte. De

een gebedsmail. Als u meedoet, zult u het feest gebedsmails raakten mij dag na dag. Een

van Pasen intenser beleven. borrelende bron van intense inspiratie.”

« “De mails gaven een goede structuur in de
meditatie, het verloop is zeer helder, niet
zweverig. Het was een revelatie voor mij dat
meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit
mooie kerstgeschenk!"

« "Ik deed de retraite samen met mijn man. En
het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”

+ “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n
dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein
moment van aandacht en bezinning”

Meedoen? 40dagenretraite.org
Meer informatie: ignatiaansbidden.org

Foto: ©Gerwin Roff

Oekraine, Gelukkig Nieuwjaar!?

Wij laten een jaar achter ons met veel ellende in de wereld. ledereen heeft de hoop dat 2024 een
mooier jaar zal worden. Onze medemensen in Oekraine zitten ondertussen weer in een
oorlogswinter. Hoelang houden zij de moed er nog in? We kunnen en mogen Oekraine niet
vergeten. Zij kunnen onze hulp niet missen. Er is onveranderd behoefte aan het volgende:
Slaapzakken en dekbedden; winterkleding, shawls, mutsen en handschoenen, maar ook
ondergoed, sokken en T-shirts; medisch materiaal; spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden; houdbaar voedsel en (nood)aggregaten, klein en groot. Graag
extra aandacht voor de bruikbaarheid. Overige spullen voor mensen op de vliucht en in nood.

U kunt uw donaties inleveren bij het secretariaat in het Parochiehuis, van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. Ook uw financiéle hulp is van harte welkom, met name voor de transportkosten,
op IBAN NLO7 RABO 0126 2646 op naam van Stichting Caritas Ukraine-Holland in De Rijp.
Wederom bedankt voor uw hulp!

George van Goethem & Peter van der Kamp
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Steen des aanstoots of
Rots van vertrouwen?

Het kan enige discussie oproepen of de tekst
hieronder past onder het kopje Bijbelse tuin.
Misschien niet. Maar dan wel onder de naam van
het boekje dat bezoekers meekrijgen als ze op
eigen titel door de tuin gaan lopen: “Rondje rond
de kerk en een wandeling door de Bijbelse tuin’.

We kijken in deze INFO naar de grote stenen die
voor de kerk liggen. Als u erlangs loopt vallen ze
u misschien niet eens meer op. Ze liggen er
immers al zo lang. Inderdaad een dubbelklik op
de foto die hiernaast staat geeft aan dat de foto
in juli 2005 is genomen en dat toen dus de
steen is neergelegd, Het koste wat inspanning
van Kees van Lent en Leo van der Geest om het
gevaarte op de juiste plek te krijgen. Even
uitrusten op een inhammetje van de steen was
dan ook wel nodig.

Twee vijgenbomen

Dacht het kerkbestuur in eerste instantie dat het
planten van twee vijgenbomen (staan symbool
voor vruchtdragen) voor de kerk voldoende zou
zijn, al snel bleek van niet. Aan de rechterkant
van de kerkdeur kwam een grote ronde steen
en aan de linkerkant een enorm blok. In eerste
instantie leek het een steen des aanstoots, maar
na wat heen en weer geduw lag de steen op de
juiste plek en hoefde niemand zich er meer aan
te stoten.

Rotsblok

In het begin van de 20ste eeuw dichtte
(vertaalde) Jacqueline van der Waals: “Vaste rots
van mijn behoud” een lied dat decennialang
zeer geliefd is geweest onder protestanten.
Christus wordt in dit lied bezongen als rots der
eeuwen. De auteur draagt ermee uit dat
Christus steun, rust en bescherming schenkt. In
de kerkelijke traditie staat de rots bekend als het
symbool van Godsvertrouwen. In het Qude
Testament kom het woord rots wel meer dan
70x voor, vooral in de Psalmen. Maar ook in
persoonsnamen.

Bijbelse Tuin

Ook in het Nieuwe Testament krijgt Simon een
nieuwe naam: Petrus, wat rots betekent.
Petrus wordt de rots waar de kerk op is
gebouwd.

Molensteen

Die grote ronde steen rechts van de kerkdeur,
is een molensteen en verwijst naar het
evangelie van Marcus waar in hoofdstuk 9 vers
42 staat: "Wie een van deze kleinen die op mij
vertrouwen ten val brengt, kan beter met een
molensteen om zijn nek in zee geworpen
worden." Een waarschuwing tegen gedrag dat
kinderen en andere mensen hun geloof of
vertrouwen wegneemt.

Bijzondere verwijzingen

Deze twee stenen verwijzen dus naar
Bijbelteksten. En wat voor teksten, Eén van
bemoediging en de ander als waarschuwing.
Neem daarbij de symboliek van de
vijgenboom en je hebt al een overweging te
pakken alvorens je de kerk binnenstapt.

Ria Stolk
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“Wekelijks een nieuwjaarwens”
In gesprek met Arie Stroo

Het gebeurt steeds vaker: een volwassene die katholiek wil worden. Op 3 december ontvingen Arie
Stroo en Brayden Ding tijdens de internationale mis het doopsel, vormsel en hun eerste heilige
communie. Brayden is ten tijde van het interview nog op familiebezoek in China. We gaan met Arie
in gesprek hoe hij tot deze stap is gekomen en wat het voor hem betekent.

.

e = b o I e, o el
Arie Stroo staat linksvoor pater Mathew Thekkeyil;
Brayden Ding staat rechtsvoor diaken Patrick Gunther.

In en rond Hoofddorp

Arie woont zijn hele leven al in de
Haarlemmermeer. “Ik ben opgegroeid in
buurtschap De Hoek en ging naar school in
Hoofddorp.” Toen Arie 10 a 11 jaar was
verhuisde het gezin naar Nieuw-Vennep en ging
hij daar naar school. “Dat was een
protestants-christelijke school. Dus we moesten
psalmversjes leren, bidden en dergelijke. Mijn
vader was Nederlands hervormd, mijn moeder
katholiek. Het was de school die het dichtstbij
was, dat was het eigenlijk.’

Na de basisschool vonden zijn ouders het wel
handig dat de jonge Arie een vak zou leren en
daarom ging hij naar de (christelijke) LTS. Dat
ging goed waarna de MTS volgde. Na militaire
dienst ging hij aan de slag in de Nieuw-Vennep.
Maar na een aantal jaren wilde hij meer en
besloot de avond-HTS te volgen. Dat was zwaar,
want vijf jaar lang moest hij vier avonden in de
week naar school in Amsterdam. “Mijn vrouw
heeft in die tijd echt alles alleen gedaan. Ik heb
mij alleen toegelegd op werk en studie. Van de
50 studenten die begonnen, waren er na die vijf
jaar maar twee die ook echt afstudeerden.” Van

de studie heeft hij veel profijt gehad, zeker in
zijn tegenwoordige baan als consultant. Nadat
hij 2010 ontslagen werd bij zijn toenmalige
werkgever besloot hij zijn eigen bedrijf te
beginnen en dat draait nog altijd goed. Hij
adviseert bedrijven in de luchtvaartsector over
kwaliteit en kwaliteitszorg.

Nu woont Arie in Hoofddorp, in de wijk
Floriande. Hij woont er alleen. “Ik was 37 jaar
getrouwd en ruim 3,5 jaar geleden is mijn
vrouw overleden. Ze heeft tot tweemaal toe te
maken gehad met kanker en is daaraan
uiteindelijk overleden. Ik heb jaren voor haar
gezorgd.”

Toeval bestaat niet

Hoe is Arie hier in de kerk terecht gekomen? “lk
was altijd al religieus geinteresseerd, maar het
heeft nooit geleid tot regelmatig kerkbezoek.
Maar vorig jaar februari kwam ik hier om eens te
kijken of het wat zou zijn!” Net als bij zijn
christelijke school vroeger, lijkt er ook nu een
beetje toeval in het spel: “Omdat het hier
dichtbij was, ben ik toevallig hier terecht
gekomen voor de eerste keer." Het blijkt maar
weer eens hoe belangrijk is dat nieuwkomers
warm ontvangen worden. “Maar omdat ik mij
hier meteen welkom en opgenomen voelde ben
ik hier gebleven. Patrick kende ik want hij is mijn
buurman en hij zei tegen mij ‘ga je mee
koffiedrinken, dan zal ik je meteen aan wat
mensen voorstellen’ enzovoort. Naast buurman
Patrick, hebben ook Naida, Angeligue en Marcel
zeker hun inbreng gehad in mijn in mijn initiatie
tot het christen zijn." Het bleef namelijk niet bij
koffiedrinken. “Het heeft rond de lente geleid
tot een alphacursus. Ik had wel wat ondergrond
met het geloof vanwege de christelijke scholen
maar heb ook nieuwe dingen geleerd.”
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Het smaakte naar meer. “Op een gegeven
moment dacht ik ‘ik wil erbij horen” en heb ik
een gesprek gehad met onder anderen pater
Mathew, Hij was belangrijk want tijdens de
alphacursus zag ik hem als mijn geestelijk
begeleider.

Met hem heb ik daarna 10 bijeenkomsten gehad
over het christen worden, het geloof en alle
gebruiken van de kerk." Dat was de
voorbereiding op de doop, vormsel en eerste
communie. “En zo is het gekomen” lacht Arie.

Erbij horen

Wat hem misschien het laatste zetje gaf toen hij
hier eenmaal regelmatig kwam, was het
verlangen om deel te nemen aan de heilige
communie, “Eigenlijk geeft het ter communie
gaan mij het gevoel dat ik er ook daadwerkelijk
bij hoor." In december was het dan zover. Arie
was toch wel een beetje zenuwachtig in
aanloop naar de grote dag. “Hoe gaat dat
lopen? Wat wordt er van mij verwacht? Dat is
eigenlijk vreemd want ik heb geen examenvrees
of dat soort dingen maar het was wel een beetje
spannend. Maar nu is het gevoel: ‘ik hoor erbij
en ik mag er zijn.” Hij zit dan ook anders in de
kerk. “Want ik vind dat als je aan de communie
mag deelnemen dat je er dan ook echt 100% bij
hoort en daar keek ik naar uit.

Goed advies

En is het nu klaar? Arie voelt zich thuis in de kerk
en neemt deel aan de cursus ‘Van Genesis tot
Jezus' Ock helpt hij af en toe helpt bij het
streamteam tijdens Nederlandse of Engelse
vieringen. Heeft Arie nog tips voor anderen die
misschien net als hij een jaar geleden nu op de
drempel van de kerk staan? “Ik zou sowieso
Alpha willen aanraden omdat het een hele
goede basis is. En zoek dan de juiste persoon uit
waarmee je je voorbereiding doet. Ik heb dat
laatste twee weken geleden nog aangeraden
aan een andere voormalig cursist en die gaat
dat doen, dus dat is mooi.” Zo mogen we dit jaar
nog meer nieuwe mensen verwelkomen.

Vredeswens

Behalve de communie is er voor Arie nog een
extra bijzonder moment in de mis. “Eén van de
dingen die ik het meest opvallend vind, is de
vredeswens. Dat je mensen die je kent op
afstand zo — Arie maakt een gebaar — de vrede
wenst. Dat vind ik heel bijzonder en ik denk niet
dat dat in de protestantse kerk zo gebeurt. Maar
het betekent wel dat je ook aan andere mensen
denkt, dat je die ook het beste wenst. Eigenlijk
een kerst- of nieuwjaarswens maar dan elke
week in de kerk.

Gedoopt

Arie 5troo

Vincent Ding

Kyano John

Lorenzo Santura
Constance Ocampo Tan

Marthagroep

Woensdag 14 februari vanaf 16.30 uur zijn aan
de beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Woensdag 13 maart vanaf 09.00 uur de dames
Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Woensdag 10 april de groep van de Filipijnen.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-3617 1598
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd — priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/ niet ontvangen Info
of andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63
t.n.v. parochie H.Joannes de Doper Hoofddorp

Mailadres penningmeester
penningmeester@hjoannesdedoper (Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren:

Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 561 1473,
of via e-mail Joseeken211@hotmail.com
Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek. Belt u
gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Vacature vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Colofon ParochiemagaZIN

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Kopij voor nummer 2 kunt u uiterlijk 7 februari
mailen naar inforedactie@hjoannesdedoper.nl.

Nummer | Periode Inleveren | Afhalen
kopij bezorging

2 2-3 tot 6-4 7-2 v.a, 28-2

3 6-4 tot 11-5 133 v.a. 4-4

4 11-5 tot 29-6 174 v.a. 8-5

5 29-6 tot 31-8 5-6 v.a. 26-6

6 31-8 tot 28-9 7-8 v.a. 28-8

7 28-9 tot 26-10 4-9 v.a. 259

8 26-10 tot 14-12 | 2-10 v.a. 23-10

9 14-12 tot 1-2 20-11 v.a. 11-12
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Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres
opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en
bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt
de pastoor erbij. ‘Zo, Berna, eindelijk is het zo ver:

we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!’
Mevrouw Bontje glimlacht. ‘Dit is het IDEALE moment!”
‘Jazeker’, zegt de pastoor, ‘want in de veertigdagentijd
gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met
overbodige zaken en rommel! LOSLATEN!" Hij opent de
deur met een zwaai en zegt: ‘Begin maar vast. Ik moet
nog een uurtje op huisbezoek!” Mevrouw Bontje kijkt
om zich heen. Wat een enorme stapels papier.
Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen.
Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes,
posters, resten kaars, stoelen.

KiK

‘lk begin maar met alles BUITEN te zetten wat
overbodig is’, mompelt de kosteres. Op de gang vormt
zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in
verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en
stofzuiger. Als de pastoor terugkomt roept hij: ‘O nee!
Mijn spullen!’ Hij zinkt neer en begint dingen uit de
stapel te halen. ‘Deze bloemen hebben kinderen voor
me geknutseld.... ‘VIER JAAR geleden, pastoor, zegt
mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en
kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. ‘Kijk
maar!’ De pastoor is stomverbaasd als hij zijn kantoor
instapt. ‘O, wat is het ruim. En wat is alles keurig
teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een
gast!’ En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...

Deze puzzel gaat over acht manieren van ‘vastzitten’.
Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen.
Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld,
zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde
letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!

Eet voortaan beschuit!
e
T

Oplossing: loslaten

' 1. Berna zit vast in haar sombere bui.

| 2. Tommy zit vast in zijn krappe trui.‘“\
3. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen. \
| 4. Oma heeft altijd dezelfde krullen.

5. Muisje zit vast in een trommel vol koek

Ga 't anders doen!

Kom mee, erop uit!
“~—Fen andere kopen!
Ruim die eens op!
| 6. Buurman zit vast in alwéér een dik boek Pas op, je ziet groen!
7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd Leer op iets hopen!

' 8. Mina zit vast in schulden en spijt. Neein een grijze bob!

Keer terug 1ot God met heel je hart,
door te vasten en te rouwen.

Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw.
Hij is bereid het onheil of te wenden.

Naar Jo#l 2:12.,13



