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Pastoraal Woord

ongerijmds toe.”

De donkere en korte dagen zijn bijna voorbij en
wij gaan weer richting de langere dagen met
meer licht. De Goede week en Pasen vallen
helemaal aan het einde van maart.

Maar voordat wij bij het licht aankomen hebben
wij een bijzondere tijd namelijk de vastentijd
met de via dolorosa. Een tijd waar wij naar de
andere kant van het leven kijken.

Het lijden met zijn vele gezichten. Het is een
werkelijkheid waar men bang voor kan zijn.
Niemand wil dat hem iets overkomt in zijn
leven, maar toch! Het overkomt je, en het kan
iedereen treffen,

Sinds vorig jaar hebben we iedere vrijdagavond
een soort van bezinning in onze kerk
gehouden. Mooi zijn ook de bijeenkomsten
waarin de staties centraal staan met het
lijdensverhaal van Jezus.

Daardoor willen wij “het lijden” even dichterbij
brengen. Wij kunnen niet los en vrij zijn van alle
moeilijkheden en het lijden in ons leven.

Wij vallen en staan weer op. leder van ons gaat
anders om met lijden, bijvoorbeeld zoals Job in
het Bijbelverhaal. Bovenaan citeerde ik hoe hij
met de ellende en de pijn in zijn leven omging.

Bij het kerkbezoek van de scholen aan onze kerk
stond er een leerling, die opkeek naar het kruis
en zei; “wat heeft hij gedaan dat hij zo pijnlijk
aan een kruis werd gehangen met spijkers” Ik
was sprakeloos.

Zo vaak, wanneer wij geconfronteerd worden
met lijden zijn wij helemaal sprakeloos.

"De HEERE heeft gegeven en
de HEERE heeft genomen.”

“Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel
op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van
mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren.

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de
HEERE zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets

Als je bijvoorbeeld in gesprek gaat met anderen,
hoor je vaak, “Ja, dat heb ik ook meegemaakt,
maar het komt wel goed.”

Helaas is dit niet altijd waar en komt het niet
altijd goed. Dan is het goed te weten dat je niet
alleen bent, dat je gedragen wordt door God.
Sommigen worden sterker dan ooit door de
dingen die ze meemaken of ze vinden rust in
hun leven of geloof. “De HEERE heeft gegeven
en de HEERE heeft genomen.

Als een rivier die uitmondt in de zee, alles wat er
gebeurd in het leven komt tot een eind. Na het
donker schijnt ook het licht.

Maar voordat je bij het licht aankomt moet je
wel de berg beklimmen om zo vanaf de top van
de berg te genieten van het mooiste uitzicht.
De verrijzenis.! Het licht dat blijft schijnen in de
eeuwen der eeuwen.

Job, hoewel hij zwaar lijden ervaarde, liep hij
niet weg van zijn geloof. Hij laat alles over zich
heenkomen met open handen.

Ook Jezus gaf zijn leven over zonder weerstand
en tegenwoorden want Hij wist zeker, dit gaat
voorbij. Moge de via dolorosa van Jezus ons
sterker maken om van het licht van de
verrijzenis te kunnen genieten.

Ik wens u allen het beste toe.

Pater Eko Silvester Manek, SVD.
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Op weg naar een missionaire parochie

Wat is onze droom voor onze parochie? Hoe willen we God en elkaar ontmoeten, dienen en
getuigen? Hoe kunnen we een kerk zijn die openstaat voor iedereen, die groeit in geloof en die

zichtbaar is in de samenleving?

Met elkaar in gesprek

Over deze vragen zijn parochianen gedurende
een half jaar meerdere malen met elkaar in
gesprek gegaan. Tijdens de laatste vergadering
met de codrdinatoren van de verschillende
werkgroepen hebben we weer een stap gezet.
Het is steeds duidelijker wat we willen zijn als
parochie, voor wie en hoe we dat willen doen.
Er was er aan creatieve ideeén geen gebrek.
QOok u kunt uw steentje bijdragen.

Wat betekent het om missionaire

parochie te zijn?

Dat betekent dat we ons niet alleen richten op
onszelf, maar ook op de mensen om ons heen.
Dat we niet alleen een kerk zijn voor onze eigen
‘club; maar ook voor beginners, zoekers en
twijfelaars. Dat we niet alleen een kerk zijn voor
zondag, maar ook voor doordeweeks. Dat we
midden in de samenleving staan.

Het gaat om vijf belangrijke punten:

1. Wij willen leerlingen zijn van Jezus. We
willen God beter leren kennen en volgen,
door de Bijbel te lezen, te bidden en te
leren van elkaar.

2. Wijwillen met Hem en met elkaar
verbonden zijn. We willen een
gemeenschap vormen waar we elkaar
steunen, bemoedigen, uitdagen en
liefhebben, door samen te komen in
kleine groepen, vieringen, activiteiten
en projecten.

3. Wijwillen allen meer bekend maken met
de liefde van God. We willen onze
ervaringen en overtuigingen delen met
anderen, door te getuigen, te dienen, te
luisteren en uit te nodigen.

4, Wij willen met onze talenten in kerk
en samenleving dienen.

5. Wijwillen handelen vanuit een diepe
verbondenheid met de Heer. We willen
ons voeden met de genade en de kracht
van God, door deel te nemen aan
de sacramenten.

Concrete ideeén

Wat we nu nodig hebben is een plan dat
concreet maakt wat we gaan doen. We hebben
daarom met elkaar gesproken over wat onze
werkgroepen zouden kunnen doen. Aan ideeén
geen gebrek. Het gaat vaak om kleine,
eenvoudige dingen die het ideaal al dichterbij
kunnen brengen. Bijvoorbeeld kinderen een
taak geven tijdens de viering, elkaar nog beter
leren kennen met koffie als wondermiddel, door
tussen groepen uit te wisselen, door goed te
communiceren en door om te kijken naar elkaar.
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Doet u mee?

Het is maar een greep uit de vele ideeén die naar
voren kwamen tijdens de avond. Wat is uw idee
en wat zou u kunnen doen? We horen het
graag. Want als er we over één ding eens waren
tijdens de avond, dan was het wel dat we het
samen moeten doen. We hebben nu een visie
en een strategie hoe we de visie uit gaan
voeren. De volgende stap is een concreet plan.
Wat gaan we wanneer doen, welke stappen
gaan we zetten om onszelf verder te
ontwikkelen op de weg naar een missionaire
parochie. We gaan ook daar in 2024 weer een
aantal bijeenkomsten voor organiseren. Houdt
de Info en de sociale media in de gaten voor de
datal!

[Zie ook: Conferentie 6 april 2024 op pagina 6]




Conferentie Missionaire Parochie 2024
Wees welkom in Veenendaal!

Op 6 april 2024 wordt in Veenendaal de derde
conferentie Missionaire Parochie gehouden, met
als thema "Volg Mij". Dit is een gelegenheid om
bijeen te komen voor een dag van inspiratie en

ontmoeting. U wordt hiervoor uitgenodigd ' » Mg
opzaterdag 6 april 2024 in de Basiliek in i MISSI T NAIRE

Veenendaal. ' DAROCH | E

Zet de datum vast in uw agenda en nodig . ALS GOD RENOVEERT
medeparochianen en vrienden uit hetzelfde te g . .
doen! '
We zien er nu al uit om met veel parochianen
deel te nemen aan deze jaarlijkse conferentie.
Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is.
Via de website Missionaire Parochie, nieuwsbrief
én sociale media houden we u op de hoogte
van het laatste nieuws over programma en Als team samen
aanmelding.

Ondertussen gaan we in onze parochie door met
parochievernieuwing die ons helpt onze visie en
missie verder uit te rollen en een hechte Ook in uw parochie?
biddende, uitnodigende en gastvrije parochie te
worden en zo velen (weer) leerling van Jezus te
maken en hen in staat stellen God te leren
kennen en hun band met de Heer nog hechter
te maken.

gastvrij verkondigen
Denkt u dat het kan?

Meer informatie: missionaireparochie.nl/conferentie-missionaire-parochie-2024

Caritas zoekt bestuurslid

Wilt u een bijdrage leveren aan onze parochiegemeenschap en voelt u zich betrokken bij mensen in
armoede of acute financiéle nood? En wilt u meedenken en meehelpen bij het vinden van
oplossingen?

De Parochiéle Caritas Instelling (PCl) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

In verband met het bereiken van de maximale bestuurstermijn van onze Secretaris en Voorzitter
komen wij graag in contact met parochianen die lid van het PCl-bestuur willen worden.

Bij de verdelen van taken houden we rekening met ieders beschikbare tijd. Wij vergaderen zes keer
per jaar en nemen periodiek deel aan andere overleggen.

Neemt u voor meer informatie over de vacatures of bij mogelijke interesse hiervoor contact op met
onze voorzitter Wil Hand via caritas@hjoannesdedoper.nl




“Blij en dankbaar” - Deel 1

In gesprek met pater Bert Wooning bij zijn 60-jarig priesterjubileum

Op 15 maart is het precies 60 jaar geleden dat pater Bert Wooning in Teteringen tot priester
werd gewijd. Dat was het begin van zijn avontuur als missionaris. Het bracht hem eerst naar
Paraguay en daarna naar Nederland. In aanloop naar het jubileumfeest op 7 april blikken we

in twee delen met hem terug.

Jongensdroom
Pater Bert heeft zijn roeping al jong ervaren. “Je
had toen een jeugdblad Roomsche Jeugd en

daarin stond altijd een brief van een missionaris.

Dat vond ik interessant. Ik wilde priester worden
maar niet in Nederland. Ik wilde missionaris
worden. Die avontuursgeest van oerwoud en
paardrijden, dat sprak mij aan.” Thuis werd het
geaccepteerd maar niet gestimuleerd. De vader
van Bert wilde vooral dat Bert het naar zijn zin
had, zijn moeder had er meer moeite mee. Op
11,5 jarige leeftijd verliet Bert namelijk al het
huis om naar het kleinseminarie te gaan. “Kind
zei ze, ik vond het verschrikkelijk” vertelde ze
pas op 90-jarige leeftijd. Misschien had ze zelf
wel een aandeel in de roeping van Bert. Als
baby had hij in het ziekenhuis gelegen en toen
had ze gebeden “God, wilt U hem alstublieft
genezen als hij geneest mag U hem hebben.’

Ochtendgymnastiek

Zo begon Bert aan zijn studie. “Eerst zes jaar
kleinseminarie, waar hij het gymnasium deed,
drie jaar noviciaat en filosofie in Belgié en dan
nog vier jaar theologie in Teteringen. “Op het
kleinseminarie stond alles al in het licht van de
missie. Zo moesten we vijf dagen in de week al
vroeg buiten staan voor gymnastiek. ‘Want je
wordt missionaris en dan moet je sterk zijn’
kregen we te horen.” Hebben we hier een
geheim van de vitaliteit van pater Bert ontdekt?
Pater Bert lacht “Ja ik heb veel gymnastiek
gedaan en een beetje doe ik het nog wel.”

Theologie in een roerige tijd

De studie aan het gymnasium was niet
makkelijk. “lk vroeg mij vaak af wat ik toch
moest met dat Grieks en Latijn, want ik wilde zo
snel mogelijk priester worden.” Later in

Paraguay bleek dat hij heel veel profijt had van
het Latijn. Hierdoor leerde hij in korte tijd
Spaans. “In theologie had ik echt heel veel
plezier. We hebben het grote geluk gehad dat
het de tijd was van het Tweede Vaticaans
Concilie. Alles wat van het concilie kwam
kregen wij in de theologielessen. Toen ik in
Paraguay kwam werd ik als groot theoloog
beschouwd haha. Daar was het een grote
nieuwigheid en voer voor veel discussie, en dan
zeiden ze 'laten we het Bert vragen' Voor ons
was het allemaal al bekend!

De enige wijdeling

Op 15 maart 1964 was het zover: Bert werd pater
Bert. Het was de week voor de goede week en
zijn eerste mis die pater Bert vierde was op
zondag na Pasen. Nog in de oude rite van voér
het concilie, in dus het Latijn. In december van
dat jaar werd de nieuwe rite ingevoerd. Voor
pater Bert geen probleem want hij had alles in
het seminarie al geleerd.

Met idealen op pad

Jonge missionarissen mogen drie voorkeuren
opgeven naar welk land zij willen. “lk had als Te
voorkeur Congo, als 2e keus Paraguay en als 3e
keuze Brazilié. In 1964 woedde een bloedige
onafhankelijkheidsstrijd in Congo waarin vele
religieuzen werden vermoord. Daarom werden
er geen jonge missionarissen naar Congo
gezonden, Zo werd het Paraguay. Met welk idee
kwam pater Bert naar Paraguay? “Kerk uit-
breiden, mensen dopen. Ja, de kerk groter
maken zat er toch wel sterk in. Maar ook het
idee om mensen te helpen want je had gelezen
dat er veel mensen ziek waren. En mensen
onderwijzen, Dat waren zo ongeveer de
hoofdmotieven. En natuurlijk het avontuur!




Domper

Op een Nederlander zaten ze echter niet te
wachten in Paraguay. Pater Bert lacht.
“Nederland had een slechte naam. Dat waren
die revolutionairen die de Kerk omver wilden
werpen.” Ook de taken vielen aanvankelijk
tegen. “Bij het opgeven van de drie landen
mocht je ook een motivatie opschrijven. Ik had
gezegd 'lk ben bereid alles te doen, maar liefst
niet op een school of seminarie™. Maar bij
aankomst werd pater Bert meteen naar het
seminarie gestuurd om daar te helpen. “Dat was
wel een domper op mijn vreugde” lacht hij. Had
pater Bert heimwee? “Helemaal niet. Ik voelde
me gelukkig met de mensen.”

Op bezoek bij Indianen (1980)

Tot de dood

Vroeger vertrokken missionarissen naar landen
waar ze nauwelijks een idee van hadden om
daar tot hun dood te blijven. “Ja vroeger nam
men afscheid bij het vertrek met de woorden:
‘Tot in het vagevuur”, lacht pater Bert. Ging hij
ook naar Paraguay met het idee om daar voor
de rest van zijn leven te blijven? “Dat was lang
mijn idee geweest, tot ik er bij neer zou vallen.”

Veel zaaien

Pater Bert heeft op het seminarie in Paraguay
veel aan vorming gedaan en dat heeft vrucht
gedragen. “Ze zijn niet allemaal priester
geworden, maar velen zijn toch wel goede
leiders geworden. Ze doen veel voor mensen”.
Na het seminarie werkte pater Bert zo'n 10 jaar
in een parochie zo groot als Noord-Holland. “lk

ging overal heen om vooral catechese
cursussen te geven en dergelijke. Toen ik daar
weg was, zijn anderen ermee doorgegaan en
dat heeft me veel plezier gedaan. Je moet veel
zaaien. Je weet niet allemaal precies wat al van
al die zaadjes komt. Maar je vertrouwt erop dat
daar het nodige uitkomt. En dat geloof ik ook
wel. Je moet geduld hebben. Ik ben er blij en
dankbaar om dat ik dat heb kunnen doen. Het
heeft veel voldoening gegeven.”

Avontuur

En het avontuur waar de jonge Bert naar
verlangde? Dat vond hij zeker in Paraguay. Van
urenlange tochten met de VW Kever over
modderige wegen langs afgronden tot
overnachten in primitieve omstandigheden
tussen vlooien, kakkerlakken, muizen en ratten.
“Ik hield wel een beetje van avontuur en dat
kwam af en toe heel goed uit. Maar als ik dan
terugkwam na vijf of zes dagen, dan was het
goed dat ik weer één of twee weken op de
hoofdplaats kon blijven om op verhaal te
komen.”

Heilige familie in de drugshandel

Eén van de moeilijke dingen was dat geloof en
leven soms twee gescheiden wereld waren voor
de mensen in Paraguay. Pater Bert vertelt de
anekdote dat een medebroeder een levende
kerststal wilde organiseren. “De mensen vonden
dat prachtig. Hij was een paar maanden bezig
met de voorbereiding. Maar een week voor
Kerstmis moest het afgelast worden. Want
Maria, Jozef, een herder en twee van de
koningen waren door de politie gevangen
genomen omdat ze in de drugshandel zaten
haha!” (wordt vervolgd, in INFO nummer 3)
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Kruiswegmeditaties 2024

In de Vastentijd houden we elke vrijdag een meditatie bij de veertien Kruiswegstaties.

De voorganger is pater Eko Manek, en elke
week zal hij worden geassisteerd door een
andere gastspreker. We lopen samen de weg
langs alle staties, met een korte overweging bij
elke statie door de gastspreker. Deze
meditaties worden afgewisseld door zang en
gebed.

Het geheel wordt muzikaal ondersteund door
Indonesisch koor Maranatha.

Parochiekerk

vrijdagen in vastentijd: 16 en 23 februari en
1,8,15 en 22 maart 2024

aanvang 19.00 uur

Resterende sobere maaltijden 2024

Ter bezinning kunt u deelnemen aan de sobere maaltijden in de 40-dagentijd op
woensdagavonden. Na de maaltijd met vegetarische soep en brood staat de bespreking van een

maatschappelijk onderwerp centraal.

Het resterende deel van het programma 2024:

13 maart, Het Brandpunt, Hoofdweg 770
Mercy Ships zijn ziekenhuisschepen bemand
door vrijwilligers die de armste landen van de
wereld helpen door medische zorg te bieden.
Merel Piet is een vrijwilligster van Mercy Ships
en vertelt ons er meer over.

Opgeven bij Anita de Vries,
mpksoberemaaltijd@gmail.com

tel. 06 - 2696 4918

20 maart, Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691
Samen Sterker Tegen Armoede
Haarlemmermeer.

Samenwerkingsverband tegen armoede in de
Haarlemmermeer met als doel geldzorgen,
schulden of armoede te ontstijgen.

Een lid van het verband vertelt hierover.
Opgeven bij: Diderika de Groot,
jenddegroot@hotmail.com tel. 06 - 5430 4254

27 maart, De Ark, Muiderbos 36

De BinnensteBuitenTuin (BBT) in Warmond is
een kleinschalige zorgorganisatie waar
jongeren terecht kunnen voor hulp om
problemen en zorgen (samen) aan te pakken.
BBT biedt therapie, dagbesteding en onderwijs.
Yonina Hordijk vertelt ons over de BBT
Opgeven bij: Frances Don,
francescwdon@hotmail.com tel. 06 - 8155 2827




VASTENACTIE 2024: opvang van straatkinderen in Congo, Kinshasa

Het project van pater Mathew Thekkeyil en zijn SVD-medebroeders in Congo

Een leven van gerechtigheid en vrede. .. hier hebben onze SVD pater Mathew Thekkeyil en zijn
medebroeders aan gewerkt in Congo. En zijn medebroeders doen dat daar nog steeds. De opvang
voor straatkinderen in Kinshasa begon in 1981 door een Belgische pater. Hij gaf kinderen die er op
straat rondliepen en geen huis hadden een plek om te overnachten. Ze konden er bescherming
krijgen tegen de gewelddadige politie en kregen medische hulp. Nu zijn er vijf huizen: twee voor

meisjes en drie voor jongens.

De kinderen leven op straat door bijvoorbeeld
conflicten in de familie. Of als ze worden
verstoten, omdat ze worden verdacht van

hekserij als er ziekte of armoede in de familie is.

De mensen, waaronder jongeren, die op straat
leven, vormen ook een probleem voor de
samenleving. Heel vaak dwingen de
machthebbers deze arme mensen om mee te
vechten of dingen te vernielen. Ze vormen
daardoor een gevaar vanwege criminaliteit,
prostitutie en gewelddadig gedrag.

Wat kunnen we voor

deze mensen betekenen?

Er wordt in de opvanghuizen voor de
straatkinderen gezorgd. Er zijn verschillende
projecten voor alle leeftijden. De kleinsten
wonen in de opvanghuizen, vandaar gaan ze
naar school. Na de basisschool gaan ze naar de
middelbare school en daarna zo mogelijk naar
de universiteit. Ze hebben altijd een plek, een
huis om te wonen. Sommigen zijn
teruggestuurd naar hun eigen familie als dat
kan, of naar een andere familie die de kinderen
wil opvangen. Veel jongeren leren een beroep:
naaien voor de meisjes en timmeren voor de
jongens, of iets anders wat ze willen. Daardoor

kunnen ze later op eigen benen staan.

De medebroeders hebben een goede relatie
met de politie en de regering. Ze werken dag en
nacht om de kinderen tegen het politiegeweld
te beschermen. Door de vastenactie kunnen we
iets betekenen voor die jongeren daar.

Daarom willen we graag, samen met de andere
parochies van Haarlemmermeer, een bijdrage
leveren aan een betere toekomst voor hen.
De Bisschoppelijke Vastenactie vermeerdert
onze opbrengst met 50% extra.

Uw kunt uw bijdrage voor de Vastenactie
overmaken naar bankrekening (IBAN)

NL70 RABO 0324 5015 28

t.n.v. Par. RK. Joannes de Doper, onder
vermelding van “Vastenactie 2024".

Of scan de QR-code om te doneren voor de
straatkinderen van Kinshasa.

Gift Vastenactie 2024 - bedvag zell aanpassen
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Vieringen

Bijzondere vieringen
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 7 april 17.00: Vredesvesper voor Oekraine; H. Joannes de Doperkerk

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel

zondag 3 maart 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 10 maart 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 17 maart 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 24 maart 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 31 maart 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 7 april 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 8 en 15 mei 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Geen vieringen op korte termijn gepland

Opbrengst Collectes
regulier huiszegen
pastorie
13 en 14 jan 2024 € 563.90 € 232.65
20en 21 jan 2024 : 507,90
27 en 28 jan 2024 : 661.65
3 en 4 feb 2024 : 533.80



Overzicht vieringen kerk en kapel 2 maart - 5 april 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Za 2mrt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
- Els van Dongen-Caarls en familie

Derde zondag in de veertigdagentijd; Vastenactie
Zo 3mrt  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Els van Dongen-Caarls en familie
- Frans Koeckhoven
- Piet vd Zwaan
- Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk
12.00: Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Di 5mrt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg - Nieuwendijk

Do 7mrt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Za 9mrt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
- Els van Dongen-Caarls en familie

Vierde zondag in de veertigdagentijd

Zo10mrt 10.00: Familieviering; pater E. Manek; Jongeren
- Els van Dongen-Caarls en familie
12.00: Engelstalige Filipijnse vieirng; -; Filipijns koor
Di12mrt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Dol4 mrt  11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Zaleémrt 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

- Els van Dongen-Caarls en familie

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Zo 17 mrt  10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Els van Dongen-Caarls en familie
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Di 19 mrt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Do21mrt 11.30: Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Overzicht vieringen kerk en kapel 2 maart - 5 april 2024 (vervolg)

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Za 23 mrt 19.00:

Palm- en passiezondag

Zo 24 mrt  10.00:

12.00:

Di 26 mrt  11.30:
19.30:

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gregoriaans koor
- Els van Dongen-Caarls en familie

Familieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Els van Dongen-Caarls en familie
Engelstalige Filipijnse vieirng; -; Filipijns koor

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering
Boeteviering; pater E. Manek; Cantor

Witte Donderdag [hoogfeest]

Do 28 mrt 11.30:

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

19.30: Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor
Goede Vrijdag
Vr29mrt  15.00: Kruisweg; pater E. Manek; Zangertjes

19.30: Kruisverering; pater E. Manek; Odyssee
Paaswake [hoogfeest]
Za30mrt 19.00: Kinderpaaswake; pater E. Manek; Zangertjes .

22.00: Paaswake; paters E. Manek en A. Toppo; Gemengd koor Zomertijd

- Els van Dongen-Caarls en familie R

Paaszondag - Verrijzenis van de Heer :', :f
Zo31mrt 10.00; Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren K/ »

12.00:

Tweede Paasdag
Ma 1apr 10.00:

Di 2apr 11.30:

Do 4apr 11.30:

- Els van Dongen-Caarls en familie

Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Harmonie Excelsior
Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

Rozenkrans met aansluitend Eucharistieviering

LT TN

Ter informatie (volgende INFO)

Za 6apr 19.00:

Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Tweede zondag van Pasen

10.00:
12.00:

Zo 7apr

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

Engelstalige viering;pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
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De symbolen enriten
in de liturgie

In eeuwenoude riten en symbolen viert de kerk
haar grootste geheim: de Bijbelse boodschap
van verlossing en leven.

In twee sessies wil Rob Mascini met u de liturgie
van deze tijd verkennen en uitdiepen.

1.  Een bezinningsavond over “Wat zijn
symbolen en riten”.

Symbolen zijn anders dan tekenen, symbolen en
riten hebben met gevoel te maken, met dat
waar je verstand vaak niet bij kan. Ze zijn
overgeleverd of ze ontstaan spontaan. Ze
spreken een eigen taal. Op deze avond kijken
we naar de symbolen die we allemaal gebruiken
in en buiten de kerk. Wat doet een vlag met ons,
water, wijn, brood, een ring? Deze avond is een
prachtige voorbereiding op de tweede avond.

2. Een bezinningsavond over de symbolen
en de riten van de veertigdagentijd

As, palm, olie, water, vuur, zout, kaars, bellen en
klokken, kleding, staan zitten, bloemen, kleuren
van gewaden, knielen, liggen op de grond en
natuurlijk: het Kruis.

Aanmelden: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Parochiehuis
maandag 4 en 11 maart 2024
aanvang 19.30 uur

Stiltevieringen

Even stil worden, een moment van rust in een
druk leven - dat willen de stiltevieringen in
De Ark zijn. Muziek, korte liederen en teksten
leiden ons een wat langer moment van stilte
binnen.

De invulling is aan u: mediteren, de dag
doornemen of gewoon even niets: er zijn, hier
en nu, en de stilte laten gebeuren.

Wie wil kan voor de viering een kaarsje
aansteken of na afloop nog een poosje in stilte
blijven zitten. Praten of uitwisselen kan in de hal
gaan waar ook koffie/ thee is. Na afloop zijn
twee pastores ook aanspreekbaar zijn.

De Ark, Muiderbos 36

woensdag 6 maart en 3 april 2024
(elke eerste woesndag van de maand)
aanvang 19.30 uur

Voor vragen, reacties of suggesties:
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl.

De waarde van woede

Woede werd eeuwenlang gezien als wild en
onbeschaafd, maar nu niet meer.

Er wordt meer geluisterd naar mensen die boos
zijn. En er is nogal wat waar mensen boos om
worden, of heftiger: woedend.

In een indrukwekkende studie De waarde van
woede - over opstandigheid en
rechtvaardigheid verkent filosoof Nico Koning
de woede door de geschiedenis heen.

Het Platform Viuchtelingen Haarlemmermeer
heeft hem uitgenodigd voor een avond over
zijn gedachten.

Opgave niet nodig, toegang vrij.
[Het boek is een uitgave van Damon,
ISBN 978 94 6340 296 5.]

De Ark, Muiderbos 36
woensdag 13 maart 2024
aanvang 20.00 uur
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Samen in gesprek

Patriarch Kyrill, de hoogste leider van de
Russisch Orthodoxe kerk, steunt de Russische
president Poetin in de gruwelijke oorlog met
Oekraine. Voor veel Russen is het een heilige
strijd. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan een kerk een
aanvalsoorlog steunen? Wat bezielt de
patriarch? Met diaken Rob Mascini proberen we
daar wat duidelijkheid in te krijgen.

Aanmelden is niet nodig. Voor koffie en thee
vragen we een vrijwillige bijdrage.
Informatie: Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com

of bij Coby Bergsma 023 565 24 00.

Parochiehuis
donderdag 14 maart 2024,
14.00 tot 16.00 uur

Sacred dance

Sacred dance is een een meditatieve dansvorm
die eens per drie maanden worden
aangeboden.

Docente Marleen Ritzema stelt: 'Samen dansen
is helend. In ons dansen kun je de vormen van
het kruis en een cirkel herkennen, die geen
einde heeft!

Wij vragen 4 euro per keer als bijdrage voor thee
en koffie, verwarming van de ruimte.

Voel u welkom en geef u op bij
hegemanhedi@gmail.com.

Doopsgezinde kerk,

Hoofdweg 691

maandag 18 maart en 17 juni 2024
14.00 tot 16.00 uur

Leerhuis Kerk & Israél

In het Leerhuis Kerk & Israél bezinnen we ons op de gelovige relatie met Israél.
In deze periode bespreken het boek Deuteronomium van rabbijn Jonathan Sacks.

Begeleiding & aanmelden: ds. Adri van der Wal, a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 - 563 09 97

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
dinsdag 19 maart 2024
20.00 tot 22.00 uur
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Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand
Vredesvespers,

In deze vieringen bidden wij om recht en vrede
in de wereld.

De vieringen duren ongeveer 20 minuten.
Parochiekerk

vrijdag 5 april 2024
aanvang 17.00 uur
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A g
. {&3@55 & Palmpaasstokken versieren: kom je ook!
" h"' .K[j@ﬁg% TEE  inmiddels zitten we alweer volop in de veertig dagentijd.

FC Y www hjoannesdedopernl  We bereiden ons voor op het grootste feest dat de kerk kent: het

feest van de Verrijzenis van Jezus: Pasen. Maar voor dat het Pasen

is, vieren we eerst Palmpasen. We denken aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen
stonden langs de weg, legden hun kleren over de weg, zwaaiden met palmtakken en riepen:
Hosanna.... en we weten allemaal hoe het verder ging....
leder jaar vindt ook in onze kerk een [
Palmpasenoptocht plaats. Met alle kinderen en H
hun versierde palmpaasstok. Deze stok kun je i
met je ouders komen versieren in het
parochiehuis. Wij zorgen voor een broodhaantje
en een palmtakken en papier. Maar je stok
wordt nog mooier als je zelf ook versiering
meeneemt. We gaan onze palmpaasstokken
versieren op zaterdag 30 maart 2024
van 15— 17 uur in het parochiehuis.

We willen graag weten hoeveel kinderen er
komen, daarom willen we je vragen om in te
schrijven via
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl

Vieringen voor kinderen en jongeren in de Goede Week

Met het vieren van Palmpasen is dan ook meteen de Goede Week begonnen. Gedurende de hele
week zijn er vieringen voor kinderen en jongeren, waardoor we met elkaar de hele reis naar Pasen
kunnen maken.

Na Palmpasen is de volgende viering Witte Donderdag.
Geen familieviering, wel het begin van de vieringen
van het paasweekend. Het Paastriidium. Tijdens deze
viering worden de voeten van jongeren uit de parochie
gewassen. Zo herinneren we ons dat ook Jezus de
voeten van zijn leerlingen waste.

Op Goede Vrijdag bidden we om 15 uur de kruisweg in
de kerk. Het kinderkoor zingt en na de kruisweg gaan
we met elkaar de Bijbelse Tuin in om ook daar langs de
kruiswegstaties te lopen. Paaszaterdag, om 19 uur is er
een kinderpaaswake, ook met het kinderkoor. We
horen het verhaal van Pasen en zingen en binnen met elkaar.

Tenslotte Eerste Paasdag. Dan zingt ons jongerenkoor in de viering van 10.00 uur.

De Goede Week is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We hopen dat het voor ons allemaal een
goede week mag zijn en kijken er naar uit om met heel veel mensen op weg naar Pasen te gaan.
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Stille Omgang Amsterdam 2024

Verdiepingsintentie: “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”

De Stille Omgang in Amsterdam wordt gehouden op zaterdag 16 maart 2024.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was
geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.

In de late middeleeuwen vierden de christenen dit
wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf
1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron
voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze
tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk
vertoon, het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden gelovigen.

De Omgangers weten zich al biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die zich
aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht
voor onderweg.

zie ook: wwwi.stille-omgang.n!

Programma Stille Omgang via
Sint Adalbert hi Na de mis vertrekt een bus vanuit Spaarndam
m AIRNETENSPRIDLIng naar Amsterdam, om daar de Stille Omgang te

Spaarndam gaan lopen.
Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de

De Sint Adalbertusparochie bestaat dit jaar 100 9elegenheid gesteld (voor eigen rekening) een

jaar. Op zaterdag 16 maart 2024 is een broodje en kop koffie te nuttigen in de Engelse
Eucharistieviering met als celebrant pater kerk aan het Spui.

Clement Amoako Asare. Om 23.30 uur wordt u vanaf de Engelse kerk

De preek zal worden verzorgd door begeleidt naar het vertrekpunt van de bus die u
Dr. Fons Litjens. weer terug zal brengen naar Spaarndam.

Kosten deelnemers per bus: € 12,50 per persoon.
Informatie:

Jenny Kuhn tel. 023 - 563 58 61
jennymarial943@gmail.com

Aanmelden: www.stille-omgang-haarlem.nl

Adalbertuskerk,
Ringweg 30 te Spaarndam
zaterdag 16 maart 2024
20.00 uur
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Relieken H. Bernadette van Lourdes in ons bisdom

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang
door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden.

Van 4 tot en met 8 april 2024 ook in het onze. Op 28 april 2024 is er een unieke Mariaviering in Den
Bosch als afsluiting van deze rondgang. Kom je uit een Mariaparochie, ben je actief in een
Lourdesgroep of heet je Bernadette, dan ben je in het bijzonder uitgenodigd de laatste zondag van

aprilin

Heilige Bernadette

Bernadette Soubirous (1844-1879) was veertien
jaar toen zij op 11 februari 1858 voor de eerste
keer in de grot van Massabielle, net buiten
Lourdes aan de oever van de rivier Gave, een
verschijning zag van een jonge vrouw in het wit.
Dat gebeurde gedurende enkele weken
achttien keer. De Dame in het wit maakte zich
aan Bernadette bekend met de woorden ‘lk ben
de Onbevlekte Ontvangenis. Dat was de
bevestiging dat het om de H. Maagd Maria ging.
Maria riep via Bernadette allen op tot gebed, in
het bijzonder voor de bekering van de zondaars
en verzocht om een kapel. Zij gaf tevens aan dat
ze wenste dat pelgrims er in processie zouden
komen. In aanwezigheid van velen liet Maria
door Bernadette diep in de grot een bron
opgraven; deze stroomt tot op de dag van
vandaag. Miljoenen - ook uit Noord-Holland -
hebben de wonderen van Lourdes ervaren. En
wie nog nooit is geweest, zou dit beslist eens
moeten ervaren.

Amstelveen en Heiloo: 4-8 april 2024

De reliekschrijn is van donderdagavond 4 t/m
vrijdag 5 april 2024 in de H.-Urbanuskerk
(Noordammerlaan 122 |
www.heiligemariaparochie.nl) in
Amstelveen-Bovenkerk en van

zaterdag 6 t/m maandagavond 8 april 2024 in
het heiligdom O.L\V. ter Nood (Kapellaan |
www.olvternood.nl) in Heiloo. Het precieze
programma vindt u begin april op hun websites
als ook op de website van het bisdom:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Den Bosch: zondag 28 april 2024

Zondag 28 april 2024 is de laatste dag dat de
reliek van de H. Bernadette in Nederland te
bezoeken is. De reliekschrijn staat danin de
Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch.
Wees welkom.

Info: www.bisdomdenbosch.nl.

Zondag 28 april 2024 is er vanaf 12.00 uur een
speciaal voor gezinnen en families afgestemd
programma over het leven van Bernadette.

Deze middag eindigt om 16.00 uur met een
speciale Mariaviering. ledereen is welkom en
vooral alle Mariaparochies en -kerken,
Lourdesgroepen en iedereen die als roepnaam
of doopnaam ‘Bernadette’ heeft, zijn deze
zondag uitgenodigd voor een bijzondere
gebedsviering in de Sint-Janskathedraal in
Den Bosch om — rondom de relieken van de H.
Bernadette Soubirous — met elkaar onze
hemelse Moeder Maria te eren en samen een
uurtje ‘in Lourdes’ te zijn.
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De Kruisweg
achter de Kruisweg

‘Je mag best zeggen: 't was een zware bevalling.
Ook emotioneel. Want of je nu gelooft of niet, je
geeft uiteindelijk vorm aan zo'n beetje het
oudste stripverhaal ter wereld; zegt Karel Gomes,
tijdens een interview voor het HC-Nieuws tegen
Anja Maas, als hij in 2003 in zijn atelier de laatste
hand legt aan een serie beelden, die tezamen het
verhaal vertellen van de kruisweg van Jezus.

Karel Gomes vond het werken aan deze
unieke beeldenreeks zowel een eer als een
uitdaging.

Toen pastoor Kees van Lent hem vroeg of hij
een opdracht om een kruisweg te maken zou
willen overwegen, hoefde Karel niet lang na te
denken. Hij zei meteen ‘ja’ Immers wanneer
krijg je als kunstenaar zo'n prachtige opdracht.
Dacht hij er een jaar over te doen, wat bleek:
In drie maanden tijd had hij de kruisweg klaar.

De beelden kregen een plekje in de woestijn-
of verdiepte tuin achter het kerkhof. Een
mooie meditatieve plek, besloten maar toch
voor iedereen toegankelijk.

Pater van Kilsdonk

Van de beelden werd onder leiding van Hans
van Wees een apart boek gemaakt, Anja Maas
schreef de teksten. Op 19 maart 2004 werd
het eerste exemplaar aangeboden aan pater
Jan van Kilsdonk SJ bekend om zijn werk

Bijbelse Tuin

onder wat wij nu Ihtbi'ers noemen.

In een brief die wij ontvingen na de
boekpresentatie, schrijft van Kilsdonk over zijn
ontmoeting met deze bijzondere kruisweg:

'k genoot van de ervaring dat in Hoofddorp kerk
en pastoraat zo ongedwongen kunnen
functioneren als drager van cultuur, van sociale
verbondenheid, zonder aanziens van persoon of
religieuze praktijk.

Karel zei die dag: 'k hoop dat deze beelden een
bron van inspiratie kunnen zijn voor iedereen die
ze komt bekijken!

Bijzondere plek

Zowel de wens van Karel Gomes als de ervaring
van pater Jan van Kilsdonk staan beide nog
recht overeind. De Bijbelse tuin, met daarin de
Kruiswegstaties is een plek geworden waar
natuur, kunst, verhalen en mystiek
samenkomen en mensen de gelegenheid
krijgen om het leven te overdenken.

Je kunt er zomaar doorheen lopen, je eigen
tempo bepalen en je in de Veertigdagentijd

laten meenemen in het verhaal dat 'lijden’ heet.

Ria Stolk
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Oekraine, is er nog oorlog dan!?

In de media wordt dit conflict naar de achtergrond gedrukt vanwege de spanningen in het midden
oosten. Maar onze medemensen in Oekraine zitten ondertussen in de tweede oorlogwinter.

Koud en de agressor probeert het leven voor hen nog slechter te maken. De bal ligt bij de
machthebbers. Kiezen zij voor een nieuw jaar van oorlog of vrede?

Wij vrezen het ergste maar laten we hopen en bidden voor vrede.

Dit in een plastic tas of in een doos te doen (niet
dicht zodat wij er nog iets bij kunnen doen) en
op de doos of tas een code te schrijven:

heren 18A, dames 18B, kinderen 18C.

Dekens, slaapzakken en dekbedden 9B.

« Financiéle hulp in vorm van donatie met name
voor o.a. de transportkosten die nu extra hoog
zijn.

+ Geld overmaken kan op:

Rabo: IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35
Maandag 5 februari 2024 zijn wij voor de Stichting Caritas Ukraine-Holland in De Rijp
zeventiende keer met uw donaties naar De Rijp
geweest. Het mag helder zijn dat zij onze hulp « Inleveren van uw donaties kan bij het

niet kunnen missen en hoelang houden de secretariaat in het Parochiehuis.
burgers de moed er nog in? Wij danken u dan - Het secretariaat is beschikbaar van maandag
ook wederom voor uw donaties. t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
» Als u zich meldt doet het secretariaat de garage

Er is helaas onveranderd behoefte aan: open waar uw spullen worden verzameld.
+ Slaapzakken en dekbedden daar is een

chronisch gebrek aan. Wederom dank voor uw aandacht.
« KLEDING; Winterjassen, skibroeken en

skipakken voor heren, dames en kinderen, George van Goethem

maar ook ondergoed en sokken en T-shirts. Peter van der Kamp

Verder ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude winter Marthagroep
worden!!

» Medisch materiaal en overige spullen voor
mensen op de vliucht en in nood.

- Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden.

+ Voedsel maar wel houdbaar.

+ (Nood)aggregaten, klein en groot.

Woensdag 13 maart vanaf 9.00 uur zijn aan de
beurt om de kerk schoon te maken de dames
Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Woensdag 10 april vanaf 16.30 uur de groep van
de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,

Remy en Rod.

Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID.
Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk,
U helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-dames en
kinderkleding in te leveren.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598
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Reis met Rob naar Rome Pasen

Voor diegene die (weer) eens naar Rome wil Maar het graf is leeg gevonden.
reizen is er gelegenheid om dit onder De Liefde kon niet sterven.
begeleiding van Rob Mascini en Chris Ketelaars De Herder wilde niet slapen.
van 24 tot en met 28 juni 2024 te kunnen doen.
Op de derde dag in de morgen

Deze reis is ook heel geschikt voor mensen die al | Is Hij opgestaan uit de aarde.

eens in Rome geweest zijn. Met Rob of Chris als | In het vroege uur van de dag,

gidsen trekt u in kleine groepen door de stad. In het donker dat naar het licht verlangde,
U kunt intekenen om daar naar toe te gaan waar | heeft Hij hoog en vrij en stralend

u misschien nog nooit geweest bent of om nog | in de tuin gestaan en geademd.

eens terug te gaan naar die kerk, dat museum, Maar de liefde kan niet sterven

waar u bijzondere herinneringen aan heeft. De Herder zal niet slapen.

Mocht u in deze reis geinteresseerd zijn, laat het | Met een hart vervuld van de wereld,

dan even aan Rob Mascini Met wonden in handen en voeten
(robmascini@gmail.com) weten. Deze reis wordt | Onze ogen in zijn ogen,
gefaciliteerd door reisorganisatie DrieTour. Is Hij heengegaan naar de vader.

Maar het graf is leeg -gevonden.
Meer informatie:
boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-ro | Verdriet is blijven dwalen van deur naar deur.
me-o.l.v.-dhr.-r-mascini-en-dhr.-c.-ketelaars Verlangen is als een duif blijven zitten,

Wiekend op iedere schouder.
En de avond is gekomen.
| Een tijd van wonderen uitdenken.

ALS JEZUS UIT o
DE Dl]l]l] |S Wij denken, raden en weten
OPGESTAAN, Wmekenfbusesnen:
IS PASEN ol

GEEN EITJE

B Een gapend gat in de rotsgrond.

\/'\,5_)6 Een open wond in de aarde.
=< En wij zullen nooit meer sterven.

De Liefde is bij de Vader.

De tijd is voor eeuwig: Pasen.

www.vier.nu

Marion ten Velden-Aerts stuurde ons dit
paasgedicht van Michel van der Plas ter inspiratie.
Zij sprak deze tekst uit in de rol van Maria

Nog meer paasinspiratie vindt-u ook op . .
Magdalena in de Obrechtkerk Amsterdam in 1968.

https://www.vier.nu/feestdagen/pasen
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd — priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/ niet ontvangen Info
of andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63
t.n.v. parochie H.Joannes de Doper Hoofddorp

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren:

Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 561 1473,
of via e-mail Joseeken211@hotmail.com
Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven voodr dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek. Belt u
gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel, 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Vacature vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Colofon ParochiemagaZIN

ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Kopij voor nummer 3 kunt u uiterlijk 13 maart
mailen naar inforedactie@hjoannesdedoper.nl.

inleveren | Afhalen
Nummer Periode Kopij bezoeging
3 [apr) 6-4tot 11-5 13-3 v.a. 4-4
4 (mei-jun] [11-5tot 25-6 17-4 v.a. 85
5 (jul-aug) |29-6tot31-8 5-6 v.a.2-6
6 (sep) 31-8tot 28-9 7-8 v.a. 28-8
7 [okt) 28-9tot 26-10  |4-9 v.a. 25-9
8 [nov) 26-10tot 14-12  |2-10 v.a. 23-10
9 (dec-jan) |14-12tot01-2* |20-11 v.a. 11-12
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Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

KfUiSW@g mM5-A belangenerganisatie
2131 CV Hoofddorp

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

023 5 617972 Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl

info@jbwouters.nl
www.jbwouters.nl




De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op
zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de
kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich

te verstoppen! Ook de pastoor komt handenwrijvend
binnen. “Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten
over onze plannen voor de veertigdagentijd!” “Ik ben
benieuwd, pastoor,” zegt Brenda Bontje en schenkt de
mokken vol. “Koekje erbij?” De muisjes juichen - héél
zachtjes! De pastoor legt uit: “Het koffiedrinken na de
viering zal anders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen
koekjes. We gaan voor Eénvoud!” Brenda kijkt
verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... “Geen
koffie, thee en fris, pastoor?? Dat wordt toch bijzonder
ongastvrij?”. “Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen
worden verwend met schoon kraanwater
en crackertjes.

Raadselversje

Eenvoud

KiK

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn”.
Brenda ziet zichzelf al kannen water klaarzetten.
“Goed, pastoor,” zegt ze. Maar de muisjes zijn in
paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn
wijwaterbakje. “Kik! Help! De mensen gaan zondags
geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken!
We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!".
Kik lacht. “Het is vast niet voor altijd, muisjes.” “Jawel
hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud,
zei de pastoor”. Kik springt op de grond. “Dit duurt
veertig dagen, tot Pasen.” “O? Is de eenvoud dan
voorhij?” piepen de muisjes opgelucht. “Nee,” zegt Kik
wijs, “De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de
mensen achter. En dan vieren ze DANKBAAR Pasen.”

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde.
Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad.
Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, :
horloges, auto’s, mobieltje, microchip en reuzenrad. el

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter.
De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij.
Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter.

Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Weet jij wat Wijske vond?

T

lf g

Johannes de Doper zei: Tk doop jullie met water
als teken van jullie inkeer Maar N mi) ==
komt iemand die machtiger is dah ik.

Uit de Bijbel

Uit Mattelis 321 ST

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen.
Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur,
altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend,

het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud 6veral voelen.
Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein.

Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen.,
Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!

Teksten: iharjet de Jong
7., Tekeningen: M, Jurrigns



