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Pastoraal Woord

Ik zie uit naar dat nieuwe takje. lk zal het leggen
bij de foto's van mijn dochter, van mijn vader en
moeder en van al die andere lieve mensen die ik
mis. Ik zal het ook steken bij het kruisbeeld dat
in mijn kamer staat, het kruis dat zoveel mensen
met Jezus moeten dragen.

Ik zie uit naar dat groene takje. Het vertelt mij
van leven dat steeds weer terugkeert, niet dood
te krijgen. Ik zie uit naar de bloemen die uit de
grond gaan schieten. Fietsen zal ik weer door de
bollenvelden, de hyacinten ruiken, de
bloemmozaieken zien, allemaal blije mensen.

Ik zie uit naar Pasen, die nacht waarin vuur en
water, bellen en klokken en alleluia’s die niet
ophouden, mij vertellen dat God bestaat. Ik zie
uit naar het verhaal van hoe het zou moeten
zijn, het verhaal van het begin, van de zon en de
maan, de sterren aan de hemel, de vogels in de
lucht, de vissen in de zee, bloemen en eten voor
iedereen, het lammetje en de leeuw, het verhaal
van de mens en zijn/haar liefste.

Ik zie er naar uit.

Wanneer u dit leest, zal het lente zijn. En is het
ook de tijd van Pasen. In onze kerk vieren we
dat vijftig dagen lang, zeven maal zeven dagen
plus één! Een eeuwigheid en dan nog een dag
extra! Pinksteren betekent ‘de vijftigste dag’ Op
die dag lezen we het verhaal van vlammen van
vuur die uit de hemel in mensenharten zullen
neerdalen, dan zal er alleen nog liefde zijn, en
ieder spreekt die taal. We zien er naar uit!

Ik zie uit naar Pasen

Ik schrijf dit stukje. Het is nog begin maart. De dag is somber. Maar
als u deze groet aan u leest is het voorjaar.

Ik zie uit naar het voorjaar. Ik zie uit naar Pasen en lente. Nu is het nog
winter. Mijn palmtakje van vorig jaar heb ik op aswoensdag dood op
het vuur in de kerk gegooid. Ik zie uit naar dat nieuwe takje.

Lieve mensen in de kerk vieren we wat we zo
hopen, wat we ons zelf en onze wereld zo
gunnen, en waar we met vallen en opstaan aan
werken; dat mensen leven mogen, in vrede en
menswaardig. Dat we gelukkig mogen zijn met
ons die ons lief zijn, dat zij die gestorven zijn op
ons wachten in de hemel en dat ze voor ons en
onze wereld bidden.

Namens pater Eko, pater Albert, pater Mathew
en al die lieve mensen van onze parochie wens
ik u een mooie lente toe, een zalige Paastijd.

Pastor Rob Mascini
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Vanuit het parochiebestuur

Ook in februari en maart is het bestuur diverse keren bij elkaar gekomen. Als u dit leest is Pasen
2024 weer voorbij en richten we ons op de toekomst van onze parochie gemeenschap. Een korte

blik op de belangrijkste zaken.

Pastoraal plan en

samenwerking Nieuw-Vennep/Buitenkaag
Vele parochianen hebben afgelopen jaar
meegewerkt aan het tot stand komen van een
voorlopig pastoraal plan 2024-2028 voor onze
steeds internationaler wordende parochie.

Er hebben inmiddels een aantal vergaderingen
plaatsgevonden met onze zusterparochies
Nieuw-Vennep / Buitenkaag.

Onze samenwerking zal waar mogelijk nog wat
worden uitgebreid zodat wij elkaar onderling
zoveel mogelijk blijven versterken.

Kerkbalans en vrijwilligersinzet

Het verheugt ons dat een groot aantal
parochianen meedoet aan de actie Kerkbalans
en hun bijdrage heeft verhoogd.

Mocht u nog uw bijdrage willen leveren dan
verwijzen we naar de folder in de kerk en naar
onze website. Het belangeloos uitvoeren van
veel taken in onze parochie helpt ons om de
alsmaar stijgende kosten te bestrijden. Gezien
hun stijgende leeftijd is het beroep dat op de
huidige vrijwilligers wordt gedaan soms (te)
groot. We plannen daarom de komende tijd
activiteiten om meer parochianen, ook uit onze
internationale gemeenschappen, hierbij te
betrekken. Fijn als u vast meedenkt.

Van het (ver)bouw front

Inmiddels liggen de zonnepanelen op het door
de parochie aan de dansschool verhuurde pand
en worden de laatste aansluitingen gemaakt. De
toekomstige opbrengsten vormen een
welkome bijdrage aan het verminderen van
onze energiekosten. De bovenverdieping van
de voormalige boekwinkel / ontmoeting is door
de aannemer onder handen genomen. Nadat
onze vrijwilligers de vloer hebben gelegd kan
het pand in de verhuur. Afhankelijk van de
huurder en bestemming, wonen of zakelijk,
zullen verder noodzakelijke verbouwingen

worden gepland. We hopen dan in de loop van
het jaar verhuurinkomsten te hebben.

In de pastorie zijn elementaire voorzieningen
voor de paters verbeterd in afwachting van de
noodzakelijke funderingsverbetering en
verbouwing.

(Brand) veiligheid

Na het gereed komen van de uitgebreide
inventarisatie door Paul Kok staat het bestuur
voor de taak om op dit vlak verdere
maatregelen te nemen. We worden daarbij flink
beperkt door de kosten maar vooral door het
gebrek aan vrijwilligers (bijvoorbeeld met een
BHV) die een eventuele ontruiming kunnen
begeleiden en noodsituaties kunnen oefenen.
Niet veel werk, wel noodzakelijk. Helpt u mee?

INFO-redactie

NFO-

N : .
afscheidsetentje | redactie

Met een gezellig etentje en onderonsje heeft het
bestuur na decennia van inzet (!) afscheid
genomen van de voormalige redactie van ons
INFO magaZIN, Bert en Afra Kroezen, Anja Maas
en Flora Hoogenboom.

Wij danken hen heel hartelijk.

Marcel van Lochem en Cor Kreike hebben het
stokje overgenomen maar zoeken nog
versterking. Een uitdaging voor wie wil
meehelpen met de (online) communicatie
binnen onze kerkgemeenschap.

--> vervolg op pagina 18




"Blij en dankbaar" - Deel 2

In gesprek met pater Bert Wooning bij zijn 60-jarig priesterjubileum

Op 15 maart is het precies 60 jaar geleden dat pater Bert Wooning tot priester werd gewijd.
Dat was het begin van zijn avontuur als missionaris. In aanloop naar het jubileumfeest op

7 april blikken we met hem terug. In de vorige INFO lazen we over zijn roeping, wijding en zijn
avontuur in Paraguay. Daar pakken we de draad weer op.

Geroepen voor een nieuw avontuur

Waarom kwam hij toch terug naar Nederland?
Nederland was inmiddels een land geworden
dat missionarissen ontving in plaats van een
land dat missionarissen voortbracht. Gedurende
een jaar of zes drong de congregatie SVD er bij
pater Bert op aan om terug te komen om de
jonge missionarissen te begeleiden. Na steeds
te hebben geweigerd kwam de omslag. “lk
vroeg mij af ‘is het nou om je eigen zin te doen
of om daar te dienen waar het hardste nodig is?’
Je moet toch eerlijk tegenover jezelf zijn als je
echt missionaris wil worden. En het lijkt er toch
wel op dat het in Nederland harder nodig is” In
Paraguay konden anderen het werk overnemen
en zo hakte pater Bert de knoop door en kwam
hij in 2004 terug.

De SVD Communiteit in Den Haag

Kijk uit ouwe!

Het was flink wennen. Pater Bert kwam terecht
in de Schilderswijk in Den Haag. Een plek waar
je zo van je sokken gereden kon worden door
scooters en in plaats van een excuus werd je
dan uitgescholden met: "Zeg ouwe, kun je niet

een beetje uitkijken?". “Het was een nieuwe
missionaire gemeenschap midden in de stad.
Dat was een experiment, in een moeilijke buurt.
Trouwens een buurt waar ze ons liever kwijt dan
rijk waren. Die eerste tijd was ontzettend
moeilijk. Ja, vanwege het gebrek aan respect,
dat je niks meer betekent. “En ik was ook op
zoek naar wat ik kon doen.” Het moest allemaal
werkende worden bedacht. Ook het
huishouden doen en koken waren nieuwe
ervaringen. “Dat heb ik nooit van mijn leven
gedaan. Ik voelde me daar niet te groot voor,
maar dat was voor mijn gevoel tijdverlies.” Maar
na enige tijd leert pater Bert de buurt beter
kennen en vindt hij een nieuwe, zinvolle
invulling door zich als vrijwilliger in te zetten
voor vluchtelingen.

i

Met viuchtelingen in Den Haag

In de parochies

In het begin was het idee dat de missionarissen
die van buiten hiernaartoe kwamen, niet in
parochies mochten werken, maar nu gebeurt
dat juist wel. Dat ging niet zonder slag of stoot.
Die jonge mensen zeiden tegen ons: “Ja, maar
jullie eisen dat van ons. Maar wat hebben jullie
gedaan toen jullie bij ons waren? In parochies
werken. Dan mogen wij dat ook.” Het was ook
beter. “Ja, daar komen de mensen bij elkaar,
daar leer je de mensen kennen en dan kun je
met de mensen gaan werken.”
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Tegenwoordig is de congregatie SVD beter
voorbereid op de komst van nieuwe
missionarissen dan 20 jaar geleden en zijn de
missionarissen op verschillende plaatsen actief:
in Duivendracht, Schiedam, Breda, Roosendaal
en natuurlijk in Hoofddorp. “Het was echt een
moeilijk leerproces hoor”

Knop omzetten

Zeker toen pater Bert in de Schilderwijk zat
dacht hij wel eens met weemoed terug naar
Paraguay. Hij bleef een beetje rijden op twee
sporen en dat gaat niet heel lang goed. De
leidinggevende van de SVD gaf hem als tip “Ga
eens terug om te kijken in Paraguay.” Dat deed
pater Bert en het was tegelijk een
ontnuchterende en bevrijdende ervaring. Hij
kwam erachter dat alles prima draaide zonder
hem. “Dat heeft me allemaal geholpen om
uiteindelijk tegen mezelf te zeggen. ‘Het was
een mooie tijd in Paraguay. Ik ben heel
dankbaar voor. Maar het hoofdstuk ga ik nu
afsluiten. Nu is het Nederland.”

Rustig aan

Nu is de tijd gekomen om het rustiger aan te
doen. “Ik voel dat mijn krachten minder worden.
En dus moet ik het langzamerhand toch rustig
aan doen. En ik heb daar wel moeite mee hoor.
Ik zou liever dit en dat nog gaan doen en vlug
dat en dat. Maar ik weet dat dat niet goed is!
God helpt af en toe met een knipoog. Zo
besloot pater Bert na lang aarzelen de operatie
te ondergaan om een nieuwe knie te krijgen.
“Twee maanden revalideren. Dat is omgevlogen
en het was een heerlijke tijd." Een goede les en
zo neemt hij nu wat meer tijd en rust. “Ik ben
blij en dankbaar. Ik kan nog heel wat, ondanks
mijn leeftijd, maar ik moet wel een beetje op de
gezondheid letten.

Hoopvol over de toekomst

Pater Bert ziet veel potentie in onze paraochie.
“Nou, er zit heel wat leven in, hé?” Hij somt heel
wat sterke kanten op en ook het idee van de
missionaire kerk spreekt hem aan. “Leken
pakken heel veel op, bijvoorbeeld een cursus

geven of streamen. Dat is ideaal, echt een
prestatie. Daar hebben wij als missionarissen
niet veel aan gedaan. En er komen
tegenwoordig heel wat mensen met een
migratieachtergrond. Dat is ook heel positief. En
je hebt hier de Bijbelse tuin. Daar kun je toch
ook goed gebruik van maken. En toch ook
enkele jongeren die bereid zijn om iets te doen.
lk vind dat allemaal heel positief. En het is een
stad die hard aan het groeien is. Dus ik zie daar
heel wat potentie in voor de toekomst.”

De hand van God

Als pater Bert zo terugkijkt op zijn leven, vanaf
zijn vroege jeugd tot nu, ziet hij dan daarin de
hand van God? “Tot op zekere hoogte wel. God
werkt onzichtbaar. Je kunt niet altijd precies
zeggen ‘Daar en daar was God: Ik zie vooral
Gods werking door middel van personen,
mensen die mij iets gezegd hebben en een
impact hebben gemaakt op mij. God leidt op
één of andere manier door mensen waardoor je
in een bepaalde richting wordt geleid. Een
priester zei ooit bij zijn afscheid: "Door u is Gods
roeping voor mij duidelijk geworden en heeft
Hij mij geleid". Dat zie ik wel in mijn leven. Ik heb
veel mooie dingen meegemaakt. Nogmaals, ik
ben daar blij en dankbaar om. Dat ik die kans
gehad heb in mijn leven. Ik heb er totaal geen
spijt van. Absoluut niet.”




Sobere maaltijd en begeleiding asielzoekers

Als deze INFO verschijnt is Pasen al weer voorbij. Maar een terugblik op de periode waarin
ook dit jaar weer door de Raad van Kerken een zestal sobere maaltijden werd georganiseerd

hoort erbij.

Op 21 februari stonden in de Lichtkring in Toolenburg de asielzoekers centraal.
Onderstaand verhaal stond in HCnieuws.nl van 28 februari.

Tekst: Anja Maas, foto's: Jan Aukes

Inburgeren, je weg vinden in de Nederlandse
maatschappij

Het klinkt zo simpel, maar is het niet. Want als je
als statushouder een huis krijgt en eindelijk
zelfstandig kan gaan leven, ontmoet je nog flink
wat hobbels. De cultuurverschillen zijn groot.
Hoe groot blijkt als asielzoekers verrast zijn dat
ze hier hun eigen energienota moeten betalen.
En wat is waterschapsbelasting? Erna Kanon,
programmabegeleider in het AZC-Hoofddorp,
gaf een kijkje in het dagelijks leven in het
centrum, gevestigd in het voormalige Crowne
Plaza Hotel.

“Dat je zelf je energienota
moet betalen is nog wel
eens een verrassing”

Ze deed dat op 21 februari in De Lichtkring in
Toolenburg. Daar meldden zich zo'n 50
deelnemers voor de tweede van de zes sobere
maaltijden, die de Hoofddorpse Raad van
Kerken organiseert in de 40-dagentijd op weg
naar Pasen. Op het menu staan traditioneel
soep, brood én aandacht voor een maat-
schappelijk onderwerp. “Welkom', zei Ada Blom,
die samen met Pia Jonkman deze maaltijd
georganiseerd had.

“Veel dank aan Francien en Els, al 22 jaar ons
soepteam. Vanavond mogen we kiezen uit
(vegetarische) goulash-soep en champignon-
soep.” Ada opende de maaltijd met het gedicht
"Voor onderweg’, dat goed aansloot bij het
verhaal dat Erna Kanon zou gaan vertellen. Ze
was in gezelschap van drie AZC-bewoners, die
aan tafel met de deelnemers hun verhaal
deelden.

Erna vroeg zoveel mogelijk vragen te stellen
“Dan kan ik het beeld het beste schetsen.” De
mededeling dat het AZC-Hoofddorp helemaal
niet vol is, kwam als een verrassing. “Er is fysiek
ruimte voor zo'n 800 mensen, er zijn er 450.
Statushouders en mensen die wachten op een
beslissing.” Vraag: “Ter Apel is overvol, waarom
helpen we dan hier niet?” Antwoord: “Er geldt
een maximum voor wat een gemeente aan kan.
Inburgering is meer dan ‘bed en brood; het
begeleidingstraject is intens, er zijn veel
mensen nodig” Er kwamen vragen over
communicatie, dagbesteding, kinderen,
medische zorg en de leefsfeer in het AZC. De
belangrijkste antwoorden. Communicatie: met
Engels lukt veel, voor echt vreemde talen is er
dichtbij een tolkencentrum en er wordt
Nederlands geleerd. Leefsfeer: sterk
verschillende regels van godsdiensten kunnen
voor problemen zorgen. “Moslims willen op tijd
bidden. Dat stokt wel eens als ze met een
christen een kamer moeten delen. En de
vastenregels van de ramadan - vooral de
avondmaaltijd na zonsondergang- zijn moeilijk
in te passen.
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Een cateraar levert op vaste tijden eten en
drinken. Zo'n late maaltijd zorgt dan voor
problemen. Medische zorg: visies op dit gebied
lopen soms sterk uiteen.”

Het integratieproces is in handen

van een team

“Betaalde krachten en veel vrijwilligers. En
daarvan zijn er nooit genoeg.” Erna besloot haar
verhaal dan ook met een oproep. “Heb je tijd,
meld je aan. Via website COA of binnenlopen bij
de receptie” Er werd afgesloten met een
liturgisch moment, verzorgd door ds Coen
Wessel.

Verdere info:
www.kerkeninhoofddorp.nl en www.coa.nl

Diakonie Internationaal

Werken onder extreme omstandigheden

Op maandag 6 mei vertelt Rob Mascini over zijn
werk voor het Internationaal Diaconaats-
Centrum. Hij schreef daar het boek 'Diakonie
Internationaal; werken onder extreme
omstandigheden’ over.

Hierin beschrijft hij zijn bezoeken aan katholieke
en protestantse kerken in gebieden waar ze op
een bijzondere wijze werden uitgedaagd om
menselijkheid en vrede te verkondigen. Hij
beschrijft de vervolgde kerk achter het ijzeren
gordijn, zijn contacten met predikanten en
priesters die in het geheim moesten werken:
Litouwen, Hongarije, Oekraine Roemenié enz.
Hij vertelt over de Apartheid en zuidelijk Afrika,
de oorlog in Angola, Zimbabwe en het bewind

van Mugabe. Ook beschrijft hij zijn ervaringen in
het guerrillagebied van Colombia, de armoede
in Argentinié en Brazilié.

Aanmelden bij:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl
Maandag 6 mei, 19.30 uur
Parochiehuis Joannes de Doper

Lunchgroep zoekt versterking

Verbonden zijn met elkaar. Dat is een belangrijk
punt voor de parochie. Eén van de manieren
waarop dat kan, is de lunch elke 1e zondag van
de maand na de mis van 10 uur. Deze lunch
wordt rond 12 uur opgediend na het koffie
drinken.

Zo'n heerlijke en gezellige lunch kan niet zonder
de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

De zondag-lunchgroep is op zoek naar nog
minimaal 3 vrijwilligers (man of vrouw) die
willen helpen met de diverse taken. Om 14 uur
zit het werk erop.

Heeft u belangstelling, kom naar de lunch en
neem even contact op met de lunchgroep.




Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand Vredesvespers.
In deze vieringen bidden wij om recht en vrede in de wereld.
De vieringen duren ongeveer 20 minuten.

Parochiekerk (5 april)
vrijdag 5 april en 3 mei 2024
aanvang 17.00 uur

Relieken H. Bernadette van Lourdes

In de vorige INFO werd al aandacht besteed aan de relieken van H. Bernadette Soubirous van
Lourdes.

Ter herinnering wordt hier nogmaals gemeld dat de reliekschrijn op vrijdag 5 april in de
H.-Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk is en van zaterdag 6 t/m maandagavond 8 april in het
heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo.

Zondag 28 april is de laatste dag dat de reliek van de

H. Bernadette in Nederland te bezoeken is. De reliekschrijn staat
dan in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.

Wees welkom.

H.-Urbanuskerk, Noordammerlaan 122 Amstelveen-Bovenkerk
www.heiligemariaparochie.nl

vrijdag 5 april 2024

Heiligdom O.L.V. ter Nood, Kapellaan Heiloo
www.olvternood.nl

zaterdag 6 t/m maandag 8 april 2024

Informatie over het programma in Nederland:
www.missionsndlourdes.com/nl

Samen in Gesprek over film
“As itis in heaven”

Samen in Gesprek gaat alsnog over film “As it is
in heaven”. De film gaat over een gelauwerd
dirigent van een koor van divers pluimage.

Na een hartaanval moet hij rust houden en keert
hij onder een pseudoniem terug naar zijn
geboortedorp en gaat daar onder meer het
kerkkoor leiden. In deze bezinningsfase komt hij
tot inzichten als ook prachtige resultaten.

Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor
koffie en thee.

Nadere inlichtingen bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com of 06 - 5162 0939 of

bij Coby Bergsma 023 - 565 2400.

Parochiehuis
donderdag 11 april 2024
13.45 tot 16.30 uur
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Vieringen

Bijzondere vieringen
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 5 april 17.00: Vredesvesper voor Oekraine; H. Joannes de Doperkerk

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel

zondag 7 april 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

zondag 14 april 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gast voorganger)

zondag 21 april 10.00: Woord- en communieviering; Ramon Roks (gast voorganger)

zondag 28 april 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd

zondag 5 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 8 en 15 mei 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 15 april 11.00 pater A. Toppo
maandag 13 mei 11.00 pater A. Toppo
Opbrengst Collectes

regulier vasten-

actie

10 en 11 februari € 562,85
17 en 18 februari ! 495,80 € 57,00
24 en 25 februari ' 526,65 ! 14,20
2 en 3 maart ! 519,15 ! 74,80
9en 10 maart ' 700,80 ! 171,50



Overzicht vieringen kerk en kapel 6 april - 10 mei 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 6apr 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Tweede zondag van Pasen

zo 7apr 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Dineke Blokker-Stokman
- Pater Bert Wooning 60 jaar priester

12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
di 9apr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do1lapr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 13apr 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren

Derde zondag van Pasen

zo 14apr 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

di 16apr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

do18apr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Deurcollecte: Roepingenzondag
za 20apr 19.00 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee

Vierde zondag van Pasen
Deurcollecte: Roepingenzondag

zo 21 apr 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Fam. Dingemans en fam. Frijters
12.00 Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
di 23apr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 25apr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Overzicht vieringen kerk en kapel 6 april - 10 mei 2024 (vervolg)
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Koningsdag
za 27 apr 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Vijfde zondag van Pasen
zo 28 apr 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Be Leaf
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor
di 30apr 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 2mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Dodenherdenking; deurcollecte Stichting INLIA
za 4mei 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Zesde zondag van Pasen
Bevrijdingsdag; deurcollecte Stichting INLIA

zo 5mei 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00 Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di 7mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Hemelvaart van de Heer [hoogfeest]
do 9mei 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Ter informatie (volgende INFO)
za 11 mei 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Zevende zondag van Pasen

Moederdag
zo 12mei 10.00 Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

GELOVEN IS
GODS LICHT
DOOR JOUW
LEVEN LATEN

SCHINEN '
Vi)
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“&\“&Q ZONDAG 21 ;\PRII. 2024

U BENT VAN HARTE WELKOM IN HET FUNDAMENT VAN DE JOANNES DE DOPER KERK,
KRUISWEG 1071 IN HOOFDDORP
INLOOP VANAF: 14.00 START OM: 14.30
AANMELDING:
RESERVEER UW PLAATS, WIJ HEBBEN NAMELIJK SLECHTS EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN 1!
AANMELDEN KAN VIA: timzwetsloot30@gmail,com

LOTENBOEKJE: 5.00 EURO

I1INAAST DE BINGO ZAL ER OOK EEN LOTERI) GEHOUDEN WORDEN!!

(de volledige opbrengst zal ten goede komen van de pastorie}
roR

14



Odyssee zingt Odyssee!

7 opaericht 24 februari 2968

oofddorp

Koor

Koor Odyssee viert haar 55 jarig jubileum en geeft een jubileumconcert op zondag 21 april in de
Ontmoetingskerk, Werf 2, in Rijsenhout. Aanvang concert is 15.00 uur.

Tijdens dit concert kunt u volop genieten van de mooie nummers die we voor u hebben
uitgekozen. Naast Engels en Nederlandstalig werk zullen er ook herkenbare medleys voorbij
komen. Denk aan Simon and Garfunkel en de musical ‘Les Miserables'

En dit alles onder leiding van onze dirigent Addy Alberts. Aangevuld met slagwerk, gitaar en fluit.
Kwaliteit maar zeker ook gezelligheid staan voorop! U zult met regelmaat worden uitgenodigd om
mee te zingen m.b.v. de teksten die op de beamer verschijnen.

Kortom: een leuk muzikaal uitje op de zondagmiddag!

Ontmoetingskerk, Werf 2 Rijsenhout
zondag 21 april 2024
aanvang 15.00 uur

Kaarten a € 15,- (inclusief pauzedrankje) kunnen
worden besteld via

de website www.koorodyssee.nl

of telefonisch 06 - 1125 8743

Leeservaringen delen

We bespreken het boek ‘Zijn jongen’ van Carry
Slee. Vader Slee heeft het eeuwige leven. Dus
dat hij nu overleden is, zal wel weer één van zijn
grappen zijn. Terwijl Carry Slee halsoverkop
naar haar moeder rijdt om te achterhalen of het
nieuws inderdaad klopt, blikt ze terug op haar
jeugd waarin diezelfde moeder een grote rol
speelde. Maar hoe dichter ze bij haar ouderlijk
huis komt, hoe meer haar vader op de
voorgrond treedt, met al zijn verschillende
gezichten.

Zijn jongen is een ontroerend, oprecht verhaal
over gezinsverhoudingen, de rollen die we
aannemen voor wie we liefhebben - en je eigen
identiteit omarmen.

Kosten boek: € 23,99. 1
il

JOnge
Carry

Aanmelden bij: Els Tulen
via els.tulen@xs4all.nl

Parochiehuis

dinsdag 23 april 2024 of
woensdag 24 april 2024
(maak een keuze)

14.00 tot 15.30 uur

Sl

Gespreksmiddag Grijs,
..., Maar wijs?

Quder worden is veel afscheid
nemen en loslaten. Je
gezondheid, je
zelfstandigheid, je
generatiegenoten, ... maar dat is niet het hele
verhaal over het klimmen der jaren.

Hoe kijk jij aan tegen de moeilijke én de mooie
kanten van je veroudering? Wat ervaar jij
daaraan als mooi, waardevol, fijn?

Raad van Kerken
Hoofddorp

Een uitwisseling van mens tot mens.
Een ontmoeting van hart tot hart.
Herkenning en verbondenheid.

Begeleiding: Mario Boelen, ouderenpastor
Protestantse Gemeente Hoofddorp

Aanmelden: Mario Boelen,
mario.boelen@pghoofddorp.nl
tel. 06 — 5190 3576

De Ark, Muiderbos 36
woensdag 24 april 2024
aanvang 15.00 uur
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Bedevaart naar Banneux

Caritas Banneux Bisdom Haarlem — Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten
naar Banneux: van 24 - 28 mei en van 23 - 27 augustus 2024.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier ‘de Maagd der
Armen’ en ‘Moeder van de Verlosser' Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de
Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de

verschijningsplaats te steken.
.

w7 e

L/ P o .;'/’

Op vrijdag rijden enkele bussen langs
verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk
van het aantal aanmeldingen per regio.

Een van de bussen is toegankelijk voor
roelstoelgebruikers.

In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit.
Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige
Zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmaoeting
en samen vieren.
Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan

BANNEUX

Notre Dame

het ziekenlof. Ock zal er een lichtprocessie zijn
en wordt de kruisweggebeden.

Op zondag is de internationale hoogmis met als
hoofdcelebrant een van de Nederlandse
bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.
De kosten voor de bedevaart zijn: € 325.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u
terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

Stiltevieringen

Stiltevieringen zijn opgebouwd met korte
teksten en korte liederen en rustige muziek
rond een stilte van een kleine tien minuten. Veel
mensen hebben behoefte aan zo'n moment van
rust en stilte in de drukte van het alledaagse
leven. De langere stilte in deze vieringen kan
ieder naar eigen wens invullen.

Elke eerste woensdagavond van de maand om
19.30 uur is er een Stilteviering in De Ark,
Muiderbos 36 in Hoofddorp-Overbos. De
viering duurt ongeveer 35-40 minuten.

AAA

v

Na afloop is er mogelijkheid om na te praten
met koffie of een kaarsje aan te steken en nog
even stil in de kerk te zitten.

viering

Voor vragen, reacties of suggesties:
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl.

De Ark, Muiderbos 36
woensdag 1 mei 2024
aanvang 19.30 uur

16



Intuitief schilderen: Lente

Hedi Hegeman organiseert in de achterzaal van de Doopsgezinde Gemeente workshops ‘Intuitief
schilderen’ met als thema de vier seizoenen. Ze zegt hierover: ‘Wat de Bijbel ons te zeggen heeft
over het seizoen komt kort aan de orde in een voorgesprek, waarna het schilderen begint.

In deze tweede workshop vieren we de lente. We
gebruiken acryl of aquarelverf, naar keuze. Eigen
materialen meenemen mag ook.

Kosten: 5 euro voor materiaal, koffie, thee en wat lekkers.
. Aanmelden voor de lente-editie: uiterlijk 24 april bij
hegemanhedi@gmail.com.

Achterzaal Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
woensdag 1 mei 2024
14.00-16.30 uur

Kortebaandraverij

Dit jaar is de kortebaandraverij op zaterdag

1 juni. Ten opzichte van vorig jaar is dit
anderhalve maand eerder. Dit onder andere in
verband met vakanties en beschikbaarheid van
vrijwilligers, maar het past op deze wijze ook
beter in het landelijk programma van
kortebaanwedstrijden.

De Stichting Kortebaandraverij mag o.a. weer
van de faciliteiten van de kerk gebruiken. Hierbij
wordt er rekening mee gehouden dat de
kerkdienst van 19.00 uur gewoon kan
plaatsvinden. En natuurlijk ook aansluitend het
koffiedrinken vanaf 20.00 uur!

De Kortebaanwedstrijd wordt als voorheen
gehouden op de Kruisweg. Vanaf de rotonde tot
aan de Paxlaan is de Kruisweg afgesloten vanaf
06.00 uur. Ook de parallel- c.q. ventweg is
afgesloten voor verkeer.

Om 18.00 uur stopt deze festiviteit en wordt er
begonnen met opruimen.

Dit betekent wel dat de kerk die avond voor
motorvoertuigen nog even onbereikbaar zal
blijven en u dus via een andere straat en/ of
wijze naar de kerk zult moeten komen.

Alvast een mooie dag toegewenst en ook
bedankt voor uw aandacht en begrip.

Stichting Kortebaandraverij
Jos Koeckhoven, voorzitter

Marthagroep

Woensdag 10 april vanaf 16.30 uur zijn aan de
beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

En woensdag 8 mei vanaf 09.00 uur de dames
Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598
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Werkzaamheden in de pastorie

De eerste werkzaamheden in de pastorie zijn
begonnen. De kapotte verwarming in de kamer
van pater Mathew is vervangen door een
nieuwe lage temperatuur verwarming, die de
kamer heerlijk warm maakt. Deze radiatoren zijn
al voorbereid voor aansluiting op warmtepomp.
Evo home systeem zorgt voor goede
temperatuur in elke kamer op de gewenste
tijden.

De grote kledingkast op de overloop van de
pastorie (1e verdieping) is omgebouwd tot een
extra douche, zodat de 1e verdieping nu twee

douches en twee wc's heeft. Een mechanische
ventilatiebox is geinstalleerd die zorgt dat alle
vocht goed wordt afgevoerd.

vervolg van pagina 5

StreamTeam i

We zijn het inmiddels gewend dat een aantal
wekelijkse missen worden gestreamd. Ze
worden wekelijks bekeken door enkele
honderden mensen. Ook bij uitvaarten, doop en
huwelijk bestaat deze service. Het StreamTeam
heeft het bestuur op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen. Dankzij hun professionele inzet
kan het streamen worden gecontinueerd.
Hulde!

Vanuit het parochiebestuur

Ten slotte

Met de vreugde van Pasen nog in ons
achterhoofd is het goed stil te staan bij alles wat
wij allen met Gods genade in onze
parochiegemeenschap voor elkaar krijgen.

We kijken we daarom dankbaar en met
vertrouwen uit naar de toekomst.

Namens het bestuur,
Stef Franke, vicevoorzitter

Gregoriaans Koor stopt

De Gregoriaanse Schola heeft met de bijdrage
aan de de H. Mis op zaterdag 9 maart j.|. de
laatste muzikale bijdrage in onze parochie
gegeven.

Het Gregoriaans heeft een grote bijdrage aan
het pluriforme aanbod aan zang en muziek bij
onze vieringen geleverd. Bestuur en pastores
zeggen heel hartelijk dank aan de leiding en
leden van de Schola voor hun jarenlange
muzikale inzet.

We blijven naar nieuwe wegen zoeken om ook
in de toekomst vieringen met zang in de
Gregoriaanse traditie te verzorgen.
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Kaartje sturen?

Toen Boekwinkel Het Kruispunt nog open was, kon

je daar kaarten kopen van de beelden die in de
Bijbelse tuin staan. Sommige kaarten,
bijvoorbeeld die van de Heilige familie of Ruth
gingen als warme broodjes over de toonbantk.

Andere vonden wat minder aftrek. Opvallend was,

dat kaarten van het beeld van Job in de
kaartenmolen bleven staan. Zelden hoefden we
die voorraad aan te vullen.

'‘Begrijpelijk, zegt u misschien, want aan wie zou

je een kaart van deze naakte en voor kinderen
zelfs griezelige man sturen. Dat is toch geen
opkikkertje bij ziekte en zeker niet geschikt als
felicitatiekaart voor een verjaardag.

Schrijnend

Wie deze Job ziet vraagt zichzelf vertwijfeld af:
Hoe rampzalig kan een mens zich voelen? Zijn
gezicht is getekend, zijn wangen ingevallen. Hij
is broodmager, zijn handen liggen stil op zijn
bovenbenen. Job houdt zijn mond stijf dicht, is
hij monddood gemaakt? Zijn oren zijn
opvallend groot, zou dat toevallig zijn? Zijn
ogen zijn dicht, de ellende is te groot om aan te
zien. Het beeld van Job in de Bijbelse tuin is
schrijnend en leidt naar vragen over recht en
gerechtigheid.

Muzelman

Bij het zien van deze Job komen gedachten en
beelden van mensen die leefden in een
concentratiekamp boven. Karel Gomes had er
een speciaal woord voor: hij noemt deze Job
een muzelman. Zo werden de joden genoemd
die na de tweede wereldoorlog uitgemergeld
door honger ellende en verdriet terugkwamen
naar Amsterdam.

4 mei

De maand mei is dichtbij. Op vier mei
herdenken we de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, Maar ook gaan onze gedachten
naar de slachtoffers van de oorlogen die nu,
vandaag de dag gevoerd worden.

Bijbelse Tuin

NI
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Het lijden van de mens, dat door Karel Gomes
op zo'n intens schrijnende manier is uitgebeeld
in het beeld van Job, staat niet voor niets in de
tuin.

Met de Bijbelse Job loopt het uiteindelijk goed
af. Hoe zit dat met alle mensen die nu lijden
onder alles wat ze is afgenomen?

Nee, een kaart van dit beeld van Job zal ik ook zelf
niet zo snel versturen naar familie of vrienden.

Recht en gerechtigheid

Wel zorgt het kijken en stilstaan bij dit beeld, of
dat op 4 mei of een andere datum is, ervoor dat
ik me realiseer dat een wereld van recht en
gerechtigheid nog ver weg is. Daar moet nog
flink aan gewerkt worden!

Ria Stolk
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Overledenen

Tekst: Bea van Oudenaaren

Walther Koeckhoven - 72 jaar

Voor Walther is de cirkel rond. Op boerderij
‘s-Hertogenbosch aan de Rijnlanderweg werd
Walther op 5 oktober 1951 geboren en daar is
hij op 20 december jl. overleden.

Walther is de derde jongen in het gezin van
Therus en Dina Koeckhoven. Zijn speelterrein
was de boerderij met de hooiberg en schuren.
Na de Mulo ging hij naar de Christelijke
Middelbare Landbouwschool in Hoofddorp,
want als klein jongetje had hij al bedacht dat hij
boer wilde worden. Na de schooltijd riep het
vaderland: de dienstplicht moest worden
vervuld. Hij klom op tot onderofficier bij de
luchtmobiele bewaking die o0.a. belast was met
de beveiliging van Patriot raketten.

Eenmaal afgezwaaid ging hij werken op de
boerderij van zijn ouders waar de
aardappelteelt de belangrijkste teelt was.
Uiteindelijk is het Walther die de boerderij van
zijn ouders voortgezette. Broer Jos en Walther
hebben elkaar altijd geholpen en bijgestaan op
de boerderij, vooral met de teelt en handel in
aardappelen.

Naast de boerderij was er ook tijd voor hobby's
zoals schaatsen, skién en klaverjassen met
vrienden en familie. Een biertje drinken met
vrienden. Ook maakte Walther reizen met zowel
familie als met vrienden (een echte boer viert
niet graag vakantie). In de hotels vermaakte hij
zijn ‘publiek’ met zang en zijn luchtgitaar.

Na het overlijden van zijn vader heeft Walther de
zorg voor zijn moeder op zich genomen en
noemde haar steevast De Directie. Dankzij hem
heeft zijn moeder tot aan haar dood in haar
eigen huis kunnen blijven wonen. Walther
genoot van de gezinnen van zijn zus en broers
en was dol op hun kleinkinderen die hem
groot-ome Walther noemden.

Walther was een rustige man die zichzelf vaak
wegcijferde. Voor buren en vrienden was hij een
steun en toeverlaat. Voor velen heeft hij veel
betekend.

December 2022 kwam aan het licht dat Walther
lymfklierkanker had, een gevecht tegen de
stroom in. Zijn leven werd een afwisseling
tussen hoop en vrees.

Oktober 2023 werd duidelijk dat genezing niet
meer mogelijk was. De familie heeft alles in het
werk gesteld om het laatste deel van zijn leven
zo liefdevol en mooi mogelijk te maken. De
regie hield Walther zelf in de hand.

Pater Albert Toppo heeft hem de laatste
sacramenten toegediend.

Op woensdag 20 december jl. is Walther in zijn
vertrouwde omgeving overleden.

In een overvolle kerk vond op 27 december de
uitvaart plaats. Pater Eko was de voorganger.
Het was een prachtige dienst waar zelfs de
kleinkinderen een lied zongen voor hun
groot-ome Walther.

Na de uitvaart is Walther in besloten kring op
ons kerkhof begraven.

Ashie Kotey — 91 jaar

Ashie werd geboren op 14 januari 1933 in Accra
(Ghana). Hij was de één na oudste en moest al
vroeg met zijn vader mee op zijn reis door het
land om voor hem te koken. Daardoor
verwisselde hij vaak van school.

In Ghana volgde hij de opleiding tot elektrisch
ingenieur. Via Cairo kwam Ashie naar Nederland
en haalde zijn master degree in het
reactorcentrum Petten. Hij woonde in Alkmaar
en daar leerde Ashie Joke Rietbroek kennen. Zij
trouwden in Alkmaar voor de wet en de
bedoeling van Ashie was om in Ghana voor de
kerk te trouwen zodat zijn familie erbij kon zijn.
Aldus vertrokken zij naar Ghana waar Ashie
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Overledenen (vervolg)

werkte in een reactorcentrum.

Echter, er vond een staatsgreep plaats. Ashie en
Joke keerden terug naar Nederland en
trouwden in Amsterdam alsnog voor de kerk.

Ashie vond emplooi bij de KLM . De KLM
voorzag het gezin van een woning in
Amsterdam.

Ashie werkte voornamelijk voor de zogenaamde
zwarte doos in de vliegtuigen en door de jaren
heen werd hij regelmatig uitgezonden naar het
buitenland.

Ashie en Joke kregen 5 kinderen waarvan er
inmiddels 2 zijn overleden. Ashie nam af en toe
een van zijn kinderen mee op zijn dienstreizen.
Bij zijn vertrek bij de KLM op 65-jarige leeftijd
werd hij geridderd in de orde van
Oranje-Nassau. De versierselen kreeg hij
uitgereikt door toentertijd minister May -
Weggen.

Toen de kinderen waren uitgevlogen zijn Ashie
en Joke verhuisd naar een appartement in
Hoofddorp. Voor zijn kinderen was hij een
strenge maar rechtvaardige vader. Voor zijn

7 kleinkinderen was hij een lieve opa.

Na zijn pensionering zette Ashie zich geheel
vrijwillig in voor de Ghanese gemeenschap in
Amsterdam. Hij ging dagelijks naar Amsterdam
en heeft dit werk 10 jaar gedaan.

In 2018 ging zijn geestelijke gezondheid
achteruit. Afgelopen juni werd hij opgenomen
in verpleeghuis Bornholm. Hij heeft enkele
weken voor zijn overlijden het H. Oliesel
ontvangen en is op 6 februari jl. heel rustig
overleden.

Op 12 februari vond de uitvaart plaats in onze
kerk en werd geleid door een Ghanese priester
waarna hij werd begraven op ons kerkhof.

Ad Salden - 79 jaar

In het Limburgse Heerlen werd Ad geboren op
6 april 1944. Hij groeide op in een gezin van

9 kinderen en hij heeft een hele prettige jeugd
gehad.

Toen Ad 16 jaar was verhuisde het gezin Salden
naar Amsterdam, een hele verandering voor
hem.

Al vroeg begon hij met werken in een
herenmodezaak waar hij uiteindelijk 30 jaar
heeft gewerkt. Intussen haalde hij alle diploma’s
die nodig zijn in dit vak, alsmede diploma’s om
een zaak te drijven.

Ad leerde Ans Schumacher kennen. In 1967
trouwden zij in Amsterdam en zij gingen wonen
in Purmerend. Daar werd hun dochter geboren.
Ans en Ad hebben een herenmodezaak
opgestart in Heemskerk. Voor Ad was de zaak
zijn hobby en de klanten stonden op de eerste
plaats. Hij kon goed met mensen omgaan.

Ad en Ans hebben hard gewerkt voor de zaak en
Ans vertelde dat ze samen een goed leven
hadden. Vakanties werden veelal doorgebracht
in Spanje.

Ze werden trotse grootouders van

2 kleinkinderen. In 2009 zijn Ad en Ans verhuisd
naar de wijk Bornholm in Hoofddorp.
Donderdag ging Ad vaak naar de
eucharistieviering op donderdag aan het eind
van de morgen in onze kerk.

In de laatste jaren ging de gezondheid van Ad
langzaam achteruit en hij is op 6 januari jl. heel
rustig overleden.

Op 12 maart vond de uitvaart plaats in onze kerk
met Leo Mesman als voorganger. Er klonk
Spaanse, Gregoriaanse alsmede Limburgse
muziek. Na de uitvaart werd Ad in besloten
kring gecremeerd in het crematorium in
Nieuw-Vennep.

Ad is begraven in een urnengraf op ons kerkhof.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/ niet ontvangen Info
of andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63
t.n.v. parochie H.Joannes de Doper Hoofddorp

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codérdinatoren:

Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 561 1473,
of via e-mail Joseeken211@hotmail.com
Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail;
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek. Belt u
gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores.

Vacature vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen de bezorging stelt u via
het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 4 kunt u uiterlijk 17 april
mailen naar inforedactie@hjoannesdedoper.nl
of het parochiesecretariaat.
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De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken
hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren
van het zaaltje opknappen. ‘Kijk nou hoe mooi LICHT
het wordt!’ roept de ene dame. De andere valt in:
‘Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat
hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!’ Een man
zegt beteuterd: ‘Ik wist niet dat het zo’'n grauwe
aanslag zou geven!’. ‘Precies!’ zegt de andere, ‘Ook in
onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk
was!” ‘Gelukkig LEVEN jullie nog!” roept de mevrouw,
‘En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer
van Pasen!’ ‘Net op tijd!" juicht de andere.

Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De
muizen kruipen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Heer Jezus is de héle weg gegaan.

Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
’t is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik <
rechts een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken
Jezus van Nazareth die gekruisigd is.

Hij is tot leven gewekt.”

Uit Marcus 16.5-6q

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand
te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt
de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze
proberen de verf af te vegen, rollen over de grond,
niets helpt. “‘We moeten naar huis. Douchen! zegt de
oudste- ‘Wat zal mama boos zijn!’ De volgende avond
is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet
ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er
een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad,
en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat
NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt
de familie Muis toe, op hun paashest. En sommigen
lijken wel een beetje ... lichtgevend!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg ‘Gezegend Pasen!’ met elkaar.

De dood is weg, het leven zonneklaar

en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M, Jurrigns



