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Pastoraal Woord

Per Mariam ad lesum

In onze Kerk heeft Maria een bijzondere plek,. Tenminste twee
maanden per jaar, onder andere in mei en oktober besteden de
meeste mensen tijd aan de Heilige Maagd Maria. Verder zijn er nog
andere bijzondere data om het feest van de Heilige Maagd Maria te
vieren. Het doel hiervan is om de geloofsbeleving te verdiepen of
Jezus meer te kennen, samen met de Heilige Maagd Maria. Per
Mariam ad lesum, door Maria tot Jezus. Als moeder kent zij natuurlijk

haar Zoon “beter” dan wie dan ook.

Sinds 2018 staat door een besluit van paus
Franciscus de '‘Gedachtenis van de Heilige
Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ op de
universele kalender van de Latijnse Kerk. Deze
liturgische gedachtenis is verplicht en wordt
gevierd op de maandag na Pinksteren.

Mijn opa was een heel goed voorbeeld in mijn
leven in verband met devotie tot de Heilige
Maagd Maria. Al op jonge leeftijd had hij een
diepe devotie tot Maria, tot aan zijn dood (hij is
90 geworden). ledere avond bad hij vijf
geheimen van de rozenkrans.

Het bijzondere was altijd aan het einde van zijn
gebed. Dan noemde hij eerst de naam van zijn
vrouw, mijn oma dus, en daarna al zijn kinderen
en kleinkinderen. Als het vakantie was, gingen
wij met alle andere kleinkinderen bij opa en
oma logeren en we wilden natuurlijk graag
onze namen horen. Wij deden soms niet mee
aan het gebed omdat het te lang duurde, maar
het mooiste moment was toch het noemen van
de namen. We letten dan altijd goed op of onze
naam wel genoemd werd. Dit is een
waardevolle herinnering aan mijn lieve opa. Als
ik de rozenkrans bid voel ik mij dan ook zeer
verbonden met hem.

En als wij het over Maria hebben op de tweede
zondag van mei vieren wij ook moederdag.

Ook hier is het belangrijk om stil te staan bij alle
moeders zowel met kinderen alsook alle
vrouwen. Ze zijn waardig om aandacht te
krijgen als teken van dankbaarheid en respect.
Een moeder is onze houvast voordat wij
volwassen worden.

Wij hebben in het leven vaak houvast nodig. Een
zieke zoekt houvast aan een stoel of een tafel;
een bejaarde zoekt houvast aan een stok. Ze
willen zich veilig voelen. Maar er zijn ook
problemen in het leven, waarbij een stoel of een
stok niet voldoende ondersteuning bieden. Dan
zoeken wij mensen. Zo zoekt een kind de hand
van zijn moeder of vader, twee verliefden
zoeken houvast in elkaars armen. De mens wil
graag standvastig zijn, even in balans voelen.

Maria is onze moeder en door haar kunnen wij
op simpele wijze tot haar Zoon komen. Wij
houden dit vast als rijkdom die waardevol is. Er
zijn mensen die hun houvast zoeken in het
bidden van hun rozenkrans. Ontelbare mensen
hebben in de rozenkrans dat houvast gezocht
en gevonden.

Namens het pastoresteam wens ik u allen het
beste toe!

Pater Eko Silvester Manek, SVD.




Vanuit het parochiebestuur

Tekst: Stef Franke, vice-voorzitter

Bouwzaken
De laatste meters laminaat in de voormalige
boekwinkel zijn gelegd (hulde!). In overleg met
de makelaar is de ruimte klaar voor verhuur. We
hopen binnenkort geschikte kandidaten te
kunnen presenteren.

Zoals bekend is de huuropbrengst (naast
subsidies en giften) hard nodig voor het
aanvragen van leningen voor de renovatie van
de pastorie.

Voor die renovatie de komende jaren van start
gaat, pakken we nu eerst het broodnodige
binnen- en buitenonderhoud aan.

Kerkhofgroep

We prijzen ons gelukkig met de prachtige
begraafplaats achter onze kerk. Een intieme,
gewijde plek met majestueuze bomen en
verschillende plantensoorten, De combinatie
kerkhof en Bijbelse tuin is uniek. De
begraafplaats wordt met veel zorg
onderhouden door een gezellig team van
krasse vrijwilligers. We hebben met hen
overlegd en er zijn plannen om in toekomst
meer ruimte te maken voor het plaatsen van
urnen en het bouwen van een kapelletje voor
het branden van kaarsen.

Samenwerking parochies

We trekken prettig en intensief op met onze
zusterparochies Nieuw-Vennep en Buitenkaag.
We delen de paters van de SVD en er bestaat
een nauw pastoraal en diaconaal overleg.
Sinds februari 2024 vergaderen we eens in het

kwartaal onder leiding van de deken. Doel is het
verstevigen van ieders identiteit en het
afstemmen van toekomstplannen om te komen
tot gezonde regionale afstemming.

Ook de codrdinatoren bijeenkomst van 22 april
was daaraan gewijd. De komende maanden
kijken we verder naar de interne communicatie,
facilitaire zaken en eventuele samenwerking bij
het maken van website en parochieblad.

Kennis delen

Overleg en kennis delen we ook met andere
parochies in het bisdom. Veel taken
(administratie, kerkhof, onderhoud etc. ) zijn
immers vergelijkbaar. Het van elkaar leren en
zorgen voor efficiénte werkwijzen helpt de zorg
en belasting bij onze vrijwilligers te beperken.
We willen steeds meer vrijwilligersgroepen met
elkaar in contact brengen en de uitwisseling
van ideeén stimuleren.

Een warm welkom

Het verheugt ons steeds meer parochianen van
buitenlandse origine te mogen verwelkomen.
Naast de Filipijnse gemeenschap groeit ook de
Engelstalige. Daarbij valt op dat ook meer
gelovigen van Indiase afkomst onze Joannes de
Doperparochie weten te vinden. Zo wordt onze
kerk een plek waar kerkgangers uit alle
windstreken elkaar kunnen ontmoeten. Fijn als
deze nieuwkomers onze groep vrijwilligers
komen versterken.

Vrijwilligersmarkt

Om ieder opnieuw kennis te laten maken met de
taken en deeltaken die je als vrijwilliger kunt
doen, organiseren we aansluitend aan de
missen van Pinksterzondag 19 mei (Nederlands
om 10.00 uur, internationaal om 12.00 uur) een
zgn. vrijwilligersmarkt.

Vrijwilligers leggen uit wat zij doen, geven
informatie en vertellen hoe bevredigend en
gezellig het is om samen te werken voor een
sterke parochiegemeenschap.

Meer nieuws volgt.




De Missionaire Parochie conferentie inspireert

Op 6 april vond de derde Missionaire Parochie conferentie plaats. Ook dit jaar was onze
parochie weer met een delegatie vertegenwoordigd. Een dag om je te laten inspireren en
bezielen, een dag waarop de aanwezigen vieren en bidden, maar ook in gesprek gaan over
de vraag wat het betekent om missionair te zijn. Hoe kunnen we als kerk naar buiten treden,
aantrekkelijk zijn voor mensen die zoeken en Jezus willen leren kennen bijdragen?

Terugblik van deelnemer Jeroen Traudes
Gedurende dag vonden er meerdere seminars
plaats over deze vraag. Een dag die begon met
een Mis en eindigde met een ontmoeting met
Jezus in de uitstelling van het Allerheiligste.
De deelnemers werden geinspireerd met een
getuigenis uit het Verenigd Koninkrijk. Hoe
ontwikkel je een leiderschapsteam? En een
bijzonder verhaal uit Wageningen, met als
centrale vraag hoe je kunt zorgen dat mensen
zich onderdeel gaan voelen van je
geloofsgemeenschap. Een hele belangrijke
vraag, ook voor onze parochie.

De basis ligt in onze houding naar anderen toe.
Door open te zijn naar anderen en uit te stralen
dat mensen ons kunnen vertrouwen en wij hen
raken mensen nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar
de kerk en nieuwsgierig naar Jezus. Aan ons om
mensen te helpen bij hun zoektocht.
Bijvoorbeeld door over onze ervaringen te
vertellen, maar ook door bijvoorbeeld
verdieping aan te bieden, in de vorm van een
Alpha cursus. In onze parochie hebben we hier
het afgelopen jaar al goede ervaringen mee
opgedaan. Kortom, de basis ligt bij onszelf. Een
open houding, oprechte interesse in de ander
zijn de basis om invulling te geven aan onze
missionaire opdracht.

Geinspireerd gingen we weer naar huis. De
inzichten uit de conferentie gebruiken we om
onze missionaire plannen verder richting te
geven. Maar veel belangrijker dan het maken
van plannen is het te doen. En te doen .... Dat
moeten we allemaal.....

Gesprek met pater Mathew over de
conferentie

Pater Mathew, je bent naar de conferentie in
Veenendaal gegaan. Wat heb je ervaren?

Het was een mooie ervaring. Er waren meer dan
800 mensen en meer dan 100 priesters. Ik was
gewoon echt blij. Het was voor mij een
Pinksterervaring. Zoals met de eerste
christelijke gemeenschap. De leerlingen in die
tijd gaven het christelijk leven door als een
stroom. En ja, Veenendaal werkte als een plek
waar de gemeenschap dit ook kon beleven. De
heilige Geest was aanwezig. Al die mensen
waren blij. Dat betekent dat ze iets hebben
gevonden. De mensen waren echt betrokken
bij alles wat daar gebeurt. [k zie dat het in
sommige plekken wortels krijgt. Ik zie dat er
een groei is en dat het een proces is. Dat
inspireert de mensen. Het is mooi.




Waarom ging je naar de conferentie?

Ten eerste ben ik echt geinteresseerd in nieuwe
ontwikkelingen in Nederland. Het idee van de
missionaire parochie geeft nieuw leven aan
parochies. Misschien kunnen we er iets van
leren in Hoofddorp. Ten tweede, ik ben
missionaris en heb ik ook een uitdaging in de
kerk en de samenleving.

Je spreekt over nieuw leven. Is dat nodig?

Ja, dat denk ik. De kerk of de gemeenschap is
altijd in verandering. Dus je kan niet stilstaan in
de tijd.

Heb je nieuwe ideeén gekregen?

Ja. Er zijn veel mensen in de samenleving die
zoekend zijn. Die bijvoorbeeld een gezin, een
baan en geld hebben en zich dan afvragen of
datalles is in het leven. Dan moet je als kerk
open zijn. Mensen welkom heten en hen iets
aanbieden op hun zoektocht.

Die zoekende mensen welkom heten. Is dat iets
voor de paters? Of voor anderen?

Het is een taak voor alle gedoopte mensen. Dus
het is een uitdaging voor ons allemaal, niet
alleen de priesters. Daarom moeten wij een
open parochie zijn. ledereen is welkom.

Sommigen denken bij ‘missionair’ aan vroeger,
aan het geloof opdringen.

Dat gebeurt niet meer, ook niet in de missie. Het
gaat om ons getuigenis als christen. Dat we
christen zeggen: “Ja, het geloof biedt iets in ons
leven. God speelt een rol in mijn leven”. We
leven ons geloof en getuigen daarvan. Dat is
missionair zijn,

Wat kan iemand doen die zondag naar de kerk
komt en die zegt: “Ja, maar ik heb geen
theologie gestudeerd. Eigenlijk weet ik er niet
zoveel van”.

Getuige zijn heeft niks te maken met theologie
studeren. Het is zeggen: “Ja, ik hou van God, ik
hou van Jezus. Als ik in de kerk luister, geeft dat
mij moed om door te gaan.” Het is zeggen: “lk
ervaar de liefde van God in mijn leven en Hij

leeft met mij mee in mijn familie en in mijn
omgeving. En dat geeft mij moed in mijn
verdriet en pijn.” Ja, dat is al één stapje.

Wat kan je praktisch doen?

Maak kennis met mensen. Nodig ze uit voor
koffie. Laat ze niet alleen zitten. Hetis
belangrijk om vriendschappelijk te zijn. Geef
mensen vertrouwen, wees nieuwsgierig en
luister naar hun verhalen. Dat is de eerste stap
om een relatie op te bouwen. En dat is heel
belangrijk.

De missionaire parochie gaat ook over
leerlingen van Jezus maken.

Als wij het woord 'leerling’ gebruiken, dan
bedoelen we dat iemand meer is dan iemand
die alleen maar toekijkt. Het gaat erom dat
iemand actief is in zijn of haar relatie met Jezus.
Bijvoorbeeld dat je meer wilt weten over Jezus,
de Bijbel of het kerkelijk leven. Dat je er actief
deel van uitmaakt en dat je anderen uitnodigt.

Als het zo'n mooie en inspirerende ervaring was,
kunnen we dan volgend jaar met meer mensen
uit Hoofddorp gaan?

Dat is een goed idee. Wat wij hebben ervaren
kunnen we niet precies uitdrukken, dus het is
mooi als anderen het zelf ervaren. En als we
samen bouwen aan de parochie.

Volgende conferentie: zaterdag 8-2-2025.

Voor meer informatie, filmpjes en inspiratie:
www.missionaireparochie.nl.




Repair Café Haarlemmermeer

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten die draaien om (samen)
repareren.

Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te
voeren van kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn
deskundige vrijwilligers aanwezig, met
reparatiekennis en — vaardigheden op allerlei
terreinen.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen
mee.

Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36
Elke derde woensdag van de maand
van 13.30 tot 15.45 uur:

woensdag 15 mei en 19 juni 2024

Reparaties zijn gratis, maar wel wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd om bijvoorbeeld
nieuw gereedschap te kunnen kopen. ledereen
mag binnenlopen, ock alleen om een keertje te

komen kijken. Wijkcentrum 't Kattegat, Skagerrak 328

Elke tweede dinsdag van de maand
van 13.30 tot 15.45 uur:

Zie ook: repaircafehaarlemmermeer.nl
dinsdag 14 mei en 11 juni 2024

Inzamelactie voor de
Voedselbank

Nu er steeds meer gezinnen gebruik maken
van de voedselbank organiseert de Caritas
een inzamelactie om de voedselbank te
ondersteunen.

De Caritas/PCi houdt op zaterdag 25 mei
tussen 10 uur en 12 uur een inzameling bij de

, \ kerk.

/ \ Er is vooral behoefte aan houdbare

voedingsmiddelen zoals koffie , thee,

macaroni, rijst, broodbeleg etc. maar ook

. verzorgingsproducten als shampoo,
maandverband en schoonmaakmiddelen.

C a r | S ; Mede namens de voedselbank hartelijk dank

voor uw bijdrage.




Pinksteren 2024

Oecumenische vieringen

Zondag 19 mei vieren we Pinksteren met drie oecumenische vieringen in de Doopsgezinde Kerk,
H. Joannes de Doperkerk en de Marktpleinkerk. Het gezamenlijke thema is: “Geef de Geest handen
en voeten”.

Net als in Handelingen 2 is alles anders. g\
De katholieke, doopsgezinde en protestantse ©
voorgangers hebben koppels gevormd en
wisselen van kerkgebouw.

Ouderlingen en leden van liturgiegroepen
sluiten aan.

De collecte is — hoe kan het ook anders — voor 10.00 uur Doopsgezinde Gemeente,
de Landelijke Raad van Kerken en de Hoofdweg 691:
plaatselijke diaconale collecte is voor Café Voorgangers: Hans van der Leeuw, Ali van Liere
Connect.
10.00 uur: H. Joannes de Doper kerk

In de Marktpleinkerk is ook een Voorgangers: Rob Mascini, Arie de Winter,
kinderprogramma. Ada Bolkestein
09.30 uur Marktpleinkerk, Komen jullie Pinksteren meevieren, samen met

Marktplein: andere christenen van Hoofddorp, in een van
Voorgangers: Hedi Hegeman, Barbara Heubeck de drie kerken?

(ambulant predikant van De Ark)

Internationale Pinksterviering 19 mei 12.00 uur (eucharistieviering)

Elke week vindt om 12.00 uur een internationale eucharistieviering plaats in onze kerk. Vele mensen
uit de hele wereld vinden hier een thuis en in het Engels vieren we de mis. Op 19 mei om 12.00 uur
zal er niet alleen Engels klinken, maar ook allerlei andere talen. Tijdens de mis zal een aantal
kinderen de eerste heilige communie ontvangen en na de mis is er een gezellig samen zijn. U bent
van harte welkom!

www.vier.nu

Meer algemene informatie over Pinksteren
vindt u ook op
www.vier.nu/feestdagen/pinksteren




Bedevaart naar Banneux

7 2 BANNEUX
’.lfff | Notre Dame

In de vorige INFO was reeds opgenomen dat Caritas Banneux Bisdom Haarlem — Amsterdam dit jaar
weer twee bedevaarten naar Banneux organiseert van 24 - 28 mei en van 23 - 27 augustus 2024,

Hierover vermelden we dit keer slechts kort dat de kosten voor de bedevaart € 325 bedragen. Voor
meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

Voorjaarsconcert Muziekvereniging Excelsior

Op donderdagavond 30 mei geeft Muziekvereniging Excelsior een concert in de parochiekerk
H.Joannes de Doper te Hoofddorp. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens dit concert zal de muziek variéren van
bekende Nederlandse liederen tot mooie
harmonieuze stukken!

Met de opbrengst van dit concert kan Excelsior
ook blijven meewerken aan onze vieringen en
doet u een bijdrage aan de restauratie van onze
pastorie en daarmee aan het herstel van een
gemeentelijk monument.

U kunt kaarten bestellen via de webshop op
onze website
www.hjoannesdedoper.nl/webshop/

of aan de deur, entreeprijs € 7,50

donderdag 30 mei 2024, aanvang 20.00 uur
Parochiekerk
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Vieringen

Bijzondere vieringen
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 7 juni 17.00: Vredesvesper; locatie: kerkeninhoofddorp.nl/agenda

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10:00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel

zondag 12 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 19 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 26 mei 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 2 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 9 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 16 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 23 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 30 juni 10.00: Woord- en communieviering; Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 8 en 15 mei 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 13 mei 11.00 pater A. Toppo
maandag 10 juni 11.00 pater A. Toppo
Opbrengst Collectes

regulier vasten-

actie

16 en 17 maart € 512,80 € 166,70
23 en 24 maart ' 893,80 ' 163,05
28 maarten 1 april " 1.862,20 o 50,00
6en 7 april ' 692,20



Overzicht vieringen kerk en kapel 11mei - 28 juni 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 11 mei 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Zevende zondag van Pasen

Moederdag
zo 12 mei 10.00 Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor
di 14mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 16 mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

collecte Pinksteractie
za 18 mei 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

Pinksteren [hoogfeest]
collecte Pinksteractie
zo 19 mei 10.00 Oecmenische viering; ds. A. de Winter en diaken R. Mascini; Gemengd koor
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Maria, Moeder van de Kerk; Tweede Pinksterdag

ma 20 mei 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

di 21 mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

do 23 mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

za 25 mei 19.00 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee

Heilige Drieéenheid [hoogfeest]
zo 26 mei 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

di 28 mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 30 mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 1jun 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Sacramentsdag hoogfeest

zo 2jun 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

12.00 Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di 4jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 6jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Overzicht vieringen kerk en kapel 11mei - 28 juni 2024

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 8jun 19.00

deurcollecte kinderkoor Zangertjes van Sint-Jan
Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

10e zondag door het jaar

zo 9jun 10.00
12.00

di 11jun 11.30
do 13jun 10.00

deurcollecte kinderkoor Zangertjes van Sint-Jan
Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 15jun 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

11e zondag door het jaar

zo 16jun 10.00
12.00

di 18jun 11.30
do 20jun 10.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Gemengd koor

Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 22 jun 19.00

Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Cantor

H. Joannes de Doper [hoogfeest]

zo 23 jun 10.00
12.00

di 25jun 11.30
do 27jun 10.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)

za 29jun 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

13e zondag door het jaar

zo 30jun 10.00
12.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
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Stiltevieringen

Omdat de maandelijkse stiltevieringen vooral
meditatief van karakter zijn, worden er veel
liederen gezongen uit Taizé en lona, twee
plekken waar meditatieve stilte een grote rol
speelt.

Elke eerste woensdag van de maand
organiseert de Raad van Kerken een
meditatieve stilteviering in De Ark. Ze zijn
anders dan de zondagmorgendiensten, waar
vaak veel gebeurt en gezegd wordt. Hier zijn de
teksten kort, bijbelteksten van een paar regels
en korte gedichten of gedachten om bij na te
denken. In het midden is er een langere stilte
waarin kunnen de bezoekers hun dag in
gedachten nog eens doorlopen, over een zin
die hen raakte mediteren of gewoon ‘de stilte
laten gebeuren’

Bij de vieringen is ook gedacht aan mensen die
bijvoorbeeld door long-covid niet te veel
prikkels verdragen. Daarom heeft rust de
boventoon, ook in de liederen, die vaak uit

/\VAV/—\

LTE viering

Taizé en lona komen: korte teksten op
meditatieve melodieén, die vaak wat vaker
herhaald worden. Daardoor ontstaat er een
‘rust die je draagt; zoals een bezoeker het
verwoordde,

De stiltevieringen worden voorbereid door
voorgangers en medewerkers vanuit de Raad
van Kerken Hoofddorp.

Voor informatie:
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl

woensdag 5 juni, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Sacred dance

We dansen rondom een bloemstuk als het
midden van de kring, op mooie en
afwisselende muziek. Docente Marleen Ritzema
stelt dat of we nu jong zijn of oud, het samen
dansen helend is. In ons dansen kun je de
vormen van het kruis en een cirkel herkennen,
die geen einde heeft.

De bijeenkomsten duren van 14.00 uur tot
16.30 uur. Wij vragen 4 euro per keer als
bijdrage voor thee en koffie, verwarming van
de ruimte.

Voel je welkom en geef je op bij Hedi Hegeman:
hegemanhedi@gmail.com.

maandag 17 juni, 14.00 - 16.30 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
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Verdiep je geloof en kom op 8 juni naar:

Open Dag St. Bonifatius-instituut

Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de
Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken
rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom?

Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan?
Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een
breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie.

Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het
Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag.
Maak kennis met de verschillende studie- en
cursusmogelijkheden! De locatie is

De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in
Vogelenzang.

De Open Dag begint om 9.00 uur met een
eucharistieviering in de kapel. Daarna is het
inhoudelijke deel over de
studiemogelijkheden: cursussen en meerjarige
programma’s. Met de major-variant kun je zelfs
het bachelor-diploma behalen bij de Pauselijke
Universiteit van Lateranen in Rome.

Op de Open Dag kun je een college volgen.
Gedurende de dag ontmoet je studenten die
vertellen over hun motivatie voor de studie
Theologie en hun ervaringen. Er is uitgebreid
gelegenheid je vragen te stellen en met elkaar
en met (oud)studenten in gesprek te gaan. We
sluiten af met een gezamenlijke lunch.

Afhankelijk van het weer is ook een wandeling
op het terrein een echte aanrader. De Open
Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

Het St. Bonifatius is een erkend
opleidingsinstituut. Met een afgeronde studie
biedt het bisdom Haarlem-Amsterdam de
mogelijkheid om diaken of catechist te worden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met de studieprefect Diederik Wienen. Je kunt
bij hem aanmelden voor de Open Dag. We
hopen je daar te ontmoeten!

P.S. Meerdere parochianen uit Hoofddorp
gingen je al voor.

Meer informatie? Diederik Wienen

via e-mail: dwienen@tiltenberqg.orqg of
telefonisch 06 - 8325 7925
www.bonifatiusinstituut.nl

zaterdag 8 juni 2024, 09.00 - 14.30 uur
St. Bonifatius-instituut

De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375
Vogelenzang
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Kids &
‘Kitkiongeren

' www.hjoannesdedoper.nl

Welkom in het huis van onze Heer. Zo beginnen we al enige jaren de
viering van de Eerste Heilige Communie. leder jaar weer een groot
feest voor de communicanten, hun familie en vrienden. E

Eerste Heilige Communie

Maar ook een feest voor onze hele parochie.
De kinderen mogen voor het eerst meedoen
aan de tafel van de Heer, zoals een ander lied
vertelt.

De kinderen hebben zich hier vanaf het najaar
op voorbereid. Onder begeleiding van een
geheel nieuwe communiegroep en een
geheel nieuwe methode. De kinderen zijn er
klaar voor. Het wordt een groot feest.

Het kinderkoor zingt.

De viering begint op zondag 9 juni 2024 om
10 uur in onze Parochiekerk.

De Vormselviering: het zegel van de Heilige Geest!

Op zondag 23 juni, een dag voor het feest van Joannes de Doper, zal een groep jongeren uit de
parochies uit Nieuw Vennep en Hoofddorp het sacrament van het vormsel ontvangen. leder jaar

weer een bijzondere gebeurtenis.

Met het vormsel ontvang je de kracht van de
Heilige Geest. Het vormsel bevestigt bovendien
het doopsel. Daarmee vragen we door dit
sacrament om de vormelingen te helpen op
hun verdere levensweg. En deze jonge mensen
spreken uit bij onze geloofsgemeenschap te
willen horen. Een grote reden voor feest dus!
Het zou daarom heel mooi zijn als we met
velen aanwezig zijn op dit grote feest. Om te
vertellen hoe blij we zijn met deze keuze, om ze
te feliciteren en nogmaals welkom te heten in
onze missionaire gemeenschap.

Het jongerenkoor zingt. Het wordt een mooie
viering.

Komt u ook?

16

zondag 23 juni om 10.00
Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Nieuw Vennep, St. Anthoniusstraat 15



Reis met Rob naar Rome en Asisi

In INFO nummer twee van dit jaar stond de reis naar Rome in juni reeds aangekondigd. Er is
ook nog een reis naar Asisi, "het land van Franciscus". Beide reizen zijn definitief en gaan dus
door. Maar u kunt zich nog opgeven, want er is nog plaats!

Rome

Van 24 tot en met 28 juni 2024 is er gelegenheid
om naar Rome te reizen. Dit onder begeleiding
van Rob Mascini en Chris Ketelaars.

Deze reis is ook heel geschikt voor mensen die
al eens in Rome geweest zijn, Met Rob of Chris
als gidsen trekt u in kleine groepen door de
stad.

U kunt intekenen om daar naar toe te gaan waar
u misschien nog nooit geweest bent of om nog
eens terug te gaan naar die kerk of dat museum
waar u bijzondere herinneringen aan heeft.

Deze reis naar Rome wordt gefaciliteerd door
reisorganisatie DrieTour.

Meer informatie over deze reis:
boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-ro
me-o.l.v.-dhr.-r-mascini-en-dhr.-c.-ketelaars

Assisi

Van 1 tot en met 6 oktober 2024 is er een reis
naar “"Het land van Sint-Franciscus’, de heilige
van de armen.

In de week van zijn feestdag (4 oktober) wordt
zijn geboortestad aangedaan. De plekken die
in zijn leven een belangrijke rol hebben
gespeeld, zoals La Verna, Gubbio, het lago di
Trasimeno, Greccio worden bezocht.

De reis door deze
prachtige streek
in Italié wordt
met de bus
afgelegd.

Deze reis is onder begeleiding van Rob Mascini
en Chris Ketelaars. Rob is binnen onze parochie
bekend, maar ook Chris is voor veel
romereizigers een goede bekende.

De Asisi-reis wordt gefaciliteerd door
Huis voor de Pelgrim.

Meer over deze reis: vindt u op:
www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi

Mocht u in deze reizen geinteresseerd zijn of
vragen hebben laat het dan even aan
Rob Mascini (robmascini@gmail.com) weten.
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Oekraine, situatie wordt niet beter

Door: George van Goethem en Peter van der Kamp

In de media raakt dit conflict onderbelicht vanwege situatie in Gaza, de aanslag in Moskou en
andere brandhaarden in de wereld. Dit neemt niet weg dat de mensen in Oekraine het

onverminderd slecht hebben.

Onze aandacht blijft nodig om voor de mensen
het leed iets te verzachten. Zo zijn wij 25 maart
2024 voor de 18e keer met uw donaties naar De
Rijp getogen; wederom met een volle bus en
zelfs niet alles kon in een keer meegenomen
worden.

Wij blijven u verzoeken om donaties, omdat het
nog steeds nodig is. Een suggestie is ook eens
om u heen te vragen voor de noodzakelijke
spullen. Mensen in Oekraine hebben andere
zorgen dan wij in het relatief rustige Nederland.
Wij vragen onverminderd om:

. Slaapzakken en dekbedden, daaris een
chronisch gebrek aan;

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en
T-shirts.

Ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude
winter worden!;

Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de vlucht en in nood;
Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;
Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,
misschien staat er nog een in uw schuur;

Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID van
de spullen.

Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk, U
helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-, dames- en
kinderkleding in te leveren. Dit in een plastic
tas of in een doos te doen (niet dicht zodat wij
er nog iets bij kunnen doen) en op de doos of
tas een code te schrijven: heren 18A, dames
18B, kinderen 18C. Dekens, slaapzakken en
dekbedden 9B.

Inleveren van uw donaties kan bij het
secretariaat in het Parochiehuis van de Joannes
de Doper kerk. Het secretariaat is geopend van
maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00
uur. Als u zich meldt doet iemand van het
secretariaat de garage open alwaar uw spullen
worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op
Rabo:

IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp

Wederom dank voor uw aandacht en bijdrage.

7
YYLT
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Stoer overeind

Tekst: Ria Stolk

Het seizoen voor rondleidingen door de Bijbelse
tuin is weer begonnen. Regelmatig krijgen de
rondleiders dan ook de vraag of zij een
rondleiding willen verzorgen. Meestal is dat snel
geregeld.

Er zijn ook dagen dat het niet zo makkelijk gaat.
Zeker als er vier rondleiders op één dag nodig
zijn. In april was er zo'n dag en dan mag ook ik
mee rondleiden. Zo'n 54 mensen uit Workum
kwamen ‘s morgens naar Hoofddorp, en’s
avonds kwam er nog eens een groep.

Onder de indruk

Wat je merkt is dat de tuin grote indruk maakt
op de bezoekers, er komen verhalen los bij de
bomen, bloemen en planten. De één is onder de
indruk van het beeld van Susanna, de ander
geniet van een bloeiende Aaronskelk,

Hagar

Met het groepje dat ik mocht rondleiden bleven
we wat langer dan gewoonlijk staan bij het
beeld van Hagar. Ze staat wat achteraf bij het
labyrint en de Feniks. De meeste van ons
kenden haar als slavin van Abraham en Sara. Zij
werd omdat Sara maar niet zwanger werd,
draagmoeder om toch voor een zoon van
Abraham te zorgen. Dat Sara moeite had naar
slavin zwanger te zien van haar man, begrepen
we wel. Sara begint Hagar te pesten. Hagar
wordt het allemaal te veel en viucht de woestijn
in.

Moeder van een groot volk

Meestal wordt er dan verteld dat zij een engel
zag, maar er staat dat een engel haar zag. Hoe
speciaal is dat. Gezien worden! Hagar werd
gezien door God, en die God zegt ook nog eens
iets wat bijna niet te bevatten is. Ze zal de
moeder worden van een groot volk, We weten
dat Abraham een groot nageslacht beloofd
wordt, maar Hagar? Volgens mij is dit de enige
keer in de Bijbel dat er zoiets tegen een vrouw
gezegd wordt.

Bijbelse Tuin

Grote issues

Al pratend ontdekten we met elkaar dat in het
verhaal van Hagar een aantal grote issues van
deze tijd samenkomen.

De geschiedenis van de tot slaaf gemaakte, de
relatie tussen Israél en de Arabische wereld,
pesten alternatieve levensvormen door
bijvoorbeeld het draagmoederschap

en dan ook nog eens zoveel nakomelingen
krijgen dat ze niet te tellen zijn!

Opnieuw kijkend naar het beeld waren we het
erover eens: Karel Gomes heeft Hagar prachtig
neergezet. Als slavin, als gevluchte vrouw staat
ze hier stoer overeind.

Ze mag er zijn, ze wordt gezien, ze is iemand.




Bloemengroep zoekt versterking

De kerk van bloemversiering voorzien en de
bloemen verzorgen, daar is de bloemengroep elke
vrijdagmorgen mee bezig. De bloemengroep is op
zoek naar versterking. Is dat wat voor u?

Werkt u graag met een bloemetje?
Vindt u dat leuk om voor de kerk te doen?

Kom dan ook op vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur de
bloemen in de kerk verzorgen!

Om u ook eens een weekje vrij te gunnen worden
meer vrijwilligers gezocht.

Belt u even met het secretariaat, en vraag naar Jos Eeken, of - nog sneller - kom op vrijdagmorgen
even langs. Graag tot ziens!

Raad van Kerken Hoofddorp zoekt nieuwe voorzitter

De Raad van Kerken Hoofddorp zoekt een nieuwe voorzitter als opvolger van ds. Coen Wessel. De
Raad van Kerken Hoofddorp is een overlegorgaan waarin de Rooms-Katholieke Parochie, de
Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente samenwerken om de oecumene gestalte
te geven.

Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen van de
Doopsgezinde Gemeente zal tijdelijk het
voorzitterschap op zich nemen, terwijl wij op
zoek gaan naar een nieuwe voorzitter.

Coen noemt de taak van de voorzitter 'een
verantwoordelijkheid, die niet zwaar is. De raad
zoekt iemand die zich wil inzetten voor de
oecumene. lemand met bestuurlijke
eigenschappen die graag contacten legt en lid
is van de Protestantse Gemeente Hoofdorp, de
Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer of -
uiteraard - de Rooms-Katholieke Parochie
H.Joannes de Doper Hoofddorp.

De komende tijd worden kandidaten benaderd,
maar als u interesse hebt, dan mag u zich ook

Tijdens zijn laatste vergadering als voorzitter zelf aanmelden. Stuur dan een mail naar de
van de Raad van Kerken is Coen met mooie secretaris van de Raad van Kerken Hoofddorp,
woorden bedankt voor al zijn werkzaamheden. Tineke van der Ploeg:

secretaris@kerkeninhoofddorp.nl.
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Marthagroep

Woensdag 12 juni vanaf 16.30 uur zijn aan de
beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Woensdag 10 juli vanaf 09.00 uur de dames
Remmerswaal, Ruiter en Kunz.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598

Gedoopt

Y

Mila Wajon

Herinnering: Kortebaandraverij

|
OOFDDORP

In de vorige INFO was al opgenomen dat de
kortebaandraverij op zaterdag
1 juni 2024 plaatsvindt.

Ter herinnering vermelden wij op dat de
Kruisweg vanaf de rotonde tot aan de Paxlaan
afgesloten vanaf 06.00 uur. Ock de parallel- c.g.
ventweg is afgesloten voor verkeer.

Om 18.00 uur stopt deze festiviteit en wordt er
begonnen met opruimen. Dit betekent wel dat
de kerk die avond voor motorvoertuigen nog
even onbereikbaar zal blijven en u dus via een
andere straat en/ of wijze naar de kerk zult
moeten komen.

Alvast dank voor uw aandacht en begrip.

Bijbel in 6 minuten

Er is een een nieuwe serie filmpjes van alle
Bijbelboeken aan het ontstaan. Elk filmpje legt
in zes minuten het Bijbelboek kort uit. De
filmpjes zijn te vinden op ons youtubekanaal.

Eerst kijken we naar het ontstaan en de
geschiedenis van het boek, dan gaan we in op
het verhaal uit het boek en als laatste
bespreken we wat dit Bijbelboek ons vandaag
de dag nog te zeggen heeft.

Elk filmpje wordt besproken door telkens een
andere spreker.

ABijbel

“““in 6 minuten

www.hjoannesdedoper.nl/ontdek-de-bijbel

www.youtube.com/
@JoannesdeDoperHoofddorp
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@agmail.com

Pater M. Thekkeyil svd — priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/ niet ontvangen Info
of andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63
t.n.v. parochie H.Joannes de Doper Hoofddorp

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren:

Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 561 1473,
of via e-mail Joseeken211@hotmail.com
Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek. Belt u
gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacature vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen de bezorging stelt u via
het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51,

Colofon ParochiemagaZIN
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 5 kunt u uiterlijk 5 juni
mailen naar inforedactie@hjoannesdedopetr.nl
of het parochiesecretariaat.
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Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®

KfUiSW@g mM5-A belangenerganisatie
2131 CV Hoofddorp

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

023 5 617972 Kijk ook eens op onze website
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Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel
op: “Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HlJ
BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS
NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT
JOU OMARMT!” De muizen kruipen bij elkaar om het
raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. “lk weet
het!”, roept hij hippend van de ene achterpoot op de
andere. “Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar,
het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snél
... van muziek word je warm ... en het is feestelijk!” Kik
vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing.
Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens
piept een zusje:

. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48
en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die
met één knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak
de onderkanten vast.

2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een
gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de
lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal
blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad,
fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer
een gaatje en trek de draad door de middelste vlam.
Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam.
Laat de ophangdraad lang.

3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm

~hoog achter met ietsje plakband. (Dit héeft niet.)

4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een

satéprildker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze

als vuurtongen tegen vlam én draad.

Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen

samen op een plek. Plotseling kwam er een stormachtiy
geraas uit de hemel, het vulde heel het huis.

Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen.

Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen e

spreken in dlerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. -

(Vrj naar Handelingen 2.:1-4)

De Geest krijgen @ KiK

“Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het
staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is
onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt
snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke
heet ... en een springkussen zit 6m je heen!” “Jaaa, dat
is het!” roepen alle muizen. Kik is vol bewondering.
Maar weer is het niet DE oplossing. “lk zal het
verklappen” zegt Kik- “Het is ... de Heilige Geest van
God! Die is onzichtbaar en blaast opeens warmte in
mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!” De muisjes
vinden het antwoord maar zozo. Samen rennen ze
enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat
vinden ze het toppunt van Pinksteren!




