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Pastoraal Woord

Kapittel

Alle paters in Hoofddorp waren begin mei afwezig. We zijn naar
Venlo, Steyl geweest voor ons kapittel van SVD-paters.

Een kapittel is een geestelijke gemeenschap of bestuurscollege.
Kapittel komt van het latijn capitulum of capitellum, hoofdstuk of
hoofd. Hoofd in de betekenis van belangrijk, aan het hoofd van of
waar de belangrijkste gebeurtenis of beslissing plaatsvindt.

Daarvoor zijn wij naar Steyl geweest om te
studeren en te spreken over ons werk, met
name ons werk in Nederland.

Eén van de belangrijke onderwerpen was onze
missie in Nederland. De kerk in Nederland is
bezig met het ontwikkelen van een ‘missionaire
kerk’. Dit gaat over een min of meer sterke
gemeenschap binnen de kerk te bouwen om de
missie van Christus verder uit te dragen.

We hebben ook over het SVD’s boek ‘Becoming
an SVD Missionary Parish’ gediscussieerd. Dit
boek gaat over de missie om direct naar buiten

te treden om één wereldgemeenschap te naar buiten te trekken. Aan de andere kant is
bouwen. het ook heel belangrijk om de mensen te

Als we deze twee vergelijken kunnen we zien bereiken die niet verbonden zijn met de kerk en
dat de ‘missionaire parochie; gaat van binnen die onze hulp misschien nodig hebben.

naar buiten en SVD's missionaire parochie gaat ~ Jezus was niet alleen voor de Israélieten

van buiten naar binnen. gezonden, maar hij was er 66k voor de

Samaritanen, heidenen, zondaars en zieken die
Wat zou je kiezen, dit is een heel grote vraag. Wij  buitengesloten waren.
hebben ook een sterke gemeenschap nodigom  Hij had twaalf leerlingen en nog meer volgers
die samen met Jezus naar buiten zijn getrokken.

Wij als SVD'ers hebben gesproken om de kerk
van binnen uit én van buiten af te met de gaven
van de Heilige Geest uit te dragen en te tonen.
Ons kapittel van dit jaar nodigt alle SVD'ers ter
wereld en parochianen, vrienden en kennissen
van de SVD uit onder het thema 'het licht te zijn
in de gewonde wereld'.

Pater Albert Toppo, SVD




Een oude bekende keert terug

Diaken Han Hartog viert in Hoofddorp

Tekst: Hans van der Leeuw, parochiebestuur, liturgie

Velen van u kennen Han Hartog nog wel van zijn werk in onze parochie, misschien 15 jaar of langer
geleden. Toen nog student theologie, en toen actief met onder andere catechese.

Na zijn diakenwijding is hij jarenlang in de Petrus Bandenparochie in Diemen werkzaam geweest, en
nu is hij gepensioneerd. Voor een diaken noemen we dat "met emeritaat".

Han heeft aangeboden onze pastores te ondersteunen met zijn kennis en ervaring. De komende
maanden zult u hem regelmatig zien tijdens onze vieringen.

We heten diaken Hartog van harte welkom op het oude nest, en ongetwijfeld zal hij zich in een
volgende INFO wat breder presenteren en ook aangeven welke taken hij op zich zal nemen.

Corrie Verstraaten bedankt!

Tekst: Frea Arends

Corrie Verstraaten heeft afscheid genomen van onze parochie in het koffie-uurtje op vrijdagmorgen.
Dit was een afsluiting van vele uurtjes vrijwilligerswerk bij de bloemengroep, koffiegroep, de
charitasgroep en niet te vergeten als kaligrafeuze van de uitvaartkruisjes.

In de Aula van de school de KSH werden
wekelijks RK-vieringen gehouden, ook daar
waren iedere week weer vrijwilligers nodig.

Corrie en Gert Verstraaten maakten ook deel van

deze groep uit.

Naar een voorbeeld in Aalsmeer schrijft haar
man Gert de kruisjes voor de overledenen.

Na het overlijden van haar man heeft Corrie dit
overgenomen en volgt hiervoor een cursus
kaligrafie.

Corrie was actief in de bloemengroep,
koffiegroep, ook bij de charitasgroep en later
n.a.v. het overlijden van Dini Stolwijk, vanaf
1995 als penningmeester.

Velen van ons en zeker nieuwe parochianen
zullen van deze periode helemaal niets af
weten. Het was voor de pastores en organist
vaak aanpoten om op zondagmorgen op twee
plekken voor te gaan.

Na het sluiten voor de vieringen in de aula van
de KSH, is Corrie met verschillende activiteiten

aan de Kruisweg doorgegaan onder andere met
de bloemen en koffie. In 24 jaar heeft zij heel
wat kruisjes gemaakt, naar schatting tussen 900
a 1.000 stuks.

Gelukkig heeft Corrie een opvolger gevonden
om de kruisjes te schrijven en heeft
Dorothee Pieper het van haar overgenomen.

Inmiddels is Corrie verhuisd naar Rotterdam,
dichter bij haar dochter en kleindochters.

Bedankt, Corrie!
Alle goeds en veel woonplezier in Rotterdam.




Versterk het Streamteam

We maken kennis met Jos Traudes, één van de leden van het Streamteam. Het enthousiaste
team verzorgt sinds de coronatijd wekelijks de live uitzendingen van de vieringen op
internet. Een leuke en dankbare taak. Het team zoekt nieuwe leden.

Per toeval in Hoofddorp

Jos Traudes woont met zijn Anneke al 46 jaar in
Hoofddorp. Vanuit Amsterdam waren ze op
zoek naar een woning en op een zekere dag
zouden ze in Nieuw-Vennep naar een woning
gaan kijken. “Dat is wel een apart verhaal. We
reden met de bus door Hoofddorp en moesten
hier overstappen. We vonden het wel een
gezellige plek zodat we besloten om hier te
blijven.” Ze wonen nog altijd in hetzelfde huis.
Binnenkort vieren ze hun 50-jarig
huwelijksfeest. “We hebben elkaar ontmoet in
een koor van de kerk in Amsterdam-West. Dat
koor is indertjd uitgegroeid tot ruim 100
jongeren. Dat was ongelooflijk leuk. We zongen
elke zondag in de kerk en de kerk was altijd
afgeladen vol!” Het zingen raakte op de
achtergrond toen ze getrouwd waren en werk
en gezin de nodige aandacht vroegen. Maar ze

kwamen hier regelmatig in de kerk. "Het
hoorde er gewoon bij. Voor ons is het min of
meer vanzelfsprekend.” Behalve Jos, zijn ook
Anneke en de kinderen kerkelijk actief.

Bij het team

Na 41 jaar werkzaam te zijn geweest voor IBM
en nog eens 11 jaar als zelfstandige zonder
personeel, hield Jos het betaald werken voor
gezien. Daardoor kwam er meer ruimte voor
andere activiteiten. Zo kwam het Streamteam
op zijn pad. Of beter gezegd: Jos heeft zijn
diensten aangeboden. “Het was een stukje
techniek. Daar heb ik al mijn hele leven mee te
maken. Dus op een gegeven moment zaten
Patrick Gunther en Michel Kuijpers, de
initiatiefnemers van het Streamteam, in de
koffiekamer. En ik zeg: Jongens, als jullie
iemand nodig hebben voor het Streamteam,
dan moet je het maar zeggen.” Zo kwam Jos bij
het team, als één van eersten.

Zichtbaarheid van de kerk

Het Streamteam zorgt ervoor dat drie keer in
het weekend teksten staan op de schermen in
de kerk en dat mensen op zondag thuis of waar
dan ook de viering kunnen volgen via YouTube.
Zowel de Nederlandse mis van 10.00 uur als de
internationale mis van 12.00 uur worden live
uitgezonden. Daarvoor zijn drie mensen per
viering nodig (op zaterdag één). Waar doet Jos
het voor? “Streamen is gewoon leuk. Wat ik
leuk vind, is dat je de viering bij de mensen
thuis brengt. Tijdens de viering zijn er toch
altijd meer dan 20 mensen die meevieren. En
anderen kijken op een later tijdstip. Volgens mij
is het ook gewoon aanwezigheid en
zichtbaarheid van de kerk, ook op internet. Dit
is ook één van de manieren om missionair te
zijn. Ik denk dat dat er wel bij hoort”




Een bijzondere uitvaart

Op verzoek worden ook uitvaarten in een
besloten uitzending gestreamd. “We hebben
een aantal uitvaarten per jaar. Op een gewone
zondag, vind ik, kan je wel eens een keer een
fout maken. Dat is allemaal niet zo erg. Maar bij
een uitvaart kan je geen fout maken. Als
streamer wil je het gewoon goed doen.
Gewoon meteen 100 procent goed. En
gelukkig lukt het ook wel.” Zeker voor mensen
met familie en vrienden in het buitenland is het
heel fijn dat het Streamteam dit kan doen. “We
hebben een keer een uitvaart gehad waarbij de
kerk stampvol zat. In het Fundament zaten nog
eens 80 mensen die via een beeldscherm
meekeken. En daarnaast hebben we horen
zeggen dat nog eens duizend mensen over
heel Europa en Turkije live hebben
meegekeken hebben in de stream. Wow,
ongelooflijk!”

Prettig gevoel

Jos ziet hoe het streamen allemaal bijdraagt aan
de parochie en hoe fijn dat is. "Het is gewoon
leuk om deel uit te maken van een dynamische
parochie, zoals die hier is. Ik denk dat dat wel
heel erg belangrijk is. We zijn een grote groep
van vrijwilligers, niet alleen het Streamteam,
maar ook op heel veel andere gebieden zijn
vrijwilligers actief. En wat je voelt, is dat de
mensen het opvatten van ‘het is vrijwillig maar
niet vrijblijvend: En het gaat niet altijd goed
maar dan is er ook ruimte om dat te zeggen. En
dat voelt gewoon prettig”

Kom ook bij het team

We spreken met Jos, maar Jos is niet alleen. Het
is niet voor niets Streamteam. Jos benadrukt
dat het een enthousiast team is. Maar het team
kan wel wat versterking gebruiken. Als er meer
mensen bij het team komen, dan kunnen de
taken wat beter verdeeld worden.

"Streamen
IS gewoon levk”

Is streamen moeilijk? Als je de schermen en
installatie van het StreamTeam ziet, zou je dat
namelijk misschien denken. Maar dat valt
volgens Jos reuze mee. “Computerervaring is
geen vereiste en we hebben verschillende
taken. Het is echt niet moeilijk. Hoe meer
ervaring je hebt, hoe meer je kunt doen en -
zeker als je de camera’s bedient - hoe meer
creativiteit je erin kwijt kunt”

Interesse?

Wat kan iemand doen die interesse heeft in het
Streamteam? ledereen is meer dan welkom.
“Ze kunnen natuurlijk langskomen of rustig
eens even een keertje meekijken. Of ze kunnen
een mail sturen naar
streamteam@hjoannesdedoper.nl”

Ben je al abonnee van ons YouTube kanaal? (het is gratis)

Bij meer dan 1.000 abonnees levert ons kanaal inkomsten voor de
parochie op. We zitten nu op ongeveer 800 abonnees.

Ga naar www.youtube.com en zoek Joannes de Doper Hoofddorp. Of ga

meteen naar https://www.youtube.com/@JoannesdeDoperHoofddorp
en abonneer je vandaag nog.

TIP: Bekijk onze nieuwe serie video's De Bijbel in 6 minuten




Bijeenkomsten jongeren in Hoofddorp

Voor de jongeren in Hoofddorp organiseren we een a twee keer per maand op vrijdagavonden

bijeenkomsten.

Het is uiteraard een gelegenheid om
geloofservaring met elkaar op te doen, maar
behalve catechese zijn er ook activiteiten als
koken, sporten en natuurlijk muziek.

De doelgroep is van 12 tot 18 jaar.

Lijkt het je leuk om mee te doen of het een
keertje mee te maken? Dan ben je van harte
welkom. Vraag voor de komende bijeenkomst
na bij Ouday Azmi via WhatsApp: 06 - 2536 4126

Stiltevieringen gaan hele zomer door

De maandelijkse Stiltevieringen van de Raad van Kerken gaan de hele zomer door. Op de
woensdagen 3 juli, 7 augustus en 4 september is De Ark om 19.30 uur open voor zo'n meditatieve
viering. Veel rust en stilte tussen korte teksten en liederen met veel ruimte voor eigen gedachten,
zijn het kenmerk van deze vieringen van 30 — 40 minuten.

A
\/ VV-- I'E viering

Op 3 juli is het thema ‘Een plaats hier op aarde!
Hoe mensen en de aarde bij elkaar horen klinkt
door in spirituele teksten over menselijke
ervaringen in de natuur, maar ook in de
rechtbank.

De viering sluit ook aan bij de tentoonstelling
die dan in De Ark is: ‘Mijn scheppingsverhaal;
zeven schilderijen over de schepping van
Geesje Kreike. Zij werkt met bogen en cirkels,
die de verbindingen maken in het schilderij. Zo
ontstaat evenwicht en harmonie.

In de Stilteviering gebeurt, soms verrassend,
met teksten en liederen hetzelfde rond ‘een
plaats hier op aarde’

Na afloop is er koffie. De toegang is vrij.
3 juli 2024, 19.30 uur (open vanaf 19.15 uur)
De Ark, Muiderbos 36




Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand

Vredesvespers. Op de laatste vrijdag van de maand

bidden wij om recht en vrede in de wereld. De
vieringen duren ongeveer 20 minuten.

vrijdag 30 augustus, 17.00 uur
Parochiekerk

Ziekendag en Ziekenweekeind

Elk jaar wordt in kerken in Nederland en ook in onze kerk, speciale aandacht geschonken aan de
zieken en ouderen in de parochie. De viering van zaterdag 31 augustus 2024 om 19 uur zal in het
teken staan van de Ziekendag, de ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden, tussen ouderen en

jongeren.

Het is belangrijk, juist voor jonge en gezonde
mensen, stil te staan bij degenen om je heen die
niet meer alles kunnen zoals jij. Wat interesse en
aandacht tonen maakt al veel verschil; een klein
gebaar betekent veel als je wereld klein is
geworden. Terwijl van ouderen en zieken veel
kan worden afgenomen wordt van jongeren en
gezonden veel gevraagd. Het is goed juist je
tijdens het Ziekenweekend te realiseren dat wij
met ons allen, jong en oud, ziek en gezond, een
gemeenschap vormen. ledereen hoort erbij.

Tijdens de viering op 31 augustus is het
mogelijk de Ziekenzalving te ontvangen. De
zalving met olie kan kracht en steun geven en
helpen de spanning bij zieken te verminderen,
QOok als het leven zwaarder valt dan anders kan
het goed zijn het gebed van de gemeenschap te
vragen.

Als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, wilt u dat
dan bij voorkeur doorgeven aan het
Parochiesecretariaat (tel. 023 - 563 8145). Als u
in een rolstoel of scootmobiel komt dan is het
fijn als u dat vermeldt. Onze vrijwilligers zullen u
begeleiden naar een mooie plek voorin de kerk.

De Bezoekgroep is mede-organisator van deze
viering. De groep bestaat uit vrijwilligers die op
bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben
dat er eens iemand bij ze langs komt.

Wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte na de vieringen op 31 augustus en
1 september! Het hele weekend is het
Ziekenweekend, daarom is de opbrengst van
die collectes bestemd voor de werkzaamheden
van de Bezoekgroep.




Kerkhofgroep: Komt U ons helpen...?

Wij - Jan, Jos en Henk - zijn leden van de Kerkhofgroep. Met veel plezier werken we elke
donderdagochtend op het Kerkhof. Als onze groep compleet is, dan zijn we met 9 personen.

Maar we kunnen nog altijd een paar man/ vrouw
meer gebruiken. Het werk geeft veel
voldoening binnen deze gezellige groep.

[ je hoeft geen “groene vingers” te
hebben!

Kom eens een donderdagochtend kijken.
Wilt u meer informatie hebben dan kunt u

contact opnemen met onze codrdinator
Herman de Deijn tel. 06 - 3848 4286.

Gedoopt Marthagroep zoekt vrijwilligers!

We hebben een prachtige kerk, helpt u/ jij ook
mee om deze schoon te houden?

Vele handen maken licht werk.

Eddir Gutiema
Woensdag 10 juli vanaf 09.00 uur zijn aan de

— Chris D'mello beurt om de kerk schoon te maken de dames
Remmerswaal, Ruiter, Kunz en dhr. Latupapua.
Woensdag 14 augustus vanaf 16.30 uur de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter, Remy
en Rod.

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598

Stand Kerkbijdragen

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63
t.n.v. parochie H.Joannes de Doper Hoofddorp

2024

Help onze parochie missionair te houden

€101.648 €211.100

Actle
!(erkbalans




Vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering
vrijdag 30 augustus  17.00: Vredesvesper; locatie: Parochiekerk

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede
edere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kape

zondag 30 juni 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 7 juli 10.00: Woord- en communieviering; R. Roks (gast-voorganger)
zondag 14 juli 10.00: Woord- en communieviering; R Roks (gast-voorganger)
zondag 21 juli 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 28 juli 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)

zondag 4 augustus 10.00: Woord- en communieviering; R. Miedema (gast-voorganger)

zondag 11 augustus 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)

zondag 18 augustus 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)

zondag 25 augustus 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
Bij deze laatste viering wordt gecollecteerd.

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 28 augustus en 4 september 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 8 juli 11.00 pater A. Toppo
maandag 2 september 11.00 pater A. Toppo
regulier extra
13en14april € 524,55
20en 21 april ' 677,95 € 108,15 Roepingenzondag
27 en 28 april ' 679,85
4en 5 mei ! 523,85 ! 70,05 Inlia
11 en 12 mei ' 683,70
18 en 20 mei : 645,95 : 18,10 Nederlandse Missionarissen
19 mei ' 338,30 ' 23545 Raad van Kerken + Café Connect
25 en 26 mei ' 513,50
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Overzicht vieringen kerk en kapel 29 juni -30 augustus 2024

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za29jun 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo

13e zondag door het jaar

zo 30 jun 10.00
12.00

di 2jul  11.30
do 4jul 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 6jul 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Be Leaf

14e zondag door het jaar

zo 7jul 10.00
12.00

di 9jul  11.30
do11jul  11.30

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 13jul 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren

15e zondag door het jaar

zo 14jul 10.00
12.00

di 16jul 11.30
do 18jul 11.30

Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes ; Afsluiting Communieproject
Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 20jul 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

16e zondag door het jaar

zo 21jul 10.00
12.00

di 23jul 11.30
do 25jul 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 27jul 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo

17e zondag door het jaar

zo 28jul 10.00
12.00

di 30jul 11.30
do 1aug 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo
Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Vervolg overzicht vieringen kerk en kapel 29 juni - 30 augustus 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 3aug 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

18e zondag door het jaar

zo0 4aug 10.00
12.00

di 6aug 1130
do 8aug 11.30

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 10aug 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo

19e zondag door het jaar

zo 11 aug 10.00
12.00

di 13aug 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo
Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering

Maria Tenhemelopneming [hoogfeest] + Feest SVD - eeuwige gelofte

do15aug 11.30
19.30

Rozenkrans & Eucharistieviering
Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo

za 17 aug 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

20e zondag door het jaar

zo 18aug 10.00
12.00

di 20aug 11.30
do22aug 11.30

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 24aug 19.00

Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA
Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

21e zondag door het jaar

zo 25aug 10.00
12.00

di 27aug 11.30
do29aug 11.30

Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA
Eucharistieviering; pater A. Toppo
Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)

za 31aug 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

22e zondag door het jaar; Ziekendag

zo 1sep 10.00
12.00

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
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Wat vieren we op 15 augustus?

Het hoogfeest van

Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus vieren katholieke en orthodoxe
christenen wereldwijd het feest van Maria
Tenhemelopneming. In de volksmond heet het
ook wel "Maria Hemelvaart". Dat is eigenlijk
geen goede benaming. Maria steeg niet zelf
ten hemel zoals Jezus, maar zij werd door God
in de hemel opgenomen. Soms heet het feest
“Ontslapen van Maria” of “Ontslapen van de
Moeder Gods". Daarmee wordt bedoeld dat
Maria na haar dood wakker werd in het
eeuwige leven.

Een stukje geschiedenis

Het feest heeft al vanaf de vroege kerk een
belangrijke plek binnen het geloof. De
oorsprong van dit geloof gaat terug tot de
vroege christelijke geschriften. Het boek “Liber
Requiei Mariae,” waarschijnlijk geschreven in de
4e eeuw, bevatte de eerste vermelding van
Maria’s opneming in de hemel.

Vanaf de 5e eeuw werd de verering van Maria
steeds belangrijker binnen de kerk. Keizer
Maurikios stelde in 600 de datum van

15 augustus vast als het feest van Maria
Tenhemelopneming voor het Byzantijnse rijk.
Later verspreidde de Mariaverering zich naar
West-Europa.

Na de Reformatie, die begon in de 16e eeuw,
zagen protestanten af van de Mariaverering.
Toch bleef binnen de katholieke kerk de roep
groeien om Maria's tenhemelopneming tot een
dogma te maken.

Het dogma

Ondanks dat het feest dus al een lange
geschiedenis kent, verklaarde paus Pius XII pas
in 1950 officieel dat Maria’s tenhemelopneming
een katholiek dogma is. Het dogma luidt in de
woorden van Tweede Vaticaans Concilie: “De
onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet

van de erfzonde, is in het voltooien van haar
aardse levensloop met lichaam en ziel in de
hemelse heerlijkheid opgenomen”

(Lumen Gentium 59).

Koningin van hemel en aarde

Het Tweede Vaticaans Concilie voegde er in
dezelfde zin aan toe dat Maria ook koningin is
van hemel en aarde. Ze is met lichaam en ziel in
de hemel opgenomen “en door de Heer
verheven tot koningin van het heelal om zo
gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de
Heer der heren en de overwinnaar van zonde
en dood.’

Lichaam en ziel

Hoe kunnen we ‘met lichaam en ziel’ begrijpen?
Daarmee wordt bedoeld dat de dood geen
macht meer heeft over Maria. In tegenstelling
tot andere stervelingen hoeft Maria niet meer
te wachten op de opstanding van de lichamen
en het laatste oordeel. Vanwege haar
zondeloosheid hoeft zij namelijk niet
geoordeeld te worden. Maria's
tenhemelopneming is dus de totale
aanvaarding van haar gehele persoon, ziel én
lichaam - door God.

Kortom, het is een prachtig hoogfeest met een
rijke geschiedenis en een diepe betekenis.
Laten we daarom op deze dag stilstaan bij
Maria’s bijzondere plaats in het christelijk
geloof en haar de eer geven die haar toekomt,

Vieringen op donderdag 15 augustus:
11.30 uur - Rozenkrans en eucharistieviering

19.30 uur -Eucharistieviering
(hoogfeest en tevens feest SVD)
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Mijn weg gevonden

In een volle kerk tijdens de internationale mis op Pinksteren deed Iryna Matveyeva
geloofsbelijdenis. Op 23 juni ontvangt ze tijdens de vormselviering in Nieuw-Vennep haar
eerste communie en het vormsel. Voorafgaand aan deze viering gaan we met haar in gesprek

over haar keuze om katholiek te worden.

Kun je jezelf voorstellen? “Mijn naam is Iryna
Borysivna Matveyeva en ik ben op 4 januari
1975 geboren in Oekraine. Ik heb in Oekraine
gestudeerd en de technische universiteit
afgerond. Ik praat Russisch, Oekraiens, Engels
en Nederlands. Ik ben een alleenstaande
moeder van twee zonen en ik werk al 20 jaar op
Schiphol. Ik ben gedoopt in de gereformeerde
kerk in Hoofddorp. Hier in de katholieke kerk
heb ik de Alpha cursus gedaan en heb ik de
cursus van Genesis tot Jezus gevolgd. Ik ga
regelmatig naar de mis en luister naar
verschillende katholieke zenders. Ik voel mij
thuis in de katholieke kerk en ik wil graag
groeien in het geloof. Ik wil graag katholiek
worden en op een katholieke manier leven!”

Omgedraaid

Iryna kwam toevallig in de parochie terecht “lk
ben heel toevallig hier gekomen. In dit tijd was
ik heel gebroken.” Het was op meerdere
gebieden een heel zware tijd voor Iryna en ze
zat er helemaal doorheen. “lk was hier toevallig
hier in de buurt en liep langs de kerk. Ik was al
bijna bij de coffeeshop. Ik had het gevoel: ik
moet hier komen. ‘Kom' Ik ben gewoon
omgedraaid en ik kwam hier” Ze was hier nog

nooit geweest en ze had zelfs geen kerkelijke
achtergrond. Het werd een moment van
ontlading en ze liet de tranen de vrije loop.

Passie

Dat moment was het begin van de weg
omhoog. Ze heeft een sterk gevoel dat God een
plan heeft met haar leven en dat Hij haar hier
wilde brengen. “Het is alsof het leven zich
vanzelf in een bepaalde richting begon te
organiseren.” “Als ik hier kom... het is mijn
passie. Het is de passie, het is gevoel. Als ik
kom, kijk ik rond en ik geniet van dit alles. Dat is
het. Ja, het is gewoon genieten, Ja, en dan
komt de interesse. Ik lees en luister veel” Iryna
heeft haar weg gevonden.

Licht en liefde

Vanwege alles wat zij heeft meegemaakt in haar
leven, voelt Iryna het aan als anderen het
moeilijk hebben. “Sommige mensen zitten
diep. Ik ben niet professioneel natuurlijk. Nee.
Maar je kan stralen. Gewoon een knuffel geven,
of iets zeggen, inspireren of oogcontact. Je
moet aanvoelen wat iemand nodig heeft. Ja,
een beetje licht zijn in het leven van anderen.”
Iryna ziet dat er veel materialisme en leegte is.
“Als jij iemand ziet die leeft in de wereld van
bijvoorbeeld TikTok, dan is dat een groot
verschil. Een andere wereld!” Dan is het mooi
om een instrument van God te kunnen zijn en
anderen te inspireren,

"Het is de bedoeling om
liefde te verspreiden.
Dat we liefde verspreiden.”
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Kids &
fjikjongeren

Www.hjoannesdedoper.nl

De Eerste Communieviering: een groot feest

Zondag 9 juni ontvingen twaalf kinderen hun

Eerste Heilige Communie.

Voor het eerst ontvingen ze het Heilig Brood en
namen ze deel aan de tafel van Jezus. Dit na
een voorbereiding die begon in november.

Het was een groot feest. Een volle kerk, die
prachtig versierd was, het kinderkoor zong en
pater Eko ging voor.

Pater Eko refereerde in zijn overweging aan de
twaalf leerlingen van Jezus. De kinderen, in
aantal ook met twaalf zijn ook leerlingen van
Jezus. Net als wij allemaal.

Het was een mooie feestelijke ochtend. Heel
goed georganiseerd door onze nieuwe
Communiegroep. Met na afloop muziek op het
kerkplein en taart in het Fundament.

We hopen dat alle kinderen en hun families nog
lang met veel plezier op dit feest terug morgen
kijken. En, zoals pater Eko zei, we elkaar nog
vaak in de kerk mogen ontmoeten bij
familievieringen of op andere momenten,
Waarbij de eerste familieviering de laatste
zondag voor de zomervakantie is:

zondag 14 juli 2024, 10.00 uur.

Jongerenviering
zaterdag 13 juli 2024

Op zaterdag 13 juli 2024 zingt ons
Jongerenkoor in onze kerk. We maken hier een
viering voor en door jongeren. Alle jongeren
(maar ook alle andere mensen natuurlijk) zijn
van harte uitgenodigd om die avond, om

19 uur met elkaar te zingen, bidden en vieren.

Een Eucharistieviering zoals we gewend zijn,
maar dan net iets anders.... We hopen dat dit
een mooie aanvulling op de familievieringen

kan worden.

Van harte welkom iedereen!
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Zomervakantie

Het is alweer zomervakantie. We hebben weer
een seizoen achter de rug met heel veel mooie
momenten.

Met veel activiteiten voor kinderen en jongeren.
ledereen die aanwezig was bij de vieringen,
heeft deelgenomen aan activiteiten, heeft
meegeholpen aan voorbereidingen.

Mooi dat we met elkaar op deze manier parochie
kunnen zijn, ook voor onze kinderen en
jongeren.

Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid, voor
uw hulp en gebed. Met elkaar hopen we na de
vakantie weer verder op weg te gaan.



Onze kerk weer een stapje groener
Nieuwe zonnepanelen in bedrijf

Tekst: Wim Piels; parochiebestuur

Hebt u ze al zien liggen: 54 nieuwe zonnepanelen op het dak van Danscentrum Marcella van Altena,
naast onze Bijbelse Tuin? Zoals sommigen van u misschien weten, is dit de voormalige lagere school
van de parochie, die de parochie al tientallen jaren verhuurt. Met een dikke stroomkabel, gaat de
stroom van de zonnepanelen op 60 cm diepte door de kerktuin naar de kerk.

Onze parochie is een “Groene Kerk". De zorg voor
de schepping heeft een plek in het hart van ons
geloof. Als Groene Kerk proberen we elk jaar
weer één of meer stappen te zetten die
bijdragen aan de heelheid van de Schepping.

Nu dus met deze mooie zonnepanelen
installatie,

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de
Provincie Noord-Holland

Provincie
Noord-Holland

Mede dankzij een prachtige subsidie van de
provincie Noord-Holland van € 16,616 en
dankzij uw vele bijdragen heeft de parochie
deze mooie PV installatie kunnen aanleggen.

Op 10 april 2024 heeft de firma Mitchell van der
Meij dit project naar onze volle tevredenheid
opgeleverd, en in de eerste vier weken heeft de
installatie al 2,13 MWh stroom opgeleverd en
hebben we daarmee 845 kg CO2 uitstoot
verminderd (staat gelijk aan planten van 25
bomen).

Sinds 10 jaar geleden 153 zonnepanelen op het
kerkdak zijn gelegd is de techniek van de
zonnepanelen steeds verder ontwikkeld. De
panelen op het kerkdak leveren 248 Wp per
paneel. De zonnepanelen die nu geplaatst zijn
leveren maar liefst 365 Wp per paneel: 47%
meer. Nu komt 2/3 van onze stroom van het
kerkdak en 1/3 van de stroom van het dak van
de dansschool.

Afgelopen jaren moesten we meestal ruim 14
MWh stroom bijkopen per jaar. Dat is nu voorbij.
We zijn blij dat we nu op jaarbasis zelfs iets meer
stroom produceren, dan we verbruiken, Met
onze overproductie kunnen we straks onze
warmtepompinstallatie “gratis” meer uren laten
draaien, waardoor niet alleen de kerk en
Fundament, maar in de toekomst ook onze
pastorie op deze warmtepomp aangesloten kan
worden, en daarmee ook de gaskosten en de
bijbehorende CO2 uitstoot flink naar beneden
kan.

Hartelijk dank aan allen die aan het realiseren
van dit mooie project hebben bijgedragen.

.r » e —
M s e B et - =,
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Oekraine heeft onverminderd onze hulp en steun nodig

Door: George van Goethem en Peter van der Kamp

Op maandag 13 mei j.I. hebben wij voor de 19e keer uw donaties voor Oekraine
afgeleverd.Ondertussen loopt de druk op de Oekraiense bevolking en defensie verder op.
Noodzaak om hen te ondersteunen neemt eerder toe dan af.

- %
De spanningen in de rest van de wereld nemen
ook eerder toe dan af: Gaza - Israél, Jemen, Iran
en ga zo maar door; ieder mens weet, of zou
moeten weten dat vrede en vreedzaam
samenleven het betere boven oorlog en
geweld. Ondertussen hebben wij 4 en 5mei
gehad; we hebben de inzet voor onze
bevrijding en vrede herdacht en feest gevierd.
Helaas nog geen feestvreugde voor Oekrainers.
Laten we hopen en bidden dat wereldleiders
tot inkeer komen.

Blijft u doneren, want dat is nog steeds hard
nodig.U kunt financieel bijdragen (zie
verderop), maar ook materieel:
. Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan;
KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en
T-shirts.
Ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude
winter worden);
Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de vlucht en in nood;
Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;
Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,

misschien staat er nog een in uw schuur;
Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID van
de spullen.

Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk, U
helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-, dames- en
kinderkleding in te leveren. Dit in een plastic
tas of in een doos te doen (niet dicht zodat wij
er nog iets bij kunnen doen) en op de doos of
tas een code te schrijven: heren 18A, dames
18B, kinderen 18C. Dekens, slaapzakken en
dekbedden 9B.

Inleveren van uw donaties kan bij het
secretariaat in het Parochiehuis van de Joannes
de Doper kerk. Het secretariaat is geopend van
maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00
uur. Als u zich meldt doet iemand van het
secretariaat de garage open alwaar uw spullen
worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op
Rabo:

IBAN NLO7 RABO 07126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp

Wederom dank voor uw aandacht en bijdrage.

s/
UKRA?E
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Kijk naar de lelies, o g
kijk hoe ze groeien. Bllbelse TUII'I
Zij werken niet en weven niet....

Tekst: Ria Stolk

Laatst zat er iemand op het bankje onder de
ceder. Hij had, zo zei hij in alle rust zitten
luisteren naar de informatie die hij via de
QR-codebordjes tot zich kreeg.

Weer anderen staan bekend om hun link met
Maria, zoals bijvoorbeeld: de zomerviolier,
lavendel, akelei, maagdenpalm, of
vrouwenmantel.

We liepen samen de tuin uit en kwamen langs
de bloementuin.

Bij het zien van die kleurrijke bloemenpracht
vroeg hij: komen die bloemen allemaal voor in
de Bijbel?

Nee dat niet. Sommige wel, zoals bijvoorbeeld
de roos, de lelie, de narcis en de sneeuwbal.

En tot slot staan er veel snijbloemen, zoals
gladiolen, dahlia's, goudsbloemen etc. Je zou
kunnen zeggen: allemaal Lelies in het veld.

“De bloementuin, ja eigenlijk de hele tuin ligt er
prachtig bij’, zei de man voordat we weer uit
elkaar gingen. Met een glimlach voegde hij
eraan toe:

Anderen zijn vernoemd naar iets of iemand in de
Bijbel. Ze kom je bijvoorbeeld: de Aronskelk, De bloemen werken dan wel niet,

Mozes-in-biezenmandje. Jezusogen, d g k
Judaspenning en de Salomonszegel tegen. maar de tuinmannen werken
des te harder!
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Overledenen

Tekst: Bea van Oudenaaren

Norman Hiraki— 71 jaar

Norman was lid van ons livestream team.
Hij werd geboren op 12 december 1952 in
Djakarta. Hij groeide op met 2 zussen en 4
broers. Toen Norman 15 jaar oud was
emigreerde het gezin naar Nederland en
vestigden zich in Haarlem. De Nederlandse taal
had Norman al snel onder de knie. Na zijn
schooltijd volgde hij vele cursussen om zich te
bekwamen in accountancy.

Bij familie ontmoette hij Christine Indra. Zij was
met haar moeder op vakantie in Nederland.

Norman en Indra kregen een liefdevolle relatie
en na 6 maanden zijn ze getrouwd. Hoofddorp

werd hun thuis. Hier werd hun dochter Gabriella

geboren.

Norman hield van muziek. In zijn jonge jaren
heeft hij gedrumd en heeft als gitarist in
bandjes gespeeld.

Norman was behulpzaam, had humor maar was
niet echt een prater. Hij was een lieve, zorgzame
echtgenoot en vader en kwam vaak aan de
wensen van zijn dochter tegemoet.

Het gezin voelde zich erg thuis in onze parochie
en toen zij in 2004 naar Kudelstaart verhuisden
bleven ze trouw aan onze parochie. Norman
werd lid van het streamteam en heeft dit werk
met veel liefde gedaan.

Norman heeft longfibrose gekregen en
belandde in het ziekenhuis. Op Goede Vrijdag
29 maart kreeg hij de laatste sacramenten
toegediend door pater Eko. Op 2 april 2024 is
Norman heel rustig heengegaan.

De uitvaart vond plaats op 10 april in onze kerk.
Uiteraard heeft het streamteam mede de
uitvaart verzorgd, waarna de crematie volgde in
Crematorium Haarlemmermeer in
Nieuw-Vennep.
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Overledenen (vervolg)

Edith Rijnders-van der Maarl - 61 jaar

Edith was een zeer sportieve vrouw. Ze werd
geboren op 25 juni 1962 in Leiden. Het gezin
woonde in Nieuw-Vennep. Edith heeft al vroeg
haar vader verloren.

Na haar schooltijd ging zij het kappersvak in en
ze heeft dat altijd met plezier gedaan.

Haar grootste passie was volleybal. Haar hele
leven heeft zij aan beach-, zaal- en zit-volleybal
gedaan. Zij gaf ook trainingen. Naast volleybal
waren tennis en padel haar sporten.

Toen zij bij Fokker werkte leerde zij Ron Rijnders
kennen. In 1987 zijn ze getrouwd en kwamen in
Hoofddorp wonen. Er werden 2 zoons geboren.

Edith was een warme en zorgzame moeder

waar niets te veel voor was. Ze was trots op haar

kinderen.

Haar man Ron overleed in 2021. Lange tijd was
zij zijn mantelzorger en ze heeft veel verdriet
van zijn overlijden gehad.

In 2022 werd Edith ziek en in november 2022
ging haar gezondheid sterk achteruit. Januari
2023 belandde zij in het ziekenhuis. Een
lichtpuntje voor haar was dat in september
2023 haar eerste kleinkind werd geboren en
afgelopen januari werd haar tweede kleinkind
geboren. Beide baby’s heeft ze in haar armen
gehad, ze was heel blij en trots.

Opname volgde in Hospice Bardo. Rob Mascini
kwam haar wekelijks bezoeken en heeft haar de
laatste sacramenten toegediend. Zij besprak
met haar kinderen en Rob haar wensen omtrent
de uitvaart.

Op 19 april is Edith rustig overleden.

De uitvaart vond plaats op 26 april in onze kerk,
geleid door Rob Mascini.

Haar rouwauto was een Volkswagenbusje (haar
hele leven wilde zij Europa doorreizen met een
Volkswagenbus).

De crematie volgde in Crematorium
Haarlemmermeer in Nieuw-Vennep.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd — priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/ niet ontvangen Info
of andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren:

Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 561 1473,
of via e-mail Joseeken211@hotmail.com
Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven vadr dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek. Belt u
gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacature vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen de bezorging stelt u via
het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 6 kunt u

uiterlijk 7 augustus 2024 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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TUINONDERHOUD

\ SCHUTTING & HEKWERK

/s

SIERBESTRATING

AN VERLICHTING & ELEKTRA

, TUINAANLEG

A Y GROENE DAKEN & AFWATERING

ed GREENSPOT

groenspecialisten

06 226 60 585 « info@greenspottuin.nl « greenspottuin.nl

JaeB WOUTERS
88 Huis EN HAARD \‘ KBOA

LN

. y
Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®
KFUiSWGg M5-A belangenerganisatie

2131 CV Hoofddorp —

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

023 5617972 R
info@jbwouters.nl l,.\w—mj 'ﬂl
www.jbwouters.ni L ——————
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Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat
een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen,
tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze
hebben tassen en rugzakken bij zich. ‘Daar moet ik
meer van weten!’ piept Missy Muis. Zij sprint weg

en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus
staat. Even later komt ze terug en doet verslag:

‘De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in
Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-
sjoelbak!’ De muizen schreeuwen door elkaar: ‘Ik wil
606k mee! Ik wil 66k weg!". ‘Dat kan toch niet,” bromt

Kik, ‘Je komt nooit in die bus. En stel je voor dat je ~

zoekraakt!” Maar Missy gaat ervandoor-
De anderen snikken: “We zien
haar nooit meer terug’

Je gaat op weg ...
en wat neem je NIET mee?
In deze woordzoeker zitten
15 woorden verstopt.

Je vindt ze herizontaal,

veexiltltaafzn zgilzgoonngal MSSNEAKERS

{niet achterstevoren). OL P BWIJE AN S

Een letter kan meerdere

keren gebruikt worden. 4 TR N OOUAIZEF?PA

St d rden die je )

e s D F R E T L1 ZYD

de letters die overblijven SWOFFEN [ ' F T N E U I E ' J R

wat je echt NIET mee SNEAKERS

hoeft te nemen! sokkeN |[R ' E B C R E M E A E

. 6 SPORTBROEK GINIRITIFISIS |PIMIS

O|[T|O|I|L|E|T|T|A|S
E|ITIE|L|E|[F|[O|O|N|E
DIEIKIN|S|O|K|K|E|N

Jezus zei: Maak Je niet bezorgd over wat Je zult eten
of wat Je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels
en de bloemen, Hij zal ook voor jullie zorgen.

Zoek eerst de Nieuwe wereld van God, en de rest
krig Je er vanzelf bijl” Naar Mattelis 6:25-3¢ o

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt
Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur
is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet.

Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept ‘Luister
allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie
heeft er méér dan EEN ingeleverd?’ Veel handen gaan
omhoog. ‘Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?’
Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten
hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de
pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren:
‘Arme Missy. Ze is weg’ Maar in de pastorie piept een
neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



