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Pastoraal Woord

Hoop en Leef met de Schepping

Dit is het thema van de Scheppingsperiode
2024.Van 1 septem- ber tot en met 4 oktober is
het de periode van de schepping. Daarin vieren
we de goedheid van de schepping. Tegelijk
bidden wij als Kerk hiervoor en reageren wij met
actie op de schreeuw van de aarde. In onze kerk
staan we hierbij stil in het weekend van 5 en 6
oktober in verband met het feest van

Sint Franciscus van Asisi.

Wij baseren onze visie op het gedachtegoed van
paus Franciscus. De centrale gedachte is dat we
steeds meer leven vanuit een spiritualiteit van
verbondenheid met God, medemensen en de
aarde. ledereen maakt op de een of andere
manier verbinding met de natuur. De heilige
Franciscus van Assisi is hierin een voorbeeld van
bescherming van het zwakke en een vreugde-
vol en authentiek leven.

Ik citeer wat Laudato Si’ Alliantie Nederland
benadrukt als: “Wij zien dat de aarde en de armen
lijden en roepen om gehoord te worden. Arme
mensen worden het hardst getroffen door de
klimaatverandering en de aantasting van de
natuurlijke leefomgeving. De ecologische crisis is
ook een sociale en spirituele crisis.

Als samenleving handelen we alsof de wereld
bestaat uit losse elementen die elkaar
beconcurreren. De werkelijkheid is dat alles met
alles verbonden is, invloed heeft op elkaar, en
elkaar nodig heeft.”

Deze gedachten zijn belangrijk en hebben onze
extra aandacht nodig om niet alleen voor
vandaag maar ook voor het toekomstige
bestaan van onze moeder aarde, ons
gezamenlijk huis. De apostel Paulus schreef in
zijn brief aan de Romeinen: “Wij weten dat de
hele schepping nog altijd als in geboorteweeén
zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die
als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook
wij zuchten van de openbaring dat we de
kinderen van God zijn, de verlossing van ons
sterfelijk bestaan.” (Romeinen, 8:22-23).

Mogen we in verband met dit thema, voort-
durend blijven hopen en leven we met de
Schepping - onze moeder aarde. Samen met de
heilige Franciscus van Asisi bidden wij: Laudato
Si- “Geprezen zijt Gij, mijn Heer”.

Namens het pastoresteam wens ik u allen het
beste toe!

Pater Eko Silvester Manek, SVD




Van het bestuur

Vrijwilligersvacatures

Na de Pinkstermissen in mei hebben we de
openstaande vrijwilligersvacatures onder de
aandacht gebracht. We deelden een overzicht
uit, zowel in het Nederlands als in het Engels
(ten behoeve van onze internationale
gemeenschap). Het resultaat? Veel reacties: we
zijn blij te kunnen melden dat we inmiddels bij
het secretariaat, de administratie, het beheer
van het Fundament en de kostersgroep
versterking hebben gekregen. Ook het kinder-
en jongerenkoor hebben nieuwe leden en er
komen misdienaars bij. Allemaal hartelijk
welkom!

Het complete vacature-overzicht ligt achter in
de kerk, we kunnen immers altijd extra handen
gebruiken. Niet in het overzicht maar ook
nodig: Dorothea vraagt extra hulp bij de
kookgroep die eens in de 2 weken op
woensdagavond een diner verzorgt. Doe mee,
je bent gemiddeld 1x per 6 weken aan de beurt.
Aanmelden kan op
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Bouwzaken

Inmiddels is er voor het pand van de voormalige
boekwinkel een huurcontract gesloten met
tandarts mevrouw Margarida Cardoso. Op dit
moment wordt het pand door de tandarts van
binnen verbouwd tot tandartspraktijk en gaat
zij in de maanden na de vakantie van start. Het
bestuur dankt alle vrijwilligers die het pand
‘verhuurklaar' hebben gemaakt.

De subsidieaanvragen bij de gemeente voor
groot onderhoud van onze gebouwen zijn
gehonoreerd, en de gemeente is in de laatste
fase van afronding van de subsidietoeken-
ningen.

De brandveiligheid van onze gebouwen wordt
onder leiding van Paul Kok vergroot met de
aanleg van een netwerk van rookmelders. Er zijn

diverse vergaderingen over brandveiligheid
geweest en de maatregelen gaan er voor
zorgen dat we hier weer helemaal up to date
zijn.

Tenslotte: de nieuwe hoge rendement
zonnepanelen op de dansschool leveren nu
volop energie, waardoor we dit jaar netto iets
meer stroom produceren dan we verbruiken en
vanaf heden onze energierekening een stuk
florissanter uitpakt.

Zonnepanelen op de dansschool

Financieel

Onze penningmeester blijft zich inspannen om
zoveel mogelijk subsidies binnen te halen om
de financiering van de verbouwing van de
pastorie rond te krijgen. Dat lijkt inmiddels
aardig te gaan lukken. We hebben naast
kleinere subsidies ook een lage rente lening van
het provinciale monumenten restauratiefonds
toegekend gekregen. Er blijft nog een flink gat
over, dus meer vrijwillige extra bijdragen van
onze parochianen zijn nog steeds zeer welkom.
Wie bij de actie Kerkbalans zijn of haar
e-mailadres heeft vermeld, heeft van de
penningmeester inmiddels een update
ontvangen. Stelt u daar ook prijs op (2x per
jaar), mail dan aan
penningmeester@hjoannesdedoper.nl




Tuingroep

Na alle regen van het voorjaar groeit en bloeit
niet alleen alles in je tuin maar ook al het groen
rond onze kerk. Veel werk dus om dat allemaal
bij te houden. Maar als dan je maaier stuk
gaat... Gelukkig zijn onze vrijwilligers niet voor
€én gat te vangen en is een nieuwe, tweede-
hands exemplaar aangeschaft en helemaal
gerenoveerd. Hulde! Ock de paters zijn er blij
mee: zo loopt pater Eko al mijmerend rond de
vijver, inzichten op te doen voor de zondagse
preek. De tuin is dagelijks open: geniet dit
mooie stukje natuur en laat je ook inspireren. Er
is zelfs een korte regionale TV uitzending over
geweest!

De Bijbelse tuin ligt er weer goed bij.

Samenwerking parochies

We trekken prettig en intensief op met onze
zusterparochies Nieuw Vennep en Buitenkaag.
Sinds februari 2024 vergaderen we eens in het
kwartaal onder leiding van de deken. Doel is
het verstevigen van ieders identiteit en het
afstemmen van toekomstplannen om te komen
tot gezonde regionale afstemming. De
vergadering van 4 juli jl. stond in het teken van
het verder ontwikkelen van hun toekomstvisie.
Er staat nu eerst een aantal gesprekken met de
parochianen gepland.

Beterschap

We zijn allen in Gods hand. Dat blijkt ook maar
weer als binnen ons bestuur zowel Kyra als
George als Cisca met gezondheidsproblemen
kampen. Samen met de paters wensen we hen
sterkte en bidden we voor spoedig herstel.

Save the date

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest gaat definitief
door: op 28 september aanstaande hopen we
een ieder te mogen verwelkomen. Meer details
volgen in de digitale nieuwsbrief.

Alpha start weer!
Doe mee en/of nodig iemand uit

Na 3 succesvolle series in 2022 en 2023 gaat
Alpha weer van start op 18 september.

Alpha is een serie van 10 bijeenkomsten over
het geloof. Voor mensen die onbekend zijn met
het geloof en voor parochianen. Elke
bijeenkomst staat een ander onderwerp
centraal. Na een interessante inleiding gaan we
met elkaar in gesprek. Gezellig en inspirerend!

Wanneer? Wekelijks op woensdagavond van 18
september tot en met 4 december, van 19.30
tot 21.00 uur.

Waar? In het Parochiehuis @

Meer informatie of aanmelden?
Aanmelden kan via de website
www.hjoannesdedoper.nl/alpha/

Heb je nog vragen, neem dan contact op met
Marcel van Lochem via 06- 5130 8826 of
marcelvanlochem@live.nl

Tip: geef eens iemand anders een 'alphakaartje’.

Ze liggen achter in de kerk.

"Het was een cadeavtie” o deenemer




Filipijnse gemeenschap viert 31-jarig bestaan

Eucharistieviering zondag 22 september 2024 12.00 uur

Tekst: Brigitte Ramos

Op zondag 22 september 2024 viert de groep
van de Filipijnse gemeenschap (Filipino
Catholic Communitunity in the Netherlands -
Hoofddorp [FCCN-H]) haar 31-jarig bestaan.
Zij wil dit graag op deze dag samen met ons
vieren in een plechtige Eucharistieviering om
12.00 uur.

Een korte terugblik

In 1994 heeft de Nederlandse pater Jan Kuilboer
OMI zijn werkzaamheden voor de missie na 43
jaar in de Filipijnen beéindigd. Zijn gezond-
heidstoestand noopte hem naar Nederland
terug te keren. Hij heeft zijn geliefde Filipijnse
volk gezocht en zijn missie min of meer
voortgezet in Nederland. Dit begon in Lijnden
als eerste Filipijnse Engelstalige dienst in
Nederland. De kerk in Lijden werd helaas aan de
eredienst onttrokken. Hierop werd in
Hoofddorp onderdak gevonden waar een
warmhartig welkom volgde door pastor Kees
van Lent.

Overlijden pater Jan en naar Hoofddorp

In 12 maart 2000 is pater Jan overleden. De
Filipijnse gemeenschap heeft daarop negen
dagen noveen in de St. Joannes de Doperkerk
gehouden. De gemeenschap voelde zich als een
kudde schappen die haar herder was verloren,
maar door pastor Kees van Lent en het bestuur
van de Johannes de Doperparochie is weer een
fijne, veilige plek gevonden.

De Filipijnse Engelstalige viering begon één
keer per maand. In 2012 is dit uitgebreid naar
twee keer per maand.

Steun geven

In de loop der jaren heeft FCCN-H veel steun
gegeven aan de Filipijnse gemeenschap om ook
kerkvieringen te starten in hun woonplaats
zoals in Hilversum, Almere, Weesp, Haarlem,
Zaandam en Hoorn.

Daarnaast steunde de groep ook veel projecten
in de Filipijnen en mede om die redenis op 5
oktober 2012 de FCCN-H binnen een stichting
voortgezet.

Enkele projecten zijn met name Congregation of
Dominican Sisters of St. Catherine, Carmelite
Monastery Burgos Pangasinan en Carmelite
College of Siquijor.

Eveneens gaf de FCCN-H ook steun bij
verschillende calamiteiten in de Filippijnen,
zoals de aardbeving in Bohol waar ook de kerk
volledig was verwoest en de slachtoffers van
orkaan Ondoy en orkaan Yolanda.

e

Het koor van de groep steunt ook andere kerken
voor hun eucharistisch vieringen zoals de
Augustinus Kerk in Amstelveen, Sint-Vituskerk in
Hilversum en Klooster Cenakel in Utrecht.

Tot nu toe vervult FCCN-H onder de paraplu van
de St. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp
voortdurend haar missie om God te dienen als
één familie vol hoop, geloof en liefde!




“Verbinding en voldoening zijn sleutelwoorden”
Een (hernieuwde) kennismaking met Han Hartog

Interview: Anja Maas, foto’s Han Hartog

Tenminste, voor zover dat nog nodig is, want
veel parochianen kennen Han Hartog al. Als de
man van Els Tulen, een actieve vrijwilligster in
onze parochie. Maar ook als Han, die nu al weer
jaren geleden naar onze kerk kwam omdat hij
besloten had te kiezen voor een andere levens-
invulling. Hij kwam uit de wereld van de
informatica, maar switchte, nadat hij was
toegetreden tot de rooms-katholieke kerk, naar
een studie theologie. Want hij wilde pastoraal
werker worden. In 2010 werd hij door bisschop
Punt tot diaken gewijd en volgde zijn eerste
benoeming. Hij werd pastoraal eerst
aanspreekbare in de parochie St Petrus’' banden
in Diemen. Na ruim 13 jaar ging hij daar vorig
jaar met pensioen. Hij werd opnieuw een
vertrouwd gezicht in onze kerk en zal hier, door
zijn nieuwe taken bij het pastorale team,
regelmatig aanwezig zijn.

Die foto van Suzanne, mijn favoriete beeld in
de Bijbelse tuin, straalt meer uit dan ‘beeld
en vijver. Je bent een knap fotograaf, hoe
maak je zo'n foto met een verhaal?

Belangrijk bij het fotograferen is het ‘taalspel”:
drie dingen die een rol spelen bij een goede
foto. Wat laat je zien, Hoe doe je het en
Waarom. Bij Suzanne? Ik zou zeggen voor het

“Het is een prachtige foto. Suzanne in de
ochtendzon in de Bijbelse tuin. Een moment-
opname? Of heb je ‘m heel bewust gemaakt?”
Het is woensdag 17 juli en, heel bijzonder in
Nederland op dit moment, een prachtige
zomerdag. In het parochiehuis bekijk ik een foto
gemaakt door Han Hartog. En ik praat met de
fotograaf en emeritus-diaken, die vanaf 1 juli het
pastorale team aanvult. Zijn komst naar de
Joannes de Doperparochie was al aangekondigd,
dan is een kennismakingsgesprekje in de INFO
een logisch vervolg.

hoe en waarom: rust, ruimte en warmte. Dat
wat, hoe en waarom hoort niet alleen bij
fotografie, je ziet het ook terug in de studie
theologie: je werkt met mensen, je wilt er voor
ze zijn, hoe doe je dat? Hoe zie je hun kracht? Er
is beslist een overeenkomst tussen de manier
van werken van een fotograaf en een pastor. Ik
hou van beide beroepen, misschien dat ik
daarom zo graag bezig ben als hobby-
fotograaf? Ik heb al een aantal keren mogen
exposeren. In Fort 5 in Vijfhuizen, bijvoorbeeld.
Dit najaar in galerie De Tuinkamer en volgend
jaar in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp. Voor
de tijd daarna ik ben op dit moment in overleg
met enkele andere galeries. Tijdens mijn
Diemense jaren had ik ook een expositie in
‘mijn’ pastorie. En eentje in de bibliotheek van
Amsterdam-Qost. Dat was een reeks portretten
die ik mocht maken van alle voorgangers uit
diverse geloofsgemeen- schappen aldaar. Ik
vond het bijzonder dat ik daarvoor was
uitgenodigd. Het was in 2014, vanwege het
10-jarig jubileum van het Breed Interreligieus
Overleg (BIO).
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Toen ik je de laatste keer interviewde stond
je op het punt te beginnen in Diemen, de
start van een heel ander leven. Gaf je dat
veel onzekerheid?

Diemen was mijn eerste formele aanstelling.
Echt onzeker was ik niet. Eerder benieuwd naar
hoe ik de weg zou gaan vinden in dit nieuwe
bestaan. Ik dacht aan de woorden van Jezus:
wees niet bang. Dat heeft me zeker geholpen.
En natuurlijk het besef dat God er altijd bij is. Ik
heb tegen mezelf gezegd: ik heb een stevige
theologische studie afgerond, dat mag
voldoende zijn om in de praktijk verder te
groeien als pastor. En: al tijdens mijn studie heb
ik kunnen werken in de H. Joannes de
Doperkerk. Ik heb veel te danken aan pastoor
Kees van Lent die dat mogelijk heeft gemaakt.
Hij was voor mij de man van ‘verbinding; van
mensen met elkaar in contact brengen. Hij
heeft mij geleerd hoe belangrijk het is de
kracht van ieder mens naar voren te halen,
zodat je, ook al ben je het niet altijd eens,
samen toch een gemeenschappelijk doel kunt
bereiken. In de Joannes de Doperparochie
vond ik altijd een hele positieve sfeer en dat
was zeker ook het geval in Diemen. “Jij doet het

20, ik zo, maar in overleg komen we er altijd uit"

En ik heb altijd geprobeerd ook buiten de
parochie te kijken. De kerk, vind ik, moet geen
eilandje zijn, de kerk moet naar de mensen
toekomen. Het geloof biedt zoveel wat mooi is
en de moeite waard, laten we als kerk het
positieve daarvan uitdragen.

Dat laatste blijkt als je ziet waarvoor je je
allemaal op interreligieus gebied hebt
ingezet in de regio van Diemen. Er was veel
samenwerking met
Amsterdam-Oost-Zuidoost.

Het BIO, ik noemde het al, was daarbij belang-
rijk. Nog even uitleg, het was ontstaan na de
moord op Theo van Gogh in 2004 en biedt een
forum voor ontmoeting en dialoog tussen
christenen, joden en moslims.
Amsterdam-Qost, Watergraafsmeer klinkt
misschien bekender, en Diemen: ze liggen zo
dicht naast elkaar, dan vind je elkaar ook

gemakkelijk. In 2010 was pastoor Leo Neder-
stigt in Amsterdam-Oost een voorvechter van
verbinding en samenwerking. Dat heeft voor
mij gevolgen gehad. Ik werd bijvoorbeeld
gevraagd te assisteren in Amsterdam in de
ABG-parochie en HH Martelaren van Gorcum.
En later ontstond daar het samenwerkings-
verband Clara en Franciscus, een gebied van
IJburg tot voorbij de Gaasperplas. In de meeste
van de aanvankelijk 7 katholieke kerken daar
werd ik ingeroosterd als voorganger. In 2015
werd ik behalve in Diemen ook pastoraal eerst
aanspreekbare in de parochie De Graankorrel in
Amsterdam-Zuidoost.

Je bent vorig jaar november gepensioneerd
als diaken. Heeft deze beroepskeuze je de
voldoening gebracht waarop je gehoopt
had?

Het werk was natuurlijk onvergelijkbaar met
mijn leven in de informatica, maar ik heb het
ervaren als hartverwarmend. Dus antwoord op
je vraag: ja. Het heeft me de voldoening
gegeven die ik zocht en waarop ik gehoopt
had. Voorbeeldje: bij mijn afscheid vorig jaar
kreeg ik de vraag: “Wat kunnen we je geven als
cadeau?” Ik heb gezegd: “lk wil geen cadeau, ik
wil liever dat we iets doen voor het Jeanette
Noélhuis in Amsterdam-Zuidoost!” Dat is een
plek waar mensen die tijdelijk geen onderdak
hebben opvang wordt geboden. Het heeft een
mooie cheque voor dit huis opgeleverd.

(vervolg op pagina 10)




(vervolg interview Han Hartog)

Het geeft me voldoening te zien dat - mogelijk -
door mijn werk de verbinding tussen de
parochie en mensen aan de rand van de
samenleving is versterkt. Zozeer, dat men ze
echt een fiks hart onder de riem heeft willen
steken.

Je bent nu terug in de H. Joannes de
Doperkerk in Hoofddorp. Hoe zie je je taken
hier?

Ik ben gevraagd het pastoresteam te versterken,

Dat betekent dat ik in ieder geval de

vergaderingen bijwoon. Ik ga luisteren en
meedenken, en ik hoop voor een goede
aanvulling te kunnen zorgen.

Vanaf 1 juli ben ik ingeroosterd voor een
zaterdag- en zondagviering. Dat is dan één keer
in de maand. Als mij dat gevraagd wordt, ben ik
ook beschikbaar bij een dienst voor een
uitvaart, iets wat ik overigens altijd een hele
dankbare taak vind. Verbinding en voldoening,
het diakenschap heeft me dat zeker gegeven. Ik
hoop dat ik nog even door mag gaan.

Durven dromen

Raad van Kerken
Hoofddorp

Begin september start een nieuw seizoen vol
activiteiten van de Raad van Kerken.
Het thema is ‘Durven dromen.

Het thema ‘Durven dromen’ is gebaseerd op
een uitspraak van Desmond Tutu bij College
Tour met Twan Huys. Tutu sprak over hoop en
zei: ‘Durfte dromen en idealistisch te zijn. Laat je
niet infecteren door het cynisme om je heen.
Geloofin een betere wereld en zet je daarvoor in.
Dat kan alleen als je de potentie ziet in jezelf en in
anderen. Zoals bloesem in de lente een voorbode
is van het fruit dat ontstaat in de zomer, zo
fungeren onze dromen en verlangens als
voorbodes van datgene wat we kunnen
realiseren. Dat is een boodschap waarmee we
de toekomst graag in willen gaan.

Sacred dance

We dansen rondom een bloemstuk als het midden van de kring, op
mooie en afwisselende muziek. Docente Marleen Ritzema stelt dat
of we nu jong zijn of oud, het samen dansen helend is. In ons
dansen kun je de vormen van het kruis en een cirkel herkennen, die

geen einde heeft,

Kosten: 4 euro per keer als bijdrage voor thee en koffie, verwarming

van de ruimte.

Voel je welkom en geef je op bij Hedi Hegeman:

hegemanhedi@gmail.com.

Maandag 2 september 2024, 14.00 - 16.00 uur

Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
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Ziekendag en Ziekenweekeind
zaterdag 31 augustus 2024, 19.00 uur Ziekenzalving

In de vorige editie van INFO was al opgenomen dat de viering van zaterdag 31 augustus 2024 om
19 uur in het teken staat van de Ziekendag en dat het mogelijk is tijdens deze viering de
Ziekenzalving te ontvangen. U gelieve zich hiervoor tevoren op te geven bij het

Parochiesecretariaat.

Elk jaar wordt in kerken in Nederland speciale
aandacht geschonken aan de zieken en
ouderen in de parochie. Dit is de Ziekendag, de
ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden,
tussen ouderen en jongeren.

Juist voor jonge en/ of gezonde mensen is het
belangrijk stil te staan bij degenen om je heen
die niet meer alles kunnen zoals jij. Het tonen
van interesse en aandacht maakt veel verschil;
een klein gebaar betekent veel als je wereld
klein is geworden. Terwijl van ouderen en
zieken veel kan worden afgenomen wordt van
jongeren en gezonden veel gevraagd. Het is
goed juist je tijdens het Ziekenweekend te
realiseren dat wij met ons allen,
jong en oud, ziek en gezond,
een gemeenschap vormen.
ledereen hoort

erbij.

Tijdens de viering op 31 augustus is het dus
mogelijk de Ziekenzalving te ontvangen.

De zalving met olie kan kracht en steun geven
en helpen de spanning bij zieken te
verminderen. Ook als het leven zwaarder valt
dan anders kan het goed zijn het gebed van de
gemeenschap te vragen.

Als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, wilt u dat
dan bij voorkeur doorgeven aan het Parochie-
secretariaat.

Als uin een rolstoel of scootmobiel komt dan is
het fijn als u dat vermeldt. Onze vrijwilligers
zullen u begeleiden naar een mooie plek voorin
de kerk.

De Bezoekgroep is mede-organisator van deze
viering. De groep bestaat uit vrijwilligers die op
bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben
dat er eens iemand bij ze langs komt.

Wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte na de vieringen op 31 augustus en
1 september! Het hele weekend is het
Ziekenweekend, daarom is de opbrengst van
die collectes bestemd voor de werkzaamheden
van de Bezoekgroep.
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Vieringen
Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering
vrijdag 27 september 17.00: Vredesvesper; locatie: Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel

zondag 1 september 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 8september 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 15 september 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
zondag 22 september 10.00: Woord- en communieviering; R. Roks (gast-voorganger)

zondag 29 september 10.00: Woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 28 augustus en 4 september 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

woensdag 11 september  11.00 pater A. Toppo
woensdag 9 oktober 11.00 pater A. Toppo

regulier | In de vorige twee edities heeft de redactie geen misintenties meer
opgenomen. Verreweg de meeste intenties worden namelijk pas

22en23juni € 441,20 | nade deadline opgegeven, zodat niet alle intenties kunnen
29en30juni ' 350,40 | worden weergegeven. Bovendien worden intenties opgegeven ten
6en?7juli ' 468,55 | pehoeve van de voorbeden in de viering en worden zij daarin altijd
13 en 14 juli ' 538,35 | meegenomen, ook als zij niet in de INFO staan.

20 en 21 juli ' 344,35

27 en 28 juli ' 474,80 | Vanwege een aantal reacties hierop heeft de redactie besloten de

tijdig opgegeven en van het secretariaat ontvangen intenties in
het rooster op te nemen indien de ruimte van de INFO dit toelaat.




Overzicht vieringen kerk en kapel 31 augustus - 27 sepember 2024

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za3laug 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
Ziekenzalving (Ziekendag)

22e zondag door het jaar; Ziekendag

zo 1sep 10.00
12.00

di 3sep 11.30
do 5sep 11.30

Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 7sep 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

23e zondag door het jaar

zo 8sep 10.00
12.00

di 10sep 11.30
do12sep 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Engelstalige Filipijnse viering; pater A. Toppo; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

Kruisverheffing
za 14sep 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha

24e zondag door het jaar

zo 15sep 10.00
12.00

di 17sep 11.30
do19sep 11.30

Familieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 21 sep 19.00

Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee

25e zondag door het jaar

zo 22 sep 10.00

12.00

di 24sep 11.30
do26sep 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Mitswa

- fam. Dingemans-Frijters, George Dingemans en de fam. Bloemendal-Clark
- Niek vd Geest en overleden zoon Dick

Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor

- FCCN-H 31 jaar

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)

za 28sep 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Cantor

26e zondag door het jaar

z0 29sep 10.00
12.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Jongeren
Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Leeservaringen delen

Vax dr voocer cem e e B ‘

Kinderen
van
Het is de zomer van (_)kaﬁlf‘lt“
1941 en het Duitse | & :
leger rukt op naar
de landsgrenzen
van Oekraine. Drie
krachtige vrouwen
verloren jaren
eerder al
familieleden en geliefden tijdens de grote
hongersnood en zuiveringen van Stalin. En nu
dreigt er oorlog.
De zeventienjarige Liliya vraagt zich af hoe ze

Het boek ‘Kinderen
van QOekraine’ van
Erin Litteken staat
centraal.

1
Lid

kan vechten voor haar vrienden, familie en land.

Maar wat als de keuze al voor je gemaakt
wordt? Vika wil koste wat kost haar kinderen
beschermen. Moet ze in Volhynia blijven, of
vluchten? Voor Halya van twaalf dreigt
tewerkstelling in Duitsland. Wordt ze door de
oorlog gedwongen in één klap volwassen te
worden?

Deze drie vrouwen schetsen een verbluffend
portret van Oekraine en zijn bevolking; over

kracht, doorzettingsvermogen, verlies en liefde.

Aanmelden: els.tulen@xs4all.nl
Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen aan
een bijeenkomst.

Dinsdag 3 of woensdag 4 september 2024
(maak een keuze), 14.00 - 15.30 uur
Parochiehuis

Voorstelling: De vrouw die keuzes
durfde te maken,
Elisabeth van Thiiringen

Een theatrale, poétische en muzikale
vertelling over het leven van Elisabeth van
Thiiringen, een landgravin die minderzuster
werd.

theater

De vrouw die keuzes durfde te maken
Elizabeth van Thiiringen

roEGA;';I‘u_:pMiﬁ
NARFLOOP GRLLECTE
d RESERVEREN NIE :NODID
N Kg_hmEumHDoFuuﬁ\g.N.\_ J
'VRIJDAG 6 SEPTEMBER 20.00 UUR
IN DE LICHTKRING Lunenburgdreef 70
HOOFDDORP

Peter Vermaat (voordrachtskunstenaar, dichter
en verteller) en Emma van Dobben.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt
door Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds.
Zie ook: petervermaat.nl

Vrijdag 6 september 2024, 20.00 - 22.00 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp

Stilteviering elke eerste woensdag van de maand in De Ark

Voor vragen, reacties of suggesties:
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl.

Woensdag 4 september 2024, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

viering
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Mijn jeugddroom,
mijn droomjeugd?

Waar droomde jij van, in je jeugd? En hoe is het
gelopen? Droom je er nog van? Of, als je
terugkijkt, was het toch niet zo'n droomjeugd?
We vertellen elkaar de verhalen van onze
dromen. En we kijken terug op hoe het gelopen
is, in onze jeugd, én daarna.

Samen kijken we terug naar onze jeugd, onze
dromen, de realiteit; de kansen en de
beperkingen, wat tegenzat en wat meezat.

Begeleiding: Mario Boelen — pastoraal
ouderenwerker

Aanmelden: uiterlijk 8 september:
mario.boelen@pghoofddorp.nl, 06 - 5190 3576
Minimaal 3, maximaal 7 deelnemers

Vrijdag 13 september, 15.00 uur
De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Labyrint lopen

In de Bijbelse Tuin is een labyrint. Om een
labyrint te lopen hoef je niets te kunnen en je
hoeft niets te weten.

Je hoeft alleen het pad volgen, naar binnen en
weer naar buiten. Neem waar water in je
gebeurt en laat je leiden, want je kunt niet
verdwalen. Het pad brengt je altijd naar het
midden. Een labyrint kan een symbool zijn voor
je levenswegq die vaak ook niet in rechte lijnen
verloopt.

We verzamelen bij de picknickbanken in de tuin.

Na afloop wordt in het Parochiehuis nagepraat
met een kopje koffie of thee.

Opgeven: ds. Barbara Heubeck, ambulante
predikante De Ark, tel. 06 - 1611 2579,
b.heubeck@pghoofddorp.nl.

Dinsdag 17 september 2024, 18.30 uur
Bijbelse Tuin

Workshop Natuurmandala

De mandala is een cirkel of geometrisch
patroon. Mandala's dienen als meditatie-
voorwerp die de beoefenaar moet
ondersteunen zich te concentreren op het
betreffende motief.

Met natuurlijke materialen zoals bloemen,
bloemblaadjes, bladeren, takjes, grassen e.d.
maken we in stilte een mooie mandala.

Tijdens de workshop krijgen we informatie over
mandala's en in het bijzonder over natuur-
mandala's. We gaan naar buiten en kunnen wat
bloemen plukken in de pluktuin van de kerk.
Een snoeischaar meenemen is handig. We
maken in stilte een mooie mandala.

Van alle mandala's worden foto's gemaakt, die
we later kunnen exposeren.

Begeleiding: Ria Stolk en Els Tulen; Kosten: 5 euro
Informatie en aanmelden bij: els.tulen@xs4all.nl

Zaterdag 21 september 2024
14.00 - 15.30 uur
Parochiehuis
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Gedoopt
Sanne Ovdejans
Maxim van Halderen

Kana Rijnders

Marthagroep

Woensdag 11 september vanaf 09.00 uur zijn
aan de beurt om de kerk schoon te maken de
dames Remmerswaal, Ruiter, Kunz en

dhr. Latupapua.

Woensdag 9 oktober vanaf 16.30 uur de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598

Kerkhofgroep: Komt U ons helpen...?

In de vorige Info deden Jan, Jos en Henk van onze Kerkhofgroep een oproep voor nieuwe
medewerkers. Wij — Frans, Herman en Bert — sluiten ons van harte aan bij de oproep.

Frans: “Helaas ben ik deze zomer uitgeschakeld.
Op donderdagochtend ga wel even met de
collega’s koffie drinken. Als ik over het kerkhof
loop dan jeuken mijn handen om weer snel aan
de slag te gaan. Dan realiseer ik mij dat we best
nog wat mensen kunnen gebruiken.’

Herman: “Al enige jaren ben ik coordinator van
de groep. ledereen gaat op de donderdag-
ochtend zijn eigen gang, dus daar valt weinig
aan te coordineren. Maar daarnaast zijn er nog
tal van zaken die geregeld moeten worden. Te
denken valt aan de werkzaamheden bij

begrafenissen. Het fijne van deze groep is dat ik
altijd op iedereen kan rekenen!”

Bert: “Ik hou mij voornamelijk bezig met het
recht- en waterpas zetten van
grafmonumenten en het verwijderen van
monumenten waarvan de grafrechten niet
verlengd zijn. Maar in de periodes dat het
onkruid uit de grond schiet help ik natuurlijk
ook bij het tuinieren.”

"Het fijne van deze
groep is dat ik altijd op
jedereen kan rekenen”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met onze codrdinator Herman de Deijn

tel. 06 - 3848 4286. Maar u kunt natuurlijk ook
een donderdagochtend komen kijken of
gewoon meehelpen!
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Vrijwilligers-barbecue:
28 september 2024 20.00 uur!

De jaatlijkse vrijwiligersdag is dit jaar in het
najaar en zal op zaterdag 28 september 2024
na de viering gehouden worden in de vorm
van een barbecue.

Bij het ter perse gaan van deze INFO was verder
nog geen nadere informatie bekend, maar de
redactie neemt aan dat het bestuur en de
werkgroepcodrdinatoren dit zo nodig via
andere kanalen aan de betrokken vriwilligers
doorgeven!

Noteer alvast: zaterdag 28 september 2024, circa 20.00 uur!

SchuldHulpMaatje gezocht

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer nodigt u uit om Maatje te worden. Ben u geinteresseerd? Bel
coordinator Henny Bijma voor meer informatie of kom naar de informatieavond op 12 september.

SchuldHulpMaatje Nederland is vanuit de kerken in Nederland opgericht om mensen met schulden
te helpen om hun financiéle problemen inzichtelijk te maken en te helpen deze op te lossen.

Wat doet een Maatje? Informatieavond

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde
vrijwilliger die de hulpvrager helpt onbetaalde
rekeningen inzichtelijk te krijgen, een plan te
maken om deze te betalen en leert de financién
op orde te houden.

Wordt u ons nieuwe Maatje?

Als nieuwe vrijwilligers krijgt u een
gecertificeerde training om als
SchuldHulpMaatje goede hulp te kunnen
bieden aan de hulpvragers. Starten kan op
verschillende momenten in het jaar.

Op 12 september is er een informatieavond
voor u en andere belangstellenden die meer
willen weten over SchuldHulpMaatje en wat
hetinhoudt om SchuldHulpMaatje te worden.
Komt u ook?

Zaterdag 12 september 2024 19.30 uur
de Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Hebt u interesse maar bent u verhinderd op
deze avond: bel of mail dan met onze
codrdinator Henny Bijma, 06 - 8338 3966,
coordinator1@shmhaarlemmermeer.nl

“Maatje//
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Vrienden van de tuin

Tekst: Ria Stolk

Tuinwerkers

In de rond de Bijbelse tuin gebeurt veel. Zo is er
elke dinsdag een groep vrijwilligers samen met
helpers van ons Tweede Thuis bezig met het
onderhoud van de tuin. Er wordt gezaaid,
gemaaid, gesnoeid, heggen geschoren, geoogst
en heel veel onkruid gewied.

Daarnaast staan er soms spontaan vrijwilligers
op om b.v. de beelden schoon te maken en
andere klusjes te doen. ledereen doet dat vanuit
zijn eigen liefde voor de tuin.

En met evenzoveel liefde is er een groep
rondleiders die met gasten door de tuin
wandelen om ze te wijzen op dat wat er zoals te
zien en te beleven is. Ze vertellen de verhalen
achter de bronzen beelden b.v. over Mozes die
halverwege de berg staat met de twee stenen
tafelen (Gods leefregels). Maar ook over flora en
de fauna zoals de Judasboom, die in het
voorjaar zo prachtig bloeit. Ze lopen langs de
kruiswegstaties en de dodendans en laten de
mensen genieten van al het moois dat de tuin
te bieden heeft.

Weer anderen verzorgen een presentatie over
b.v. de Mariabeelden of de Bijbelse planten of
organiseren een workshop Natuurmandala’s.
(Meer daarover elders in deze INFO)

Bijbelse Tuin

Stichting Vrienden van de

Bijbelse tuin

Naast dit alles is er een nieuw groepje mensen
opgestaan. Zij hebben het plan opgevat om de
Stichting Vrienden van de Bijbelse tuin op te
richten. Zij willen doormiddel van deze
stichting, samen met de parochie, mee zorg
dragen zodat de tuin kan blijven waarvoor hij
bedoeld is.

Vrienden van de tuin Nieuwsbrief

Hoe het allemaal uitgewerkt gaat worden is op
dit moment nog niet vast gelegd. Wel kunt u
zich nu al inschrijven voor de maandelijkse tuin
Nieuwsbrief. Zin om deze te ontvangen? Stuur
een mailtje naar:
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren
Wim Opstal - 75 jaar

Wim werd geboren in Leiden
en groeide op in Lisserbroek.
Hij was de jongste jongen in
het gezin van 11 kinderen.
Met zijn broers en zussen
speelde hij altijd buiten en u
was vaak in voor katten-

kwaad. Zijn aanleg voor

techniek zat er al vroeg in: hij had een step en
knutselde daar een oud Puch-motortje op. Hij
reed er vrolijk mee rond maar dat was van korte
duur omdat zijn moeder hem verbood hier nog
langer op te rijden.

Na zijn schooltijd ging hij naar de bedrijfsschool
van Stork in Haarlem waar hij een Bemetel-
opleiding (techniek) kreeg.

Toen hij 18 jaar was heeft hij een ernstig
verkeersongeluk gehad en heeft lange tijd
moeten revalideren. Dus volgde Wim diverse
elektronicacursussen en hij heeft tot aan zijn
pensioen gewerkt, het laatst bij een bedrijf in
elektronica in Lisse.

In 1974 leerde hij Toos van Tongeren kennen in
een kroeg in Hillegom. Na 5 jaar verkering zijn
ze getrouwd en ze kochten een huis in
Hoofddorp-Bornholm.

Toos vond haar man liefdevol, hij had humor en
stond altijd klaar voor iedereen, vooral wanneer
het om technische zaken ging.

Wim en Toos hebben veel gereisd. Wim
verzamelde muziekinstrumenten en overal waar
ze kwamen werd er een muziekinstrument
gekocht.

Griekenland was verreweg hun favoriete
vakantieland.

Door zijn handicap volgden Wim en Toos op
zondag de Mis via de stream.

Zeven jaar geleden kreeg Wim hartproblemen
en kreeg hij een pacemaker.

Begin mei van dit jaar kreeg Wim een hart-
stilstand. Na reanimatie is hij in het ziekenhuis
opgenomen en is aan de gevolgen daarvan op
12 mei overleden.

De uitvaart was op 18 mei in onze kerk,
voorgegaan door pater Eko. Het was een mooie
uitvaart waarbij tijdens het intermezzo
harpmuziek werd gespeeld. Dit muziekstuk is
op zijn laatste dag live aan zijn bed gespeeld.

De crematie volgde in crematorium Duin- en
Bollenstreek in Lisse. Een deel van de as wordt
in zijn geliefde Griekenland verstrooid.
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In Memoriam (vervolg)

Joke Wildenberg- Schimmel

In de strenge winter van 1944 werd Joke
geboren in Bussum op 14 januari.
Zij groeide op met 3 zussen en 1 broer.

Na de Mulo ging Joke werken bij de
Belastingdienst in Hilversum. Bij dezelfde
Belastingdienst leerde zij Aart Wildenberg
kennen, het was liefde op het eerste gezicht. Ze
heeft tot aan haar trouwen daar gewerkt. In
haar latere jaren heeft ze zich toegelegd tot het
invullen van belastingpapieren van familie en
vrienden.

Joke en Aart zijn eind december 1966 in Bussum
getrouwd (het was belastingtechnisch een
moetje). Aart kreeg een baan bij de gemeente
Aalsmeer en zo vonden zij een huis in Aalsmeer.
In Aalsmeer werd zoon Pim geboren. Korte tijd
later verhuisde het gezin naar Noordwijkerhout
en daar kwamen hun dochters Mariska en
llonka ter wereld. Aart kreeg een baan bij de
gemeente Haarlemmermeer in 1979, dus
verhuisden zij naar Hoofddorp-Pax.

Joke was een zorgzame moeder die altijd thuis
was toen de kinderen nog klein waren. Ze was
creatief en knutselde veel met haar kinderen.
Haar hobby's waren kleding maken,
fotograferen, landschappen schilderen en

— 80 jaar

puzzelen. Toen de kinderen wat groter waren
vond Joke administratief werk, in eerste
instantie in Hoofddorp. Joke heeft dit
volgehouden tot aan haar pensioen. Vakantie
vieren deden zij eerst met de auto en later met
hun boot.

Joke en Aart werden trotse grootouders van vier
kleinkinderen en vakanties werden gezamenlijk
doorgebracht. Joke was de grote regelaar.

In 2019 liet haar gezondheid het afweten. In
2020 werd zij opgenomen in Zomerpark in
Nieuw-Vennep en achtereenvolgens in Sint
Jacob en Zorgherberg in Amsterdam. Ze kon
niet meer terug naar huis, dus verhuisde Joke
naar De Meerlhorst in Heemstede. December
2021 kwam ook Aart bij haar in De Meerlhorst
wonen.

Heel langzaam ging haar gezondheid achteruit
en Joke is op 13 mei 2024 rustig ingeslapen.

De uitvaart vond plaats op 17 mei in onze kerk.
Joke had zelf al de liederen uitgezocht voor de
uitvaart.

Hierna werd Joke gecremeerd in Crematorium
Nieuw-Vennep.
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In Mermoriam (vervolg)

Rita van der Land - Veltman

In Amsterdam-Noord werd Rita geboren op 10
februari 1935. Zij werd vernoemd naar de Sint
Ritakerk, die eveneens in Amsterdam-Noord
stond. Zij groeide op in het kruideniersgezin
van haar vader en zij woonden vlakbij het
Noord-Hollands kanaal waar zij samen met haar
broers en zussen een fijne jeugd heeft gehad.
Toen zij iets groter was moest zij met de fiets de
boodschappen naar de klanten wegbrengen en
dat was vaak een eind uit de buurt.

Na haar schooltijd ging Rita werken in de
kantine van de KLM. Daar leerde zij tijdens een
KLM-feestje Jento van der Land kennen. Na
twee jaar heeft zij de KLM verlaten waarna zij tot
haar trouwen in 1959 bij de familie
Brennikmeyer heeft gewerkt.

Na hun huwelijk hebben zij tijdelijk ingewoond
in Amsterdam. Een jaar later is hun oudste
dochter geboren. De KLM zorgde voor een
woning en ze waren dolblij met een eigen

— 89 jaar

woning in Badhoevedorp. Hier werden een zoon
en een dochter geboren. De KLM zond Jento
voor 2 jaar uit naar Duitsland en daarna twee
jaar naar Brussel. Het gezin ging mee maar
hierna volgde een verhuizing naar
Nieuw-Vennep. In 1992 verhuisde het gezin

naar de Schinkelstraat in Hoofddorp.

Rita was een lieve en zorgzame moeder. Ze
onderhield fijne familiebanden en ook nichten
en neven kwamen regelmatig op bezoek. Haar
grootste hobby was koken. Een andere hobby
van Rita en Jento was wandelen. Samen hebben
zij het Pieterpad gelopen.

In 2001 verloren zij hun zoon door een ongeluk
en 10 jaar geleden is hun oudste dochter
overleden. Dat was voor beiden een hele
moeilijke periode maar door veel met elkaar te
praten sloegen ze zich er goed doorheen.
Afgelopen februari belandde Rita in het
ziekenhuis waarna opname volgde in
verzorgingshuis De Wilgenburg in Hillegom
waar Jento haar dagelijks bezocht. Heel
langzaam ging haar gezondheid achteruit en op
22 juni jl. is Rita rustig overleden.

De uitvaart in onze kerk werd geleid door pater
Eko waarna zij werd begraven op ons kerkhof in
het graf bij haar zoon.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd — priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres, gezins-

samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of

andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Coordinatoren: Parochiehuis: via het
parochiesecretariaat; Fundament: Ria van der
Veldt, per e-mail marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven vodr dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie door ziekte,
handicap of ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u op bezoek. Belt u gerust even
met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacatures voor vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stelt
u via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 7 kunt u

uiterlijk 4 september 2024 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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P 4

In het zaaltje gonst het van de vakantieverhalen. Het

tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond.

Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt
achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels.
Dirigent John staat op: “Wat fijn dat jullie er allemaal
zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij
hoort een spel. Na de eerste taartronde mogen jullie
twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken
over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift
bij onze eerste optreden dit jaar!” “Yeeeh!!” roepen de
tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart.

de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:

WEG met 0ORLOG,
Kies 'n ander SPOOR JoH.
Weg met HAAT!
}n STOP HT KA 1P

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september.
Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen.
Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is.

Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt.
Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekloekjes! Deel ze vooral uit!

Wat je nodig hebt:

200 gram bloem

8. De vredekoekjes worden nog

De letter V misschien?

Uit de Bijbel

De koning Naar uw hart, God,
laat hem zijn als regen die op kale akkers valt,
als buien die de aarde te drinken geven.

Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien
en wereldwijd VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar

Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag

1. Meng bloem, suiker en zout in een kom. "“ \
* 125 gram koude boter 2, Leg de boter erin en snijd die ;
(met twee messen) erdoorheen.

* 100 gr suiker 3. Klop het ei los en giet het erbij.

* mespuntje zout 4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. -

*lei Maar kneed niet langer, het is geen klei 5 O
5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten. (4N

Warm de oven voor tot 180 graden.
6. Strooi bloem uit op je werkblad.

Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dlk b
7. Snij er met een koekvorm harten uit.

Leg die op een met bakpapier beklede bukpiaat

en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.

als je ze versiert met glazuur en sprinkels, *

VREDESDULVEN dalen neer:
Brengen de vrede VAN DE HEER,
Nooit meer schieten, schelden, SCHOPPEN.
Moeten we nu echt mee STOPPEN!

Jezus komt zijn VREDE bRappeN!

Ze klappen heel hard voor elkaar Groep één vindt
zichzelf de beste omdat je bdés moet zijn op oorlog-
makers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat

vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent

John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: “Luister. De eerste

rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop.

Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen
ze allebei!” Dat doen ze.

Onder het gordijn swingen

de muizen mee.

ei@

"

mooier ”

Teksten: Marjet de Jong
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