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Pastoraal Woord

Gebed voor barmhartigheid

Al jaren wordt in onze
parochie een aantal keren per
week de rozenkrans gebeden.
Een aantal toegewijde
parochianen houdt deze
mooie traditie gaande. De
rozenkrans kan het hele jaar
door gebeden worden; maar
speciaal in de maand oktober.

Aan het einde van het rozenkransgebed groeten
we Maria met een lied: ‘Salve Regina’ Salve,
Regina, Mater misericordiae: Wees gegroet,
koningin, moeder van barmhartigheid! En: die
barmhartigheid is méér dan ooit nodig! Want
volken en naties lijken steeds grimmiger
tegenover elkaar te staan. En binnen landen
komen verschillen van inzicht af en toe met
bruut geweld op straat te liggen.

In 2015 heeft Paus Franciscus de hele wereld een
brief gestuurd met zijn zorgen over de treurige
staat van het milieu. Een brief met de titel
‘Laudato Si; het loflied van de heilige Franciscus
van Assisi op de schepping.

De Kerk kent vanouds zéven werken van barm-
hartigheid. Zoals: hongerigen te eten geven, en
vreemdelingen onderdak bieden. In 2016 heeft
de Paus er een achtste aan toegevoegd. De zorg
voor het gemeenschappelijke huis van de
mensheid: de aarde, de schepping. Als ‘groene
kerk’ doet onze parochie al heel lang haar best
om barmhartig te zijn voor de schepping.

Dit jaar staan we in de vieringen van 5 en 6
oktober stil bij ‘Laudato Si' Op de zondag gaan
we onze barmhartigheid voor de schepping
laten zien door het planten van een boom in de
Bijbelse tuin. Na afloop van de 10 uur viering is
iedereen welkom om daar getuige van te zijn.
Want ook 6nze barmhartigheid voor de
schepping is heel belangrijk.

Ons aanhoudende gebed om meer
barmhartigheid in de wereld, is en blijft van
grote betekenis. De voorspraak van Maria,
koningin en moeder van barmhartigheid, is
daarbij onmisbaar. Omwille van die voorspraak
zal onze parochie niet aflatend de rozenkrans te
bidden.

Ooit leefde binnen onze parochie de wens om
een Mariakapel te bouwen. Als plek voor stil
gebed, en het branden van kaarsjes ook op
momenten dat dat niet in de kerk kan. En recent
is deze wens opnieuw naar voren gekomen.
Hoe mooi zou het zijn als ergens in de Bijbelse
tuin er een ‘wegkapel’ zou komen?! Als plek om
een lichtje aan te steken voor onze dierbare
overledenen. Om in gebed ons verlangen uit te
spreken naar meer barmhartigheid in de wereld,
voor onze naaste, voor onszelf...

Emeritus-diaken Han Hartog
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Warm contact met de Bezoekgroep

Wat doet deze groep zoal?

Tekst: Bezoekgroep, Ineke de Jong

In elke uitgave van het ParochiemagaZIN INFO
staat op de een na laatste pagina, een beknopt
stukje voor mensen die het contact met de
parochie missen en graag bezoek willen
ontvangen vanuit de parochie. Dit bezoek
wordt verzorgd door leden van de
Bezoekgroep.

De Bezoekgroep bestaat op dit moment uit tien
leden die ieder gemiddeld twee a drie
parochianen bezoeken. De frequentie van
bezoeken per cliént wordt in overleg
vastgesteld.

Vaak wordt tijdens zo'n bezoek gezellig gepraat,
maar komt ook voor dat meer serieuze
onderwerpen worden aangesneden. Hierdoor
kan, zoals pastor Mario Boelen van de
Protestantse Gemeente Hoofddorp zo mooi
verwoordt ‘een band of uitwisseling ontstaan
van mens tot mens, een ontmoeting van hart
tot hart en herkenning en verbondenheid'

Maar de Bezoekgroep doet meer zoals recent
het organiseren van de ziekendag en

ziekenweekeind waarin een dienst wordt
gehouden met de mogelijkheid om de
ziekenzalving te ontvangen. Dit sacrament is
niet alleen voor zieken, maar ook voor hen
waarbij het leven zwaarder valt dan anders.

"Een ontmoeting van
hart tot hart”

pastor Mario Boelen

De verzorging van de kerstdienst en
kerstbrunch valt ook onder de jaarlijks
terugkerende activiteiten van de Bezoekgroep.
Deze activiteit wordt ook zeer gewaardeerd
door de parochianen.

Verder komen de leden van de Bezoekgroep om
de paar maanden bijeen om te vergaderen en
bij te praten, waarbij soms een gastspreker
wordt uitgenodigd.

Hebt u interesse om bezoeker/ lid van de
Bezoekgroep te worden, of wil u graag bezoek
ontvangen? Neem dan contact op met het
parochiesecretariaat, tel: 023 - 563 8145 of mail
naar secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Kerstbrunch 2023




Van misdienaar tot maestro

Het verhaal van Otto van den Aardweg

Het begon met een advertentie ‘dirigent gezocht’ nu bijna 15 jaar geleden. Een goede reden
om onze getalenteerde en bescheiden dirigent van het gemengd koor beter te leren kennen.

Misdienaar in Lisse

Tegenwoordig woont Otto in Amsterdam. Hij is
echter geboren in Lisse en daar kreeg hij het
geloof met de paplepel ingegoten. Het wekt
dan ook geen verbazing dat hij misdienaar
werd. De familie woonde naast het bejaarden-
huis. “Dus ja, als ze een misdienaar nodig
hadden, dan keken ze eerst even bij ons, wij
waren het dichtstbijzijnde gezin. Toen kon ik de
misorde en liederen wel dromen. En toen ik
begon als kerkdirigent was ik alles vergeten,
maar binnen no time was dat weer terug.”

Geloof

Is Otto zelf nog gelovig? "Geloof is haast een
ondefinieerbare kwestie. Ik denk er wel over na,
dat heb ik mijn hele leven al. Als je uit zo'n hoek
komt als ik, als je daarin geboren bent, dan raak
je dat niet meer kwijt. In de kinderjaren was het
allemaal duidelijk: een Weesgegroet bidden
betekende dat je een bloem gaf aan Maria en
snoepen uit de suikerpot betekende een vlekje
op je hart. Dat geloof ben ik kwijtgeraakt. Daar
is in de loop van mijn leven wel wat twijfel bij
gekomen. Maar ik ga nog steeds van een
heleboel dingen uit.

Dus je ziet: in zoverre geloof ik nog een hele-
boel. Het kan je bezighouden. Het is machtig
interessant. Ik vind religie in het algemeen heel
interessant.”

De woorden van Jezus dat we als kinderen
moeten worden roept bij hem bijvoorbeeld
veel vragen op. Ergens herkent hij zich wel in
kinderen. “Kinderen zijn vol van vertrouwen. Ik
ben nog steeds wel behoorlijk naief. Ik geloof
bijvoorbeeld dat de meeste mensen wel goed
zijn, zelfs dat je weinig kan gebeuren. Ik ga
optimistisch door het leven.”

Liever geen muziekschool

De muzikale loopbaan van Otto begon aan het
conservatorium met een opleiding tot klassiek
gitarist. Hij leerde er ook gregoriaans zingen. “Ik
had dat gewoon voor de lol gekozen. Maar
daardoor ben ik wel meer gaan zingen en heb
ik viteindelijk ook na het conservatorium een
opleiding gedaan tot dirigent”’

Daarmee mocht hij gaan lesgeven. “Daar heb ik
dankbaar gebruik van gemaakt in mijn verdere
beroepsleven. Want klassiek gitaar lesgeven,
dat kon wel. Ik heb altijd als invaldocent
gewerkt. Dan kon je bij allemaal verschillende
muziekscholen terecht. En eerlijk gezegd moest
ik er niet aan denken om bij één muziekschool
te blijven. Ja, het is niet zo dat er veel leerlingen
zijn die hard werken. Dan zit je meer op je
horloge te kijken dan les te geven. Maar met
koren heb ik dat nooit gehad. Repetities
vliegen voorbij”

"In de kerk komen mensen
oit alle lagen en allerlei coltoren
elkaar nog tegen.”




Afwisseling

Otto heeft veel verschillende koren gedirigeerd.
“Ook daarbij vond ik het leuk om verschillende
dingen te doen. Ik heb popkoren gedaan, ik heb
strijdliederenkoren gedaan. Ik heb ook nog een
smartliederenkoor gedaan. Ja, het was allemaal
wel leuk om het heel veelzijdig te hebben. Maar
2o nu en dan stopte er een koor of had ik geen
zin meer. Dan zocht ik weer eens wat anders en
zo ben ik toen hier terechtgekomen.”

Werken aan de basis

“Je hebt natuurlijk heel goede koren met
geschoolde zangers. Ik ben meer een werker
aan de basis, altijd geweest. En dat vind ik ook
leuk om te doen, om eruit te halen wat erin zit.
Dat geeft mij veel voldoening.”

Gemengd koor

Otto houdt dus van afwisseling maar is nu al
bijna 15 jaar dirigent van het gemengd koor.
Wat is zo bijzonder aan ons gemengd koor?
“Het is een leuke groep mensen. Ze zijn ijverig
en ze staan open om echt het niveau te
verhogen, om verder te komen. Terwijl de
meesten helemaal geen muzikale achtergrond
hebben. Sommigen kunnen geen noten lezen
en moeten nazingen. Dat gaat goed”’

Op donderdag worden de liederen voor de
zondag geoefend. “Vreemd genoeg oefenen
koren in de katholieke kerk altijd op
donderdag” Otto kiest de liederen uit. Soms
arrangeert hij muziek speciaal voor het koor.
Naast de ‘gewone’ liederen werkt het koor aan

speciale projecten. Zo heeft het een hele 'missa
brevis, in het Latijn, ingestudeerd. Bijvoorbeeld
voor de Kerst. “Ja, zodat het een feestelijke mis
wordt. Daarom vinden we het ook leuk om dat
soort experimenten en langetermijnprojecten
te doen.”

Kijken wordt blijven

Het koor blijft redelijk op sterkte, mede dankzij
nieuwe leden. Nieuwe mensen zijn altijd
welkom. “Ze hoeven geen geschoolde zangers
te zijn, dat is niemand. Mensen die komen
kijken, blijven vaak.” Dat is goed want er vallen
soms ook koorleden af. “Mensen die vinden dat
ze te oud zijn, vooral vanwege de trap naar de
koorzolder. Ook zijn enkele mensen overleden
en anderen hadden een echtgenoot die ze niet
meer alleen wilden laten. Het zingen zelf is
nooit de reden. Meestal vinden die mensen het
ook jammer als ze stoppen.”

Mooie parochie

Tenslotte de vraag wat Otto van de parochie
vindt. “Ja, ik kan het vergelijken met een paar
andere parochies. We hebben hier hele leuke,
jonge voorgangers. Wat ik ook leuk en heel
knap vind is dat ze vanuit andere landen hier
zijn gekomen. Je ziet in de kerk een heel
geméleerde gemeenschap. |k vind dat best
bijzonder in deze tijd. Ja, in de kerk komen
mensen uit alle lagen van de bevolking en
allerlei culturen elkaar nog tegen. De kerk is één
van de weinige plekken waar die scheidslijnen
niet zo sterk zijn”
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7 oktober: de Slag bij Lepanto

Hoe het rozenkransgebed Europa redde

Oktober is Mariamaand en maand van de rozenkrans. Elk jaar viert de Kerk op 7 oktober de
gedachtenis van de 'Heilige maagd Maria van de Rozenkrans' Daarmee denken we terug aan
de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571. Misschien wel één van de meest bepalende
zeeslagen in de geschiedenis van Europa. En toch is deze bij maar weinig mensen bekend.

De Slag bij Lepanto werd uitgevochten tussen
de Heilige Liga, een coalitie van enkele
katholieke staten, en het Ottomaanse Rijk, de
voorloper van het huidige Turkije. Voor de
christelijke wereld stond er veel op het spel.

Een schijnbaar onmogelijke uitdaging

De Heilige Liga stond voor een bijna
onoverkomelijke uitdaging. De Ottomaanse
vloot, onder leiding van Sultan Selim Il, was de
dominante zeemacht van die tijd.

Ze beschikten over een veel grotere en beter
uitgeruste vloot dan de christelijke coalitie.
De Ottomanen hadden in voorgaande jaren
meerdere overwinningen behaald in de
Middellandse Zee, zoals de verovering van
Cyprus in 1570.

Heilige Liga

Paus Pius V was zich bewust van de dreiging die
de Ottomanen vormden en riep landen op om
samen te werken. Maar zijn oproep werd door
verschillende regeringen genegeerd.

Ze vonden hun eigen belang en de eigen
problemen belangrijker dan het gezamenlijk
belang. Toch lukte het om een samenwerking
te smeden onder de naam 'Heilige Liga.

Sultan van Rome?

Sultan Selim Il was buitengewoon zeker van de
overwinning. De Ottomanen geloofden dat
hun heerschappij over de Middellandse Zee
hen onoverwinnelijk maakte. Bovendien dacht
de sultan dat de interne verdeeldheid binnen
de Heilige Liga hun samenwerking zou
ondermijnen. Dat was geen vreemde gedachte.
Hij ging er dan ook vanuit dat de christelijke
vloot geen kans maakte. Hij was zelfs zo

overtuigd van de overwinning dat de sultan
zich al 'keizer van Rome' liet noemen.

Geheim wapen

Ondanks dat de Heilige Liga kansloos leek, had
zij een geheim wapen: het gebed van de
rozenkrans en de voorspraak van Maria.
Voorafgaand aan de slag knielden de
duizenden soldaten op de schepen om samen
de rozenkrans te bidden. Bovendien gaven
christenen in heel Europa gehoor aan de
oproep van de paus om de rozenkrans te
bidden voor een succesvolle uitkomst.

Hij geloofde diep in de kracht van dit gebed en
in de bemiddeling van de Heilige Maagd Maria.
Terwijl de zeeslag woedde in de Golf van Patras,
verzamelden gelovigen zich in kerken door
heel Europa om de rozenkrans te bidden,
smekend om een wonder.

Maria‘s tussenkomst

Het wonder gebeurde! Volgens de over-
leveringen kwam Maria de vloot van de Heilige
Liga te hulp. Getuigen meldden een plotselinge
verandering in het weer tijdens de slag: de
wind, die eerst in het voordeel van de
Ottomanen was, draaide plotseling, waardoor
de christelijke vloot de overhand kreeg. Deze
onverwachte ommekeer leidde tot een
verrassende overwinning voor de Heilige Liga,
een triomf die onmogelijk werd geacht. De
Ottomanen verloren in de strijd bijna al hun
schepen: 200 schepen, de christenen 15.

Het was de reden voor paus Pius V om 7
oktober als een feestdag in te stellen.




Wat als de Ottomanen hadden gewonnen?
Het had weinig gescheeld of het was heel
anders afgelopen. Als de Ottomanen de Slag bij
Lepanto hadden gewonnen, zou de
geschiedenis van Europa waarschijnlijk heel
anders zijn geweest. De invasie van Italié en
bijvoorbeeld Spanje zou de volgende stap
kunnen zijn geweest. De Ottomaanse invlioed
zou zich hebben uitgebreid, wat zou hebben
geleid tot een grotere verspreiding van de
islam in Europa.

Niet alleen Lepanto

De geschiedenis kent meerdere bijzondere
wendingen die samenhangen met de
rozenkrans. Kenners wijzen bijvoorbeeld op het
vertrek van de Russische bezetters uit
QOostenrijk in 1955 of de geweldloze revolutie in
de Filipijnen in 1986. Het gaat echter niet alleen
om grote gebeurtenissen op het wereldtoneel.
Talloze gelovigen hebben in hun dagelijks
leven de kracht van het rozenkransgebed
mogen ervaren.

De rozenkrans vandaag

In de huidige tijd worden we geconfronteerd
met vele bedreigingen zoals oorlogen, onrecht
en morele crises. Ook nu blijft de rozenkrans
een krachtig middel voor bescherming en
vrede. Maria heeft keer op keer laten zien dat zij
een machtige voorspreekster is, bereid om ons
te beschermen en ons te leiden naar haar Zoon,
Jezus Christus. Laten we daarom, net als in de
tijd van de Slag bij Lepanto, vertrouwen op de
kracht van Maria en de rozenkrans en ons
verenigen in gebed voor een betere en
vreedzamere wereld.

Eén miljoen kinderen bidden

Bidden voor vrede en eenheid verandert je hart
en dat van mensen om je heen. De heilige
Padre Pio beloofde eens: “Wanneer een miljoen
kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld
veranderen.

Daarom bidden op 18 oktober over de hele
wereld één miljoen kinderen de rozenkrans
voor eenheid en vrede.

Doe ook mee met dit initiatief van Kerk in Nood.

Aanmelden en meer informatie:
https://steun.kerkinnood.nl/kinderen-bidden

Rozenkransgebed in onze parochie

Samen de rozenkrans bidden kan elke dinsdag-
en donderdagochtend om 11.30 uur, om

12.00 uur gevolgd door een eucharistieviering.
Locatie: kapel in de pastorie.




Missio Wereldmissiemaand 2024:

Papoea-Nieuw-Guinea

Op 20 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik op Oceanié, in het bijzonder
op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de
klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

missio
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Bedreigde
schepping

Bedreigde schepping

Witte stranden, helder water, palmbomen en
een strakblauwe hemel: voor velen van ons het
gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. Maar
voor de bewoners van de Carteret Eilanden is
het een nachtmerrie. Hun eiland dreigt
voorgoed in de zee te verdwijnen. Zo'n
honderd mensen moesten al gedwongen
verhuizen naar het grotere eiland Bougainville.
Hoe gaan de inwoners om met deze grote
uitdagingen? Wat kan de katholieke
geloofsgemeenschap doen?

"Ga en nodlg
ledereen oit"

Matthelis 22,9

Campagne

In de campagne van Wereldmissiemaand
besteedt Missio aandacht aan de gevolgen van
de klimaatverandering voor de bewoners van
de Carteret Eilanden. We laten zien hoe met
name vrouwen een leidende rol op zich nemen,

vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat
is niet vanzelfsprekend in een door mannen
gedomineerde cultuur, waar geweld tegen
vrouwen veel voorkomt. Maar Ursula Rakova en
Helen Hakena zijn met hun moed en
doorzettingsvermogen een voorbeeld voor
andere vrouwen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in
Papoea-Nieuw-Guinea. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de
deurcollecte op Missiezondag 19+20 oktober
of stort uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66,

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,

te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl.

missio

Moneds 22,9

‘Ga en nodig
iedereen uit’
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Gedoopt

Norieen Estimada

 Kaya Straatman

4

Marthagroep

Woensdag 9 oktober vanaf 16.30 uur zijn aan de
beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Woensdag 13 november vanaf 09.00 uur de
dames Remmerswaal, Ruiter, Kunz en

de heer Latupapua.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van
harte welkom. Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598

Kerkhofgroep: Komt U ons helpen...?

De hierbij geplaatste foto is genomen op een mooie dag in juli van dit jaar.
V.l.n.r. ziet u Jimmy Dias, Chris van Roode en Frans Everaardt.

Op 24 augustus j.I. is onze geliefde en gewaardeerde collega Frans overleden. 29 augustus is Frans, na
een druk bezochte en sfeervolle dienst in de kerk, begraven op ons kerkhof.

Frans is 20 jaar actief geweest in de kerkhofgroep. Frans was handig op vele gebieden. Hij was altijd goed
gehumeurd en bereid om anderen te helpen. Wij zullen Frans ontzettend missen.

Zoals hiervoor vermeld heeft Frans zich 20 jaar
ingezet voor de groep. Maar ook Jimmy is
inmiddels 20 jaar actief binnen de groep en
Chris spant de kroon met 30 jaar.

Als je vraagt hoe het komt dat ze het zolang
volhouden dan is een van de meest gehoorde
argumenten: het is heerlijk om buiten te
kunnen werken en de kerkhofgroep is zo'n fijne
groep. Het werk geeft ook veel voldoening.

Afgelopen zomer heeft u in de INFO alle
medewerkers van de kerkhofgroep kunnen
zien. Een kleine groep die nog wel wat mensen
kan gebruiken voor het vele werk op ons
kerkhof.

"Het werk geeft ook
veel voldoening”

ledere donderdagochtend zijn we op het
kerkhof aan het werk. Misschien wilt u een keer
een ochtend meedraaien?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met onze codrdinator Herman de Deijn,

tel. 06 - 3848 4286.
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Vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 25 oktober 17.00: Vredesvesper; locatie: kerkeninhoofddorp.nl

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 23 en 30 oktober 2024
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

woensdag 9 oktober 11.00 pater A. Toppo
woensdag 6 november 11.00 pater A. Toppo; herinneringsdienst t.g.v. Allerzielen

Opbrengst Collectes

regulier extra

3en 4aug € 487,30

10en 11 aug ' 486,10

17 en 18 aug i 551,00

24 en 25 aug ' 410,90 € 441,20 (Miva)
31augen1sep ' 587,10 ' 226,70 (Bezoekgroep)



Overzicht vieringen kerk en kapel 28 september - 25 oktober 2024
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 28sep 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Cantor
26e zondag door het jaar
zo 29sep 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Jongeren
- Niek vd Geest en overleden zoon Dick
12.00 Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di Tokt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 3okt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 5okt 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Be Leaf
27e zondag door het jaar
zo 6okt 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di 8okt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 100kt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 12 okt 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo
28e zondag door het jaar
zo 13 okt 10.00 Familieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor
di 150kt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 17 okt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
Missiezondag
za 19 okt 19.00 Woord- en communieviering; pastoor Eugéne Jongerden; Cantor
29e zondag door het jaar
Missiezondag
zo 20 okt 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

- Overl. ouders Koeckhoven — van Haaster en Walther en zegen over hun gezin
- Hans van Soest

12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
di 22 okt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do24 okt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)

za 26 okt 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo

30e zondag door het jaar

zo 27 okt 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Vredesvesper

De Raad van Kerken organiseert iedere maand
Vredesvespers.

Op de laatste vrijdag van de maand bidden wij
om recht en vrede in de wereld.

De vieringen duren ongeveer 20 minuten.

Vrijdag 25 oktober, 17.00 uur
locatie via kerkeninhoofddorp.nl

[
Durven dromen - Pelgrimage

Een pelgrimage heeft een spiritualiteit waar niet alleen je benen in beweging komen, maar ook je
gedachten.

We lopen langs water en bomen. Wat zijn Gods
dromen van vrede voor de wijk? Hoe kunnen
we hiervan deel uvitmaken?

Onderweg zijn we samen stil, lezen we af en toe
een tekst of gedicht, en raken met elkaar in
gesprek.

Rond half twee/ half drie plannen we weer
terug te zijn bij de Ark. We doen ons best een
makkelijk te lopen weq te kiezen die ook met

hulpmiddelen af te leggen is.
Raad van Kerken

Begeleiding: Willeke Maurits en
H OOfd d 0 rp Barbara Heubeck
We gaan de drempel van De Ark over met een
gebed en nemen het jaarthema 2024/ 2025 Zondag 6 oktober, 12.30 uur
‘Durven dromen’ mee naar buiten, de wijk in. Start: De Ark, Muiderbos 36
We komen langs huizen, straten, stoepen,
tuinen.

14



MARANATHA KOOR &
DYD ANGKLUNG ORCHESTRA
NAJAARCONCERT

Zaterdag 19 oktober 2024
13.00 - 17.00 uur
Joannes de Doperkerk te Hoofddorp

Angklung is een Indonesisch muziekinstrument gemaakt van bamboe en bestaat al sinds de 12e
eeuw in West-Java. In 2010 ontving de angklung officiéle erkenning van UNESCO als immaterieel
cultureel erfgoed. Omdat één angklung slechts één noot speelt, wordt het instrument in
groepsverband bespeeld.

Na een succesvol concert vorig jaar, organiseert Maranatha koor samen met
DYD Angklung Orchestra nog een keer een concert in onze kerk. Samen
voeren wij concerten uit met traditionele muziekinstrumenten en zingen wij
traditionele Indonesische, Nederlandse en Engelse liederen. Dit is een
geweldige ervaring, waarbij wij vele bezoekers kennis laten maken met de
prachtige en gastvrije cultuur van Indonesié.

We bieden ook heerlijke Indonesische maaltijden & snacks aan die de
bezoekers van te voren online kunnen bestellen en na het concert hiervan
thuis van kunnen genieten.

Zoals vorig jaar, willen Maranatha & DYD Angklung Orchestra een mooie gezellige dag vol met
passie en liefde voor traditionale muziek met bezoekers delen en met dit concert een bijdrage
leveren aan het restauratie van het pastorie.

Bestel nu je kaarten en lekkernijen op onze website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/webshop/
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Mediteren tussen dromen

De Stilteviering van oktober vindt plaats tussen 22 ‘dromen”: de Schildergroep van De Ark ging de
uitnodiging aan ‘Durven dromen. Zo ontstonden 22 schilderijen waarin de schilders
‘mee-droomden’ met elkaar en anderen, met oude dromen uit de bijbel en met Gods droom over

mensen.

/\VAV/—\

viering

Het resultaat is een kleurrijke expositie die een
heel positieve uitstraling heeft.

Tussen die schilderijen mediteren de vaak 20 tot
25 aanwezigen in de Stilteviering van
woensdag 2 oktober.

Stiltevieringen zijn er elke eerste woensdag van
de maand in Kerkcentrum De Ark. Ze beginnen
om 19.30 uur en duren tussen de 30 en 40
minuten. Korte teksten, meditatieve liederen,
muziek en een wat langere stilte zijn de
bouwstenen. Na afloop is er voor wie wil
koffiedrinken. ledereen is er welkom. Voor
actuele updates zie
kerkeninhoofddorp.nl/agenda/ of mail naar:
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl.

Woensdag 2 oktober, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

‘Taal doet ertoe’

Een serie avonden over Palestina en Israél

Avond 1

De Palestijnen hebben een rijke literatuur, zowel
romans als gedichten. In Nederland is daar
weinig van bekend.

Marianne Dagevos, initiatiefnemer van Podium
voor Palestina (podiumvoorpalestina.nl) laat
ons ermee kennismaken.

We luisteren naar verschillende
tekstfragmenten en krijgen leestips om verder
te lezen.

Leiding: Rien Wattel en Leo Mesman.

Graag opgeven bij Leo Mesman of Rien Wattel,
rien.wattel@quicknet.nl

Woensdag 9 oktober, 20.00 uur
De Ark, Muiderbos 36

Avond 2

‘Brief in de nacht’is een klein boekje van de
joodse schrijfster Chaja Polak. Zij pleit ervoor
dat we de talloze ‘verhalen van vriend en
vijand’ gaan lezen en horen met empathie en
begrip. Alleen zo kan de ware angel uit de strijd
tussen Israéli's en Palestijnen getrokken
worden.

Leo Mesman en Rien Wattel vertellen wat haar
boekje hen doet. Lezing van het boekje vooraf
is aanbevolen

'Briefin de nacht' kost € 14,99

Graag opgeven bij Leo Mesman of Rien Wattel,
rien.wattel@quicknet.nl

Woensdag 20 november, 20.00 uur
De Ark, Muiderbos 36
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Grijs, maar wijs?

Een hoge leeftijd? Dan heb je vaak afscheid moeten nemen. Van mensen, mogelijkheden, dingen,
plekken. Maar is het alleen maar kommer en kwel? Brengen de jaren ook iets moois, iets goeds?
Hoe is het voor jou de leeftijd van de (zeer) sterken?

Op zekere leeftijd, voor elk van ons een andere,
begint het 'Grote Afscheid' Van familieleden en
generatiegenoten; niemand noemt je meer bij

je voornaam. Van plekken waar je gewoond en
gewerkt hebt. Van mogelijkheden die je gehad
hebt; je raakt beperkt.

Beland je dan in zak en as? Heeft het dan
allemaal geen zin meer? Welnee! Het is niet
alleen maar treurnis, want de jaren geven je
van alles, toch? Ik denk aan rust, bijvoorbeeld.
Maar eh, ..., waar denk jij aan? Wat maakt jouw
(hoge) leeftijd tot een gezegende leeftijd.

Begeleiding: Mario Boelen, ouderenpastor
Protestantse Gemeente Hoofddorp

Aanmelden uiterlijk 20 september bij Mario:
mario.boelen@pghoofddorp.nl,

tel. 06 - 5190 3576

minimaal 3, maximaal 7 deelnemers

Vrijdag 11 oktober 2024, 15.00 uur
De Ark, Muiderbos 36

Leerhuis Kerk & Israél

In het Leerhuis Kerk & Israél bezinnen we ons op
de gelovige relatie met Israél.

We bespreken het boek Deuteronomium van
rabbijn Jonathan Sacks.

Begeleiding: ds. Adri van der Wal

Kosten: € 5,- per avond

Aanmelden: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 - 563 0997

Dinsdagen 15 oktober, 19 november 2024 en
21 januari 2025

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Tentoonstelling
Koning Vederlicht

De tentoonstelling gaat over de zoektocht van
zeven vogels naar hun Koning.

In 2022 heeft de schildergroep van de Ark 17
schilderijen gemaakt, over deze zoektocht, naar
aanleiding van een ongeveer 1000 jaar oud
gedicht.

Opening met rondleiding is op
vrijdag 18 oktober om 14.00 uur.

Vervolgens woensdagen en donderdagen

van 23 oktober tot en met 19 december 2024

10.00 - 12.00 uur

De Herberg, St. Antoniusstraat 15,
Nieuw-Vennep
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Maria in de Bijbelse Tuin

Wie de Bijbelse tuin achter de kerk ingaat en rechtdoor loopt komt al snel bij het Mariabeeld onder
de wilg. Maar ook op andere plaatsen in de tuin vinden we haar terug.

We zien haar uitgebeeld in een bronzen beeld,
een plaquette of een raam. Maar er staan in de
tuin ook bloemen en planten die met Maria
worden geassocieerd.

Van oudsher worden oktober en mei
Mariamaanden genoemd. Juist daarom willen
wij in oktober aandacht besteden aan de
Mariabeelden en planten.

Onze gastspreker en rondleider in de tuin,
ds. Adrivan der Wal, kan ons daarover
veel meer vertellen.

Gratis toegang, een gift wordt op prijs gesteld.
Informatie: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Dinsdag 22 oktober, 20.00 - 22.00 uur
inloop vanaf 19.30 uur
Het Parochiehuis

Rondleiding Bijbelse Tuin?!

Waar in Nederland bevindt zich een Bijbelse tuin met ruim 45 bronzen beelden van een van
Nederlands beroemdste kunstenaars, Karel Gomes (1930-2016) en met werk van Antoinette Otten,
Kees Bos en de zusters van het Liobaklooster in Egmond-Binnen? Kunst te midden van veelkleurige
bloemen, bomen en struiken. Kom eens kijken in de Bijbelse tuin achter de kerk!

Als iemand een droom heeft laten uitkomen,
dan is het Karel wel. Tegen alle verdrukking in
en ondanks oorlog en daadwerkelijk verzet.
Na de oorlog volgde hij een opleiding, werd
kunstenaar en noemde zichzelf beeldhouwer
uit de middeleeuwse traditie.

Velen kennen zijn werk: de Recreanten in het
Haarlemmermeerse bos bijvoorbeeld of het
beeld van Gandhi op de Churchilllaan in

Amsterdam en de Polderjongen in Hoofddorp.

Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit twee
kunstwerken van Karel Gomes.

De Bijbelse Tuin is een (gratis toegankelijke)
tuin met een ongekende schat aan beelden en
aan kunst en natuur; een oase.

Bezinning en verdieping voor jong en oud. Wil
je een rondleiding in deze bijzondere tuin?
Meld je aan of vraag informatie bij het
secretariaat, secretariaat@hjoannesdedoper.nl,
tel. 023 - 563 8145.

Bijbelse Tuin

Datum naar keuze en in overleg

Bij voorkeur tussen 10.00 en 16.00 uur
Tijdsduur ca 1 uur
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Wolf gesignaleerd in
Hoofddorp

Tekst: Ria Stolk

Wie zou er niet van schrikken als bovenstaande
tekstin het HC-Nieuws zou staan, of erger als hij
in het AD, Trouw of andere landelijke krant zou
verschijnen en helemaal onrustig zou je worden
als hij in het NOS-journaal wordt voorgelezen.

Een bericht over een gesignaleerde wolf roept
tegenwoordig de nodige onrust op. Meteen
staan de voor en tegenstanders van de
rondlopende wolf op en werpen de nodige
argumenten in de strijd om het dier af te
schieten, of juist te laten leven en een plek te
gunnen,

De gesignaleerde wolf in Hoofddorp heeft één
voordeel, hij staat stilletjes op zijn plek naast
Franciscus in de Bijbelse tuin. Deze wolf vertelt
ons een ander verhaal dan dat we via kranten
en tv voorgeschoteld krijgen.

U kent het verhaal van de wolf in de Bijbelse tuin
toch wel?

Bijbelse Tuin

In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio
woonde, dook daar in de omgeving een grote,
woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen
dieren maar ook mensen verslond. De inwoners
van die stad werden bang. Eerst wilde men hem
nog verslaan, maar toen dat niet lukte bleven zij
in hun huizen uit angst voor de wolf.

Franciscus sprak met de wolf, deed hem inzien
dat hij geen mensen moest eten, en tegen de
dorpelingen zei hij: "Laten we het ook eens over
jullie hebben. Soms zijn jullie nog erger dan de
boze wolf. Alles willen jullie hebben, niet om te
delen maar alleen voor jezelf. Zo doe je anderen te
kort! Leef als broer en zus, deel alles met elkaar
dan heb je geen vijanden meer." Toen sloten de
mensen vriendschap met de wolf en met elkaar.
Er was vrede in het stadje Gubbio.

Stel je voor dat het verhaal van Franciscus en de
wolf, in de krant zou komen of in het journaal.
Wordt het dan als een lachertje afgedaan?

Als een soort van 1 aprilgrap? Of blijven de
woorden en daden van Franciscus ons
inspireren en vertellen we het verhaal verder
onder de kop:

Vredelievende wolf gesignaleerd
in Hoofddorp.
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Oekraine gooit het over een andere boeg

Uw materiéle en financiéle hulp blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

In juli zijn voor de twintigste keer uw donaties weggebracht. Door omstandigheden hebben we het
de eenentwintigste keer door de Stichting Caritas Ukraine-Holland moeten laten ophalen. Dit was

hoognodig want er was veel door u ingeleverd.

De giften zijn weer in grote dankbaarheid aanvaard. Helaas blijft er nog steeds behoefte aan van

alles, dus blijf geven!

Het Oekraiense leger jaagt nu de Rgen opin
eigen land. Zo wil Oekraine Russen laten voelen
wat het is om al jaren in oorlog te zijn.

Laten we hopen dat gezagdragers eindelijk tot
inkeer komen.

Sinds 2014 is deze oorlog feitelijk begonnen.
6,5 miljoen mensen zijn op de vluchten 3,7
miljoen ontheemd.

Het is heel triest te blijven hoe mensen worden
opgejaagd en hun huis en haard hebben
moeten verlaten met weinig tot niets.

Daarom blijven wij u vragen te doneren voor
zover mogelijk. Wellicht kunt u in uw omgeving
vragen of er nog iets beschilbaar is: uw buren,
vrienden en familie.

Blijft u doneren, want dat is nog steeds hard
nodig.U kunt financieel bijdragen (zie
verderop), maar ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan;
. KLEDING: winterjassen, skibroeken en

skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en
T-shirts.

Ook shawls, mutsen en handschoenen.
Het kan straks weer een lange koude
winter worden!;

. Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de vliucht en in nood;

. Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,

misschien staat er nog een in uw schuur;
Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID van
de spullen.

Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk, U
helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-, dames- en
kinderkleding in te leveren. Dit in een plastic
tas of in een doos te doen (niet dicht zodat wij
er nog iets bij kunnen doen) en op de doos of
tas een code te schrijven: heren 18A, dames
18B, kinderen 18C. Dekens, slaapzakken en
dekbedden 9B.

Inleveren van uw donaties kan bij het
secretariaat in het Parochiehuis van de Joannes
de Doper kerk. Het secretariaat is geopend van
maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00
uur. Als u zich meldt doet iemand van het
secretariaat de garage open alwaar uw spullen
worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op
Rabo:

IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp

Wederom dank voor uw aandacht en bijdrage.
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Boekbespreking 'Morele ambitie’

van Rutger Bregman

In 2020 was ‘De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens’ een zeer succesvol
boek van de historicus Rutger Bregman. Een hoopvol boek. Dit jaar verscheen, in een wereld waarin
sinds de oorlog in Oekraine en in Israél en Palestina en oprukkend populisme nogal wat veranderd
is, zijn boek 'Morele ambitie. Stop met het verspillen van je talent en maak werk van je idealen’.

Het boek gaat over een beweging van pioniers,
die de morele ambitie hebben bij te dragen aan
de beste oplossingen voor de grootste
wereldproblemen.

Morele ambitie is voor Rutger Bregman de wil
om bij de besten te horen met andere
maatstaven dan een dik salaris of een deftige
titel of flitsende carriére. In het boek bespreekt
hij een aantal mensen, die dit in hun leven
waarmaakten, zoals de Britse vrijheidsstrijder
tegen slavernij Thomas Clarkson.

Kunnen zulke voorbeeldfiguren ook voor ons
een gids zijn? Kan dit boek ook ons aanzetten
tot bijdragen aan een meer rechtvaardige
wereld? Kan het ons ook moed en hoop geven,
zoals zijn eerdere boek 'De meeste mensen
deugen??

De aansporingen en suggesties op het eind van
het boek kunnen daarbij wellicht inspireren om

met de andere kijk die we krijgen, aan de slag
te gaan.

RUTGER BREGMAN
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Catugitat

Begeleiding, aanmelden en informatie:
Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com.

Kosten: boek € 23,-;
vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Woensdag 23 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Parochiehuis

Nieuwe adverteerders

Isabel van Opbergen is een jonge uitvaartondernemer uit Haarlem. Zij werkt onder het motto 'Goed
afscheid viert je dierbare|, want ze stelt: "Mooie dingen zijn heilzaam, en een goed afscheid ook".

Door een uitvaart in onze kerk kwam zij in contact met onze parochie en dat was voor haar meteen
de reden om de - voorlopig - laatste advertentieplaats in onze INFO te willen vullen, nadat de op
één na laatste plaats door Makelaarshuijs Eikelenboom (zie pagina 2) was ingevuld.

Haar advertentie vindt u op pagina 23.

Door al onze adverteerders heeft onze parochie per saldo minder kosten voor de uitgave van de
INFO en dat is - zeker in deze prijzige tijden - meer dan welkom.

Als zich nieuwe adverteerders aandienen zal daar ruimte voor worden gezocht; als het er genoeg
zijn betekent dit wellicht ook extra ruimte in de INFO voor andere interessante informatie.

Neemt u dus vooral eens een kijkje bij onze adverterders voor en achter in deze INFO!
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd — priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres, gezins-

samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of

andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis: via het
parochiesecretariaat; Fundament: Ria van der
Veldt, per e-mail marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 6,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie door ziekte,
handicap of cuderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u op bezoek. Belt u gerust even
met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacatures voor vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stelt
u via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een
oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van

De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 8 kunt u

uiterlijk 2 oktober 2024 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.

22



TUINONDERHOUD

\ SCHUTTING & HEKWERK

/s

SIERBESTRATING

AN VERLICHTING & ELEKTRA

, TUINAANLEG

A Y GROENE DAKEN & AFWATERING

=1 GREENSPOT LR e

groenspecialisten R

06 226 60 585 « info@greenspottuin.nl « greenspottuin.nl

JS&B WOUTERS
8 Huis N HAARD N

Isabel van Opberg:

Kruisweg 1M5-A KBO -f\\! >

5 4
Haarlemmermeer

2131CV H OOfddOl’p Katholieke Bond van Oudere®

De belangenerganisatie
023 5617972 veor senleren

info@jbwouters.nl ™

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

www.jbwouters.nl B kst S
A

L

1
I 4 LB




X Schepping

Het is herfst. Kikker maakt zich zorgen over Maikel Maikel piept beteuterd: ‘lIk ben alleen maar met Erik
Muis. Trouwens, alle muizen fluisteren over hun broer  aan het spelen!’ Die kennen ze. Erik Egel uit de pasto-
Maikel. Ook moeder Ria is bezorgd. Maikel EET zoveel.  rietuin. ‘Hij is mijn beste vriend! Erik leert mij dat je in

Hij wordt steeds molliger. Hele dagen is hij buiten. oktober zoveel mogelijk moet ETEN, want daarna komt
Alles wat hij kan vinden, nootjes, granen, insecten, de winter. Dan houdt hij zijn winterslaap, tot april! DAT
wortels, wormen, als het maar lekker en vet is, eet WIL IK OOK! Heel lang logeren bij Erik in zijn blader-
Maikel het op. Het wordt tijd voor een goed gesprek! holletje!” Moeder Ria kijkt verbluft. ‘Schatje ... wij doen
Als Maikel de deur uit is, wachten Kik en de muizen- geen winterslaap. Wij zijn MUIZEN. Erik is een EGEL.

familie hem op. Daar komt Maikel aanhobbelen. Hij Hij is een andere SCHEPPING!' ‘En ik ook,” kwaakt Kik
mag in het midden zitten. ‘Maikel, we zijn hierom je te  zachtjes. Maikel snapt het. Beste vrienden zijn betekent
helpen,’ begint Kik. ‘We zien dat je zoveel snoept datje niet dat je 66k een egel wordt. We zijn allemaal een
bijna omvalt’ De muizenkinderen roepen: ‘En je spéélt  andere schepping.
nooit meer met ons!” Ook vader Valentino Muis is
serieus: ‘Als ik boodschappen ga doen, Maikel, .~

o

ligt er niks meer. Dat is toch niet eerlijk?’ P

Puzzel
Maikel Muis houdt een quiz e — - -
over zijn vriend Erik E;le[, 2, Wat kun jij | 8. In de lente E| Vljﬁlen F ‘r\
be vfagen en athwookden voor een egel | heeft hi) honger! || centimeter GnseUEer (7
* v:‘]qa | I'Q ; Wor’k maken Qri‘f? qulfust ee;} '-;"-Jl bre€d r’ eenderde |||
Staan helemaal door elkaar. winterverbliifz egel 9raag? en hoos, A7 V
Hoe zie je welke bij elkaar [ 3 L__J
horen? Kun Jjij ze vinden? 1. W (/£ 7. Egels moeten
at heeft < Takken, - :
ban vormen de grote letters Vijfhonderd de egel nodig | bladeren, v;:htmn’w tuin
I ¥/m 8 een mooi woord dat gram . voor zijn Co’”POS{. Hu;gin fﬁnet
; 2 ON lek? oe groot Mo
9aat over dieren e menset.q_ /‘\ Slaapplek: l;}:;ou{ il e
oo [ voris (] o [ 6 et e
)7 gewicht verliest ;\}\ 9een ) S o ctandia beste plek
een egel tijdens [V )] voedsel il i voor een
de winterslaqp? :{_; te vinden. o 3¢ o egelhuisje?
\ . f“t" TR
‘ 8. Egels houden | |\ Tegen een |3, Hoeveel weegt | _ Worm Jes. /
: ' hiet van \Schuﬂms‘ | een egel voordat | . slakken, 2
123 4+5678 tegels. | onder blad X4 hjj in winter- |0/ insecten,
(T T T T T 111 Waarom niet? || | en {qkken Slaop gaat? |~ eleren. .

Uit de Bijbel %

God schiep de wilde beesten, soort na soort,
de tamme dieren soort ha Soort, R
en dlles wat over de grond kruipt, soort Na soort.

En God zag dat het goed was.
Uit Genesis 1:2.5 ) M PR

BB Toksten: Varjet de Jong
Tekeningen: 1, Juiens



