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VERDIEP ZIE ONTDEK
je eigen beleving hoe geloof, hoop Katholiek
van al het nieuws en liefde zegevi 1 Ni blad!

Neem nu een abonnement en ontvang de eerste
4 weken gratis! Kijk op www.kn.nl/abonnementen
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Pastoraal Woord

Van Advent tot Driekoningen:
Op weg naar het licht

Eevwige God, om wie we roepen
wanneer gemis

ons hart benavwt

en zekerheden wankelen.

Wees gij voor ons het verre licht dat ondanks alles

aan de einder weer gaat dagen.
Wek die verborgen kracht in ons

om met vertrovwen en met zacht moed te durven verder gaan.

Ook in de nacht van angst en twijfel naar een morgen die zal aanbreken.
Gij die toch zelf Uw naam in onze ziel geschreven hebt: Ik zal er zijn’

[Kris Gelaude]

Als je mij vraagt: Wanneer mis jij de zon? In de
herfst en in de winter, antwoorden de meeste
mensen. Ja, maar het is een jaarlijks
terugkerend verlangen. Waarschijnlijk is het niet
echt zo bijzonder, maar zo beleef ik het wel. De
zon-het licht is altijd bijzonder. Het gaat om
warmte, licht en kracht die je leven geeft. De
seizoenen veranderen elk jaar en dat weet je
zeker. Heb je nog andere verlangens of wat is je
diepste verlangen? Dagen en seizoenen kunnen
veranderen, maar belangrijke momenten
komen misschien maar één keer in je leven
voor. Daar gaat het om.

Advent en Kerst vieren wij elk jaar, juist in deze
tijd voelen wij vaak een diep verlangen naar
contact met elkaar. Als je afgelopen jaren de
Kerst met je partner nog vierde en dit keer
alleen bent dan mis je dat intens. Als je
afgelopen jaren altijd de Kerst samen met je
gezin of familie vierde en deze keer is dat niet
mogelijk, dan mis je dat echt. Advent en Kerst
horen bij elkaar. Er is geen Kerst zonder Advent.
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis
verwacht. Maar meer is een diep verlangen naar
de komst van Het Eeuwig Licht.

In de Kerk worden vier kaarsen aangestoken
iedere zondagsviering tijdens de Adventstijd.
Dat zijn lichtjes die ons voorbereiden op onze
weg, want het echte Licht komt nog. ledere
adventszondag gaan wij luisteren naar het
verhaal dat niet alleen van toen maar nog
steeds van deze tijd is. Vier mensen uit
verschillende groepen zullen komen om hun
verhaal te vertellen. Met die kaarsen van hoop,
liefde en vrede brengen wij het licht van Kerst
binnen in onze wereld.

Op weg naar het licht. Na jaren koesteren wij
mooie herinneringen aan Kerst. Wij bewaren
een warm gevoel dat verder reikt dan de
periode van Advent: Jezus hoeft niet te wachten
tot 24 december om zich te laten kennen. Elke
dag komt Hij in ons midden, om lief en leed te
delen. Wanneer onze ogen voor dat wonder
opengaan, kan het elke dag Kertmis worden.

Namens het pastores team, wens ik u allen:
Merry Christmas en Happy New Year.

P. Eko Silvester Manek, SVD
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FITIPS KEES W DER VEER

TENTOONSTELLING

KERSTGROEPEN

RUIM 100
GROEPEN UIT DE
VERZAMELING VAN
JAN VAN HULST.
HIJ NEEMT DE
MOOISTE EN
ORIGINEELSTE

~ GROEPEN MEE UIT

VEEL CULTUREN VAN
DIVERSE SOORTEN

MATERIAAL.

ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 T/M
ZATERDAG 4 JANUARI 2025. TOEGANG GRATIS.

WAAR: IN HET FUNDAMENT, ONDER DE JOANNES DE DOPERKERK,
KRUISWEG 1071, 2131 CT HOOFDDORP

OPENINGSTIJDEN: ELKE MIDDAG VAN 13.30 - 17.00 UUR.
UITGEZONDERD EERSTE KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG.

INFORMATIE: SECRETARIAAT@HJOANNESDEDOPER.NL

VRIENDEN van de

KERSTGROEP

\ NEDERLAND




Het Fundament verwelkomt
nieuwe kerstgroepenexpositie

Tekst: Anja Maas, foto: Kees van der Veer

"Het wordt een internationale presentatie. Waar mijn groepen vandaan komen? Uit Japan en
Cambodja bijvoorbeeld. Maar er zijn ook groepen van de Masai-stam uit Kenia en de Inuit uit
Groenland.” zegt Jan van Hulst uit Krimpen aan den lJssel. Hij is dit jaar de kerstgroepen-exposant
in het Fundament, de ontmoetingsruimte onder de H. Joannes de Doperkerk. Van 14 december tot
en met 4 januari zijn daar zo'n 100 exemplaren uit zijn collectie te bewonderen.

Kerstgroepenvirus

“Hoe ik verzamelaar ben geworden? Dat komt
door het kerstgroepenvirus. Wie dat heeft
opgelopen raakt het niet meer kwijt."

Jan van Hulst is van protestantse huize en in zijn
jeugd waren kerstgroepen een
ver-van-zijn-bedshow. “Te katholiek, de afstand
tussen beide kerken was veel groter dan nu.
Maar ik zag die groepen natuurlijk wel
voorbijkomen, ik kon me er echt aan vergapen.
Die fascinatie groeide naarmate ik ouder werd.
Zoiets hoor je overigens van veel mensen. De
kribbe verbindt. Of je nu gelooft of niet,
iedereen heeft wat met een kerstgroep. De
eerste aankoop voor mijn hobby kwam van de
Hema. Daar zag ik ooit een miniatuurstalletje.
Wat leuk, dacht ik. En ik kocht het voor mijn
kinderen. De kop was er toen af. Snel daarna
stond er ook bij ons thuis een echte kerstgroep
en ging het balletje rollen. In de jaren 60-70
ben ik serieus gaan verzamelen. En toen
internet er was kon dat steeds makkelijker
internationaal. Mijn collectie is inmiddels
enorm groot.”

Cultuur

Fans van de kerstgroep zijn welkom bij de
vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”
Nederland, die recent het 30-jarig jubileum
vierde. Jan van Hulst: “Ik ben 25 jaar lid en zat
11 jaar in het bestuur als secretaris. ledere keer
ben ik weer getroffen door de
cultuurgebondenheid die kerstgroepen
kunnen uitstralen. Bijna elk land heeft iets
specifieks in de groep waaraan je de herkomst
kunt zien. Denk aan het poepertje, symbool
van geluk bij groepen uit Catalonié. Onze
vereniging heeft voor Nederland de stichting
Stiberok opgericht. Daarmee zetten we ons in
om kerstgroepen met een specifieke culturele
waarde voor het nageslacht te bewaren. Als
een groep die je krijgt aangeboden interessant
is maar wel gehavend, onderzoeken we de
mogelijkheden voor restauratie.” De topper van
zijn Fundament-expositie vindt hij een groep
uit Vlaanderen. “In Kempische stijl. Gemaakt
door de zusters van de orde van Clarissen in
Turnhout. Wassen beelden, circa 30 cm hoog.
De zusters zijn vier jaar geleden gestopt met
het maken van kerstgroepen. Hun hoge leeftijd
en fysieke beperkingen maken dat nu te
moeilijk. Wim van Loon, een bekende Vlaamse
kerstgroepenbouwer, heeft er een mooie
Kempische stal bij gemaakt. Resultaat? Een
unieke groep, die ook in het Fundament te zien
zal zijn. Een primeur.”

Kerstgroepen in Fundament, van 14-12-2024
t/m 04-01-2025. Dagelijks 13.30 - 17.00 uur.
Toegang gratis. Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag gesloten




Tweede druk voor
De Kerstgroep, grenzeloos mooi

In 2023 was het 800 jaar geleden dat Franciscus
van Assisi in het Italiaanse Greccio de allereerste
kerstgroep presenteerde. Hij wilde het
kerstverhaal verhaal vertellen maar de gelovigen
in zijn tijd konden niet lezen of schrijven. Hij
besloot het verhaal toen maar na te laten spelen
door levende mensen en dieren. Franciscus legde
hiermee de basis voor de kerstgroepentraditie,
waarbij de mensen en dieren steeds meer werden
vervangen door beelden.

ledere cultuur waarin het christendom een rol
speelt heeft de kerstgroepen inmiddels omarmd.
Ze bestaan in tal van uitvoeringen en weten een
groot aantal mensen, gelovig of niet, steeds weer
te boeien. Vanuit dit gegeven besloot de
vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”
Nederland vorig jaar het initiatief te nemen tot de
uitgave van een speciaal boek over de
geschiedenis van de kerstgroep en de vele

uitvoeringen ervan. Het is een prachtig
lees-kijkboek geworden, dat direct heel
enthousiast werd ontvangen. Zo enthousiast zelfs,
dat de samenstellers onlangs een tweede druk
hebben kunnen presenteren. Wie het boek vorig
jaar gemist heeft, kan bij elke boekhandel in
Nederland terecht om het alsnog aan te schaffen.
En ook tijdens de kerstgroepententoonstelling in
het Fundament wordt het verkocht. Als een mooi
sint-of kerstcadeautje, relatiegeschenk, of voor
eigen gebruik. Uitgegeven door Adveniat. Prijs:
24,90 euro.

Kerstconcert koor Odyssee

Ook in 2024 geeft koor Odyssee uit Hoofddorp
weer een warm en gezellig kerstconcert.

U kunt heerlijk meezingen met traditionele
kerstnummers, luisteren naar mooie Christmas
Carols en helemaal in de kerstsfeer komen.

De artistieke leiding is in handen van Addy
Alberts.

= @dyss
- KERSTCONCERT

Zondag 15 december 2024, 15.00-17.00 uur
Het Trefpunt, Akonietenplein 1 Bennebroek
Zaal open 14.30 uur. Entree € 10,-.

_ geeft ook

°°"d°°'° in 2024 een

Kaarten zijn te bestellen via www.koorodyssee.nl

of per mail: bestuur.odyssee@gmail.com
Liever per telefoon? bel: 06 - 1125 8743

Koop ook dit jaar een kerststukje!

Het einde van het jaar nadert en dat betekent:
tijd voor kerststukjes! Karin en Dorothee maken
weer de prachtigste creaties. Op zaterdag en
zondag 14 en 15 december en op 21 en 22
december staan ze achter in de kerk voor de
verkoop.

Laat de kans niet voorbij gaan om een mooi
kerststukje te kopen voor jezelf of om cadeau te
doen. De opbrengst is voor de renovatie van de
pastorie. Jouw steun is onmisbaar voor een
goede huisvesting van onze paters.

._




De Filipijnse gemeenschap nodigt je uit voor

Simbang Gabi!

Doe mee met de hartverwarmende traditie van
Simbang Gabi, een mooie Filipijnse
kerstgewoonte die de gemeenschap
samenbrengt in vreugdevolle verwachting van
de geboorte van de Heer.

Wat is Simbang Gabi?

Simbang Gabi, ofwel "Avondmis," is een novene
van negen avondmissen, gevierd van 15 tot en
met 23 december. Deze traditie, geworteld in
de Filipijnse cultuur en katholieke geloof, is een
manier om je geestelijk voor te bereiden op
Kerstmis, met reflectie op hoop, liefde en
dankbaarheid. Oorspronkelijk in de vroege
ochtend gehouden, zijn de vieringen
geévolueerd naar avondmissen om beter aan
te sluiten bij de drukke schema's van moderne
gemeenschappen.

Een beetje geschiedenis

De oorsprong van Simbang Gabi ligt in de
agrarische wortels van de Filipijnen tijdens de
Spaanse koloniale periode in de 17e eeuw.
Boeren, die hun werk vroeg begonnen om de
tropische hitte te vermijden, vroegen om
ochtendmissen zodat ze deze konden
bijwonen voordat hun werkdag begon. Bekend
als Misa de Aguinaldo of "Geschenkmis,"
symboliseerden deze negen dagen van
spirituele voorbereiding de toewijding van de
mensen en hun offer aan Christus.

In de loop der tijd is Simbang Gabi uitgegroeid
tot meer dan alleen een religieuze viering; het
is een viering van gemeenschap en cultuur.
Kerken worden versierd met kleurrijke parols
(stervormige lantaarns) die de Ster van
Bethlehem symboliseren, en de lucht is gevuld
met vrolijke kerstliederen. Na de mis komen
families en vrienden samen om te genieten
van traditionele Filipijnse lekkernijen.

Hoewel het diep geworteld is in traditie, heeft
Simbang Gabi zich aangepast aan de moderne
tijd. Avondmissen maken het makkelijker voor
drukke gemeenschappen wereldwijd om deze
viering voort te zetten. Voor Filipijnen in
Nederland is dit een moment om verbonden te
blijven met hun geloof en erfgoed, terwijl ze
samen als gemeenschap vieren.

| i |

Het geloof is her‘ bgﬁgnﬁ( voor Filipijnen

FCCN-H viert Simbang Gabi

De Filipijnse Katholieke Gemeenschap in
Nederland — Hoofddorp (FCCN-H) nodigt
iedereen van harte uit om deel te

nemen aan deze spirituele reis.

Laten we samenkomen in gebed, zang en
verbondenheid, en de ware geest van Kerstmis
omarmen.

Rooster

15 december, 19.30 - 20.30 uur: Parochiehuis
16 december, 19.30- 20.30 uur: Kerk

17 december, 19.30 - 20.30 uur: Parochiehuis
18 december, 19.30- 20.30 uur: Kerk

19 december, 19.30 - 20.30 uur: Kerk

20 december, 19.30- 20.30 uur: Kerk

21 december, 19.30 - 20.30 uur: Parochiehuis
22 december, 19.30 - 20.30 uur: Kerk

23 december, 19.30 - 20.30 uur: Kerk

Kom en ervaar de warmte van de Filipijnse
traditie terwijl we onze harten voorbereiden op
de komst van Christus.

U bent van harte welkom!




Kerstliederen zingen in het Fundament

Kent u het lied: “De herdertjes lage bij nachte?”
Of “Er is een roos ontsprongen?”

En houdt u van zingen of luisteren naar
kerstliederen?

Tijdens de kerstgroepen tentoonstelling gaan
we zingen, op woensdag 18 december en
maandag 30 december tussen 14.00 en 15.00.
in het Fundament, onder de kerk van de
H.Joannes de Doperkerk.

Marjolein Dijkstra begeleidt 3 zangers op de
piano en u mag meezingen.
Komt u ook? U bent van harte welkom.

&

Vredeslicht van Bethlehem komt naar Hoofddorp

Het vredeslicht van Bethlehem is een teken van
het verlangen naar vrede. Het knoopt aan bij
het lied van de engelen op de velden bij
Bethlehem. Ze zongen “Eer zij God in de hoge
en vrede op aarde”. Vrede is iets kwetsbaars,
net zoals kaarslicht. Wij delen het vredeslicht
om hoop op vrede levend te houden en het
verlangen naar vrede aan te wakkeren.

Het Vredeslicht van
Bethlehem is een
lichtestafette die
Europese scouting-
groepen doen. Sinds
38 jaar reist een
delegatie van
Oostenrijkse scouts
naar Bethlehem, dat
achter de muur ligt. De jongste van hen steekt
aan het “eeuwig” brandende licht in de
geboortekerk van Bethlehem een kaars aan en
ontsteekt ermee een olielamp. In het weekend
van de 3e advent komen veel Europese scouts
naar Wenen, ook Nederlanders, om het licht op
te halen en mee te nemen naar hun thuisland.
Ze verspreiden het daar, zodat het met kerstmis
bij miljoenen mensen thuis kan branden.

/
t’é%)

vredeslicht

nederland

Dit licht staat voor ons verlangen naar deze
vrede in onze steeds onvredigere wereld.

Want 2024 is de eerste keer, dat het niet lukt om
naar Bethlehem te komen om daar de kaars te
ontsteken. Ook 2023 was het niet makkelijk. De
vlam van 2023 werd het hele jaar brandend
gehouden in de bedevaartkapel Christkindl.
Dat is een partnerstad van Bethlehem. Dus nu
in 2024 alle grenzen dicht zijn, voor mensen én
kaarsen, wordt het licht van 2023 doorgegeven.

Scouts brengen het licht op 22 december naar
Hoofddorp. Vanuit De Ark gaat het naar de
andere kerken. In de woord- en communie-
viering op 24 december kunt u het licht
meenemen naar huis. Als symbool van hoop en
als wereldwijde roep om vrede.




Deadlines en data INFO 2025

[Nummer |Periode Uiterste | Aflever- | Afhaal- In het nieuwe jaar begint voor de INFO

datum | datum | datum | de zesenvijftigste jaargang.

kopil — vanaf | Hiernaast is het schema met deadlines
1 feb 01-02t/m 14-03 wo 08 jan | di28jan | wo 29 jan d die i
2 mnt 15-03 t/m 2504 wo 19 feb | di1t mrt | wo12met| €N datavoordie jaargang opgenomen.
3 apr 26-04 t/m 06-06 wo 02 apr | wo 23 apr| do24apr | Aan alle betrokken bezorgers, verdelers,
4 mei-jun 107-06 /m 18-07 wo 14 mei| di03jun | wo04jun | kopij-leveranciers en natuurlijk lezers
5 jul-aug [19-07 t/m 29-08 wo2Sjun | dil5jul | wo16jul het advies des enst de relevante
6 sep 30-08 t/m 10-10 wo 06 aug | di 26 aug | wo 27 aug ) ¥ gew RN
7 okt 11-10/m 14-11 wo 17 sep | di07 okt | wo08okt | datain uw agenda's te noteren, of het
8 nov 15-11 t/m 19-12 wo 22 0kt | dillnov |wol2nov| schema uit te knippen en op uw ijskast
9 dec-jan |20-12t/m 30-01-26 | wo 26 nov | di 16 dec | wo 17 dec

te hangen.

Data incasso’s Kerkbijdrage in 2025

De data van de automatische incasso’s van de Aktie Kerkbalans of kerkbijdrage in 2025 zijn:

Deze data hebben uitsluitend betrekking op de automatische incasso’s die namens de parochie

Woensdag 29 januari 2025
Woensdag 26 februari 2025
Woensdag 26 maart 2025
Woensdag 30 april 2025
Woensdag 28 mei 2025
Woensdag 25 juni 2025
Woensdag 30 juli 2025
Woensdag 27 augustus 2025
Woensdag 24 september 2025
Woensdag 29 oktober 2025
Woensdag 26 november 2025
Woensdag 24 december 2025

g Actie L

Kerkbalans

.fllll / \ \

OPuTEREN

HET GESCHENK VAN JOUW KERK
°

Geef vandaag voor de kerk van morgen

worden uitgevoerd en hebben geen betrekking op opdrachten tot periodieke overboeking die via
uw eigen bank zijn verstrekt.

Mocht u vragen hebben of nadere inlichtingen willen, dan kunt u contact opnemen met de
Kerkbijdrageadministratie via kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of via het Parochiesecretariaat.

Marthagroep

Woensdag 8 januari 2025 vanaf 09.00 uur zijn aan de beurt om de kerk schoon te maken de dames
Kunz, Remmerswaal, Ruiter en dhr. Latupapua.

Woensdag 12 februari 2025 vanaf 16.30 uur de groep van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598
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Vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 31 januari 2025 17.00: Vredesvesper; locatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 15 én 22 januari 2025
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

woensdag 15 januari 11.00 pater A. Toppo
woensdag 19 februari 11.00 pater A. Toppo (onder voorbehoud)

Opbrengst Collectes

regulier extra regulier extra
7en 8sep € 436,00 12 en 13 okt € 477,85
14 en 15 sep ! 599.75 19 en 20 okt ! 366,00
21 en 22 sep ' 597.40 1t/m 3 nov ' 856,75
28 en 29 sep ! 556,75 9en 10 nov ! 633,60 € 41,50
5en 6okt ! 564,00 16 en 17 nov ! 348,85 ! 535,70

wo 25 dec - André Sanberg en Martin Jurg

- Overl. ouders Koeckhoven-van Haaster, broer Walther en zegen over hun gezin
wo 1 jan - Overl. ouders Koeckhoven-van Haaster, broer Walther en zegen over hun gezin
zo 5jan - Frans Koeckhoven
di 7jan - Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk (di 14, 21 en 28 jan)
zo 2feb - Frans Koeckhoven

- Overl. ouders Koeckhoven-van Haaster, broer Walther en zegen over hun gezin
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Overzicht vieringen kerk en kapel 14 december 2024 - 31 januari 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Adventsactie
za 14dec 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
Derde zondag van de advent
Adventsactie
zo 15dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Maranatha
12.00 Engelstalige viering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
17.00 Festival of lessons and Carols; Intern. Choir John the Baptist & friends
di 17dec 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
19.30 Boeteviering; pater A. Toppo; Cantor
do19dec 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
Adventsactie
za 21 dec 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
Vierde zondag van de advent
Adventsactie
zo 22 dec 10.00 Woord- en communieviering; diaken H. Hartog; Cantor

12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

di24dec 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
Kerstmis [hoogfeest]; Kerstavond
16.30 Peuter- en kleuterviering; pater E. Manek; Zangertjes
18.00 Familieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Jongeren
20.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
21.45 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
23.30 Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Kerstmis [hoogfeest] - Eerste Kerstdag
wo 25 dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; pater A. Toppo; Filipijns koor
Tweede Kerstdag
do 26 dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Harmonie Excelsior
za 28dec 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
z0 29dec 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
Oudjaarsdag
di 31dec 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
19.30 Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Vervolg overzicht vieringen kerk en kapel 14 december 2024 - 31 januari 2025

Heilige Maria, Moeder van God [hoogfeest] - Nieuwjaarsdag

wo1jan 11.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Filipijns koor

do 2jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

za 4jan 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Cantor

Openbaring des Heren [hoogfeest] - Epifanie - Driekoningen

zo 5jan 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelstalige viering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

di 7jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

do 9jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

za 11jan 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

Doop van de Heer

zo 12jan 10.00 Familieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor

di 14jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

do16jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

za 18jan 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Jongeren

2e zondag door het jaar - Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

zo 19jan 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
di 21jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
19.30 Oecmenische viering; pater A. Toppo; t.g.v. Gebedsweek
do23jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 25jan 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
3e zondag door het jaar
zo 26 jan  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
12.00 Engelstalige Filipijnse viering; -; Filipijns koor
di 28jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do30jan 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)
za 1feb 19.00 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee

Opdracht van de Heer in de tempel; Maria Lichtmis

zo 2feb 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Gemengd koor

12.00 Engelstalige viering; -; Intern. Choir John the Baptist
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Bijzondere thema’'s in de Advent

Elke zondag in de adventsperiode laten we u kennismaken met een sociaal-maatschappelijke
organisatie in de Haarlemmermeer. Gemeenschappelijk kenmerk is dat deze organisaties zich
inzetten om bepaalde noden in de eigen omgeving aan te pakken, of meer bekendheid te geven.

Zondag 1 december is Amnesty International te gast. Zij vragen aandacht voor gevangenen en
geven u de gelegenheid dat werk en de gevangenen te ondersteunen.

8 december presenteert Wim Piels het project Schuldhulpmaatjes. Coaches voor mensen met
schulden Belangrijke hulp om mensen door een moeilijke periode te begeleiden.

Een week later, 15 december, verwachten wij Sandra Dekker van het Café Connect. Zij legt uit hoe
daar vluchtelingen die tijdelijk in een AZC verblijven begripvol worden ontvangen.

Op de 4de zondag 22 december geven we aandacht aan het project W-in-de-Wijk. Wat wordt er
gedaan om mensen met een beperking toch in een woonwijk buiten een instelling te laten wonen.

Meer over deze thema's dus in de vieringen van zondagmorgen 10.00 uur in de Advent.

o=

Festival of
Lessons and
Carols

NINE gssol__:j‘canq!s y

Zondag 15 december alweer voor de 3de keer
op rij nodigen de pastores u uit voor een
“Festival of Lessons and Carols”. Er wordt
gelezen uit het Oude en Nieuwe Testament, en
de verhalen worden afgewisseld met
kerstliederen. Voorganger is pater Eko.

In onze parochie waar vele mensen van vele
nationaliteiten zich thuis mogen voelen zijn de
gebeden en lezingen afwisselend in het
nederlands en engels.

In Engeland zijn er vele uitvoeringen;
traditioneel zendt de BBC Worldservice op

24 december het Festival uit zoals dat gehouden
wordt in King’s College Cambridge. Zij doen dit
al meer dan 100 jaar.

Wij stellen een gelegenheidskoor samen, met
leden uit diverse koren. Maar voelt u zich vrij
om zich hierbij aan te sluiten als u geen lid van
een koor bent. Het koor staat onder leiding van
Otto van den Aardweg. Uiteraard organiseert
Otto vooraf enkele repetities.

Gebedsweek voor de eenheid van
19 tot en met 26 januari 2025

Ja, Ik Geloof! 1700 jaar geleden, in het jaar 325,
vond het eerste oecumenische concilie plaats in
Nicea. Tijdens dat concilie werd de tekst
opgesteld van de geloofsbelijdenis zoals we die
nu nog steeds uitspreken.

Ik geloof, Dat waren de woorden die Martha, de
zus van Lazarus, sprak toen Jezus haar vroeg wie
Hij was. Ja, ik geloof dat u de Messias bent, en
degenen die in U geloven hebben het eeuwig
leven, was haar antwoord

Nadat Jezus dit gevraagd had, riep Hij Lazarus
uit zijn graf op naar buiten te komen.

Voor alle christelijke stromingen is dit een
belangrijk teken, waar we ook in Hoofddorp bij
willen stilstaan. Niet alleen tijdens vieringen in
het weekeinden van de gebedsweek, maar ook
alle dagen door de week in diverse kerken in en
rond Hoofddorp.

Dinsdag 21 januari 19.30 uur vieren wij dit in
een Woord- en gebedsdienst in onze kerk.
Voorganger is pater Albert Toppo.

Plaats en tijden van bijeenkomsten in andere
kerken zijn nog niet bekend, maar zullen
worden gepubliceerd op onze website en op
www.kerkeninhoofddorp.nl
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Ga ook mee naar de conferentie: Blijf in Mij

£l

missionaireparochie.nl

Op zaterdag 8 februari is het weer zo ver. De
jaarlijkse Missionaire Parochie conferentie In
Veenendaal. Een dag om je te laten inspireren,
te bidden, te vieren en te zingen en andere
mensen te ontmoeten die ook bouwen aan een
missionaire kerk. Al een aantal jaar gaan we
met een groep parochianen naar deze
conferentie. Het is ieder jaar weer een
bijzondere ervaring om met zoveel mensen je
te laten inspireren.

Het thema van dit jaar is 'Blijf in Mij. ‘Blijf in Mij!’
Met deze woorden benadrukt Jezus het belang
van blijvende verbondenheid met Hem. Het is
vanuit die verbondenheid dat wij vrucht
kunnen dragen.

We gaan vanuit Hoofddorp ook weer met een
groep parochianen. Ga je ook mee? Of je nu al
eerder geweest bent, of deze conferentie nog
niet eerder hebt meegemaakt, voor iedereen is
dit een bijzondere ervaring. Mooi om deze
ervaring met zoveel mogelijk mensen te
kunnen delen!

Ook voor jongeren is dit een bijzondere
ervaring. Op vrijdagavond is er een speciaal
programma voor de jongeren.

Meer informatie op www.missionaireparochie.nl
Je kunt je aanmelden voor deze dag via het
parochiesecretariaat
(secretariaat@hjoannesdedoper.nl) of via
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl

We kunnen samen rijden, dus geen probleem
als je geen eigen vervoer hebt.

Stilteviering

Kenmerk van de maandelijkse stiltevieringen is
de stilte, toch zijn ze steeds net iets anders.
Dat maakt dat ze een brede groep bezoekers
aantrekken.

Ook in 2025 is er weer aan het begin van elke
maand op woensdagsavond een stilteviering.
De eerste is op woensdag 8 januari, daarna op 5
februari, om 19.30 uur. Voorbereiders in januari
zijn Anja Kruijver en Rien Wattel.

Na afloop is er koffie en thee en voor wie wil
gelegenheid tot gesprek.

Woensdag 8 januari 2025, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Leeservaringen delen

We bespreken het boek ‘De nomade’ van
Anya Niewierra.

Onder begeleiding van Els Tulen bespreken we
dit boek met elkaar.

De nomade is een literaire thriller uit 2024.

Prijs: boek 23,99 euro, e-book 14,99

De groep heeft maximaal 6 deelnemers.
Aanmelden noodzakelijk: Els Tulen,
els.tulen@xs4all.nl

Dinsdag 21 januari en/of
woensdag 22 januari 2025, 14.00 - 15.30 uur
Het Fundament
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Www.hjoannesdedoper.nl kinde ren en jongeren

Het is alweer bijna kerst. We zitten volop in de Advent. Nog een paar weken en we vieren weer de
geboorte van Jezus. Rondom kerst is er weer van alles te doen voor kinderen en jongeren.

Scholen

Traditioneel mogen we weer een heel aantal scholen ontvangen in de weken voor kerst. Deze
scholen hebben een viering in de kerk, komen naar het kerstverhaal luisteren en de kerststal
bewonderen. Ook in de kerstvakantie is de kerk geregeld open en kan iedereen de kerststal komen
bewonderen.

Kerstfeest voor de jongeren: 20 december
Op vrijdag 20 december zijn alle jongeren van harte uitgenodigd om kerst te komen vieren.

Om 18.00 uur is er een viering waarin pater Albert voor gaat. Aansluitend kerstdiner!

De bedoeling is dat iedereen iets meeneemt voor dit kerstdiner. Hopelijk kunnen we met een grote
groep kerst vieren die avond! Je bent natuurlijk van harte welkom. Vanwege het kerstdiner is het
handig om ongeveer te weten met hoeveel mensen we zijn: stuur daarom een bericht naar pater
Albert of Myrna: 06 - 8409 4154 of 06 - 2729 4399.

Kom zingen bij het kinderkoor!

Ongeveer een keer in de maand zingt het kinderkoor,
De Zangertjes, in de kerk. Meestal is dit tijdens de
familieviering. Het is leuk om te zingen en gezellig
met elkaar. En door te zingen leer je iets over de kerk
en ben je op een leuke manier bezig met je geloof.
Denk je, dat lijkt mij wel leuk, kom dan een keer
kijken bij een van de repetities! We repeteren iedere
woensdag van 18.30 tot 19.15 uur in de kerk.

Alle kinderen zijn van harte welkom!

Adventsviering met jongerenkoor: 22 december

Voordat het kerst is bereiden we ons voor tijdens de Advent. We kijken uit naar de komst van het
kerstkind. De vierde en laatste zondag van de Advent, zondag 22 december doen we dat in een
viering waarin het jongerenkoor zingt. Ook daar hopen we natuurlijk veel jongeren te ontmoeten!

Kerstvieringen

Kerstavond, 24 december zijn er natuurlijk weer verschillende vieringen. De eerste viering van deze
kerstavond (middag), om 16.30 uur is de kerstviering voor de allerkleinsten. We lezen het
kerstverhaal, zingen en bidden. Het kinderkoor zingt.

Om 18.00 uur vervolgens is de familieviering. Deze feestelijke viering wordt begeleid door het
jongerenkoor. ledereen is van harte welkom bij deze vieringen!
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Voorbereiding Eerste Heilige Communie

Beste ouder(s), verzorger(s),

We willen alle kinderen, in de leeftijd vanaf groep 4 van de basisschool, uitnodigen om de
voorbereiding van hun Eerste Heilige Communie bij de H. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp te

doen.

Voor sommige ouders is de Eerste Communie
van hun kind een vanzelfsprekende zaak. Zij
willen hun kind verder vertrouwd maken met
het kerkelijke leven, waar zij ook zelf aan
deelnemen. Andere ouders hebben hun vragen
en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om
hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in
contact te brengen niet verloren laten gaan. De
parochie biedt een project aan, waarin de
kinderen zullen worden voorbereid op hun
eigen Eerste Communie. Het project is in de
eerste plaats voor de kinderen. Er zijn
gelijktijdig ook bijeenkomsten voor de ouders,
maar dan wel in een andere zaal.

Het communieproject “Ik ben bij je " bestaat uit
diverse bijeenkomsten. Het project werkt met
verschillende opdrachten en werkvormen.
Soms zijn er ook opdrachten om thuis te doen.
Deze hebben als doel de kinderen en uzelf
even stil te laten staan bij het geloof en zo
elkaar op weg te helpen naar de Eerste Heilige
Communie. De bijeenkomsten zullen op de
zondagochtenden plaatsvinden, voorafgaand
aan een familieviering in de kerk. En ook nog
een andere zondag in de maand voor de
viering, dus twee keer per maand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via: eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl.

Inschrijven voor het Eerst Communie Project
kan via het online formulier op onze website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/eucharistie

U kunt uw kind inschrijven tot
31december 2024,

De bijdrage voor het project bedraagt €60,-.
Dat is inclusief het werkboek en er worden
professionele foto's op de dag zelf gemaakt.
Deze bijdrage is verplicht.

Indien u nog een extra gift aan de kerk wilt
doen, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee.

Hartelijke groet van de werkgroep
Eerste Heilige Communie,

Pater Eko, Pastor Rob Mascini, Tina Adryos,
Carmen Brown en Elisdngela Van Bentem.
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Caritas en Kerst

Op 17 november was
werelddag van de Armoede.
Tijdens dat Caritas-weekend
ontvingen we van veel
parochianen een financiéle
bijdrage. Veel dank daar
voor.

N

78
caritas

Ook in Hoofddorp zijn er mensen die door
omstandigheden, ziekte, scheiding of domme
pech onvoldoende inkomen hebben om de
touwtjes aan elkaar te knopen. Vaak is dit
onzichtbaar voor hun omgeving. Het zijn
mensen die NET niet in aanmerking komen
voor steun van de overheid. Of die verdwaald
zijn in een doolhof van lokketen en regels van
de sociale instanties.

Zoals een moeder van 2 pubers op het MBO, ze
wordt ontslagen in de proeftijd. Er zijn
prablemen bij het aanvragen van een
WW-uitkering en na een paar maanden is het
geld op aan huur en boodschappen. Er moeten
boeken voor de dochters worden gekocht en
dan gaat ook nog de wasmachine stuk...

Financiéle nood maar ook de aanhoudende
onzekerheid of er volgende week nog geld is
voor noodzakelijke boodschappen geeft veel
zorg, leed, slapeloze nachten en stress.

Onze Parochiéle Caritas kan mensen met
geldzorgen ondersteunen en helpen om het
hoofd boven water te houden.

De Caritas geeft met de Kerst een aantal
mensen of gezinnen met grote geldzorgen een
kleine financiéle bijdrage. Zodat ze wat extra
hebben om Kerst te vieren..

Als u wil bijdragen om, via ons, mensen in nood
daadwerkelijk te helpen, dan kunt uw bijdrage
overmaken naar gironummer: NL 85 RABO
0324505817 of gebruik maken van de QR-code.

Kent u mensen die hulp nodig hebben of heeft
u zelf grote financiéle zorgen neem dan contact
op met een pastor of
caritas@hjoannnesdedoper.nl of bel het
parochiesecretariaat via 023 - 563 8145,

Omzien naar elkaar. Samen kunnen we er voor
zorgen dat er geen mensen worden
buitengesloten.

Oproep: herenkleding gevraagd

De Caritas heeft een vraag gekregen van pastor
Liduine Thorn van de justitiéle inrichting van
Schiphol. Er verblijven daar ongeveer 300

voornamelijk mannen die kleding nodig hebben.

Heeft u herenkledingvoor deze groep mensen?
Dan kunt u die afgeven bij het
parochiesecretariaat met een sticker erop met
'herenkleding. Bijvoorbaat hartelijk dank!
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Uit barre wintergrond

Tekst: Ria Stolk

De Hollandse winters zijn niet meer wat ze geweest

zijn. Dikke lagen sneeuw en strenge vorst lijken
steeds meer iets uit het verleden. Vanwege
klimaatsverandering verrassen deze winterse
traktaties ons niet zo vaak meer. Barre
wintergrond lijkt in het Hollandse landschap ver te
zoeken.

Toch...

Tussen het gevallen blad op de koude zwarte
grond staat in de Bijbelse tuin een mooie kleine
plant. Hij heeft zacht getinte bloemen met een
geel hart. Het witbloeiende soort, is een ware
magneet voor natuur- en tuinliefhebbers.
ledereen kent hem wel, immers tuincentra staan
er in de maand december vol mee.

We hebben het over de helleborus ook wel
kerstroos genoemd. Met zijn tere bloemen in
verschillende kleuren brengt de plant een
vleugje schoonheid in de sombere
wintermaanden. De plant kent een rijke
geschiedenis en symboliek. Mooie verhalen en
prachtige legendes zijn over de helleborus in
omloop.

Bijbelse Tuin

In de adventsperiode wil dit kleine wondertje
van de natuur ons iets vertellen over dat oude
verhaal waarvan de profeet Jesaja sprak. Een
klein twijgje dat ontspringt aan de stam van
Jesse. Jesaja 11 vers 1.

Die woorden van Jesaja hebben in de loop der
eeuwen tekstschrijvers geinspireerd tot het
maken van de meest mooie gedichten en
liederen. Het twijgje werd in sommige gevallen
vervangen voor een roos. Bij het zien van deze
helleborus komen de woorden van een van die
bekende liederen als vanzelf boven. Een lied dat
in kerken en kathedralen door koren, solisten
maar ook in samenzang in verschillende versies
gezongen wordt.

Er is een roos ontloken

uit barre wintergrond,

zoals er was gesproken

door der profeten mond.

En Davids oud geslacht

is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

Al zijn de winters misschien niet meer wat ze
geweest zijn. Toch blijft de natuur ons in kleine
dingen vertellen over een nieuw begin!
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Oekraine heeft het zwaar te verduren

Uw materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Rusland blijft onverminderd zijn bommen op Oekraine werpen, terwijl de situatie in het land steeds
nijpender wordt. Op maandag 11 november hebben wij voor de vierentwintigste keer uw

waardevolle donaties afgeleverd.
De giften zijn weer in grote dankbaarheid aanvaard. Helaas blijft er nog steeds behoefte aan van
alles, dus blijf geven!

v " 'F N = VIRA. . ‘h/
Dagelijks worden meer mensen gedwongen om
hun huis en haard achter te laten, omdat de
aanvallen vanuit Rusland steeds heviger
worden. Oekrainers zoeken hun toevlucht
steeds verder naar het Westen, op zoek naar
veiligheid en een toekomst.

Het is hartverscheurend om te zien hoe
Oekrainers gedwongen worden alles achter te
laten, vaak met nauwelijks iets mee. We mogen
dit niet vergeten.

De Oekraiense strijd om zich te verdedigen
wordt steeds moeilijker. De nood blijft enorm,
en de hulp blijft dan ook van essentieel belang.
Uw donaties maken echt het verschil.

Daarom blijven wij u vragen te doneren voor
zover mogelijk. Wellicht kunt u in uw omgeving
vragen of er nog iets beschilbaar is: uw buren,
vrienden en familie,

Blijft u doneren, want dat is nog steeds hard
nodig.U kunt financieel bijdragen (zie
verderop), maar ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan;

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en
T-shirts.

Ook shawls, mutsen en handschoenen.

Het kan straks weer een lange koude
winter worden!;

. Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de viucht en in nood;

. Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,
misschien staat er nog een in uw schuur;

Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID van

de spullen.

Het uitzoeken van de kleding is erg veel werk, U
helpt ons geweldig door de kleding schoon,
heel en gesorteerd in heren-, dames- en
kinderkleding in te leveren. Dit in een plastic
tas of in een doos te doen (niet dicht zodat wij
er nog iets bij kunnen doen) en op de doos of
tas een code te schrijven: heren 18A, dames
18B, kinderen 18C. Dekens, slaapzakken en
dekbedden 9B.

Inleveren van uw donaties kan bij het
secretariaat in het Parochiehuis van de Joannes
de Doper kerk. Het secretariaat is geopend van
maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00
uur. Als u zich meldt doet iemand van het
secretariaat de garage open alwaar uw spullen
worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op:
IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp

Wederom dank voor uw aandacht en bijdrage.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren
Jan Weijzen - 81 jaar

Jan werd geboren op 13 september 1942 te
Susteren. Samen met zijn 6 broers had jij een
prettige jeugd. Het enige vervelende was dat,
wanneer Jan uit school kwam, hij van zijn vader
spijkers uit oude planken moest halen. Jan ging
naar de HTS waar hij bouwkunde studeerde. Na
de HTS ging hij werken bij de gemeente
Roermond.

Tijdens een bruiloft leerde hij Paula Alberts
kennen en, zoals een spreekwoord zegt, van
een bruiloft komt een bruiloft! Jan en Paula zijn
in 1964 getrouwd, hun dochter werd geboren in
Sittard en hun zoon in Roermond.

In 1970 kreeg Jan een baan bij de gemeente
Haarlemmermeer. Dat betekende verhuizen, tot
groot verdriet van Paula. Zij vertrok niet graag
uit Limburg. Het gezin verhuisde naar
Rijsenhout en vervolgens in 1976 naar
Hoofddorp.

Jan werd bouwprojectmanager waar hij 0.a. met
de bouw van het raadhuis (nu afgebroken) en
het cultureel centrum werd belast.

Paula en Jan werden trotse grootouders van
vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Zijn kinderen vonden hun vader een strenge,
lieve en zorgzame vader. Hij vond het belangrijk

dat zijn kinderen een goede opleiding volgden
en hielp hen met hun huiswerk. Later was Jan
dankbaar voor alle hulp die hij kreeg van zijn
kinderen en kleinkinderen.

Jan hield van voetballen en toen zijn kleinzoon
ging voetballen werd hij trainer/coach van
pupillen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Vele
takken van sport volgde hij op de TV.

In 1998 werd er een nier bij hem weggehaald.
De jaren die volgden kreeg Jan steeds meer
problemen met zijn gezondheid, met name met
zijn ademhaling. Er kwam nooit een klacht over
zijn lippen.

Op 28 augustus jl.is Jan overleden en op

4 september volgde de uitvaart in onze kerk,
geleid door Pater Eko. Tijdens de dienst zong
een vriend van de familie het Ave Maria. Hierna
volde de crematie in crematorium
Haarlemmermeer in Nieuw-Vennep.

Leerhuis Kerk & Israél

In het Leerhuis Kerk & Israél bezinnen we ons op de gelovige relatie met Israél.
We bespreken het boek Deuteronomium van rabbijn Jonathan Sacks.

Begeleiding: ds. Adri van der Wal
Kosten: € 5,- per avond

Aanmelden: ds. Adri van der Wal, a_vd wal@hotmail.com, tel. 023 - 563 0997

Dinsdag 21 januari 2025, 20.00 - 22.00 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@amail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres, gezins-

samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of

andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis: via het
parochiesecretariaat; Fundament: Ria van der
Veldt, per e-mail marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie door ziekte,
handicap of ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u op bezoek. Belt u gerust even
met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen, Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacatures voor vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stelt
u via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 1 kunt u

uiterlijk 8 januari 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral
op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote
kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook
een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar.
Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in
de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus.

Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen.
En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat
verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor
Kerstmis horen ze slecht nieuws. De pastoor komt in
paniek naar de kosteres toe rennen. ‘Brenda,’ zegt hij,
‘we moeten snel op zoek naar een nieuw kerstkind!
Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje
gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren!

Kindje, lief kindje. zo lahg verwacht,
Kindje, lief kindje. geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar in een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje. lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wohdere gestalte van God, onze Heer
Welkom jij, Kind, in ons lief en ons leed.
Wie weet deze Nacht hoeveel jij ol weet?
Kindje vah vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend, onwetend, zo wijs.

Uit de Bijbel

be engel zei: Jozef, zoon van david,

wees Niet bang Je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt

is verwekt door de heilige Geest.”
Mattelis 1:20b

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!’
Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. ‘Geen kerstspel
dit jaar,’ zucht Kik. ‘Ze kunnen toch een pop nemen!’
zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van
bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel
worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel!
De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren.
Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk
inkomen. Met Jeppe. En een piepklein baby’tje,
verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot,
en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noélle
heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat
vindt niemand raar.
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" Tekston: Marle de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



