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Pastoraal Woord

Als pelgrim door de deur van een nieuw jaar

Sommige
jaarwisselingen staan in
ons geheugen gegrift.
Bijvoorbeeld die van
1999 naar 2000: toen
gingen we als het ware
een deur door naar het
derde millennium.

U heeft nu Info nummer 1 van 2025 in handen.
Met de afgelopen jaarwisseling is het twééde
kwart van de eeuw aangebroken.

2025 is een bijzonder jaartal.

In de traditie van de Kerk is élk 25-ste jaar
bijzonder. Al sinds 1300 wijst de Paus elke 25
jaar een aanstaand nieuw jaar aan als Héilig.
Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot het
jaar van ‘Pelgrims van Hoop!

In de afgelopen Kerst Nacht heeft de Paus dit
Heilige Jaar officieel geopend: door via de
Heilige Deur de Sint Pietersbasiliek binnen te
gaan. Normaal is deze deur dichtgemetseld.
Slechts eens in de 25 jaar wordt die weer
opengemaakt. Pelgrims van over de hele wereld
kunnen in een Heilig Jaar via die deur naar
binnen. Op de drempel hebben velen een
intense gelovige ervaring: de ontmoeting met
Jezus. Want Jezus heeft gezegd: ‘IK BEN de deur.
Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij worden
gered. (Johannes 10,9)

‘Pelgrims van hoop': wat mij betreft een mooi
gekozen thema in een wereld die in de greep is
van groeiende onzekerheid. Hoop is een
dankbaar onderwerp om over te praten. ‘Wat
hoop jij?’ ‘Maar wat als je niet meer weet waar je
het zoeken moet?’ Maar vooral het woord
‘pelgrim’ houdt mij bezig. Wanneer bén je een
pelgrim? En: wat ddet een pelgrim?

Een pelgrim maakt een
reis naar een
bedevaarts-oord dat
een bijzondere
betekenis heeft. Een
pelgrim heeft dus een
plan en een déel.
Bijvoorbeeld het plan
om het graf van de
apostel Jakobus te bezoeken. Vanuit Nederland
is dat een lange wandeling, met als einddoel
Santiago de Compostela in Spanje.

Dat is wat deze pelgrim zal gaan dden.
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Maar wat maakt iemand écht tot een pelgrim?
Ik denk om te beginnen: kunnen Ids laten.

Om een einddoel te bereiken, moet je eerst
vertrékken: éver de drempel van je vertrouwde
huis stappen. Aan een reis durven beginnen
waarvan je alleen maar kunt hépen dat die je
bijzondere en betekenisvolle ervaringen gaat
brengen.

Een pelgrim kan ook op een andere manier op
reis gaan, dan door zich te verplaatsen in het
landschap. Het kan ook gaan om een reis in
geestelijk opzicht. Door éude dingen op een
nieuwe manier te doen, of - radicaler - nieuwe
dingen te gaan doen. Ook dat levert bijzondere
en betekenisvolle ervaringen op.

Als missionaire parochie willen wij daadwerkelijk
‘Pelgrims van Hoop' zijn! We houden de deuren
van onze gemeenschap niet dichtgemetseld;
maar zetten die wijd open voor nieuwe
gezichten. En we durven over drempels heen te
stappen. Want alleen als we 16s laten, kunnen
we de ervaring op doen die de samenwerking in
Jezus’' Naam brengt.

Want: Hij is de meest Heilige Deur!

emeritus diaken Han Hartog




Van het bestuur

In dankbaarheid terugkijken en met vertrouwen 2025 in

Terugkijken

Op de rand van het nieuwe jaar staan kranten
en tijdschriften vol met terugblikken. Ook als
parochiebestuur kijken we even achterom.

We hebben afscheid moeten nemen van enkele
oudere vrijwilligers die zich jarenlang hebben
ingezet, anderen kampten met ziekte en
ongemak. Soms liepen zaken wat stroperig en
niet alles wat we wilden hebben we ook
kunnen afronden.

Maar daar stond (en staat) veel tegenover:
dankbaarheid voor de niet aflatende inzet van
onze vrijwilligers, waaronder een flink aantal
nieuwe, de groei van ons jongerenkoor, de
jongeren-activiteiten en de groter en diverser
wordende Engelstalige gemeenschap. Andere
hoogtepunten: de internationale
Pinksterviering, de vele initiatieven van onze
paters en de grote respons op verzoeken tot
financiéle ondersteuning voor de pastorie.

In 2024 werd € 33.000,- opgehaald.

Waar veel katholieke gemeenschappen onder
druk staan, prijzen wij ons gelukkig samen te
komen in een groeiende geloofsgemeenschap
met een positieve ‘vibe' Dat was goed te
merken in de afgelopen kerstperiode.

We kunnen terugkijken op veel bezochte
vieringen met pakkende preken en prachtige
zang en muziek. Dat alles in goede banen
geleid door ons kostersteam in een mooi
versierde kerk waar ieder zich welkom voelt.

Vooruitkijken: pastoraal plan

Naast terugkijken is het zaak vooruit te blijven
kijken. Het pastoraal plan dat we samen het
afgelopen jaar concreet hebben gemaakt,
gebruiken we als leidraad. Onze speerpunten?
We breiden onze activiteiten voor kinderen en
jongeren uit en ondersteunen samenwerking
tussen de (internationale) gemeenschappen in
onze parochie. We versterken onze onderlinge

banden en communicatie want juist samen zijn
we onze parochie. We zoeken verdere
verbinding met de diverse Hoofddorpse
samenleving en zorgen voor geloofsverdieping
in catechese en liturgie waarbij 66k ruimte is
voor wie niet zo vaak in de kerk komt.

Vacatures

Genoemde doelen kunnen alleen verwezenlijkt
worden met de blijvend enthousiaste inzet van
onze vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben wij
een flink aantal nieuwe mensen mogen
verwelkomen. Toch
blijven er nog
vacatures open. Een
lang gekoesterde
wens is een nieuwe
secretaris (m/v) voor
ons bestuur en hulp
bij het communicatie
team (nieuwsbrief,
internet, brochures,
informatie enz.). Achter in de kerk en bij het
secretariaat ligt een lijst met overige vacatures,
ook met taken die slechts enkele uren of
dagdelen per jaar of maand vergen. Welkom!

VACATURE

Financién en gebouwen

In 2024 zijn we er samen in geslaagd door
middel van collectes en kerkbalans onze
begroting zo goed als sluitend te krijgen. We
vertrouwen erop ook in 2025 op uw steun te
mogen rekenen. Dankzij sparen, giften en
subsidies gaat komend jaar het broodnodige
groot onderhoud van onze gebouwen van
start. OQok hopen we eindelijk de financién rond
te krijgen om groen licht te krijgen voor de
lang verwachte renovatie van onze pastorie.
Mocht u nog, of nogmaals, willen bijdragen (er
is toch nog een behoorlijk gat te vullen) dan
vast hartelijk dank daarvoor.

(vervolgop p.7)




Zorg met Portugese warmte:
onze nieuwe buurvrouw Margarida

Sinds een aantal maanden hebben we een nieuwe buurvrouw in de voormalige boekwinkel.
Het is de sympathieke tandarts met Portugese wortels: Margarida Cardoso.
De redactie is even gaan buurten voor een kop koffie, een leuk gesprek en een rondleiding.

Een passie voor tandheelkunde

Kun je wat over jezelf vertellen? “Ja, ik hou echt
van mijn beroep. Ik vind het heel leuk. Ik ben
blij met wat ik doe, met wat ik voor de mensen
kan betekenen en ik ben continu bezig om mij
te ontwikkelen. Ik studeer veel. Er gebeurt altijd
heel veel in de praktijk. Maar ik heb een kleine
praktijk. Zo kan ik werk en privé combineren.
Want ik heb een zoon van twee jaar dus ik wil
ook tijd houden voor mijn zoon, voor mijn
familie en ook voor dingen buiten werk.”

Van Portugal naar Nederland

Ze heeft in Portugal gestudeerd. “Ik wilde graag
iets doen met zorg en gezondheid. Het werd
tandheelkunde en dat heb ik met veel plezier
gestudeerd.” Dat was in Portugal, maar hoe ben
je in Nederland terecht gekomen? “Mijn man
heeft economie gestudeerd aan de universiteit
in Groningen. Hij vond het leuk om hier te
wonen en dus namen we het besluit om hier te
blijven. Dat is niet altijd makkelijk. Vooral nu we
een kleine hebben mis ik de nabijheid van de
familie enorm. We hebben geen familie in
Nederland. Ik heb dagelijks goed contact met
de familie in Portugal, maar toch.”

“lk wil heel goed zorgen voor
de mensen. Dat zij met een
glimlach naar buiten gaan.”

De weg naar een eigen praktijk

Margarida had al een praktijk in Hoofddorp voor
ze verhuisde naar de nieuwe praktijkruimte
naast de kerk. “Na mijn studie heb ik bij
verschillende praktijken gewerkt en ook aan de
universiteit. Op een gegeven moment vroeg de

tandarts in Pax of ik zijn praktijk wilde
overnemen. Daar heb ik toen 'ja’ op gezegd
want ik wilde ondertussen ook iets voor mijzelf.
Dat is nu zes jaar geleden. Het was een leuke
praktijk met trouwe patiénten. Maar wel een
maatschap met andere tandartsen, dus nog
niet helemaal mijn eigen praktijk. Een paar jaar
geleden ging ik daarnaar op zoek. Ik zocht en
zocht, maar kon niets vinden!”

Een nieuwe praktijk naast de kerk

Hoe kwam je in contact met de parochie? “lk
kreeg een mail van Ivonne, een lieve patiénte
die ook actief is in de kerk. Ik ben haar
dankbaar. Zij zei: “Margarida, ik heb wat voor
jou gevonden! [k keek waar het was en zag dat
het de kerk was. Ik dacht: dat kan niet. Maar het
kon wel en ik ben spontaan gekomen en toen
ik de ruimte zag wist ik het meteen: dit moet
het worden. Het is een mooig, lichte ruimte en
boven is ook leuk. Dus ik heb het besproken
met mijn man en technische mannen en
iedereen was positief. Het is makkelijk te
verbouwen, de omgeving is veilig en schoon en
er is parkeerplaats genoeg. Dus wat kan ik
beter voor een praktijk wensen dan dit?”




Warme relaties en nieuwe patiénten

Hoe bevalt het? Gaat het zoals je had gehoopt?
"“Ja, zelfs beter dan ik had verwacht. Ik vind de
ruimte perfect, maar ook de mensen. De
vrijwilligers van de kerk die hier komen. In Pax
was ik meer geisoleerd, maar hier bij de kerk
komen elke dag mensen. De interactie met de
mensen vind ik heel leuk!”

"lk voel mij verbonden
met de kerk."

Komen er ook nieuwe mensen nu je hier zit?
"Ja, vorige week kwamen er nog spontaan twee
nieuwe patiénten die vlak bij de kerk wonen.
Hele aardige mensen. Ik heb nog ruimte voor
nieuwe patiénten. Veel mensen willen op
vrijdag komen, maar dan werk ik niet vanwege
de werk-privé-balans. Maar ik ben wel bezig om
te kijken of ik een tandarts kan vinden voor de
vrijdag. Dat is lastig voor een kleine praktijk.”

Verbondenheid met de kerk

Heb je nog iets bijzonders met de kerk? “lk ben
heel katholiek opgevoed. In Portugal wonen
mijn ouders viak achter de kerk!” Ze lacht:
“Portugees is echt 100% katholiek, dat hoort
erbij. Ik ga niet zo vaak als ik wil, maar ik voel
me verbonden met de kerk. Zeker. En ik ben blij

dat er nog de traditie is en dat hier nog veel
mensen naar de kerk gaan. En dat er mensen
uit allerlei landen komen.”

Zorg met een glimlach

Ze is bescheiden over wat haar misschien
anders maakt dan andere tandartsen, maar ze
is wel duidelijk over wat haar drijft. “lk doe elke
dag mijn best en ik wil heel goed zorgen voor
de mensen. Dat zij uit de stoel komen, met een
glimlach naar buiten gaan en tevreden zijn
over het resultaat” Het liefst ziet ze dat mensen
blij zijn dat ze naar de tandarts mogen. “Ja
inderdaad, dat je voelt
dat je in vertrouwde
handen bent en dat je
een warm gevoel krijgt
als je hier binnenkomt.”’
Margarida zorgt dat ze
op de hoogte is van de
laatste ontwikkelingen
in haar vak en haar
praktijk is dan ook
voorzien van de
modernste apparatuur. We sluiten af met een
rondleiding door de praktijk. Met het
spreekwoord over goede buren en verre
vrienden in gedachten, kunnen we gerust
zeggen dat wij blij mogen zijn met onze
nieuwe buurvrouw.

(vervolg van p. 5, van het bestuur)

Samenwerken

We zijn blij met de steeds nauwere band met de
parochies van Nieuw Vennep/ Buitenkaag.
Pastoraal, als SVD, in de liturgie maar ook
concreet bij het
dagelijkse reilen en
zeilen. Samen
versterken we elkaar
en leren van elkaar.
Ook komend jaar
trekken we samen
op. Het geloof
uitdragen, samen vieren, feesten en rouwen.
Als open, welkome kerken voor iedereen. Voor

geloof, verdieping of alleen om een kaarsje op
te steken.

Tenslotte

Samenwerking, open en transparant, daar staan
we voor als geloofsgemeenschap en als
bestuur. Aarzel niet om ons waar nodig aan te
spreken, te bellen of te mailen. Met Gods zegen
zorgen we ook in 2025 weer voor een open,
levendige Joannes de Doper-parochie.

Namens het bestuur,
Stef Franke,
vice-voorzitter




Alpha start weer!
Doe mee en/of nodig iemand uit

Na vier succesvolle edities gaat Alpha weer van start op 12 maart.

Alpha is een serie van bijeenkomsten over het geloof. Voor mensen die nog onbekend zijn met het
geloof, maar ook voor parochianen en andere geinteresseerden. Het is gezellig en inspirerend.
Alpha verrijkt je. Dat blijkt telkens weer. Mensen die eerder meededen aan Alpha vonden de goede
sfeer bijzonder en ze vonden het fijn om ervaringen en ideeén met elkaar te delen.

Twijfel dus niet langer en meld je vandaag nog aan.

In de bijeenkomsten ontdek je meer over het christelijk geloof. Er is alle ruimte om het gesprek aan
te gaan en je vragen en ideeén te delen. Elke bijeenkomst begint met een interessante inleiding,
koffie/thee met wat lekkers en is er gelegenheid om verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld
worden. Samen zoeken we naar antwoorden.

Wanneer?
1x in de twee weken, op woensdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur en zaterdagmiddag 31 mei. Als je
een keer niet kunt deelnemen, is dat geen probleem.

Woensdagavond 12-3-2025
Woensdagavond 26-3-2025
Woensdagavond 9-4-2025
Woensdagavond 23-4-2025
Woensdagavond 7-5-2025

Zaterdagmiddag 31-5-2024
Woensdagavond 4-6-2025
Woensdagavond 18-6-2025
Woensdagavond 2-7-2025
Woensdagavond 16-7-2025

Woensdagavond 21-5-2025

Waar? In Fundament of het Parochiehuis.

Meer informatie of aanmelden?
Aanmelden: www.hjoannesdedoper.nl/alpha
Of stuur een bericht naar: catechese@hjoannesdedoper.nl.

"Het was een cadeavtje”

(oud-deelnemer)

Tip: Nodig iemand uit voor Alpha en kom gezellig samen naar Alpha.

600 oliebollen voor het goede doel

Op 30 december was het gezellig druk in in de
tuin van de pastorie. Vrijwilligers bakten
oliebollen voor Café Connect in het Brandpunt.
In Café Connect worden vluchtelingen uit het
AZC gezien, gekend en geliefd. Men kan elkaar
ontmoeten, de taal leren en er is ruimte voor
ontspanning. De oliebollenactie hielp om dit
goede werk voort te zetten. Er werden maar
liefst 600 oliebollen verkocht.




Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2025 van start

Het weekend van 1 en 2 februari starten we de Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende
actie van het land. Plaatselijke kerken vragen hun leden om de jaarlijkse financiéle bijdrage.
Deze week viel bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (0ok weer) mee?

Waarom Kerkbalans?

Uw bijdrage is onmisbaar om het
samen-kerk-zijn ook in 2025 vorm en inhoud te
geven. De parochie krijgt immers geen geld uit
Rome of van de Bisschop. Zij kan alleen bestaan
dankzij de financiéle steun van de parochianen.
En door de inflatie zijn de kosten ook voor ons
flink gestegen. Afgelopen jaar was de inflatie
4% en over de laatste vijf jaar zelfs 23%. Aan
iedereen voor wie dat mogelijk is, vragen we
daarom de kerkbijdrage dit jaar met 5% te
verhogen. Doet u nu nog niet mee aan
Kerkbalans, dan vragen wij u dit te
overwegen. Want samen zorgen we voor het
vele goede werk van onze parochie.

Kostenbeperking en lening

Dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers
kunnen we gelukkig veel kosten beperken of
zelfs vermijden. In april 2024 hebben we
zonnepanelen geplaatst op het dak van de
dansschool achter de kerk. Hiermee besparen
we op onze energierekening. De
huurinkomsten zijn verhoogd, dank zij de
komst van Tandartspraktijk Cardoso in ons pand
naast de kerk. Dit zorgt in de komende jaren
voor voldoende batig saldo om een lage rente
lening aan te gaan bij het Monumenten
Restauratiefonds van de provincie, als
onderdeel van de financiering van de
noodzakelijke restauratie van de pastorie.

Actie L

Kerkbalans

GEEF
VANDAAG

| VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

Hoe staan we erbij?

We zijn blij met de gestage groei van het aantal
nieuwe kerkgangers, de groeiende opbrengst
van de wekelijkse collectes en de 8% toename
van het aantal deelnemers aan Kerkbalans in
2024, waarmee ook de opbrengst van de actie
Kerkbalans afgelopen jaar is toegenomen.
Graag moedigen we u van harte aan om deze
positieve ontwikkelingen vast te houden en
door te zetten. Kerkbalans is en blijft daarbij
heel hard nodig.

Zo draag ik bij:

Maak uw jaarlijkse kerkbijdrage over op
NLO6INGB 0000172863 of

NL70RABO 0324501528 ten name van
RK Parochie H Joannes de Doper, onder
vermelding van Kerkbijdrage 2025.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

// RUSTPUNT,

Actie
Kerkbalans

IN EEN DRUKKE et vandaag voor
WERELD

de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK




Deadlines en data INFO 2025

Hiernaast is nogmaals het schema

Nummer [Periode Uiterste | Aflever- Afhaal- ot dasaliias an Tt veorda
datum datum datum Sy ool
koDii vanaf | huidige jaargang opgenomen.

1 feb-mrt [01-02 t/m 14-03 woO08jan | di28jan | wo29jan | De periodebenamingen van de

2 mrt-apr |15-03 t/m 25-04 wo 19feb | di11mrt | wo 12 mrt nummers zijn enigszins verbeterd.
3 aprjun [26-04 t/m 06-06 wo 02 apr | wo 23 apr | do 24 apr

4 jun-jul |[07-06 t/m 18-07 wo 14 mei | di03jun | wo 04 jun | Wist u ook datin elke INFO op

5 jul—aug 19-07 t/m 29-08 wo 25jun dl lSqu WO lﬁiﬂl b|adZIJde3dE data van dedeadline
6 aug-sep [30-08t/m 10-10 wo 06 aug | di 26 aug | wo 27 aug

7 okt-nov [11-10t/m 14-11 wo 17 sep | di07 okt | wo 08 okt en het afhalen van het

8 nov-dec [15-11t/m 19-12 wo 22 okt | di 11 nov | wo 12nov| eerstvolgende nummer is

9 decjan |20-12t/m 30-01-26 | wo 26 nov | di 16 dec | wo 17 dec opgenngn?

Dank van diaken Rob Mascini

Beste parochianen,

Deze zomer werd er bij mjj een ernstige ziekte ontdekt. Eind november is in het Antoni van
Leevwenhoekziekenhuis gelukkig alle kwaad weggehaald. Het was een flinke operatie en ik heb een paar
maanden moeten revalideren. Maar het ziet er nv naar vit dat ik in febroari weer kan voorgaan.

Wat ben ik dankbaar dat mij dit vergond is! Dank ook aan de dokters en verpleegkondigen om hun
wijsheid en hon kondigheid! En dank aan het thuisfront dat mijj zo liefdevol heeft opgevangen en
verzorgd!

Maar ik wil ook heel bijzonder v allemaal bedanken. Want al die kaartjes, lieve groeten, al die gebeden en
al die kaarsjes wat waren die belangrijk en wat hebben die me geholpen! Heel veel dank, en ik hoop
iedereen weer gavw te ontmoeten!

Pastor Rob Mascini

Marthagroep

Woensdag 12 februari 2025 vanaf 16.30 uur zijn aan de beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter, Remy en Rod.

Woensdag 12 maart 2025 vanaf 09.00 Uur de dames Remmerswaal, Ruiter, Kunz en dhr. Latupapua
en woensdag 12 maart 2025 vanaf 16.30 uur weer de groep van de Filipijnen.

Heeft u tijd en wilt u meehelpen dan bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598

Helpt u mee op 6 maart 2025?

Op donderdagochtend 6 maart 2025 vanaf 09.00 uur vragen we uw hulp om samen met elkaarin
het parochiehuis de Vastenactie brieven en folders in enveloppen te doen, zodat deze met de INFO
kunnen worden verstuurd. Dit is altijd heel gezellig met elkaar. En zo draagt u bij aan een
succesvolle Vastenactie. We beginnen om 9.00 uur. Komt u ook helpen? U kunt dit doorgeven aan
Wim Piels (vom-groep@hjoannesdedoper.nl) of aan het parochiesecretariaat.
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Vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

vrijdag 28 februari 2025 17.00: Vredesvesper; locatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 12 én 19 maart 2025
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

woensdag 19 februari 11.00 pater A. Toppo (onder voorbehoud)
woensdag 19 maart 11.00 pater A. Toppo

GELOOF
SAMEN | Geef vandaag voor
VIEREN de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Actie
Kerkbalans
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Overzicht vieringen kerk en kapel 1 februari - 14 maart 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 1feb 19.00 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
- Overl. ouders Koeckhoven-van Haaster, Walther en zegen over hun gezin

Opdracht van de Heer in de tempel; Maria Lichtmis

zo 2feb  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Gemengd koor
- Overl. ouders Koeckhoven-van Haaster, Walther en zegen over hun gezin
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di 4feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
do 6feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 8feb 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor M. Verheijen
5e zondag door het jaar
zo 9feb 10.00 Familieviering; pater A. Toppo; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
di 11feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
do13feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 15feb 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor M. Verheijen
6e zondag door het jaar
zo 16feb 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; Intern. Choir John the Baptist
di 18feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
do20feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 22feb 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf
7e zondag door het jaar
zo 23 feb 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
di 25feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
do27feb 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

12



Vervolg vieringen kerk en kapel 1 februari - 14 maart 2025

za 1Tmrt 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor E. Tulen
- Frans Koeckhoven

8e zondag door het jaar

zo 2mrt 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
- Frans Koeckhoven
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
di 4mrt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Aswoensdag
Vastenactie (extra collecte)
wo5mrt 19.30 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Maranatha
do 6mrt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 8mrt 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en pastor L. Mesman; Odyssee

Eerste zondag in de veertigdagentijd
Vastenactie (extra collecte)

zo 9mrt 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
di 11mrt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
do 13 mrt 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)
za15mrt 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor M. Verheijen

Tweede zondag in de veertigdagentijd
Vastenactie (extra collecte)

zo 16 mrt 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

EEN
KAARSJE | || Gestvandiagwo
OPSTEKEN = “‘* ™o

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Actie
Kerkbalans
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Een middag vol poézie

De natuur en de beelden in de Bijbelse tuin
spreken tot ons in kleuren, geuren en geluiden.
Op een zaterdagmiddag in de landelijke week
van de Poézie (30 januari tot en met 5 februari
2025) nemen Leo Mesman en Ria Stolk je mee
tijdens een inspirerende wandeling en vertalen
we die magie naar woorden.

Of je nu een liefhebber bent van gedichten, zelf
schrijft, of gewoon wilt genieten van de
schoonheid van de kunstwerken, natuur en
taal, het samenzijn, dan ben jij van harte
welkom bij onze poéziewandeling.

Ook is er ruimte om binnen gezellig onder het
genot van een kopje koffie of thee elkaar te
ontmoeten. En natuurlijk is er dan de kans om
je eigen werk te delen. Breng dus vooral je
eigen geschreven gedicht mee.

Of je lievelingsgedicht!

Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten en
bedenk dat warme kleding en warme schoenen
handig zijn!

Aanmelden via:
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

Zaterdag 1 februari 2025, 14.00 - 16.00 uur
Fundament en Bijbelse Tuin

Biblioloog

Samen een bijbelverhaal verkennen.
identificeer je met verschillende bijbelse
personen en leen hen jouw stem. ledere stem
helpt het verhaal dieper te kunnen begrijpen.

Een Biblioloog is een interactieve uitleg van de
Bijbel. Deze manier van bijbellezen is
ontwikkeld door de Amerikaanse Jood Peter
Pitzele. Het is een moderne vorm van de Joodse
interpretatie, Midrasj. Je kijkt niet alleen naar de
tekst (‘zwarte vuur’) maar ook naar de
tussenruimtes (‘witte vuur’), wat leidt tot vragen
zoals: Wat dacht of voelde een bijbelse figuur?
Door in deze figuren te kruipen, ervaar je het
verhaal van binnenuit. Het combineren van
verschillende stemmen helpt de betekenis van
het verhaal te verrijken.

Aanmelden: ds. Barbara Heubeck,
b.heubeck@pghoofddorp.nl
oftel. 06-1611 2579

Dinsdag 4 februari 2025, 19.30 - 20.45 uur
De Ark, Muiderbos 36

Stilteviering
Steeds anders, toch hetzelfde

Kenmerk van de maandelijkse stiltevieringen is
de stilte, toch zijn ze steeds net iets anders.
Dat maakt dat ze een brede groep bezoekers
aantrekken.

Sinds maart 2024 organiseert de Raad van
Kerken elke maand in De Ark een stilteviering.
Afwisselende voorgangers en leden van de
lidkerken van de Raad werken aan de
voorbereiding, waardoor elke viering een eigen
sfeer krijgt. Rond de stilte is veel rust en ruimte,
korte teksten, rustige korte liederen, vaak uit
Taizé of lona, muziek, iconen en soms een
schilderij en veel lichtjes.

Na afloop is er koffie en thee en voor wie wil
gelegenheid tot gesprek.

Voor vragen, reacties of suggesties:
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl.

Woensdag 5 februari 2025, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36
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Gedichten over ‘mijn stad’

Tot 23 februari is in De Ark de tentoonstelling
‘Nieuw licht op stad en land’ met werk van

Rik Verdenius. Hij probeert in zijn aquarellen de
sfeer van een plek te vangen en de kijker daarin
mee te nemen, zodat je bijna de geluiden erbij
kunt horen en kunt zien wat voor weer het was.
Rond de expositie organiseren Facebookpagina
‘Poézie in Hoofddorp' en Cultuur in De Ark een
gedichtenmiddag en gedichtenwedstrijd over
‘mijn stad’ Dan lezen en luisteren we naar
bestaande en nieuwe gedichten over ‘mijn stad’

Meedoen? Stuur je favoriete gedicht op of schrijf
je eigen gedicht over ‘mijn stad’ en stuur het op
voor 5 februari 2025 naar
cultuurindeark@pghoofddorp.nl

Wie weet kun je dan zelf voorlezen bij de
schilderijen van Rik Verdenius in De Ark.
ledereen is welkom om te komen, ook als je
alleen wilt luisteren!

Zondag 16 februari 2025, 15.30-17.00 uur
De Ark, Muiderbos 36

Rik Verdenius, aquarel 'Negen Straatjes llI'

Sacred dance

We dansen rondom een bloemstuk als het

midden van de kring, op mooie en afwisselende
muziek. Docente Marleen Ritzema stelt dat of we
nu jong zijn of oud, het samen dansen helend is.

In ons dansen kun je de vormen van het kruis en
een cirkel herkennen, die geen einde heeft.

Kosten: 4 euro per keer als bijdrage voor thee en
koffie, verwarming van de ruimte.

Voel je welkom en geef je op bij HediHegeman:
hegemanhedi@gmail.com.

Maandag 3 maart 2025, 14.00 - 16.00 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

Leven op de Tent of Nations

De actie Vredeslicht uit Bethlehem net voor
Kerstmis zoomde ook in op de Tent of Nations, in
Bethlehem, nauw verbonden met de kerk daar.
Vrijwilligers zijn voor Tent of Nations belangrijk:
het remt kolonisten uit de illegale
nederzettingen af om geweld te gebruiken en
ook het Israélische leger en de rechtspraak.

Theoloog Martin Kemperman was daar meerdere
keren en komt hierover vertellen op de
volgende Palestina-avond in De Ark. Hij
bespreekt ook welke plek Tent of Nations in het
geweldloze verzet van Palestijnen heeft en hoe
de link met kerken is.

Leo Mesman en Rien Wattel leiden deze avond.
Aanmelden bij rien.wattel@quicknet.nl

Donderdag 6 maart, 20.00 uur
De Ark, Muiderbos 36
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ﬂ;i’iﬂ@%%m% Het Kmde'rkoor op pad,
Www.hjoannesdedoper.nl dank aan Iedereen!

leder jaar wordt er na een van de familievieringen gecollecteerd voor het kinderkoor.
Een dank je wel van de parochianen voor alle mooie vieringen die de kinderen ondersteunen.

Afgelopen december was het weer zo ver. De kinderen zijn op uitje geweest, springen in Aalsmeer.
Een hele leuke middag, met veel gezelligheid en springplezier.

Heel veel dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

Ook dit jaar is het kinderkoor weer geregeld in de kerk om de familievieringen te begeleiden.

En denk je, ik wil ook graag meedoen?
Van harte welkom, iedere woensdag van 18.30 uur tot 19.15 uur oefenen we in de kerk.
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Bezinning in Vastentijd met sobere maaltijden

De maaltijd is van 18.00 tot
circa 19.00 uur. Inloop is vanaf 17.45 uur.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven
dat na aftrek van de kosten wordt gedoneerd
aan het goede doel dat voor die maaltijd geldt.

Op zes woensdagavonden in de Vastentijd zijn er sobere maaltijden op
wisselende locaties van Hoofddorpse kerken waaraan u kunt deelnemem ter
bezinning. De maaltijd bestat uit vegetarische soep en brood. Hierbij passeert
elke avond een presentatie en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.

Reserveren kan via e-mail, telefoon of
intekenlijst (op sommige locaties).

Voor alle maaltijden tegelijk kunt u reserveren
via soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

Meld u uiterlijk maandag aan voor de maaltijd.

Programma sobere maaltijden 2025

5 maart 2024 Parochiehuis, Kruisweg 1073
Energiebesparing

In Uganda briketten van GFT-afval, in plaats van
houtskool. Ock wij kunnen energiebesparen.
Wim Piels (Vastenactieproject) en

Angelique Verdegaal (Energiebank H'meer)
vertellen ons hierover.

Opgeven parochiesecretariaat:

tel 023 - 563 8145 (9-12 uur) 6f email
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

12 maart 2025 Het Fundament, Kruisweg 1069
Café Connect

Elke vrijdagmiddag iis Café Connect met koffie,
thee, een spelletje en oefeningen in de
Nederlandse taal is het een ontmoetingsplek
voor de bewoners van het AZC Crown Plaza en
de Nederlandse vrijwilligers.

Sandra Dekker van Stichting Gave organiseert
Café Connect en komt erover vertellen.
Opgeven parochiesecretariaat:

tel 023 - 563 8145 (9-12 uur) 6f email
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

19 maart 2025 Doopsgez. Kerk, Hoofdweg 691
De Herbergier in Nieuw-Vennep

De Herbergier is kleinschalig wonen voor
mensen met geheugenproblematiek.
Miranda Witte gaat ons er meer over vertellen.
Opgeven bij Diderika de Groot,
jenddegroot@hotmail.com, of

tel. 06 - 5430 4254

26 maart 2025 Het Brandpunt, Hoofdvaart 770
Onderwijsproject Noord-Uganda

PGH ondersteunt volwassenenonderwijs in
Noord-Uganda voor hen die in de jaren van de
rebellenoorlog nooit naar school zijn geweest.
Ans van der Schors vertelt ons er alles over.
Opgeven bij Anita de Vries,
mpksoberemaaltiid@gmail.com,

tel. 06 - 2696 4918

9 april 2025 De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Fietsmaatjes Haarlemmermeer

Gast en vrijwilliger samen op de duofiets, voor
een gezellig uitje in de omgeving.

Thea v.d. Heijde (Fietsmaatjes
Haarlemmermeer) vertelt over deze vrolijke en
gezonde manier om er tdch op uit te gaan.
Opgeven bij Pia Jonkman:
pia.jonkman@ziggo.nl, tel 06 -2262 3000

16 april 2025 De Ark, Muiderbos 36
Wickevoorter Stadsboeren

De Wickevoorter Stadsboeren produceren op
drie hectare grond in Cruquius voedsel met
respect voor de aarde en dat wat er op de
aarde leeft.

Boer Martin en/ of boerin Ada nemen ons mee
op die weg.

Opgeven bij Frances Don,
francescwdon@hotmail.com,

tel. 06 - 8155 28 27
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Kruiswegmeditaties 2025; Pelgrims van Hoop

In de Vastentijd houden we elke vrijdag een meditatie bij de 14 Kruiswegstaties.
De voorganger is pater Eko Manek, en elke week zal hij worden geassisteerd door een andere

gastspreker.

In dit jaar waarin wij allen Pelgrims van Hoop
worden genoemd, zullen we elke vrijdag
letterlijk stilstaan bij elke statie van de
kruisweg.

Op deze wijze volgen wij de stappen langs de
lijldensweg van Jezus. Bij elke statie spreekt de
voorganger en de assistent een kort woord ter
overweging, afgewisseld met zang en gebed.
We eindigen deze rondgang bij de graflegging,
die niet het Einde is. We sluiten af in de Hoop
op Verrijzenis.

Er zijn in totaal zes avonden:
7,14, 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2025,
aanvang telkens 19.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd aan deze
rondgang deel te nemen. Zelf een keer?
Meld u dan bij het parochiesecretariaat.

Kerstviering en -brunch 2024

Georganiseerd door de Bezoekgroep van onze parochie

De inmiddels traditionele kerstviering en -brunch vonden op 10 december jl. in de zaal van het
Parochiehuis plaats. Parochianen die regelmatig contact hebben met iemand van de Bezoekgroep
en diverse genodigden waren bijeengekomen om de dienst bij te wonen en van de brunch te

genieten.

De viering werd voorgegaan door

pater Eko Manek. In gesprek met de aanwezigen
vroeg hij naar de mooiste herinneringen aan
Kerst en de vurigste wens voor henzelf of
omgeving. Zo ontstond een prachtige
compilatie van herinneringen en wensen.

Pater Eko deed nog duit in het zakje door een
prachtig Indonesisch lied, onder begeleiding
van zijn gitaar, ten gehore te brengen over zijn
herinnering aan Kerst in Indonesié.

Kerstmis brengt ons bij elkaar zoals familie, in
de naam van Jezus. Onder de geweldige
muzikale ondersteuning met orgel van de heer
Van der Hulst, werden de kerstliedjes uit volle
borst meegezongen.

De Kerstbrunch was georganiseerd door de
leden van de Bezoekgroep die daarvoor van
alles had ingeslagen. Hier werd van genoten.
De leden van de Quilt- en de Breigroep hadden
mooie attenties gemaakt en Hans Lauwers
verzorgde de techniek en fotografie.

Maar vooral elkaar ontmoeten en weerzien
deed saamhorigheid uitstralen.

We kunnen weer terugzien op een mooie en
waardevolle kerstbijeenkomst.

De Bezoekgroep: Betty, Else, Ineke, Ineke, Jenny,
Jessica, Lia, Sonja en Tiny.

Dank aan hen die bijstand hebben verleend om
deze bijeenkomst mogelijk te maken!

18



Opjeknieén...

Tekst: Ria Stolk

Bijbelse Tuin

Als bezoeker van de Bijbelse tuin kijk jemeestal naar dat wat je staande op ooghoogte kunt zien. De
tuinmannen van de Bijbelse tuin doen dat anders. Zij kijken vaak naar de grond. Ze zitten soms
letterlijk op hun knieén om de aarde met hun handen te bewerken.

Eigenlijk zou je ook eens op je knieén moeten
gaan zitten om te ontdekken wat er laag bij de
grond te zien is. Dat kan een bloem, een klein
struikje, een vrucht, beestje of beeld zijn.

Wie aan het begin van het eikenlaantje naar
beneden kijkt ziet daar iets liggen. Wat is het? Je
moet echt even bukken om goed te zien wat
het is.

Is het een vogel op een stuk steen? Is hij
gevallen, hoort een vogel niet in de lucht te
vliegen? Wie nog eens heel goed kijkt ziet dat
de vogel als het ware zweeft boven zijn
ondergrond.

Dit beeld werd op 21 juli 2018 in het
Eikenlaantje geplaatst. Het eerste beeld in een
serie die gaat over de schepping. Het is gemaakt
door de zusters van het Liobaklooster en loopt
vooruit op de zeven scheppingsdagen. Het is
gemaakt naar aanleiding van de beginverzen uit
het boek Genesis. "In het begin schiep God de
hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte, en de geest van God
zweefde over de wateren."

God brengt orde in de chaos, hij schept licht,
zon, maan sterren, zeeén en rivieren, vogels,
vissen, kruipende wezens, wilde dieren en de
mens. In de loop van dit jaar hopen we dat de
serie compleet gemaakt wordt. Dat we samen
met alle tuinliefhebbers kunnen genieten van
deze bijzondere beelden.

Het beeld met de duif ligt op de grond. Je zou er
zo aan voorbij lopen. Wil je het goed bekijken,
dan moet je ervoor door de knieén.

Eigenlijk wel mooi toch. Want op de knieén gaan
dat doet iemand die zijn partner ten huwelijk
vraagt, of misschien doe jij het in de kerk.
Sommigen doen het als ze aan het werk zijn in
de tuin.

Hoe dan ook op je knieén gaan heeft iets in zich
van eerbied, dankbaarheid, gebed.

Eerbied voor je partner, je medemens

verweg of dichtbij.

Eerbied voor de tuin, voor Gods schepping.
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Stille Omgang Amsterdam 2025

Gebedsintentie: “Vanwege het Mirakel: Luister naar de stem van God, Zijn oproep aanvaarden.”

De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 maart 2025.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was
geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.

In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie.
Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek

Gennaro Coppola

Benjamin Rack

aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van
uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden gelovigen.

De Omgangers weten zich al biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die zich
aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht
voor onderweg.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2025 als
intentie: “Vanwege het Mirakel: luisteren naar de

Stem van God, Zijn oproep aanvaarden”.

zie ook: www.stille-omgang.nl

Programma Stille Omgang via
O.L.\V. Geboortekerk Halfweg

Eucharistieviering in de O.L.V. Geboortekerk met
als celebrant broeder Bernard Zweers en diaken
Philip Weijers.

Na de mis vertrekt er een bus vanuit Halfweg
naar Amsterdam, om daar de Stille Omgang te
gaan lopen. Na afloop van de Stille Omgang
wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor
eigen rekening) om een broodje en kop koffie te
nuttigen in de Engelse kerk aan het Spui.

Om 23.00 uur wordt u vanaf de Engelse kerk
begeleidt naar het vertrekpunt van de bus die u
weer terug zal brengen naar Halfweg.

Kosten deelnemers per bus: € 12,50 per persoon.

Aanmelden: www.stille-omgang-haarlem.nl

0.L.V. Geboortekerk
Dr. Schaepmanstraat 7 te Halfweg
zaterdag 16 maart 2025, 20.00 uur
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren
Tony Mulder - Gigengack - 84 jaar

Tony werd geboren op 18 januari 1940 in
Amsterdam in de Jordaan. Ze was er erg trots op
in de Jordaan te zijn grootgebracht. Ze was
samen met een zus en vijf broers en ze heeft
een fijne jeugd gehad. Het is wel zo dat zij,
geboren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, het
laatste jaar in de oorlog heeft doorgebracht op
een boerderij buiten Amsterdam om aan te
sterken.

Tony kon goed leren en volgde de avond-HBS,
waar zij in 1957 haar klasgenoot Rein Mulder
leerde kennen. Ze waren stapel verliefd op
elkaar. Na de HBS volgde Tony een opleiding tot
medisch analiste en heeft in diverse
ziekenhuizen in Amsterdam gewerkt.

Na zeven jaar verkering vonden Rein en Tony
woonruimte (inwoning) in Amsterdam en zijn in
december 1964 getrouwd.

In Amsterdam werd dochter Nicole geboren en

hun zonen Arthur en Richard werden geboren opbrengen haar studie af te ronden.
in Mijdrecht. Tony volgde bij het FNV een cursus voor het
Van Mijdrecht verhuisde het gezin naar invullen van belastingpapieren en gaf hiermee

Nieuw-Vennep en elf jaar later naar Hoofddorp.  hulp aan seniorenverenigingen.

Een hobby van haar was tekenen en schilderen,
Tony begon aan een studie rechten maar viak was muzikaal en was jaren organist in De Ark in
voordat zij afstudeerde verongelukte hun zoon Hoofddorp. Ze is ermee gestopt na het
Richard. Door dit grote verlies kon Tony het niet  overlijden van zoon Richard.

Hun dochter Nicole vond haar moeder een
bescheiden maar sterke vrouw, was sociaal, kon
goed luisteren en was precies en secuur.

Tony kreeg problemen met haar gezondheid en
heeft haar eigen uitvaart geregeld. Op 25
augustus jl. is Tony overleden. De uitvaart in
onze kerk werd, op verzoek van Tony, geleid
door Leo Mesman. Haar man, kinderen en
kleinkinderen begeleidden Tony naar het
kerkhof waar zij werd bijgezet in het graf van
haar zoon Richard.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@amail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
tel. 06 - 2679 5701
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres, gezins-

samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of

andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis: via het
parochiesecretariaat; Fundament: Ria van der
Veldt, per e-mail marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie door ziekte,
handicap of ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u op bezoek. Belt u gerust even
met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen, Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacatures voor vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stelt
u via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 2 kunt u

uiterlijk 19 februari 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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g God is |iefde& KiK

Er hangt iets in de lucht, voelt Kik bij zijn ochtend-
wandeling- De homen dragen al lenteknoppen. Maar
wat is dat voor geroffel? Zrroef! Het komt vliegensviug
voorbij. Even later opnieuw. Aha! Het zijn de muizen,
die een nieuw spel hebben bedacht. Ze rennen een
rondje langs het plein en wie als eerste boven op het
fietsenrek is geklommen, is de topmuis en mag een
opdracht geven. Maartje zit hijgend op de hoogste
fietsklem. IK ben de topmuis en mijn opdracht is ...
elkaars RUG KRABBEN! Giechelend rollen de zusjes
en broers over elkaar heen. ‘En stop!’ zegt Maartje,
‘...en rénnen! Dan draven ze weer weg. Nu komt
Maarten Muis als eerste boven. ‘IK ben de topmuis

en mijn opdracht is ...

AM=E

Er wordt geworsteld, geklommen en er ontstaat een
wiebelende toren. ‘En ... rénnen!’ roept Maarten. Nu
wordt Missy de topmuis. Ze kijkt rond en roept: ‘Mijn
opdracht is: ‘KIK-TIKKERTIE!Y O nee! Ineens ziet Kik een
horde muizen op zich afkomen. Hij springt weg, maar
ze proberen hem allemaal aan te raken, en algauw ligt
Kik onder een krioelende muizenberg. ‘Auw!’ roept hij.
De muizen knokken door. ‘En stép!’ gilt Missy. Bont en
blauw zit Kik op de grond. ‘Het was LIEF bedoeld, Kik!’
roept ze. Kik snikt: ‘Maar hoe zou JIJ het vinden als een
groep kikkers ‘MISSY-TIKKERTIE’ ging doen?’ ‘O. Sorry,
Kik!' zegt Missy beteuterd. Ook de anderen roepen
‘Sorry!” en ze knuffelen Kik. ‘Auw;’ lacht hij zuurzoet.

een MUIZENTOREN bouwen!’ i(}?
va
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Uit de Bijbel

Wi hebben Gods liefde,

die in ons is, leren kennen. \_ /
Vertrouw daar maar op. '\
God is liefde! Als je in de liefde b[uﬂ

blijf je in God, en blijft God in jou.
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Naar | Johannes ¥:16




