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Pastoraal Woord

165 Jaar Geloof en Gemeenschap

De vreugde van Pasen
leeft voort

Beste parochianen, we
hebben Pasen achter ons
gelaten, de dagen na Pasen
noemen we het octaaf van
Pasen. We zijn dus nog
steeds in de sfeer van Pasen.
De dood en opstanding van onze Heer Jezus
Christus is de bevestiging van zijn goddelijkheid
en de belofte van eeuwig leven voor zijn
volgelingen.

165 jaar Kerk-zijn: dankbaarheid en geloof
Op 24 mei bestaat onze parochie, de Johannes
de Doperkerk 165 jaar. Een lange reis heeft onze
geloofsgemeenschap al gemaakt. Daarvoor
willen we dankbaar zijn. Vele kerkgangers,
vrijwilligers en pastores gingen ons voor om
zich voor deze gemeenschap in te zetten.
Koning Salomo schreef een pelgrimslied op
psalm 127:1 die klinkt als volgt:

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen
de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde”.

Een levende gemeenschap in Christus

We hebben groot vertrouwen dat onze Heer
door de inzet van velen zijn kerk-gemeenschap
kan blijven (op)bouwen. Dit is een
gemeenschap van onze Heer, Hij verbindt ons
allen. Als wij hieraan bouwen, vormen we het
mystieke lichaam van Christus. Deze benadrukt
dat de kerkgemeenschap van de gelovigen is en
altijd openstaat voor allen, die samenkomen om
God te aanbidden en te leren kennen. Die elkaar
ondersteunen in hun geloof, elkaar nabij zijn.
Jezus zegt dat Hij altijd in hun midden is, zelfs
als de groep klein is.

Ook benadrukt het de spirituele aanwezigheid
van Jezus binnen de gemeenschap. Onze Heer
had vanaf het begin een kleine gemeenschap
om zich heen met zijn twaalf volgelingen.
Vanuit die twaalf is het uitgebreid tot wat het nu
is en zijn ook wij deel geworden van die groep.
Wij erven de rijke geschiedenis van dit geloof en
dat willen wij voortzetten in het licht en met de
begeleiding van de Heilige Geest.

In de sfeer van het jubeljaar met het thema,
“Pelgrims van Hoop” mogen we Pasen zien als
een inspiratie om onze kerkgemeenschap te
versterken door onze vrijwillige en oprechte
inzet en ons gebed.

Op weg naar Pinksteren: één in de Geest
Begin juni vieren we Pinksteren, de komst van
de Heilige Geest, een teken van onze
verbondenheid, verbonden met alle kerken ter
wereld. Eén communio- één gemeenschap van
alle rassen en talen. Het komt overeen met het
gebed van Jezus zelf: “Ut Unum Sint---Opdat zij
één zijn".

In de geest van Pasen en Pinksteren blijven wij
met elkaar een actieve rol spelen in deze
gemeenschap. Moge God ons allen,
kerkbestuur, vrijwilligers en alle parochianen
zegenen met zijn kracht en inspiratie. Namens
het pastorale team wens ik u allen het beste toe
in de Verezene Heer. Amen.

Pater Eko Silvester Manek, SVD




Pelgrimage naar Heiligdomsvaart Maastricht

Ga met ons mee op pelgrimage naar Maastricht voor de Heiligdomsvaart. Een unieke
pelgrimstocht met vieringen, tentoonstellingen en de indrukwekkende ommegangen door
de stad. De Heiligdomsvaart vindt maar één keer in de zeven jaar plaats, dus meld je snel

aan.

De heiligdomsvaart ontstond in de
middeleeuwen uit de populaire bedevaarten
naar het graf van Sint-Servaas. Gestimuleerd
door pauselijke aflaten, trokken de
gecombineerde heiligdomsvaarten van
Maastricht, Aken en Kornelimiinster in de 15e
eeuw meer dan honderdduizend pelgrims uit
heel Europa.

In 1874 werd de Maastrichtse traditie nieuw
leven ingeblazen, na ruim twee eeuwen een
sluimerend bestaan te hebben geleid.
Hoogtepunten van de elf dagen durende
festiviteiten zijn de reliekentoningen in de twee
hoofdkerken van de stad, en de ommegangen,
waarbij de belangrijkste devotionele
voorwerpen worden meegevoerd.

Op zondag 15 juni gaan we samen naar
Maastricht, vanuit meerdere parochies in de

omgeving. Na aankomst vieren we samen de
Eucharistie in de St. Matthiaskerk en vervolgens
bekijken we de grote ommegang met maar
liefst 2.500 deelnemers en alle stadsdevoties.
Daarna is er gelegenheid om de prachtige
kerken van Maastricht te bezoeken en
tentoonstellingen en schatkamers in de kerken.

De opstapplaatsen zijn bij de kerken in
Hoofddorp, Diemen en Bovenkerk.
Vertrek 08.00 uur — thuiskomst rond 20.30 uur.

Aanmelden

Wil je mee? Schrijf je in via het formulier op de
website www.hjoannesdedoper.nl/
heiligdomsvaart-maastricht, via de
onderstaande QR-code of meld je aan via
Marcel van Lochem, marcelvanlochem@live.nl.
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Kosten zijn € 45,00 per persoon. Betaling kan via
een Tikkie of overboeking.
Na aanmelding zul je een berichtje ontvangen.
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Projectkoor Heiligdomsvaart

Maak de pelgrimage naar de Heiligdomsvaart
compleet met een deelname aan ons
projectkoor.

Voor de Eucharistieviering in de Sint
Matthiaskerk zal een projectkoor worden
samengesteld met parochianen van de
verschillende kerken. Het koor staat onder
leiding van Hans van der Meer uit Diemen.

De repetitieavonden staan gepland op de
volgende avonden, om 19.30 uur:

Vrijdag 23 mei

Vrijdag 30 mei

Vrijdag 13 juni.

De repetities vinden plaats in de Sint Petrus’
Banden kerk in Diemen, Harteveldseweg 25.

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de kerk.
Wil je graag zingen en deelnemen aan dit koor,
geef je dan op bij Marcel van Lochem,
marcelvanlochem@live.nl.

Geef daarbij ook door welke stem je zingt.

(zicht vanaf de koorzolder in de Matthiaskerk)

Vier Pinksteren mee -

kleurrijk en hartverwarmend

Op Pinksteren, zondag 8 juni om 12.00 uur,
ben je van harte uitgenodigd voor een
bijzondere eucharistieviering. In de geest van
Pinksteren vieren we de komst van de heilige
Geest — de Geest die verbindt, inspireert en
grenzen overstijgt.

Onze parochie is
rijk aan talen,
culturen en
tradities, en juist
op dit feest van
verbondenheid
willen we dat met
elkaar delen. De
viering zal dan ook
internationaal van
karakter zijn: met
gebeden, lezingen
en liederen in

verschillende talen, gedragen door
parochianen uit allerlei landen van herkomst.

In 2024 hebben
we deze
internationale
Pinksterviering
voor het eerst
mogen beleven.
~ Velen die erbij
waren, waren
diep geraakt. "De heilige Geest was voelbaar
aanwezig,’ klonk het na afloop.

We hopen dat je er dit jaar (weer) bij bent. Kom
en laat je raken door de kracht van gemeen-
schap, diversiteit en geloof. Laat Pinksteren
opnieuw tot leven komen - samen met ons
allemaal.

Van harte welkom!




Dank aan koor Beleaf
Gezellige Bingo voor restauratie pastorie

Op zondagmiddag 23 maart 2025 genoten 60 mensen van een heel gezellige Bingomiddag in het
Fundament. En ook dit keer weer met heel veel prijzen die de koorleden van goedwillende winkels
en bedrijven gratis hadden ontvangen.

De opbrengst van € 661,05 als mooie bijdrage voor de restauratie van de pastorie werd de week
erna door de penningmeester met dank in ontvangst genomen.

Koor Be Leaf dankt u
voor uw aanwezigheid!

Een kleine impressie van de Bingo van 16
maart

Een rijtje , twee rijtjes,volle kaart

De prijzen en de loten werden goed verkocht
De opkomst was groots werd goed bezocht
De gezelligheid en enthousiasme, zo geweldig

Eris 661,05 opgebracht door deze
Bingo-helden
Bestemd voor de renovatie van het patershuis

aa-r-lwezig Dus gaat bij de penningmeester in de kluis
V‘f" houde.n ons alweer met een volgende Wij hebben genoten en de gasten nog meer
Bingo bezig Be Leaf hoopt op een nog grotere opkomst de

En wat we niet mogen vergeten te melden volgende keer

Tarieven Mieren
begraafplaats Al vele jaren hebben we last van ‘gewone’ mieren

op onze begraafplaats en in de Bijbelse Tuin. Een
specialistisch bedrijf bestrijdt deze mieren, zodat
de overlast afneemt.

De tarieven voor onze
begraafplaats zijn per
1 april 2025 aangepast De laatste paar jaar is er een bijzondere soort mieren bij gekomen
voor de inflatie. op onze begraafplaats en bijbelse tuin: de mediterrane
draaigatmier.In Nederland zijn nu 70 kolonies van deze mier,

De huidige tarieven vindt u op | waarvan drie in Hoofddorp.

onze website: De gemeente gaat deze mieren bestrijdenmet een biologisch

www.hjoannesdedoper.nl/ middel (pyrethrum). Dit gaat een aantal jaren duren. Uitroeien is

begraafplaats . niet mogelijk, maar verkleinen van de kolomnie wel. Laten we
hopen dat dit effect heeft.

Voor details over deze mierensoort scan de QR-code.




Een leven in dienst van mensen en Kerk

Het verhaal van diaken Rob Mascini

45 jaar diaken: voor Rob slechts een tussenstop op weg naar het 50-jarig jubileum. Toch een
mooi moment om stil te staan bij het ambt en een leven vol inzet, vernieuwing en roeping.

Een diaken van het eerste uur
“lk was niet de eerste permanente diaken van
Nederland, maar wel één van de eersten,”
vertelt Rob. Het Tweede Vaticaans Concilie had
het diaconaat hersteld, maar in Nederland was
men sceptisch. “We hebben toch genoeg
priesters?” En: “Wat kan een diaken meer dan
een vrijwilliger?”
Toch voelde Rob zijn roeping. In 1972 werd hij
een van de eerste pastorale werkers. “Maar dat
vond ik te mager. Ik wilde iets dat door de Kerk
en haar traditie werd gedragen.” Hij meldde
zich bij bisschop Zwartkruis, die hem wijdde en
hem meteen een studieopdracht gaf. Zijn taak:
onderzoek hoe
protestantse
kerken met
diaconie
omgaan.
B Dat bracht hem
"B tot achter het
lJzeren Gordijn,
waar de Kerk in
het geheim
leefde. “De
diaken bleek
: oorspronkelijk
een kerk-
bestuurder die de gemeenschap richting gaf
naar het Koninkrijk Gods.” Die ontdekking werd
zijn missie: zichtbaar maken hoe de Kerk
midden in de samenleving diaconaal aanwezig
kon zijn.

In de frontlinie van de samenleving

Rob reisde van Oost-Europa tot Zuid-Afrika,
Colombia en Angola. In conflictgebieden
ontmoette hij diakens die bleven terwijl
anderen vluchtten. “Zij waren verbonden met
hun gemeenschap. Ze konden niet weg.”

Terug in Nederland werkte Rob als
diaken-pastor, onder andere in Den Helder. In
een wijk met veel armoede stelde hij de kerk
open voor de buurt. Ruimtes werden
beschikbaar gesteld voor verenigingen, een
kledingbeurs, timmerwerkplaats, jongeren-
ruimte. ledereen moest echter wel via de kerk
naar binnen. “Op een bord stond, met andere
woorden: ‘Hier hou je je kop' - stilte dus. Maar
je kon een kaarsje opsteken.”

De kerk liep weer vol, niet per se voor de mis,
maar wel voor stilte en gemeenschap.
“Missionair door diaconie,” noemt Rob het.
Toen het bisdom de kerk wilde sluiten wegens
hoge onderhoudskosten, kwam de wijk in
opstand. Zelfs de gemeente Den Helder
erkende de waarde van het gebouw als sociaal
en spiritueel centrum. Het dak werd via een
werkgelegenheidsproject hersteld.

Opnieuw beginnen - of niet?

Toch voelde Rob zich onbegrepen door het
bisdom. “Voor hen telde alleen de zondagsmis.
Wat er doordeweeks gebeurde, leek niet
relevant.” Hij vroeg om uitzending naar
Suriname en mocht gaan. Alles was geregeld —
tot het telefoontje kwam: Bouterse weigerde
hem een visum. “Mijn huis was al weg, mijn
opvolger aangesteld. Ik was dakloos en
werkloos”

Maar de Voorzienigheid stuurde hem naar het
ziekenhuis in Den Helder. “Hoe ben je Kerk in
een wereld die niets meer met Kerk heeft? Dat
boeide me.” Hij volgde een opleiding in klinisch
pastoraat in Vught en werkte jaren in het
ziekenhuis. Later verhuisde hij naar Haarlem,
waar hij werkte in het Spaarne Ziekenhuis, het
Diaconessenhuis en de Mariastichting.
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Goud en zilver op zolder

Hij zag de zorg veranderen. “De directie was
eerst betrokken en kerkelijk. Later kwamen de
managers. Toen werd godsdienstles voor
verpleging afgeschaft. Niet meer nodig” Maar
op verzoek van verpleegkundigen en artsen
bleef hij die lessen geven, in hun vrije tijd. “De
vragen over dood, leven en schuld blijven, ook
zonder geloof”

Toen het Spaarne Ziekenhuis verhuisde, kreeg
Rob de opdracht alle religieuze voorwerpen te
labelen. “Dat was confronterend. Vijf
monstransen, zilveren avondmaalsbekers, oude
kazuifels... alles kreeg een museaal kaartje. lk
stelde voor ze aan kerken te geven, maar dat
mocht niet. Wat ermee gebeurd is? Geen idee.
Ik wil het eigenlijk ook niet
" weten!” Een paar jaar later
' kreeg hij een telefoontje
- van een sloper: “Om vier
| uur gaat de sloophamer
- erin. Er staat nog een
kamer vol kerkspullen!”
Rob racete naar
J‘! Heemstede en redde wat
U hij kon. “De spullen zijn

| gelukkig via-via in Polen
terechtgekomen!”

Roeping zonder pensioen

“Ik ben nu 77" zegt Rob. “En ik ben al elf, twaalf
jaar als vrijwillige pastor actief hier in
Hoofddorp en in de parochies in de regio” Nog
altijd springt hij bij waar nodig. Na zijn
pensioen op z'n 65e (tot zijn verbazing
verplicht) werd Rob al snel gevraagd in te
vallen. Daarna bleef hij — vrijwillig — actief.
“Waarom niet? Mijn roeping is niet met
pensioen gegaan.’

Rob ziet hoe kerken verdwijnen uit het
straatbeeld, hoe parochies fuseren en namen
veranderen. Mensen weten soms letterlijk niet
meer waar ze bij horen. “Mijn hoop is dat op al
die plekken waar mensen wonen, ook een plek
blijft waar Onze Lieve Heer te vinden is — al is

het maar een kapelletje op een kerkhof of een
kamer om samen te komen.”

Kerk zijn draait voor Rob om de mensen, niet
om de centen. “God behoede ons voor
managers.” Hij haalt inspiratie uit landen waar
de kerk lang in de diaspora leefde. “Daar
gingen de priesters naar de mensen toe. Dat
moeten wij ook weer leren!”

"Mijn roeping is niet met
pensioen gegaan."

Aan het bed

Rob hoeft niet lang na te denken over wat de
hoogtepunten zijn in de afgelopen 45 jaar: “Dat
zijn de momenten geweest waarop ik in het
ziekenhuis bij de mensen kon zijn die op
sterven lagen. Dat waren heel bijzondere
momenten. Hij kan er wel een paar noemen.
Zoals een doodzieke moslimjongen voor wie
hij het Onzevader bad. “En tijdens dat gebed
werd die jongen beter. Hij kwam overeind. Die
mensen vertelden dat ze een heel licht gezien
hadden in die kamer rondom die jongen. De
volgende zondag zaten ze in de kerk, met z'n
allen in de kapel. Behalve zulke wonderlijke
dingen maakte hij ook erge mee. Bijvoorbeeld
een vrouw, gevlucht voor het Iraanse regime,
die uit wanhoop van vijf hoog sprong en téch
overleefde. “Zes weken heb ik haar bezocht.
Bidden, en gewoon mezelf zijn. Dat werd
gewaardeerd.”

In het ambt van de liefde

Rob heeft zijn ambt als diaken op geheel eigen
wijze ingevuld. Hij ging naar mensen toe, waar
ze ook waren — in oorlag, in armoede, in
ziekenhuizen of eenzaamheid. Niet met grote
woorden, maar met een luisterend oor, een
zegen, een gebed. En als we dan bedenken dat
de diaken in de vroege kerk eigenlijk een soort
bestuurder was — degene die de koers uitzette,
de armen hielp, de gemeenschap organiseerde
—dan moeten we misschien concluderen dat
Rob zijn oorspronkelijke ambt helemaal recht
heeft gedaan.




Gedoopt

Liam Reyes
Noortje Everaardt
Julia Babas

Marthagroep

Woensdag 14 mei 2025 (i.p.v. 9 april 2025) is
vanaf 16.30 uur de groep van de Filipijnen aan
de beurt om de kerk schoon te maken: Ana, Jim,
Lily, Nora, Peter, Remy en Rod.

Woensdag 9 juli 2025 vanaf 09.00 uur zijn de
dames Remmerswaal, Ruiter, Kunz en dhr.
Latupapua aan de beurt.

We hebben een prachtige kerk, helpt u/ jij ook
mee om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-3617 1598

Tussenstand opbrengst Vastenactie 2025

De stand van de opbrengst van de Vastenactie 2025 was op 1 april: € 3.995. Dit jaar ondersteunt de
Vastenactie een project in Oeganda, waar vrouwen brandstofbriketten maken van GFT afval: veel
goedkoper en met minder rook dan koken met brandhout of houtskool.

Uw bijdrage voor dit project in Oeganda is nog steeds van harte welkom.

U kunt bijdragen via internet bankieren:

bankrekening NL70 RABO 0324 5015 28 t.n.v. Par. RK. Joannes de Doper,
onder vermelding van “Vastenactie 2025 of door het scannen van de QR

code (het bedrag kunt u zelf aanpassen).

Uitleg en een link naar een kort YouTube filmpje over dit goede project ziet u E
op onze website: www.hjoannesdedoper.nl/vastenactie

Gift Vastenactia 2025 - bedrag el aanpassen

Deurcollecte

INLIA

In het weekend van 26 en 27 april 2025 is de
jaarlijkse deurcollecte voor INLIA. De stichting
INLIA is een stichting van en voor kerken die
zich inzetten voor asielzoekers en
vluchtelingen in nood.

Als de opvang in Ter Apel overvol zit doet de
overheid regelmatig een beroep op INLIA en
kerken met hen samenwerken, om

noodopvang voor vluchtelingente organiseren.

STICHTING

INLIA

Foundation

In 2022 boden meer dan 100 kerken met 1800
vrijwilligers za'n 14.500 overnachtingen aan. Dit
gebeurt onder protest: kerken helpen uit
medemenselijkheid, maar wijzen de overheid
op haar verantwoordelijkheid.

Wij bevelen deze jaarlijkse deur-collecte voor
INLIA van harte bij u aan.
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Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 21 én 28 mei 2025 en
de daaropvolgende zijn op 24 september én 1 oktober 2025
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

woensdag 21 mei 2025 13.30 pater A. Toppo
woensdag 18 juni 2025 13.30 pater A. Toppo

di 29apr2025 - Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk (ook: di 6, 13, 20, 27 mei en 3 jun 2025)
20 4mei2025 - Frans Koeckhoven

zo 18 mei 2025 - Hans van Soest

20 25 mei 2025 - Overleden familie Dingemans en familie Frijters

zo 1jun2025 - Overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en Walther en zegen over hun gezin
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie




Overzicht vieringen kerk en kapel 26 april - 6 juni 2025

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za26apr 19.00

Koningsdag; Stichting INLIA (extra collecte)
Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

Tweede zondag van Pasen

zo 27 apr 10.00
12.00

di29apr 11.30
do Tmei 11.30

Stichting INLIA (extra collecte)

Eucharistieviering; pater E. Manek; 4U Band

cathechese project gehandicapten

Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 3mei 19.00

Eucharistieviering; pater E. Manek, diakens R. Mascini en H. Hartog; Cantor

Derde zondag van Pasen

zo 4mei 10.00
12.00

di 6mei 11.30
do 8mei 11.30

Dodenherdenking
Familieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 10mei 19.00

Roepingenzondag (extra collecte)
Eucharistieviering; pater E. Manek en pastor L. Mesman; Odyssee

Vierde zondag van Pasen

zo 11 mei 10.00
12.00

di 13 mei 11.30
do15mei 11.30

Moederdag; Roepingenzondag (extra collecte)
Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

za 17 mei 19.00

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

Vijfde zondag van Pasen

zo 18 mei 10.00
12.00

di 20mei 11.30
do22mei 11.30

Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Rozenkrans & Eucharistieviering
Rozenkrans & Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Vervolg overzicht vieringen kerk en kapel 26 april - 6 juni 2025

za24mei 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Zesde zondag van Pasen

zo 25 mei 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Jongeren
12.00 Engelstalige Eucharistieviering; -; Filipijns koor
di 27 mei 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Hemelvaart van de Heer [hoogfeest]
do29 mei 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris (extra collecte)
za 31 mei 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Cantor E. Tulen

Zevende zondag van Pasen
Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris (extra collecte)

zo 1jun 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

di 3jun 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering

do 5jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)

za 7jun 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor )

Pinksteren [hoogfeest]
Pinkstercollecte Raad van Kerken Hoofddorp
zo 8jun 10.00 Oecmenische viering; diaken R. Mascini
12.00 Engelstalige Internationale Eucharistieviering; pater A. Toppo;
Intern. Choir John the Baptist & Filipijns koor

Maria, Moeder van de Kerk; Tweede Pinksterdag
ma 9jun 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

[/ EEN O\
' KAARSJE I' '| Geef vandaag voor
OPSTEKEN de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Actie L

Kerkbalans
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SAMEN in GESPREK over Film:
Paradise Road/ Paradijsweg

In mei staan we stil bij de Tweede Wereldoorlog
en de bevrijding met een film over de oorlog in
Japan.

Op 7 december 1941 valt Japan Singapore aan.
Europese vluchtelingen ontsnappen per schip
naar Australié, maar het wordt gebombardeerd
en zinkt. De overlevenden, waaronder vrouwen
en kinderen, worden gevangengenomen op
Sumatra en in een vrouwenkamp geinterneerd.
De film vertelt het verhaal van hun overleving,
waarbij samenwerking en steun centraal staan.
De vier vrouwelijke hoofdrolspeelsters vinden
elkaar en vormen een vocaal orkest, ondanks de
moeilijke omstandigheden.

De film duurt 132 minuten, gevolgd door een
nabespreking.

Nadere inlichtingen: Leo Mesman
mesmanleo51@gmail.com, tel. 06 - 5162 0939
of Coby Bergsma 06 - 4488 6599.

(Aanmelden niet nodig.)

donderdag 1 mei 2025, 14.00 - 16.00 uur
Parochiehuis

Als het weer eens vrede was

Dit jaar herdenken wij een bijzonder moment in
onze geschiedenis: 80 jaar bevrijding!

Rondom dit thema is een middag georganiseerd
door de Bijbelse tuin en parochie.

Dit gebeurt aan de hand van het dagboek van
Ina Steur. Zij hield als 17- jarig meisje tijdens de
oorlog van 1940-1945 een dagboek bij. Haar
dochter Anneke Dijkman besloot om dit
dagboek, waarvan een kopie ligt opgeslagenin
de archieven van het NIOD in Amsterdam, uit te
geven. Zij vulde het dagboek aan met oorlog
gerelateerde verhalen.

Anneke neemt ons op mee in het dagboek van
haar moeder en vertelt ons hoe er na de oorlog
over deze herinneringen werd gepraat. Het
samen nadenken en doorgeven van verhalen
aan een volgende generatie staat deze middag
centraal.

Begeleiding: Anneke Dijkman en Ria Stolk
Informatie: info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

zaterdag 3 mei 2025,14.00 - 16.00 uur
Fundament en Bijbelse tuin

Stiltevieringen

Kenmerk van de maandelijkse stiltevieringen is de stilte, toch zijn ze steeds net iets anders.
Dat maakt dat ze een brede groep bezoekers aantrekken.

Rond de stilte is veel rust en ruimte, korte teksten, rustige korte liederen, vaak uit Taizé of lona,
muziek, iconen en soms een schilderij en veel lichtjes.

Voor vragen, reacties of suggesties: stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl.

woensdagen 7 mei en 4 juni 2025, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36
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Leven op de Tent of Nations

Theoloog Martin Kemperman is nauw verbonden met de Tent of Nations. Hij was daar meerdere
keren. Hij werkte mee met Daoud Nassar en zijn familie waar hij kon. Vrijwilligers uit Europa en
Amerika zijn voor Tent of Nations belangrijk: dat remt kolonisten uit de illegale nederzettingen uit
de buurt af om geweld te gebruiken en ook het Israélische leger en de rechtspraak, zodat

Tent of Nations meer levenskansen houdt.

Op donderdag 8 mei komt Martin Kemperman daarover vertellen op de Palestina-avond in De Ark.
Hij bespreekt ook welke plek Tent of Nations in het geweldloze verzet van Palestijnen heeft en hoe

de link met kerken is.

Leo Mesman en Rien Wattel leiden deze avond. Aanmelden bij: rien.wattel@quicknet.nl

donderdag 8 mei, 20.00 uur

De Ark, Muiderbos 36
Mariain beeld Leeservaringen delen
Liften naar de hemel
Mei als Mariamaand is bij uitstek een moment
van Lex Paleaux

om aandacht te besteden aan de vele
verbeeldingen van Maria in de gebouwen van
de Joannes de Doperparochie en in de Bijbelse
tuin en aan de planten die met Maria worden
verbonden.

We kijken onder meer naar het beeld van de
Madonna onder de wilg aan het begin van de
Bijbelse tuin, naar de staties in de kerk en
achterin de Bijbelse tuin. Planten die met Maria
worden geassocieerd, zijn onder meer het
vergeet-mij-nietje, de roos, de lelie, het
longkruid.

Door middel van een powerpointpresentatie
neemt ds. Adri van der Wal de aanwezigen mee
langs de uitbeeldingen en de planten.

Informatie: Ds. Adri van der Wal,
a_vd wal@hotmail.com

Aanmelden: Parochiesecretariaat, zie pag. 22

zaterdag 10 mei, 14.30 uur
Parochiehuis

De zestienjarige Quintin, net ontslagen uit een
jeugdinrichting, belandt opnieuw op de
verkeerde weg. Zijn ouders sturen hem naar een
afgelegen gemeenschap in Canada, waar hij
zich moet aanpassen aan een streng religieuze
omgeving. Zijn gastgezin is afstandelijk en ziet
hem als gratis hulp, terwijl de boer hem met
harde hand probeert te corrigeren.

Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft
Quintin openstaan voor de wereld, genietend
van het ruige landschap en onverwachte
vriendschappen. Hij vindt een gelijkgestemde
in Mike, de domineeszoon.

Zal zijn avontuur in Canada hem veranderen of
wordt hij opnieuw getraumatiseerd?Uitgeverij:

Ambo/anthos 2024
Prijs: € 23,99, e-book € 6,99

Begeleiding en aanmelden: Els Tulen,
els.tulen@xs4all.nl
Maximaal 6 deelnemers

dinsdag 13 mei en/ of woensdag 14 mei 2025
14.00- 15.30 uur
Parochiehuis
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Informatieavond over liturgie, riten en regels

Zo zijn onze manieren

Een informatieavond over de liturgie, haar riten en haar regels: Zo zijn onze manieren. Deze avond is
in het bijzonder bedoeld voor ieder die een rol heeft in de liturgie, zoals kosters, zangers, acolieten
en lectoren. Maar ook ieder die geinteresseerd is, is van harte welkom.

De liturgie kent allerlei grotere en kleine regels. Sommige zijn belangrijk, maar vergeten. Van andere

regels weten we de betekenis niet.

Ook symbolen kunnen ons veel meer zeggen dan we vermoeden.
Hoe scherp slijpen we? en hoe soepel kunnen we zijn?
Kortom dit beloofd een spannende avond te worden.

U bent welkom
pastor Rob Mascini

maandag 26 mei om 19.00 uur
Parochiekerk en sacristie

Kom uit de schaduw

tijdens de Pinkstervoettocht

De Franciscaanse Beweging organiseert al vele jaren een Pinkstervoettocht.

Tijdens dat weekend van 6 tot en met 9 juni, komen we in Vierhouten samen om elkaar te
ontmoeten en inspireren in de franciscaanse spiritualiteit. Dat doen we al wandelend. Steeds staat
er een thema centraal waaraan we ons kunnen vasthouden tijdens de gesprekken en de
werkvormen. Het is een weekend van wandelen én bezinnen, van lopen én stilstaan, van praten én

luisteren en van inkeer én uitbundigheid.

Wandelaars worden ingedeeld in groepen van
ongeveer 10 personen met wie je overdag
samen optrekt,

De begeleider neemt je mee over routes van 8,
16 of 22 kilometer (te kiezen bij inschrijving) en
zorgt voor inhoudelijke sturing op het thema.
We starten en eindigen iedere dag met een
viering. In de avonden is er een aanbod van
workshops en de mogelijkheid om gezellig
samen wat te drinken.

Het weekend staat open voor iedereen die zich
aangesproken voelt door de franciscaanse
spiritualiteit en daarin anderen wil ontmoeten.

Ook als je niet kerkelijk bent, of geen lid van de
Franciscaanse Beweging, ben je van harte
welkom,

Meer informatie over de Pinkstervoettocht van
2025 vind je op
www.franciscaansebeweging.nl.

vrijdag 6 t/m maandag 9 juni 2025
Stichting Paasheuvelgroep
Vierhouten, 't Frusselt 30, ( 8076 RE)
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Symboliek in de Bijbelse Tuin

Tuinwerker en rondleider Bram de Bres verzorgt met anderen de Bijbelse tuin en kan u veel
vertellen over de bomen, planten en bloemen. Hij weet precies waar je de Aronskelk of de
Salomonszegel kunt vinden en kan de bezoekers wegwijs maken in de symboliek van o.a. de
amandelboom, de ceder, Mozes in het biezenmandje en nog veel mee.

Een wandeling door de Bijbelse tuin en dan
onder zijn leiding doet je stilstaan bij de natuur.
In alle rust kun je genieten van al het moois om
je heen. Vind jij het leuk om meer van de
achtergrond en symboliek van de bomen,
planten en bloemen te weten? Kom dan naar
de rondleiding en presentatie van Bram. Hij
neemt je mee in een rondje tuin en je zult
prachtige verhalen en weetjes ontdekken over
alles wat er te zien is.

We beginnen in het parochiehuis met een
kleine powerpointpresentatie en wandelen
daarna door de tuin.

Leiding: Bram de Bres
Informatie en aanmelden:
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

zaterdag 7 juni 2025, 14.00 - 16.00 uur
Parochiehuis en Bijbelse tuin

Bloesem van de amandelboom

Jongerenbedevaart Rome
24 julit/m 6 augustus 2025

In de grote vakantie gaat er een reis naar Rome speciaal bedoeld voor jongeren. Ga het avontuur
aan en ga van 24 juli t/m 6 augustus 2025 mee met Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Rome,
het hart van de wereldkerk en ontdek hoe het is om deel te zijn van een wereldwijde gemeenschap
van gelovigen.

Tijdens het centrale programma in Rome (28 juli t/m 3 augustus 2025) ontmoet je jongeren uit de
hele wereld, zoals bij de Wereldjongerendagen, die net als jij willen bouwen aan de kerk en de
wereld van morgen.

Kosten: € 1.250 voor de deelnemers. Dit is inclusief een sponsoring van € 200 die mgr. Hendriks,
bisschop van Haarlem-Amsterdam, voor elke deelnemer beschikbaar stelt.

Meer informatie:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dep&ids=jongeren&sel=rome2025
www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=2551

e-mail: info@jongbisdomhaarlem.nl; tel/ app: 06 - 8345 3373
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Oekraine heeft echte vrede nodig

Uw materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

De beelden van knallende ruzies tussen regeringsleiders, zichtbaar voor de camera, werpen een
schaduw over de hoop op een vreedzame oplossing. Twee wereldmachten praten over elkaar, maar
niet met elkaar. Europa raakt steeds onrustiger; de vraag rijst of dit nog goed kan komen. Laten we
maar blijven bidden dat het niet verder escaleert. Ondertussen blijven er slachtoffers vallen.
Waarom? Is het ego? Macht?

Echte vrede is alleen mogelijk als Oekraine volwaardig gesprekspartner is.

Maandag 17 maart 2025 hebben wij alweer voor de 27ste keer uw gedoneerde spullen afgeleverd.
Helaas blijft de hulpbehoefte onveranderd groot.

Blijft u doneren, want dat is nog steeds hard
nodig.U kunt financieel bijdragen (zie
verderop), maar ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan;
. KLEDING: winterjassen, skibroeken en

skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en
T-shirts;

. Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de vlucht en in nood;

. Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,

misschien staat er nog een in uw schuur!

Het secretariaat is geopend van maandag t/m
vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Graag extra aandacht voor BRUIKBAARHEID van

de spullen. g .

P Als u zich meldt doet iemand van het
Inleveren van uw donaties kan bij het secretariaat de garage open alwaar uw spullen
secretariaat in het Parochiehuis. worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op:
IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp
www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor uw aandacht en bijdrage.
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Vrienden maken...

Tekst: Ria Stolk

Een tuin luistert, een tuin leeft,
geeft rust, troost en geeft.
Fluistert zacht in blad en wind,
een trouwe vriend, die altijd wint.

De Bijbelse Tuin achter de parochiekerk is een
van de meest bijzondere tuinen van Nederland.
Hier komen kunst, natuur en de Bijbel op een
unieke manier samen. De bronzen beelden
inspireren je om na te denken over Bijbelse en
andere inspirerende figuren. Bomen en
bloemen brengen verhalen uit de Bijbel en
andere tradities tot leven. Onze tuin geniet
inmiddels landelijke bekendheid. Jaarlijks
komen er mensen vanuit heel Nederland naar
de tuin om daar iets moois te beleven.

Naast de tuinwerkers en rondleiders zetten een
flink aantal mensen zich in voor de tuin.

Op 18 maart jl. zijn een viertal van hen naar de
notaris geweest om daar de akte tot oprichting
van de Stichting Vrienden van de Bijbelse tuin
te tekenen. Zij vormen het bestuur van de
Stichting waarin de volgende mensen zitting
hebben: Ria Stolk- voorzitter, Hans van der
Leeuw- secretaris, Astrid Witjes-Sonnemans-
penningmeester, Anneke Traudes-Dijkman-
algemeen lid.

Bijbelse Tuin

oS -
Stichting Vrienden
van de Bijbelse Tuin

gaat zich samen met het parochiebestuur

inzetten om deze prachtige plek te behouden,
te laten bloeien en groeien. Zij doet dit door:

+ Meer bekendheid te geven aan de tuin;

+» De kunst, cultuur en serene sfeer te
beschermen en te koesteren;

+ De tuin en beelden verder te ontwikkelen en
onderhouden als plek van rust en bezinning;

+ De liefde voor kunst en natuur te verbinden
met Bijbelse symboliek;

» Financiéle ondersteuning te bieden voor
behoud en uitbreiding.

Het is een stichting zonder winstoogmerk, maar
met een groot hart voor deze bijzondere tuin.

Word vriend van de Bijbelse Tuin

Wil jij bijdragen aan het behoud van onze
inspirerende tuin?

Ga dan even naar onze website
www.bijbelsetuininhoofddorp.nl en kijk welke
mogelijkheden er zijn. Contact opnemen met
€én van de vier bestuursleden is ook een
mogelijkheid, of stuur een mailtje naar
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

Want zeg nou zelf: Vrienden maken...

... het verschil !
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Nalaten aan onze parochie: een daad van liefde

Wist u dat...

- u naast uw dierbaren ook uw parochie kunt opnemen in uw testament?
- de parochie over ontvangen nalatenschappen géén belasting hoeft te betalen?
- uw vermogen daarom dus 100% wordt geinvesteerd in de Kerk als netwerk van liefde?

Nalaten aan de Kerk is nalaten aan het netwerk van liefde rond Christus.

Het geven bij leven, zoals via Actie Kerkbalans,
is een belangrijke bijdrage aan het kerkelijke
leven nu. Het geven bij nalatenschap is een
bijdrage voor de toekomst. De Kerk inspireert
graag met Gods boodschap van liefde 66k de
generaties die na ons komen. Investeren in de
Kerk is hard nodig, we moeten blijven
investeren in het opbouwen van een netwerk
van liefde. Zo kan de Kerk ook anderen blijven
helpen, denk aan het inzamelen van eten en
kleding voor hulpbehoevenden, diverse caritas
doelen en mensen in ontwikkelingslanden.

Uw nalatenschap:
geloof, hoop en liefde doorgeven

Gedachten, overwegingen en praktische keuzes

Deze gelovige en sociale inzet is onderdeel van
ons als Kerk. “Het netwerk van liefde is
wereldwijd met elkaar verbonden”, zegt
bisschop Van den Hende van bisdom
Rotterdam. “We zijn samen Kerk, nu enin de

o

toekomst. De liefde van Christus spoort ons aan
(2 Korintiérs 5,14). Nalaten aan uw parochie is
daarom het overwegen meer dan waard. Want
ook daarmee draagt u bij aan het netwerk van
liefde!” Onze bisschop Hendriks en onze paters
SVD sluiten zich hier graag bij aan.

Heeft u vragen of behoefte aan een gesprek
over uw nalatenschap? Neem dan contact op
met onze
penningmeester@hjoannesdedoper.nl of onze
specialist op het gebied van nalatenschappen
nalaten@hjoannesdedoper.nl.

U kunt daarnaast uiteraard altijd een gesprek
met een door u gekozen notaris aanvragen.

Lees meer over nalaten aan de kerk op
www.hjoannesdedoper.nl/nalaten of scan met

uw smartphone de QR-code bij dit artikel om
op deze webpagina te komen.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren
Aart Wildenberg — 83 jaar

Aart werd met tweelingbroer Henk geboren op
29 augustus 1941 in Schagen. Zij waren de
oudsten van zes jongens in het gezin
Wildenberg.

Op drie-jarige leeftijd kreeg Aart
kinderverlamming en dat heeft invloed gehad
op zijn verdere leven. Aart had graag voor een
technisch beroep willen leren, echter lichamelijk
kon hij dat niet aan. Na zijn schoolopleiding
ging hij werken bij de Belastingdienst in
Hilversum, waar hij Joke Schimmel leerde
kennen. Het was liefde op het eerste gezicht.

In 1966 zijn Aart en Joke getrouwd en vestigden
zich in Aalsmeer, waar Aart emplooi vond bij de
gemeente Aalsmeer. Zoon Pim werd daar
geboren. Een verhuizing naar Noordwijkerhout
volgde omdat Aart bij die gemeente ging
werken. Hier werden de dochters Mariska en
llonka geboren. In 1979 kreeg Aart een baan bij
de gemeente Haarlemmermeer, en dus
verhuisde het gezin naar Hoofddorp. Aart was
een lieve, zorgzame en toegewijde vader.

Aart was dol op zeilen en hij had al vroeg een
zeilboot. Met Joke en de kinderen werden de
vakanties doorgebracht op de boot. Aart hield
van wandelen, speelde badminton en spelde
dagelijks de krant helemaal uit.

Aart en Joke werden trotse grootouders van vier
kleinkinderen en zij pasten regelmatig op ze. In
die tijd werden vakanties doorgebracht met
kinderen en kleinkinderen.

Aart had geen moeite om met pensioen te gaan,
hij keek ernaar uit. Met de boot te gaan varen
leek hem ideaal.

Helaas, in 2018 kreeg Joke problemen met haar
gezondheid en ze besloten hun boot te
verkopen, dat deed Aart heel zeer.

In 2021 werd Joke opgenomen in
verzorgingshuis De Meerlhorst in Heemstede en
enkele weken later verhuisde ook Aart naar De
Meerlhorst omdat er bij hem Alzheimer werd
geconstateerd. Samen hebben ze daar een
goede tijd gehad. In mei 2024 is Joke overleden.
Een moeilijke tijd brak aan voor Aart. Na haar
overlijden ging zijn gezondheid langzaam
achteruit. Op 2 februari 2025 is Aart rustig in zijn
slaap overleden.

De uitvaart vond plaats op maandag 10 februari
2025 in onze kerk, geleid door

pater Albert Toppo. Hierna volgde de crematie in
Crematorium Nieuw-Vennep.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@amail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer u wijzigingen in uw adres, gezins-

samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of

andere wijzigingen heeft, kunt u dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltijd@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie door ziekte,
handicap of ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u op bezoek. Belt u gerust even
met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand
in uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI
benaderen, Met uw hulpvraag kunt u terecht bij
het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacatures voor vrijwilligers

Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stelt
u via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 4 kunt u

uiterlijk 14 mei 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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“Kik! Wakker worden!” fluisteren de muizen. “Ze zijn
er! We gaan!” Kikker doet een oog open- Hij weet het
weer. Wandelen! De jongeren zouden supervroeg naar
het kerkplein komen! Kik springt achter de muizen aan.
Het is nog donker buiten. Er staan tieners met
rugzakken en petjes op. Sommigen kletsen, anderen
kijken slaperig voor zich uit. Daar is de pastoor.
“Goedemorgen! Fantastisch dat jullie er zijn! En WAT
gaan we doen?” “Trapdouwen!” roept stoere Sjoerd.
“Precies, dauwtrappen!” zegt de pastoor. “Ik heb in
deze trommel veertig vragen voor onderweg. Waarom
VEERTIG?” Een meisje bromt: “Omdat het veertig
dagen na Pasen is”. “Inderdaad! En hoe HEET deze
dag?” vraagt de pastoor. “Aswoensdag! Grapje!” roept
Sjoerd lollig.

2|

Puzzel

Dauwtrappen is PAUWTRAPPEN
een vorm van lopen.  1JS®
Hiernaast Staan wA L

er Nog twaalf. MARC
Wee_t Ji welke? kUL
AJSJ%zesoed BEKLL
hebt fngeVqu CELGRIM
lees je in blauw S

een beweging 0 T s
die. uit dr?ena ZWER
woorden bestaat. H

PRET: probeer SCh .....
alle woorden ook DRENT

uit te beelden. FLA

Uit de Bijbel

Wat is het toch fijn

met vrienden samen te zijn,
Ledereen geniet, zoqls Je geniet van _
de dauw ‘s ochtends op de berg Sion. Y
Want daar geeft de Heer geluk en vrede, <=
(naar Psaln 133) :

Welke woorden
zouden ze toch
allemaal bedoelen?

Hemelvaart t KAiK

“Hemelvaart,” zegt de pastoor. “Luister. Toen Jezus met
Pasen uit de dood was opgestaan, bleef Hij nog een
tijdje aan zijn vrienden verschijnen. Ze zagen hem, ze
hoorden en voelden Hem. Na veertig dagen gaat Hij
naar Vader God in de hemel!” “O ja,” roept Sjoerd, “hij
sprrrint weg in een stofwolk!”. Niemand lacht. “Hij
verdwijnt in een wolk,” zegt de pastoor, “De mensen
moeten doorgaan zonder Hem te zien. En nu

gaan W de natuur in om een beetje in de wolken te
zijn! Onderweg mag je met twee of drie praten over
deze vragen”. Er wordt enthousiast gegrabbeld. De
nummers die het dichtst bij elkaar liggen, gaan samen
op weg. En de muizen? Die blijven thuis. Want z(lke
wolken ... daar wordt een muisje kleddernat van.

Marcheren, wandelen, schrijden,
beklimmen, drentelen, hardlopen,
flaneren, pelgrimeren, kuieren, |
zwerveh, sluipen en hardlopen.

\_/ « Teksten: Marjet de Johg

Tekeringen: M. Jurrigns



