({;}'I'Jaargang 56, nummer 4 Joannes de Doper

" juni-juli 2025 een missionaire parochie in Hoofddorp




Uw advertentie hier?

Neem contact op met het
Parochiesecretariaat!

| 1,5 Hndf&dorp

-
=

N, 06-576 27540

De Meer it

WENSENBOEKJE bl : : Word net als JDannES de Doper
Uy vaaru 1()[ & s __ i klant van Tegenstroom: jouw
:(g”' ) ¢ A M ! lokale energieleverancier in
g(_’x('_‘]] reven ' ' i hlmr. Al 7 jaar de groenste van
, Nederland.
1
Vraag gratis het wensenboekje ‘Nu voor latet’ aan. : Stap over op tegenstroom.nl

1
Achterweg 40, /\ 'm ; & : Of bel 023 20 40 400

2132 BX Hoofddorp

/ I
3 Dunweg L : I
masnw T DU i toganstroom

‘Woning verkopen
waoning kopen
' ' % of heeft u een taxatie nodig?
Uw advertentie hier? ; |
Kies dan voor dé ervaren makelaar
van Hoofddorp en omsLreken|

Neem contact op met het
Parochiesecretariaat!

. 2131 CR Hootddorp

Kruisweg
L 023-5616094 . .

=4 infa@hetmakelanrshuijs.nl wlake.aarshuny

& www. hetmakelaarshuijs.nl R Eikelenboom




In dit nummer

Jaargang 56, nummer 4, 7 juni - 18 juli 2025

Pinkstervieringen

Kids & Jongeren

Neem op tijd actie!

Vrijwilligersfeest 2025
Een fijne avond mede als dank voor inzet

Nalaten aan onze parochie

Drie oecumenische diensten en
een internationale eucharistieviering

16

5 juli 2025 Vormselviering met mgr. Hendriks

20

Enverder...
4 Pastoraal woord 14 Kortebaandraverij
6 Paus Leo XIV en Leo Xl 15 Zinwandeling
7 St.Bonifatiusinstituut Stilteviering
Week Ned. Missionaris Jongerenbedevaart Rome
8 Heiligdomsvaart 17 Schuldhulpmaatje
Gebruik offertafel zoekt Maatjes
9 Vrijwilligersfeest 2025 RK Luchthavenpastoraat
Parochiejaarrekening 2024 zoekt bestuursleden
10 Gedoopt 18 Oekraine
Marthagroep 19 Bijbelse Tuin
Kleding- en Vetcontainters 21 In Memoriam
11 Vieringen 22 Namen, nummers e.d.
14 Symboliek Bijbelse Tuin 24 Kinderpagina

Kopij voor INFO nr. 5 moet binnen zijn

voor woensdag 25 juni 2025

Afhalen INFO nr. 5 vanaf
woensdag 16 juli 2025




Pastoraal Woord

Hoopvol wachten op de Geest

Wanneer ik dit schrijf
is het 3 mei. U leest
dit stukje pas rond
het Pinksterfeest. lk
zit achter mijn bureau
| en volg het nieuws uit
Rome. De wereld

| wacht op een nieuwe
' paus. Het is inderdaad
wachten en hopen op
de komst van de
Heilige Geest, de
Geest die van God komt en die bij Jezus was.
Een nieuwe paus die mensen kan inspireren in
het leven van alle dag. En die de grootmachten
van deze wereld wegen naar vrede kan
voorhouden.

Bij het sterven van Franciscus was ik verbaasd
hoeveel aandacht onze paus kreeg, ook door
allerlei mensen die niets met kerk en geloof te
maken hebben. We merkten hoeveel mensen
wachten op wat wij christenen het Pinksterfeest
noemen. Mensen zijn op zoek naar de Geest van
liefde, rechtvaardigheid, menselijke aandacht,
troost. Juist bij de machthebbers en de
geldhebbers van deze aarde wordt dat zo
gemist. De paus bleek iemand te zijn die op het
wereldtoneel die liefde wél uitstraalde!

Het is vandaag 3 mei. Precies 45 jaar geleden
ben ik diaken gewijd. Ik was toen al acht jaar
pastoraal werker. Al die 52 jaar kan ik zien als
jaren van wachten en hopen op die Geest van
Jezus, die Geest die van God komt. Als diaken
ben je net als priester en pastoraal werk(st)er
een pastor. Je bent dus een herder. En als herder
wil je bij mensen zijn die het moeilijk hebben,
die verdriet hebben, of die de weg in het leven
kwijt zijn. Ik denk aan al die zieken en aan hun
familie voor wie ik er moest zijn in het
ziekenhuis en thuis in de parochie. Ik denk aan

de mensen die rouwden om een lieve man,
vrouw, kind. Ik denk aan de huwelijken en de
gezinnen waar het niet goed ging. Ik denk aan
al die ruzies, pesterijen en roddels over mensen
in buurten, scholen, werkplekken.

Ja, ik ben diaken gewijd en ja, ik heb jaren
moeten leren voor ik me pastor mocht noemen,
en ja ik ben blijven studeren, en ja ik heb dikke
boeken en protocollen tot mijn beschikking, en
ja zorgverleners en anderen zeggen dat ik
professioneel moet zijn. Maar, lieve mensen dat
alles is niets waard als de Geest van Jezus niet
komt, die Heilige Geest. Want aan een sterfbed
ben ik onmachtig, het verdriet van mensen die
scheiden kan ik niet wegnemen. En toch die
Geest van Jezus, ja die heb ik wel gevoeld. Soms
kwam die heel onverwacht uit de mond van zo
maar iemand, een hartelijk woord. Soms was
het een kaartje, een bloemetje, een onverwacht
lied op de radio. Kijk maar naar paus Franciscus
hoe de Geest van Jezus kan waaien en werken
in mensen.

Al die jaren pastor zijn, het zijn jaren van
wachten, samen met zo veel lieve mensen.
Samen wachten op de Geest van de troost en
de liefde, de Geest van de Goede moed en het
geduld, de Geest van vrede en menselijkheid.
En als die Geest dan bezit neemt van je hart,
dan is het aan ons Hem toe te laten om ook zelf
waarachtige Jezus volgers te zijn.

Wat ben ik dankbaar dat ik zo bij mensen mocht
zijn, zoveel jaren, en dat ik zo vaak mocht
meemaken dat die Geest waait. Hij waait waar
Hij wil. Tranen zullen gedroogd worden en
vrede zal er komen.

Zalig Pinksteren!

¥ HoovP

Diaken Rob Mascini

by

4



Pinkstervieringen op 8 juni

Op het hoogfeest van Pinksteren zijn er maar liefst vier diensten in verschillende kerken in
Hoofddorp: drie oecumenische diensten en een bijzondere eucharistieviering.

Oecumenische vieringen

De vieringen hebben als thema: 'Hoopvolle
tekenen!' De werkelijkheid is weerbarstig, met
geluiden over oorlog en grote ego's die de
media bepalen. De samenleving lijkt wel op
een knoestige boom, zoals van Gogh die
schilderde. Maar als je goed kijkt, zie je ook de
bloesem en de blauwe lucht op zijn schilderij.
In de pinkstervieringen scherpen we onze blik
en kijken we naar waar de geest beweging

brengt en mensen en van alles tot bloei brengt.

Programma zondag 8 juni

09.30 uur Marktpleinkerk. Voorgangers:

ds. Thimm-Stelwagen en Hans van der Leeuw.
10.00 uur Doopsgezinde Kerk. Voorgangers:
ds. Barbara Heubeck en Mario Boelen.

10.00 uur H. Joannes de Doperkerk
Voorgangers: Rob Mascini en ds. Groenendijk.

Voor de kinderen is er een speciaal programma
in de Marktpleinkerk.

De collectes in deze diensten zijn voor:

1. Stichting Gave

2. Raad van Kerken Nederland

Na de vieringen mogen we elkaar ontmoeten
bij de koffie. Voor wie wil, is er gelegenheid om
de Bijbelse tuin bij de H. Joannes de Doperkerk
te bekijken met rondleiding.

Eucharistieviering: kleurrijk en hartverwarmend

Op Pinksteren, zondag 8 juni om 12.00 uur, ben
je ook van harte uitgenodigd voor een
bijzondere eucharistieviering. In de geest van
Pinksteren vieren we de komst van de heilige
Geest. De Geest die verbindt, inspireert en
grenzen overstijgt.

Onze parochie is rijk aan
talen, culturen en
tradities, en juist op dit
feest van verbondenheid
willen we dat met elkaar
delen. De viering zal
internationaal van
karakter zijn: met
gebeden, lezingen en
liederen in verschillende
talen.

De teksten zijn te volgen in het Engels.
Na de viering is er een gezellig samenzijn met
allerlei lekkernijen.

Kom en laat je raken door de kracht van
gemeenschap, diversiteit en geloof. Laat
Pinksteren opnieuw tot leven komen — samen
met ons allemaal.

Van harte welkom!




Paus in voetsporen van visionaire voorganger

Na het overlijden van paus Franciscus heeft het conclaaf verrassend snel een nieuwe paus
gekozen: Leo XIV. De naamkeuze van de nieuwe paus is veelzeggend. Hij treedt in de
voetsporen van paus Leo Xlll. Wie was deze paus, wat heeft hij betekend en wat zegt dat over
de nieuwe paus? De redactie ging op zoek naar antwoorden.

De keuze van de naam Leo XIV roept
herinneringen op aan een van de meest
invloedrijke pausen uit de moderne
geschiedenis: Leo Xlll. De nieuwe paus verwijst
daarmee naar een periode waarin de Kerk haar
plaats zocht én vond in een snel veranderende
wereld.

Leo Xlil: paus van de moderniteit

Paus Leo XIII, geboren als Vincenzo Gioacchino
Pecciin 1810, bekleedde het pausschap van
1878 tot zijn dood in 1903. Zijn pontificaat
markeerde een overgang van de Kerk naar de
moderne tijd. In een periode van politieke,
sociale en industriéle omwentelingen zocht
Leo XIll naar manieren om de Kerk relevant te
houden, zonder haar kernwaarden te
verloochenen.

Hij is vooral bekend geworden door zijn
encycliek Rerum Novarum (1891), die wordt
beschouwd als het fundament van de moderne
katholieke sociale leer. In deze tekst nam

Leo Xl het op voor de rechten van arbeiders,
riep hij op tot rechtvaardige lonen, en
benadrukte hij de verantwoordelijkheid van
zowel werkgevers als overheden. Hij verzette
zich tegen het socialisme, maar evenzeer tegen
het ongebreidelde kapitalisme, waarmee hij
een genuanceerd katholiek alternatief bood.

Daarnaast zette Leo Xl in op het versterken van
het katholiek onderwijs. Hij stimuleerde
bijbelstudie en pleitte voor een meer open
houding ten aanzien van wetenschap en
filosofie. Daarmee gaf hij vorm aan een Kerk die
niet vluchtte voor de moderniteit, maar er
kritisch en gelovig op inspeelde.

Leo XIV: missionair in een nieuwe tijd

De nieuwe paus Leo XIV noemt Leo Xlll zijn
inspiratiebron omdat deze de Kerk hielp haar
stem te hervinden in een snel veranderende
wereld. Hij ziet het als zijn taak om deze lijn
door te trekken. Thema's als economische
ongelijkheid, ecologische rechtvaardigheid en
technologische ethiek vragen volgens hem om
een geest van dialoog, rechtvaardigheid en
compassie. Dit zijn precies die waarden die
Leo Xlll ooit benadrukte. Zijn pontificaat lijkt
daarmee niet alleen een eerbetoon aan het
verleden, maar ook een belofte aan de
toekomst. In een wereld van toenemende
ongelijkheid, ecologische dreigingen en
spirituele leegte roept hij de Kerk - en daarmee
iedere gelovige - op om missionair te zijn. Niet
om zieltjes te winnen, maar om het evangelie
handen en voeten te geven in het dagelijks
leven en om getuigen te zijn. Precies zoals
paus Franciscus ons heeft laten zien.




Verdiep je geloof

Open Dag Zaterdag 21 juni Bonifatius Instituut

Wil je je verdiepen in het geloof? Wil je sterker
staan in jouw geloof, anderen kunnen helpen
hun weg te vinden in het geloof? Wil je
geinspireerd worden en alleen of samen met
anderen op weg gaan?

Kom dan op zaterdag 21 juni 2025 naar de
open dag van het vormingscentrum

St. Bonifatius Instituut en maak kennis met de
vele mogelijkheden.

Ontdek hoe je kan groeien
in geloof en kennis

Het vormingscentrum kenden we voorheen als
de Tiltenberg in Vogelzang. Meerdere
parochianen hebben daar één of meer
cursussen gevolgd of zelfs een complete
opleiding afgerond.

Deze zomer verhuist het instituut van de
Tiltenberg naar het Heiligdom van
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Programma

De dag begint in Heiloo om 9.00 uur met een
Eucharistieviering; het programma van de open
dag begint om 10.30 uur en duurt tot 14.00 uur.

U bent welkom op de nieuwe locatie!

ST. BONIFATIUS INSTITUUT _.

exdliep je geloof

Geef zekerheid aan hun missie

Met jouw gift aan de
'Week Nederlandse
Missionaris' zorg je
ervoor dat bevlogen
missionarissen en
missionair werkers hun
werk voor mensen in

wnm

week
nederlandse de meest kwetsbare
missionaris situaties kunnen

blijven doen. Zij werken belangeloos en
onvermoeibaar aan een wereld waarin
iedereen gelijke kansen krijgt. Alleen met jouw
steun kunnen zij hun missie voortzetten.

Ook nu wij dankbaar
zelf missionarissen
hebben ontvangen
om met ons te
werken in onze eigen
parochie, zijn we niet
ontheven van de
opdracht om de
wereld in te trekken en het evangelie te
verkondigen aan alle mensen.

Kift Week Nederlandse Missionaris
bedrag zelf aanpassen

Je kan bijdragen in de deurcollecte op 31 mei
en 1 juni, of je bijdrage overmaken naar
IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM te
Den Haag, of scan de IDEAL QR-code.




Ga 15 juni mee op pelgrimage naar Maastricht

Ga op 15 juni met ons mee op pelgrimage naar Vertrek vanuit Hoofddorp: 08.00 uur,
Maastricht voor de unieke, zevenjaarlijkse thuiskomst rond 20.30 uur.
Heiligdomsvaart.

Kosten zijn € 45,- per persoon.
Na aankomst vieren we samen de Eucharistie in Betaling kan via een Tikkie of overboeking.
de St. Matthiaskerk. Vervolgens bekijken we de Na aanmelding ontvang je een bericht.
grote ommegang met maar liefst 2.500

deelnemers en alle stadsdevoties. Daarna is er Aanmelden

gelegenheid om de prachtige kerken van Schrijf je in via het formulier op de website:
Maastricht te bezoeken en tentoonstellingen www.hjoannesdedoper.nl/heiligdomsvaart-maa
en schatkamers in de kerken. stricht

(scan de QR-code en je komt @r: 5 @
bij het formulier). iy

Of meld je aan bij
o A Marcel van Lochem:
Delgnmage naar MOCIStHCht marcelvanlochema@live.nl.

Offertafel: hoe het welen hoe het niet moet

Laat de lichtjes in hun glaasjes

Wij verzoeken je om de waxinelichtjes met hun
glaasjes op hun plaats te laten staan en deze er
niet uit te nemen.

Steek de lichtjes aan met de stokjes

Je kan de waxinelichtjes aansteken met de
stokjes die links en rechts in de houders zitten.
De houder is gevuld met zand en het is de

» bedoeling dat de stokjes
J ermet het verbrandde
deel terug in het zand
gestoken worden. Dus
graag NIET eerst

¥ uitdrukken op de
offertafel zelf, hiermee
wordt de offertafel

Zoals je misschien al gezien hebt, is de nieuwe
offertafel in gebruik genomen. We kunnen
hiermee op een veilige manier meer kaarsjes
branden bij Maria. Daar is veel behoefte aan.

Nu kunnen op zondag bezoekers van de mis beschadiagd.

van 10.00 uur én de mis van 12.00 uur een

kaarsje opsteken. De kerkwacht vraagt uw Begin het aansteken bij de bovenste rij
aandacht voor een goed gebruik van de Gelieve ook de kaarsjes vanaf de bovenste rij
offertafel. aan te steken, zodat degenen na jou niet met

hun handen boven brandende kaarsen hangen.




Vrijwilligersfeest 2025 zaterdag 28 juni 2025

Veel, heel veel parochianen en anderen (al met
al bijna 300 vrijwilligers) zetten zich met hart en
ziel in voor onze parochie. Soms is dat
zichtbaar, maar vaak ook blijft het onder de
radar en doet men het werk in stilte.

Paters en parochiebestuur zijn bijzonder
dankbaar voor jullie inzet. Zonder jullie zou de
parochie niet kunnen bestaan en zeker niet al
die activiteiten kunnen organiseren die we nu
op de agenda hebben staan.

Het is ook een goed gebruik jaarlijks bijeen te
komen om bij te praten, elkaar weer wat beter
te leren kennen. Om vrijwilligers die gestopt
zijn of ons ontvallen te memoreren, om
ervaringen uit te wisselen en om nieuwe
vrijwilligers welkom te heten.

Daarom nodigen wij alle vrijwilligers, en zij die
dat willen worden, met partners, uit voor onze
jaarlijkse bijeenkomst. Bij mooi weer in de tuin,
met muziek, een drankje en hapje.

Aanvang van de avond is na de viering van
19.00 uur, dus vanaf ca. 20.00 uur.

Parochie Jaarrekening: 2024 positief afgesloten

De jaarrekening 2024 van onze parochie is klaar
en kun je inzien op de website:
https://anbi.rken.nl/publicaties/HAA715

We hebben dankzij de financiéle inzet van ons
allen en dankzij het enorme werk dat door vele
vrijwilligers wordt gedaan, het jaar afgesloten
met een batig saldo van € 61.109, waarvan

€ 34.670 vanuit donaties en diverse acties
bestemd is voor de restauratie van de pastorie,
en € 26.439 voor het pastorale werk en
onderhoud van onze gebouwen.

Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers in
onderhoud van gebouwen, begraafplaats en
Bijbelse tuin en door het plaatsen van de extra
zonnepanelen, zijn de lasten van onze
gebouwen en begraafplaats (inclusief

energiekosten en jaarlijkse bijdrage aan
reservering groot onderhoud) nu ongeveer
gelijk aan de baten uit onze gebouwen en
begraafplaats, circa € 162.000.

Dit betekent dat de bijdragen van de
parochianen nu volledig beschikbaar zijn voor
de personele kosten en pastorale activiteiten
van de parochie. Daardoor kan onze parochie
gelukkig de personele kosten dragen voor twee
full-time priesters, die samen met diakens en
vrijwilligers het pastorale werk van onze
missionaire parochie uitvoeren.

Als parochie zijn we in afwachting van een
bisschoppelijke machtiging om groot
onderhoud van onze gebouwen te mogen
doen. Het parochiebestuur zit hier bovenop,
maar ook Kerkelijke ambtelijke molens draaien
soms langzaam. Gelukkig draaien ze wel, dus
we houden goede moed dat we ergens dit jaar
mogen beginnen!




Gedoopt
Graham Basmaci
Esmee Balmaceda
Phoenie van Duin
Hoba Szlavik
Tessa la Croix
Storm Bais

Dion van der Loit

Evgene Curry
Peres Nathan

Marthagroep

Woensdag 9 juli 2025 vanaf 09.00 uur zijn aan de
beurt om de kerk schoon te maken de dames
Kunz, Remmerswaal, Ruiter en

de heer Latupapua.

Woensdag 13 augustus 2025 vanaf 16.30 uur is
de beurt aan de groep van de Filipijnen:
Ana, Jim, Lily, Nora, Peter, Remy en Rod.

We hebben een prachtige kerk, helpt u/jij ook
mee om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-3617 1598

Gebruik kleding- en
vetcontainers en steun
het goede doel!

Sinds april 2000 staan er drie kledingcontainers
op ons kerkplein. Dankzij jouw gulle donaties
konden we in 2024 maar liefst 24.260 kg kleding
inzamelen — goed voor € 20.000 steun aan
noodhulpprojecten van o.a. Cordaid Mensen in
Nood via Sam’s Kledingactie.

De kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven
en vindt zo een nieuwe bestemming buiten de
EU: betaalbare kleding voor mensen met een
kleine beurs én werkgelegenheid voor lokale
naaiateliers.

| Met Sam's Kledingactie zijn afspraken gemaakt

om de containters vaker te legen, zodat de
rommeligheid tot het verleden zal behoren.

Ook ingezamelde bakolie levert wat op! Elke
volle gele rolemmer van Green Qil Recycling
brengt € 99,- op — een mooie bijdrage aan onze
parochie en Caritas.

Blijf geven: gebruikte kleding, schoenen en
bakolie maken écht verschil. Dankjewel!




Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

Datum volgende doopgesprekken zijn op woensdag 24 september én 1 oktober 2025.
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuurlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

woensdag 18 juni 2025 13.30 pater A. Toppo

di 10jun 2025 - Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk (ook: di 17,24 jun en 1, 8 en 15 jul 2025)
20 15jun 2025 - Hans van Soest
20 29 jun 2025 - Overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en Walther en zegen over hun gezin

zo 6jul 2025 - Frans Koeckhoven




Overzicht vieringen kerk en kapel 7 juni- 18 juli 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 7jun 19,00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Pinksteren [hoogfeest]
Pinkstercollecte Raad van Kerken Hoofddorp
zo 8jun 10.00 Oecmenische viering; diaken R. Mascini; -
12.00 Engelstalige Internationale Eucharistieviering; pater A. Toppo;
Intern. Choir John the Baptist & Filipijns koor

Maria, Moeder van de Kerk; Tweede Pinksterdag

ma 9jun 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
di 10jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do12jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 14 jun 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

Heilige Drieéenheid [hoogfeest]

Vaderdag
zo 15jun 10.00 Familieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
di 177jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do19jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Zangertjes van Sint-Jan (extra collecte)
za 21jun 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Sacramentsdag [hoogfeest]; Eerste Heilige Communie
Zangertjes van Sint-Jan (extra collecte)
zo 22 jun 10.00 Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Geboorte van de H. Johannes de Doper
di 24jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

do26jun 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Vervolg overzicht vieringen kerk en kapel 7 juni - 18 juli 2025

Patroonheilige Johannes de Doper [hoogfeest]
za 28jun 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; MaranatHa

HH. Petrus en Paulus, apostelen [hoogfeest]

zo 29jun 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Jongeren
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di  1jul 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 3jul 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering
Vormsel
za 5jul 19,00 Eucharistieviering;

Mgr. J.W.M. Hendriks, pater E. Manek en diaken H. Hartog; Jongeren

14e zondag door het jaar

zo 6jul 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

di 8jul 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

do 10jul 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

za 12jul 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

15e zondag door het jaar; Afsluiting Eerste Communieproject

zo 13jul 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelst. Eucharistieviering; -; Filipijns koor

di 15jul 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering

do17jul 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)
za 19jul  19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

16e zondag door het jaar
zo 20jul 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; -
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

//BAKEN VAN \
Acti GEI—OOF, HOOH Geef vandaag voor
t . K van mon n
Karkbalans EN LIEFDE || *'kvonmemse

HET GESCHENK VAN JOUW KERK
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Symboliek in de Bijbelse Tuin

Tuinwerker en rondleider Bram de Bres verzorgt met anderen de Bijbelse tuin en kan u veel
vertellen over de bomen, planten en bloemen. Hij weet precies waar je de Aronskelk of de
Salomonszegel kunt vinden en kan de bezoekers wegwijs maken in de symboliek van o.a. de
amandelboom, de ceder, Mozes in het biezenmandje en nog veel mee.

Een wandeling door de Bijbelse tuin en dan
onder zijn leiding doet je stilstaan bij de natuur.
In alle rust kun je genieten van al het moois om
je heen. Vind jij het leuk om meer van de
achtergrond en symboliek van de bomen,
planten en bloemen te weten? Kom dan naar
de rondleiding en presentatie van Bram. Hij
neemt je mee in een rondje tuin en je zult
prachtige verhalen en weetjes ontdekken over
alles wat er te zien is.

We beginnen in het parochiehuis met een
kleine powerpointpresentatie en wandelen
daarna door de tuin.

Leiding: Bram de Bres
Informatie en aanmelden:
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

zaterdag 7 juni 2025, 14.00 - 16.00 uur
Parochiehuis en Bijbelse tuin

Bloesem van de amandelboom

| ...j' L
HOOFDDORP

Kortebaandraverij




Zinwandeling

Allereerst wandelen in stilte, daarna wandelen
in stilte met een tekst of thema, gevolgd door
een wandeling in tweetallen met een gesprek
over de tekst.

Het stil wandelen geeft je de gelegenheid je
gedachten te |laten gaan. Of niet, en gewoon te
genieten van het lopen, van wat je ziet en
hoort.

We verzamelen bij De Lichtkring. Na de
begroeting lopen we een rondje plas in ruim
een uur. We sluiten af met een kop koffie.

Beg.: Marieke Brown en Corinne Groenendijk

Opgave bij: mjbboender@gmail.com of
tel. 06 - 1640 1890

dinsdag 17 juni, start 19.00 uur,
inloop vanaf 18.45 uur.
Vertrek bij De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Stilte in de zomer

Ook in de zomermaanden gaan de
Stiltevieringen in De Ark gewoon door.

Elke eerste woensdag van de maand
organiseert de Raad van Kerken dat moment
van rust en meditatie.

Juist in de zomer die vol is van uitbundigheid
kan er nog meer behoefte aan stilte bestaan.

De Stiltevieringen duren zo'n 30 tot 40 minuten.
ledereen is van harte welkom. Na afloop is er
koffie of thee en gelegenheid tot gesprek, ook
met de aanwezige pastores.

woensdag 2 juli, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Jongerenbedevaart Rome
24 julit/m 6 augustus 2025

In de grote vakantie gaat er een reis naar Rome speciaal bedoeld voor jongeren. Ga het avontuur
aan en ga van 24 juli t/m 6 augustus 2025 mee met Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Rome,
het hart van de wereldkerk en ontdek hoe het is om deel te zijn van een wereldwijde gemeenschap
van gelovigen.

Tijdens het centrale programma in Rome (28 juli t/m 3 augustus 2025) ontmoet je jongeren uit de
hele wereld, zoals bij de Wereldjongerendagen, die net als jij willen bouwen aan de kerk en de
wereld van morgen.

Kosten: € 1.250 voor de deelnemers. Dit is inclusief een sponsoring van € 200 die mgr. Hendriks,
bisschop van Haarlem-Amsterdam, voor elke deelnemer beschikbaar stelt.

Meer informatie:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dep&ids=jongeren&sel=rome2025
www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=2551

e-mail: info@jongbisdomhaarlem.nl; tel/ app: 06 - 8345 3373
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Jqds
fkyikiongeren peVormselviering komt er aan!

WWwW.hjoannesdedoper.nl

Op zaterdagavond 5 juli vindt in onze kerk de jaarlijkse Vormselviering
plaats. Een feestelijke viering waarin een groep jongeren uit Hoofddorp en s
Nieuw Vennep het sacrament van het Vormsel ontvangt. Dit sacrament zal e ¢ '
worden toegediend door onze bisschop mgr. Hendriks. )

leder jaar weer een bijzonder moment. Een voor de hele parochie!
lange voorbereiding van twee jaar is hier aan

voorafgegaan. De vormelingen ontvangen het Een groep jonge
zegel van de Heilige Geest en in de viering mensen die met het
wordt gevraagd dat Gods Geest hen mag vormsel aangeeft dat
sterken in hun verdere leven. Een bijzonder ze bij onze

moment voor de vormelingen, maar zeker ook geloofsgemeenschap

willen horen. En wij, als parochie laten in de
viering weten aan deze jongeren hoe fijn wij
het vinden!

Komt u hen daarom ook feliciteren?

De viering begint om 19 uur en ons
Jongerenkoor zingt.

Help mee met activiteiten voor de kinderen

In onze parochie wordt veel georganiseerd voor kinderen. Een kinderkoor, familievieringen, ieder
jaar palmpaasstokken versieren. Kerstfeest voor de allerkleinsten. Bijeenkomsten voor families, we
hebben musical dagen gehad, wat niet meer.

Om dit allemaal te kunnen doen hebben we u nodig! Met elkaar kunnen we veel voor elkaar krijgen.

We zoeken daarom mensen die af en toe iets willen
doen, willen helpen bij een activiteit. Dit hoeft niet
vast te zijn of veel tijd te kosten, maar het is fijn als
we een lijstje met mensen hebben op wie we af en
toe een beroep mogen doen.

Denk je, ik wil af en toe wel eens helpen,
laat dat dan weten via:

kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl

Alvast heel hartelijk dank!
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Help jij mensen met geldzorgen weer vooruit?
SchuldHulpMaatje informatieavond 17 juni 2025

Een op de vijf mensen in ons land heeft geldproblemen waar ze zelf niet uitkomen. Als vrijwilliger
bij SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer ondersteun je hen. Niet altijd makkelijk, maar je maakt echt
verschil. Je helpt mensen weer grip te krijgen op hun geldzaken. Zodat ze weer vooruit durven

kijken en het leven wat lichter wordt.

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is opgericht
vanuit katholieke parochies en protestantse
gemeenten in de Haarlemmermeer. 37 goed
opgeleide vrijwilligers helpen mensen die
schulden hebben om hun geldzaken weer op
orde te krijgen. Dit jaar gaat het om zo'n 120
hulpvragers. Elk jaar vragen meer mensen om
hulp. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers,
die graag mensen willen bijstaan om hun
geldzorgen te verminderen en uit de
problemen te komen.

SchuldHulp
Maatje/,

Haarlemmermeer
Op 17 juni 2025 is hierover een
informatieavond om 19.30 uur in het
Parochiehuis.
Is het misschien iets voor jou om
SchuldHulpMaatje te worden? Kom naar de
informatieavond. Lees ook de flyer over deze
informatieavond: scan de QR code.

Het R.K. Luchthavenpastoraat
zoekt nieuwe bestuursleden

N |
\“

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven Schiphol. Een ware
miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners.
Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er al vijftig jaar het Luchthavenpastoraat.

Het R.K. Luchthavenpastoraat biedt op Schiphol
al vijftig jaar dagelijks opvang, hulp en een
moment van rust voor reizigers en
medewerkers. De samenwerking tussen de
Rooms Katholieke, Protestantse, Anglicaanse
en Oud Katholieke kerken is uitgegroeid tot
een waardevol initiatief.

Er is dagelijks een pastor op de luchthaven en
zijn er vrijwilligers in het Meditation Centre.
Reizigers en medewerkers zijn daar welkom om
te bidden, te mediteren. Of voor stilte of een
luisterend oor.

Om dit bijzondere werk te ondersteunen, zoekt
de Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol
enthousiaste bestuursleden.

Het bestuur, dat vier keer per jaar vergadert,
richt zich op het behartigen van de materiéle

belangen van het pastoraat en biedt
ondersteuning waar nodig.

Heb je affiniteit met Schiphol en het belang van
pastorale zorg met een R.K. signatuur?

Neem dan contact voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Luchthavenpastoraat >

Meer weten? Bezoek de website voor
uitgebreide informatie:
https://airportchaplaincy.nl

Voor meer informatie: Jos Traudes, voorzitter
Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol
jostraudes@traudesadvies.com

06 - 2973 3387
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Ockraine lijkt speelbal tussen de autocraten
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Werken de vredesboodschappen van Paus Franciscus en Paus Leo XIV?
Verliest de Verenigde Staten van Amerika inderdaad haar geduld jegens Rusland?

Laten we maar blijven bidden opdat het goed komt. Ondertussen blijven er onnodige slachtoffers
vallen!
Maandag 28 april j.I. hebben we voor de dertigste keer uw gedoneerde spullen afgeleverd.
Helaas blijft er onveranderd behoefte aan hulp.

Blijf doneren, want dat is nog steeds hard nodig.

Je kunt financieel bijdragen (zie verderop),

maar ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan;

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en

T-shirts;

. Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de viucht en in nood;

. Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,
misschien staat er nog een in uw schuur!

Graag extra aandacht voor de bruikbaarheid
van de spullen.

Inleveren van je donaties kan bij het secretariaat

in het Parochiehuis.

Het secretariaat is geopend van maandag t/m
vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Als je je meldt doet iemand van het secretariaat
de garage open alwaar je spullen worden
verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met nhame voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op:
IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp
www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.
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Een gevoel...

Tekst: Ria Stolk

Sommige tuinen zijn meer dan een verzameling
planten, paden en beelden. Ze dragen
herinneringen, verbindingen en verhalen met
zich mee. De Bijbelse tuin is zo'n plek, rijk aan
symboliek en menselijkheid. Dichter-bioloog
Dolf Hillenius verwoordt dat gevoel prachtig in
zijn gedicht:

een tuin is meer dan er staat

de groei van vroeger

groei die komen gaat

wandelen in een tuin

is dwalen in een rvim gehevgen
alles heeft herkomst

verre plekken die herinnerd blijven
banden met vrienden

sommigen dood maar hier onsterfelijk
jaarringen

de tvin ben jij

uit: Een tuinman is een dichter van Paul Geerts

Ter voorbereiding op de uitzending van
BinnensteBuiten (KRO-NCRV) werd er binnen
onze groep tuinvrijwilligers druk gepraat,
gemaild en geappt. Wat willen we laten zien?
Welke elementen van de tuin verdienen extra
aandacht?

Al snel groeide er een lange lijst. ledereen had
wel iets dat hem of haar raakte en dat een plek
in de uitzending verdiende. De een noemde
Ruth, vanwege het thema: vreemdelingschap.
Een ander raakte juist Hagar, die het verhaal van
slavernij met zich meedraagt. Weer een ander
noemde Susanna, vanwege haar link met
grensoverschrijdend gedrag. Weer anderen
dachten aan de planten en bomen: de
moerbeiboom, de ceder van libanon, of Mozes
in het biezenmandje.

Bijbelse Tuin

Pater Albert wees ons op het beeld van De
Verloren Zoon. Als hij er naar kijkt, raakt het
hem elke keer opnieuw. Het roept hem op om
barmhartig te zijn. Pater Albert wil er zijn voor
verloren mensen -- of ze nu zoon zijn, of vader.

Zoveel verhalen, zoveel lagen -je raakt niet
uitverteld in deze tuin.

Natuurlijk passen al die verhalen niet in een
uitzending van 2x4 minuten. Maar dat is ook
niet erg. Alleen al het samen nadenken, praten
en delen van wat ons in de Bijbelse tuin raakt
was en is bijzonder. Het deed ons opnieuw
beseffen dat de tuin een gevoel bij je naar
boven brengt. Een gevoel...

... dat je wilt delen!
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Nalaten aan onze parochie:

tijdig actie ondernemen

In de afgelopen twee INFO's vertelden we over de mogelijkheid van nalaten aan onze parochie, als
daad van liefde, als bijdrage aan de Kerk die de Liefde van God uitdraagt, verkondigt en in praktijk
brengt. En over hoe je naast je dierbaren ook de parochie kunt opnemen in jouw testament. Als je
deze twee afgelopen INFO's niet meer hebt, kun je ze nog inzien op onze website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/parochiemagazin-info.

Wanneer je besluit om (een deel van) jouw
nalatenschap aan de parochie na te laten, dan
is het nodig om daar tijdens jouw leven al actie
op te andernemen. Het vastleggen van een
nalatenschap aan een goed doel zoals de Kerk
kan namelijk alleen door middel van een
testament dat bij leven is opgesteld door een
notaris.

Uw nalatenschap:
geloof, hoop en liefde doorgeven

Gedachten, overwegingen en praktische keuzes

Als je al precies weet wat je wilt schenken, dan
is het een kwestie van dit legaat vast laten
leggen in een testament bij de notaris. Als je
daar nog niet over uit bent, kun je eens met de
penningmeester van onze parochie van
gedachten wisselen. Dit gesprek is altijd
vrijblijvend, je zit nergens aan vast.

Wim Piels: “Onze parochie ontvangt regelmatig
een legaat. Ik word dan benaderd door een
notaris die mij vertelt dat een overleden
parochiaan de parochie als begunstigde in het
testament heeft opgevoerd. Soms is dat een
bedrag voor een specifiek doel en soms is dat
een vrij bedrag.”

Vaak gaan er vele jaren voorbij na het opstellen
van een testament. Dus kan het gebeuren dat
er legaten binnenkomen die specifiek voor een
inmiddels niet meer relevant doel zijn. Daarom
is zijn tip: maak een legaat zo ‘open’ mogelijk.

Een richtbedrag voor een legaat vindt Piels
moeilijk te geven, “je kunt immers niet in
iemands portemonnee kijken.” Bovendien kan
de betrokkenheid van de ene parochiaan bij de
geloofsgemeenschap heel anders dan die van
een andere parochiaan zijn. “Sommige
parochianen hebben een hele sterke binding
met de kerk waar ze zijn getrouwd, waar de
kinderen zijn gedoopt en de Heilige Communie
hebben gedaan. Dan zien we vaak dat mensen
willen dat die continuiteit in het geloofsleven in
dorp blijft doorgaan en ze daarom schenken!”

Heb je vragen of behoefte aan een gesprek over
uw nalatenschap?

Neem dan contact op met onze
penningmeester@hjoannesdedoper.nl of onze
specialist op het gebied van nalatenschappen
nalaten@hjoannesdedoper.nl.

Je kunt daarnaast uiteraard altijd een gesprek
met een door jou gekozen notaris aanvragen.

Lees meer over nalaten aan de kerk op
www.hjoannesdedoper.nl/nalaten of scan met
uw smartphone de QR-code bij dit artikel om
op deze webpagina te komen.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Agostino De Luca-78 jaar

Agostino werd geboren in Palermo, Sicilié.
Samen met zijn broertje en zusje heeft hij een
leuke jeugd gehad. Hij was altijd buiten te
vinden, hield van vogels en ving deze om ze in
zijn voliére te zetten.

Agostino volgde de hogere hotelschool in Italié
en is als Food & Beverage Manager
afgestudeerd. Hij heeft zelfs een prijs gewonnen
met een zelfgemaakte cocktail. Door het jaar
heen werkte hij in diverse hotels in Italié.

Tijdens zijn militaire diensttijd leerde hij in de
trein naar Venetié een meisje kennen, Maria
Grazia genaamd. Dit was het meisje van zijn
dromen. Na twee jaar verkering zijn Agostino en
Maria in 1970 in Venetié getrouwd maar
vertrokken daarna naar Palermo om te gaan
wonen in een appartement vlakbij zijn moeder.
In Palermo werden hun kinderen Tiziana,
Antonio en Erika geboren.

In 1985 kreeg Agostino een aanbod om in
Amsterdam te komen werken. Hij ging er alleen
heen en enkele maanden later bezocht Maria
hem in Amsterdam om te kijken of ze hier wel
zou willen wonen: ze vond het geweldig!

In september 1985 is Maria met de kinderen
naar Amsterdam gekomen. Het gezin vestigde
zich in Amsterdam-Noord. Voor de kinderen
was het heel heftig, echter ze pasten zich snel
aan.

Agostino was een goede en toegewijde vader
voor zijn kinderen. Zijn grote hobby was
modelbouwen van vliegtuigjes en hij hield van
vogels.

In 2006 is Maria overleden. Agostino leerde van
zijn dochter hoe hij het huishouden moest
bestieren. Een jaar later kocht Agostino samen
met zijn zoon een huis in Hoofddorp om dicht
bij zijn kinderen te wonen.

Agostino kreeg een hersenbloeding en zijn
gezondheid ging langzaam achteruit.

In 2018 werd hij opgenomen in
Woonzorgcentrum Floriande en heeft daar
zeven jaar met plezier gewoond.

Op 9 februari jlis Agostino overleden in het
bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen.

De uitvaart vond plaats in onze kerk op 13
februari, geleid door pater Albert Toppo.

Op 14 februari werd Agostino bijgezet in het
graf bij zijn geliefde Maria (Valentijnsdag) op de
Nieuwe Noorder begraafplaats te Amsterdam.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater A. Toppo svd - priester

tel. 06 - 8409 4154

e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater E. Manek svd - priester
tel. 06 - 8524 4515
e-mail: ekosilvester85@amail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres, gezins-
samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of
andere wijzigingen heeft, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Vacatures voor vrijwilligers

Heb je tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even
langs te komen bij het parochiesecretariaat.

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rusten-
burgpark 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.
Kopij voor nummer 5 kun je

uiterlijk 25 juni 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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De jongeren van het koor hebben een pinkster-
protestbrief opgehangen in de kerk! Sommige mensen
worden er boos van. Anderen knikken instemmend. Er
hangt een pen bij, lezers mogen reageren. En ook dat
leest iedereen. ‘Mee eens! Veel te saai!’ heeft iemand
geschreven. ‘Hoe brutaal van jullie!” ‘Kerk hoeft niet
leuk te zijn!’ ‘Laten we het proberen!’ De reacties gaan
alle kanten op. De pastoor is zenuwachtig. Al die
verschillende stemmen in zijn gemeenschap! Ze
moeten toch saamhorig zijn? De enige die rustig blijft
is de kosteres, mevrouw Bontje. “Ach pastoor”, zegt ze.
“Het is toch mooi dat de jongeren zich laten horen?

Ze vinden de diensten saai! Ze willen meer beleving,
vuur en actie. Ouderen willen rust. Bedenkt u daar
eens iets op!”

Uit de Bijbel

‘God van mijn voorouders, barmhartige Heen
wie kan uw bedoelingen kennen als U niet zelf’
wiisheid geeft en uw Heilige Geest
Naar beneden zendt?’

Uit het boek Wijsheid 9:1q.17

= Pinksteren

De Heilige Geest, dat is God heel dichtbij,
een vlam, een aanwezigheid in jou en mij.
Hij stuwt je en duwr je, geeft zachtjes een hint
en brengt je op iets wat je zelf niet verzint.
Hij zal je niet dwingen, maar wél inspireren,
om goed door het leven te navigeren.
Hij wijst je je naaste en brengt je weer bij,
als je neerkijkt op mensen als ‘wij en zij’;
maakt ons tot familie, tot zussen en broers,
begaan met elkaar en niet stickem jaloers.
Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden,
en helpt je om niet in gepieker te glijden,
maar te blijven geloven, krachtdadig en sterk.
De Geest, dat is God in jou aan het werk!

De pastoor besluit te gaan praten met de jongeren. Ze
maken samen een plan. Met Pinksteren is het super-
druk in de kerk. ledereen is benieuwd hoe het afloopt.
Na het welkom klinkt er swingende muziek en er komt
een artiest op, Flaming Ferry. De jongeren zingen een
lied over de Heilige Geest en Ferry doet allerlei kunstjes
met vuur. De jongeren zijn dolenthousiast! Maar
ouderen mopperen: ‘Foei! Pinksteren is toch geen
show?’ Dan zegt de pastoor: “Pinksteren gaat niet over
een vuurspuwer. Maar wel over verandering,
vernieuwing, inspiratie! De jongeren hebben de
pinkstergeest zichtbaar gemaakt door hun BRIEF!

We komen er samen wel uit, mensen, het GESPREK
gaat door!” En dan breekt bij veel mensen

toch een lachje door-
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