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Pastoraal Woord

Niets aan de hand

Het antwoord op de vraag
‘Hoe gaat het met je? is
meestal Ja goed hoor, maar
druk!’ Het vinden van een
datum voor een
vergadering is vaak niet
eenvoudig, want iedereen is
druk. En zelfs voor een
eenvoudig bezoekje moet moeizaam gezocht
worden in de agenda’s.

Zois het ook in de agenda van de Kerk. Er is
altijd wel iets aan de hand. Talloze heiligen
hebben een eigen datum waarop ze herdacht
worden. Er staat een hele rij data op de kalender
die verband houden met moeder Maria. En vele
maanden staan in het teken van het leven van
Jezus. De Advent en Kersttijd. De Vastentijd, de
Goede Week, de tijd van Hemelvaart en
Pinksteren. Feesten en hoogfeesten waarop de
liturgische kleur soms rood of roze, en vaak
paars of wit is.

Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn! Er
zijn ook rustiger tijden waarop er niet persé iets
bijzonders te vieren valt. De liturgische kleur is
dan groen. lk zeg wel eens: ‘Gréen is de kleur
voor “niets aan de hand zondagen”!’

Dit nummer van de Info verschijnt in de zomer-
vakantie. Na maanden van betaald of vrijwillig
hard werken, van leren en studeren op school,
van van alles wat er daarnaast nog gebeuren
moet, breekt er een rustiger tijd aan. Een tijd
waarin we onze agenda leeg maken. Een
periode waarin alle uren en dagen vacant zijn.
Die lege plekken mogen we vullen met waar we
op dat moment zin in hebben.

Ons woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse
‘vacare’ In de klooster wereld wordt gesproken
van 'Vacare Deq' Dat betekent: leeg worden

voor God. Je van binnen vrij maken zodat Gods
stem, die door alle drukte van het leven
gemakkelijk wordt weggedrukt, gehoord kan
worden.

‘Vacare Deo' is 60k belangrijk voor wie geen
kloosterling is. Door de drukte van alledag is er
weinig ruimte om te luisteren naar persoonlijke
verlangens en behoeften. Die stem diep in ons
binnenste legt het vaak af tegen die van de
buitenwereld. De stem van verantwoordelijk-
heid voor een kind, een relatie of een baan.

In onze parochie is het de afgelopen maanden
erg druk geweest. Naast de gebruikelijke
hoogtij dagen waren er mooie doop-,
communie- en vormselvieringen. Er waren
inspirerende oecumenische- en internationale
vieringen. Begeesterende Praise avonden.
Ontmoetingen met enthousiaste jongeren. En
boeiende lezingen over paus en over de liturgie.

Maar nu: 'Vacare Deo!’ Even een rijtje ‘niets aan
de hand zondagen' Zondagen waarop we
gewoon maar even stil mogen zijn. In ons
binnenste luisteren naar wat er daar klinkt. Naar
de stem van onze verlangens en behoeften.

En - als we ndg stiller worden - naar de stem van
God die in elk van ons spreekt. Die ons vraagt:
‘Hoe gaat het met je?’ Wat is joliw antwoord op
deze vraag? Is dat: ‘Oh goed hoor, druk maar
verder niets aan de hand! Of is dat: ‘Vacare Deo!
De ruimte van mijn hoofd en hart is vol van Uw
aanwezigheid!

Ik wens u overvloedige ‘Vacare Deo’ toe! Niet
alleen in deze zomermaanden, maar op alle

dagen die u gegeven zijn!

Diaken Han Hartog
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Pater Bert neemt afscheid van Hoofddorp

Na een periode van intensief herstel in Teteringen — eerst na hartritmestoornissen en later na
een schouderoperatie - zet pater Bert Wooning (SVD) een punt achter zijn actieve pastoraat.
Met dankbaarheid kijkt hij terug op zeven jaar gastvrijheid en samenwerking in de parochie
van Hoofddorp. Met deze brief neemt pater Bert afscheid.

Zoals u zich wellicht nog herinnert, ben ik vorig
jaar eind augustus onverwachts in het zieken-
huis opgenomen vanwege hartritmestoornissen.
Na een week daar gelegen te hebben werd ik uit
het ziekenhuis ontslagen maar met de
mededeling dat ik tenminste twee maanden rust
zou moeten nemen. Om die reden heb ik hier in
het centrale huis van de SVD in Teteringen (Breda)
twee maanden verbleven om te herstellen.
Gedurende die tijd heb ik overlegd met de
doctoren in het ziekenhuis in Leiden over de
operatie van een van mijn schouders die allang
voorzien was. Uiteindelijk heeft die met succes
plaats gevonden op 12 december jl. Maar cok
hiervan moest ik op doktersadvies herstellen
waarvoor ik tenminste een half jaar de tijd moest
nemen, tijd die ik ook hier in Teteringen heb
doorgebracht. Deze revalidatie verloopt tot nu toe
naar wens hoewel die, tot mijn ongeduld, wel wat
lang duurt.

Gedurende deze tijd heb ik veel nagedacht en met
verschillende personen gesproken hoe het nu
verder moet. Langzamerhand ben ik tot de
conclusie gekomen dat ik een "streep moet gaan
zetten” onder mijn actief pastoraal/ missionair
leven. Graag zou ik nog doorgegaan zijn maar ik
voel dat de tijd gekomen is en het verstandig is
om er een punt achter te zetten, hoeveel moeite
me dat ook kost. Dat betekent dat ik van nu af
aan hier in Teteringen zal blijven en niet meer zal
terugkeren naar Hoofddorp en/ of

Amsterdam Z/0.

Dat betekent niet dat ik hier in Teteringen
helemaal niets meer zal gaan doen. Gelukkig
hebben ze me al om verschillende pastorale
diensten gevraagd zowel hier in ons huis als hier
in de buurt. Dat zal ik met veel plezier doen.

Ondertussen heb ik “stilletjes” al mijn spullen
verhuisd van Hoofddorp naar Teteringen en hier
mijn nieuwe kamer betrokken.

Graag had ik nog afscheid genomen van velen
van u maar dat was door omstandigheden niet
mogelijk. Dat wil ik dan nu op deze manier doen
via het Parochieblad van de parochie.

Met dankbaarheid denk ik terug aan de gastvrije
manier waarop we zeven jaar geleden ontvangen
werden in de parochie van Hoofddorp alsook voor
de hartelijkheid en vriendelijkheid, medewerking
en samenwerking die we daar altijd hebben
mogen ondervinden tot op de dag van vandaag.
Die hebben onze medebroeders en mij veel
geholpen om ons thuis te voelen in de parochie en
ons volledig in te zetten voor haar pastorale
activiteiten. Daarom zetten mijn jongere
medebroeders met veel plezier de samenwerking
met u voort.

Ook de viering van mijn 60-jarig priesterfeest vorig
jaar blijft voor mij als een laatste mooie
herinnering van mijn verblijf in Hoofddorp.

Voor dat alles alsook voor het vele andere wil ik u
allen van harte bedanken. De parochie en de
parochianen van Hoofddorp zullen altijd een
warme plek in mijn hart houden. En van harte
hoop ik dat u op dezelfde fijne manier mee zal
blijven werken met mijn medebroeders zoals u
met mij gedaan hebt. Het allerbeste ermee en
hartelijke groeten van: p. Bert Wooning svd

Mijn nieuwe adres is:
Arnold Janssenlaan 78
4847 DK Teteringen
Tel.: 06 - 4320 4996




Missionaire parochie in Hoofddorp
“Het zaadje is geplant. We zijn goed op weg”

Interview: Anja Maas

De Joannes de Doper kerk wil missionair zijn. Regelmatig horen we als we het hebben over
onze geloofsgemeenschap deze omschrijving. Het woord missionair komt van het Latijnse
werkwoord mittere, dat zenden betekent. Een missionaire parochie is volgens de officiéle
omschrijving: een gemeenschap die gericht is op het uitdragen van de boodschap van het
evangelie en de mensen die deze boodschap aanspreekt leerlingen te maken van Jezus
Christus. Zo'n parochie wil mensen de gelegenheid bieden te groeien in geloof en de Blijde
Boodschap te delen met anderen, niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten.

Zo, dat is dat. Een flinke hap hele mooie woorden, maar wat betekent het precies? Hoe ga je
beginnen? Wat wil je bereiken? Vragen die we voor deze INFO voorlegden aan Jeroen
Traudes, lid van het parochiebestuur en pater Matthew Thekkeyil, lid van de
SVD-communiteit in Hoofddorp en priester in Nieuw-Vennep.

Het is 5 mei. Behalve Bevrijdingsdag de eerste

dag van een week die bol staat met

rooms-katholiek nieuws. Paus Franciscus is niet

meer onder ons, zijn opvolger moet nog

gekozen worden. Het conclaaf, dat dit jaar niet

lang zal duren maar dat weten we nog niet,
gaat over twee dagen beginnen. In de
ontmoetingszaal van het parochiehuis legt
Rob Mascini iedereen die geinteresseerd is uit
wat er allemaal bij een conclaaf komt kijken.
Het INFO-gesprekje over het wel en wee van
een missionaire parochie, waarvoor Jeroen en
pater Matthew elders in het parochiehuis
aanschuiven, staat daar niet ver vanaf.

Onze parochie is al enige tijd missionair op
weg. Sinds wanneer is dat eigenlijk
begonnen?

Jeroen en Matthew twijfelen, maar een ding
weten ze zeker: de conferentie Missionaire
Parochie, die sinds 4 jaar jaarlijks wordt
georganiseerd, is dé bron van inspiratie. Deze
brainstormsessie is een gezamenlijk initiatief
van het Centrum voor Parochiespiritualiteit,
Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum,
Xpand Nederland en het bisdom Breda, met

ondersteuning van Divine Renovation. Jeroen:

“lk ben bij alle vier conferenties geweest"

Matthew: “En ik drie keer”. En beiden:
"Hoofddorp had samen met Nieuw-Vennep
steeds een sterke afvaardiging.”

Vier keer een conferentie, vier keer dezelfde
groep afgevaardigden? Jeroen: “Nee, je ziet
natuurlijk wel voor een deel dezelfde
gezichten, maar de samenstelling van de groep
wissel regelmatig. En dat is natuurlijk beter.
Nieuwe mensen betekenen andere inzichten.”
Wanneer was jullie laatste conferentie, of moet
die voor 2025 nog komen? Matthew: "Nee, die
is al geweest. Op 8 februari. In Veenendaal. En
net zoals de vorige edities erg inspirerend.”




Welke handvatten kunnen jullie meenemen
naar de parochie?

Matthew: "De focus ligt op contact, je moet als
kerk openstaan voor de mensen die erbij willen
horen. Met ze praten, luisteren naar wat leeft,
kijken of je samen kunt komen tot verdieping
van het geloof!" Jeroen: “Laagdrempelig zijn is
heel belangrijk. We moeten uitnodigend onze
hand uitsteken, zodat ze binnen kunnen
komen zonder het idee: 0 jee, ik moet nu
meteen allerlei dwingende regels gaan
opvolgen. We willen mensen verwelkomen
vanuit hun eigen spiritualtiet en geloofs-
beleving. Ze helpen God te vinden in zichzelf.
Dat is iets waarbij ze zich goed kunnen voelen.
En wie zich goed voelt, wil dat gevoel delen
met anderen. Vertellen over wat het geloof
voor jezelf betekent, daarmee begint missionair
zijn!"

Hoe willen jullie dat realiseren? Is er een
stappenplan? Bijvoorbeeld: waar staan we
over 5 jaar?

We proberen de mensen die naar de kerk
komen vanuit onze eigen visie aan te spreken.
Belangstelling tonen, vragen waarom ze er
willen zijn. Dat is belangrijk, want we willen dat
ze zich bij ons thuis voelen. Via onze
conferentiedeelname krijgen we wel richtlijnen.
En soms is er zelfs een mystery guest, die
incognito meedoet en net als bijvoorbeeld in
een winkel kijkt hoe het allemaal wordt
aangepakt. Overigens, voor wie kennis met
onze gemeenschap wil maken: katholiek zijn is
geen voorwaarde, we willen er zijn voor
iedereen, van welke overtuiging dan ook.

‘We moeten vitnodigend
onze hand vitsteken’

Onze parochie, vinden we, moet midden in de
samenleving staan en uitstralen dat geloven
meer is dan naar de kerk gaan en een viering
bijwonen. Denk aan onze Alpha cursussen.
Daarbij nodigen we mensen uit die zoeken
naar verdieping om met ons kennis te maken,
samen te eten en te praten over hun geloof of
het ontbreken daarvan. Het leidt altijd tot

boeiende discussies. En we zijn ook actief met
diverse hulporganisaties, zoals Caritas.

Een stappenplan? Ja, we zijn bezig met het
opstellen van een pastoraal plan, dat moet
gelden voor Hoofddorp, Nieuw-Vennep en
Buitenkaag. Vanuit de eigen visie en kracht van
beide parochies, die elkaar versterken. Ook de
visie van de SVD-paters hoort daarbij. Hun rol
als priester en missionaris is voor ons
belangrijk. Vorig jaar hebben we voor dit plan
de eerste stappen gezet, dit jaar ronden we het
af en bepalen we de manier van uitvoeren.

‘De belangstelling voor
het geloof groeit’

We zeggen: het zaadje is geplant, we zijn goed
op weg. Eerste resultaten? De sfeer in de kerk.
Die is positiever en enthousiaster en de
kerkbanken zijn beslist voller. De belangstelling
voor de verschillende activiteiten is groter. En,
het allerbelangrijkste, de belangstelling voor
het geloof groeit ook. De SVD-paters zien dat er
steeds vaker bij de pastorie wordt aangebeld
door jongeren met vragen over het geloof.
Tijdens de laatste paaswake waren er liefst 13
dopelingen in beide parochies samen.”

In de Johannes de Doperkerk zien we steeds
meer mensen van een heel verschillende
herkomst. Dat werd nog eens duidelijk
tijdens de viering op Eerste Pinksterdag,
toen mensen vanuit alle windstreken hier
samenkwamen. Dat is toch al missionair?
Jeroen en Matthew zijn het daarover helemaal
eens. “In de kerk zaten inderdaad mensen uit
alle windstreken. Behalve uit Nederland of
elders in Europa ook uit India, de Filipijnen,
Indonesié, Afrika, noem maar op. Het was een
viering met rituelen uit allerlei landen en er
werden verschillende talen gesproken. En het
allermooiste is dan: iedereen begrijpt elkaar.
Pater Eko benadrukte dat nog eens door te
zeggen: hier laten we het zien: we zijn allemaal
anders, maar é¢n in het katholieke geloof. Het
heeft heel veel mensen een gevoel van
saamhorigheid gegeven. Doorgaan op deze
weg lijkt dan ook erg zinvol!




Carlo Acutis: een tiener met een missie

Op 7 september 2025 zal de Kerk Carlo Acutis heilig verklaren. Deze jonge Italiaan, geboren
in 1991 en overleden in 2006, heeft door zijn gewone leefwijze en tegelijk grote geloof en
toewijding laten zien dat heiligheid geen onbereikbaar ideaal is, maar iets voor elke

gelovige.

Carlo was een doodgewone tiener: hij hield van
computerspelletjes, voetbal met vrienden en
grapjes maken in de klas. Tegelijk getuigde hij
met zijn leven van een vurige liefde voor de
eucharistie. Vanaf het moment dat hij zijn
eerste communie deed, voelde hij een diepe
verbondenheid met Christus in het sacrament.
Hij bezocht dagelijks de mis en ontving vaak de
communie, omdat hij zag dat de eucharistie de
“snelweg naar de hemel” was.

Met zijn bijzondere talent voor programmeren
zette Carlo een website op waarin hij
wereldwijd meer dan honderd eucharistische
wonderen in kaart bracht. Hij verzamelde
afbeeldingen, getuigenissen en documenten.
Zo maakte hij technologie tot een middel om
geloof te bevorderen, in plaats van af te leiden.

Wat Carlo zo inspirerend maakt, is dat hij niet
leefde als een kluizenaar, maar gewoon midden
in de wereld stond. Hij was de troost en steun
van zieke klasgenoten, gaf zijn zakgeld aan
noodlijdenden en bad elke avond voor de
armen van deze wereld.

Met de heiligverklaring van Carlo Acutis krijgen
wij allemaal een voorbeeld dat ons eraan
herinnert dat heiligheid begint met kleine,
dagelijkse keuzes: een vriendelijk woord, trouw
aan de eucharistie, en een open hart voor de
ander.

Op 7 september kunnen we niet alleen

dankbaar stilstaan bij zijn bijzondere leven,
maar ook de moed vinden om, geinspireerd
door zijn eenvoud en vastberadenheid, zelf

Bijeenkomst met lezing over Carlo Acutis op zaterdag 6 september van 16.00 tot 18.00 uur.
Gastspreker: Martijn Wezenbeek, directeur van Stichting Acutis.

We bespreken:

1) Carlo Acutis leven door: Martijn Wezenbeek, directeur van Stichting Acutis.

2) Het belang van de eucharistie, door pater Albert.

3) Een aantal eucharistische wonderen.

Na de bijeenkomst is er voor wie wilt blijven broodjes met koffie / thee, voor € 7.50.
De avond wordt afgesloten met een eucharistieviering om 19.00 uur.

Aanmelding: secretariaat@hjoannesdedoper.nl of marietteversteeg@hotmail.com.




ledereen kan iets betekenen: kom bij het team!

Tijdens Pinksteren hebben we weer een
up-to-date overzicht gemaakt van alle
vrijwilligersvacatures in onze parochie.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT +

'VOOR ONZE PAROCHIE

Onze bijna 300 vrijwilligers zijn op zoek naar
hulp. Kom ook bij het vrijwilligersteam!

Wat kan ik doen?

Met grote en kleine taakjes is er eigenlijk wel
iets voor iedereen die onze kerk een warm hart
toedraagt en wat wil bijdragen in tijd. Hulp is
nodig want oudere vrijwilligers wordt het soms
te veel en met een groeiende parochie komen
er ook weer taken bij.

Veel werk?

Nee, dat hoeft helemaal niet. Er zijn eigenlijk
wel taken en taakjes voor iedereen! Nederlands
is geen vereiste. Meedoen kan ook buiten
werktijden want velen van ons hebben ook nog
een (drukke) baan. Zit ik er aan vast? Nee, alle
werkzaamheden zijn altijd in overleg. Samen
kijken we wat kan en waar je blij van wordt.

Meer weten?

Het meest recente overzicht ligt nog achter in
de kerk, je kunt een exemplaar meenemen. Er
staat ook op wie je kunt contacten. Even
meekijken of eens meedraaien om te zien of
het wat voor je is, dat kan natuurlijk en is
eigenlijk wel zo leuk.

Onze kerk draait op jou — waar zet jij je voor in?

Help mee aande INFO
Jouw talent is welkom!

Heb je een vlotte pen, creatieve ideeén of
gewoon zin om samen iets moois te maken
voor de parochie? Dan is de redactie van de
INFO op zoek naar jou!

Je kunt meedenken over onderwerpen,
interviews houden, teksten schrijven of
redigeren of foto's maken. Alles op basis van
jouw interesses en beschikbare tijd.

Plezier en betrokkenheid staan voorop.

Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer
weten? Laat het ons weten via
inforedactie@hjoannesdedoper.nl.

Gemengd koor zoekt
nieuwe dirigent

De dirigent gaat binnenkort met pensioen en
daarom zoekt het koor een nieuwe dirigent.

Het koor telt 21 leden (4 stemmen).

Bij alle repetities en misvieringen kan de dirigent
rekenen op begeleiding door een ervaren
organiste.

Het gemend koor repeteert op donderdagavond
en zingt eens in de tww weken tijdens de
kerkdienst op zondag. Een andere repetitie-
avond is bespreekbaar.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op
met mevr. Henny Rusman voor nadere
informatie. E-mail: hennyrusman42@ziggo.nl,
mobiel : 06 - 4886 6646.




Gedoopt Marthagroep

Woensdag 13 augustus 2025 vanaf 16.30 uur zijn

Humber‘ de Br'()in aan de beurt om de kerk schoon te maken de

groep van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora,
Peter, Remy en Rod.

.
Bedl page Woensdag 10 september 2025 om 09.00 uur zijn

de dames Kunz, Remmerswaal, Ruiter en de

‘/I'ﬂce ECkhardt heer Latupapua aan de beurt.

We hebben een prachtige kerk, helpt u/jij ook
mee om deze schoon te houden?

Uemg Vv d Broek Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 -3617 1598

Vooraankondigiﬁg Ziekenzalving 2025

De vieringen van het weekend van
13 en 14 september, het zogenaamde Ziekenweekend, zullen in het teken staan van zieken en
kwetsbaren.

Op zaterdagavond 13 september 2025 zal de Ziekenzalving plaatsvinden.

De Ziekenzalving is onder andere bedoeld om de zieke kracht te geven in de mate van het
mogelijke. Kracht voor lichaam, ziel en geest.

Geef je van tevoren op!

Daarom nodigen wij hen die de Ziekenzalving
willen ontvangen van harte uit om deel te
nemen aan de viering op 13 september 2025.
Qok als je niet ziek bent maar behoefte hebt aan
de Ziekenzalving kun je deze uiteraard
ontvangen. Je kan je hiervoor opgeven bij het
parochiesecretariaat: gegevens zie pagina 22.

De Bezoekgroep organiseert de Ziekenzalving.
Daarom vragen wij jouw aandacht voor de
deurcollectes op 13 en 14 september 2025 die
bestemd zijn voor het werk van de Bezoekgroep.
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Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

De ererstvolgende doopgesprekken zijn op woensdag 24 september én 1 oktober 2025.
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden.

Vooraf graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@hjoannesdedoper.nl)

Voor verdere informatie kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen met het secretariaat 023 - 563 8145;
langs komen kan op deze tijden natuutlijk ook. De koffie staat om 10.30 uur klaar!

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 14 jul 2025 11.00 pater A. Toppo
maanda g 1sep 2025 11.00 pater A. Toppo

20 20 jul 2025 - Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
di 22 jul 2025 - Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk (ook: di 22 jul en 5, 12, 19 en 26 aug 2025)

zo 27 jul 2025 - Overleden familie Dingemans-Frjjters. Hans Dingemans en
familie Bloemendal-Clarke

zo 3aug 2025 -Frans Koeckhoven
- Dineke Blokker-Stokman

zo 9aug 2025 - Norman Hiraki

zo 17 aug 2025 - Overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en Walther en zegen over hun gezin
- Overleden familie Dingemans- Frijters en familie Van der Schoot

20 24 aug 2025 - Familie Koeckhoven-van der Hulst




Overzicht vieringen kerk en kapel 19 juli - 29 augustus 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 19jul  19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

16e zondag door het jaar

zo 20 jul  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
di 22jul 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do24jul 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 26jul 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek

17e zondag door het jaar

zo 27 jul 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
di 29jul  11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do31jul 1130 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 2aug 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

18e zondag door het jaar

zo 3aug 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
di 5aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do 7aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 9aug 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo

19e zondag door het jaar

zo 10 aug 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
di 12aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do14aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Maria Tenhemelopneming [hoogfeest]
vr 15aug 19.30 Eucharistieviering; pater E. Manek

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

12



Vervolg overzicht vieringen kerk en kapel 19 juli - 29 augustus 2025

Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA (extra collecte)
za 16aug 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

20e zondag door het jaar
Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA (extra collecte)

zo 17 aug 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
di 19aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do21aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
za 23 aug 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

21e zondag door het jaar
zo 24 aug 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo

12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering
di 26 aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering
do28aug 11.30 Rozenkrans & Eucharistieviering

Ter informatie (volgende INFO)

za 30aug 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog
22e zondag door het jaar
zo 31 aug 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

// RUSTPUNT
Actie L 'N EEN DRUKKE Geef vandaag voor

1 de kerk
Kerkbalans WERELD e kerk van morgen

HET GESCHENEK VAN JOUW KERK
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Stilte in de zomer

Ook in de zomermaanden gaan de
Stiltevieringen in De Ark gewoon door. Elke
eerste woensdag van de maand organiseert de
Raad van Kerken dat moment van rust en
meditatie.

Misschien zijn zulke momenten in de zomer nog
wel harder nodig dan in de herfst en winter.
Want in de donkere dagen hebben mensen
altijd al meer de neiging in zichzelf te keren. Ze
zoeken de stilte op om te mediteren of gewoon
even niet te hoeven denken en kiezen. In de
zomer is alles wat extraverter en uitbundiger.

ledereen is van harte welkom in De Ark. Na
afloop is er voor wie wil koffie of thee en
gelegenheid tot gesprek, ook met de aanwezige
pastores.

woensdag 6 augustus, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Dekenale bedevaart naar
OLV ter Nood in Heiloo

31 augustus 2025

~ Op 31 augustus 2025 vindt een dekenale
bedevaartsreis naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in
Heiloo plaats. Deze bedrvaart is van 14.00 tot
18.00 uur. Je reist op eigen gelegenheid.
Als er voldoende vraag is wordt een bus geregeld
vanuit Amstelveen - Bovenkerk; dit kost extra.

De kosten (koffie/ thee en goody bag) bedragen
€ 12,50 per persoon; betaling kan via de QR-code
o.v.v. Heiloo met voor en -achternaam.

Voor de bedevaart meld je je aan via
https://forms.gle/hbRw8vtKh74gevVC7

zondag 31 augustus 2025, 14.00 - 18.00 uur
Heiligdom OLV ter Nood,

- Kapellaan 146, Heiloo
Aéﬁ P
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Leeservaringen delen

In ‘Het zwijgen van Maria Zachea' vertelt Judith

Koelemeijer het waargebeurde verhaal van haar oma, Judith Koelemeijer

die na een hersenbloeding in 1989 in stilzwijgen Het zwijgen van
verviel. Haar twaalf volwassen kinderen zorgen om .

beurten voor haar, in de verwachting dat haar Maria Zachea
levenseinde nabij is. Maar acht jaar lang blijft ze N e laaa e

zwijgend voor het raam zitten. Koelemeijer
onderzoekt hoe dit hun onderlinge verhoudingen
beinvloedst. Elk kind vertelt zijn eigen verhaal, wat
samen een intiem portret vormt van een katholiek
gezin in een veranderende tijd, en van de delicate
balans tussen familiebanden, herinneringen en
afscheid.

uitgeverij: Atlas Contact in 2001

prijs: € 25.30 euro (tweede hands ook verkrijgbaar)
begeleiding: Els Tulen

aanmelden: els.tulen@xs4all.nl

maximaal 6 deelnemers

dinsdag 9 september en/ of
woensdag 10 september 2025, 14.00 - 15.30 uur
Parochiehuis

Voorstelling start seizoen 2025- 2026

Alzh...enzo...
Kees van der Zwaard vertelt, speelt en zingt

‘Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk’ zo luidt een gezegde. Maar soms is oud worden al
moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je bestaan knaagt, je leven steeds meer fragment wordt.
Alzheimer knaagt ook aan de mensen om je heen. De mantel van zorg en liefde heeft zijn eigen
gewicht.

Kees zit aan de bar van het Alzheimer-Café. Met verhalen en liedjes over zijn oom Kees en tante
Marie. Hij drinkt koffie, verlangt naar een borrel en een luisterend oor.

Op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze laat Kees van der Zwaard zien wat
dementie betekent voor alle betrokkenen.

Met een kort nagesprek en ontmoeting bij de koffie.
In samenwerking met het Alzheimercafé Hoofddorp.
De toegang is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang. Reserveren is niet nodig.

vrijdag 12 september 2025, 19.30 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
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De Heilige Deur is nog
niet gesloten!

Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar?

Ga je mee van 8 - 13 december 2025?

Een prachtige pelgrimage naar Rome. We passeren de heilige
deuren van de vier pauselijke basilieken, bezoeken het graf
van paus Franciscus en - als paus Leo in Rome is — gaan we op
audiéntie. Het is advent. De stad komt in kerstsfeer.

Heel bijzonder in Rome!

Ga je mee naar Assisi,

800 jaar Franciscus gedenken?
van 8 tot 13 april 2026

Het is dit jaar nu zo’'n 800 jaar geleden dat
Franciscus in zijn laatste levensjaren door het
Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend,
zijn zonnelied zingend. Dit willen we vieren met
een prachtige pelgrimage. We nodigen je van
harte uit om met ons mee te gaan naar “Het
Land van Franciscus”.

. Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij
Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste
streek in Itali&. We bezoeken de dorpjes en

% stadjes waar de verhalen van Franciscus nog

% dagelijks actueel zijn.

Nadere info over deze twee reizen

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal
deze reis faciliteren.

Meer informatie vind je binnenkort op de
website van DrieTour: www.drietour.nl.
Via die website kun je je dan ook aanmelden.

Pastorale begeleiding: Pastor/ diaken Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het
Rob Mascini van het bisdom bisdom Groningen-Leeuwarden;
Haarlem-Amsterdam; robmascini@gmail.com chrisketelaars45@gmail.com
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DE BIJBEL BETER LEREN KENNEN
OOF VERDIEPEN?
EE MET DEZE NIEUWE CURSUS
ING VAN PATER MATHEW.
EMBER ELKE 2 WEKEN.
IN DE VOLGENDE




Rechtvaardigheid voor Oekraine graag!
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Operatie ‘Spinnenweb’ gaf Oekraine een strategisch voordeel. Maar de klappen die volgen zijn
verwoestend. De oorlog woedt al sinds 2014, en de escalatie duurt nu meer dan 1100 dagen.
Hoeveel doden en gewonden moeten er nog vallen? Wanneer krijgt Oekraine de doorslaggevende
middelen van ons, zodat aan dit onrecht een eind kan worden gemaakt?

Maandag 2 juni j.l. reden we onze eenendertigste rit om jow donaties af te leveren.
Wij blijven doorgaan zolang het nodig is; ook op jouw bijdrage wordt gerekend!

Blijf doneren, want dat is nog steeds hard nodig.

Je kunt financieel bijdragen (zie verderop),

maar ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden, daar is een
chronisch gebrek aan;

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken voor heren, dames en kinderen,
maar ook ondergoed en sokken en

T-shirts;

. Medisch materiaal en overige spullen
voor mensen op de vlucht en in nood;

. Spullen wat nodig is bij verwondingen,
verzorging en hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,

misschien staat er nog een in uw schuur!

Graag extra aandacht voor de bruikbaarheid
van de spullen.

Inleveren van je donaties kan bij het secretariaat
in het Parochiehuis.

Het secretariaat is geopend van maandag t/m
vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Als je je meldt doet iemand van het secretariaat
de garage open alwaar je spullen worden
verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op:
IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp
www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.
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Vakantie: een tijd van
ont -moeten en....

Tekst: Ria Stolk

Ga je nog weg of zijn jullie al geweest?

Ze vragen het met een glimlacht. En voor je
antwoordt is het moment alweer voorbij.
ledereen haast zich verder. Van echt luisteren
naar elkaar komt het niet. Daar is vaak geen tijd
voor. Er moet immers nog van alles.

Want, wees eerlijk: niet alleen ligt er een druk
jaar achter je, voor de vakantie moet er 66k nog
zoveel geregeld worden.

Je moet een bestemming kiezen. De laatste
zaken op je werk- of dat nu vrijwilligerswerk is
of een betaalde baan- moeten worden
afgerond.

En dan, eenmaal op je vakantiebestemming,
begint het moeten gewoon opnieuw.

Tijdslot reserveren voor die excursie. In de rij
voor die ene bezienswaardigheid. Immers een
vakantie moet volgepropt worden met leuke
dingen.

Maar is vakantie eigenlijk niet een tijd van
ont - moeten? Een periode waarin niemand
vraagt: "Hé, moet jij vandaag niet...?" Nee. Je
moét vandaag helemaal niets. Je mag...

Want als moeten weggelaten wordt, onstaat
ruimte voor echte ontmoetingen. Een gesprek
met je partner, je kinderen, familie. Of zomaar
met iemand die je tegenkomt op een
onbekende plek.

Daarvoor hoef je niet persé met je caravan naar
het buitenland of naar een huisje op de Veluwe.
Het kan je onverwachts overkomen, dichtbij
huis. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling door
de Bijbelse tuin.

Bijbelse Tuin

Een tuin waar je niet alleen Bijbelse figuren kunt
ontmoeten, maar ook jezelf en de ander. Kijk
bijvoorbeeld naar het beeld van Joachim en
Anna en zie de glimlach op hun gezichten. Ze
kijken elkaar in de ogen. Ontmoeten elkaar
echt.

Of luister via de QR-code naar het verhaal van
Susanna of naar de worsteling van Jakob. Jakob
komt zichzelf tegen en heeft een ontmoeting, ja
met wie eigenlijk?

En dan... zomaar opeens staat er iemand naast
je. Er is een blik, een glimlach een groet, je raakt
in gesprek. Je verlaat de tuin, geraakt, verrast,
verbonden door een...

...ontmoeting
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Freek Heida- 97 jaar

Freek werd geboren op 20 oktober 1927 te
Amsterdam. Hij was de een na jongste uit een
gezin van 8 kinderen. Zijn ouders hadden een
haringkar op het Haarlemmerplein in
Amsterdam.

Op jonge leeftijd is Freek al gaan werken bij
diverse boerenbedrijven. Hij hield erg van
dieren en op een dag ging hij langs bij de heer
Blansjaar. Daar leerde hij zijn zus Ans Blansjaar
kennen. Zij kregen een relatie en omdat Freek
naar Indonesié moest in het kader van
politionele acties gingen zij zich verloven.

Nadat Freek terugkeerde in Nederland zijn Freek
en Ans getrouwd en aangezien Freek van huis
uit niet gelovig was is hij katholiek geworden.
Freek en Ans kregen 2 dochters.

Freek werkte tot 1961 bij boerenbedrijven en is
daarna medewerker grondverzet geworden
waar hij o.a. heeft geholpen bij het aanleggen
van sportvelden.

Toen Freek ongeveer 45 jaar oud was is hij
afgekeurd en werd huisman. Ans is vanaf die tijd
weer gaan werken in het VU in Amsterdam.

Het gezin hield van kamperen en kocht een
stacaravan op de Veluwe. Hier werd veel tijd
doorgebracht, ook met kleindochter Natasja die
in de tussentijd werd geboren.

In 1997 verhuisde het gezin naar de
Watergraafsmeerstraat in Hoofddorp. In 2017 is
Ans overleden en het werd stil bij Freek. Na een
gesprek met iemand van onze parochie heeft hij
besloten eens te gaan koffiedrinken in De
Meerstede. Dat beviel zo goed dat hij meerdere
dagen in de week naar De Meerstede ging voor
de koffie, voor de lunch en/ of het avondeten. In
die jaren bouwde hij daar een hele
vriendenkring op. Freek bleef dit een aantal
jaren doen tot hij te ziek werd om nog naar De
Meerstede te gaan.

Op 17 april jl. is Freek overleden. De uitvaart was
in onze kerk op 24 april, geleid door

Bernadette Dullens, waarna hij werd begraven
op ons kerkhof in het graf bij

zijn geliefde vrouw Ans.
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In Memoriam (vervolg)

Alie Kroon -van Schaik - 90 jaar

Op 30 mei 1934 in Oudewater kwam Alie ter
wereld. Zij was de oudste dochter in een gezin
van 5 kinderen. Alie was zes jaar toen de oorlog
begon. In die tijd was er weinig school en Alie
heeft veel gezien en meegemaakt.

Op jonge leeftijd heeft zij na de oorlog als
verpleeghulpje in het ziekenhuis gewerkt.

In de bus op weg naar Gouda leerde zij
buschauffeur Koos Kroon kennen en al gauw
was het ‘dik aan’ In 1956 zijn Koos en Alie
getrouwd en na de geboorte van zoon John is
het gezin verhuisd naar Haarlem aangezien
Koos als vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf
aldaar ging werken. Zij gingen wonen op een
bovenverdieping op de Vondelweg waar vier
dochters werden geboren. Het was soms wel
krap maar vrienden en vriendinnen waren altijd
welkom,

Alie had veel humor en was een goede moeder.
Dochter Marianne vertelde namens haar broer
en zusjes dat zij een fijne jeugd hebben gehad
en waar veel mogelijk was. Vakanties waren
hoogtepunten.

Rond 1990 verhuisde het gezin naar Hoofddorp
waar zij heel gelukkig waren met hun
eengezinswoning met tuin. Koos en Alie werden
trotse grootouders en pasten veelvuldig op de
kleinkinderen en maakten uitstapjes met ze.

In 2009 overleed Koos na een ziekbed van zes
maanden. Alie was erg verdrietig en voelde zich
alleen. Kleinzoon Jaimy kon geen kamer vinden
en is toen tijdelijk bij Alie gaan wonen, wat voor
beiden heel gezellig was. Alie bloeide weer
helemaal op. Alie kreeg achterkleinkinderen
waar ze dol op was.

Begin maart van dit jaar kwam Alie ten val. Ze
was bijna nooit ziek geweest en het einde
kwam al snel in zicht. Haar kinderen hebben
samen met haar gebeden en het Ave Maria
afgespeeld. Alie is vredig ingeslapen op 20 april.
De uitvaart op 25 april werd geleid door pater
Eko waarna zij begraven werd op ons kerkhof in
het graf bij haar lieve man Koos.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater E. Manek svd - priester

tel. 06 - 8524 4515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater A. Toppo svd - priester
tel. 06 - 8409 4154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres, gezins-
samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of
andere wijzigingen heeft, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburg-
park 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.

De redactie behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaand overleg met de inbrenger,
kopij niet te plaatsen, deze in een andere editie
te plaatsen en om kopij te redigeren.

Kopij voor nummer 6 kun je

uiterlijk 6 augustus 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l.v. de pastoor.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De pastoor heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hoép dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

Puzzel

Hier zie je de kerk A, het plein , de straat C,
het bos D en de zahdverstuiving E waar het
bovenstaande verhaal zich afspeelt. Alle drie
9groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) ziin vertrokken vanuit A, de kerk.
En ook weer teruggekomen bi) A. Maar welke
route heeft elk groepe afgelegd? Kun Jij met
drie Kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), e

+ de Jongeren (met geel) ar—

+ Kik en de Muizen (met blauw)?

Na dfloop weet Jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,

en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen Naar de apostelen toe.

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter germaakt.
Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op
draqgbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus

voorbij zou lopen, en dat ze dah gezond zouden worden

door zijn schaduw. Uit het boek Handelingen Gi5-16 BGT
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Pelgrims van hoop [B KK

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
pastoor, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de pastoor, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt hadp!” “Hm. Hopelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok- En dat vinden
de jongeren een tépidee. (J’(‘;_

f Obbssing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA,;
Jongeren ABCDEDCBABCDCBA {want ze zijn ndg een keer op
en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen
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