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Pastoraal Woord

Foto pater Albert:
Han Hartog

Is milieu of klimaat hetzelfde als de schepping?

“Het is niet leuk om te lezen
op de schermen. De
liederen en de gebeden
worden op de schermen
getoond in de vieringen
onze kerk. Als ik thuis of in
de werkplaats ben zie ik ook
telkens schermen. Ik wil
eigenlijk liever tekst op
papier, want ik ben het papier gewend.” Dit
citaat is fictief, niemand heeft het gezegd. 1k
heb het zelf verzonnen, want ik wilde even
iedereen bewust maken van het feit dat we in
deze parochie goed bezig zijn om de schermen
te gebruiken als een modern middel van
communicatie. We beschermen indirect
daarmee de bomen tegen omhakken. Het is niet
groot, maar klein. Toch is het fijn een stap te
zetten.

Op 1 september vindt de jaarlijkse
Wereldgebedsdag voor de Schepping plaats.
Deze dag is tevens de start van de jaarlijkse
Scheppingsperiode, die loopt tot 4 oktober, de
feestdag van Sint-Franciscus van Assisi.

Onze dit jaar overleden paus Franciscus heeft de
encycliek Laudato si, geschreven in 2015,
waarin hij niet alleen de katholieken oproept,
maar iedere bewoner op aarde, tot ecologische
bekering en zorg voor ons gemeenschappelijk
huis. Deze encycliek is er, dit jaar, al 10 jaar.
Daarna kwam er nodg een andere apostolische
exhortatie Laudate deum (2023) waarin de paus
weéér de urgentie over klimaatcrisis benadrukte.
Dat heeft grote impact gegeven in de
samenleving. Er ontstonden veel protesten,
conferenties, vergaderingen, beleidsplannen
enz.. Sommigen zijn begonnen om 2e hands
spullen te kopen en te gebruiken, bijvoorbeeld
kleding, tassen, schoenen en meubels. Ze willen
ook in de winter waar mogelijk de verwarming

minder gebruiken. Sommigen hebben hun
eetpatroon veranderd van veel vlees eten naar
minder vlees tot geheel geen vlees meer eten.

In hoeverre is nu de wereld, zijn wij mensen écht
bereid om nodige veranderingen op te pakken?
De overheden zijn bezig met hun eigen, vaak
persoonlijk getinte agenda. Oorlogen, macht,
economische belangen, geopolitieke balans
enz. De partij die in de regering zit denkt alleen
na over effecten voor de volgende verkiezingen.
Het beleid over klimaat wordt niet serieus
uitgevoerd. Er gebeurt ook niet veel vanuit de
burgers als we ons persoonlijk leven onder de
loep nemen.

Ik kan niet definiéren of het milieu of het klimaat
hetzelfde is als de schepping. Ik kan alleen maar
zeggen dat we allemaal een goed milieu,
klimaat of schepping nodig hebben. Als deze in
deze tijd en plaats niet de nodige aandacht
krijgt zal het misschien op een andere tijd en
plaats gebeuren?

Laat toekomstige
generaties samen
met Franciscus van
Assisi zingen:
“Wees geprezen,
mijn Heer met al
uw schepselen,
vooral door
mijnheer broeder
zon, die de dag is
en door wie Gij ons
verlicht”

Het is volgens onze dit jaar overleden paus
Franciscus heel belangrijk voor een christen om
missionair te zijn door dit verhaal van de
schepping door te vertellen aan de mensen.

Pater Albert Toppo SVD




Ziekenzalving 2025

De vieringen van het weekend van 13 en 14 september 2025, het zogenaamde Ziekenweekend,

zullen in het teken staan van zieken en kwetsbaren.

Op zaterdagavond 13 september a.s. zal de Ziekenzalving plaatsvinden. De Ziekenzalving is onder
andere bedoeld om de zieke kracht te geven in de mate van het mogelijke. Kracht voor lichaam, ziel

en geest.

Geef je op voor de Ziekenzalving

Wie de Ziekenzalving wil ontvangen nodigen wij
van harte uit om deel te nemen aan de viering
op 13 september. Het is fijn als een familielid je
dan vergezelt.

Ook als je niet ziek bent maar behoefte hebt aan
de Ziekenzalving kun je deze uiteraard
ontvangen.

Je kan je hiervoor opgeven bij het
parochiesecretariaat: gegevens zie pagina 22.

De Bezoekgroep organiseert de Ziekenzalving.
Daarom vragen wij jouw aandacht voor de
deurcollectes op 13 en 14 september die
bestemd zijn voor het werk van de
Bezoekgroep.

Gedoo pt (rectificatie en aanvulling)

In de voorgaande twee edities van de INFO had de redactie helaas een aantal verkeerd gespelde
namen doorgekregen en daarnaast was ook nog iemand niet genoemd, Om deze reden worden
alle namen van de voorgaande twee edities met dit bericht vervangen dan wel aangevuld.

Graham Basmaci
Esmee Balmaceda
Phoenix van Doin
Huba Szlavik
Tessa la Croix
Storm Bais
Dyon van der Loit

Evgene Corry
Peres Nathan
Marcel loorn
Honter de Bruin
Bodi Page
Vince Eckhardt
Tieme van den Broek




Een weg van geloof en overgave

Pater Eko 10 jaar priester

Op 29 september 2015 werd pater Eko priester gewijd. Het had zomaar anders kunnen lopen:
de dag ervoor lag hij nog in het ziekenhuis. Toch ging de wijding door, gedragen door gebed
en vertrouwen. Tien jaar later blikt hij terug op een weg van roeping, overgave en

verbondenheid met mensen.

Op 29 september 2015 werd pater Eko tot
priester gewijd, op de feestdag van de heilige
aartsengelen. Of dat toeval was? Misschien

niet. Zeker is dat het wél kantje boord was. De
dag voor zijn wijding lag hij nog ziek in het
ziekenhuis met denguekoorts. “De generale
repetitie op de 28e heb ik gemist en mijn
familie was in paniek. Ze waren al een maand
bezig met de voorbereiding van het feest. [k
was ook nog ziek tijdens de wijding, maar het
ging door," vertelt hij. Niet voor het eerst
trouwens. “Ook bij andere belangrijke
momenten in mijn leven was ik ziek. Ik denk dat
God me er telkens aan herinnert dat ik Zijn hulp
nodig heb en dat het niet vanzelf gaat.

Hoe God spreekt

Op de vraag wat het voor hem betekent om
priester te zijn, gaat hij terug naar zijn vroege
jeugd. “Als klein kind wilde ik al priester
worden,” vertelt pater Eko. “Mijn familie had
goede contacten met missionarissen. lk las veel
boeken over heiligen en missionarissen en
kreeg gebedenboeken van zusters. De zusters
zeiden tegen me: Jij moet priester worden!
Qok mijn opa zei dat. Het voelde alsof mijn

familie mij aanmoedigde hun ‘familiepriester’
te worden!” Het beeld dat hij had van
priesterschap als kind veranderde toen hij
opgroeide, maar de roeping bleef. Voor hem is
het duidelijk: God spreekt via mensen. Zo ook
via zijn pastoor pater Roger J. Risse, SVD uit de
Verenigde Staten, die hem op de middelbare
school aanmoedigde naar het seminarie te
gaan.

"Die droom voelde als
een echte ontmoeting”

Tegenslag, twijfel en troost

Een ingrijpend moment was het overlijden van
zijn moeder aan kanker. Ze stierf jong, slechts
45 jaar oud, toen Eko pas zeventien was en in
het kleinseminarie zat. “Een week voor haar
overlijden zei ze nog tegen me: ‘Ga door met je
roeping. Mama wil dat je priester wordt! Maar
na haar dood was ik boos op God. Ik geloofde
niet meer. Als God mij nodig heeft, waarom laat
Hij dit dan gebeuren?" Zijn moeder was altijd
zijn grote steun en toeverlaat geweest. En nu
stond hij er alleen voor. "Ik zei ‘Tot ziens’ tegen
God” Maar Gods laat ons niet los, zo zou
blijken.

Want er kwam een keerpunt. Kort na haar dood
kreeg hij een brief van het seminarie: “Je bent
van harte welkom.” Pater Eko was al vergeten
dat hij eerder een brief naar het seminarie had
geschreven om toegelaten te worden. Zijn
eerste reactie was om niet te gaan, maar hij
kreeg een droom waarin zijn moeder hem
eraan herinnerde dat hij priester moest




worden. “Die droom voelde als een echte
ontmoeting. Meteen de volgende dag zei ik
tegen mijn vader: Ik ga naar het seminarie!”

Het was daarna geen weg zonder tegenslagen.
“Maar telkens had ik weer een droom van haar,
op momenten dat ik wilde stoppen. Zelfs toen
ik in Nederland was en het moeilijk had, sprak
ze tot mij. Voor mij is mijn moeder als een
engel. Ze begeleidt mij nog steeds.”

Roeping en overgave

Voor pater Eko is het priesterschap een
levenslange toewijding, geen carriere. “"Het
gaat niet om promotie of status. Je wordt
geroepen, je wordt gebruikt door God om naar
mensen toe te gaan. Dat is geen werk, maar
overgave.”

Hij benadrukt: “Ik wil gewoon priester zijn. Er
kunnen dingen bijkomen zoals een functie als
administrator. Maar dat is eigenlijk een bijzaak.
Belangrijk is dat je jezelf elke dag opnieuw
toewijdt. Dat je eenvoudig blijft, dat je mensen
bezoekt, met hen spreekt, hen troost en jong
en oud probeert te inspireren. Maar je doet het
niet allemaal zelf. Je moet God meenemen in je
leven.”

Dienen in een andere cultuur

In Nederland kwam pater Eko terecht in een
wereld die anders bleek dan hij zich had
voorgesteld. Hij verwachtte een kil en
individualistisch land waar kerken leegstaan.
Dat was hem verteld in de voorbereiding in
Indonesié. Maar de werkelijkheid bleek
gelukkig veel rijker.

"Belangrifk is dat je jezelf
elke dag opnievw toewijdt.”

“Wat ik dacht vodrdat ik hier kwam, bleek niet
waar. |k voelde steun en kreeg hulp van velen.
Ik waardeer het dat mensen hier elkaar als
gelijken behandelen. In Indonesié staat een
priester op een voetstuk. Hier ben je gewoon
€én van hen en we doen het samen. En dat
voelt goed.” We kunnen zeggen dat de Heer
pater Eko heeft gebracht op een plek die hem
past.

Toch zijn er ook uitdagingen. “Er zijn heel
verschillende mensen in de parochie en
daarbuiten. Er is een grote afstand: in cultuur,
leeftijd en geloofsbeleving. Maar juist daarin
ligt mijn droom: dat ik met iedereen goed kan
omgaan. Jongeren, ouderen, mensen van
verschillende achtergronden. |k ben niet
priester voor Indonesiérs of alleen voor
jongeren of ouderen. Ik ben er voor iedereen.
Eén gemeenschap, dat is de kerk. En dat is een
uitdaging én een verrijking.”

Samen onderweg

Pater Eko staat open voor wat hij leert van
anderen. “In de verscheidenheid van mensen
leer ik over mijn eigen geloof. De verhalen van
anderen zijn een bron van inspiratie. Ik heb niet
de ambitie om ‘heilig’ te worden, maar ik wil
wel trouw blijven aan mijn roeping.” Zijn droom
is eenvoudig: “Niet een groot plan of hoge
positie, maar als priester bij de mensen zijn.
Gewoon zoals ik ben. Ik ben nog onderweg.
Samen zijn we onderweg.”




Bedevaart Heiloo
geannuleerd

De in de vorige INFO
aangekondige bedevaart naar
OLV ter Nood in Heiloo op

31 augustus 2025 zal niet
doorgaan.

Indien je voor deelname hebt
betaald wordt deze bijdrage
teruggestort.

Oeps! $#@%
Tekst weggevallen...

In de vorige INFO was een deel
van de laatste alinea over Carlo
Acutis weggevallen. Hierbij
alsnog de gehele alinea:

Op 7 september kunnen we niet
alleen dankbaar stilstaan bij zijn
bijzondere leven, maar ook de
moed vinden om, geinspireerd
door zijn eenvoud en
vastberadenheid, zelf stappen te
zetten op de weg van het geloof.

Lezing over Carlo Acutis

In de vorige INFO stond al een informatief stuk over Carlo Acutis.
Een dag voor zijn heiligverklaring op 7 september 2025 is er een
lezing over hem.

De onderwerpen:

- Carlo Acutis' leven door: Martijn Wezenbeek,
directeur van Stichting Acutis

- Het belang van de eucharistie, door pater Albert

- Uitwerking van punten in kleinere groepje en bespreken
daarvan.

Na de bijeenkomst zijn er voor wie wil blijven broodjes met koffie
/ thee, voor € 7.50. De avond wordt afgesloten met een
eucharistieviering om 19.00 uur.

Aanmelding: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

zaterdag 6 september 2025, 16.00 - 18.00 uur
Fundament

Programma zaterdag
13 september 2025

10.15 Fundament: opening
tentoonstelling
Bijbelse Tuin

Kerk: Kerkelijke
Architectuurin

de polder
Doorlopend speurtocht
voor kinderen
Bijbelse Tuin:
Rondleiding

12.30 & Kerk: Zangkoor
13.30 Morrend Volk

10.30

11.00

12.00

14.00 Bijbelse Tuin:
Rondleiding

Open Monumentendagen 2025
Kerk, Bijbelse Tuin en

Fundament open

De jaarlijkse Open Monumentendagen zijnop 13 en 14
september 2025 onder het motto "Erfgoed & Architectuur'
Onze parochie opent op zaterdag 13 september 2025 van
10.00 tot 16.00 uur de deuren van de Kerk en Fundament en
de hekken van de Bijbelse Tuin.

Je bent van harte welkom om gewoon een kijkje te nemen, of om
op een bepaalde tijd aan te sluiten bij een lezing, een
rondleiding of te luisteren naar de zangers van het Morrend Volk.

Zie ook hiernaast het programma-overzicht. De presentatie over
Kerkelijke Architectuur in de polder is door Adri van der Wal
{emeritus-predikant Marktpleinkerk).

Gedurende de dag kan er in het Fundament koffie of thee worden
genuttigd.
Zie ook : www.openmonumentendag.nl

zaterdag 13 september 2025, 10.00 - 16.00 uur
Kerk, Fundament & Bijbelse Tuin




"De Schriften negeren, betekent Christus negeren" zei de heilige Hiéronymus al
in de 4e eeuw. Dit geldt ook vandaag nog. Ga daarom met ons mee op
ontdekkingsreis door het Oude Testament.

Wat kun je verwachten?
* Geloofsverdieping en studie van de Bijbel
* Ruimte om te vragen, te delen en samen te groeien in geloof

@ Voor wie?
* Geinteresseerden in het verhaal en de rode draad van de Bijbelse geschiedenis
* ledereen die zich wil verbinden met de diepte van het geloof d.m.v. de Schrift

16-09-2025
30-09-2025
07-10-2025
21-10-2025
04-11-2025
18-11-2025
02-12-2025
16-12-2025
20-01-2026
03-02-2026
17-02-2026
03-03-2026

? Waar en wanneer?
* Locatie: De Herberg, RK-kerk Nieuw-Vennep
* Vanaf dinsdag 16 september
* Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur

Programma

Introductie & routekaart door het Oude Testament
Overzicht van de boeken

De cyclus van de aartsvaders

De Uittocht

Het Verbond

Inname van het Beloofde Land

De tijd van de koningen

Profetisme & Profeten

Ballingschap & Terugkeer

Wijsheidsliteratuur

De intertestamentaire periode

Religieuze stromingen ten tijde van Jezus + Afsluiting

R, Aanmelden & Info
2 marianne.vastenhout@rknv.nl
0 06-83646294

De cursus is onder leiding van pater Mathew Thekkeyil svd met medewerking van
gastsprekers Marianne Vastenhout, diaken Patrick Gunther en Marcel van Lochem.
De bijdrage voor koffie, thee en de syllabus bedraagt € 20,- per persoon.

Meld je vandaag nog aan! (maximaal 15 deelnemers)
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Koor St. 'Caeciligl® * ; ¥
Zondag 14 september 2025 om 10:00 uur zal een
gelegenheidskoor bestaande uit het
St. Caecilia koor uit Leimuiden / Rijnsaterwoude
aangevuld met zangers uit de omgeving en ons
eigen Gemengd koor de Missa Luba uitvoeren als
begeleiding van de Eucharistieviering in de
H. Joannes de Doper kerk,

Kruisweg 1071 te
Hoofddorp

De Missa Luba is een
Latijnse mis die wordt
gezongen in een stijl
die traditioneel is voor
de Democratische
Republiek Congo.

Het koor bestaat uit
ongeveer 40 |leden.
Dirigent is Theo v.d.
Hoorn, solist is Paul
Gerritsen en Djembé

w,‘ 0/ spelers zijn: Ad
N V Langeraar, Michel
A
J V. U.U Grens en Peter Otto.
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Marthagroep

Woensdag 10 september 2025 om 09.00 uur zijn
aan de beurt om de kerk schoon te maken de
dames Kunz, Remmerswaal, Ruiter en de heer
Latupapua.

Woensdag 8 oktober 2025 vanaf 16.30 uur de
groep van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora,
Peter, Remy en Rod.

We hebben een prachtige kerk, help jij ook mee
om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 -3617 1598

Be Leaf zoekt heren

Zangkoor Be Leaf is op zoek naar naar jou, die
gezellige man die ook heel veel plezier heeft in
zingen. Op dit moment beschikt het koor over
slechts twee heren die het op moeten hemen
tegen acht dames.

Be Leaf zingt Gospel en Worship.

Zie je het zitten? Kom dan op onze
repetitie-avond, woensdag 19.30 uur, naar de
kerk.

Inlichtingen: 06 - 4051 0021

Hulp gevraagd voor het kerkhofgroep

Van vele parochianen liggen dierbaren op ons kerkhof en ook zij willen graag dat alles er netjes en
verzorgd uitziet. Het ziet er keurig verzorgd uit, maar om het zo te houden hebben we dringend

versterking nodig.

Vandaar de oproep aan onze parochianen en niet-parochianen (m/v): Kun je een helpende hand
kunnen bieden bij het onderhoud van ons kerkhof?

Kom dan langs op donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur, want dan is de kerkhofgroep
aanwezig. De kerkhofgroep is een gezellige groep waar iedereen zich thuis zal voelen.

Neem contact op met het parochiesecretariaat (pagina 22) of rechtstreeks met
dhr. Herman de Deijn, kerkhofbeheerder: (06 - 3848 4286.

Informatie-avond
over nalaten

Vaak komt het er niet van: wat gebeurt er met
mijn nalatenschap? Moet ik iets regelen?
Renate van den Boogaard is door ons
gevraagd om u hierover te informeren. Zij is
parochiaan, werkt als ervaren
nalatenschap-specialist op een notariskantoor
en deelt belangeloos haar kennis met ons.

Geen ingewikkelde verhalen maar praktische
tips en informatie, waar je sowieso je voordeel
mee doet. Ook als je al een testament hebt

7= 8

maar niet zeker weet of dat allemaal no
up-to-date is.

De informatie-avond wordt gehouden in ons
parochiehuis op 6 oktober 2025.
We starten om ca. 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.

Tevoren aanmelden is niet verplicht maar geeft
ons wel een idee over de opkomst:
secretariaat@hjoannesdeloper.nl.
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Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Doordeweekse Rozenkrans & Eucharistieviering

ledere dinsdag en donderdag is er Rozenkrans & Eucharistieviering om 11.30 uur.
In geval van bijzondere kerkeklijke dagen kan hiervan worden afgeweken.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

De eerstvolgende doopgesprekken zijn op woensdag 24 september én 1 oktober 2025.

De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden. Voor opgave als ook nadere
informatie wend jeje bij het parochiesecretariaat: zie pagina 22.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 1sep 2025 11.00 pater A. Toppo
maandag 29 sep 2025 11.00 pater A. Toppo

20 30 aug 2025 - Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
di 2 sep 2025 - Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk (ook: di 9, 16, 23 en 30 sep en 7 okt 2025)

20 21 sep 2025 - Overleden familie Dingemans-Frjjters. Gerard Dingemans en
familie Bloemendal-Clarke

za 27 sep 2025 - Norman Hiraki

zo 5 okt2025 -Frans Koeckhoven

12



Overzicht vieringen 30 augustus - 10 oktober 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za30aug 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
22e zondag door het jaar
zo31aug 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

za 6sep 19.00 SVD 150 jaar; Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

23e zondag door het jaar

zo 7sep 10.00 SVD 150 jaar; Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Ziekendag extra collecte Bezoekgroep
za13sep 19.00 Ziekenzalving; Eucharistieviering; pater E. Manek; Bedside Singers
Kruisverheffing
Ziekendag; extra collecte Bezoekgroep
zo 14sep 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; St. Cecilia Leimuiden - zie pagina 10
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
za20sep 19.00 Vredesweek; Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
25e zondag door het jaar
2o 21sep 10.00 Vredesweek; Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
za27sep 19.00 Vredesweek; Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
26e zondag door het jaar
z0 28 sep 10.00 Vredesweek; Eucharistieviering; pater E. Manek; Mitswa
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
H. Franciscus van Assisi
za 4okt 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor
27e zondag door het jaar
zo 5okt 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Ter informatie (volgende INFO)

za 11 okt 19.00 Missiedag v/d kinderen; Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
28e zondag door het jaar
zo 12 okt 10.00 Missiedag v/d kinderen; Familieviering; pater E. Manek en
diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Activiteitenlijst

Deze INFO heeft te weinig bladzijdes om alle ingestuurde berichten van

voldoende aandacht te kunnen voorzien. Daarom volgen hieronder enkele

interessante activiteiten iets beknopter weergeven, zodat ze alsnog door een Raad van Kerken
ieder gelezen kunnen worden. Hoofddorp

Stilteviering Sacred dance

Elke eerste woensdagavond van de maand om Meditatieve dansen begeleid door Maria Perry.
19.30 uur in De Ark. Met koffie of thee na afloop. = Aanmelden: margrietkr.dgh@gmail.com.
Bijdrage € 4,- t.b.v. thee, koffie en de ruimte

woensdag 3 september en

woensdag 1 oktober 2025, 19.30 uur donderdag 4 september 2025, 14.00-16.00u.
De Ark, Muiderbos 36 Doopsgezinde kerk, Hoofdvaart 691
Leeservaringenidelen Voorstelling start

seizoen 2025-2026

Boek: ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van
Judith Koelemeijer

Uitgeverij: Atlas Contact in 2001

Prijs: € 25,30 (tweedehands ook verkrijgbaar)
Begeleiding: Els Tulen

Aanmelden: els.tulen@xs4all.nl

maximaal 6 deelnemers

zie ook de vorige INFO (nr 5) voor toelichting

Kees van der Zwaard vertelt, speelt en zingt:
Alzh...enzo...

Een voorstelling wat dementie betekent voor
alle betrokkenen. In samenwerking met
Alzheimercafé Hoofddorp. Met Gesprek en
ontmoeting na afloop

zie ook de vorige INFO (nr 5) voor toelichting

dinsdag 9 en/ of

vrijdag 12 september 2025, 19.30 uur
woensdag 10 september 2025, 14.00-15.30u.

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Parochiehuis
Op de thee bij Schrijfmeditatie
de dominee Door middel van kleine opdrachten schrijf je hoofd en hart leeg.

Met als resultaat: nieuwe inzichten. Je hebt geen enkele

Bij een geurige kop koffie of h : :
schrijverservaring nodig.

een kop goed warme thee. Een

goed gesprek over wat ons Er wordt thematisch gewerkt en aangesloten bij de tijd van het
bezig houdt. Elke maand in jaar. 1 oktober is het thema: herfst - tijd van oogst en loslaten.
Zorgcentrum Horizon Elke avond vormt een afgerond geheel.

Begeleiding:

Begeleiding, informatie en'aanmelden: Arie de Winter,

Mario Boelen — ouderenpastor )
as.dewinter@pghoofddorp.nl, tel. 06 - 1754 0812

donderdag

18 september 2025, 10.30u.
Restaurant Zorgc. Horizon,
Kruislaan 54

woensdag 1 oktober 2025, 19.45 - 21.30 uur
Marktpleinkerk, Marktplein 96,
zaal 3 op 1ste verdieping
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Zaterdagmiddag-
concert

Muzikanten uit De Ark geven
een concert in verschillende
samenstellingen en met
diverse instrumenten met als
thema is ‘Heel de aarde. Van
klassiek tot modern,.

De toegang is gratis en na
afloop wordt er een drankje
geschonken. ledereen welkom.

zat. 4 oktober 2025, 16-17u.
De Ark, Muiderbos 36

Duik in de wereld van de Bijbel

Tweede serie avonden rond het boek “De bijbel, de verhalen en
hun geschiedenis” van John Barton.

John Barton voert je als lezer soepeltjes door de wereld die er
achter de bijbel met zijn verschillende teksten schuilgaat en hoe
gelovigen er vervolgens eeuwenlang mee verder zijn getrokken.

Van harte welkom om je mee te laten voeren door de
weerbarstige en intrigerende geschiedenis van bijbel en zijn
lezers. Begeleiding: ds. Corinne Groenendijk en Ada Blom
Informatie: Corinne, tel. 06 - 1640 1890

Aanmelden: Ada Blom, fam.blom@live.nl

dinsdag 7 oktober 2025 (en nog vier avonden), 19.30 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

gesprek met auteur

Daniéls Hemel van Hans Schoenmakers

Daniéls ziel, Daniéls hemel en Daniéls waarheid

Een trilogie over hoe er in de hemel gedacht en gesproken wordt
over de kerk hier op aarde. uitg. Boekscout
https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464890938

Franciscus,
een grote heilige

Het is dit jaar 800 jaar geleden
dat Franciscus stierf.

Op zaterdagmiddag

De schrijver of beter 'De schriftsteller' is Hans Schoenmakers.
Hans is kerkmusicus. Hij heeft een innige band met hemelse
figuren als Daniél, Julia en Jonathan.

Met humor, liefde en grote ernst beschrijft hij hun disputen over

de kerk hier op aarde.

Pastor Rob Mascini bespreekt met de auteur zijn boeken. Weet u
welkom, het belooft een spannende avond te worden.

maandag 29 september 2025, 19.30 uur

Parochiehuis

20 september vertelt pastor
Rob Mascini over deze grote
heilige.

Over zijn leven, zijn wonderen,
zijn liefde voor de mensen en
de dieren en heel de natuur.

De middag begint om 14.00
uurin het parochiehuis.
leder is van harte welkom.
Deze middag is tevens een
voorbereiding voor hen die

Aanmelding
eerste communie en
vormsel

In de komende weken zal
bekend worden wanneer de
bijeenkomsten zijn.

Maar u kunt u uw kind nu al
aanmelden via secretariaat
@hjoannesdedoper.nl

ingetekend hebben voor een
van de reizen naar Assisi:

van 15 tot 20 oktober 2025
(volgeboekt) of

van 8 tot 13 april 2026 (nog
enige plaatsen open).
https://boeken.drietour.nl/italie

Preek in de Week

Samen nadenken over de preek
van de komende zondag?

Elke vrijdag is er 'Preek in de
Week' om 09.30 uur in het
Parochiehuis.

https://
www.hjoannesdedoper.nl/

opstarten-preek-in-de-week

zaterdag 20 september 2025,
14.00 uur
Parochiehuis
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S t X | Programma BreekindeWeek-Plus seizoen 2025- 2026

op de kaag Een nieuw seizoen een nieuw programma!

Op de eerste woensdag van de maand gaan de Staldeuren open voor geinteresseerde die op het
eiland wonen en van mensen die met de pont over steken om erbij te zijn. We bieden een
gevarieerd programma aan van kunst en cultuur. Bent u nog nooit geweest? Gewoon een keertje
komen en genieten van het samen koffie drinken en luisteren naar een mooie presentatie.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint het programma.

Hartelijk welkom!

woensdag 3 september 2025
Geschiedenis rond de molenkunst
Peter van Driel

Schilders als Rembrandt en Mondriaan lieten
zich door de eeuwen heen inspireren door
Nederlandse molens. Peter van Driel, molenaar
van de Buurtermolen in Rijpwetering, vertelt
met een boeiende powerpoint over de rijke
geschiedenis van molens in de kunst.

Stal op de Kaag
Julianalaan 13a
2159 LB Kaag

www.stalopdekaag.nl
info@stalopdekaaaq.nl

woensdag 1 oktober 2025
Hulp aan Oekraine
George van Goethem en Peter van der Kamp

Al meer dan 30 keer zijn er vanuit Hoofddorp
hulpgoederen afgeleverd bij het depot van de
Stichting Hulp aan Oekraine. Hoe ze aan die
goederen komen en hoe die goederen dan in
een land dat in oorlog is komen, en waarom ze
zich inzetten voor de medemens in Oekraine?
Dat zijn onze vragen aan George en Peter.

Op de eerste woensdag in oktober komen ze
naar de Stal om er over te vertellen.

We blijven Oekraine steunen
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Van de geopolitieke situatie kun je cynisch worden, maar Oekraine kan op onze steun rekenen.
Blijf dus doneren. Voor spullen kijk op onze lijst in de voorgaande INFO. Andere spullen die niet op
onze lijst staan kun je naar de kringloopwinkel brengen. Voor het afleveren of vragen neem je
contact op met het parochiesecretariaat: zie pagina 22.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook welkom. Met name voor de transportkosten die nu extra
hoog zijn. Geld overmaken kan op: IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v. Stichting Caritas
Ukraine-Holland te De Rijp; www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.
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Een inspirerend jubileum Bijbelse Tuin

Tekst: Ria Stolk

25 jaar Bijbelse tuin

Het begin

Al vanaf het moment dat pastoor Kees van Lent
zijn intrede deed in Hoofddorp, droomde hij er
van om een Bijbelse tuin te creéren: een plek die
religie, natuur en kunst samenbrengt. In 2000
gaf hij tuinarchitect Frits van Loon opdracht een
ontwerp te maken. Nog datzelfde jaar ging de
eerste schop de grond in.

Anno 2025 ligt er achter de Joannes de
Doperkerk een betoverende tuin, rijk aan
bomen, bloemen en planten die veelal een
verbinding hebben met Bijbelse verhalen.
Verspreid door de tuin staan zo'n 50 bronzen
beelden die elk hun eigen verhaal vertellen.

Kleine expositie in Het Fundament

Beleef het verhaal achter de tuin

Op zaterdag 13 september 2025, tijdens het
Monumentenweekend, openen we een kleine
tentoonstelling: 25 jaar Bijbelse tuin in het
Fundament. Vanaf die dag zijn de vitrinekasten
gevuld en krijg je een indruk van de
ontstaansgeschiedenis van de tuin. Daar kun je
de eerste ontwerpen bewonderen en zie je
foto’s van de aanleg van o.a. de
appelboomgaard, de vijver en de bloementuin.
Dat de tuin haar bezoekers al jaren inspireert zie
je terug in poézie en fotografie.

Maar ook journalisten en schrijvers worden
geraakt door de magie van deze plek; hun
artikelen en zelfs boeken maken daar op een
bijzondere manier melding van.

Zelfs het voorplein van de kerk bleek een bron
van creativiteit: een prachtig borduurwerk,
heeft dan ook een ereplaats in deze
tentoonstelling.

Dubbel feest

De Stichting Vrienden van de Bijbelse tuin viert
haar oprichting in hetzelfde jaar dat de tuin
haar 25-jarig jubileum bereikt. En alsof dat al
geen mijlpaal op zich is, worden ook de laatste
beelden onthuld van de serie De Schepping.
Op zaterdagmiddag 18 oktober 2025 staat de
poort naar de Bijbelse tuin wagenwijd open, en
ook het Fundament bruist die dag als plek van
ontmoeting, verbinding en feestvreugde.

Wat er precies op het programma staat? Dat
houden we nog even geheim... maar één ding
is zeker: het wordt feest.

ledereen is van harte welkom om dat mee te
vieren.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Theo Roffelsen - 88 jaar

Theo werd geboren op 23 mei 1936 in
Amsterdam. In het gezin was hij de oudste
jongen, had twee zusjes en vijf broers. Samen
met zijn broers heeft hij een leuke tijd gehad en
tot op hoge leeftijd kwamen de broers
regelmatig bij elkaar.

Na zijn schooltijd is Theo met een compagnon
een eigen bedrijf begonnen in onderdelen en
accessoires voor o.a. industriéle naaimachines.

De broers van Theo vormden een bandje en
maakten muziek. De bijdrage van Theo hierin
was mondharmonica. Op zekere dag speelde
het bandje in Egmond aan Zee en daar
ontmoette Theo Nelleke Bourgonje. Ze kregen
verkering maar Nelleke maakte het uit. Theo
kon haar niet uit zijn gedachten krijgen en na
anderhalf jaar vond hij de moed haar op te
zoeken. Ze kregen nu echt verkering en zij zijn
in 1964 in Heiloo getrouwd. Zij gingen inwonen
in Amsterdam. Zoon Marcel en dochter Judith
zijn in Amsterdam geboren.

In 1972 verhuisde het gezin naar de
nieuwbouwwijk Graan voor Visch in Hoofddorp.
Theo was voor zijn kinderen een goede en
rechtvaardige vader. Wel was hij vaak voor zijn
werk op pad in binnen- en buitenland.

Er werden kleinkinderen geboren en zowel
Nelleke als Theo waren dol op ze. Oppassen en
met ze op stap gaan vonden ze beiden erg fijn.

Nelleke kreeg borstkanker en overleed in 2022,
Theo was gebroken en had veel verdriet. Zijn
geest liet hem langzamerhand in de steek en is
hij na ruim twee jaar nog thuis te hebben
gewoond naar De Meerstede verhuisd. Hij vond
het fijn wonen daar en kon van daaruit
makkelijk naar het graf van zijn Nelleke.

Ruim een half jaar geleden is Theo gevallen en
brak zijn schouder. Heel langzaam namen zijn
krachten af en hij is op 28 april jl. overleden.

De uitvaart vond plaats in onze kerk op 3 meien
werd geleid door Ramon Rox, geestelijk
verzorger bij De Meerstede, waarna hij werd
bijgezet in het graf van zijn geliefde vrouw
Nelleke op ons kerkhof.
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In Memoriam (vervolg)

Lies Zoeteman - van Boxtel
-90 jaar

Lies kwam ter wereld op 4 december 1934 in
Amsterdam als zese kind in een gezin met drie
zussen en acht broers. Haar gelukkige jeugd
werd wreed verstoord door de oorlog en heeft
ook wel honger geleden. Lies was tien jaar oud
toen haar moeder overleed en ze werd min of
meer geacht het huishouden te bestieren.

Na een aantal jaren leerde Lies’ vader de moeder
van Piet Zoeteman kennen en zo werden zij de
nieuwe ouders van Piet en Lies. Lies en Piet
kwamen daardoor met elkaar in contact en dat
was liefde op het eerste gezicht. Lies ging intern
in de huishouding werken en na vier jaar
verkering zijn zij in 1963 getrouwd. Inwoning
vonden ze in Haarlem.

Lies was een lieve moeder en ze was alles voor
haar kinderen.

Lies hield erg van koken, ook bridgen, sjoelen en
klaverjassen waren haar hobby. Zij gaf zwemles
aan jeugd en aan ouderen. Daarnaast heeft zij
veel vrijwilligerswerk verricht in onze parochie,
o.a. de bloemengroep. En in De Meerstede
schonk zij koffie voor de bewoners.

Voor al haar vrijwilligerswerk heeft Lies in 2011
een lintje gekregen en was daarmee Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

In 1964 verhuisden Piet en Lies ze naar de
Watergraafsmeerstraat in Hoofddorp. Hier
werden hun zoon Sjaak en dochter Gracia
geboren.

Er werden vier kleinkinderen geboren. Met veel
liefde en zorg paste zij twee dagen per week op.
Later kwamen er drie achterkleinkinderen (het
derde achterkleinkind werd kortgeleden
geboren).

Bij Lies werd Alzheimer geconstateerd.

Na een spoedopname in verpleeghuis Bornholm
heeft zij twee maanden in zorgcentrum
Eijkenhove gewoond. Tot het laatste toe bleef
zij optimistisch en was altijd opgewerkt.

Lies heeft van Piet, de kinderen en kleinkinderen
afscheid genomen en zij is op 16 juni jl. heel
rustig overleden. Lies werd gecremeerd in
Haarlem en zij zal binnenkort een plekje krijgen
in de urnenmuur op ons kerkhof.
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In Memoriam (vervolg)

Thomas Wubbe - 71 jaar

Op 31 maart 1954 werd Thomas geboren in
Haarlem als vierde kind in het gezin Wubbe. Hij
heeft een fijne kindertijd gehad.

Na zijn schoolopleiding is Thomas gaan werken
en na enige tijd kwam hij in het
verzekeringswezen terecht. Daar heeft hij in
totaal 34 jaar gewerkt.

In 1974 ontmoette Thomas in het legendarische
Palace Street in Hoofddorp Marion Borghout. Zij
kregen verkering en ze trouwden in 1978.

In 1986 werd zoon Roel geboren. Dit was een
zorgenkindje. Thomas was een zorgzame vader
en heeft zich zijn verdere leven ingezet voor het
welzijn van hem. Thomas was o,a. voorzitter van
de paardrijclub voor gehandicapte kinderen op
de Cruquius Hoeve.

Thomas ging vaak tennissen en hield van
popmuziek, speciaal de Rolling Stones. Ook
zong hij vaak met Roel.

Marion vond haar man liefdevol, zorgzaam,
humoristisch en eigenwijs. Zijn geloof nam een
belangrijke plaats in. Talloze keren was hij rond

het middaguur in onze kerk te vinden om te
bidden, mediteren en/ of een kaarsje aan te
steken bij Maria. Elke zaterdag kwam hij samen
met Roel naar de kerk, een ruimte om rustig
samen te zijn.

In de loop der jaren begon de scherpte in zijn
hoofd langzaam te verdwijnen en acht jaar
geleden werd de diagnose vastgesteld. Hij kon
het niet aanvaarden, waardoor er moeilijke
jaren voor Thomas en Marion aanbraken.
Uiteindelijk moest hij worden opgenomen
omdat het thuis echt niet langer meer ging.

Na een korte periode in een verzorgingshuis in
Amsterdam kwam hij in juli 2024 terecht in Sint
Bernardus in Sassenheim, waar hij zich erg
gelukkig voelde en liefdevol werd verzorgd. Het
voelde voor hem als vakantie. Echter, de laatste
tijd zag hij het leven niet meer zitten en zei
vaak: Ik wil dat Onze Lieve Heer mij komt halen.
Op 18 juni jl. heeft Thomas de ziekenzalving
ontvangen en hij is 19 juni rustig overleden,
Marion heeft Thomas naar huis gehaald zodat
Roel in alle rust afscheid kon nemen van zijn
vader.

Op vrijdag 27 juni vond de uitvaart plaats in
onze kerk, geleid door Leo Mesman. Trudie, de
zus van Thomas, speelde op haar contrabas het
lied ‘Somewhere Over The Rainbow’, waarna
nog enkele liederen ten gehore werden
gebracht die Thomas zo mooi vond. Hierna
volgde de begrafenis op ons kerkhof.
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In Memoriam (vervolg)

Joke Koningen - Weterings
- 68 jaar

Joke kwam ter wereld op 19 juli 1956 in het
OLVG in Amsterdam, zij was een couveusekindje
en heeft de eerste drie maanden van haar
leventje in het ziekenhuis doorgebracht.

Joke was de jongste van zes kinderen. Het gezin
woonde in Sloten en Joke had een fijne jeugd.
Ze zat op het kinderkoor van de kerk en speelde
orgel.

Vol trots haalde Joke haar Havodiploma en vond
uiteindelijk een werkplek in het Lucas
ziekenhuis. Als secretaresse heeft zij daar tien
jaar gewerkt aan de opleidingsschool van dit
ziekenhuis.

In 1985 leerde Joke tijdens een feestje in
Badhoevedorp Jan Koningen kennen. Het bleek
dat zij buren waren (Jan woonde er nog maar
kort). Na een korte verkeringstijd zijn ze in 1986
getrouwd. In 1988 is Joke gestopt met werken
in verband met de geboorte van zoon Frank.
Eind 1988 is het gezin naar Carolineburg in
Hoofddorp verhuisd. De zonen Geert-Jan en
Edwin werden daar geboren.

Joke speelde volleybal en tafeltennis maar
moest dit opgeven door haar lichamelijke
beperkingen.

Naast haar drukke gezin begon Joke haar
‘loopbaan’ als vrijwilliger in de wijkraad van de
katholieke kerk in de scholengemeenschap KSH.
Ook bij het koffiedrinken in het parochiehuis en
in de Stal op de Kaag trad zij vaak op als
gastvrouw. Als lid van de bezoekgroep heeft
Joke mensen bezocht die ziek, gehandicapt of
eenzaam waren. Ze was lid van het Gemengd
koor. Koorleden hebben zich ingezet om haar
zo lang mogelijk te laten blijven zingen door te
helpen de goede liederen voor haar bij de hand
te nemen.

Joke was innemend en vaak bescheiden. Ze
stelde veel belangstelling in en aandacht voor
haar medemens.

In 2014 kreeg Joke de diagnose Alzheimer. Jan
heeft de huishoudelijke taken op zich genomen,.
Met hulp van thuiszorg heeft Joke nog lang
thuis kunnen wonen. In die periode konden Jan
en Joke samen vele fietstochtjes en
wandelingen maken. Joke ging naar De Ark
voor dagbesteding voor drie dagen per week en
later werden dat vijf dagen per week.

Ondanks de goede zorg werd Joke in 2018
opgenomen in verpleeghuis Bornholm. Er
werden kleinkinderen geboren, Fenna en Yara.
Joke heeft ze in haar armen gehad, echter ze
was het zich niet meer bewust.

De laatste maanden namen haar krachten
steeds meer af. Pater Albert Toppo heeft haar de
ziekenzalving gegeven en Joke is heel rustig
overleden op 22 juni.

De uitvaart in onze kerk vond plaats op 26 juni,
geleid door Leo Mesman. Het koor zong o.a. het
Panis Angelicus en Land of Hope and Glory, de
liederen die tijdens hun huwelijksmis ook
werden gezongen. Hierna volgde de begrafenis
op ons kerkhof.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater E. Manek svd - priester

tel. 06 - 8524 4515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater A. Toppo svd - priester
tel. 06 - 8409 4154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres, gezins-
samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of
andere wijzigingen heeft, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburg-
park 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.

De redactie behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaand overleg met de inbrenger,
kopij niet te plaatsen, deze in een andere editie
te plaatsen en/of om kopij te redigeren.

Kopij voor nummer 7 kun je

uiterlijk 17 september 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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Kik rilt in zijn slaap. Er tikt iets op zijn rug. Of iemand.
Kik kijkt met één oog achterom en maakt van schrik
een sprongetje. Op de rand van zijn wijwaterbakje zit
een vreemd wezen. Een kleine kikker. Hij is felgroen,
zijn poten zijn blauw, zijn voeten oranje en hij kijkt Kik
aan met twee knalrode ogen. ‘Nachtmerrie!” denkt Kik,
‘ik droom! ‘Héla! Hallo neef!” kwaakt het kikkertje, ‘ik
ben Maki, roodoog-makikikker! WAT gaan we doen?

Ik heb er zin in!!’ Kik duikt in elkaar: ‘Gast, waar kom jij

vandaan?’ ‘Van heel VER!" kwaakt Maki, ‘uit Costa Rica,

met de boot, in een doos vol ananassen. Nu zit ik in dit
platte kikkerlandje! Wat woon je hier mooi, neef! Zeg,
ik zou wel een mals vliegje lusten!” Kik kan zijn ogen
niet openhouden.

Versje

Van buiten, van verre, kwam ji) hier erbi).

En sommigen zeiden: Nee, hier wonen WIJ.
1k kende veel mensen, maar niemand als jij, /
Je kon mooi vertellen en maakte ons bli). g

Uit de Bijbel

God verscheen ophieuw aah Abraham, bij de eiken van Mamre.

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.
Toen hij opkeek, zag hi] even verderop plotseling drie mannen staan.
onmiddelljk shelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:

"Heen wees toch zo goed uw dienaar Niet voorbij t& Jaah.

Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette dlles aan
zin gasten voor. Terwill zi) aten, bleef hij bi) hen staan onder de boom.
Whaar is Sara uw vrouw? vroegen zij hem. Daan in de tent, antwoordde hil.
Toen zei een van hen: Tk kom over precies een jaar bi) u terug en dan zal
uw Vrouw Sarq een zooh hebben. Uit Genesis hoofdstuk 18:1-3 en 8-10

righeid fﬂ KiK

‘Ik SLAAP ‘s nachts, Maki,’ zegt hij. ‘Kom morgen maar
terug’ ‘Oké. Tabé! Maki gaat op zoek naar een nacht-
vlinder. Even later wordt Kik wéér gepord, nu door zijn
muizenvriendjes. ‘Kik, HELLUP! roepen ze, ‘er zit een
MONSTERKIKKER onder het orgel! Hij heeft vuurrode
ogen, oranje klauwen, en we verstaan hem niet. Jaag
hem weg, Kik! Hij hoort hier niet!” Kik zegt sussend:
‘Dat is mijn neef Maki, uit een ver land. Een vrolijke
gast, hoor. Daar kun je gerust vrienden mee worden.
De muizen moeten er wél aan wennen. Ze zijn gewend
aan muisgrijs en muisbruin, en een klein beetje
kikkergroen. Maar een nieuwe kleurige vriend erbij,
dat s fijn.

Jij vindt mij heel anders. Ik vind jou apart.

) We knikten en Kiikten meteen vanaf de start

Ik ken nu jouw vriendschap in vreugde en smart.
Wi ziin elkaars gasten, van hart tot hart.

Tekster: Marjet de Johg
Texeringen: M. Jurrigns



