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Pastoraal Woord

Zoeken naar houvast

De laatste tijd komen er
steeds meer jongeren naar
de kerk. Dat gebeurt niet
alleen bij ons, maar is
eigenlijk een trend over de
hele wereld, vooral in
Europa en Amerika. Veel
jongeren kenden elkaar
eerst helemaal niet, maar
door de ontmoetingen in de kerk hebben ze
elkaar leren kennen en zijn er nieuwe
vriendschappen ontstaan.

Ik heb inmiddels meer dan twintig jongeren
leren kennen. Sommigen zijn dit jaar met
Paaswake gedoopt, anderen zijn daarna
gekomen en bereiden zich nu voor op hun
doop. Het is natuurlijk een feest om hen in de
Kerk te mogen verwelkomen. Ze komen uit
eigen keuze en willen de liturgie ervaren: de
warmte, de stilte, het samenzijn en de
verbondenheid.

Als je met hen praat, hoor je verschillende
redenen waarom ze naar de kerk komen. Toch
lijken de antwoorden vaak op elkaar. Na corona
is er veel veranderd. Sommigen voelen in hun
hart een roep om dichter bij God te willen
komen. Anderen hebben in hun gezin een
prikkel gevonden die hen naar de Kerk bracht.
En er zijn ook jongeren die eigenlijk zonder
reden kwamen, maar zich langzaam thuis
gingen voelen en nu regelmatig aanwezig zijn.

Sociale media zoals X, TikTok, Instagram en
Facebook hebben ook invloed, naast de
gesprekken die jongeren met elkaar hebben in
hun eigen wereld. Maar misschien nog wel het

belangrijkste: wat ze zien bij hun opa’s en oma’s.

Dat alles samen geeft hen inspiratie en moedigt
hen aan om mee te doen.

Als mensen die al langer in de Kerk komen,
worden wij allemaal uitgenodigd om de
jongeren met open armen te ontvangen. Dat
betekent: hen vriendelijk begroeten, openstaan
voor contact en hen laten ervaren wat het leven
in de Kerk zo bijzonder maakt — het gebed, de
ontmoeting met anderen en de sfeer van
broederschap, verbondenheid en familie, die zo
kenmerkend is voor de Kerk van Christus.

Onze taak is om hen de liefde van God te laten
zien en te doen ervaren, zoals Jezus zelf zegt:
“Laat de kinderen tot Mij komen, houd hen niet
tegen ..."” We ondersteunen hen met ons gebed,
terwijl we vertrouwen dat de Heilige Geest hen
uiteindelijk zal leiden in hun zoektocht naar een
stevig houvast in God.

Als wij allemaal op onze eigen manier onze rol
oppakken in deze taak, dan scheppen we
samen een veilige en warme ruimte waarin hun
geloof kan groeien. Moge, door de gebeden van
de heilige Carlo Acutis, de engelen en de
heiligen, deze jongeren steeds sterker de
“aanwezigheid” van God in hun leven ervaren.

Namens de pastores team wens Ik u allen het
allerbeste toe.

Pater Eko Silvester Manek SVD
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Kom en Zie - Een jaar van verkenning en onderscheiding

Misschien denk je er wel eens over priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij
komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat
dat precies in houdt. Of misschien wil je gewoon eens met iemand praten, omdat je gelooft
dat je roeping voelt.

Natuurlijk is het altijd mogelijk met je eigen pastoor in gesprek te gaan of een afspraak te maken
met de rector van het Grootseminarie St. Willibrord, de priesteropleiding van het bisdom
Haarlem-Amsterdam, of met de rector van het Bonifatiusinstituut, de opleiding, o.a. voor diakens.

Daarnaast biedt het Grootseminarie St. Willibrord en het Bonifatiusinstituut met 'Kom en zie'
komend seizoen ook een onderscheidingsjaar aan. Dit traject staat open voor mannen (16-45 jaar)
die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of
diaconaat openhouden. Het is dus een jaar dat nog op niets voorsorteert, maar wil helpen
ontdekken hoe God concrete mensen roept, hoe Hij dat ook nu doet en hoe je daarop kunt
antwoorden. Vanuit het Grootseminarie en het Bonifatiusinstituut wordt hierbij begeleiding
gegeven.

Misschien nog wel belangrijker: je kent vast ook wel jongeren, jonge mannen, waarvan je denkt:
misschien is hij ook wel met dit onderwerp bezig, of, het zou heel goed zijn als hij hier over na zou

denken. Wil je hem hier graag ook op wijzen?

Data en thema's

(23 september 2025 Kennismaken en uitleg over het traject)

14 oktober 2025 Hoe roept Christus ons?

11 november 2025 Hoe kunnen we antwoorden?

9 december 2024 Elke roeping vraagt dienende liefde (Kerstmis)

13 januari 2026 Wat betekent het om priester of diaken te zijn in deze tijd?
10 februari 2026 Gehuwd leven, ongehuwd leven, celibaat

10 maart 2026 Persoonsvorming en geloofsvorming

7 april 2026 Ontmoeting met de bisschop

5 (of 12) mei 2026 Waar staan we en hoe gaan we verder?

De eerste bijeenkomst is al geweest bij het verschijnen van deze INFO, maar deelname blijft
mogelijk. Voor meer info zie ook: www.willibrordseminarie.nl of www.bonifatiusinstituut.nl.

De roeping is een schat die God in de harten
van mensen legt. Wie tot het ambt geroepen
s, Is niet de 'meester’ van zijn roeping, maar de
beheerder van een gave die God hem heeft
toevertrovwd ten behoeve van alle mensen.

Paus Franciscus




De kracht van de rozenkrans

De maand oktober wordt in de katholieke traditie de “rozenkransmaand” genoemd.
Overal ter wereld wordt in deze periode bijzondere aandacht besteed aan het bidden van de
rozenkrans. Maar waar komt dit gebruik vandaan? En waarom is dit gebed nog altijd zo

belangrijk in ons geloofsleven?

Maria en de maand oktober

De rozenkransmaand oktober heeft zijn
oorsprong in de 16e eeuw. Paus Pius V riep in
1571 op tot gebed tot Maria om hulp in een tijd
van grote dreiging voor de christenheid. Na de
overwinning bij Lepanto werd 7 oktober
uitgeroepen tot het feest van Onze Lieve Vrouw
van de Rozenkrans. Vorig jaar rond deze tijd
schreven we over de slag en de wonderbaar-
lijke overwinning van de christelijke vloot op
de Ottomaanse vloot. Later werd heel oktober
aan Maria toegewijd. Sindsdien nodigt de Kerk
ons uit om juist in deze maand de rozenkrans
met meer toewijding te bidden.

Sint Dominicus

De rozenkrans is door de eeuwen heen
gegroeid uit verschillende gebedsvormen. Het
bidden van de 150 psalmen uit de Schrift werd
door kloosterlingen vaak vervangen door 150
weesgegroeten voor hen die niet konden lezen.
Volgens de traditie kreeg de heilige Dominicus,
stichter van de dominicanen, in 1208 de
opdracht van Maria om het rozenkransgebed te
verspreiden als wapen tegen dwalingen en als
middel tot bekering. Hij had de grootste moeite
om de zogeheten Albigenzen tot inkeer te
brengen. Maar nadat Maria hem de rozenkrans
had gegeven en hij aan de hand van de
rozenkrans predikte had hij ongekend succes.

Paus Leo XllI: de ‘rozenkranspaus’

Met name paus Leo Xl (paus van 1878 tot
1903) heeft de rozenkrans wereldwijd
bevorderd. Hij schreef maar liefst 12
encyclieken en 5 apostolische brieven over dit
gebed. Leo Xlll zag in de rozenkrans een
krachtig middel om de Kerk te beschermen en
het geloof te verdiepen. Hij noemde de

rozenkrans “het alleruitstekendste gebed” na
de eucharistie en riep gezinnen op om samen
te bidden. In zijn tijd waren er veel sociale en
politieke spanningen, en de paus vertrouwde
erop dat het rozenkransgebed vrede en
eensgezindheid kon brengen.

Bidden voor vrede

In 1917 in Fatima waarschuwde Maria de jonge
zieners voor komend onheil. Ze riep mensen op
tot bekering en gebed om vrede. Bekering en
gebed is de kernboodschap van alle Maria-
verschijningen.

Vele pausen hebben benadrukt dat de
rozenkrans een gebed van vrede is. Johannes
Paulus Il schreef: “De rozenkrans is mijn geliefd
gebed. Het is een wonderbaarlijk gebed in zijn




eenvoud en diepgang.” Ook vandaag is dat nog
steeds actueel. In een wereld vol onrust en
verdeeldheid helpt de rozenkrans ons om rust
te vinden en samen te bidden voor vrede in
gezinnen, in de Kerk en in de samenleving.

Weesgegroet en de Bijbel

De kern van de rozenkrans is het weesgegroet,
De eerste helft bestaat uit woorden die
rechtstreeks uit de Bijbel komen. De engel
Gabriél begroette Maria met: “Wees gegroet,
vol van genade, de Heer is met u” (Lucas 1,28).
Even later sprak ook haar nicht Elisabeth,
vervuld van de heilige Geest: “Gezegend zijt gij
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht
van uw schoot” (Lucas 1,42). De tweede helft
van het gebed is later toegevoegd door de
Kerk: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor
ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”
Zo verenigt dit gebed de woorden van de
Schrift met het vertrouwen van de Kerk door de
eeuwen heen.

De mysteries van het geloof

De rozenkrans is geen eindeloze reeks van
weesgegroeten, maar een gebed dat ons stap
voor stap meeneemt door het leven van
Christus. Door het bidden van de twintig
mysteries overwegen wij steeds opnieuw het
evangelie en verdiepen wij onze relatie met
Christus.

Het ritme van gebed
Het herhalen van het weesgegroet kan voor
sommigen eentonig lijken. Maar juist dat ritme

opent de weg naar innerlijke stilte en meditatie.

De kralen die door de vingers glijden, de
gebeden die vanzelf in de mond komen, geven
ruimte aan het hart om stil te staan bij de
mysteries van het geloof. Zo is de rozenkrans
zowel een gebed van het hoofd, het hart als de
handen.

Geen probleem te groot

Zuster Lucia dos Santos, zieneres van Fatima,
heeft verwoord wat de kracht is van het
rozenkransgebed: "In deze laatste tijden waarin
we nu leven, heeft de Allerheiligste Maagd de
Rozenkrans een nieuwe kracht en effectiviteit
gegeven. En zo is er geen enkel probleem, hoe
ernstig ook [...] dat we niet kunnen oplossen
door het gebed van de Rozenkrans.” Veel
mensen kunnen getuigen van de kracht van
het gebed in hun persoonlijk leven. Maar er zijn
ook in de geschiedenis aansprekende
voorbeelden. Daarover wellicht een andere
keer meer.

Bid mee!

De heilige Alphonsus Liguori (1696-1787) zei al
dat het beter is om de rozenkrans samen te
bidden dan om deze in je eentje te bidden. In
onze parochie is er twee dagen in de week de
gelegenheid om samen te bidden, met elkaar,
voor elkaar en voor elkaars intenties: elke
dinsdag- en donderdagochtend om

11.30 uur in de kerk, gevolgd door een
eucharistieviering.




Zijn vader zei: “Bert, jij moet doen wat jij fijn vindt”

Woensdag 3 september vertrokken wij naar Park Zuiderhout in Teteringen. Dit zorgcentrum
is gevestigd op het terrein van het Missiehuis Sint-Franciscus Xaverius. Hier werden
oorspronkelijk missionarissen van de congregatie der Missionarissen van Steyl (S.V.D.)
opgeleid. Het Nederlands provincialaat van de congregatie is nog steeds hier gevestigd.

Telst en foto's: Peter van der Kamp en George van Goethem

Waarom ons bezoek? Dat voornemen is
ontstaan n.a.v. het bericht in INFO nummer 5.
In dat artikel lazen wij dat pater Bert Wooning
onze pastorie heeft verlaten en niet meer
terugkomt. Dit kan wat ons betreft niet waar
zijn zonder warme hand. Daarom zijn wij
afgereisd naar Teteringen om nog even na te
praten en fysiek afscheid te nemen.

We hebben over alles gesproken en ook stevig
gelachen. Bert (87) heeft het enorm naar zijn

zin in deze zorginstelling. Hij heeft een mooie
en ruime kamer op de vierde verdieping.

Het missiehuis is gebouwd in de periode 1916/
1917. Rondom het complex lag een grote tuin,
10 hectare groot die is teruggebracht naar

2 hectare. Een lindelaan (voorzijde) en
beukenlaan (achterzijde) geven toegang tot
het gebouw en de daarachter liggende grote
tuin met kerkhof en Heilig Hartbeeld.

Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal
roepingen van missionarissen sterk af,
waarmee de oorspronkelijke functie van het
gebouw overbodig werd. Na een verbouwing

werd het gebouw in 1967 in gebruik genomen
als bejaardenzorgcentrum voor paters die
terugkeerden uit missiegebieden. Om aanbod
van nieuwe bewoners te garanderen werden
ook andere congregaties toegelaten. Hiervoor
werden in de loop van de jaren afzonderlijke
paviljoens gebouwd. Het zorgcentrum kreeg de
naam Park Zuiderhout. Hoewel het huidige
zorgcentrum ook gericht is op de zorg voor
leken, neemt de zorg voor oudere geestelijken
en religieuzen nog een belangrijke plaats in. In
het totale complex wonen ongeveer 300
ouderen waarvan 18 SVD leden. Die groep zal
steeds verder krimpen daar vele SVD leden van
niet-Nederlandse afkomst zijn en terugkeren
naar hun geboorteland.

Bert heeft ons het gebouw laten zien en de
prachtige tuin rond het complex. Ook nog een
bezoekje gebracht aan de huidige SVD
provinciaal. Bert is trouwens ook provinciaal
geweest vanaf 2010 tot 2016. Het was een
mooi en plezierig bezoek en we wensen Bert
nog vele gezonde jaren toe.




1700 jaar geleden: een eerbiedwaardig jubileum

ledere zondag lezen we of zingen we het CREDO. We gaan er zelfs bij staan! "lk geloof in één
God, de almachtige vader, schepper van hemel en aarde..." Het is dit jaar precies 1700 jaar
geleden dat deze geloofsbelijdenis opgeschreven is. Dat gebeurde dus in 325.

Meer dan driehonderd bisschoppen uit de
toenmalige wereld waren bij elkaar gekomen in
Nicea. Dat is het huidige |znik in Turkije. Het
was het eerste grote concilie na de tijd van de
apostelen. De christenen van toen hadden een
zeer moeilijke tijd achter de rug. In die eerste
driehonderd jaar werden ze op vele plaatsen in
de wereld gruwelijk vervolgd. Het was de tijd
van de martelaren. Maar nu was er keizer
Constantijn. En deze keizer was zelf christen
geworden. De kerk was vrij. Er konden kerken
gebouwd worden. Men kon reizen, schrijven,
preken en zich overal vertonen. In het jaar 325
had de helft van de stad Rome zich al laten
dopen.

Maar in al die nieuwe vrijheid bleek dat veel
christenen niet hetzelfde konden geloven.
Mocht je Jezus wel God noemen? En hoe zat
het met De Vader en de Zoon en de H.Geest?
Waren die allemaal gelijk? Dat waren toch geen
drie goden? Hoe moest je die vereren? Zo was
er een bisschop Arius uit Egypte die
verkondigde dat Jezus geschapen was door De
Vader en aan God de Vader ondergeschikt was.
Jezus was volgens hem een soort halfgod.

De keizer was deze strijd zat. Hij wilde geen
ruzie in zijn rijk, en zeker geen ruzie over de
godsdienst. Zo gelaste hij alle bisschoppen
naar Nicea te komen. Om daar deze
geloofsproblemen op te lossen. En daar in dat
Turkse plaatsje op dat eerste concilie werd onze
geloofsbelijdenis geformuleerd en
opgeschreven. leder die gedoopt werd moest
dit gaan onderschrijven.

Na dit concilie bleef de kwestie of Jezus wel of
geen God was toch doorwoekeren. Er moesten
nog twee concilies aan te pas komen om echt
rust te creéren. Dat waren de concilies van

Constantinopel in 381 en het concilie van Efese
in 431. En nog steeds zijn er grote groepen
gelovigen die de godheid van Jezus niet
kunnen aanvaarden. Denk maar aan de Jehova
Getuigen.

Door de eeuwen heen is het Credo of ter wel de
belijdenis van Nicea een verplicht onderdeel
geworden van de zondagse viering. ledere
christen moet dit aanvaarden. Zelfs nog in 1903
verbood de paus dat het Credo meerstemmig
gezongen werd. Alle gelovigen moesten het

e =,
voor al die kerken die in de loop der tijd met
Rome gebroken hebben geldt deze
geloofsbelijdenis als basis van het kerkzijn. Zo
wordt in alle katholieke, protestante en
orthodoxe kerken deze belijdenis op de
belangrijke momenten van het kerkzijn
uitgesproken. We kunnen in veel van elkaar
verschillen, over veel twisten. Maar het credo
bindt de kerken aan elkaar en maakt ons
gezamenlijk tot de christelijke gemeenschap
van vandaag. Zoals een dichter ooit zei: De
geloofsbelijdenis is als een eeuwenoude boom
op het dorpsplein. Onder eerbiedwaardige
onbegrijpelijke takken en gebladerte komen de
dorpelingen bij elkaar. Daar vinden ze elkaar
met al hun verhalen en al hun zorgen,

Op zaterdagmorgen 29 november 2025 zal
pastor Rob Mascini hier meer over vertellen.

Hij gaat dan met u over de geheimen van het
credo in gesprek (nadere informatie volgt later).




Allerheiligen en Allerzielen:
verbonden in geloof en gebed

Aan het begin van november viert de Kerk twee bijzondere dagen die nauw met elkaar
verbonden zijn: Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november. Samen
herinneren ze ons eraan dat wij als gelovigen niet op onszelf staan, maar deel uitmaken van
een grote gemeenschap die hemel en aarde omspant.

Allerheiligen: feest van hoop

Op 1 november vieren wij Allerheiligen. Dan
staan wij stil bij al die mannen en vrouwen die
ons in het geloof zijn voorgegaan en die nu bij
God in de hemel zijn. Het gaat niet alleen om
de grote heiligen die wij bij naam kennen, zoals
Franciscus van Assisi, maar ook om de talloze
onbekende heiligen. Mensen die in stilte, vaak
zonder op te vallen, met liefde en trouw hun
leven hebben gegeven. Allerheiligen is daarom
een feest van hoop: ook wij zijn geroepen tot
heiligheid, hoe eenvoudig of alledaags ons
leven soms ook lijkt.

Allerzielen: gebed voor onze dierbaren

De dag na Allerheiligen, op 2 november,
gedenkt de Kerk de overledenen: Allerzielen.
Wij bidden voor allen die ons zijn voorgegaan,

in het bijzonder voor onze eigen dierbaren. Met

dit gebed vertrouwen wij hen toe aan Gods
liefde en barmhartigheid. Het is een
uitdrukking van ons geloof dat de dood niet
het einde is, maar een doorgang naar het
eeuwige leven. Ook helpt dit gebed onszelf om
de band met onze geliefden levend te houden.

Verbondenheid van de heiligen
Allerheiligen en Allerzielen drukken samen de
diepe verbondenheid van de Kerk uit: de
gemeenschap van de heiligen. Elke zondag
spreken wij dit uit in onze geloofsbelijdenis.
Het betekent dat wij niet alleen staan. Wij zijn
verbonden met de heiligen in de hemel, die
voor ons bidden, én met de zielen van de
overledenen, voor wie wij mogen bidden. Het
is een prachtige uitwisseling van geloof, hoop
en liefde die ons allen draagt.

Een moment van troost en geloof

Veel mensen bezoeken rond Allerzielen het
kerkhof om een kaars te branden of een bloem
neer te leggen. Het zijn kleine gebaren, maar ze
geven troost en maken zichtbaar dat de band
met onze dierbaren niet is verbroken. Het licht
van een kaars verwijst naar Christus, het Licht
dat sterker is dan de dood.

Uitnodiging

Laten wij deze dagen samen beleven als
gemeenschap van geloof:

Allerheiligen vieren we op

zaterdag 1 november om 19.00 uur.

De gedachtenisviering van Allerzielen vindt
plaats op zondag 2 november 19.00 uur.
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Marthagroep

Woensdag 12 november 2025 vanaf 9.00 uur zijn
aan de beurt om de kerk schoon te maken de
dames Kunz, Remmerswaal, Ruiter en de heer
Latupapua.

Woensdag 10 december 2025 vanaf 16.30 uur de
groep van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora,
Peter, Remy en Rod.

We hebben een prachtige kerk, help jij ook mee
om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 -3617 1598

Parkeren?

Als je met de auto naar de kerk komt en redelijk
goed ter been bent wil je dan zoveel mogelijk
achter het Parochiehuis of verder van de
kerkdeur parkeren?

Op deze manier blijft er ruimte over voor
medeparochianen die moeilijker ter been zijn.

En natuurlijk parkeer je uitsluitend in de daartoe
bestemde vakken.

Alvast hartelijk dank

INLIA dankt hartelijk voor bijdragen

In het weekend van 27 april hielden we onze jaarlijkse collecte voor INLIA. We ontvingen - reeds
voor de vorige editie van de INFO, red. - van INLIA het volgende bericht:

Alruim 2¥2 jaar verzorgen we met elkaar crisisopvang voor asielzoekers voor wie geen plaats is in het
aanmeldcentrum Ter Apel of elders bij het COA. Begin juni 2025 staat de teller op rond de 195.000
gerealiseerde overnachtingen. Eind augustus 2022 begonnen we ermee, op verzoek van de voorzitter
van de Veiligheidsregio Groningen, mede namens het Ministerie van Justitie.

Sindsdien hebben we met elkaar op 80 verschillende plekken in het land mensen opgevangen. Op de dag
dat we dit nieuwsbericht hebben we 192 gasten in de crisisopvang, van wie ruim een kwart minderjarig.

Zo'n 40 van hen zijn 12 jaar of jonger.

Hartelijk dank aan allen die door de deurcollecte of op andere manieren bijgedragen hebben om dit alles

mogelijk te maken.

Extra actie voor
restauratie pastorie

Tegelijk met deze INFO hebt u een brief
ontvangen waarin we u vragen om een extra
bijdrage voor de hoognodige restauratie van
onze pastorie. We zijn met elkaar goed op weg
om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de
restauratie, maar we zijn er nog niet,

In de brief leggen we uit wat er nodig is, en
hoever we met elkaar al gekomen zijn.
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Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Doordeweekse Rozenkrans & Eucharistieviering

ledere dinsdag en donderdag is er Rozenkrans & Eucharistieviering om 11.30 uur.
In geval van bijzondere kerkeklijke dagen kan hiervan worden afgeweken.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

De data van de eerstvolgende doopgesprekken kunnen via het parochiesecretariaat worden
opgevraagd; ze waren bij het ter perse gaan nog niet bekend..
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, u volgt dus beide avonden. Voor opgave als ook nadere
informatie wend je je bij het parochiesecretariaat: zie pagina 22.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 27 okt 2025 11.00 pater A. Toppo
maandag 24 nov 2025 11.00 pater A. Toppo

zo 12 okt 2025 - Norman Hiraki

di 14 okt 2025 - Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk (ook: di 21 en 28 okt en 4 en 11 nov 2025)
zo 19 okt 2025 - Hans van Soest

20 26 okt 2025 - Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

zo 2nov 2025 - Frans Koeckhoven
- Overleden familie Dingemans-Frjjters en familie Van der Schoot
- Norman Hiraki




Overzicht vieringen 11 oktober - 14 november 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 11 okt 19.00 Missiedag v/d kinderen; Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren

28e zondag door het jaar

zo 12 okt 10.00 Missiedag v/d kinderen;
Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

H. Lucas, evangelist
Missiezondag; extra collecte Missio Wereldmissiemaand (zie ook pagina 15)
za 18 okt 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor

29e zondag door het jaar
Missiezondag; extra collecte Missio Wereldmissiemaand (zie ook pagina 15)

zo 19 okt 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
za 250kt 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor e
- -~
30e zondag door het jaar % - —;
zo 26 okt  10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Mitswa z N
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor L o™
g g i g P WINTERTID

Allerheiligen [hoogfeest]
za 1nov 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Jongeren

Gedachtenis van alle overleden gelovigen - Allerzielen

zo 2nov 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
19.00 Gedachtenisviering overledenen;

Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Cantor

H. Willibrord; zondag voor de Oecumene
za 8nov 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Kerkwijding van de basiliek van Lateranen

zo 9nov 10.00 Eerste H. Communieproject;
Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Ter informatie (volgende INFO)
Diaconieweekeind; extra collecte Parochiéle Caritas Instelling
za 15nov 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

33e zondag door het jaar
Diaconieweekeind: extra collecte Parochiéle Caritas Instelling
zo 16 nov 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Repair Cafés weer open

Vanaf begin september zijn alle
Haarlemmermeerse Repair Cafés weer open!

Repair Cafés zijn gratis toegankelijk. Er is
gereedschap en materiaal aanwezig om alle
mogelijke reparaties uit te voeren. Niet
onbelangrijk: er zijn ook deskundige vrijwilligers
aanwezig

Reparaties zijn gratis, maar wel wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd om bijvoorbeeld
nieuw gereedschap te kunnen kopen.

Qok wie niets te repareren heeft is welkom.

- hepair Cofe

dinsdag 14 oktober 2025, 13.30 - 15.30 uur
Wijkcentrum ‘t Kattegat, Skagerrak 328

woensdag 15 oktober 2025, 13.30 - 15.30 uur
Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36

Zie ook: repaircafehaarlemmermeer.nl

Op de thee bij de dominee

Bij een geurige kop koffie of een kop goed
warme thee. Een goed gesprek over wat ons
bezig houdt. Over zin en onzin. Over bijbel en
geloof (en twijfel). Over kunst en cultuur.
Welkom!!

Leiding: Mario Boelen — ouderenpastor

donderdag 16 oktober en
maandag 10 november 2025, 10.30 uur
Restaurant zorgcentrum Horizon, Kruislaan 54

Dubbel feest, zelfs driedubbel!

De Stichting Vrienden van de Bijbelse Tuin viert
haar oprichting in hetzelfde jaar dat de tuin
haar 25-jarig jubileum bereikt. En alsof dat al
geen mijlpaal op zich is, worden ook de laatste
beelden onthuld van de indrukwekkende serie
De Schepping.

Op zaterdagmiddag 18 oktober 2025 staat de
poort van de Bijbelse Tuin wagenwijd open, en
ook ‘het Fundament’ bruist die dag als plek van
ontmoeting, verbinding en feestvreugde.

zaterdag 18 oktober 2025, 14.00 uur
Fundament en Bijbelse Tuin

Zie ook: pagina 19

Sacred dance

Sacred dance is een meditatieve dansvorm met
dansen die zijn opgebouwd uit eenvoudige,
zich herhalende passen.

Begeleiding: Maria Perry

Aanmelden niet noodzakelijk,
wel handig: margriet.kr.dgh@gmail.com.
Kosten: €4

donderdag 30 oktober 2025, 14.00-16.00 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
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Missiezondag: 19 oktober 2025

Missionarissen van Hoop

Missio voert de campagne voor Wereldmissiemaand dit jaar onder de titel ‘Missionarissen
van Hoop. Paus Franciscus heeft dit thema gekozen in lijn met het thema van het Heilig Jaar:
Pelgrims van Hoop. Paul Franciscus verwijst hier naar de bemoedigende en aansporende
tekst van Paulusin zijn brief aan de Romeinen (5,5): ‘De hoop wordt niet teleurgesteld’

Wereldmissiemaand richt dit jaar onze aandacht
in het bijzonder op Myanmar. Een land dat
sinds de militaire staatsgreep in 2021 onder

een verwoestende burgeroorlog lijdt en op 28
maart van dit jaar een zware aardbeving te
verduren kreeg. Miljoenen mensen zijn op de
vlucht. Maar te midden daarvan is er een Kerk
die hoop geeft. Ook wanneer ze zelf op de
vlucht is.

Een indrukwekkend voorbeeld zijn de zusters
van de Missionary Servants of the Holy
Sacrament, die u op de poster afgebeeld ziet. In
de stad Loikaw leidden zij een internaat voor 60
meisjes. Maar toen de bommen vielen moesten
ze samen met de meisjes vluchten. Ze
verstopten zich in het oerwoud, voordat ze
eindelijk een veilige plek vonden.

Laten wij vandaag bidden om tekenen van
hoop - voor allen wiens situatie uitzichtloos
lijkt. En voor al die mensen die zich
onvermoeibaar inzetten voor anderen.

Voor deze Missiezondag schreef paus Franciscus
voor zijn overlijden dat we als individuele
christenen, als parochiegemeenschap en als
kerk, “gezonden zijn om de hoop te doen
herleven in een wereld waarover donkere
schaduwen liggen".

Met uw gift ondersteunt u kerkelijke
hulpprojecten in de armste landen van de
wereld. Samen kunnen we veel tot stand
brengen.

missio

Myanmar

Missionarissen

van Hoop +

.4..
WERELD - Geef aan de
MISSIE : ;:l;:nt;rg?rn in
MAAND

Rrkeniingnummer
ANBI 1 65 NGB 0000 0015 66

missio.nl

Geef in de deurcollecte op Missiezondag

18 en/ of 19 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66,

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,

te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie:: www.missio.nl.

Hartelijk dank.
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Stilteviering Duurzame kookworkshop

Even stil worden, een moment | Duurzame keuzes maken in de keuken, hoe doe je dat? Eniis het
van rust in een druk leven - ook lekker en gezond?

dat willen de stiltevieringen in 74
De Ark zijn.

Een kaarsje aansteken of na
afloop nog een poosje in stilte
blijven zitten. Of even
(na)praten of uitwisselen in de
hal. Wat je wil.

eenvoudig te koken en gaan samen aan de slag. We gaan koken
met leftovers en/of groenten uit de moestuin. Tijdens het koken
en eten delen we onze duurzame flops & tops.

A _—
\/ \” STILTE viering

De stiltevieringen zijn elke
eerste woensdag van de
maand. Informatie en opgave bij ds. Corinne Groenendijk
of Marieke Brown, mjbboender@gmail.com.

woensdag 5 november,
19.30 uur donderdag 13 november, 17.30 - 20.30 uur
De Ark, Muiderbos 36 De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Gespreksmiddag: een goed leven binnen de grenzen van mens en aarde
samen bouwen aan hoop en handelen

We starten met een korte introductie van het boek 'Er is leven na de groei' van Paul Schenderling.
Daarna bespreken we een aantal stellingen, te beginnen met de kernmaatregel uit het boek: het
belasten van consumptie. In kleine groepjes en plenair denken we na over vragen als: werkt dit
idee? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat betekent het voor onszelf? We sluiten af met een
gezamenlijke bezinning: hoe nu verder?

Paul Schenderling is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland, een denktank van
deskundigen met verschillende expertisegebieden uit twaalf verschillende politieke partijen. Hij
schreef het boek namens deze denktank. Hun doel: bouwen aan een gelukkiger Nederland binnen
de grenzen van wat de aarde aankan. Want in een wereld die draait om eindeloze groei, raakt de
aarde overbelast. Postgroei Nederland gelooft dat het anders kan — en laat zien hoe.

Een duurzame wereld gaat ons allen aan, zeker de jongeren van nu en degenen
die om hen geven. 'Er is leven na de groei — Hoe we onze toekomst realistisch
veiligstellen’

ISBN 978 90 8325 644 3, Postgroei Nederland & Bot Uitgevers, 2022
Aanmelden voor 10 november via thimmstelwagenac@gmail.com

woensdag 12 november 14.30 - 16.15 uur
Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691
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Symposium 'Bestaanszekerheid'
CSLK 7 november 2025 's-Hertogenbosch

Tot de huidige kernproblemen van onze samenleving horen klimaat, veiligheid, woningbouw,
stikstof en bestaanszekerheid. Goed beschouwd komen de eerste vier zich in het laatste
aspect samen. Daarom zet het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)
bestaanszekerheid prominent in het licht en organiseert op 7 november 2025 een

symposium in 's-Hertogenbosch.

Over maatschappelijke thema's als
bestaanszekerheid denkt ook de kerk mee en
spreekt zich erover uit. Dat doet zij in de
zogeheten sociale leer. Bijvoorbeeld in de
rondzendbrief (encycliek) van paus Franciscus
z.g. over het klimaat: "Laudato Si” ". Ook heeft
hij een programma gestart voor een economie
van de hoop voor mens en aarde: onder de
naam “Economy of Francesco”.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023
beheerste de genoemde aspecten prominent
het politieke debat. Sindsdien zijn de
ontwikkelingen sterk gedomineerd door
geopolitieke wijzigingen, zoals instabiele
handelsrelaties en meer aandacht voor
(militaire) weerbaarheid en een schoon milieu,
waardoor de gestructureerde aanpak van de
bestaanszekerheid op de achtergrond is
geraakt. Het probleem zelf is echter niet weg!

De sociale leer van de kerk roept ons ook op om
aandacht voor bestaanszekerheid te hebben.
Het heeft te maken met een stabiel inkomen,
werk en werkzekerheid, begrijpelijke rechten
en plichten, eenvoudige toegang tot
voorzieningen, goed onderwijs en dito
gezondheidszorg. Hoe mooi is het trouwens
dat de Bijbel zich al bekommert om minder
bedeelden. Profeten spreken mensen op hun
verantwoordelijkheid aan, Jezus roept op
naakten te kleden en hongerigen te voeden.

Het symposium van 7 november 2025 wil eerst
zicht krijgen op feit en fictie aangaande de
sociaal-economische dimensie van
bestaanszekerheid waarbij zowel de praktijk als

Symposium

De sociale leer toegepast op

bestaanszekerheid

7 november 2025

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

www.cslk.nl

de wetenschap aan het woord komen. Daarop
volgt een reflectie van de politieke sector op de
feiten zodat er een beweging kan worden
gemaakt van droom richting daad. Daarna
gaan we met elkaar in gesprek.

Naast de bisschoppen mgr. Hendriks en

mar. de Korte zullen prominente sprekers uit de
wetenschap, het dagelijks bestuur en het
parlement een bijdrage aan het symposium
leveren.

vrijdag 7 november 2025, 13.00 - 16.30 uur
St. Janscentrum, Papenhulst 4, Den Bosch

Aanmelden, e-mail: info@cslk.nl
Informatie: www.cslk.nl

U bent van harte welkom!
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Ook onze parochie in de nieuwe App
Samen Sterker Haarlemmermeer

Op 25 september lanceerde de Haarlemmermeer Wethouder Charif El Idrissi de nieuwe app Samen
Sterker Haarlemmermeer. Als parochie zijn we blij dat ook twee diaconale diensten van onze
parochie in deze app zijn opgenomen: de woensdagmaaltijden in het Fundament en onze
parochiéle Caritas. De Samen Sterker Haarlemmermeer app is gratis en anoniem. Je kunt hem
downloaden vanuit Google Play of de App Store.

Onze parochie heeft als medeoprichter en ondersteuner van
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer meegewerkt aan deze
nieuw app. De app is bedoeld voor alle inwoners van
Haarlemmermeer die zelf, of met hun kinderen of
kleinkinderen leuke dingen willen doen, die gratis zijn of
weinig geld kosten. En ook voor inwoners die vragen hebben
over geldzaken, of bij wie het financieel even tegen. In de app
vind je bijvoorbeeld informatie over speeltuinen, alle
speelplaatsen in Haarlemmermeer, kinderboerderijen, plekken
waar je gezellig en goedkoop uit eten kunt (zoals in het
Fundament), kringloopwinkels, maar ook hoe je een financiéle
bijdrage kunt krijgen voor sport of danslessen, en wie je gratis
kan helpen bij geldzaken. Als je de ‘'meldingen’ aanzet, kun je
via deze app ook berichten ontvangen over nieuwe
activiteiten en regelingen die vanuit maatschappelijke
organisaties en gemeente beschikbaar komen.

DENIEUWE APPVOOR HAARLEMMERVEER

Cebruik s gratis en anoniem’
aaus

Vrijwilligers gezocht om te helpen in het
Migranten Organisaties Inloopspreekuur (MOI)

Het Migrantenspreekuur in Hoofddorp, dat
samenwerkt met de diakonie van onze
parochie, is dringend op zoek naar extra
vrijwilligers.

Het gaat om bij toerbeurt helpen in het
wekelijks spreekuur op maandag en
vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur, in het
wijkcentrum in Graan voor Visch. Migranten uit
Hoofddorp en amgeving komen hier naar toe
met tal van vragen, brieven en formulieren en
worden door de vrijwilligers geholpen.

Het Migranten Organisaties Inloopspreekuur
(MOI) geeft informatie en advies. Het MOI zoekt
vrijwilligers die Nederlands spreken, en ook

vrijwilligers die Arabisch spreken om één of
meerdere middagen in de maand te helpen.

Mocht u belangstelling hebben neem dan
contact op met

de heer Akkabi tel: 06 - 2153 7590 of
info@stichtingsmom.nl
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Een bijzondere tuin...

Tekst: Ria Stolk

Sint Liobaklooster

De voltooiing van de scheppingsbeelden
Op dit moment van schrijven staan de drie
scheppingsbeelden nog in Egmond en zijn
Emmanuele en Angél met de laatste
verfijningen bezig.

De drie beelden maken deel uit van een serie
van zeven beelden over de Schepping,

Vier beelden staan al in de tuin en met deze
laatste drie is de serie dus compleet.

Op 18 oktober geven de zusters uitleg over de
beelden en worden ze onthuld door wethouder
Marja Ruigrok.

Bijbelse Tuin

Oprichting van de

Stichting Vrienden van de Bijbelse Tuin

Om de toekomst van deze bijzondere plek te
waarborgen, is de Stichting Vrienden van de
Bijbelse Tuin opgericht. De stichting zet zich in
voor het behoud, de bescherming en de
verdere ontwikkeling van de tuin en haar
kunstwerken. Ze ondersteunt de R.K. Joannes
de Doper parochie en wil bijdragen aan het
voortbestaan van de tuin als een plek van rust,
cultuur en Bijbelse symboliek.

25 jaar Bijbelse Tuin

Wat in het jaar 2000 ingang werd gezet door
pastoor Kees van Lent, is uitgegroeid tot een
unieke plek van bezinning en schoonheid.
Vanuit een eenvoudig stukje grasland met wat
schapen ontstond een verborgen parel:

Een levend monument vol bomen, bloemen,
planten en kunstwerken.

Voor deze bijzondere activiteiten rond de tuin
hebben we een groot aantal mensen
uitgenodigd. Met elkaar willen we het bestaan
van deze plek vieren en we hopen dat we als
gemeenschap nog jaren plezier mogen hebben
van deze bijzondere tuin.....

...endatis het!

Wanneer: zaterdag 18 oktober 2025
Waar: Fundament en Bijbelse Tuin
Tijd: 14.00 uur
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Geopolitiek op z'n smalst rond Oekraine
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Oekraine blijkt keer op keer bereid tot onderhandelingen om een staakt het vuren of vrede te
bewerkstelligen. Rusland lijkt mee te willen werken maar traineert voortdurend door irreéle en
onredelijke voorwaarden te stellen. De andere relevante grootmachten zijn op z'n zachtst gezegd
te verdeeld en meer behept met hun binnenlandse agenda's om hier werkelijk voortgang te

kunnen berwerkstelligen.

Wij gaan dus gewoon door en hebben begin september voor de vierendertigste keer jouw donaties
afgeleverd. Jouw bijdrage is dus ook nog steeds welkom!

Blijf doneren, want dat is nog steeds hard nodig.
Je kunt financieel bijdragen (zie verderop),
maar ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden;

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken, ondergoed, sokken en
T-shirts;

. Medisch materiaal nodig bij
verwondingen, verzorging en
hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,
misschien staat er nog een in uw schuur!

Graag extra aandacht voor de bruikbaarheid
van de spullen. Breng andere herbruikbare
spullen graag naar de kringloopwinkel.

Inleveren van je donaties kan via het
secretariaat in het Parochiehuis. Zie hiervoor
ook op pagina 22.

Als je je bij het secretariaat meldt doet iemand
van het secretariaat de garage open alwaar je
spullen worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met name voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op:
IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp
www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Epke Lammers-90 jaar

Epke werd geboren op 19 februari 1935 in
Cruquius als een na jongste in een gezin van
zes kinderen. Zijn ouders hadden een boerderij.
Ondanks de oorlog heeft hij een prettige jeugd

gehad en hij heeft veel kattenkwaad uitgehaald.

Het gezin ging naar de kerk in Heemstede en
Epke heeft ook in Heemstede zijn schooljaren
doorgebracht,

Aangezien zijn vader vroegtijdig overleed moest

Epke op de boerderij helpen. In die tijd bezocht
hij de avondschool en deed een opleiding in
techniek. Epke ging later in dienst bij een
bouwbedrijf en werd daar codrdinator. In latere
jaren ging hij het verzekeringsvak in.

Tijdens een dansavond leerde Epke in
Nieuw-Vennep Joke Beerendonk kennen. Zij
kregen verkering en zijn in 1961 voor de wet en
in augustus 1962 in Nieuw-Vennep in de kerk
getrouwd. Epke en Joke betrokken een nieuw
huis in de Purmerstraat in Hoofddorp. Daar zijn
ook hun drie kinderen Henk, Ellen en Joan
geboren. Later verhuisde het gezin naar
Sparresholm.

Zijn kinderen vonden hun vader een actieve,
leuke en betrokken man met veel humor. Zij
kijken terug op een goede jeugd. Ook vonden
ze hem heel handig. Joke en Epke kregen zeven
kleinkinderen waar ze gek op waren. Epke was
erg sociaal en stond altijd voor anderen klaar.

Hij heeft veel geklust, zelfs op hoge leeftijd heeft
hij bij zijn kleinkinderen meegeholpen met de
inrichting van hun huis.

Epke was heel vitaal, hield erg van fietsen en
heeft zelfs tot vorig jaar het blad Nestor in de
hele Haarlemmermeer op zijn fiets
rondgebracht.

Vorig jaar zijn Epke en Joke verhuisd naar een
aanleunwoning in De Meerstede. Echter, eind
augustus is Joke overleden.

Epke kreeg problemen met zijn longen en is
vanaf half mei drie keer in het ziekenhuis
opgenomen. Bernadette Dullens heeft hem de
ziekenzegening gegeven en Epke is op

27 juni j.l. heel rustig overleden.

De uitvaartdienst vond plaats in onze kerk op

4 julijl.. In een overvolle kerk klonk o.a. muziek
van Queen waar Epke van hield, maar ook het
Avé Maria. Hierna volgde de begrafenis op ons
kerkhof waar hij werd bijgezet in het graf bij zijn
geliefde vrouw Joke.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater E. Manek svd - priester

tel. 06 - 8524 4515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater A. Toppo svd - priester
tel. 06 - 8409 4154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres, gezins-
samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of
andere wijzigingen heeft, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Bornholm: 18.00-20.00 uur, Bandholm 130 of op
afspraak. Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos
38. Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburg-
park 19. Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.

De redactie behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaand overleg met de inbrenger,
kopij niet te plaatsen, deze in een andere editie
te plaatsen en/of om kopij te redigeren.

Kopij voor nummer 8 kun je

uiterlijk 22 oktober 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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Het jongerenkoor studeert een prachtig lied in: Ave
Maria Gratia Plena. De taal is Latijn! De meisjes zingen
hemels mooi en de jongens de tweede stem. Onder
het gordijn verstopt zitten de muisjes te luisteren, nou
ja, ze wachten vooral op de pauze. Ineens tikt dirigent
John af. Hij vraagt: “Wie weet waar dit lied over gaat?”
Het wordt stil. “Over MARIA,” grijnst Jakob. “Ja hooor”
joelen de anderen, “slimbooo!”. Want Maria kennen

ze: de moeder van Jezus. Mandy steekt haar vinger op:

“En over GRATIA - maar wie dat is weet ik niet!” “Een
engel denk ik!” roept Ferry. Dirigent John draait een
pirouetje. “Bijna goed!” zegt hij, “Er hoort inderdaad
een engel bij, maar die heet GABRIEL!"” Gabriél en

Maria is de Moed e mama van Jezus klein.

Een kind z
Niet uit ee

Nu zit haar zoon te

want ze weet uit de

Uit de Bijbel

Toen zei Maria: Tk geef dlle eer qan God.

Ik juich voor hem, i) is mijn redder

Hi) koos mij uit, mi), een heel gewooh meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen: 'Zij is gezegend.

Want God, die machtig is en heilly, heeft iets geweldigs met i) gedaah.
Aqn mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijin liefde, nu en qtijd.

Lucas 1:40-=50 Ver{qﬁng BGT

“K-Kerstmis?” probeert Mandy. “Yes!” juicht John,
“Het is de aankondiging van de geboorte van Jezus. De
engel zegt hier: Gegroet Maria, vol van genade! Gratia
betekent genade. En Plena is vol.” Jakob roept: “Dat
bidt mijn oma altijd: Weesgegroet, Maria, vol van
genade!” “De Heer is met u!” roept een ander. En dan
vallen nog meer stemmen in: “... Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen!” De dirigent glundert. “Mooi zeg,
dan hebben jullie het halve lied al vertaald!” Ze
puzzelen samen op de rest van de Latijnse woorden.
Het is best moeilijk. Maar één woord is gelukkig
gewoen. Maria. Dat verstaat iedereen. En de muizen?
Die verheugen zich op de pauze, want dan zijn er altijd
KOEKJES. Koekjes met ‘MARIA’ erop.

Tekstery:
Marjet de Jong
Tekaningen:

M. Jurrigns



