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Pastoraal Woord

Foto diaken:
Han Hartog

Heilige spiegels

Op 14 oktober 222 sterft
Paus Callistus | in Sardinie.
Sinds 236 ligt hij begraven
vlak buiten Rome. Hij is van
bescheiden afkomst,
waarschijnlijk uit een van
oorsprong Griekse familie
van slaven, levend in de
Romeinse wijk Trastevere.
Een wijk zuidelijk van Vaticaanstad, aan de
overkant van de Tiber.

Op een gegeven moment komt er een einde aan
het slavenbestaan van Callistus. Hij begint hij
aan een nieuw leven waarin hij zich in vrijheid
in kan zetten voor wat voor hem écht belangrijk
is. De toenmalige paus - Zephyrinus - wijdt hem
tot diaken. In die hoedanigheid werkt hij in de
catacomben: een ondergrondse begraafplaats
langs de Via Appia in Rome. Onze doden met
eerbied begraven is een werk van grote
barmhartigheid; diaken Callistus zet zich daar
vol ijver voor in. Om deze reden wordt Callistus |
later de beschermheilige van de begraafplaats-
werkers genoemd.

Nadat hij uiteindelijk wordt uitgeroepen tot Paus
Callistus |, voert hij belangrijke veranderingen
door. Zoals het mogelijk maken van het
vergeven van alle zonden. En hij breidt de
catacomben uit, zodat het al snel het officiéle
begrafeniscomplex wordt van de kerk in Rome.

Het verhaal over het leven van een heilige kan
de spiegel zijn waarin we naar ons eigen leven
kijken. Als we het leven van een heilige - zoals
dat van Paus Callistus | - bestuderen, mogen we
daarin inspiratie voor ons eigen leven vinden. In
zijn voorbeeldige leven zien we dat bevrijding
mogelijk is, zelfs wanneer we het bestaan als
onontkoombaar troosteloos ervaren. Hij laat
ervaren dat het wél mogelijk is om elkaar te
vergeven. In hem zien we dat barmhartigheid
het meest belangrijke is wat ons te doen staat.

Ook ik kijk in de spiegel van de heilige Callistus I.
Zie daar hoe ik rond de eeuwwisseling begin
aan een nieuw leven. Bevrijd word van alles wat
me voordien beperkte, en nieuwe keuzes kan
maken. Hoe ik uiteindelijk - op 20 november
2010 tot diaken word gewijd; dat is dus
binnenkort 15 jaar geleden.

Hoe ik me als pastor - nét als Callistus | -
tomeloos inzet voor werken van barmhartig-
heid. Zoals: omzien naar wie honger of dorst
heeft, warmte en bescherming zoekt, ziek en
verschopt in een hoekje zit. Maar net zo goed:
mensen nabij zijn op de dagen dat het leven
hen toe lacht: als er een kind geboren is, als
twee mensen zich in liefde willen verbinden.
Op de avond van 17 november vertellen collega
diaken Rob Mascini en ondergetekende over
onze roeping. En over wat we als diaken
proberen te doen.

Op 30 november vieren we de eerste zondag
van de Advent. Het begin van de tijd waarin we
toeleven naar de geboorte van het Kerstkind.
Een tijd bij uitstek om in onze eigen heilige
spiegel te kijken. Wat is mijn roeping? Wanneer
en op hoe ben ik aan een nieuw bevrijd leven
begonnen? Welke inspiratie vind ik daarvoor in
het Kerstverhaal: de geboorte van het licht op
aarde?

Diaken Han Hartog

H Callistus |
(gedachtenis 14 oktober)
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60 jaar diaken!
Maar..... wat is een diaken eigenlijk?

Dit jaar zijn wij we samen 60 jaar diaken: wij, Han Hartog 15 jaar, en Rob Mascini 45 jaar.
Deze zestig jaren vol ervaring zetten we graag in voor onze parochie.
Graag vertellen we daar meer over....

Tekst: Rob Mascini, foto: Han Hartog

Wat is een diaken? En wie zijn wij als diaken?
Wat beweegt ons? Wat hebben we als diaken
altijd gedaan? Nu zijn we met pensioen. Veel te
vroeg naar ons zin. Maar zo kunnen we in ons
emeritaat de parochie hier in Hoofddorp
helpen. En ook parochies in de regio. U ziet en
hoort ons in de liturgie. En ook in het dagelijkse
pastorale werk trekken we met je op.

Op maandagavond 17 november willen we
hier met u over in gesprek gaan. Weet u
welkom om 19.30 uur in het Parochiehuis.

Han Hartog: 15 jaar diaken!

In de INFO nummer 3 van dit jaar lees je het
interview met diaken Rob Mascini ter
gelegenheid van zijn 45-jarig
ambtsjubileum.

Op 20 november 2025 is het precies 15 jaar
geleden dat Han Hartog diaken werd gewijd.
Op deze bescheiden plaats een woord van dank

Alle oude edities van de INFO vind je op de voor zoveel jaar inzet!
website: www.hjoannesdedoper.nl/
parochiemagazin-info Lees de INFO nummer 6 van 2024 voor een

uitgebreid interview met Han Hartog.

SVD-kalender 2026
is te koop

Net als vorig jaar is de SVD-kalender te koop voor
slechts € 5.

Je steunt hiermee de missie van SVD over de gehele
wereld. Achterin de kerk liggen de kalenders op je te
wachten.

Je kunt natuurlijk ook één van de SVD-paters ernaar Sv D K l d
vragen, of neem contact p met het a e n e r
parochiesecretariaat (zie pagina 22). ‘v 2026




Adventsactie voor stations-kinderen in Calcutta

Het treinstation Sealdah station in hartje Calcutta is het op één na grootste van India. Elke
dag reizen meer dan 1.800.000 mensen via dit station. Het lijkt onvoorstelbaar, maar op dit
drukke station wonen honderden kinderen, met hun gezinnen. Veel van deze jongens en
meisjes zijn zelfs op het station geboren. Ze zijn dakloos en straatarm.

Met de Adventsactie 2025 geef je hoop en een betere toekomst aan deze kinderen.

Een ellendig leven

Voor hen is het station hun enige huis en thuis.
Vaak worden ze door hun ouders er op uit
gestuurd om te bedelen of om vrachtjes en de
bagage van passagiers te dragen. En als de
klusjes niet genoeg geld opbrengen, kunnen ze
niets anders dan zakkenrollen en eten stelen.

Het leven voor deze kinderen is hard. Ze worden
aan hun lot overgelaten. Een ellendig leven,
met een ongezond slechte hygiéne, te weinig
eten en een volstrekt gebrek aan onderwijs.
Vaak zijn ze het slachtoffer van mensen die
misbruik maken van hun belabberde situatie en
worden ze fysiek en seksueel misbruikt en
uitgebuit. Cannabis roken, lijmsnuiven, drank
en heroine zijn voor de kinderen de enige
manier om hun ellende even te vergeten.

Het verhaal van verandering

Het is Seva Kendra, de Hulp- en Ontwikkelings-
organisatie van het Aartsbisdom Calcutta, die
zich het lot van deze groep jongeren aantrekt.
Met de steun van de Adventsactie
ontwikkelden de hulpverleners een
programma om de stations-kinderen van
Calcutta hoop op een toekomst te geven.
Onderwijs en voorlichting staan centraal in de
aanpak. De eerste resultaten van het project
zijn veelbelovend.

Serina's droom: bekijk het filmpje

Serina is een elfjarig meisje. Ze leefde met haar
familie op het Sealdah station. Serina heeft een
droom: naar school gaan! Haar moeder steunde
het initiatief van Seva
Kendra om haar de kans te
geven. Nu gaat ze elke dag
naar school. Ze vertelt er zelf
over in een kort filmpje van
12 minuut. Scan de QR code
met je telefoon om het
filmpje te zien.

Adventsactie 2025 filmpje

Help Adventsactie
Help Adventsactie dit project te ondersteunen.
Scan de QR-code om te doneren voor
Adventsactie 2025, of maak je gift over naar
NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep

H. Joannes de Doper te
Hoofddorp, onder
vermelding van
Adventsactie 2025.

Namens de stations-kinderen
in Calcutta India: heel
hartelijk bedankt voor jouw
steun!

Adventsactie 202

Je kunt ook rechtstreeks doneren via de website
https://www.vastenactie.nl/adventsactie op
rekening NL89 INGB 0653 1000 00

t.n.v. Adventsactie.

Liefde voor de armen is in het hart van het
Evangelie, zegt de paus. Zie het artikel op
pagina 8 (en de foto op de voorpagina).
Meedoen aan de Adventsactie is één van
manieren waarop we hier invulling aan kunnen
geven.




Als uw woord opengaat - Adventsretraite

Advent is een waardevolle tijd van verwachting, hoop en vernieuwing, maar de weken voor
Kerst zijn vaak ook hectisch. Wat als Advent dit jaar zou beginnen met stilte en gebed, zodat
Advent méér een tijd van licht en richting kan worden? Doe dan thuis de digitale retraite.

Tijdens de digitale adventsretraite "Als uw
woord opengaat" nodigen de Jezuieten je uit
om dagelijks stil te staan en de woorden van de
Bijbel diep in je hart te laten doordringen.

Als deelnemer ontvang je vanaf

zondag 30 november gratis elke dag een
gebedsmail met een Bijbeltekst en eenvoudige
reflectievragen. Hoeveel tijd je eraan besteedt,
bepaal je zelf. De teksten verkennen hoe
Bijbelse woorden licht en richting kunnen
geven in ons dagelijks leven.

Ga jij mee op deze reis? Een retraite kan je
verrassen en uitdagen, en tegelijk innerlijke
rust en vertrouwen schenken. Door trouw te
blijven in gebed, kun je ontdekken hoe God jou
iets nieuws wil geven.

Schrijf je nu in op www.adventsretraite.org en
laat je e-mailadres achter. Vorig jaar namen
meer dan 20.000 mensen uit Nederland en
Vlaanderen deel.

De Jezuieten bieden jaarlijks digitale retraites
aan in de Advent en de 40-dagentijd — om
mensen te helpen bidden en Gods
aanwezigheid in hun leven te ontdekken.

Enkele reacties van deelnemers:

» "De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een
borrelende bron van intense inspiratie."

» "Het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was
een revelatie dat meditatie zo haalbaar is."

« "lk deed de retraite samen met mijn man. Dat
leverde mooie gesprekken op.”

_-}n.*émm.-

ignatiushuis’

www.adventsretraite.org

Voorbereiding 1e Heilige Communie uitgesteld

Quders en grootouders zijn gewend dat
omstreeks deze tijd uitnodigingen volgen om
samen met de kinderen te beginnen aan
voorbereiding van een Eerste Heilige
Communie.

De pastores en de betrokken vrijwilligers
denken na over een nieuwe opzet van de
voorbereiding. Zij hebben daarom besloten de
start van het Communieproject uit te stellen tot
februari 2026. In januari 2026 komt er een
voorlichtingsbijeenkomst voor ouders die hun
kind willen aanmelden. Voor het totale traject

reserveren we nu 1% jaar zodat de kinderen die
in februari 2026 starten met de voorbereiding
niet eerder dan mei/ juni 2027 hun Eerste
Heilige Communie ontvangen.

De maandelijkse Familievieringen met de
Zangertjes blijven gewoon doorgaan. Met de
vaste voorgangers pater Eko en pastor Rob.

Voor vragen over de Eerste Communie kun je bij
hen terecht. Ook als je wil helpen bij deze
communie-voorbereiding kun je dat ook met
hen bespreken.




“lk heb u liefgehad”

De armen in het hart van het Evangelie

Op 4 oktober, de dag van de de heilige Franciscus, ondertekende paus Leo XIV zijn eerste
apostolische exhortatie. De titel Dilexi te betekent “lk heb u liefgehad”. Paus Leo XIV nodigt
ons uit om de kern van het Evangelie opnieuw te ontdekken: de liefde voor de armen.

Niet uit schuldgevoel

Die liefde, zegt de paus, is geen randonderwerp
van het geloof, maar de plaats waar het geloof
zijn ware gezicht toont. Gods liefde voor de
mens komt het zuiverst tot uitdrukking in zijn
nabijheid tot hen die het moeilijk hebben. Wij
worden geroepen om deze beweging van
liefde te volgen in ons eigen leven.

De paus begint met de herinnering dat de
woorden “lk heb u liefgehad” niet van hemzelf
komen, maar uit de mond van Christus, die ze
tot ieder van ons spreekt. In die liefde ligt de
bron van ons handelen. We worden niet
aangespoord tot liefdadigheid uit schuldgevoel
of plichtsbesef, maar omdat we eerst zelf
bemind zijn.

Met een open hart

De paus benadrukt dat armoede niet enkel een
individueel probleem is, maar ook een
maatschappelijk vraagstuk dat ons allen
aangaat. Nieuwe vormen van armoede — zoals
sociale uitsluiting, eenzaamheid of het
ontbreken van toekomstperspectief — vragen
om structurele aandacht en om een Kerk die
zich niet terugtrekt, maar aanwezig is. Liefde
krijgt pas gestalte wanneer zij zichtbaar wordt
in concrete daden, in solidariteit die verder gaat
dan woorden. De Kerk, en dus ook elke
parochiegemeenschap, wordt geroepen om
een teken van hoop te zijn midden in een
wereld die te vaak langs de nood van anderen
heen leeft.

Dilexi te is daarmee een uitnodiging om met
nieuwe ogen te kijken naar de mensen om ons
heen. Armoede kan vele gezichten hebben:
materiéle nood, gebroken relaties, geestelijke

leegte of simpelweg het gemis van aandacht.
De paus vraagt ons om niet weg te kijken, maar
aanwezig te zijn, desnoods stil, maar met een
open hart. In die houding ontmoeten we niet
alleen de ander, maar ook God zelf.
Dienstbaarheid wordt zo geen last, maar een
weg van ontmoeting en geloofsverdieping.

Paus Leo ondertekent Dilexi te

Partners in geloof en vreugde

Paus Leo XIV nodigt ons uit tot een verandering
van mentaliteit. In plaats van de armen te zien
als object van zorg, worden zij partners in
geloof: mensen die ons leren wat het betekent
om te vertrouwen, te hopen en lief te hebben.
Zo wordt de gemeenschap van gelovigen een
plek waar barmhartigheid, rechtvaardigheid en
vreugde samenkomen.

Dilexi te eindigt met een oproep: als de Kerk
werkelijk de liefde van Christus wil uitstralen,
dan moet zij beginnen bij wie het minst heeft.
We kunnen dat concreet maken — in gebed, in
nabijheid, in kleine gebaren van goedheid.
Maar natuurlijk ook door deelname aan de
projecten van liefdadigheid, zoals de
Adventsactie (p. 6) en de Werelddag van de
armen (p. 14). Want alleen waar liefde concreet
wordet, straalt het Evangelie in zijn volle kracht.




Vredeslicht komt ook dit jaar naar Hoofddorp

In de donkere periode voor Kerst, de Advent, snakken we naar licht en vrede.

Zeker in deze onzekere en gewelddadige wereld.

Licht uit Bethlehem, veilig bewaard in
Oostenrijk, opgehaald door scoutinggroepen
die tijdens het transport waken over de
kwetsbare vlam. Want licht is kwetsbaar, de
wind blaast het zo uit. Maar als je een vlam
hebt dan kun je die delen en vermeerdert het
licht zich!

Het is geen magisch symbool dat vrede
garandeert, maar een herinnering aan onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons in
te zetten voor een vreedzame wereld. Het is
een klein lichtpuntje dat uitgroeit tot een zee
van licht, dat miljoenen mensen inspireert en
verbindt.

Vorig jaar is het licht naar de Ark in Hoofddorp
gebracht door de scouting en van daaruit
verspreid naar vele plekken in
Haarlemmermeer waar mensen bijeenkomen
om hun geloof te vieren en samen mens te zijn,
waaronder onze kerk aan de Kruisweg.

Daarnaast was er ook een ‘Wake voor vrede en
recht’ bij de ‘Steen van vrede en recht’ op
Burgemeester Van Stamplein. Daar werd ook
het licht uitgedeeld.

Het licht arriveert op 13 december 2025 en zal
worden gedeeld tijdens de vieringen in
december.

Bij het ter perse gaan van deze INFO was nog
niet bekend in welke viering van onze
parochiekerk het vredeslicht in onze kerk wordt
gedeeld, dus houd de mededelingen in de
gaten.

Vaar nu naar het diepe!

De missionaire parochieconferentie 2026

Alweer de vijfde keer wordt de Missionaire Parochieconferentie georganiseerd. leder jaar is een
groep parochianen en pastores aanwezig geweest. Om inspiratie op te doen, om te leren, om met
elkaar na te denken over de vraag hoe we onze boodschap als missionaire parochie nog beter
kunnen uitdragen. Het zijn iedere keer weer bijzondere dagen om mee te maken. Dit jaar is het
extra bijzonder, de conferentie duurt maar liefst twee dagen. En pastor James Mallon, die vijf jaar
geleden ons allemaal voor het eerst heeft meegenomen in het denken over de vraag hoe we als

parochie missionair kunnen zijn is er ook weer.

Wil je de conferentie ook meemaken? Geef je
hier dan voor op!

Als we ons als groep voor 1 december 2025
aanmelden krijgen we korting.

Stuur bij interesse daarom een email naar
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl

De conferentie vindt plaats op
12 en 13 maart 2026 in Veenendaal.
De reguliere prijs is € 175 per persoon.

Meer informatie vind je ook op
www.missionaireparochie.nl




Gedoopt

Osin P.J. Morais

Marthagroep

Woensdag 10 december 2025 vanaf 16.30 uur
zijn aan de beurt om de kerk schoon te maken
de groep van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora,
Peter, Remy en Rod.

Woensdag 17 december 2025 vanaf 09.00 uur
gaan de dames Kunz, Reimerswaal en Ruiter het
zilver poetsen.

We hebben een prachtige kerk, helpt jij ook mee
om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06-3617 1598

Informatie over nalaten

Op 6 oktober was een informatieavond over
nalaten. Renate van den Boogaard, parochiaan
en ervaren nalatenschap-specialist op een
notariskantoor, informeerde ons en
beantwoordde onze vragen.

De PowerPointpresentatie die zij gaf mag
iedereen nalezen. Je kunt deze downloaden

door de QR code te scannen.

De Meerstede zoekt hulp!

Gezocht: vrijwilligers die meehelpen dat
bewoners van De Meerstede naar de vieringen
in de kapel kunnen.

De vieringen zijn iedere zondag van 10.00 uur
tot 10.45 uur en de PG-vieringen zijn de 3e
vrijdag van de maand om 15.00 uur.

Vrijwilligers zijn nodig om bewoners van en naar
de vieringen te helpen, als kosten en/ of lector
en als hulp bij de PG-vieringen.

Wil je helpen? Neem contact op met Bernadette
Dullens: b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl

Hulp gevraagd voor enveloppen
insteken Actie Kerkbalans!

De Actie Kerkbalans 2026 staat voor de deur.

Graag vragen we jouw hulp op donderdag

22 januari 2026 vanaf 9.00 uur te komen helpen
in het Parochiehuis om brieven en folders voor
de Actie Kerkbalans in enveloppen te doen.

Het is altijd erg gezellig en uw hulp is hard
nodig. Voor koffie en wat lekkers erbij wordt
gezorgd!

Kerstfeest met de jongeren

Met het verschijnen van deze INFO komen
Advent en daarmee Kerst alweer in zicht.

Daarom alvast deze vooraankondiging. Op
vrijdagavond 19 december 2025 is er weer een
kerstdiner voor de jongeren. We beginnen met
een kerstviering waarin het jongerenkoor zingt
en aansluitend gaan we met elkaar aan tafel.

We hopen dat we ook dit jaar weer met heel veel
mensen kerst mogen vieren. Je kunt je
aanmelden bij pater Albert!
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Novib-kalenders 2026 ook verkrijgbaar Wereldwinkel!

Een kalender vol mooie beelden en inspirerende verhalen; en tegelijk

een klein gebaar met een groot effect.

wereldwinkel

Met de aankoop van een Novib-kalender draag je bij aan de projecten
van Oxfam Novib, die wereldwijd mensen helpen hun eigen toekomst op te bouwen. Tegelijk steun
je ook de fairtrade Wereldwinkel, die ondernemers steunt en elk jaar donaties verstrekt aan eerlijke

handelsprojecten en initiatieven in partnerlanden.

Nu te koop bij: Wereldwinkel, Dik Tromplein 10. Prijs: € 23,95, je bespaart de bezorgkosten.

Bingo Be Leaf goed bezocht

Wat was het ondanks het slechte weer,toch een
hele gezellige goed bezochte Bingo.

Er waren weer prachtige prijzen ,waaronder een
cadeaubon van China Fantasy en drie
all-inn-wasbonnen voor de auto van de
Loogman Carwash.

Voor groot en klein, jong en de oudere jongeren,
iedereen kon naar wens een prijs uitkiezen.
Sommigen hadden die dag minder geluk, maar
we zouden Be Leaf niet zijn als we dat later goed
hebben gemaakt.

De opbrengst gaat naar de renovatie van de
pastorie. In de viering van 15 november 2025
maakt Be Leaf het bedrag bekend en wordt dit
overhandigd aan de penningmeester Wim Piels.

Meezingavond Be Leaf

Vrijdag 10 oktober 2025 heeft Be Leaf met de
jongeren uit onze parochie en gastzangeressen
een meezingavond georganiseerd ondersteund
door Pater Albert.

De opkomst was geweldig; enthousiaste
"medereizigers". Gezongen werden gospel,
worship en opwekkingsliederen.

Daarna was een gezellige afterparty, die op
enthousiaste bezoekers kon rekenen.

Be Leaf dankt Mariétte en Bep voor de catering.

Piano voor in de kerk?!

Wie kan ons helpen aan een piano voor in de
kerk? De piano die in de kerk staat heeft een
grote revisie nodig: kosten tussen

de € 3.000 en € 4.000.

Om die kosten te voorkomen: wie heeft een
goed werkende piano staan en wil deze aan de
kerk wil schenken, of wil deze voor een
schappelijke prijs verkopen?

Meld het aan het parochiesecretariaat of aan
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
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Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Doordeweekse Rozenkrans & Eucharistieviering

ledere dinsdag en donderdag is er Rozenkrans & Eucharistieviering om 11.30 uur.
In geval van bijzondere kerkeklijke dagen of vieringen kan hiervan worden afgeweken.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken

De eerstvolgende doopgesprekken zijn op woensdag 19 én 26 november 2025,
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, je volgt dus beide avonden. Voor opgave en nadere
informatie wend je je tot het parochiesecretariaat: zie pagina 22.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 24 nov 2025 11.00 pater A. Toppo
maandag 22 dec 2025 11.00 pater A. Toppo

zo 16 nov 2025 -Fam. Koeckhoven-van der Hulst

zo 28 nov 2025 - Hans van Soest

zo0 7 dec2025 -Frans Koeckhoven

za 13 dec 2025 - Norman Hiraki




Overzicht vieringen 15 november - 19 december 2025
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Diaconieweekeind; extra collecte Parochiéle Caritas Instelling (zie ook p. 14)
za 15 nov 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

33e zondag door het jaar
Diaconieweekeind; extra collecte Parochiéle Caritas Instelling (zie ook p. 14)

zo 16 nov 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
za22nov 19.00 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee

Christus, Koning van het heelal [hoogfeest]
zo 23 nov 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Adventsactie (offerblok tenzij extra collecte) (zie ook p. 6)
za 29 nov 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Eerste zondag van de advent
zo 30 nov 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo

Adventsactie; extra collecte (zie ook p. 6)
za 6dec 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

Tweede zondag van de advent
Adventsactie; extra collecte (zie ook p. 6)

zo 7dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
za 13 dec 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; 4U Band
Derde zondag van de advent
zo 14 dec 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
17.00 Festival of Lessons and Carols [aanvangstijd onder voorbehoud]
di1l6dec 19.30 Boeteviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Cantor

Ter informatie (volgende INFO)
za 20dec 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

Vierde zondag van de advent
zo 21dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor Vierde zondag van de advent
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Werelddag van de Armen

Op zondag 16 november 2025 is het Werelddag van de Armen. Hier wordt met het
'Caritas-weekeind' op15 en 16 november 2025 door onze Parochiéle Caritas aandacht besteed.

Paus Leo XIV schrijft in zijn brief over de werelddag van de Armen over Hoop: we moeten de
hongerigen brood geven en de naakten kleden. Maar ook: het zou beter zijn als niemand honger
en iedereen voldoende kleding had.

Onze Parochiéle Caritas kan mensen met
geldzorgen ondersteunen en helpen om het

hoofd boven water te houden.
Tijdens het Caritas-weekend op
15 en 16 november 2025 vragen we van

parochianen een financiéle bijdrage om
mensen in nood te helpen.

Je kunt je bijdrage ook over maken op
gironummer: NL 85 RABO 03 24 50 58 17 of met
behulp van de afgebeelde QR-code van
PClH.Joannes de Doper.

7S
cartas

Helaas zijn er ook in Hoofddorp mensen die

Ken je mensen die hulp nodig hebben of heb je
zelf grote financiéle zorgen neem dan gerust
en volledig vertrouwelijk contact op met een
van de pastors of rechtstreeks met
caritas@hjoannnesdedoper.nl of via het
parochiesecretariaat (zie pagina 22).

door omstandigheden, ziekte, scheiding of Omzien naar elkaar. Samen kunnen we er voor
domme pech onvoldoende inkomen hebben zorgen dat er geen mensen worden
om de touwtjes aan elkaar te knopen, hun buitengesloten.

huishouden draaiend te houden en om goed
voor de kinderen te kunnen zorgen. Mensen
die net niet in aanmerking komen voor steun
van de overheid. Of die verdwaald zijn in een
doolhof van loketten en regels van de sociale
instanties.

Kom zingen bij het jongerenkoor!

Kerst is een mooi moment om kennis te maken met ons jongerenkoor! Denk je, het lijkt mij leuk om
eens te komen kijken, dan ben je van harte welkom bij de repetities op woensdagavond van 19.30
tot 20.30 uur. Tot eind november oefenen we voor de adventsviering eind november, vanaf begin
december alleen nog maar kerstmuziek! Je bent van harte welkom!
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De wereld van de Bijbel

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur; gelovigen laat het zien hoe te leven en
voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur.

In ‘De Bijbel. Een geschiedenis’ voert John Barton je als lezer soepeltjes door de wereld die er achter
de bijbel met zijn verschillende teksten schuilgaat en hoe gelovigen er vervolgens eeuwenlang

mee verder zijn getrokken.

Barton laat ons zien hoe
Rabbijnen en Kerkvaders,
Middeleeuwers en
reformatoren,
verlichtingsdenkers en
postmodernen en tenslotte
Barton zelf de bijbel lezen.
Daarbij is opnieuw de
spannendste vraag hoe we
ons zelf door de bijbel laten
aanspreken.

Laat je meevoeren door de
weerbarstige en

intrigerende geschiedenis van bijbel.
ledereen van harte welkom.

Begeleiding:
ds. Corinne Groenendijk en Ada Blom
Informatie: Corinne, tel. 06 - 1640 1890

dinsdagen 18 november 2025 en

27 januari, 17 maart en 12 mei 2026,
19.30 uur

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Aanmelden: Ada Blom, fam.blom@live.n!

De geloofsbelijdenis jubileert

Uitnodiging bezinning over wat wij als christenen proberen te geloven

Al 1700 jaar spreken of zingen christenen in alle kerken de geloofshelijdenis uit, het credo! ledere

zondag klinkt "lk geloof in één God, de almachtige Vader..." Dit is de zogenaamde geloofsbelijdenis

van Nicea.

INTONAY J@Nﬁmau lgacenanmﬁcmum\i'
OV i murem:sueﬁ nromenﬂncm rr;na"an Zua )

In kerken worden ook wel de 12 art|kelen
uitgesproken. Deze 12 artikelen zijn nog ouder
dan het credo. Ze staan nog dichter bij de
apostelen. En daarom worden zij wel de
‘apostolische geloofsbelijdenis' genoemd.

Deze geloofsbelijdenissen zijn voor ons moeilijk

te volgen. Al die geheimen rond het geloof in
God en Jezus, kunnen bij ons als mensen van
de 21e eeuw heel wat vragen oproepen.

Pastor Rob Mascini wil met jou hierover verder
over nadenken, meditatief en bezinnend, aan
de hand van prachtige afbeeldingen in kerken
en boeken. Hiertoe wordt je op

zaterdag 29 november om 10.00 uur
uitgenodigd in het Parochiehuis . De advent is
dan net begonnen. En we zullen zien hoe de
geloofsbelijdenis alles met het kerstfeest te
maken heeft.

zaterdag 29 november 2025, 10.00 uur
Parochiehuis
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Oekraine dankt ons voor onze steun
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Oekraine strijdt door ondanks de soms moedeloos aandoende internationale situatie. en daarom
gaan wij dus ook door. Medio oktober 2025 hebben we voor de vijendertigste keer jouw donaties
afgeleverd. Jouw bijdrage is dus ook nog steeds welkom! Vraag ook eens aan uw familieleden,
vrienden en kennissen of ze wellicht iets hebben staan wat niet meer nodog is en wij nog wel

kunnen gebruiken.

Op de foto staan wij hier achter de Oekraiense vlag die eerder is meegenomen door bezorgers die
uw spullen in Oekraine hebben gebracht. Vele Oekrainers hebben hun dank in hun woorden op die
vlag gezet.

\ rttas-u&ﬂi,g-ﬁ o,
:.... iy J an PLEKES‘ ’:

Bedanhl Mf m.
Tigmpre " Hhot : -/

m‘lw > ke 1—

De foto is genomen in De Stal op de Kaag waar
wij voor BreekindeWeek op
woensdag 1 oktober 2025 waren uitgenodigd.

Hierbij hebben wij verteld hoe wij ertoe zijn
gekomen, waarom wij die hulp blijven
ondersteunen en hoe de Stichting in De Rijp is
georganiseerd.

Je kunt financieel bijdragen (zie verderop), maar

ook materieel:

. Slaapzakken en dekbedden;

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en
skipakken, ondergoed, sokken en
T-shirts;

. Medisch materiaal nodig bij
verwondingen, verzorging en
hulp van gewonden;

. Houdbaar voedsel;

. (Nood)aggregaten, klein en groot,
misschien staat er nog een in uw schuur!

Graag extra aandacht voor de bruikbaarheid
van de spullen. Breng andere herbruikbare
spullen graag naar de kringloopwinkel.
Inleveren van je donaties kan via het
secretariaat in het Parochiehuis.

Zie hiervoor ook op pagina 22.

Als je je bij het secretariaat meldt doet iemand
van het secretariaat de garage open alwaar je
spullen worden verzameld.

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook
welkom. Met hame voor de transportkosten die
nu extra hoog zijn. Geld overmaken kan op:
IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.

Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp
www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.
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Stilteviering

Even stil worden, een moment van rust in een
druk leven. Muziek, korte liederen en teksten
leiden ons een wat langer moment van stilte
binnen.

Mediteren over een tekst of een woord dat je
raakte, de afgelopen dag doornemen,
terugdenken aan een gesprek of gewoon even
niets: er zijn, hier en nu, en de stilte laten
gebeuren. Je vult het zelf in.

Wie wil kan voor de viering een kaarsje
aansteken of na afloop nog een poosje in stilte
blijven zitten. Wie wil praten of uitwisselen, kan
naar de hal gaan waar ook koffie/ thee is.

woensdag 3 december, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Op de thee bij de dominee

Bij een geurige kop koffie of een kop goed
warme thee. Een goed gesprek over wat ons
bezig houdt. Over zin en onzin. Over bijbel en
geloof (en twijfel). Over kunst en cultuur.
Welkom!!

Elke maand in het restaurant van zorgcentrum
Horizon.

Leiding: Mario Boelen — ouderenpastor

donderdag 11 december 2025, 10.30 uur
Rest. zorgc. Horizon, Kruislaan 54

Sacred dance

Sacred dance is een meditatieve dansvorm met
dansen die zijn opgebouwd uit eenvoudige,
zich herhalende passen.

Begeleiding: Maria Perry

Aanmelden niet noodzakelijk, wel handig.
Bij Margriet: margriet.kr.dgh@gmail.com.
Kosten: € 4.

donderdag 11 december 2025,
14.00-16.00 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdvaart 691

Schrijfmeditatie

Door middel van kleine opdrachten schrijf je
hoofd en hart leeg. Met als resultaat: nieuwe
inzichten en een zelfgeschreven haiku, verhaal
of gedicht. Het leuke is dat je geen enkele
schrijverservaring nodig hebt. Jouw woorden
komen vanzelf. Pen en papier liggen klaar, dus
kom ontdekken wat jij ermee kunt!

L

Een schrijfmeditatie is een creatieve werkvorm
waarin je op zoek gaat naar persoonlijke
herinneringen, verlangens en ervaringen.

Wat ligt er aan inzichten, wijsheid en dromen in
jouw verborgen? Op een laagdrempelige
manier helpt de schrijfmeditatie jou dichtbij
het eigen hart te komen.

Er wordt thematisch gewerkt en aangesloten bij

de tijd van het jaar.

- 3 december is het onderwerp: advent —
tijd van verlangen en hopen

- 7 januari is het thema: nieuwjaar - tijd van
dromen en kansen

Het is mogelijk één schrijfmeditatie bij te
wonen. Elke avond vormt een afgerond geheel.

Begeleiding, informatie en aanmelden
Arie de Winter, as.dewinter@pghoofddorp.nl,
tel. 06 - 1754 0812

woensdagen 3 december 2025

en 7 januari 2026, 19.45 - 21.30 uur
Marktpleinkerk,

Marktplein 96, zaal 3 op 1ste verdieping
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Bijbelse Tuin

Tekst: Ria Stolk

25 jaar Bijbelse tuin, plaatsing van de drie
laatste Scheppingsbeelden en de
oprichting van de Stichting Vrienden van

de Bijbelse tuin. Het werd allemaal gevierd
op 18 oktober 2025.

Waarom een Stichting
Vrienden van de Bijbelse tuin?

Na het vertrek van initiatiefnemer Kees van Lent uit Hoofddorp, bleef de Bijbelse tuin achter als een
kostbare erfenis. De vraag rees: hoe nu verder? Na 25 jaar vraagt de tuin om onderhoud,
vernieuwing en zorg, denk aan de vlonder bij Susanna, het gereedschap voor de tuinmannen, en
het behoud van de beelden. Het ondersteunen en motiveren van de rondleiders. Neem daarbij ook
nog eens het onder de aandacht brengen van de tuin in de media, dan is dat best een grote klus
voor het parochiebestuur.

Om de parochie te ondersteunen
richtten een aantal mensen in overleg met het parochiebestuur
de Stichting Vrienden van de Bijbelse Tuin op.

De stichting die in het bezit is van de ANBI-status zet zich in voor:
- Behoud en bescherming van kunst, cultuur, rust en schoonheid.
- Ontwikkeling van de tuin en haar Bijbelse symboliek.

- Publiciteit en bewustwording.

- Financiéle ondersteuning voor onderhoud en toekomst.

Financiéle ondersteuning

'Dat is nogal wat' denkt u misschien, dat denken wij ook! En wij weten dat wij dit niet alleen kunnen.
Daarom vragen wij om hulp en zoeken Vrienden. Mensen en organisaties die ons willen steunen
doormiddel van een financiéle bijdrage. Zodat we samen deze plek van bezinning levend houden.

Vriend worden?

Ga dan naar www.bijbelsetuininhoofddorp.nl en
kijk voor informatie onder het kopje VRIENDEN.

Of spreek een van de bestuursleden van de
stichting aan. Wij helpen u graag verder. Elke
bijdrage is welkom! Bankrekening

Stichting Vrienden van de Bijbelse Tuin:

NL21 TRIO 0321 0770 32
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Sterren in straten en
op pleinen...

Tekst: Ria Stolk

Wie in de weken rond advent en kerst door de
straten wandelt, over pleinen dwaalt of langs
etalages slentert, ziet ze overal: sterren.

Ze fonkelen als versiering, stralen als verlichting.
Een feest voor het 0og.

De Schepping verbeeld

Maar weet u dat er ook sterren schitteren in de
Bijbelse tuin? En dan niet alleen in de aanloop
naar Kerst maar het hele jaar door.

Sinds 18 oktober 2025 is de tuin verrijkt met een
nieuwe serie beelden. Na de kruiswegstaties en
de dodendans is nu ook de indrukwekkende
reeks over de Schepping voltooid. Elk beeld
verdient zijn eigen verhaal. In deze editie van de
INFO richten we ons op het tweede beeld:

de schepping van het firmament en de
hemellichamen.

Zon maan en sterren

Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig, een
zon, een maan, wat sterren, en klaar. Maar niets
is minder waar. Zuster Emmanuele uit het
Liobaklooster en haar leerling Angél hebben dit
tafereel een diepere dimensie gegeven, een ziel,
geworteld in Bijbelse en Joodse tradities.

We zien de zon, niet alleen als lichtbron, maar
ook als symbool van gerechtigheid. De maan,
stil en mysterieus. En sterren... waaronder de
Jakobsster, genoemd in Numeri 22:2 en 25:9. En
de ster die verwijst naar de Messias, de ster die
de wijzen uit het Oosten volgden. (Mattheus 2).

Handen
Onderaan het beeld is een dragende hand en

boven in het beeld een zegenende hand te zien.

De Eeuwige draagt en zegent zijn Schepping.

Bijbelse Tuin

Het resultaat is een kleurrijk, gelaagd beeld dat
uitnodigt tot bezinning. Een beeld dat je van
alle kanten kunt bekijken, en telkens iets nieuws
laat zien.

Een uitnodiging tot verwondering

Een beeld dat niet alleen de hemellichamen
toont, maar ook het verlangen van de mens
naar het Licht van de wereld.

Een stille uitnodiging om vol verwondering te
blijven kijken, geraakt te worden door die...

... Sterreninde
Bijbelse Tuin
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Theo van der Geest-93 jaar

Theo werd geboren in de Haarlemmermeer op
19 december 1931 op de boerderij van zijn
ouders die gelegen is aan de Hoofdweg. In het
gezin bestaande uit zeven kinderen heeft Theo
een prettige jeugd gehad.

Hij heeft in Heemstede de middelbare school
gevolgd. Daarna kwam hij bij zijn vader op de
boerderij te werken.

In zijn vrije tijd speelde Theo accordeon in een
bandje. Tijdens een toneelavond met bal na
leerde Theo Rietje Holla kennen. Het was liefde
op het eerste gezicht. Zij kregen verkering en
zijn in 1958 getrouwd. Samen met twee broers
en zijn vader begon Theo een fruitkwekerij aan
de Hoofdweg in Hoofddorp.

Rietje en Theo kregen vier kinderen. Zijn
kinderen vonden hem een lieve, hardwerkende
en zorgzame vader die vol humor zat. Vakanties
waren een hoogtepunt omdat het gezin echt
tijd had voor elkaar.

Theo hield veel van muziek en was lid van het
mannenkoor in onze kerk, Een andere hobby
van Theo was het oplossen van cryptogrammen
en hij heeft dat tot op hoge leeftijd gedaan.
Theo en Rietje werden grootouders en daar
hebben beiden erg van genoten.

In 2008 is Theo met zijn bedrijf gestopt en
samen met Rietje heeft hij mooie vakanties in
binnen- en buitenland doorgebracht.

Rond 2020 is Theo op het land gevallen.
Revalidatie volgde in Bornholm.

Rietje is in 2022 in het ziekenhuis overleden.
Daar heeft Theo veel verdriet van gehad, zij
waren immers 63 jaar getrouwd. Vlak vooér de
uitvaart kreeg Theo een beknelde liesbreuk
maar kon toch aanwezig zijn bij haar uitvaart.

De gezondheid van Theo ging langzaam
achteruit en hij heeft in totaal vijf keer in
verpleeghuis Bornholm gelegen. Door de vele
opnames kende hij veel personeelsleden. Theo
was blij en dankbaar voor alle zorg die hij
ontving van zowel Buurtzorg als zijn kinderen.
Omdat hij zo vaak per ambulance naar het
ziekenhuis was vervoerd bouwde hij een band
op met de ambulancechauffeurs en wanneer er
een ambulance zijn huis passeerde werd er
altijd naar Theo gezwaaid.

Pater Albert Toppo bezocht hem regelmatig. Op
15 augustus jl. is Theo overleden. De uitvaart
werd geleid door pater Albert in crematorium
Nieuw-Vennep, waarna de crematie volgde.
Theo zal in de urnenmuur op ons kerkhof
worden bijgezet bij zijn geliefde Rietje.
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In Memoriam (vervolg)

Yolande Stricker - Salden - 67 jaar

Yolande werd geboren op 20 juni 1958 in
Heerlen waar haar ouders een banketbakkerij
hadden. Zij was de jongste van negen kinderen.

Aangezien er sprake was dat de mijnen gingen
sluiten hebben haar ouders in 1960 besloten
naar Amsterdam-Slotervaart te verhuizen en
daar een banketbakkerij te beginnen.

Na haar schooltijd vond Yolande emplooi bij het
hoofdkantoor van uitzendbureau TempoTeam
in Amsterdam. Maar omdat haar ouders altijd
druk bezig waren in de banketbakkerij hield
Yolande het huishouden draaiende en zorgde
voor de avondmaaltijd. Dat heeft haar heel
zelfstandig gemaakt.

In 1973 leerde Yolande in Sloten Jacques Stricker
kennen. In november kregen zij echt verkering.
Op 13 september 1975 volgde een verloving.

Via een vriend konden zij een flat kopen in
Zaandam. In maart 1977 zijn Yolande en
Jacques getrouwd. Echter, na een jaar wilden
beiden graag naar een huis met een tuin. Een
verhuizing volgde naar de Gandhistraat in
Hoofddorp en Yolande ging werken op de
administratie van verpleeghuis Bornholm.
Dochter Kelly werd geboren in 1981 en twee
jaar later zoon Roy. Yolande was gevraagd om
peuterleidster te worden op de peuterspeelzaal
De Kleiduifjes in Pax. Dat was in de schooluren
en daardoor goed te combineren met vakanties.

Ze ondernam veel uitstapjes met de kinderen en
ging regelmatig kijken bij een voetbalwedstrijd
waar Roy mee speelde.

Yolande en Jacques werden trotse grootouders
van vier kleinkinderen en genoten daar met
volle teugen van. Yolande ging drie dagen per
week oppassen.

Vakanties werden doorgebracht met kinderen,
kleinkinderen en vrienden in zowel de zomer als
in de winter.

Dochter Kelly vond haar moeder warm en
zorgzaam. Yolande zorgde voor familie die het
moeilijk hadden. Ze was gastvrij, hield van
gezelligheid en verjaardagen werden in hun
huis gevierd. Het huis was de zoete inval voor
familie en vrienden.

De laatste jaren kreeg een vreselijke ziekte vat
op haar. Het spreken werd steeds moeilijker, ze
kon de woorden niet meer vinden en zat
gevangen in haar eigen lichaam.

Op 13 september (op de dag van hun verloving,
50 jaar terug) is Yolande rustig overleden.

De uitvaartdienst werd gehouden op

19 september in onze kerk en werd geleid door
Leo Mesman. De condoleance volgde in

Het Fundament. De crematie in crematorium
Haarlemmermeer vond later op de dag in stilte
plaats.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater E. Manek svd - priester

tel. 06 - 8524 4515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater A. Toppo svd - priester
tel. 06 - 8409 4154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres, gezins-
samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of
andere wijzigingen heeft, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38.
Toolenburg: 14.30-17.30 uur,

Rustenburg- park 19.

Floriande, Pleinen, Sportdorp: 17.00-18.30 uur,
Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.

De redactie behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaand overleg met de inbrenger,
kopij niet te plaatsen, deze in een andere editie
te plaatsen en/of om kopij te redigeren.

Kopij voor nummer 9 kun je

uiterlijk 26 november 2025 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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Kik en zijn muizenvriendjes zitten onder de kerstboom
in het kerkzaaltje. Straks begint de vergadering van het
kerstspel-comité! Er zitten pas drie mensen. “Heee...”
fluistert Kik, “Het comité was toch groter?” Ja, knikken
de muizen, “En meer koekjes!”. Voorzitster Jannie
begint: “Fijn dat jullie er zijn, lieve mensen, maar we
moeten een trélrig besluit nemen.” De twee andere
dames kijken somber. “Tja", zegt Saskia. “Tja", zucht
Dorien. Jannie vervolgt: “Ons groepje is zo klein
geworden dat het kerstspel niét door kan gaan. En hoe
komt dat?” Niemand weet het. Omdat ouders te druk
zijn? Omdat ze niet graag meer in de kerk komen?
“Het IS nu eenmaal zo- Niets aan te doen”, zegt Jannie.
“Maar... we kunnen toch wel iets KLEINERS
organiseren?” zegt Saskia. “Een kerstfilm??”

SPEL

Maak samen een lichtjeswandeling.

Geef alle spelers een ‘wandelstok-pion’,
gemaakt van een |ucifer waarvanje de kop
afknipt of een bot afgeknipte cocktailprikker
(kleuren/versieren mag!). Gooi om de beurt

Dat past niet bij de kerk, vindt Jannie. Dorien veert op:
“Een lichtjeswandeling dan? Door de donkere kerk?”
“Jaal” zegt Saskia, “Een pad van lichtjes, tot bij de
kerststall!l Die staat er toch al!” Dit idee geeft HOOP!
0ok Jannie haakt aan: “Dan hoeven wij alleen maar
voor jampotten en waxinelichtjes te zorgen! ... en
kerstmuziek. En chocolademelk!” Kik en de muizen zijn
blij dat de somberheid weg is. En op de dag dat de
jampotten met lichtjes in de kerk worden klaargezet,
brengen zij ze stiekem ook naar buiten. Ze maken een
pad over het kerkplein tot in de straat. De koster steekt
, ze allemaal aan. En s avonds loopt een stoet van
mensen, jong en oud, hoopvol de kerk in.

met een dobbelsteen en loop zoveel stapjes op

het lichtjespad - blijf je wandelstok vasthouden.

Op een groen lichtje: vertel iets uit het kerstverhaal.

Op een lichtje: zeg 'Vrede op aarde’ en i

Wie komt het eerste bij de kerststal aan? ‘g
(Je kunt elkaar niet eraf gooien.)

moet je tenminste een keer op elke kleur hebben
gestaan. Soms moet je dus achteruit lopen.

verhaal én een beurt stilte heeft gedaan,

mag de kerststal in.

Sta je op een rood lichtje: zing een kerstliedje.
houd daar een beurt rust.

TIP lets moeilijker: voordat je de kerststal in mag,
Want alleen wie een liedje, een stukje

Veel plezier!

Uit de Bijbel

God zegt: Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie:
Het zal goed met jullie oflopen, niet slecht. 1k zorg dat
er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe
hoop geven. Lh die ijd zullen jullie weer tot mij bidden,
en zal ik Naar Jjullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken.

EN dls je mi) zoekt met heel je hart, zul je mij vinden!
Jeremiq 291-13
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