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Pastoraal Woord

Foto diaken R. Mascini:
Han Hartog

Kerstherinnering als Kerstgedachte

Lieve lezer,

Het is mijn oudste
herinnering aan
Kerstmis. Voor het eerst
mocht ik met mijn
vader mee naar de
Nachtmis. Spannend
werd ik midden in de
nacht uit mijn bedje
gehaald. Feestelijk
aangekleed, en nog slaapdronken ging ik aan
het handje van vader mee door de donkere
nacht. Klokken luidden en door de kerkramen
scheen het warme licht van kaarsen naar buiten.

Op het kerkplein bleef vader staan. Hij wees naar
het stalletje dat daar stond. Maria was er en
Josef en de engel, de os en de ezel, de herders
en de schapen. “Maar” zei vader “Het kindje is er
nog niet! Die komt na de mis. Dan zal pastoor
Jezus in zijn kribbetje leggen. Dat gaan we
allemaal zien!

En zo gebeurde het. Na de zegen nam pastoor
het kindje in zijn armen. Het lag op een prachtig
kussen klaar. De Pastoor ging voorop naar
buiten. Wij allen volgden hem. In een grote
kring gingen we rond het stalletje staan. Toen
zagen we het. leder hield zijn adem in. In het
kribbetje, op het stro van Jezus lag een poes te
slapen. Wat zou pastoor doen? Dat was toch het
plekje van het kindje?

Pastoor aarzelde niet. Moeizaam en wankel ging
hij op zijn knieén. Hij boog en legde het kindje
op de koude grond, vlak voor het kribbetje.

En terwijl de poes sliep en het kindje ons
toelachte zongen we Stille Nacht, Heilige Nacht.

Wat hoop ik en wens ik met deze Kerst ons allen
toe dat we op de knieén durven gaan. Dat we
kunnen vergeten al die dingen die we onze
rechten noemen, dat we kunnen overwinnen al
die terechte of onterechte maar altijd
beschadigende boosheid, dat we niet
vasthouden aan eigen gelijk, hoe waar ook.

Buigen voor het zwakke en lieve en mooie wat
ons leven kent. Zoals dat kindje van de kribbe,
dat later zelf ook zou doen. Hij oordeelde niet
over de mens die fout was. Hij oordeelde wel
over hen die het zwakke niet eerden: de
Schriftgeleerden, de Farizeeén, de leiders van
het volk en al die andere hoge heren en dames
die alleen aan hun eigen positie en eer dachten.
Het kindje in de kribbe, groot geworden, boog
voor de man die vastgelopen was in zijn leven,
lam en blind. Hij boog voor de vrouw waar
iedereen met de vinger naar wees. Hij boog
naar het meisje doodziek in haar bedje. Hij
boog naar hen, stak zijn hand uit en zei: “Kom,
sta op en ga met Mij mee.”

En ze stonden op en gingen met Hem mee op
de weg naar de vrede.

Lieve mensen. Ik wens u allemaal, namens allen
in en rond onze kerk, een Zalig Kerstfeest, een
Zalig Nieuwjaar: Vrede en alle Goeds voor U.

Pastor Rob Mascini




Ik nodig u van harte uit voor twee bijzondere bijeenkomsten: een aan het
eind van dit jaar 2025 om in Haarlem het Heilig Jaar in ons bisdom feestelijk

af te sluiten en de andere aan het begin van nieuwe kalenderjaar 2026 in Amsterdam
om elkaar te ontmoeten en een zalig nieuwjaar te wensen.

Ik hoop u dan te mogen ontmoeten en begroeten.

t
- + mgr. Jan Hendriks
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Afsluiting Heilig
Jaar 2025 in het bisdom

Zondag 28 december 2025
St.-Bavokathedraal, Leidsevaart 146,
Haarlem

13.30 uur kerkdeuren open
14.00 uur kerstconcert (parochiekoor
Sint-Jan - Goede Herder, Laren)
15.00 uur feestelijke eucharistieviering
16.30 uur gezellige borrel
in het bisschopshuis

Nieuwjaarsreceptie
2026 Bisdom Haarlem-
Amsterdam

Vrijdag 9 januari 2025
H.-Nicolaasbasiliek,
Prins Hendrikkade 73, Amsterdam

15.45 uur ‘Evensong’ in de
co-kathedrale basiliek H.-Nicolaas
17.00 uur Nieuwjaarsreceptiein
Barbizon Hotel Amsterdam

- I_m e -‘f'h"'l“ -
m{‘n? e ";: .i\



Jongeren ontmoeten elkaar bij Alpha Youth

In september startte Alpha Youth: acht avonden waarop jongeren met elkaar in gesprek
gingen over geloof, leven en zingeving. In een open en ontspannen sfeer ontstonden mooie
ontmoetingen, nieuwe vriendschappen en verdieping van het geloof. Twee deelnemers

vertellen over hun ervaring.

Een plek om geloof te
ontdekken en te delen

In september zijn we voor de
@ eerste keer gestart met Alpha
YOUTH Youth, een serie van acht
— interactieve bijeenkomsten
waarbij op een laagdrempelige manier kennis
gemaakt wordt met het christelijk geloof in
samenhang met leven en zingeving. We
hebben mooie, fijne bijeenkomsten met meer
dan 25 jongeren achter de rug met spontane,
inspirerende gesprekken. Het is prachtig om te
zien dat hierbij nieuwe vriendschappen zijn
ontstaan, bestaande vriendschappen hechter
zijn geworden en veel met elkaar wordt
gedeeld. Er is verbondenheid en ook verrijking
van het geloof. We hopen en bidden dat de
jongeren zich steeds meer thuis gaan voelen in
onze parochie. We kijken uit naar de nieuwe
reeks bijeenkomsten van Alpha Youth die
volgend jaar van start gaat. Hierbij een reactie
van Martijn en Loyse die deelgenomen hebben
aan de bijeenkomsten.

Martijn: “lk heb hier nieuwe vrienden
gemaakt”

“Toen ik voor het eerst naar de kerk ging, was ik
daar met mijn vrienden. Wij kozen ervoor om na
de viering koffie en thee te gaan drinken in het
parochiehuis. Toen we daar zaten, kwam Pater
Eko naar ons toe en legde uit dat er die
aankomende vrijdag de eerste bijeenkomst was
van de Alpha Youth avonden. Mij leek dat dus
heel leuk om het te volgen, omdat ik nieuwe
vrienden wou maken en dat ik ook met mensen

van mijn leeftijd kan praten over het christendom.

Uiteindelijk ben ik naar elke bijeenkomst geweest,
omdat ik het ook heel leuk vond. Alpha Youth is
een jongerenavond waar je met meerdere

jongeren naar een filmpje kijkt van Alpha, waarin
vragen gesteld worden, en dat je dus die vragen
onderling in groepjes met elkaar bespreekt. Ik heb
het zelf heel erg naar mijn zin gehad, vooral
omdat ik altijd goed met de mensen daar kon
praten over van alles. Zelf vond ik de gesprekken
wel het leukste deel, maar de video was ook heel
leerzaam. Nu heb ik na de Alpha Youth
bijeenkomsten heel veel vrienden erbij gekregen
en daar ben ik heel blij mee!"

Martijn van der Schaft

Loyse: “Nieuwe
inzichten over geloof”
"De afgelopen periode heb
ik meegedaan aan de
bijeenkomsten van Alpha
Youth, en ik kijk daar met
een heel goed gevoel op
terug. Toen ik begon, wist
ik nog niet precies wat ik
ervan moest verwachten, maar al vanaf de eerste
keer merkte ik dat de sfeer heel open, ontspannen
en gezellig was. Het was een gezellige gemixte
groep jongeren, jongens en meisjes van
verschillende leeftijden en culturen. Ik vond het
leuk om te zien dat er ruimte was voor iedereen en
dat er geen gekke vragen of slechte antwoorden
waren. Sommige jongeren zijn hun hele leven al
katholiek en anderen beginnen pas en toch
konden wij allemaal met elkaar in gesprek en van
elkaar leren. De gesprekken waren soms serieus,
soms grappig, en vaak ook heel inspirerend. De
sfeer was open, ontspannen en gezellig. Doordat
je met verschillende jongeren samen aan tafel zit,
hoor je allerlei perspectieven. Dat heeft mijeen
nieuwe bewustwording gegeven en inzichten over
ons geloof, het leven en hoe iedereen daar op zijn
eigen manier mee omgaat.




Wat ik heel waardevol vond aan Alpha, is dat het meer Alpha Youth bijeenkomsten met nog meer
een moment creéerde waarbij jongeren weer naar ~ jongeren."

de kerk komen naast de mis op zondag en ik Loyse Giovanna Ferreira Rodrigues Onis
nieuwe katholieke jongeren heb mogen leren
kennen. Ik ben heel erg blij dat er nu meer
jongeren naar de kerk komen! En in de Alpha
Youth bijeenkomsten heb ik met de andere
jongeren door samen te bidden, een filmpje te
kijken en daarover praten, samen lachen en eten,
mij meer kunnen verdiepen in het geloof en
nieuwe vriendschappen gemaakt. Ik ben heel
dankbaar voor deze afgelopen periode. Van wat
ik heb gemerkt zijn veel jongeren erg positief over Alpha Youth Team: Pater Eko Manek, Hedy Kong
Alpha Youth. Nu de bijeenkomsten zijn afgelopen, =~ Jong Foek, Marcel van Lochem, Grace Mufioz

is er een wens vanuit alle jongeren om door te en Ryna Pridady

gaan met de jongerenavonden en hopelijk komen

11 januari: de Doop van de Heer

Met het feest van de Doop van de
Heer op de zondag na Driekoningen
sluiten we de kersttijd af. Het is een
bijzondere overgang: van het
kerstverhaal naar het openbare
optreden van Jezus. Met zijn doop
door Johannes begint zijn weg:
zichtbaar, dienstbaar, midden
tussen de mensen.

een weg: leren, ontdekken, soms
zoeken en opnieuw beginnen. Jezus
zelf begint zijn zending niet met grote
woorden of wonderen, maar met een
eenvoudige stap: hij stelt zich op
naast anderen en laat zich dopen. Zo
laat hij zien dat geloven altijd
verbonden is met gemeenschap.

Ook vandaag groeien mensen in
geloof op heel verschillende
manieren. De één in een gesprek
tijdens Alpha, de ander in de viering
op zondag en weer een ander via
vrijwilligerswerk. Sommigen dragen
hun geloof al hun hele leven met zich
mee, anderen komen pas net kijken
of keren na lange tijd terug. De kerk is

Dat “beginnen” herkennen we ook in
ons parochieleven. In de weken

rond Kerst komen veel mensen
samen in de kerk. Voor sommigen is
dat vertrouwd; voor anderen juist
een eerste of hernieuwde
kennismaking met kerk en geloof.
Net zo gaan jongeren op weg via

Alpha Youth, waar ruimte is om geen eindpunt, maar een plek waar je
vragen te stellen en ervaringen te delen. En mag instappen. Waar ruimte is om vragen te
kinderen zetten met de voorbereiding op hun stellen, talenten te ontdekken en te groeien.
Eerste Communie een stap op hun eigen
geloofsweg (zie pagina 17). De Doop van de Heer betekent als het ware een
nieuwe bladzijde in het kerkelijk jaar én in ons
De Doop van de Heer herinnert ons eraan dat parochieleven: een uitnodiging aan ieder van
geloof niet begint met alles al te weten of te ons om opnieuw onze plek te vinden op die
kunnen. De doop staat voor het toetreden tot weg van geloof, hoop en verbondenheid.




Vredeslicht
uit Bethlehem

In de vorige INFO berichtten we dat het
Vredeslicht ook dit jaar weer naar Hoofddorp
komt. Een groep Oostenrijkse scouts heeft het
vredeslicht opgehaald in Bethlehem.

Dit licht wordt ontstoken aan de eeuwig
brandende vlam in de geboortekerk in
Bethlehem.

Vanuit Oostenrijk wordt dit licht door
duizenden scouts opgehaald en naar hun
plaatselijke kerken gebracht.

13 december 2025 arriveert dit Vredeslicht in
Hoofddorp in De Ark van waar uit dit naar
meerdere kerken in Hoofddorp wordt
verspreid, ook naar onze parochie.

Kersthdltjestodlt

zaterdag 20 december

Je mag
met Charles een lichtje

Dickenskoor of lampion
: meebrengen!

Je komt langs de herders, de wijzen en de stal Qa'{\é

: oe o
Waar: Uweg 1100 o QYf—\n

Starten tussen 17.00 en 18.00

Voor jong en oud!
... De
. Graankorret

Kerstconcert Odyssee

Op zondag 21 december 2025 zal koor Odyssee
uit Hoofddorp een hartverwarmend
kerstconcert geven in Het Trefpuntin
Bennebroek.

Onder de artistieke leiding van Addy Alberts zal
het koor mooie Christmas Carols ten gehore
brengen, evenals veel oude vertrouwde
kerstliederen en natuurlijk ook dit jaar weer een
aantal nieuwe kerstnummers. Je word van
harte uitgenodigd om mee te zingen met de
bekende liederen.

Koorten a €15 via koorodyssee.nl of
bel 06 - 1125 8743.

zondag 21 december 2025, 15.00 - 17.00 uur
Protestantse kerk “Het Trefpunt”
Akonietenplein 1,2121 AJ Bennebroek

kerk open vanaf 14.30 uur

Wake Tent of Nations

Op zondag 21 december 2025 wordt er ook dit
jaar weer een wake gehouden op het

Van Stamplein bij de steen van de

Tent of Nations, de organisatie van

Daoud Nassar die als motto heeft: ‘Wij weigeren
vuanden te zijn!

Meer informatie: kerkeninhoofddorp.nl

zondag 21 december 2025, 16.30 - 17.00 uur
Burg. Van Stamplein




TENTOONSTELLING

KERSTGROEPEN

RUIM 100 GROEPEN UIT
DE VERZAMELING VAN
MARLOT MONKING.
ZIJ NEEMT DE

MOOISTE 4
GROEPEN
MEE UIT
VEEL \
CULTUREN e
WAARBIJ UNIEKE GROEPEN
UIT ZUID-AMERIKA.

ZATERDAG 13 DECEMBER T/M
ZONDAG 28 DECEMBER 2025. TOEGANG GRATIS.

WAAR: IN HET FUNDAMENT, ONDER DE JOANNES DE DOPERKERK,
KRUISWEG 1071, 2131 CT HOOFDDORP

OPENINGSTIJDEN: ELKE MIDDAG VAN 13.30 - 17.00 UUR. : -
UITGEZONDERD EERSTE KERSTDAG. VRIENDEN van ¢

KERSTGROEP
INFORMATIE: SECRETARIAAT@HJOANNESDEDOPER.NL NJIrERLAND

FOTO'S: KEES VAN DER VEER



Kerstliederen in
Fundament

Kent u het lied: “Eer zij God in deze dagen”?
Of “Stille nacht”? En houdt u van zingen of
luisteren naar kerstliederen?

Tijdens de kerstgroepententoonstelling

(zie ook p. 9) gaan we zingen, op

maandag 22 december tussen 14.30 en

15.00 uur in het Fundament.

Marjolein Dijkstra begeleidt drie zangers op de
piano en jij mag meezingen!

Kom je ook? Je bent van harte welkom!

maandag 22 december 2025, 14.30 - 15.00 u.

Fundament

Stilteviering

Voor wie een gewone kerkdienst ‘te veel’ vindt,
te veel woorden, te veel indrukken of te veel
tijd, zijn er stiltevieringen.

Geen preek, weinig tekst, korte liederen, mooie
muziek, een lange stilte voor eigen gedachten.
Ze zijn elke eerste woensdagavond van de
maand.

Met koffie of thee na afloop. Er zijn steeds twee
pastores uit verschillende kerken, die na afloop
ook beschikbaar zijn voor gesprek.

woensdag 7 januari 2026, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Schrijfmeditatie

Door middel van kleine opdrachten schrijf je
hoofd en hart leeg. Met als resultaat: nieuwe
inzichten en een zelfgeschreven haiku, verhaal
of gedicht.

Het leuke is dat je geen enkele
schrijverservaring nodig hebt. Jouw woorden
komen vanzelf,

Pen en papier liggen klaar, dus kom ontdekken
wat jij ermee kunt!

7 januariis het thema:
nieuwjaar - tijd van dromen en kansen

Begeleiding, informatie en aanmelden:
Arie de Winter, as.dewinter@pghoofddorp.nl,
tel. 06 - 1754 0812

woensdag 7 januari 2026, 19.45 - 21.30 uur
Marktpleinkerk, Marktplein 96,
zaal 3 op 1ste verdieping

De Geloofsbelijdenis
jubileert... een vervolg

Een prachtige zaterdagmorgen hadden we rond
die oeroude geloofsbelijdenis van Nicea.
Al'1700 jaar bidden we - in veel christelijke
kerken, Rooms, Orthodox, Anglicaans,
oud-katholiek, baptisten - iedere zondag dat
credo: "lk geloof in God de Almachtige Vader...."

We dachten na over wat die woorden van toen
voor ons, mensen van vandaag, kunnen
betekenen. Het zijn twaalf artikelen.

We zijn niet verder gekomen dan de eerste zes.

Spontaan koos ieder ervoor om ook die laatste
zes artikelen te bemediteren. Daartoe nodigen
we ook jou uit op zaterdag 10 januari 2026 om
10.00 uur in het Parochiehuis . Ook als je de
eerste bijeenkomst gemist hebt ben je van
harte welkom!

zaterdag 10 januari 2026, 10.00 uur
Parochiehuis
Pastor Rob Mascini
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25 januari: de bekering van Sint Paulus

Op 25 januari gedenken wij hoe Saulus, fel
tegenstander van de jonge Kerk, werd
omgevormd door de ontmoeting met de
verrezen Christus. (Handelingen 9, 1-22).
Van vervolgde tot verkondiger: zijn bekering
toont de kracht van Gods genade die het hart
van de mens vernieuwt. Dit feest nodigt ons
uit om zelf te luisteren naar de stem van de
Heer, die ook ons persoonlijk aanspreekt en
roept tot bekering. Zoals Paulus mogen wij
steeds groeien in geloof, om getuigen te
worden van Christus in woord en daad.

Gespreksgroep
‘Omgaan met Verlies’

Rond een overlijden is er veel openheid om
verhalen en verdriet te delen. Maar naarmate
de tijd verstrijkt, gaan mensen verder met hun
gewone leven. En jij durft of wilt anderen niet
‘lastigvallen’ met jouw rouw en verdriet. Zou
een gesprek met gelijkgestemden je goed
doen? Samen delen en optrekken geeft een
gevoel van (h)erkenning.

In de gespreksgroep ‘Omgaan met verlies' is
ruimte voor eenieder die iemand verloren is
aan de dood. Dat kan enkele maanden geleden
tot jaren terug zijn. Het kan een echtgenoot of
partner betreffen, een broer of zus, kind of

kleinkind, een ouder of vriend.

In drie bijeenkomsten vertellen we elkaar: Wie
mis je? Wat is er in jouw leven veranderd door
dit gemis? Wat geeft je veerkracht en wat juist
niet?

Begeleiding, informatie en aanmelden:

Arie de Winter, as.dewinter@pghoofddorp.nl,
tel. 06 - 1754 0812

Tineke Smit, .smit2@guicknet.nl,

tel. 023 - 892 2176

woensdagen 14 en 28 januari en
11 februari 2026, 19.45 - 21.30 uur
Marktpleinkerk, Marktplein 96,

zaal 3 op 1ste verdieping

Informatiebijeenkomst over bedevaartreizen naar Lourdes

De Lourdes-groep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al vele jaren de bedevaartreizen naar
Lourdes; deze worden aangeboden door het Huis voor de Pelgrim.

Drie reizen zullen in 2026 worden begeleid door de medewerkers van de Lourdes-groep zijn.
De reizen worden begeleid door twee reisleidsters, een pastoraal begeleider en de vrijwilligers van
de Lourdes-groep. Bisschop mgr. Hendriks gaat in september mee naar Lourdes.

Op zondag 18 januari 2026 is er een bijeenkomst waarin de bedevaartsreizen in 2026 worden

gepresenteerd. Van harte welkom!

zondag 18 januari 2026, vanaf 14.00 uur

Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem

Meer informatie: www.lourdes-groep.nl




Vieringen

Spaanstalige viering
ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Doordeweekse Rozenkrans & Eucharistieviering
ledere dinsdag en donderdag is er Rozenkrans & Eucharistieviering om 11.30 uur.
In geval van bijzondere kerkeklijke dagen of vieringen kan hiervan worden afgeweken.

Vieringen Meerstede
ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken
De eerstvolgende doopgesprekken zijn op woensdag 4 én 11 februari 2026.
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, je volgt dus beide avonden. Voor opgave en nadere
informatie wend je je tot het parochiesecretariaat: zie pagina 22.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp
maandag 22 dec 2025 11.00 pater A. Toppo
maandag 19 jan 2026 11.00 pater A. Toppo

wo 24 dec 2025 - Norman Hiraki

vr 26 dec 2025 - Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
zo 4jan 2026 -Frans Koeckhoven

do 22jan 2026 -Norman Hiraki

Overzicht vieringen 20 december2025 - 30 januari 2026

Adventsactie (offerblok; gedurende gehele Advent)

za 20 dec 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Vierde zondag van de advent
2o 21 dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Kerstmis [hoogfeest] - Kerstavond

wo 24 dec 16.30 Peuter- en kleuterviering; pater E. Manek; Zangertjes
18.00 Familiewoord- en communieviering; diaken R. Mascini; Jongeren
20.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
21.45 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
23.30 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir & Maranatha




Vervolg overzicht vieringen 20 december2025 - 30 januari 2026

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Kerstmis [hoogfeest] - Eerste Kerstdag

do 25 dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Tweede Kerstdag
vr 26 dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Harmonie Excelsior
za 27 dec 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
zo 28 dec 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Jongeren
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; pater E. Manek; Filipijns koor
Oudjaarsdag
wo 31 dec 19.30 Eucharistieviering; pater E. Manek; Maranatha
Heilige Maria, Moeder van God [hoogfeest] - Nieuwjaarsdag
do Tjan 11.00 Eucharistieviering NL+EN met Fil.gem.; pater E. Manek; Filipijns koor
za 3jan 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Be Leaf
Openbaring des Heren [hoogfeest]
zo 4jan 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
za 10jan 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Doop van de Heer - Driekoningen
zo11jan 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor
za 17 jan 19,00 Woord- en communieviering; diaken H. Hartog; Be Leaf

Tweede zondag door het jaar

zo 18jan 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist
za24jan 19.00 Woord- en communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee

Derde zondag door het jaar

zo 25jan 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Maranatha
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Ter informatie (volgende INFO)

za31jan 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

Vierde zondag door het jaar

zo 1feb 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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De wereld van de Bijbel

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur; gelovigen laat het zien hoe te leven en
voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur.

In ‘De Bijbel. Een geschiedenis’ voert John Barton je als lezer soepeltjes door de wereld die er achter
de bijbel met zijn verschillende teksten schuilgaat en hoe gelovigen er vervolgens eeuwenlang
mee verder zijn getrokken.

Barton laat ons zien hoe Rabbijnen en
Kerkvaders, Middeleeuwers en reformatoren,
verlichtingsdenkers en postmodernen en
tenslotte Barton zelf de bijbel lezen. Daarbij is
opnieuw de spannendste vraag hoe we ons zelf
door de bijbel laten aanspreken.

Laat je meevoeren door de weerbarstige en
intrigerende geschiedenis van bijbel. ledereen
van harte welkom.

Begeleiding:

ds. Corinne Groenendijk en Ada Blom
Informatie: Corinne, tel. 06 - 1640 1890
Aanmelden: Ada Blom, fam.blom@live.nl

dinsdagen 27 januari, 17 maart en
12 mei 2026, 19.30 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Deadlines en data INFO 2026

Nummer |Periode Uiterste | Aflever- | Afhaal- | Injanaristartde
datum datum datum | zevenenvijftigste jaargang van
kopij vanaf de INFO.
1 feb-mrt |31-01 t/m 13-03 wo 07 jan d.i 27 jan | wo 28 jan Voor deze jaargang geldt het
2 mrt-Fapr 14-03 t/m 24-04 wo 18 feb d|. 10 mrt | wo 11 mrt hiernaast afgebeelde schema
3 apr-jun |25-04 t/m 05-06 wo 01 apr | di21apr | wo 22 apr .
4 junjul  [06-06t/m 17-07 wo 13 mei | diozjun | wo 03 jun | Metdeadlines en data.
5 jul-aug  [18-07 t/m 28-08 wo24jun | di14jul | wo15jul | Aan alle betrokkenen het
6 sep-okt [29-08 t/m 09-10 wo 05 aug | di 25 aug | wo 26 aug | verzoek met deze data
7 okt-nov [10-10t/m 13-11 wo 16 sep | di 06 okt | wo 07 okt | rekening te houden.
8 nov-dec |14-11 t/m 18-12 wo 21 okt | di10nov [ wo 11 nov | Knip dit schema zonodig uit en

9 dec-jan |19-12t/m 29-01-27 | wo 25 nov | di 15 dec | wo 16 dec

hang het op!

Data incassso's Kerkbijdrage in 2026

De data van de automatische incasso’s van de % Woensdag 25 november 2026

Actie Kerkbalans of kerkbijdrage in 2026 zijn: -

Woensdag 28 januari 2026
Woensdag 25 februari 2026
Woensdag 25 maart 2026
Woensdag 29 april 2026
Woensdag 27 mei 2026
Woensdag 24 juni 2026
Woensdag 29 juli 2026
Woensdag 26 augustus 2026
Woensdag 30 september 2026
Woensdag 28 oktober 2026

Woensdag 30 december 2026

Deze data hebben uitsluitend betrekking op de
automatische incasso’s die namens de parochie
worden uitgevoerd en hebben geen betrekking
op opdrachten tot periodieke overboeking die
via jouw eigen bank zijn verstrekt.

Mocht je vragen hebben of nadere inlichtingen
willen, dan kun je contact opnemen via
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of via het
parochiesecretariaat (zie ook p. 22).
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Marthagroep Gedoopt

Woensdag 17 januari 2026 om 09.00 uur zijn aan
de beurt om de kerk schoon te maken de dames
Kunz, Remmerswaal, Ruiter en de

heer Latupapua. . it
Aori Mai Vy Ohlsen
Woensdag 11 februari 2025 vanaf 16.30 uur de

groep van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora.
Peter, Remy en Rod.

We hebben een prachtige kerk, helpt jij ook mee Noah DSOUZQ pin f()

om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 -3617 1598

Hulp gevraagd voor enveloppen insteken
Actie Kerkbalans 2026!

De Actie Kerkbalans 2026 staat voor de deur.

Graag vragen we jouw hulp op donderdaqg 22 januari 2026 G f
vanaf 9.00 uur te komen helpen in het Parochiehuis e e

om brieven en folders voor de Actie
Kerkbalans in enveloppen te doen.

vandaag
Het is altijd erg gezellig en Voor de kerk

jouw hulp is hard nodig.

Voor koffie en wat

lekkers erbij Va n m o rg e n
wordt ge-
zorgd!

Koop ook dit jaar weer kerststukje!

Hoewel de INFO hiervan geen bericht heeft ontvangen - en
het in de vorige editie ontbrak - is inmiddels uitgelekt dat er
ook dit jaar weer Kerststukjes worden verkocht waarvan de
opbrengst ten behoeve van de restuaratie van de pastorie
komt.

Na het verschijnen van de INFO resteren alleen nog zaterdag
21 en zondag 22 december 2025 waarop achter in de kerk
kerststukjes worden verkocht. Alvast dank voor je aankoop!
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: Kerstmis is in zicht!

We zijn ons inmiddels alweer druk aan het voorbereiden op het
Kerstfeest. En rond de kerst is er zoals altijd weer veel te doen voor kinderen en jongeren.

In de laatste weken voor de kerstvakantie ontvangen we zoals altijd weer veel scholen. De kinderen
komen luisteren naar het kerstverhaal, de kerststal bekijken en met elkaar kerstliedjes zingen.

Vrijdag 19 december 2025 vieren we kerst met
de jongeren. Net als de afgelopen jaren
beginnen we de avond met een kerstviering,
waarna we aansluitend een kerstdiner hebben
met elkaar! Je kunt je hiervoor opgeven bij
pater Albert. Ons jongerenkoor zingt in de
kerstviering.

Dan wordt het kerstavond. Om 16.30 uur wordt
het kerstverhaal door de kinderen uitgebeeld
en zingen we samen met het kinderkoor de
Zangertjes van Sint Jan kerstliedjes. Zie ook

verderop op deze bladzijde.

Aansluitend is om 18.00 uur de familieviering,
waarin pater Eko voorgaat. Het jongerenkoor
zingt bij deze feestelijke kerstviering.

En je bent altijd welkom om overdag als de kerk
open is de kerststal te komen bewonderen.

Kortom, in de aanloop naar kerst en met kerst
ben je steeds weer van harte welkom! We
hopen weer met heel veel mensen kerst te
mogen vieren!

Peuterviering vertelt Kerstverhaal in toneelstuk

Woensdag 24 december 2025 om 16.30 uur is
de Kerst peuterviering in de kerk.

Dit jaar vertellen we het kerstverhaalin de vorm
van een toneelstuk. Je bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken en te
genieten van het kerstverhaal, waarbij de

Zangertjes van de Sint Jan mooie kerstliederen
zullen zingen.

Om 18.00 uur is - zoals hierboven al
aangegeven - een woord- en
communiekerstviering met het jongerenkoor.
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Eerste Heilige Communieproject

“Ik ben bijje”

P <

longeren

waw.hicannesdedoper.n

!

Alle kinderen in de leeftijd vanaf groep vier van de basisschool nodigen wij uit om de
voorbereiding van hun Eerste Heilige Communie bij de H. Joannes de Doperkerk in
Hoofddorp te doen. Het is een mooie weg waarop kinderen - samen met hun ouders -
kennismaken met geloof, kerk en de betekenis van de Eucharistie.

Samen op weg naar een bijzonder moment
Voor sommige ouders is de Eerste Heilige
Communie van hun kind vanzelfsprekend.
Andere ouders hebben hun vragen en twijfels,
maar willen deze mogelijkheid om hun kind
(opnieuw) met geloof en kerk in contact te
brengen niet verloren laten gaan. De parochie
biedt een project aan, waarin kinderen worden
voorbereid op hun Eerste Heilige Communie.

Voor kinderen én ouders
Het project is in de
eerste plaats voor de
kinderen, maar er
zijn gelijktijdig ook
bijeenkomsten voor
de ouders.

15 bijeenkomsten
Het project "Ik ben /€
bij je!” bestaat uit 15 (%
bijeenkomsten. Die "
zullen zijn tot en
met mei 2027. Het project werkt met
verschillende opdrachten en werkvormen.
Soms zijn er ook opdrachten om thuis te doen.
Deze hebben als doel de kinderen en ouders
even stil te laten staan bij het geloof en zo
elkaar op weg te helpen naar de Eerste Heilige
Communie. De bijeenkomsten vinden plaats op
de zondagochtenden, voorafgaand op en
aansluitend aan een familieviering in de kerk.

Informatiebijeenkomst op 11 januari

Op zondag 11 januari 2026 om 11:00 uur (na
de familieviering van 10.00 uur ) is er een
informatie bijeenkomst in het Parochiehuis,

Kruisweg 1071 Hoofddorp. Vragen over het
project kunnen wij die ochtend beantwoorden
of je kunt contact opnemen met ons via ons
e-mailadres:
eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl.

Bijdrage bedraagt € 60,-

De bijdrage voor het project bedraagt

€ 60,-. Dat is inclusief een kinderbijbel, een
werkmap voor de kinderen en professionele
foto’s die op de dag zelf worden gemaakt. Deze
bijdrage is verplicht.
Als je nog een extra
gift aan de kerk wilt
schenken, dan zijn we
daar uiteraard erg blij
mee.

* Inschrijven kan via
. de website
Inschrijven kan via
het online formulier
op onze website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/eucharistie.

Doe het wel op tijd want inschrijven kan tot
31 januari 2026.

Hartelijke groet van de werkgroep
Eerste Heilige Communie,

Pastoor Pater Eko

diaken Rob Mascini

Carmen Brown

Elisangela Van Bentem

Valerie Franke

lvonne Klomp
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Kippenvelconcert Oh, kom er eens kijken!

Op dinsdag 28 oktober 2025 vond in onze Zoals bekend zijn er als gevolg van de door
H.Joannes de Doperkerk een indrukwekkend Rusland gestarte oorlog vanaf 24 februari 2022
benefietconcert plaats: Ukraine, Standing veel Oekrainers hun land ontvlucht.

Together! Met orthodox Byzantijns-Slavische
koormuziek, uitgevoerd door 55 Oekraiense
meisjes en jongens (11-18 jaar) van de koren
Vognyk ('vuurtje') en Dzvinochok (‘klokje'),
o.L.v. Ruben Tolmachov en Olena Solovey.

Ook onze gemeente vangt gevluchte Oekrainers
op. Dit gebeurt in opvanglocatie Polderstaete in
Cruquius. Het voormalige kantoorgebouw aan
de Bennebroekerdijk is verbouwd tot opvang
met slaapkamers (voormalige kantoorruimtes)
en gedeelde keuken-, douche- en toiletruimtes.
Sinds de start zijn er honderden vluchtelingen
opgevangen. Op dit moment verblijven er 150
mensen waaronder 25 kinderen,

De kinderen reizen door Europa om geld in te
zamelen voor protheses en operaties voor
gewonde Oekraiense soldaten. De tour heeft

ook een therapeutisch en verbindend doel voor ; .
de kinderen, die dagelijks leven met angst en Wij brengen uw donaties voor Oekraine al
trauma van de oorlog. geruime tijd weg naar Caritas in De Rijp.

Maar op 28 november 2025 hebben wij voor de
kinderen in Polderstaete 25 Sinterklaas-
cadeautjes gebracht naar opvang in de

Het publiek werd diep geraakt; na afloop
ontvingen de koorleden een klein cadeautje
van Stichting Make a Child Happy

Haarlemmermeer Cruquius.
' Deze cadeaus zijn gesponsord door de Stichting
Impressie van het koor: Make A Child Happy en ingepakt door

npo.nl/start/serie/podium-klassiek/seizoen-1/po | medewerkers van Murata. Onze dank daarvoor.
dium-klassiek_8/afspelen

De cadeaus werden in grote dank aanvaard.

Graag eerlijke vrede Oekraine
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Vrede in Oekraine is van harte welkom, maar wel een vrede onder normale voorwaarden. Hier lijkt
nog geen sprake van en daarom gaan wij dus ook door. Ondertussen hebben we voor de
zesendertigste keer de vele gedoneerde spullen weggebracht. Blijf dus doneren. Kijk voor de lijst
met spullen in de voorgaande INFO. Aflevering kan via het parochiesecretariaat (zie p. 22).

Financiéle hulp in vorm van donatie is ook welkom. Met name voor de transportkosten.
Geld overmaken kan op: IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v. Stichting Caritas Ukraine-Holland te
De Rijp; www.stichtingukraineholland.nl

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.

Teksten: George van Goethem en Peter van der Kamp
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Al het goede komt in
drieén...

Tekst: Ria Stolk

Kerstgroep op het plein
Kerstgroep in de kerk
Kerstgroepen in het fundament.

Het is Kerstmis in en rond de
H. Joannes de Doperkerk.

Als extra kunnen bezoekers in de tuin even tot
rust komen bij de Heilige familie. Daar zie je dat
vader Jozef aan het werk is.

Tegenover hem zitten oma Anna, moeder Maria
en de kleine Jezus gedrieén bij elkaar.
Grootouders, ouders, en kind.

Samen symbool voor een hechte familie.

Deze laatste groep heeft een speciale naam:

Anna-te-drieén

De Anna-te-drieén in de Bijbelse tuin laat een
compositie zien die warmte en liefde uitstraat.
Het beeld van Jozef is gemaakt door

Karel Gomes. En wat uiterlijk betreft lijkt hij wel
een beetje op Karel. Oma Anna en moeder
Maria en het kind Jezus zijn gemaakt door
Antoinette Otten. Zij heeft tijdens het maken
van deze beeldengroep haar eigen familie in
het achterhoofd.

Anna als moeder van Maria komt in de Bijbel
niet voor. Haar verhaal en de daarbij behorende
afbeeldingen zijn gebaseerd op apocriefe en
legendarische bronnen.

Maakt dat iets uit? Niet echt toch? Het is een
prachtig tafereel dat
Geloof, Hoop en Liefde uitstraalt.

Stichting Vrienden van de Bijbelse tuin
Kvk-nr: 96732423, RSIN-nr: 867736690

IBAN: NL21 TRIO 0321077032

Bijbelse Tuin

Drie gestalten
Drie stemmen
Drie harten

die de wereld zien.

De zoon lacht,

jong en onbevangen,

nog niet beladen door de tijd.
Is vol verwachting en geloof.

De moeder weegt in haar hart,
moet ze beschermen,

vasthouden of vrijlaten,

ze is vol twijfel maar ook vol hoop.

De oma, wijs door de jaren,
vindt troost in woorden

over een God

die met je meegaat, die Liefde is.

Anna-te-drieén

zingen samen,

van generatie op generatie,
het lied van

Geloof, Hoop, en Liefde.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Marijke Samuelsz-74 jaar

Marijke werd geboren op 20 november 1950 in
Djakarta. Ze groeide daar op met zus Hanneke
en broertje Ronald.

In 1960 vertrok het gezin per schip naar
Nederland. Zij kwamen terecht in Amsterdam
waar zij met z'n vijven één kamer deelden, Haar
jongste zusje Peggy was net geboren. Het
contrast met het leven in Indonesié was groot
maar dat maakte Marijke veerkrachtig en
zelfstandig.

In Osdorp groeide Marijke verder op, werd een
echt hippie en was vaak te vinden in het
Vondelpark. In het centrum van Amsterdam
ontmoette ze Hein Korebrits, met wie ze enkele
jaren later trouwde. Aangezien zij met een foto
op de cover van de Panorama belandde
wakkerde dat haar wens aan om de wereld in te
trekken en modellenwerk te gaan doen. Ze
werkte in Duitsland en Frankrijk en verscheen
als assistente in de Berend Boudewijn-show.

In 1970 werd zoon Sander in Amsterdam-Noord
geboren en vijf jaar later verhuisde het gezin
naar Hoofddorp. Ze heeft heel kort een
kledingzaak in Amsterdam gehad maar koos
uiteindelijk voor het gezinsleven. In 1990 ging
haar diep gekoesterde wens in vervulling met
de geboorte van haar tweeling Charissa en
Nadine.

Na haar scheiding van Hein werkte Marijke bij
Showbizz City in Aalsmeer als hostess. Niet lang
daarna kreeg Marijke de ziekte van Parkinson.
Marijke verhuisde naar een appartement in

Toolenburg. Zij maakte een moeilijke periode
door en verbleef enige tijd in opname. Door
haar vastberadenheid slaagde zij er uiteindelijk
in weer volledig terug te keren naar haar eigen
huis. Ze hield van schilderen, knutselen en had
jarenlang teckels om haar heen.

In 2020 werd ze oma van Feline, een gebeurtenis
die haar grote vreugde bracht. Ze hield intens
veel van haar kinderen en kleindochter.

De laatste jaren werden zwaarder voor haar en
thuis wonen was niet meer mogelijk. Omdat ze
haar heup had gebroken. In september 2024
kreeg ze een plek in De Meerstede op de
Parkinson-afdeling.

In 2025 was het huwelijk van haar dochter een
bijzonder moment. Kort daarna kreeg ze
longontsteking en verzwakte haar lichaam
steeds meer.

Op 5 september is Marijke overleden en op
16 september vond de uitvaart plaats in onze
kerk, waarna de crematie volgde in het
crematorium op de Vergierdeweg in Haarlem.




In Memoriam (vervolg)

Alex Basmaci-26 jaar

Op 8 januari 1999 werd Alex geboren in
Haarlem. Hij groeide op met zijn oudere broer
Robert in Hoofddorp. De beide broers hadden
een mooie jeugd: speelden veel buiten en
voetbalden bij SV Hoofddorp. Zij maakten zich
zeer geliefd en werden allebei leider van hun
voetbalteam.

Alex heeft bedrijfseconomie gestudeerd en was
makelaar. Zakelijk gezien had hij inzicht en wist
in gesprekken de juiste snaar te raken. Hij was
een goede sparring partner van zijn vader.

De hobbies van Alex waren sporten en muziek
maken. Hij had plezier in het organiseren van
feesten. Hij had humor en stond positief in het
leven. Hij bracht mensen bij elkaar,
respecteerde iedereen en was een echt
mensen-mens.

Alex was zeer gelovig. Hij werd gedoopt in onze
kerk door pastor Van Lent samen met een
Chaldeeuwse priester, heeft zijn Eerste Heilige
Communie gedaan en was lector.

Van kindsaf aan kende Alex Niesha en zeven jaar
geleden vatten ze een echte vriendschap op. Zij
was de liefde van zijn leven. Na twee jaar te zijn
verloofd trouwden ze op 2 augustus 2025 in de
Syrisch-Orthodoxe kerk in Deurningen (Twente).
Dit was immers de thuisbasis van Niesha.

Ondertussen werd bij Alex een schildklierziekte
ontdekt en een dag na zijn controle-afspraak in
het ziekenhuis is hij in het diétistencentrum op
11 september jl. plotseling overleden, zo kort na
hun huwelijksdag. Zowel Niesha als de ouders
en broer van Alex waren ontroostbaar.

De uitvaart vond plaats op 15 september in onze
kerk. De uitvaart werd geleid door drie priesters
van onze parochie, twee Chaldeeuwse priesters
en een Syrisch-Orthodoxe priester (neef van
Niesha) uit Twente. Het koor werd gevormd
door nichten en neven van Niesha. De aanvang
van de uitvaart begon met het bespelen van de
Kanun, een Arabisch instrument (Alex hield veel
van deze muziek) en er werden liederen
gezongen in het Arabisch, het Aramees en in
het Nederlands.

Na de uitvaartdienst werd het lichaam van Alex
in een graf op ons kerkhof toevertrouwd aan
moeder aarde.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater E. Manek svd - priester

tel. 06 - 8524 4515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater A. Toppo svd - priester
tel. 06 - 8409 4154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel.023 -563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres, gezins-
samenstelling, wel/niet ontvangen INFO of
andere wijzigingen heeft, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven voor dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38.
Toolenburg: 14.30-17.30 uur,

Rustenburg- park 19.

Floriande, Pleinen, Sportdorp: 17.00-18.30 uur,
Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.

De redactie behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaand overleg met de inbrenger,
kopij niet te plaatsen, deze in een andere editie
te plaatsen en/of om kopij te redigeren.

Kopij voor nummer 1 kun je

uiterlijk 7 januari 2026 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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Ineens piept een onbekende neus, met snorharen,
naar binnen in het muizenhol onder het orgel. Moeder
Ria muis trippelt erop af. “Kom erin, wie bent u?” Een
grijze muis strompelt binnen. “Mag ik even zitten,”
hijgt ze, “lk ben mevrouw Grijs. Ik kom helemaal van
de andere kerk.” En ze vertelt waarom: “Onze hele
kerk wordt schoongemaakt! Ze vegen spinnenwebben
weg en stofnesten en keuteltjes! Ze jagen op motten,
spinnen en op ons! Waar moet ik met mijn familie
heen?” snikt ze, “ ... Mogen we hier logeren, voor een
tijdje ... ?” “Natudrlijk, mevrouw Grijs,” zegt Ria
allerhartelijkst, “eten jullie een koekkruimeltje mee?”
Kéek? Dat kennen ze niet bij de Grijzen. Ria neemt de
gast mee naar de keuken. Daar zitten de pastoor
en de kosteres aan de koffie.

Puzzel

Welke 10 activiteiten doen deze kerken samen?
EN wat is daarin de rode draad? Maak elk woord
of met behulp van het plaatie. dan lees je
in de gele vakjes een toepasselik woord!
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Oecumene

“Het spijt me, pastoor,” zegt zij, “koekjes heb ik niet!
Vanwege de oecumenische viering zondag, snapt u.”
De pastoor knikt meteen: “Niet erg hoor!” Ria muis is
boos. Niet érg? De ukkumeniese viering is toch
feestelijk? Vorig jaar was er koek in dvervioed! Dan zegt
de pastoor: “De deur hier kan zondag wel op slot. We
gaan toch allemaal daarheen.” Blij roept de kosteres:
“Ik hoor dat ze hun kerk grondig aan het schoonmaken
zijn, omdat wij komen bidden. Alles gepoetst en
geboend. Heerlijk! Dat moeten wij 6ok doen, pastoor,
volgend jaar!” Van schrik vallen de muizenmoeders
elkaar in de armen. “Mogen wij dan bij jullie logeren?”
fluistert Ria muis. “Natudrlijk, Ria!” fluistert mevrouw
Grijs allerhartelijkst.

zon, kning, inloop, zang, kind;
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Uit de Bijbel

"Wees eensgezind, leef in vrede

met elkaar - dan zal de God van

de liefde en de vrede met u z{jh."

Paulus in 1 Korintiérs 11

plossing: senior, rammel, balans, stilte, berg, gebed

Teksten:

Marjet de
Tekeningen:
W, Jurrigns




