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Pastoraal Woord

Als de hemel en de aarde elkaar ontmoeten

Terwijl deze woorden
worden geschreven,
ligt Nederland, en
zelfs grote delen van
Europa, onder een
deken van sneeuw.
Vluchten worden
geannuleerd,
plannen uitgesteld,
en met code rood
worden wij uitgenodigd om stil te staan,
waakzaam te zijn en vooral thuis te blijven.
Buiten is het mooi, maar ook kwetsbaar en
gevaarlijk.

Voor iemand uit de tropen blijft sneeuw iets
wonderlijks. De eerste keer dat ik de zuiver witte
vlokken zag en aanraakte, voelde ik een
kinderlijke vreugde. Ik deelde foto's met mijn
familie in Indonesié. Mijn vader vroeg
verwonderd: "Hoe kan dat witte 'ding' uit de
hemel de aarde bereiken?" Zijn vraag raakte mij,
omdat zij de eenvoud en het mysterie van dit
natuurverschijnsel blootlegde.

Sneeuw, dat dunne, stille "hemelse ding", valt
zachtjes neer, koud en breekbaar, maar tegelijk
krachtig genoeg om alles te bedekken. Het
verandert het landschap, vertraagt het leven en
maakt ons even machteloos. We kijken ernaar
vanuit de warmte van ons huis, met een kop
koffie of thee in de hand, en laten ons raken
door zijn stille schoonheid.

Voor sommigen is sneeuw een belemmering,
een bron van stress of beperking. Afspraken
vervallen, beweging wordt ingeperkt, de wereld
lijkt kleiner. Toch nodigt juist deze begrenzing
ons uit tot bezinning. De natuur herinnert ons
eraan dat het leven niet alleen draait om
snelheid en vooruitgang, maar ook om rust,

ritme en aandacht.

De vastentijd die midden februari begint, draagt
dezelfde uitnodiging in zich. Het is een tijd van
vertraging, van zelfbeheersing en innerlijke
ruimte. Zoals code rood ons oproept om binnen
te blijven, zo nodigt de vastentijd ons uit om
naar binnen te keren, ons hart te verwarmen
met wat wezenlijk is en onze afhankelijkheid
van de Allerhoogste te erkennen.

Wij weten: na de winter komt de lente, na stilte
volgt groei. Maar laat de sneeuw vallen in haar
tijd, zoals ook het leven zijn eigen ritme kent,
vaak buiten onze wil om. Moge deze vastentijd
ons ontvankelijk maken voor alles wat uit de
hemel komt. Want zonder dat de hemel de
aarde raakt, is er geen leven,

Moge hemel en aarde elkaar blijven ontmaoeten
en nieuw leven voortbrengen, terwijl wij - stil en
aandachtig - leren kijken, zoals naar een wit
landschap door het raam.

Namens alle pastores wens ik u vrede, kracht en
zegen toe, en moge wij allen leven onder de
liefdevolle bescherming van de Heer van hemel
en aarde.

Pater Eko Silvester Manek, SVD




Oprichting samenwerkingsverband

Regio Haarlemmermeer

Vanaf 1 januari 2026 maakt onze parochie

H. Joannes de Doper deel uit van een officieel
kerkelijk parochie "Samenwerkingsverband
Regio Haarlemmermeer", samen met de al
samenwerkende parochies van Nieuw-Vennep
en Buitenkaag. Dit is overigens een tijdelijke
werknaam.

Deken Eugéne Jongerden is benoemd als
eindverantwoordelijk 'moderator' en Pater Eko
Manek blijft pastoor (‘ad solidum') voor
Hoofddorp. Pater Albert zal voorlopig het
eerste aanspreekpunt zijn voor de pastorale
zorg van Nieuw-Vennep/ Buitenkaag.

Pater Mathew heeft van de SVD inmiddels een

nieuwe benoeming gekregen.

Bij de SVD is een verzoek ingediend om, nu
pater Mathew ons gaat verlaten, een nieuwe
SVD pater te benoemen voor onze parochies,
zodat het pastorale team op sterkte blijft.

Verdere bestuursleden van dit kerkelijk
samenwerkingsverband zijn Rob Bader en
Charlotte van Damme (vanuit Nieuw-Vennep/
Buitenkaag) en Stef Franke en Wim Piels (vanuit
Hoofddorp). De bestaande parochiebesturen
en personen blijven aan als 'locatieraden; er is
immers geen sprake van een fusie.

De parochies werken nauw samen maar blijven
zelfstandig functioneren.

(advertentie)

En Hij zei:
‘Geven jullie hen
maar te eten’

“lk zie menselijkheid,” aldus Marie

Cruz over haar vrijwilligerswerk in de
gevangenissen van het bisdom Pando,
Bolivia. Gedetineerden moeten hier voor
zichzelf zorgen en er is groot gebrek

aan voedsel, zinvolle dagbesteding en
juridische ondersteuning.

Marie Cruz koopt bijna dagelijks
voedsel om uit te delen en betaalt dat
vaak zelf. Helpt u haar? Voor € 35 kan
ze al groentezaad en pootgoed kopen
voor moestuinen bij de gevangenissen.

Helpt u mee?

WWW.VASTENACTIE.NL




“Leerling blijven, waar de weg ook heen leidt”
Afscheidsinterview met pater Mathew bij zijn vertrek naar Teteringen

Na enkele jaren van inzet binnen onze parochie neemt pater Mathew afscheid. In februari
vertrekt hij naar Teteringen, waar hij een nieuwe levensfase ingaat. Bij die gelegenheid
spraken we met hem over zijn weg als priester, zijn missie, en wat hij meeneemt uit

Hoofddorp.

Een weg die begon in Afrika
Zijn priesterlijke weg begon 37 jaar geleden
niet in Europa, maar in Congo, waar hij jaren

werkte. “Daar leefde ik echt missionair,’ zegt hij.

“Ik leefde daar heel dicht bij de mensen.
Missionair zijn betekende niet alleen spreken
over geloof, maar vooral meeleven met hun
dagelijks bestaan.” Armoede kreeg daar voor
hem een diepere betekenis. “In India kennen
we armoede, maar in Congo leerde ik andere
vormen kennen: gebrek aan infrastructuur, aan
medicijnen, aan veiligheid. Mensen hadden
soms te eten, maar niets van buitenaf was
vanzelfsprekend. Armoede is meer dan honger
alleen.” Juist daar voelde hij dat hij iets kon
betekenen en ervoer hij daar grote
verbondenheid. Niet als buitenstaander, maar
als iemand die onderdeel werd van het leven
van de mensen. “Een missionaris is daar bijna
familie,” zegt hij. “Dat is een groot verschil met
landen waar buitenlanders vooral worden
gezien als mensen die voor werk of geld
komen.”

De Bijbel als hartslag

Na Congo volgde een periode die hij zelf
beschrijft als intens en vormend: zijn werk in
het bijbelapostolaat. “Toen voelde ik mij echt
leerling van Jezus,’ zegt hij. “De verkondiging
van het evangelie, het uitleggen van de Schrift,
mensen helpen anders te kijken naar hun
leven. Dat gaf me energie!” Prediking was voor
hem nooit alleen woorden. Het ging om
verandering van denken en leven, geinspireerd
door christelijke waarden. “Als mensen door
hun verbondenheid met Jezus vreugde en
richting vinden, dan is dat ongelooflijk mooi.
Dat blijft mij dragen.”

Zorgeloos begin in Nederland

Na jaren in Congo was pater Mathew toe aan
iets nieuws. Hij werd gevraagd in Nederland
het Bijbelapostolaat op te zetten. Eerst was hij
actief voor een Franstalige parochie. Dat was
heel anders dan zijn latere werk in de
Nederlandstalige parochies. “lk kende de taal
en cultuur, ik had in Parijs gestudeerd. Het
leven was rustiger” zegt hij met een glimlach.
Hij werkte met gezinnen, jongeren en kinderen,
ging met scouts op kamp en vierde samen het
geloof. “Ik kon mij daar volledig richten op mijn
pastorale werk, zonder al te veel zorgen. Dat
was een mooie, rijke tijd.”




Helemaal opnieuw beginnen

In 2020 kwam hij naar Hoofddorp. Dat was een
ingrijpende overgang. “Alles moest opnieuw:
de taal, de cultuur, het contact met mensen.
Mensen waren vriendelijk, maar gereserveerd.
Ik moest echt moeite doen.” Daarbij kwam dat
de verwachtingen hoog waren, terwijl zijn
mogelijkheden door de taal en cultuur nog
beperkt waren. “Dat was frustrerend.” Maar
pater Mathew gaf niet op. Hij beheerste al acht
andere talen en maakte zich ook het
Nederlands eigen.

Nieuw-Vennep en Buitenkaag

Hij werd de priester voor de parochies in
Nieuw-Vennep en Buitenkaag. Het was moeilijk
om het ideaal van de ‘missionaire parochie’ van
de grond te krijgen en met iedereen in de
parochie hieraan te werken. Wat hem hielp,
waren vriendschap, waardering en kleine
successen. Zelfs zoiets ogenschijnlijk
eenvoudigs als het behalen van zijn rijbewijs
kreeg symbolische betekenis. “Elke keer zakken
en toch doorgaan, dat zegt ook iets over mijn
leven! “Niet alles is vanzelf gegaan, maar ik ben
dankbaar voor de mensen die mij vertrouwen
gaven, die open stonden voor ontmoeting en
samenwerking.” Een bijzonder moment was het
afscheid in de kerk. “Dat mensen opstonden en
applaudisseerden, dat heeft mij diep geraakt.
Het liet zien dat er echte verbinding was.”

Verbondenheid en toekomst

In Hoofddorp vond hij vooral aansluiting bij
internationale gemeenschappen met onder
anderen Filippijnse, Indiase en Afrikaanse
parochianen. “Voor hen is de kerk een
ankerpunt. Ze voelden zich welkom, gezien.
Dat deed mij goed.” Hij hoorde zelfs van
sommigen dat zij juist in Hoofddorp een huis
hadden gekocht omdat hier elke week een
Engelstalige mis is. Anderen komen uit de
omgeving hiervoor wekelijks naar Hoofddorp.
“Dat moet de parochie koesteren en
uitbouwen.”

Kerk-zijn doe je samen

In zijn reflectie op kerk-zijn vandaag is pater
Mathew helder. “De kerk heeft toekomst waar
mensen samen verantwoordelijkheid dragen,’
zegt hij. “Niet alles hoeft bij de priester te
liggen. Kerk-zijn is iets wat we samen doen,
ieder met zijn eigen gaven.” Hij spreekt uit
ervaring. “Wanneer mensen zich
medeverantwoordelijk voelen, wordt geloof
iets dat je deelt, niet iets dat je alleen

ontvangt.”

Een nieuwe fase in Teteringen

Met zijn vertrek naar Teteringen breekt een
nieuwe fase aan. Officieel gaat pater Mathew
met emeritaat, maar hij zegt glimlachend dat
dit niet betekent dat hij niets meer zal doen.
“Bijbelapostolaat, geestelijke begeleiding,
meeleven met medebroeders, helpen in
parochies. Er zijn veel verwachtingen.” Wat hij
vooral hoopt, is ruimte om te doen waar zijn
hart ligt. “Ik heb geleerd dat je moet kiezen
voor datgene wat energie geeft. Voor mij is dat
de Schrift, gemeenschap en aandacht voor
mensen.”
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Altijd leerling van Jezus

Als hij terugkijkt op zijn hele weg, van Congo
tot Nederland, en van missionaris tot emeritus,
dan blijft één beeld overeind. “lk ben altijd
leerling gebleven,” zegt hij. “Leerling van Jezus”
Met die houding neemt hij afscheid van de
parochie. Met hoop en vertrouwen. Niet als
iemand die afsluit, maar als iemand die
verdergaat. "Het leven gaat door,” zegt hij
rustig. “En God gaat mee.”




Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2026 van start

Het weekend van zondag 1 februari starten we
de Actie Kerkbalans, de grootste fondsen-
wervende actie van het land. Plaatselijke
kerken vragen hun leden om de jaarlijkse
financiéle bijdrage. Deze week viel de brief bij
je op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Waarom Kerkbalans?

Je bijdrage is onmisbaar om het
samen-kerk-zijn ook in 2026 vorm en inhoud te
geven. De parochie krijgt immers geen geld uit
Rome of van de bisschop. Zij kan alleen bestaan
dankzij de financiéle steun van de parochianen.
En door de inflatie zijn de kosten ook voor ons
flink gestegen. Afgelopen jaar was de inflatie
3% en over de laatste vijf jaar zelfs 26%.

Aan iedereen voor wie dat mogelijk is, vragen
we daarom de kerkbijdrage dit jaar met 3% te
verhogen. Doe je nu nog niet mee aan
Kerkbalans, dan vragen wij je dit te
overwegen. Want samen zorgen we voor het
vele goede werk van onze parochie.

Inkomsten proberen te verhogen

en kosten laag houden

Het grootste deel van de parochie-inkomsten is
uit de kerkbijdragen en de collecte. We zijn blij
met de gestage groei van het aantal nieuwe
kerkgangers en de groeiende opbrengst van de
wekelijkse collectes. Helaas ontvallen ons ook
elk jaar gemiddeld zo'n 30 leden die bijdroegen
aan Kerkbalans. We vragen dan ook graag alle
kerkgangers om mee te doen aan de Actie

Kerkbalans voor een regelmatige kerkbijdrage.

Kerkbalans is en blijft de belangrijkste
inkomstenbron voor de parochie en blijft heel
hard nodig.

Dankzij de grote inzet van steeds meer
vrijwilligers kunnen we gelukkig veel kosten
beperken of zelfs vermijden. Door de
zonnepanelen op het dak van de kerk en het
dak van de dansschool, besparen we kosten

voor elektriciteit. De huurinkomsten zijn
verhoogd, dankzij de komst van de
tandartspraktijk in ons pand naast de kerk en
dankzij toegenomen gebruik van Fundament
en parochiehuis. De acties voor de restauratie
van de pastorie gaan nog steeds door.

Hoe staan we erbij?

Onze parochie heeft voldoende inkomsten om
de personele kosten van twee priesters, de
overige pastorale kosten en het gewoon
jaarlijks onderhoud van onze gebouwen,
installaties, tuin en begraafplaats te kunnen
dragen. Ook sparen we daarnaast succesvol
door voor de hoognodige restauratie van de
pastorie en groot onderhoud aan onze andere
gebouwen. Inclusief toegezegde subsidies
zitten we nu op bijna op de helft van de
benodigde gelden. We wachten op een
machtiging van het bisdom om aan een aantal
werkzaamheden te mogen beginnen. Ook voor
een extra bijdrage voor de pastorie blijft jouw
hulp en inzet hard nodig: met een éénmalige of
periodieke gift, en met acties.

Zo draag ik bij:

Maak jouw éénmalige of regelmatige
kerkbijdrage over op NLO6INGB 0000172863 of
NL70 RABO 0324501528 ten name van

RK Parochie H Joannes de Doper, onder
vermelding van Kerkbijdrage 2026.

Hartelijk dank voor je bijdrage.

Actle
Kerkbalans




Kruiswegmeditaties: geloof, hoop en liefde

In de Vastentijd houden we elke vrijdag een
meditatie bij de 14 Kruiswegstaties. In het nu
afgesloten Heilig jaar waren we Pelgrims van
Hoop. In de 40-dagentijd komen alle deugden
weer samen; door de Kruisdood hebben wij
geloof in een leven na de dood, hebben wij
hoop op de hulp van onze Heer en kunnen wij
liefde tonen aan onze medemens.

De voorganger is pater Eko Manek, en elke week
zal hij worden geassisteerd door een andere
gastspreker.

We zullen elke vrijdag letterlijk stilstaan bij elke
statie van de kruisweg. Met verschillende
assistenten valgen wij de stappen langs de
lijdensweg van Jezus. Bij elke statie spreekt de
voorganger en de assistent een kort woord ter
overweging, afgewisseld met zang en gebed.
We eindigen deze rondgang bij de graflegging,
die niet het einde is. We sluiten af in de hoop
op verrijzenis.

Zo zijn er in totaal zes avonden:
vrijdag 20 en 27 februari en
6,13, 20 en 27 maart 2026.

Aanvang telkens 19.00 uur. Op 27 februari en
27 maart is er aansluitend uitstelling en
aanbidding Allerheiligste (Engelstalig)

Je bent van harte uitgenodigd aan deze
rondgang deel te nemen. Wil je zelf een keer
assisteren, meld dat dan bij het secretariaat.

Nu zien we nog maar een afspiegeling, een
raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in
oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit
is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde. (1 Kor 13, 12-13)

Inleveren palmtakjes Aswoensdag

Op woensdag
18 februari 2026
is het Aswoensdag.

Palmtakjes
hiervoor kun je
inleveren voor of
na de vieringen in
de kerk in de twee
weekeinden
daarvoor, dus op
zaterdag 7 en 14
en zondag 8en 15
februari 2026.




Stilteviering

Even stil worden, een moment van rust in een
druk leven. Muziek, korte liederen en teksten
leiden ons een wat langer moment van stilte
binnen. Mediteren over een tekst of een woord
dat je raakte, de afgelopen dag doornemen,
terugdenken aan een gesprek of gewoon even
niets: er zijn, hier en nu, en de stilte laten
gebeuren. Wie wil kan voor de viering een
kaarsje aansteken of na afloop nog een poosje
in stilte blijven zitten. Wie wil praten of
uitwisselen, kan naar de hal gaan waar ook
koffie/thee is.

woensdagen 4 februari en
4 maart 2026, 19.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Sacred dance

Sacred dance is een meditatieve dansvorm met
dansen die zijn opgebouwd uit eenvoudige,
zich herhalende passen.

Begeleiding: Maria Perry; Kosten: € 4,-
Aanmelden niet noodzakelijk, wel handig:
margriet.krdgh@gmail.com.

donderdag 19 februari 2026, 14-16 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdvaart 691

Repair Café

Koffieapparaat hapert? Of stofzuiger? Fiets
piept? Kleding inkorten? Wiebelende stoel?
Kom langs! Samen met jou proberen de
vrijwilligers het te repareren.

Aanmelden niet nodig, gewoon komen!
Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Er zijn acht Haarlemmermeerse Repair Cafés en
er is er (bijna) elke week wel één open.

dinsdag 10 februari 2026, 13.30 - 15.30 uur
Wijkcentrum 't Kattegat, Skagerrak 328
woensdag 18 februari2026, 13.30 - 15.30 uur
De Ark, Muiderbos 36

Zie ook: repaircafehaarlemmermeer.nl

Te voet op weg naar Pasen

Zoek je in deze veertigdagen een
bezinningsmoment, en wil je liever niet stil
zitten, kies dan eens voor lopen langs de weg
van het labyrint. In de Bijbelse tuin in
Hoofddorp kun je er één vinden.

Een oer-oud ontwerp dat ook in kerken en
kathedralen een plaats kreeg.

- -

Voor mensen die zich wilden inleven in de weg
die Jezus ging, en daar hun eigen levensvragen
mee wilden verbinden, bleek het steeds
opnieuw een verrassende route.

Op eigen kracht, samen met anderen, gaan.
lets zwaars van je afleggen en ruimte krijgen
om iets nieuws te ontvangen. Je verbeelding
gebruiken én je voeten!

Fieke Klaver begeleidt de loop met een ritueel.

Word je nieuwsgierig en raakt dit aan een
verlangen in jezelf, kom dan meedoen, zelf
ontdekken en je laten verrassen.

Eerst kun je ook je vragen stellen en krijg je
uitleg over de oorsprong en bedoeling van een
labyrint. Fieke Klaver is geestelijk raadsvrouw
en begeleidt ook op deze manier mensen op
hun geestelijke weg.

Zin om daarbij te zijn? Meld je dan aan via:
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

Kijk ook op:
https://www.bijbelsetuininhoofddorp.nl/
het-labyrinth

zaterdag 21 februari 2026, 14.00-15.30 uur
Bijbelse tuin, start vanuit het Fundament
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Bezinning in Vastentijd met sobere maaltijden

De maaltijd is van 18.00 tot circa 19.00 uur.
Inloop is vanaf 17.45 uur.

Na afloop kun je een vrijwillige bijdrage geven
die na aftrek van de kosten wordt gedoneerd
aan het goede doel dat voor die maaltijd geldt.

ledere woensdagavond in de Vastentijd is er een sobere maaltijd op wisselende
locaties van Hoofddorpse kerken waaraan je kan deelnemem ter bezinning.

De maaltijd bestaat uit vegetarische soep en brood. Hierbij passeert elke avond een
presentatie en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.

Reserveren kan via e-mail, telefoon of
intekenlijst (op sommige locaties).

Voor alle maaltijden tegelijk kun je reserveren
via soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl
Meld je uiterlijk maandag aan voor de maaltijd.

Programma sobere maaltijden 2026

18 februari 2026

Waterpomp Zimbabwe

Pater Albert Toppo vertelt over dit project geleid
door collega SVD-paters in Mubayira.

Opgeven parochiesecretariaat:

tel 023 - 563 8145 (9-12 uur) 6f email
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

25 februari 2026
House of Joy
Migranten zijn wekelijks welkom voor o.m.
koffie/ spelletje/ hapje eten. Hans Admiraal,
Ada Blom en Tania Asad vertellen hierover
Opgeven Marieke Brown-Boender:

tel 06 - 3807 8911 of email info@hojh.nl

De Graankorrel, [Jweg 1100

4 maart 2026 Marktpleinkerk, Marktplein 96
De Buitenplaats

Anniek Sturm vertelt alles over dit programma
over gezondheid en vitialiteit.

Opgeven bij Anita de Vries,
mpksoberemaaltijld@gmail.com, of

tel. 06 - 2696 4918

11 maart 2026 De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Samen Sterk tegen Armoede

Sabiet Balwantgir legt uit hoe de speciale app
mensen in armoede helpt.

Opgeven bij Pia Jonkman:
pia.jonkman@ziggo.nl, tel 06 - 2262 3000

Parochiehuis, Kruisweg 1073 18 maart 2026 Doopsgez. Kerk, Hoofdweg 691

De Heimanshof

Dick Gatsonides vertelt over de
Haarlemmermeerse heemtuin waar
natuureducatie en natuurbeleving centraal
staan; de tuin herbergt een grote varieteit.
Opgeven bij Diderika de Groot:
jenddegroot@hotmail.com, tel 06 - 5430 4254

25 maart 2026 Parochiehuis, Kruisweg 1073
Klimaatadaptatie Cebu

Klimaatverandering leidt tot steeds krachtigere
cyclonen en overstromingen op de Filippijnen.
Anthon Dignadice vertelt over de voorbereiding
op klimaatrampen en klimaatadaptatie.
Opgeven parochiesecretariaat:

tel 023 - 563 8145 (9-12 uur) &f email
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

1 april 2026
Tent of Nations
Martin Kemperman legt het belang uit van de
tent voor de levenskansen nabij Bethlehem
waarvoor Europese en Amerikaanse
vrijwilligers belangrijk zijn tegen het geweld
van kolonisten uit illegale nederzettingen.
Opgeven bij Frances Don,
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl,
tel. 06 - 8155 28 27

De Ark, Muiderbos 36
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Vieringen

Spaanstalige viering

ledere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Spaanstalige viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 11.00 uur daarna is er
een uitstelling van het Allerheiligste.

Op elke vierde vrijdag van de maand is er om 19.30 uur een uitstelling van het Allerheiligste.

Doordeweekse Rozenkrans & Eucharistieviering

ledere dinsdag en donderdag is er Rozenkrans & Eucharistieviering om 11.30 uur.
In geval van bijzondere kerkeklijke dagen of vieringen kan hiervan worden afgeweken.

Vieringen Meerstede

ledere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Titus Brandsma kapel met geestelijk verzorger
B. Dullens of een gast-voorganger

Doopgesprekken
De eerstvolgende doopgesprekken zijn op woensdag 4 én 11 februari 2026.
De bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit twee avonden, je volgt dus beide avonden. Voor opgave en nadere
informatie wend je je tot het parochiesecretariaat: zie pagina 22.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

maandag 16 feb 2026 11.00 pater A. Toppo
maandag 16 mrt 2026 11.00 pater A. Toppo

zo 1feb 2026 - Overleden ouders Koeckhoven-van Haaster en Walther en zegen over hun gezin

Overzicht vieringen 31 januari - 13 maart 2026

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

Actie Kerkbalans
za 31jan 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Cantor

Vierde zondag door het jaar

Actie Kerkbalans
zo 1feb 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist




Vervolg overzicht vieringen 31 januari - 13 maart 2026

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook via de livestream te volgen

za 7feb 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Vijfde zondag door het jaar

zo 8feb 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Solidaridad (extra collecte), zie ook p. 16
za 14feb 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Be Leaf

Zesde zondag door het jaar
Solidaridad (extra collecte), zie ook p. 16

zo 15feb 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor

12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist
Aswoensdag
wo 18 feb 19.30 Eucharistieviering; pater E. Manek,

diakens R. Mascini en H. Hartog; Gemengd koor

za 21feb 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Eerste zondag in de veertigdagentijd
zo 22feb 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor

12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Geloofsbelijdenis Nicea
ma 23 feb 19.00 Vesper; Mgr. D.J. Schoon (oud-katholiek Bisschop Haarlem) (zie ook p. 15)

za 28feb 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Jongeren

Tweede zondag in de veertigdagentijd

zo 1 mrt 10.00 Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken H. Hartog; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater E. Manek; Intern. Choir John the Baptist

Vastenactie (extra collecte)
za 7 mrt 19.00 Eucharistieviering; pater E. Manek; Be Leaf

Derde zondag in de veertigdagentijd
Vastenactie (extra collecte)
zo 8mrt 10.00 Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00 Engelstalige Filipijnse Eucharistieviering; -; Filipijns koor

Ter informatie (volgende INFO)

za 14 mrt 19.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Cantor
Vierde zondag in de veertigdagentijd
zo 15 mrt 10.00 Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00 Engelst. Eucharistieviering; pater A. Toppo; Intern. Choir John the Baptist

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Marthagroep

Woensdag 11 maart 2026 om 16.30 uur zijn aan
de beurt om de kerk schoon te maken de groep
van de Filipijnen: Ana, Jim, Lily, Nora, Peter,
Remy en Rod.

Woensdag 15 april 2026 om 09.00 uur zijn aan
de beurt de dames Kunz, Remmerswaal, Ruiter
en de heer Latupapua.

We hebben een prachtige kerk, help jij ook mee
om deze schoon te houden?
Vele handen maken licht werk!

Contactpersoon: Jessica Kunz tel: 06 - 3617 1598

Help mee op 5 maart!

Op donderdagochtend 5 maart 2026 vragen we
jouw hulp om met elkaar in het parochiehuis de
Vastenactie brieven en folders in enveloppen te
doen, die enkele dagen later met de INFO
samen uitgedeeld gaan worden.

Dit is altijd heel gezellig met elkaar. En zo draag
je bij aan een succesvolle Vastenactie.
We beginnen om 9.00 uur.

Kom je ook helpen? Je kunt dit doorgeven aan
Wim Piels (vom-groep@hjoannesdedoper.nl) of
aan het parochiesecretariaat (zie pagina 22).

Plantjes op het graf?

Verspreid geen draaigatmieren!
Controleer planten op mieren en eitjes

Wij verzoeken dringend om de planten die je meeneemt naar het kerkhof, te controleren op de
aanwezigheid van mieren en mieren-eitjes. Dit is nodig om geleidelijk het aantal draaigatmieren op

onze begraafplaats te verminderen.

Hoe kun je dit controleren:

« Neem, voordat je een plant naar de
begraafplaats brengt, de plant uit de pot en
controleer deze mieren en eitjes (eitjes zien uit
als witte rijstkorreltjes).

» Doe de kluit van de plant onder water en kijk
of er mieren naar boven komen in de plant.

» Wanneer je niets vindt dan kan de plant
geplant worden.

« Komen er wel mieren uit de kluit,

controleer dan:

1. Zijn de mieren allemaal even groot?

2. Zijn de mieren zwart glanzend en hebben ze
allemaal een verschillende grootte (tussen de
2,4 tot 5,1 millimeter)?

3. Als je een mier dooddrukt, komt er dan een
geur vrij die doet denken aan knoflook?

Is je antwoord op vraag 2 en 3 ‘ja’? Dan gaat het

waarschijnlijk om het Mediterraan Draaigatje.

Doe de plant met kluit en al in een plastic zak

en sluit deze goed af, gooi deze vervolgens bij
het restafval.

Is je antwoord op vraag 2 en 3 ‘nee’? Dan gaat
het om een andere mierensoort en is er geen
probleem. Je kunt de plant dan meenemen
naar het kerkhof.

Oude planten niet meenemen
vanaf de begraafplaats:
weggooien!

Planten meenemen vanaf de begraafplaats
raden we op dit moment sterk af vanwege de
aanwezigheid van het Mediterraan Draaigatje
op onze begraafplaats. Mocht u planten
verwijderen om wat voor reden dan ook dan
verzoeken wij om dit bij het restafval te gooien.
Het liefst de kluit zoveel mogelijk van aarde
ontdoen en dan pas weggooien.
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Mgr. Schoon over de geloofsbelijdenis Nicea

In november vorig jaar vierden we het 1700-jarig jubileum van de geloofsbelijdenis, de belijdenis
van Nicea, ons ‘credo. De paus had patriarchen en kerkleiders uitgenodigd om met hem dit feest te
vieren in het oude Nicea, het huidige Iznik in Turkije. Een van die kerkleiders was mgr. Schoon,
oud-katholieke bisschop van Haarlem.

De bisschop komt in februari naar Hoofddorp om te vertellen over dit
bezoek. En misschien kan hij iets vertellen over hoe het staat met de
oecumene. Wat gebeurt er allemaal in Rome? Hoe vertrouwd zijn andere
kerken al met elkaar en hoe thuis zijn ze in Rome? Welke belemmeringen
zijn er nog op de weg naar eenheid? En zijn deze belemmeringen te
overkomen?

Op maandag 23 februari is de bisschop in ons midden. We beginnen de
avond om 19.00 uur met een vesper in de kerk. Daarna gaan we tot
ongeveer 21.00 uur met elkaar in gesprek.

maandag 23 februari, 19.00 uur
Joannes de Doperkerk

Licht dat leven geeft

40 dagen op weg naar Pasen

R

VASTENAC IE

Water en Zon voor Leven
in Zimbabwe

Vanaf Aswoensdag (18 februari 2026) start de
digitale 40-dagenretraite van de jezuieten.
Een dagelijkse gebedsmail helpt je om rust te
vinden, ballast los te laten en ruimte te maken
voor Gods aanwezigheid in je leven.

Gratis, eenvoudig te volgen en bedoeld voor
iedereen die Pasen bewuster wil beleven.

Meld je aan via www.40dagenretraite.org

Maalk uw bijdrage over oxvy. 403059 of gebrull de QR-code
WWWVASTENACTENL  IBAN:NL21 INGB 0000005850 |Lhdarloll o




Solidaridad c2urcollecie

Steun cacaoboszran in de sirijd tegen
Kindzrarbeid

Wis je dat een groot deel van de cacao in onze
chocola uit West-Afrika komt? In Ghana is
kinderarbeid voor duizenden kinderen de
harde realiteit. Omdat cacacboeren te weinig
verdienen, moeten kinderen meehelpen op de
plantages. De kinderen missen daardoor niet
alleen hun onderwijs, maar verliezen ook hun
toekomst.

Kinderen doen vaak zwaar en gevaarlijk werk,
zoals het dragen van zware lasten en het
werken met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.
Dit brengt risico’s met zich mee voor hun
fysieke en mentale ontwikkeling. Zo ontstaat
een vicieuze cirkel van armoede: zonder
opleiding hebben deze kinderen later zelf ook
weinig kansen, waardoor de cyclus van
generatie op generatie doorgaat.

rlelp j2 mes?

Met jouw steun in de deurcollecte van

14 en 15 februari krijgen cacaoboeren in Ghana
de kans om de cirkel van armoede en
kinderarbeid te doorbreken.

Je kan ook bijdragen via de bank:

NLO5 TRIO 0212 1854 11

ten name van Solidaridad, o.v.v. Ghana
cacaoboeren project tegen kinderarbeid.
Jouw gift wordt ingezet om boeren de kennis
en middelen te geven die nodig zijn om hun
kinderen een hoopvolle toekomst te bieden.

oz helpt Solidaridad tegen kinderarbaid?

Training =n bewustwording

Solidaridad organiseert trainingssessies voor
boerenfamilies. Daarin leren ze het verschil
tussen licht, helpend werk en schadelijke
kinderarbeid die de ontwikkeling van een kind
in de weg staat. We benadrukken het cruciale
belang van school voor de toekomst van hun
kinderen.

14 2015 feoruari

Lokalz verizqgenwoordigers oplzidzn

Verandering van binnenuit is het meest
effectief. Daarom traint Solidaridad
gemotiveerde boeren om vertegenwoordiger
te worden, zoals Musah. Zij spreken de taal van
de gemeenschap en begrijpen de uitdagingen.
Daarom kunnen zij andere boeren inspireren
om ook te kiezen voor verandering.

Victoria Aseidu, een 37-jarige weduwe en moeder
van drie, liet haar kinderen vroeger meehelpen op
de boerderij. Ze waren vaak uitgeput, presteerden
slecht op school en werden zelfs tijdelijk van
school gestuurd. Na gesprekken met Musah
besloot Victoria haar kinderen weer naar school
te sturen. Nu werken ze alleen nog kort mee op
zaterdag, waardoor hun schoolresultaten sterk
zijn verbeterd.

Altzrnatizven bizden

Solidaridad helpt boeren om de onderliggende
oorzaak van kinderarbeid, namelijk armoede,
aan te pakken. Solidaridad ondersteunt bij het
oprichten van lokale codperaties, zodat ze
elkaar kunnen helpen, samen sterker staan en
vakkundige hulp kunnen inhuren. Zo worden
de kinderen ontlast en kunnen ze naar school.

Namens de VOM (Vrede Ontwikkeling en
Missie) groep van de parochie, Wim Piels.
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Kerstviering en Kerstbrunch Bezoekgroep

Op dinsdag 9 december 2025 werd de traditionele jaarlijkse Kerstviering van de Bezoekgroep
gehouden voor de parochianen die door de vrijwilligsters, door het jaar heen, worden bezocht.
In de zaal van het parochiehuis waren de tafels weer feestelijk gedekt en versierd.

De bijeenkomst begon voor een goed en
toepasselijk woord met een viering waarin
pater Eko voorging met als assistente

Else Huijsmans. De samenzang werd begeleid
door Elise van der Leeuw op de harp.

De traditionele kerstliederen werden volop
meegezongen met als laatste lied het bekende
“de herdertjes lagen bij nachte” met de vier
coupletten zoals pastoor Kees van Lent, velen
kennen hem nog, ooit gevraagd had.

In het keukentje werd er druk gewerkt, broodjes
smeren en beleggen, koffie en thee zetten en
op de tafels stonden al de schaaltjes met
lekkernijen klaar. Tafel voor tafel werd bediend
en ieder smulde van de broodjes, er werd druk
gepraat met elkaar en ook werd er gezellig af

Neem gerust contact op met een van de
pastores of het parochiesecretariaat als je
bezoek zou willen krijgen van de
Bezoekgroep of als je informatie wil over
wat de Bezoekgroep doet en je deze wil
komen versterken!

en toe van plaats gewisseld waardoor er een
heel gezellige sfeer ontstond zoals dat ook uit
voorgaande jaren bekend was. De tijd vloog
voorbij zoals dat meestal gebeurt als het
gezellig is. Als laatste lekkernij werd er nog een
toetje geserveerd, dat ook mee naar huis
mocht worden genomen. Intussen ging ook
onze huisfotograaf rond met zijn camera om
mooie plaatjes te maken ter herinnering aan
deze gezellige Kerstbrunch.

Met een dankbaar applaus voor al het werk dat
de leden van de Bezoekgroep weer verricht
hadden werd afgesloten waarna ieder weer
naar huis ging met een fijn gevoel, de
Kerstdagen tegemoet.

Ga je mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken? (30 sept- 5 okt 2026)
Of ga je mee naar Rome? (9- 14 maart 2026 en 7 -12 dec 2026)

Assisi!

Het is dit jaar nu zo'n 800 jaar geleden dat
Franciscus door het Italiaanse land rondom
Assisi trok. Dit willen we vieren met een
prachtige pelgrimage.

Rome

Natuurlijk kun je ook dit jaar weer mee naar
Rome! We bezoeken de grote heiligdommen.
We gaan op audiéntie bij de paus.

Alle info
De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal
deze reis faciliteren.

Alle info vind je op:
https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-it
alie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini

Diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com)
Chris Ketelaars (chrisketelaars45@gmail.com)
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Donkere en koude Kerstmis voor Oekraine
Je materiéle en financiéle hulp is nodig en blijft welkom

Tekst: George van Goethem en Peter van der Kamp

Op maandag 22 december 2025 hebben we voor de achtendertigste keer jouw donaties afgeleverd.
Dit geeft natuurlijk gemengde gevoelens, zo in de Kersttijd: wij warmen ons gerieflijk bij de haard,
terwijl veel Oekrainers door de Russische agressor letterlijk in het donker en in de kou worden
gezet. De vrede wordt hiermee vooralsnog met de tong beleden en daarom blijft jouw steun nog
steeds nodig en welkom.

Je kunt financieel bijdragen (zie verderop), maar  Graag extra aandacht voor de bruikbaarheid

ook materieel: van de spullen. Breng andere herbruikbare

. Slaapzakken en dekbedden; spullen graag naar de kringloopwinkel.

. KLEDING: winterjassen, skibroeken en Inleveren van je donaties kan via het
skipakken, ondergoed, sokken en secretariaat in het Parochiehuis. Zie hiervoor
T-shirts; ook op pagina 22.

. Medisch materiaal nodig bij Financiéle hulp is ook welkom. Geld overmaken
verwondingen, verzorging en kan op: IBAN NLO7 RABO 0126 2646 35 t.n.v.
hulp van gewonden; Stichting Caritas Ukraine-Holland te De Rijp

. Houdbaar voedsel; www.stichtingukraineholland.nl

. (Nood)aggregaten, klein en groot.

Wederom dank voor je aandacht en bijdrage.
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Stilstaan bij de Feniks

Tekst: Ria Stolk

Feniks, vuurvogel,
Balancerend op een bol,
Reikend naar de hemel.

Met deze regels opent het boek: Bijbelse
beelden in de polder het verhaal over de feniks.
Een vogel die iets geheimzinnigs oproept,
alsof hij zich net buiten ons blikveld beweegt.

Het beeld gemaakt door Antoinette Otten
werd onthuld met zang, dans en vuur: precies
de elementen waarin de feniks zich bij thuis
lijkt te voelen. Vanaf dat moment gaf het de
tuin een nieuwe glans, een extra dimensie die
je niet kunt aanwijzen maar wel kunt voelen.
Eerst stond de feniks midden in het labyrint,
als een wachter bij de weg naar binnen. Later
kreeg hij een andere plek in het gras. Waar het
zonlicht met het brons speelt, en het water uit
de bol stroomt. Fier staat hij daar en straalt
stilte en schoonheid uit. De feniks in de
Bijbelse tuin, is een beeld waar we trots op
mogen zijn.

Fabeldier

De feniks is een fabeldier dat bekend is uit
zowel de Griekse mythologie als de Chinese
oudheid. In alle verhalen die over hem verteld
worden, is er steeds maar één feniks. Een
vogel die niet sterft maar zichzelf vernieuwt.
Op zijn vijfhonderdste verjaardag geeft hij
zich over aan het vuur, om vervolgens uit zijn
eigen as op te staan. Daarmee werd de feniks
een krachtig symbool van wedergeboorte en
onsterfelijkheid.

Stichting Vrienden van de Bijbelse tuin
Kvk-nr: 96732423. RSIN-nr: 867736690

IBAN: NL21 TRIO 0321077032

Bijbelse Tuin

In de vroegchristelijke
traditie werd de feniks
gezien als de mooiste
vogel uit het paradijs.

Zijn herrijzenis kreeg een nieuwe betekenis: de
vogel werd een symbool van de opstanding van
Jezus, een teken dat leven sterker is dan de
vlammen die het omringen.

Job en de feniks

In de NBV21wordt de feniks bij name genoemd.
In Job 29:18 zegt Job: “Toen dacht ik: Ik zal
sterven in mijn nest, en ik zal mijn dagen
vermenigvuldigen als de feniks."

Net zoals de mythische feniks uit zijn eigen as
oprijst, herboren en vernieuwd, zo hoopte Job
ook uit zijn beproevingen te komen met
hernieuwde kracht en een lang leven.

Stilstaan bij de feniks

In de Veertigdagentijd en de Stille Week lopen
veel mensen langs de kruiswegstaties. Ze staan
stil bij het lijden en sterven van Jezus en bij het
lijden in deze wereld. Even stilstaan bij de feniks,
kijken naar haar mooie vorm en lijnenspel en de
woorden van Job bij je laten binnenkomen, kan
ook tot de mogelijkheden behoren.
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In Memoriam

Tekst: Bea van Oudenaaren

Widad Yassi— Awanes - 80 jaar

Widad werd geboren op 15 oktober 1944 te
Kirkuk (Irak) als kind van Armeense ouders.

Ze groeide op in Kirkuk en werd later lerares
Arabisch op een basisschool in Kirkuk en
Bagdad. In de jaren tachtig, de beginjaren van
de Irak-Iran oorlog, durfden de leraressen niet
de straat op om hun salaris bij de bank op te
halen. Widad had wel de moed in haar auto te
stappen om de salarissen van alle juffen op te
halen.

In de “Bijenkorf” in Kirkuk ontmoette Widad
Jacob Yassi en hij wist dat hij met haar wilde
trouwen, Zij trouwden in 1964 in Bagdad. Zij
kregen drie kinderen., Samer, Nhgham en
Wisam.

Het hele leven van Widad stond in het teken van
de liefde. Haar zoon vond haar streng en
rechtvaardig, maar altijd liefdevol.

Haar kinderen voelden zich veilig bij haar
ondanks de wrede, zinloze oorlog in de jaren
tachtig, gevolgd door de Eerste Golfoorlog en
de zware sancties in de jaren negentig. Voor

haar gezin kookte zij wat er maar op de markt
beschikbaar was en haar man deed vaak zijn
uiterste best om de juiste ingrediénten te
vinden. Zij wist met die schaarse producten
altijd iets bijzonders te maken.

In 2000 kwam het gezin naar Nederland. Na
diverse AZC's kregen zij in 2007 een woning in
Hoofddorp, in de wijk Graan voor Visch.

Jacob en Widad werden trotse grootouders van
zes kleinkinderen. Widad noemde haar kinderen
en kleinkinderen ‘het licht van mijn ogen en
mijn allerliefste’

De afgelopen anderhalf jaar waren zwaar voor
haar. Ondanks de pijn zei ze ‘'wees maar niet
verdrietig om mij" Toen zij in het hospice werd
opgenomen vertelde ze haar zoon dat haar
leven compleet was. Klaar om naar de armen
van Jezus Christus te gaan en een weerzien met
haar ouders, zus en broers.

Op 28 augustus 2025 is Widad overleden. De
uitvaart vond plaats op 2 september 2025.

Een Irakese priester die Widad kende van de
bijbelstudie uit de tijd dat hij de opleiding deed,
leidde de uitvaart in onze kerk. Hierna werd
Widad begraven op ons kerkhof.
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In Memoriam (vervolg)

Yvonne Kiemeney - Bomas
-85 jaar

Yvonne werd geboren op 29 april 1940 in
Batavia, het toenmalige Nederlands-Indié. Het
gezin bestond uit acht kinderen en Yvonne was
na haar drie broers de oudste dochter. Haar
eerste levensjaren stond in het teken van de
Tweede Wereldoorlog en de Japanse bezetting,
geen leuke kindertijd.

Na de oorlog groeide ze op in een Indonesié dat
net onafhankelijk was geworden. Yvonne wilde
graag verder leren maar dat mocht niet. Ze
moest helpen in het huishouden thuis

Eind jaren vijftig leerde zij via familie Eduard
Kiemeney kennen en niet lang daarna trouwden
ze. Yvonne en Eduard kregen twee zonen,
Dennis en Hein. Echter de politieke situatie in
Indonesié werd steeds moeilijker, omdat ze
inmiddels Indonesisch staatsburgers waren.
Dankzij volhardende inspanningen van een
oom die brieven schreef naar de Nederlandse
overheid kon het gezin in 1965 naar Nederland
vertrekken. Zij waren een van de laatste
zogenoemde spijtoptanten, mensen die
terugkeerden naar Nederland om daar opnieuw
hun leven op te bouwen. Nu kregen ze hun
Nederlandse staatsburgerschap terug, echter zij
moesten wel de kosten voor repatriéring aan de
overheid betalen.

Eduard kreeg al snel een baan bij Fokker. Na een
kort verblijf in Haarlem verhuisden zij naar
Amsterdam-Osdorp en daar werden twee zoons
en een dochter geboren.

Na 11 jaar in Amsterdam te hebben gewoond
vertrokken zij naar Hoofddorp - Pax.

Vanaf het moment dat Yvonne kinderen kreeg
stond haar leven in het teken van haar gezin. Ze
maakte zelf kleding en hield van koken. Samen
met Eduard ging zij wekelijks naar de markt in
Amsterdam.

Yvonne heeft gewerkt in verpleeghuis Bornholm
waar ze zich met liefde en betrokkenheid
inzette voor de medemens.

Eduard en Yvonne werden trotse grootouders
van dertien kleinkinderen en

drie achterkleinkinderen. Ze deed vaak spelletjes
met haar kleinkinderen waar oma de spelregels
nogal eens veranderde..

Op 64-jarige leeftijd is Eduard overleden. Yvonne
stond er nu alleen voor maar deed dat met
kracht en waardigheid waar haar kinderen haar
in bewonderden. Ze ging werken in de keuken
van de Toko in Pax en ze maakte reizen naar
Indonesié.

De laatste jaren is haar gezondheid behoorlijk
achteruitgegaan. Haar kinderen hebben voor
haar gezorgd.

In februari 2022 is Yvonne verhuisd naar
De Horizon. Het was wel wennen maar ze heeft
zich goed aangepast.

Op 12 oktober2025 is Yvonne rustig ingeslapen.
De uitvaart vond plaats in onze kerk op

17 oktober 2025 en werd geleid door pater Eko.
Er klonken Indonesische liederen, alsmede het
Ave Maria in het Indonesisch. Zij werd begraven
op ons kerkhof, waar precies twee dagen
tevoren Eduard was overgebracht vanuit een
andere begraafplaats. Nu rust zij samen met
haar geliefde Eduard in het graf.
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Namen, nummers en praktische informatie

Pastores

Pater E. Manek svd - priester

tel. 06 - 8524 4515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com

Pater A. Toppo svd - priester
tel. 06 - 8409 4154
e-mail: alberttopponeb@gmail.com

Diaken R. Mascini
e-mail: robmascini@gmail.com

Diaken H. Hartog
e-mail: diaken.hartog@gmail.com

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
tel. 023 - 563 8145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Wijziging gegevens

Wanneer je wijzigingen in jouw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen INFO
of andere wijzigingen hebt, kun je dit aan het
parochiesecretariaat doorgeven.

Bankrekening parochie/ kerkbijdrage
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp
Incasso kerkbijdrage:
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl

Contact bestuur parochie
vice-voorzitter@hjoannesdedoper.nl
(Stef Franke)
penningmeester@hjoannesdedoper.nl
(Wim Piels)

Het Fundament en Parochiehuis
Codrdinatoren: Parochiehuis Jos Eeken,

tel. 023 - 561 1473/ Joseeken211@hotmail.com;
Fundament: Ria van der Veldt, e-mail:
marievanderveldt@gmail.com

Om de week op woensdagavond wordt om
18.00 uur een maaltijd geserveerd in Het
Fundament. De maaltijd kost € 7,- per persoon.
Graag opgeven vooér dinsdagavond via e-mail:
woensdagmaaltiid@hjoannesdedoper.nl

Geboorte en doop
Voor informatie over de doop kun je terecht bij
het parochiesecretariaat.

Bezoek

Mis je het contact met jouw parochie door
ziekte, handicap of ouderdom? Onze parochie
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u op bezoek.

Bel gerust even met het parochiesecretariaat.

Kerkvervoer

Ben je moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kun je
voor vervoer bellen naar mevrouw
Verhoeve-Klemann, tel. 023 - 557 7152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer je zelf of iemand
in jouw omgeving in acute financiéle
problemen terecht gekomen is, kun je voor hulp
de PCl benaderen. Met jouw hulpvraag kun je
terecht bij het team van pastores of via
caritas@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging

Vragen of opmerkingen over de bezorging stel
je via het parochiesecretariaat.

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur aub.
Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38.
Toolenburg: 14.30-17.30 uur,

Rustenburg- park 19.

Floriande, Pleinen, Sportdorp: 17.00-18.30 uur,
Sjoukje Dijkstralaan 51.

Colofon ParochiemagaZIN INFO
ParochiemagaZIN INFO verschijnt 9x per jaar in
een oplage van ca. 2.000 en is een uitgave van
De Zalige Zalm B.V.

Redactie: Cor Kreike en Marcel van Lochem.

De redactie behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaand overleg met de inbrenger,
kopij niet te plaatsen, deze in een andere editie
te plaatsen en/of om kopij te redigeren.

Kopij voor nummer 2 kun je

uiterlijk 18 februari 2026 sturen naar
inforedactie@hjoannesdedoper.nl of de
INFO-redactie via het parochiesecretariaat.
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(% Saamhorigheid fy KiK

Er zit een vréémd wezen op de trap voor de kerk.

De muizen bespieden hem vanuit de deur. Het is geen
kikker, want hij heeft een vachtje en een staart. Geen
poes, daarvoor is hij te klein. Maar het vreemdste is
zijn hoofd. Dat zit verstopt achter een masker. En z'n
oren zitten onder een rode muts vol harten. Er komt
gesnik uit het masker. De muisjes gaan Kik erbij
roepen, want samen durf je meer. “Kik! Er zit een eng
iemand op de stoep. Hij huilt!” Kik schrikt ook, maar
gaat met een sprong naast de gast zitten en tikt op het
masker. Het snikken stopt, langzaam komt een shoetje
tevoorschijn. Het is Rico rat. “Dag vriend”, zegt Kik.
Rico zucht: “Het is mislukt, Kik. 1k wilde verkering
met Ronja. Maar ze rende gillend weg!

Woordzoeker

Streep de 18 woorden of in de puzzel. Je vindt ze horizontaal en verticaal
ook achterstevoren. De overgebleven letters vormen een toepasselijk woord!

N E D N E I R v o] T R
E N E N E L E P S J E
E I L I M| A F R R £ B
M ] D N 0 B R E v 5 A
E G T R o o 5 T E N o
G N i) I T N E L A v N

Uit de Bijbel

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezing
samen in de tempel, braken het brood bij

elkaar thuis en gebruikten hun magltiiden
in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Uit Handelingen 2.:46

En ik had me zo mooi verkleed, met harten en glitter”
De muizen komen er ook bij. “Rico, jongen, dat ninja-
masker is ENG hoor! Met die sterren en bliksems!”
Rico doet de muts af en schudt zijn oren. “M-maar,

ze snapt toch wel dat IK haar geheime Valentijn ben?”
“Waarom moet je gehéim doen om iemand lief te
vinden?” vraagt Miesje muis. “Ehhh’..."” doet Rico.
“Vind je het dan zélf minder eng?” vraagt Kik. “Als ze
JOU niet kan zien, alleen je masker, dan wordt ze niet
verliefd!” roepen de muizen. “Vrienden zijn ECHT!”
Rico knikt. En Mies heeft een goed idee: “Bewaar dat
masker gewoon voor carnavall”

VRLENDEN * TROUW ¢ MAATJES © FAMLLIE « FEEST * ZORG  SPELEN
« TROOSTEN = STEUNEN = VALENTLIN = CLUB « KERK + GEMEENSCHAP
» LIEFDE * CARNAVAL « VERBOND * NOABERSCHAP « PRET

Teksten: Marjet de Johg
Tekeningen: M. Jurrigns



